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TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 


A) Bu konu beni fazla açmadığı için salondan 
erken ayrıldım. 


B) Her ne kadar fikirlerimiz çarpışsa da biz 
onunla eski dostuz. 


C) Çevresinde olanlardan etkilenmeyen geniş 
bir adamdı. 


D) Bana karşı bu soğuk bakışların bir nedeni olmalıydı. 


E) Yıllardan beri bahçedeki bu duvarı yıkacağını söylüyor. 


“Ağız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamiyla kullanılmıştır? 


A) Konuşmaya başlayınca çevresindekilere 
ağız açtırmazdı. 


B 
Cc 


> 


Bu ozan, bütün şiirlerini Kars ağzıyla söyler. 


<> 


Sinirlenince ağzına geleni söyler, sonra pişman olurdu. 


D 
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Onun bu konuya bakışını öğrenmek için ağzını aradım. 


E 


e 


Sabahtan beri ağzına tek lokma almadığını 
söylüyor. 


Bu sanatçımız örneklerine yıllar öncesinde birkaç 
yapıtta rastladığımız söyleyiş özelliklerini tozlu 
raflarından indirmiş ve büyük ilgi görmüştür. 


Bu cümledeki “söyleyiş özelliklerini tozlu raflarından indirmek” sözüyle, söz konusu yazarla 
ilgili olarak belirtilmek istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Hiç denenmemiş bir anlatımı tercih ettiği 


B) Eskilerde kullanılmış, unutulmaya yüz tutmuş 
anlatım biçimlerini kullandığı 


C) Kendisinden önce yaşamış yazarları örnek 
aldığı 

D) Yenilik adına yapılan her değişimi benimsemediği 

E) Anlatımının başka yazarlarca örnek alındığı 
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Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir 
sözcük kullanılmamıştır? 


A) Üzerinde tiril tiril bir gömlek vardı. 

B) Şırıl şırıl akan çeşmenin başında durduk. 

C) Bir köpek havliyordu çalılıkların arkasında. 

D) Bir gök gürlemesinin ardından yağmur başladı. 

E) Sokak kapısının gıcırtısı sabaha kadar devam 
etti. 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 


A) Selile gelen yel ile gider. 

B) Aç doymam, tok acıkmam sanır. 

C) Ak akçe kara gün içindir. 

D) Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. 
E) Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış. 


Batılı şairlerden biri, ben suya taş atan bir adamım, diyor. Buradaki sudan maksat kamuoyu değil midir? Şair, havuz kenarında eğlenen bir çocuk 
gibi bu suya taş atıyor ve her taş, kendi ağırlığına 
göre birtakım halkalar oluşturarak ve sesler çıkararak suyun dibine dalıyor. İşte bir zamanlar bizim 
şairlerimizin de taş attığı yer, hiç dalgalanmayan 
ve hiç ses vermeyen ıssız bir denizdi. 


Bu parçada geçen “hiç dalgalanmayan ve hiç 
ses vermeyen 1ssiz bir deniz” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Eleştirmenlerin şiire kayıtsız kaldığı bir zaman 
dilimi 

B) Gerçek sanatçıların bulunmadığı dönem 

C) Sanatçıların topluma karşı sergiledikleri yanlış 
tutum 

D) Sanat yapıtlarında estetik düşüncesinin önemsenmediği devir 

E) Sanat yapıtlarının değerinin anlaşılmadığı ortam 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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TEST - 1 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kurmak” 
sözcüğü “Çamların ortasındaki bir alana çadırımızı kurduk." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 


A) Yurda yeni gelen bu arkadaşımızın ranzasını 
beraber kurmuştuk. 


B) Çocuğun konuşmaları, onun birileri tarafından kurulduğunu gösteriyordu. 


C) Sanatçıların sorunlarını çözmede onlara öncülük edecek bir dernek kuruldu. 


D) Bu fabrika kurulalı tam seksen iki yıl oldu. 


E) Köylü kadınlar çardağın altında turşu kuruyorlar. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yumuşak” 
sözcüğü “Sanatçı bu makalesinde kendisini 
haksız yere eleştirenlere çok sert bir karşılık vermiş.” cümlesindeki “sert” kelimesinin anlamca karşıtıdır? 


A) Hasta yatağındaki yumuşak sözleri, tatlı bakışları hiç aklımdan çıkmıyor. 


B) Ünlü futbolcu, yumuşak bir bilek hareketiyle 
rakibini geçti. 

C) Bu kuş, gagasını yumuşak topraklara sokar, 
otların kökünü yiyerek yaşarmış. 


D) Çuvalların ağızlarını, yumuşak bir tel parçasiyla bağlamışlar. 

E) Elindeki poşetin içinde pamuk gibi yumuşak 
bir madde vardı. , 


Eski defterleri karıştırmanın ne faydası var? Sinemamızı bu kötü durumdan kurtarmak için yeni fikirler üretmek zorundayız. 


Bu parçada geçen “eski defterleri karıştırmak” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Tarihi olayları anlatan filmler çekmek 

B) Sakıncalarını gözeterek bir işe başlamak 
C) Olayların gerçek nedenlerine inememek 
D) Başarılı olamamaktan korkmak 

E) Geçmiş olayları yeniden ele almak 


İSİ YAYINLARI 
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“Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden 
fazla sözcükle anlatmaya dolaylama denir.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? 


A) Yedi tepeli şehrin sokakları bomboştu. 

B) Yakıcı sıcağın altında gün boyu dolaştık. 

Sokak başlarında soğuk su satan çocuklar 

yok artık. 

Eski evlerin bulunduğu bu mahalleye hiç gelmemiştim. 

E) Denizin mavi ve serin sularında gözden kayboldular. 
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Sıcak yaz günlerinde bütün köy, bu pınarın başında toplanırdı. 


Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen söyleyiş özelliği aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
vardır? 


A) Yarın, işyerinden izin alabilirsem sizinle Ayvalık'a geleceğim. 

B) Bu kötü gidişten kendisinin sorumlu olduğuna inanmıyor. 

C) Vaktinin büyük bir kısmını bu çalışma ofisinde 
geçiriyor. 

D) Soğuk ve yağışlı havalarda evde çalıştığını 
söylüyor. 

E) Aralarında geçen bu tatsız konuşmaya o da 
üzülmüş. 


Sanatçı, yapıtlarını oluştururken son derece özen- 
li davranıyor. Dili mükemmel kullanıyor. Kurgu da 
öyle. Ancak olayların üzerine bir tül perde çekip, 
çözümlemeyi okura bırakıyor. 


Bu parçada geçen "olayların üzerine bir tül perde çekmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Gerçekleri olduğu gibi anlatmak 

B) Olayları anlatırken duygularını dizginlemek 

C) Dış dünyayı ve gerçekleri sezdirmekle yetinmek 


© D) Düşsel öğelere ağırlık vermek 


E) Gerçekleri anlatmaktan kaçınmak 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Yahya Kemal'in yapıtları, önemli bir iş görmüş ve 
edebiyatımıza birkaç adım attırmıştır. 


Bu parçada geçen “edebiyata adım attırmak” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Okuyucularda yazınsal zevk uyandırmak 
B) Sanatta kalıcılığı yakalamak 

C) Yazınımızın gelişmesine katkıda bulunmak 
D) Yazınımızda klasikliğin sınırlarını belirlemek 
E) Özgün olmayı başarmak 


Çok okunan bir yapıtla ilgili olumsuz görüşleri 
dikkatsizce dile getirmek, o yapıtı benimseyenleri kızdıracağından bu; arı kovanına comak sokmak demektir. Oysa bizim, eleştirmenden beklentimiz, yapıtın değeri ne olursa olsun, kalemini 
kibarlıktan ayırmaması, okurları üzmemesidir. 


Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak 
istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Çok fazla okur tarafından okunmak 

B) Yapıtı beğenenleri rahatsız edecek eleştirilerde bulunmak 

GC) Yapıtla ilgili düşünceleri açık yüreklilikle dile 
getirmek 

D) Değerlendirmelerde nesnel olmaya çalışmak 

E) Sert bir üslupla yazarları uyarmak 


Teknik, topluma ve bireylere, fazla dolambaçlı 
yollara sapmadan etkisini gösterebilen güçlü bir 
etmendir. 


Bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Doğrunun, gerçeğin savunucusu olmaktan 
hiçbir zaman çekinmemişti. 

B) Duygularını, düşüncelerini doğrudan söyleyen bir kişiliği vardı. 

C) O, konuşmaya başlayınca, herkes susar; dikkatle onu dinlerdi. 

D) Davete yetişmek için kısa sürede hazırlanmamız gerekiyor. 

E) Öğretmenimizin sesi yumuşak, şiir okuyuşu 
da çok düzgündü. 
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Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


Öteden beri alışılmış sözleri aynı kalıplara dökmekle yetinen, kendilerini yormadan şair olunabileceğini zanneden, gerçek şairlerin gördüğü 
saygıdan kendilerine pay çıkarmaya çalışan şairler vardır. 


Bu cümlede geçen “gerçek şairlerin gördüğü 
saygıdan kendilerine pay çıkarmaya çalışmak” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Şairlere gösterilen aşırı ilgiden rahatsızlık 
duymak 


B) Şairliğe başkalarını taklit ederek ulaşmayı 
düşünmek 
C) Şair olmanın kolay olduğunu zannetmek 


D) Şairliğin kazandırdıklarından yararlanabileceğini ummak 


E) Deneyim sahibi bir şair olma yolunda yeterince çaba göstermemek 


Günümüzde şiirin başköşesinde oturan bu şair, 
edebiyat dergilerinde şiirleri çıkan genç şairlerden, oldukça umutlu görünüyor. 


Bu cümlede geçen “şiirin başköşesinde oturmak” sözüyle, sözü edilen şairle ilgili olarak 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Şiir yazmayı birakıp köşesine çekildiği 

B) Şiirin sevdirilmesine yönelik projeler ürettiği 
C) Yeni şairlere destek olduğu 

D) Şiir alanında en yetkin isim olduğu 

E) Şiirlerinde bir yenilik bulunmadığı 


Bu yapıt, günlük yaşamı konu edinmesine rağmen kahramanları öylesine abartılı ki sadece 
suları yokuş yukarı akıtmadıkları kalıyor. 


Bu cümlede geçen “suları yokuş yukarı akıtmak” sözüyle belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İmkânsız görünen şeyleri yapmak 

B) Diğer insanlara benzememek 

C) Tek başına bir şeyler yapmaya çalışmak 

D) Kendini başkalarından üstün görmek 

E) Olayları olduğundan daha ilginç göstermek 


1. 
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Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


Yurüçinde ve dışında çeşitli ödüller alan sanatçı, 
eserlerinden bazılarını bu sergi salonunda gösterime sunmuş. Sergideki tabloların çoğu, doğa 
manzaralarını içeriyor. Kimilerinde neredeyse fotoğrafa yakın nitelikte deniz resimleriyle karşılaşıyorsunuz; haita resimleri seyrederken o bildik 
yosun kokusunu ve tuz tadını bile alıyorsunuz. 


Bu parçadaki altı çizili bölümle, söz konusu 
resimlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Doğayı gerçekçi bir biçimde yansıttığı 

B) Çevre bilincini öne çıkardığı 

C) Canlı renklerden oluştuğu 

D) Titiz bir çalışmanın ürünü olduğu 

E) İnsanların sık karşılaştığı ortamları yansıttığı 


Toplumun yapısı kolayca değişmediği ve buna 
bağlı olarak her yerde benzer olaylar yaşandığı 
için, aynı dönemde yaşayan yazarların benzer 
konuları işlemeleri doğaldır. Öyleyse çağdaş yazarların benzeşmeyen yönleri nerededir? Bu; onların, bir konuya değişik pencerelerden bakmalarıyla açıklanabilir. 


Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen, 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Daha önce işlenmemiş konulara yönelme 
B) Aynı konuya farklı açılardan yaklaşma 

C) Olayları tarafsız biçimde anlatma 

D) Yaşanan dönemi yansıtma 

E) Farklı konulara yer verme 


Hüzün mevsimi olan sonbahardayız. Bazıları sonbaharla da, hüzünle de barışık değildir. Oysa hüzün, yaşamın bir rengidir. Sonbahar bizi şairane 
duygulara iter, sararmış yaprakların arasından 
süzülüverir içimize; yeter ki biz yüreğimizin kapısını hüzne açalım. 


Bu parçada geçen, “yüreğin kapısını hüzne açmak” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Çevredeki olaylara duyarsız kalmamak 
B) İç dünyada hüzne yer vermek 

6) Her şeyde hüzünlü bir yan aramak 

D) Olaylara karamsar bir gözle bakmak 


E) Hüznü yaşamın içinde aramak 
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Çocuklar, kitapların gölgesinde doğmalı; onlara 
tutuna tutuna büyümelidir. 


Bu cümlede altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? 


A) yanlışı ve doğruyu sadece kitaplardan öğrenmelidir 

B) çok küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazanmalıdır 


C) yaşamın basamaklarını kitaplardaki bilgilerden yararlanarak çıkmalıdır 

D) yazarlığı kitaplarla içli dışlı olmaktan geçtiğini 
bilmelidir 

E) başkalarının deneyimlerinden yararlanmayı 
yaşamları boyunca ihmal etmemelidir 


Usta şair, edebiyat sohbetleri ile yeni kalemlere 
kılavuz kaptanlık yapmaya gayret ediyor. 


Bu cümlede geçen “kılavuz kaptanlık yapmak” 
sözüyle, sözü edilen şairle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yeni şairlere yol göstermeye çalıştığı 

B) Okurlarının isteklerini dikkate almadığı 

C) Edebiyat dünyasını, istediği gibi yönlendirdiği 
D) Şiirde yetkin bir düzeyde bulunduğu 

E) Yapıtlarını özgün bir biçimde oluşturduğu 


Bu şairimiz, bütün şiirlerine kendi damgasını vurduğundan, hiçbirinin altına adını yazmazdı. 


Bu cümlede geçen “şiirlerine kendi damgasını 
vurmak” sözüyle, adı geçen şairle ilgili olarak 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? i 


A) Şiirlerinde ulusal konuları işlediği 

B) Kendi çevresinde gördüklerini anlattığı 
O) Şiirlerinde anılarından yararlandığı 

D) Özgün bir üsluba sahip olduğu 

E) Şiir alanında bir otorite sayıldığı 


SE Z KİMLER 
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Aşağıdakilerden hangisinde “bel” sözcüğü 
bir deyim içinde kullanılmamıştır? 


A) Adam, bel ağrısından yataktan kalkamıyor. 
B) İhtiyar: “İşsizlik belimi büküyor.” dedi. 

C) Bu tarihi yapının duvarı bel vermiş. 

D) Bir iş yaparken kimseye bel bağlamazdı. 
E) Bu olaydan sonra belini doğrultamadı. 


Abdülhak Hamit'i sadece okul kitaplarından 
okuyanlar, onun şiirimize getirdiği yenilikleri de 
anlayamazlar. Eğer Hamit'i “Makber”le değil de 
bütün yönleriyle bilmek istiyorsanız edebiyat tarihimizi raftan indirmek zorundasınız. 


Bu parçada geçen, “edebiyat tarihimizi raftan 
indirmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Şairin bütün yapıtlarını, yaşadığı dönemi göz 
önünde bulundurarak değerlendirmek 

B) Şairin hayatını geçmişten bağımsız olarak ele 
alıp incelemek 

C) Edebiyatımızın, günümüze kadar olan gelişme sürecini bütünüyle okumak 


D) Edebiyatımızın okul kitaplarında daha geniş 


bir biçimde ele alınmasını sağlamak 


E) Şairin, edebiyatımıza olan katkılarının bilinmesini sağlamak 


Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Damlaya 
damlaya göl olur.” atasözüne anlamca en yakındır? 


A) Gülme komşuna gelir başına. 
B) Dost, kötü günde belli olur. 

C) Üzüm üzüme baka baka kararır. 
D) Her çok azdan olur. 

E) Evalma komşu al. 
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4. 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, anlamca 
ötekilerden farklıdır? 


A) Topalla gezen, aksamak öğrenir. 

B) Kötü söyleme eşine, zehir katar aşına. 

G) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. 

D) Üzüm, üzüme baka baka kararır. 

E) Körle yatan şaşı kalkar. 


Hakkımda söylediği sözlerden dolayı ona çok 
darıldım. O vakitten sonra onun benim yanımda 
hiçbir değeri kalmadı, —-. 


Bu cümle, aşağıdaki deyimlerden hangisiyle 
tamamlanırsa anlamca pekiştirilmiş olur? 


A) gözüme girdi 

B) gözüme battı 

C) göz koydum 

D) gözümden düştü 
E) gözüme takıldı 


Edebiyatta amaç, güzelliğe erişmek olmalıdır. 
Bu, her sanat yapıtında örtülü bir biçimde de olsa vardır. 


Bu cümledeki altı çizili bölümün anlamca 
karşıtı aşağıdakilerden hangisinde vardır? 


A) Sanatçı, asıl söylemek istediğini dolaylı yollarla anlatmak istemiş. 

B) Her sanat yapıtı sahibinin ince duygularını 
aktarır. 

C) Sanatçı, yapıtının konusunu kendi yaşamından aldığını önsözde açıkça söylüyor. 

D) İyi bir şair, sözcükler arasındaki ses uyumuna da dikkat etmelidir. 

E) Sanatçı, köylünün dertlerini abartısız bir şekilde yapıtına aktarmış. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


açıklamasıyla birlikte verilmiştir? 


A) O günkü kaza aklıma geldikçe içim büsbütün daralıyordu. . 

B) Geniş bir eve taşınınca çok ferahladık; burada, hepimizin içi açıldı. 

C) Bugün buraya geleceği sanki içime doğmuştu. 

D) Daha genç sayılırdı, bu yaşlarda içi içine SIĞmaması normaldi. 

E) Nerede bir yağlıboya tablo görse içi gider, 
onu alamadığı zaman üzülürdü. 


12. 


TEST -3 
7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi, anlamca, 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, deyim yan- 
birlikte verilen tutum ya da davranışla uyus- lıs anlamda kullanılmıştır? 
maz? 
A) Bence bu konuyu tekrar gözden geçirmek 
A) Denize düşen yılana sarılır. - Zorda kalma gerekiyor. 
B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. - İşbirliği B) Dedesi yıllar sonra torununu görünce onu 
yapma tepeden tırnağa süzdü. 
C) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. - C) Bu acıklı haberi duyunca gözyaşlarını tuta- 
İyiliği unutmama madı, içi içine sığmadı. 
D) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. - Kö- D) Eskiden burası tarihi dükkânlarla doluydu, 
tümser olma şimdi onların yerlerinde yeller esiyor. 
E) İstediğini söyleyen istemediğini işitir. - Kar- E) Anlatılanlara çok kızmış, dostlarına bu davşılıksız kalmama ranışlarından dolayı gönül koymuştu. 
8. Başına dolu yağan, dünyanın dört bucağını fırtina içinde sanır. 11. “Kuyucaklı Yusuf" romanını okurken, orada çizilen dünya romanın çerçevesini kırıp dışarıya fir- 
Bu atasözüyle anlatılmak istenen aşağıdaki- liyor, sizin dünyanıza karışıyor hissine kapılırsılerden hangisidir? niz. 
A) İnsan, kötülüklere direnebildiği ölçüde bü- ; Bu cümlede altı çizili bölümle, söz konusu 
yüktür. z romanla ilgili olarak anlatılmak istenen aşa- 
B) Umutsuzluk, insanın başarısını olumsuz bi ğıdakilerden hangisidir? 
yönde etkiler. i 
C) Kötülükler insanı yıldırmamalıdır. A) Olayların canlı bir biçimde işlendiği 
D) Bazı olaylar her insanı aldatabilir. B) Okurun taşıdığı duyguları dile getirdiği 
E) Herkes dünyaya kendi penceresinden ba- C) Konusunu gerçek yaşamdan aldığı 
kar. D) Seçilen olayın ilgi çekici olduğu ' 
E) Konuşma dilinin bütün inceliklerini yansıttığı 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, 


Sanatçının yapıtlarına bakıldığında, onun günlüğünden başka bir şey görülmez. 


Bu cümlede sanatçının hangi özelliği vurgulanmaktadır? 


A) Anlaşılması güç bir dil kullandığı 

B) Sözcük seçiminde titiz davranmadığı 
C) Söylediklerinin birbiriyle çelişmediği 

D) Tekdüze bir anlatımının olduğu 

E) Yapıtlarında kendi yaşamını anlattığı 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


I. Ağaçlar arasındaki ev güneş görmüyor. 
Ii. İşin kötü bir sonuca varacağını gördü. 
II. Onun gözü sadece parayı görür. 
IV. Bu davranışının kendisine nelere mal olacağını gördü. 
V. Uzun süre hastanede tedavi görmüş. 


Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “görmek” sözcüğü birbirine anlamca en 


yakındır? 


A). veli. B) Ii. ve IV. C) Il. ve V. 


D) ill. ve IV. E) V. ve V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, 
yansımalarla kurulmamıştır? 


A) Evdeki ıvir zıvır eşyaları tavan arasına kaldırdık. 

B) O kadar işlek bir cadde ki arabalar vızır vizır geçiyor. 

C) Şakır şakır yağan yağmurda sırılsıklam olmuştuk. 

D) Heyecandan olacak, kalbim küt küt atmaya 
başladı. 

E) Kulübenin kapısı, rüzgârdan gacır gucur 
ötüyordu. 


Bu değerli yapıt, o bildiğimiz üslubuyla, yazarın 
I 
kaleminden çıkmış; insana, düşlere, kitaplara 
Il lil 


dair yazılardan oluşuyor. 
V 


Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden 
hangileri, gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? 

A)I. veli. 


B) |. velİli. O) İL. ve ll. 


D) II. ve iV. E) ii. ve İV. 


eli) YAYINLARI 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ses” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır? 


A) Edebiyata yeni atılan bu gençler, bu dergiyle seslerini duyurmak istiyorlar. 


B) Her sabah kuş sesleriyle yatağımızdan kalkardık. 

C) Maçta çok bağırdığından yaramazın sesi kısılmıştı. 

D) Adamcağız, çocukların seslerinden rahatsız 
olmuş ki onlara bağırıyor. 

E) Türk dilinin ses özelliklerini anlatan bu kitabı 
uzun zamandır arıyorum. 


“Somut anlamlı sözcükler, anlam genişlemesi 
yoluyla soyut anlam kazanabilir.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralın 
bir örneği vardır? 


A) Masayı taşırken ayaklarından birini kırmışlar. 


B) Dedem, Kurtuluş Savaşı anılarını o ateşli konuşmasıyla herkese anlatırdı. i 


C) Yaşadıkları, onun yarınlara ümitle bakmasını 
engellememişti. 


D) Ailesine duyduğu hasreti onlarla mektuplaşarak gideriyordu. 


E) Mutluluğu dostlarıyla paylaşmak istemişti. 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 


A) Az veren maldan, çok veren candan. 

B) Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. 

C) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. 

D) Öfkeyle kalkan zararla oturur. 

E) Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne 
yaşta. 


7. 


5 iie 


TEST 


Kimi sözcükler, benzetme amacı gütmeksizin, 
kendi anlamları dışında başka bir sözcük yerine 
kullanılabilir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir örnek vardır? 


A) Duvara asılacak birkaç tablo salona ayrı bir 
hava katacaktı. 

B) Sarmaşık, bu kadar kısa zamanda epey büyümüştü. 

C) Bahçedeki kirazı, dedesi onun doğduğu 
gün dikmişti. 

D) Bu yıl bahçenin etrafı çitlerle çevrilecekti. 

E) Kışa girmeden çatının onarımının bitmesi 
gerekiyordu. 


Bir yapıtın dili ile yaşayabileceğini kavrayamayan yazarların romanları, dönemlerinde belki de 
çok parlaktır, çok sevilmiştir; ama günümüzde 
ışıklarından eser yoktur. 


Bu cümlede geçen “ışıklarından eser yoktur” 
Sözü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? 


A) bilimsel bir nitelik taşımaz 
B) evrensellikten uzaktır 

C) topluma yararlı olamamıştır 
D) unutulup gitmiştir 

E) dili çok ağırdır 


Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden 
hangisini oluşturan sözcükler tek başına kullanılamaz? 


A) Bu sorunların çözümü için adım adım yol alı- 
, yoruz. i 

B) Yol boyunca yer yer boş arazilerle karşılaşıyoruz. 

C) Yağmur ince ince serpilmeye başladı. 

D) Anlattıklarını dinleyince kafamız allak bullak 
oldu. 

E) Bu konuyla ilgili herkese başka başka şeyler 
anlatıyor. 


İML YayınLaRrı 
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». Yazıyı baştan sona okudum, fakat onda dise 


dokunur bir şey göremedim. 


Bu cümledeki altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Güçlü olduğunu, her an hareketleriyle ortaya koyuyordu. 

B) Grup çalışmasının önemini kavramış, bunu 
herkese anlatmaya başlamıştı. 

C) Hasta olmamak için, alacağı besinlere dikkat ederdi. 

D) Anlattıkları arasında bizi rahatsız edecek bir 
şey yoktu. 

E) O uzun konuşmadan, üzerinde durulmaya 
değer bir bilgi edinemedik. 


»- Her yapıt önce içinde doğduğu zamanın, sonra 


da gelecek çağların gözdesi olmayı amaçlar. 
Dolayısıyla bir şeyler anlatsın veya anlatmasın 
zamanın elinden tutup yürümek ister. 


Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kalıcılığı yakalamak 

B) Zamanın önemini işlemek 

C) Zamanı çok iyi değerlendirmek 

D) İçinde bulunulan zamanı yansıtmak 

E) Her zaman yaşanabilecek olayları ele almak 


« Ozanımızın günlük dilin ardına düşen şiirleri di- 


riliğini, çekiciliğini hâlâ korumaktadır. 


Bu cümlede “günlük dilin ardına düşmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Şiiri düzyazıya yaklaştırmak 

B) Şiirlerinde konuşma dilini esas almak 

C) Şiirlerinde halkın sorunlarına değinmek 

D) Şiirin, kendine özgü kurallarının dışına çıkmak 

E) Sanatsız bir anlatıma sahip olmak 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


7 TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi, gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 


A) Yazar, okurun ilgisini çekecek kapıların 
anahtarlarını bulabilmelidir. 

B) Her şairin kendi dünyasına âit şiirleri vardır. 

C) Sanatçı olaylara sadece kendi açısından 
bakmamalıdır. 

D) Kalemini cesaretle kullanan yazarlar, toplum 
tarafından benimsenir. 

E) Okurun gösterdiği ilgi, yazarı yeni yapıtlar 
ortaya koymaya zorlar. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır? 


A) Yakup Kadri'nin Anadolu gerçeğini anlatma 
yolu ile Halide Edip'inki aynı değildir. 

B) Kiralık Konak romanı Türk toplumunun genel bir değerlendirmesidir. 

C) A. Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanında, şiirlerinde olduğu gibi rüya ve musiki kavramları görülür. 

D) Türk edebiyatında Tanzimat'la birlikte önemli bir değişiklik olur. 

E) Divan şiiri ile Halk şiiri iki ayrı düşünceyi temsil eder. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama 
vardır? 


A) Yarın bu yol, asfaltlama nedeniyle trafiğe kapatılacak. 

B) Son ödeme tarihi geçmeden su faturasını 
ödemeliyim. 

C) Geçen hafta, Ankara'da vatani görevini yapan arkadaşımı ziyaret ettim. 

D) Hafta sonu bu saatlerde çay bahçesinde buluşalım. 

E) Havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları 
başlatıldı. 


TEST -5 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


K İNEN yarınvarı 


4. 


Planlarımızın yine kâğıt üzerinde kalacağından 
korkuyorduk. 


Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Gerçeğe uygun olmamak 
B) Uygulamaya konulamamak 
C) Herkesçe kabullenilmemek 
D) Beklenen ilgiyi görememek 
E) Anlaşılırlıktan uzak olmak 


Edebiyatın ve edebi zevkin en büyük belirtisi, 


en şaşmaz ölçüsü yapıtlarda edebiyat yapmamaktır. 


Bu cümlede geçen “edebiyat yapmamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Edebiyat zevkine sahip olmak 

B) Edebiyatın inceliklerini bilmek 

C) Gereksiz söz oyunlarına başvurmamak 
D) Edebi sanatlara yer vermemek 

E) Duygusal bir söyleyişe ulaşmak 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır? 


Z 


Girdiği son sınavda üç soruyu çözememişti. 
Bütün öğrenciler cevap kâğıdını verdiğinde 
henüz zil çalmamıştı. 

Görevliler, sınavın başlamasına beş dakika 
kala kitapçıkları dağıttı. 

Bu sınavdaki sorular, daha öncekilere göre 
çok zordu. 

Sınavlar başlar başlamaz görevliler, sınıfa 
başarılar diledi. 
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TÜRKÇE SORU BANKASI 


7. 


Bir şeyler öğrenmek için bir şeyler okumak isteyenler —-- şu soruyu sorarlar. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 


A) genellikle 

B) çoğunlukla 
C) devamlı 

D) her zaman 
E) hiçbir zaman 


Bu ünlü sanatçı, çok başarılı bir şair. Bunun yanında iyi bir roman, deneme ve öykü yazarı. 
Aynı zamanda ülkemizin en değerli eleştirmenlerinden biri. Bu kadar geniş yelpazeli bir yazar 
ile söyleşi yapmak gerçekten keyif verici, 


Bu parçada geçen “geniş yelpazeli" sözüyle 
söz konusu sanatçıyla ilgili olarak anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Geniş bir kültüre sahip olduğu 

B) Okurları aydınlatmayı kendine amaç edindiği 

C) Nitelikli bir okur kitlesinin olduğu 

D) Birbiriyle ilgisiz işleri bir arada yürütmeye çalıştığı 


E) Edebiyatın birçok alanında çalışmalarının bulunduğu 


Bu sanatçının kanat çırpmaya başladığı günlerde, benim şiir kitaplarım ikinci ya da üçüncü 
baskıya girdiği halde nasıl olur da ondan etkilendiğimi iddia edersiniz? 


Bu cümlede “kanat çırpmaya başlamak” sözüyle, sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanat alanında ilk ürünlerini vermesi 
B) Sanatında yetkinliğe ulaşması 

C) Çok sayıda yapıt ortaya koyması 

D) Yapıtlarının okurlarca beğenilmesi 
E) Sanat anlayışını çok sık değiştirmesi 


TEST - 5 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “görüş” 


11. 


İREM KEİ 


12. 


sözcüğü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır? 


A) Bu konuda onunla aynı görüşü paylaşamıyoruz. 

B) Onun görüşleri her zaman özgündür. 

C) İleriyi görüşü ona ayrıcalık kazandırmıştır. 

D) Görüş alışverişi tarafları birbirine yaklaştırdı. 

E) Eleştirmen kendi görüşlerini öne çıkarmamalıdır. 


Kimi tarihi olaylar, tanıkları kalmadığı ve yapıtlara yansımadığı için bütünüyle anlaşılamaz. Ancak bilgisi ve yorum gücü iyi olan tarihçiler tarafından, yarısı kaybolmuş bu resim, gerçeğine 
uygun şekilde tamamlanır. Böylece bu olayların 
karanlıktaki yönleri aydınlığa kavuşmuş olur. 


Bu parçada geçen “yarısı kaybolmuş bu resim” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Çarpıtılmış tarihi gerçekler 

B) Kimi yönleri bilinmeyen tarihi olaylar 

C) Tarihin ilginç sahneleri 

D) Yanlış yorumlanmış sosyal olaylar 

E) Nedenleri henüz saptanmamış savaşlar 


Aşağıdaki deyimlerin hangisi “bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak” anlamına gelmektedir? 


A) dili varmamak 
B) dili sürçmek 
GC) dili dolaşmak 
D) dili dönmek 
E) dili tutulmak 


e ali 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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TEST - 6 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


. Bu ıssız yerde yıllarca yalnız başına yaşamak canına tak etmişti. 

. İhtiyar, oğlunu da yitirince dünyası başına 
yıkıldı. 

IK. Komşuların çirkin davranışlarından bunalmış, artık biçak kemiğe dayanmıştı. 
IV. Evin her yerini temizleyeceğim diye kan ter 
içinde kalmıştı. 


Yukarıda numaralanmış cümlelerde geçen 
deyimlerden hangileri birbirine anlamca en 
yakındır? 
A) I. veli. 


B) 1. verili. C) |. ve IV. 


D) ii. ve IV. E) HI. ve IV. 


Aşağıdakilerin hangisinde bir deyim yanlış 
kullanılmıştır? 


A) Bir kere konuşmaya başladı mı, isteklerinin 
ardı arkası kesilmezdi. 

B) Onunla açık konuşmanın zamanı geldi. 

C) Kardeşinin gönlünü edemeyince tatile yalnız 
çıkmak zorunda kaldı. 

D) Arkadaşının söylediği sözler ağrına gitmişti. 

E) Kardeşinin başarısını çekemiyor, bütün işlerine ön ayak oluyordu. 


Aşağıdakilerin hangisinde, cümlede kullanılan deyimin açıklamasına yer verilmemiştir? 


A) Annesi; dilini tutmasını, sonunu düşünmeden konuşmaktan kaçınmasını istemişti. 

B) Ben, kendini ateşe atmaması, bu tehlikeli işe 
girmemesi konusunda onu uyarmıştım. 

C) Çektiği sıkıntılara rağmen ümidini yitirmemiş, acısını yüreğine gömmüştü. 

D) Evin içindeki karışıklığı gidermek için harekete geçmiyor, kilıni bile kıpırdatmıyor. 

E) Tek evladını da kaybedince dünyası başına 
yıkılmış, bütün umudunu ve mutluluğunu 
kaybetmişti. 


İEİSİYİ YAYINLARI 
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4. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, 
açıklamasıyla birlikte verilmiştir? 


A) Yeni aldığı kitapları bir daha gözden geçirdi, 
kitaplığına yerleştirdi. 

B) Canından çok sevdiği oğlunu dizinin dibinden ayırmazdı. 

GC) Üzerimize gelen arabayı fark edince çok 
karktum, yüreğim ağzıma geldi. 

D) İstenen belgeleri zamanında hazırlayamadığı için iş işten geçmişti. 

E) Saatlerce yürüdüğü için ayaklarına karasular inmişti. 


İnsan tek başına önemli bir iş başaramaz. Başkalarıyla ilişki kurmak, işbirliği yapmak zorundadır. Akrabası, yakınları ve dostları ile el ele veren 
kişi, varlığını gösterir, önemli işler yapar. Bunlar 
olmazsa cılız ve güçsüz kalır. Önemli işler başaramayacağı gibi yaptıklarının da bir değeri olmaz. 


Bu parçayı en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Taşıma su ile değirmen dönmez. 
B) Yalnız taş duvar olmaz. 

C) Ummadığın taş baş yarar. 

D) Her taş, yerinde ağırdır. 

E) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. 


Edebiyat ürününde aranacak; bulununca da 
şapka çıkarılacak nitelik, gerçeklik değil, içtenliktir. 


Bu cümledeki “şapka çıkarmak” sözünün 
cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Yazılarınızı okurken içimden sizi alkışlamak 
geliyor. 

B) Yazılarınızdaki içtenlik, okurları size bağlamaya yetiyor. 

C) Yazılarınızda kendimi buluyorum; arzularımı, 
umutlarımı, korkularımı... 

D) Yazılarınız her insanı kucaklamıyor, toplumun belli bir kesimine sesleniyor. 

E) Denemelerinizi okurken, sizinle konuşuyor 
gibi oluyorum. 


7. 


10. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 6 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “bir işi 


zamanında yapma” anlamı vardır? 


A) Sakla samanı, gelir zamanı. 

B) Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. 
C) Demir tavında dövülür. 

D) Su uyur, düşman uyumaz. 

E) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. 


I. Ağaçtan maşa olmaz. 
Ii. Mum, dibine ışık vermez. 
lil. Eİ kazanı ile aş kaynamaz. 
IV. Terzi kendi söküğünü dikemez. 


Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinden 
hangileri anlamca aynı doğrultudadır? 
A) I. veli, 


B) 1. velli. C) 1. ve iV. 


D) il. ve ili. E) İl. ve IV. 


“Kapı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır? 


A) İşe bir gün geç geldi diye onun kapı dışarı 
edilmesi hepimizi üzmüştü. 

B) Bu adam Ahmet Bey'in kapısında büyümüştü, dolayısıyla her şeyini ona borçluydu. 

C) Bu işe girerken çok para harcamış, gerçekten kapıyı büyük açmıştı. 

D) Merakla babasını bekleyen çocuk, zil çalınca hemen kapıyı açtı. 

E) Basit bir iş için defalarca buraya gelmiş, müdürün kapısını epey aşındırmıştı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde 
kullanılmayan bir deyim vardır? 


A) Bu işi yapmamak için bahane arıyor, bin dereden su getiriyordu. 

B) Sabahtan beri koşturuyorum; ayaklarıma 
kara sular indi. , 

C) Ağzından laf almak için, onu saatlerce konuşturdum. 

D) Çocuk, hediyesini alınca sevincinden dut 
yemiş bülbüle döndü. 

E) Son günlerde iyice suskunlaşmıştı, ağzını 
bıçak açmıyordu. 


Tİ YAYINLARI 
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11. 


12. 


13. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “söyleyeceklerini karıştırıp, düzgün bir şekilde ifade edememek” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır? 


A) Onu birden karşısında görünce adeta dili 
tutuldu. 

B) Heyecandan dili dolaşıyor, ne konuşacağını 
bilmiyordu. 

C) Çocuklara kızıyordu; ama bir şey demeye 
dili varmıyordu. 

D) Her şey dilinin ucuna geliyor; ama düşündüklerini bir türlü söyleyemiyordu. 

E) Sabahtan beri hiç konuşmuyor, dilini yutmuş gibi oturuyordu. 


Günlük yaşantımızda “el” sözcüğü pek çok deyimde kullanılmaktadır. Örneğin; çaresizlikten bir 

iş yapamaz durumda bulunmayı anlatmak için 

“eli böğründe kalmak”, fırsat buldukça bir şeyler 
I 

aşıranı belirimek için “eli uzun” deyimini kullanı- 


rız. Kolay kolay para harcamamayı ise “eli sıkı” 
lil 
deyimiyle karşılarız. “El üstünde tutulmak” 
V 
deyimiyle bir kişinin abartılı bir şekilde övülmesini, 


“eline bakmak” deyimiyle de başkasının yardımıy- 
V 
la geçinebilir durumda olmayı anlatmak isteriz. 


Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? 
A)I. B) Il. C) Hil. 


DM EV. 


Olaylar karşısında ne yapması gerektiğini tam 
olarak belirlemeden rasgele davranışlarda bulunur; adeta —. 


Bu cümle, en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? 


A) kendi kendine gelin güvey olurdu 
B) burnunun ucunu göremezdi 

C) içinden geldiği gibi davranırdı 

D) karanlığa kurşun sıkardı 

E) ağzına geleni söylerdi 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 7 Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iz bırak- 4. Şairler, sözcükleri günlük hayattaki kullanımı dimak, etki etmek” anlamında bir söz kullanıl- şında kullanır. Şüphe yok ki bunlar aynı sözcükmıştır? lerdir; ama şairler onlara başka anlamlar yüklemiştir. Onların işi âdet olmayanı, söylenmeyeni 
A) Sanat hareketlerinin temelinde sosyal olay- söylemektir. 
lar yatmaktadır. NEN a 
B) Kendinden sonra da birçok sanatçı, Orhan Bu parçada, altı çizili bölümle, şairlerin han- 
Veli'nin çizgisinde yürümüştür. gi özelliği vurgulanmaktadır? 
C) Garip akımı, getirdiği yeniliklerle Türk şiirine ğ : 
damgasını vurmuştur. A) Yalınlığı B) Akıcılığı C) Kalıcılığı 
D) Faruk Nafiz, Türk şiirinin kapılarını Anado- iler ebe. 
lu'ya açan şairimizdir. D) Doğallığı E) Özgünlüğü 
E) Kemal Tahir, konuşmalarında sanatın sosyal 
hayatla ilişkisini vurgulamıştır. 
5. Ben, yaşadığı zamanı hiçe sayan bir şair olmak 
yerine; şiirlerinde çağından kopmayan, çağının 
2. Her sanat yapıtında, aktarılmak istenen bir me- gölgesini satırlarda sürükleyen biri olmayı tercih 
saj, üstü kapalı da olsa vardır. etim. 
Bu cümledeki altı çizili bölümün cümleye kat- diz Glee li giç BE e ii 
tığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? şairin, kendisiyle ilgili olarak anlatmak İste- 
: : diği aşağıdakilerden hangisidir? 
< 
> iyi EN - - N 3 
A ona ii > di el an z A) Şiirlerinde duygularına yer verdiği 
ki etkisi gözle görünür biçimdedir. pi BE) Toplümeel sörürları ols eldiği 
8) Yu ika naz Men yeke E) C) Yaşadığı dönemi şiirlerine yansıttığı 
a lala dön Sil D) Dili en güzel şekilde kullandığı 
al imi Ya Gl E) Herkese seslenebilen şiirler yazdığı 
aralarına serpiştirmiştir. 
D) Sanatçı, yapıtında ne söylemek istediğini 
" — açıkça dile getirmiştir. 
Ez) yaly lee lk özdmi e 6. Soylu eleştirinin edebiyata katkısını bilen sanatle eki çı, güdümlü, çalakalem eleştirilere şiddetle karşı çıkar. 
N Bu cümledeki altı çizili bölümün cümleye kat- 
3. I. Artarda yaptığı hatalar onu gözden düşürdü. 


. Bu adam sık sık bizim büroya uğrardı. 

IN. Sürekli konuşuyor, arkadaşlarını rahatsız 
ediyordu. 

IV. Babası ikide bir soru sormasına kızardı. 


Yukarıda numaralanmış cümlelerde geçen 
altı çizili sözlerden hangileri birbirine anlam- 


ca en yakındır? 


A) i. veli. B) 1. vellil. GC) 1. ve IV. 


D) il. veli. E) Ii. ve İV. 


tığı anlamın karşıtı aşağıdakilerin hangisinde 
vardır? 


A) Sanatçı, her eleştiriyi okumalı; ama her eleştiriye değer vermemeli. 

B) Eleştirmen, önüne gelen her yapıtı eleştiren 
kişi değildir. 

C) Eleştirilerin öznel olması, edebiyatın gelişimini etkiler. 

D) Sanatçı, sanat değeri taşımayan eleştirileri 
ciddiye almaz. 

E) Sanatçı, titizlikle yapılmış, tarafsız eleştirilere 


değer verir. 


IURKÇE SURU BANKASI 


TEST -7 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


Zi 


Bir toplum dünyaya açıldıkça, dünyayı tanıdıkça 
I II 
uygarlaşır. Hele ileri gitmiş ülkeleri tanımaktan 
IN 
doğan yararlar saymakla bitmez. 
IV V 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden 
hangileri gerçek anlamında kullanılmıştır? 
A)I. veli. 


B) 1. ve V. C) II. ve İV. 


D) III. ve IV. E) iL. ve V. 


Her sanatçının, ilk dönemlerinde, estetik anlayışının şekillenmesinde, beğeni çizgisinin oluşmasında kendine örnek aldığı ustalar olmalı. 
Çünkü sanat; bir bakıma, yeni sürgünlere eski 
gövdelerden özsu aktarma işidir. 


Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanat yapıtlarının oluşmasında, öncekilerden yararlanılması gerektiği 


.B) Sanat çizgisinde farklılaşma olmayan sanat- 


çıların başarılı sayılamayacağı 

C) Sanatçının, yapıtını oluştururken taklitten 
uzak durması gerektiği 

D) Her sanatçının, ilk yapıtlarında birtakım kusurların bulunabileceği 

E) Sanat yapıtlarının geçmiş ile günümüz arasında köprü kurması gerektiği 


Cemil Meriç'in mektuplarında, kendi yaşamındaki mutluluk kırıntıları ve ihtirasları okunur. Kalbiyle kalemi arasında bir duvar yoktur onun. 


Bu parçada altı çizili sözle Cemil Meriç ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Duygularını abartmaktan kaçındığı 

B) Hayal dünyasının, düşünce ufkunun zenginliği 

C) Açık, duru bir anlatıma sahip olduğu 

D) Duygu ve düşüncelerini yazılarına olduğu 
gibi aktardığı 

E) İçten bir anlatımının olduğu 


GEMİ YAYINLARI 
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10. Adalet Ağaoğlu, romancılığının ilk ürünü olan 


“Ölmeye Yatmak” için: “Benim değil, bir dönemin yazdığı romandır.” der. 


Bu parçada sanatçı “bir dönemin yazdığı roman” sözüyle romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? 


A) Dönemin sosyal olaylarının etkisiyle oluştuğunu 

B) Yazıldığı dönemin sorunlarına çözümler 
sunduğunu 

C) Zamanla güncelliğini yitirdiğini 

D) Oluşturulduğu dönemde benzerlerinin çokça bulunduğunu 

E) İlk roman olmanın getirdiği olumsuzlukları 
taşıdığını 


» Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt 


anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıstır? 


A) Ak akçe kara gün içindir. 

B) Bugünün işini yarına bırakma. 

C) Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli. 
D) Ayın on beşi karanlık, on beşi aydınlıktır. 

E) Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz. 


- Ah efendi, bize karşı İstanbul 


Neden böyle bir sert, yalçın, taş gibi 


Bu dizelerdeki “İstanbul” sözcüğü “İstanbul'daki yönetim” yerine kullanılmıştır. 


Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir 
kullanım yoktur? 


A) Genç kız, köşedeki dükkâna aradığı adresi 
sordu. 

B) İki hafta sonra bütün öğrenciler tatile çıkacak. 


C) Anadolu'nun konukseverliğini bilmeyen yoktur. 

D) Ankara, bu konuda beklentileri olan çiftçilere 
umut verdi. 

E) Hava yağışlı ve seri; ancak vapur Sirkeci'ye 
yanaşmayı başardı. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük bir 
korku ve telaş içine düşmek” anlamı vardır? 
A) Hiç beklemediği bir anda beni karşısında 
“görünce dili tutuldu. 
Bütün gün mesai bitimine kadar yüzü asık 
oturdu. 
Polislerin geldiğini görüp paniğe kapılınca 
eli ayağına dolaştı. 
Ev sahipleri, hırsızları yakalayıp yaka paça 
karakola götürdü. 
Onun başına buyruk hareketleri herkesi sıkıntıya sokuyordu. 


N>» 


B 


— 


Cc 


> 


D 


> 


E 


— 


“Akıl yaşta değil, baştadır.” atasözünde savunulan görüşe aşağıdakilerden hangisi ters 
düşer? 


A) Akıl olmayınca ne yapsın sakal. 
B) Yaşı at pazarında sorarlar. 

C) İnsan yaşla olgunlaşmaz. 

D) Akıl kişiye sermayedir. 

E) Başa akıl veren yaştır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir araya 
gelemeyecek kadar geçinemez olmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır? 


A) Aldığı maaş kiraya ve diğer ihtiyaçlarına ucu 


ucuna yetiyordu. 

B) İki arkadaşın o kavgadan beri yıldızları hiç 
barışmadı. 

C) Topluluk içinde ileri geri konuşması bizi 
usandırmıştı. 


D) Son zamanlarda çoğalan trafik kazaları gözünü iyice korkutmuştu. 

E) Uzun zamandır bize diş bilediğini bilmiyor 
değiliz. 


İsi) YAYINLARI 
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TEST - 8 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


4. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? 


A) Bu çocuklarla başa çıkamayacağını düşünüyordu. 

B) Herkese laf taşıması etrafındakileri kızdırdı. 

C) O olaydan sonra arkadaşının kalbini kırdığını anlamıştı. 

D) Anlatılanları dikkatlice dinlemesi herkesi 
sevindirdi. 

E) Kitabı bir defada bitirmeyi aklına koymuştu. 


“Deyimleri oluşturan sözcükler kalıplaştığından, 
değiştirilemez.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, buna uymayan bir kullanım vardır? 


A) Komşusuna yardım edeyim derken başına 
iş açtı. 

B) Trafiğin bu kadar sıkışacağını hesaba katmamıştık. 

C) O, çevresinde sevilen, hatırı sorulur bir insandı. ' 

D) Babam, işinin püf noktalarını çok iyi bilir. 

E) Yeni evine taşındı; ama yine de rahat yüzü 
görmedi. 


Girdiği hiçbir işte başarılı olamamış, bindiği dalı 
kesmişti. 


Bu cümlede altı çizili deyimin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse deyim yanlışlığı giderilir? 


A) deveye hendek atlatmak 
B) işi yokuşa sürmek 
C) dikiş tutturamamak 
D) dibine darı ekmek 
E) tutunacak dalı olmamak 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -8 


Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 


7. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim 
yanlış anlamda kullanılmıştır? 


A) Dedeyle nine, küçük torunları ile başa çıkamamıştı bir türlü. 

B) Bütün baskılara rağmen hiçbir zaman baş 
eğmemişti. 

C) Artık bize gelmemesini, başının çaresine 
bakmasını söyledik. 

D) Kendisine yaptığı kötülükleri yüzüne söylüyor, başına kakıyordu. 

E) Öğrencilerinin geleceği için canla başla çalışıyordu. 


Günlük hayatımızda “ateş” sözcüğü pek çok yerde kullanılmaktadır. Örneğin bir maddenin yanması, tutuşması anlamında “ateş basmak”; bir 
I 
olayın, önüne geçilemez, tehlikeli bir durum almasını anlatmak için “ateş bacayı sarmak” deriz. 
1l 
Küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli olaylara 
işaret olduğunu “ateş olmayan yerden duman 
çıkmaz.” atasözüyle karşılarız. “Ateş pahası” deyi- 
1 V 


- mini değerinden çok fazla bir fiyat için kullanırız, 


Tehlikeli bir işle uğraşmayı anlatmak için “ateşle oynamak" deyimini kullanırız. 
V 


Bu parçada numaralanmış deyim ya da atasözlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır? 


AI BI. ON. DM EV. 


Şiirde anlam, bir iç varlığın akışına uyarak sözcüklerin günlük çağrışımlarından uzaklaştırarak 
biçim vermekten doğar. 


“Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak iste- 


nen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sözcükleri bilinen anlamlarının dışında kullanmak 

B) Söz sanatlarına ağırlık vermek 

C) Sözcükleri sözlük anlamıyla kullanmak 

D) Konuşma diliyle yapıt oluşturmak 

E) İçten bir anlatımla okuru duygulandırmak 


10. Genç sanatçılar; bir dayanak, bir çıkış noktası, 


11. 


İSİ YAYINLARI 


bir temel olarak geçmiş dönemlere bakmak, o 


dönemlerde yaşamış sanatçıların yapıtlarını didik didik etmek zorundadır. 


Bu parçada altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı 
değişmez? 


A) önceki sanatçıların yapıtlarını örnek almak 

B) geçmişteki sanatçıların yapıtlarında hata 
aramak 

C) eski sanatçıların yapıtlarını en ince ayrıntısına kadar incelemek 

D) eski yapıtları eleştirirken tarafsız davranmak 

E) geçmişteki sanatçılardan mutlaka bir şeyler 
öğrenmek 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yapılmakta 
olan bir işte küçük de olsa katkısı bulunmak” 
anlamında bir deyim kullanılmıştır? 


A) Bu devirde bu fiyattan iyisi can sağlığı sayılir. 

B) Yaptığım bu yardımla benim de çorbada tuzum bulunsun istedim. 

GC) Bu zor durumunda kimse ona destek olmamıştı. 

D) Ailesinin arka çıkmasına rağmen bu işte de 
başarılı olamamıştı. 

E) Arkadaşının alttan almasına rağmen sürekli ona bağırıyordu. 


Halide Edip, toplumla beraber yaşamış, toplumun içerisinden çıkmış biridir. Onu diğer yazarlarımızdan ayıran en önemli özelliği, toplumla iç 
içe yaşaması ve toplumu yapıtlarına bir çıkış 
noktası olarak görmesidir. Onun hikâyelerinde 
adeta sokağın sesini duyarız. 


Bu parçada altı çizili bölümle, sözü edilen sanatçının hangi yönü anlatılmak istenmiştir? 


A) Günlük konuşma diliyle yazması 

B) Toplumsal olaylara ışık tutması 

C) Toplumsal yaşamı dile getirmesi 

D) Günlük olayları değiştirerek aktarması 
E) Toplumsal değişmeleri seslendirmesi 


YORUMU 


(İİ YAYINLARI 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 1 


Gümle Anlamı ve Yorumu 


(I) Küresel ısınma, insan tarafından atmosfere 
verilen gazların sera etkisi oluşturması sonucunda, dünya atmosferinin ve okyanusların ortalama sıcaklıklarında meydana gelen artıştır. 
(1) Bu artış, 50 yıldır saptanabilir duruma gelmiş 
ve önem kazanmıştır. (Ili) Dünya'nın atmosfere 
yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 
0,6 “C artmıştır. (IV) Bugün için bilim çevrelerin- 
de küresel ısınma, atmosferdeki karbondioksit 
oranının artmasına bağlanmaktadır. (V) Çünkü 
karbondioksit oranındaki artış dünyanın yüzeyini ısıtmakta ve kutuplara yakın buzulların erimesine yol açmaktadır. 


Küresel ısınmanın ele alındığı bu parçada 
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıstır? 


A) I. cümle tanımsal bir nitelik taşımaktadır. 

B) li. cümlede, belirli bir süredir tespit edilebildiğinden söz edilmektedir. 

C) Ili. cümlede, kesinlik söz konusudur. 

D) IV. cümlede, günümüz bilim adamlarının konuya bakış açısı ortaya konmuştur. 

E) V. cümlede, varsayımdan söz edilmektedir. 


Aşağıdakilerin hangisinde, yazara ilişkin 
açıklamayla ayraç içinde verilen nitelik birbiriyle uyuşmamaktadır? 


A) Romanlarında okurlarını daha önce kimsenin 
gezdirmediği bahçelerde gezdirir. (yenilikçi) 

B) Yapıtlarındaki kahramanlar sayfalardan çıkıp 
okurla sohbet eder. (düşselliği önemseme) 


C) Bütün şiir kitaplarını birbirinden farklı bir dilsel düzenlemeyle ortaya koymuştur. (anlatımsal özgünlük) 

D) Anlatım akışını keserek kendi görüşlerini 
okurla paylaşır. (kişiliğini gizlememe) 

E) Yapıtlarında, yaşadığı çevredeki insanların 
sorunlarını yansıtır ve onlara yönelik çözümler sunar. (toplumsal gerçekçi) 


ç İMAM yavıntLarı 
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3. 


() Deneme, bir yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. 
(1) Bu türde ilk yazıları 16. yüzyılda Fransız yazar Montaigne yazmış ve “Essais (Denemeler)” 
adıyla yayımlamıştır. (lil) Bu yazılarda edebiyat, 
sanat, insanlar, gelenekler, hatta gülünç olaylar 
gibi değişik konular ele alınabilir. (IV) Bir deneme için her zaman, okurun ilgisini çekecek ve 
denemeyi sonuna kadar okunmasını sağlayacak bir giriş cümlesi çok önemlidir. (V) Denemeyi okurken yazarla birlikte düşünsel yolculuğa 
çıkan okurun, sonunda düş kırıklığına uğramaması, deneme yazarı açısından dikkat edilmesi 
gereken bir noktadır. 


Denemenin ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) i. cümlede kişisel görüşe yer verilmiştir. 

B) li. cümle, nesnel bir nitelik taşımaktadır. 

O) II. cümlede, içeriğinin neler olabileceğinden 
söz edilmektedir. 

D) IV. cümlede, giriş cümlesinin önemi vurgulanmaktadır. 

E) V. cümlede, deneme yazarının dikkat etme 
zorunluluğunun olduğu bir konuya değinilmektedir, 


Aşağıdaki tanımlardan hangisi ayraç içinde 
verilen kavramla uyuşmamaktadır? 


A) Sanatçının yapıtını kaleme alırken izlediği anlatımsal yöntem. (biçem) 


B) Bir dizede vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu. (ritim) 

C) Yazın ve sanat yapıtlarında, bir bütünün ufak 
parçaları. (ayrıntı) 

D) Sözlü ve yazılı anlatımda, düşünce ve duyguları içe doğduğu gibi, yapaylıktan kaçınarak 
belirtme. (yoğunluk) 

E) Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca 
anlaşılabilen anlatım. (yalınlık) 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 1 


Cümle Anlamı ve Yorumu 
5. Bir yapıtın başarısı, bizim dünyaya bakışımızı 8. Şekilleri güzel olmayan yapıtlarda güzel fikirler 
değiştirebilmesine bağlıdır. olmadığı gibi, fikirleri güzel olmayan yapıtlarda 
da güzel şekiller yoktur. 
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır? Bu cümleyle anlatılmak istenen, aşağıdaki- 
: lerden hangisidir? 
A) İyi bir yapıt, olaylara ayna tutmayı başarabilmelidir. A) Güzel düşünceler ancak güzel biçimlerle 
B) İyi bir yapıt, dünyayı olduğundan farklı gös- anlatılabilir. 
terebilmelidir. B) Başarılı bir eser, biçimle düşüncenin kay- 
C) İyi bir yapıt, hayatı farklı bir anlayışla yeniden naşmasıyla ortaya çıkar. 
kavramamızı sağlamalıdır. C) Her düşüncenin kendine göre bir anlatım 
D) İyi bir yapıt, insana bilmediği şeyleri öğret- biçimi vardır. 
melidir. D) Sıradan düşünceler bile, güzel şekillerle 
E) İyi bir yapıt, okurlarının düşünce dünyasına değer kazanabilir. 
seslenebilmelidir. E) Başarılı bir sanatçı eserin içeriğindeki eksiklikleri biçim güzelliğiyle giderebilir. 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir istek 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden- 
söz konusu değildir? sonuç” ilişkisi yoktur? 
& 
A) Ne olur bu geziye biz de katılalım. i A) Kardeşi için her şeyi göze alabilirdi. 
. B) Şimdi bir çorba olsa da içsek. z B) Çocukları özlediği için geri gelmiş. 
C) Bunları ona söylersen onu kızdırabilirsin. R GC) Derse geç geldiği için konuyu anlayamadı. 
D) Bundan sonra okuldan çıkar çıkmaz benim İş D) Onu göremeyeceği için beklemedi. 
yanıma geleceksin. E) Kar yağdığı için yollar kapanmış. 
E) Yıl sonunda biz de bir eğlence düzenlesek. 
10. Bir eleştirmen ortaya konan tüm eserleri değer- 
7 İT Ya lendirmez, değerlendirilmeyi hak eden eserleri 
: , oplumcu. yazarın amacı insanların sorun- eleştirir; çünkü —. 
larına çözüm aramaktır. 
Ii. Toplumcu yazar, kalemini kinden çok, sevgi Bu cümlenin, aşağıdakilerden hangisiyle ta- 
için kullanır. mamlanması anlamca uygun değildir? 
IN. İnsan sevgisini sadece toplumcu yazarların 
tekelinde görmek yanlıştır. A) eleştirmen, bir yapıtı eleştirdiği zaman o ese- 
- MW. Toplumcu yazar, eserlerinde düşmanlık ve re bir değer vermiş olur 
nefrete değil, sevgiye yer verir. B) eleştirilen her yapıt, eleştirilmeye değer bulunduğu için eleştirilir ' 
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi C) eleştirilmeyi hak etmeyen bir yapıtı hiçbir 
ikisi anlamca birbirine en yakındır? eleştirmen değerlendirmek istemez 
D) eleştirmen gün yüzüne çıkmış her yapıt hak- 
A). veli. B) 1. ve IV. O) İl. ve ill. kında okuru bilgilendirmelidir 
E) eleştirmenin görevi, okunmaya değer yapıt- 
D) Il. ve IV. E) İl. ve MV. lat oküra Sunnaleır 
VE 2-B 3-A 4-D 5-C 6-C 7-D 8-B 9g-A 10-D 
22 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


Miz 


TEST - 2 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


1. Bir sanat yapıtı döneminde çok büyük bir ilgi gördüyse yarınlara seslenebilecek demektir. 


. Bir roman, öykü veya şiirin, döneminde 
okurlarca ilgi görmesi biraz da yapıtın içeriğiyle ilgilidir. 

1. 


Bir roman, öykü ya da şiir yazıldığı dönemde 
çok kişi tarafından okunuyorsa gerçekten 
sanat yönü üstün, değerli bir yapıt demektir. 


IV. Tarihin hiçbir döneminde bir sanat yapıtının 
değerini okur sayısı belirlememiştir. 


Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbiriyle çelişmektedir? 


A) i. veli. B) 1. veli. CO) Il. ve ill. 


D) II. ve V. E) INI. ve IV. 


() Bu sanatçının her iki romanını da ilk baskı- 


.sından okumuştum. (II) Son günlerde izledi- 


ğim bir film bende bazı çağrışımlar uyandırdı. 
(II) Filmde bazı sahneler, sanatçının romanlarındaki bazı olayları anımsatıyordu. (IV) Acaba 
yanılıyor muyum diye romanları gözden geçirdiğimde bu filmin, sanatçının başka bir romanından esinlenerek çekildiğini fark ettim. (V) Öyle ki olayları yoğurup anlatmadaki üslup da olmasa içerik yönünden birini okuyunca ötekini 
okumaya gerek kalmayacak romanlardı bunlar. 
(VI) Ancak olaylar arasındaki deyiş farklılıkları 
yazarı gündemde tutabiliyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, sözü edilen sanatçının, romanlarında 
aynı konuları işlediği belirtilmiştir? 


AYI. BI. OM DV BM. 
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Birçok yazar, yakası açılmamış sözcük bulma 
merakı yüzünden, düşüncesini söyleyeceği yerde, seçtiği sözcükleri kullanmak için düşünce 
aramak zorunda kalmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? 


A) Üslup kaygısı çoğu zaman bir yazarın düşüncesini olduğu gibi aktarmasını engeller. 


B) Biçimin içerikten daha önemli olduğuna inanan yazarların yapıtları bir düşünce değeri 
taşımaz. 


C) Yepyeni sözcüklerle yapıtlarını donatan yazarlar özgün bir anlatıma ulaşabilir. 


D) Üslup ve içeriğin aynı ölçüde değer taşıdığına inanan yazar, yapıtlarında kendi düşüncelerine yer vermez. 


E) Üsluba önem veren yazarlar yapıtlarında 
kendini gizlemeyi başarır. 


i 


Hikâye ve romanlarda kişileri yerel ağızla konuşturma hevesi, yazarların bizi sürükleyen bir 
anlatıma ulaşmasını engelliyor. 


Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? 


A) Öykü ve romanlarda yazarlar, kendi dil anlayışını roman kişilerinin ağzından yansıtır. 


B) Öykü ve romanda sürükleyici bir anlatıma 
ulaşmak için kişileri mutlaka yerel dil özellikleriyle konuşturmak gerekir. 


C) Öykü ve romanda yerel sözcükler kullanılıp 
kullanılmaması yapıtın içeriğine bağlıdır. 


D) Öykü ve romanlarda yerel dili yansıtma tutkusu, yazarların akıcı bir üslup kuramamasına neden oluyor. 


E) Öykü ve romanda kişiler, dil ve yaşam özellikleriyle gerçeğe uygun olmalıdır. 


TEST -2 


TEST -3 


TÜRKÇE SORU BANKASI Cümle Anlamı ve Yorumu TÜRKÇE SORU BANKASI Cümle Anlamı ve Yorumu 
5.  () Rengini adından, adını renginden alan ergu- 7. () Bir yazarın gezdiği yerlerden edindiği bilgi, 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin 4. o Öykülerinde şehir insanını, onun yalnızlıklarını, 
van ağacının çok özel bir yeri vardır edebiyatı- görgü ve izlenimleri yansıtan yazılardır gezi ya- kişisel görüşünü yansıtmaktadır? acılarını anlatıyor; ama ben, anlattıklarına bakmızda. (ll) Efsanelere konu olmuş, yazar ve şa- zıları. (ll) Gerçeğe dayanan bu yazılar, heyecan mıyorum onun, diline, söyleyişine bakıyorum. 
illere ilham vermiş bu ağacın çiçekleri açtığın- uyandıran bir söyleyişle kaleme alınır. (lli) Bir A) Yazar, bu kitabında önceki eserlerinde ol- 
da, bilin ki bahar gelmiştir. (li) Özellikle İstan- gezi yazısının başarısı, okurun anlatılan yerleri mayan tipleri anlatmış. Böyle diyen bir eleştirmene göre, öyküde 
bul'a en çok yakışan erguvan, baklagiller aile- gezmiş gibi haz almasında gizlidir. (IV) Dolayı-. B) Sait Faik ressam olsaydı usta bir portre çi- önemli olan nedir? 
sindendir. (IV) Genellikle 4-5 metreye kadar bü- sıyla gezi yazısı yazarlarının sağlam bir gözlem zeri olurdu. 
yüyebilen geniş taçlı ve yaprak döken küçük gücüne sahip olmaları kaçınılmazdır. (V) Edebi- C) Sanatçımız tablolarında daha çok, el ve göz A) Özgünlük B) Konu C) Üslup 
ağaçlardır. (V) En önemli özelliği, çiçeklerinin yatımızda Babür Şah'ın “Babürname”si, Seydi figürünü işler. 
yapraklardan önce açmasıdır. Ali Reis'in “Miratü'l Memalik”i, Evliya Çelebi'nin D) O, roman kahramanlarını kırsal kesim insan- D) Kahramanlar E) Gerçekçilik 
“Seyahatname”si bu türün başarılı örnekleridir. larından seçmiştir. 
Erguvan ağacının ele alındığı bu parçada nu- E) İstanbul, yazarın bütün öykülerinde dekor 
maralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda Gezi yazılarının ele alındığı bu parçada nu- olarak kullanılıyor. 
verilenlerden hangisi yanlıştır? maralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” anverilenlerden hangisi yanlıştır? lamı yoktur? 
A) I. cümlede bir önyargıda bulunulmuştur. 
B) Il. cümlede, yazin adamlarına esin kaynağı ol- A) 1. cümlede, tanım yapılmıştır. A) Şöyle güzel bir çay demlesen de içsek. 
duğu belirtilmiştir. B) Il. cümlede, anlatımından söz edilmiştir. B) Oraya gidebilirim ama sizinle, 
O) Ili. cümlede, yorum söz konusudur. O) HI. cümlede, nitelikli olmasının neye bağlı ol- , — , il i C) Babasını çağırırsa glâcaklari düşün. 
D) . cümlede, nesnel bilgilere yer verilmiştir duğu belirtilmiştir. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel bir D) Onları evde bulabilirsiniz, dışarı çıkmadılar- 
i ” : anlatım” söz konusudur? sa. 
E) V. cümlede, ayırt edici bir özelliğinden söz D) IV. cümlede, bir dilek söz konusudur. E) Çalışmalarını artırmadıkça başarılı olması 
edilmiştir. z E) V. cümlede, edebiyatımızdaki yetkin örnekle- A) Yazın, kamp için ormanlık yerler, sahiller ter- z mümkün değil. 
z ri sıralanmıştır. cih edilmelidir. z 
ş B) Doğu Karadeniz, Türkiye'nin en çok yağış ş 
z alan bölümüdür. 
> GC) Boğaziçi zamanla güzelliğinden çok şey El 
kaybetti. 6. Aşağıdaki çümlelerin hangisinde “yetersizlik” 
D) Yunus'un şiirinde insanın içini ısıtan bir sı- anlamı bir koşula bağlı olarak verilmiştir? 
caklık vardır. 
6. Aşağıdaki tanımlardan hangisi ayraç içinde 8. Aşağıdakilerin hangisinde, yazara ilişkin -E) Halkın en büyük eğlence kaynağı, tele- A) Verdiği kitabı bir günde okumamı istedi. 
verilen kavramla uyusmamaktadır? açıklamayla ayraç içinde verilen nitelik birbi- vizyondaki yarışmalardır. B) İki yıldır bu işyerinde aynı görevde gelişiyor. 
: i C) Ben bugün sizinle ders çalışamayabilirim. 
riyle uyuşmamaktadır? 5 il N Sİ 
A) Duygu ve düşüncelerin kolaylıkla anlaşılabi- 0) Seyre gilöreş Gİ Da ii Yl EMemez 
Lİ i , ; 7 E) Havalar sıcak olduğu için sokaklar kalabalık 
lecek bir biçimde ifade edilmesi. (açıklık) A) Kendinden önceki sanatsal anlayışın dışına değil. 
B) Bir metinde gereksiz sözcükler kullanılma- çıkmadan yapıt ortaya koyar. (gelenekçi) 
ması ve üslubun karışık olmaması. (duruluk) B) Yapıtlarındaki kahramanlara gerçek yaşam- 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir tanım- 
N , e da rastlanılmaz. (düşselliği önemseme) lama yapılmıştır? 
. ©) Bir yazıda savunulan görüşlerin baştan sona , e : mİ pe Sü 
kadar çelişki içermemesi. (tutarlılık) a el ll 2 A) Nerede insan varsa, orada sanat vardır ll ii 
ğenilmiş ve taklit edilmiştir. (örnek olma) i Ni ' - il i 
e KAİ gelerek Ki Deecine İaiNlLOlaşlürani D) Yapıtlarında sadece kendi acılarına ve mutlu- i kr e m iki i övkü ğenildi 
ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden m fözgülük güç ii ii in A) Yen kitabımdaki “OYALI, çok Degerli 
her biri. (motif) Şe. C) Sanat, yüceltici gölgesiyle kendimizi bul- B) Doğayı sevmek, insanı hayata bağlar. 
p E) Yapıtlarında, toplumu değil de kişiyi ve onun mamıza yardım eder. C) O, ne zamanın ne de paranın değerini bilir. 
E) Öğretici veya edebi bir eserde işlenen konu, sorunlarını ele almıştır. (bireyci) D) Okumayı öğrenmek, sanatların en güç D) Bu sınava çalışırken çok zorlandım; ama sodüşünce, görüş. (imge) olanıdır. nunda başardım. 
E) Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kıl- E) Düşünmeden konuştuğum için başım deri- 
1E 2-D 3-A 4-D 5-A 6-E 7-D 8D ma çabasıdır. ten kurtulmadı. 
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TEST -3 


Gümle Anlamı ve Yorumu 


8. 


10. 


11. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur? 


A) Yazar bu kitabında anlatımını tekdüzelikten 
kurtarmış. 

B) Sanatçı, duygularını dile getirmeyi bilen insandır. 

C) Edebiyatımızın bu dönemi ile ilgili pek çok 
araştırma vardır. 

D) Köy hayatı pek çok esere konu olmuştur. 

E) Sanatçı zorlayan değil, yol gösterendir. 


Şair, getirdiği anlayışın doğruluğuna inanıyorsa, 
kendi sesini bulmuşsa ille de değişmeye zorlamamalı kendini. 


Bu cümlede geçen “kendi sesini bulmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Öznellik B) Nesnellik 


GC) Yalın anlatım D) Özgün bir söyleyiş 


E) Gerçekçi anlatım 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden - sonuç” ilişkisi yoktur? 


A) Dün çok yürüdüğünden ayakları şişmiş. 

B) Kısa zamanda iyileştiğinden taburcu edildi. 
C) Her zaman çok çalıştığından söz ediyordu. 
D) Uzun süre ağladığı için gözleri kanlanmış. 
E) Çok şişman olduğundan arabaya binemedi. 


Aşağıdakilerin hangisinde biri, ötekinin açıklayıcısı olan iki yargı birlikte verilmiştir? 


A 


> 


Önce konuyu öğrenip sonra soruları çözeceğiz. 

B) Dersten çıktı, şimdi eve gidecek. 

C) Servis geç geldi, çocuklar okula yetişemedi. 
D) Konuyu dinledi, sonra soruları cevapladı. 

E) Çocukların attığı topu havada yakaladı. 


> 


GREMİ YAYINLARI 


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım 


söz konusudur? 


A) Bu gelişinde seni aradığını kabul edelim, bir 
şey değişir mi? 

B) Haftanın belli günlerinde bu kütüphanede 
çalışırdı. 

C) Pazardaki işlerini birkaç saat içinde bitirebilir misin? 

D) Mademki onunla görüşmek istemiyorsun, 
öyleyse gitme. 

E) Görülüyor ki uzun süredir kitap okumamışsın. 


- Aşağıdaki cümlelerin hangisi üslupla ilgili bir 


yargıdır? 


A) Öykü; roman türüne bir geçiş, bir basamak 
olarak kullanılmamalıdır. 

B) Yazılarından, dildeki gelişmeleri takip edemediğini anlıyoruz. 

C) Türkçe, çok zengin anlatım yolları olan bir 
dildir. 

D) Şiirlerinde kullandığı yeni sözcükler, dilin 
gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. 

E) Günlük yazılarında toplumun her kesimini ilgilendiren olayları anlatır. 


(1) Eski bir taş köprü ile dere geçildikten sonra 
acınacak ölçüde fakir mahallelere giriliyordu. 
(li) Burada sefalet, bütün dehşeti ve çirkinliğiyle 
başlıyordu. (lil) Pis su birikintilerinde yarı çıplak 
çocukların oynadığı eğri büğrü, bunaltıcı sokaklar... (IV) Tezekten, çamurdan yapılmış, yarı yarıya toprağa gömülü penceresiz kulübeler... VW 
Eski hasır parçaları üzerinde güneşlenen zavallı ihtiyarlar. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıma duygular katılmamıstır? 


AYI. BI. O) 


D) V. E) V. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


Ortaya çıktığı devirde, içeriği ve anlatımıyla okurun ilgisini çekmeyen yapıtların da çağlar ötesine seslenebileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? 


A) Ortaya çıktığı dönemde, okurlarca fazla beğenilmeyen yapıtların yılların yıkıcılığına boyun eğmesi kaçınılmazdır. 

B) Yazıldığı dönemin ilgi çekici konularını işleyen yapıtlar yüzyıllar boyu yeni kalabilir. 

C) Dönemine ayna tutan her yapıt okurun ilgisini çeker ve zamanın eskiticiliğine göğüs gerer. 

Yazıldığı dönemde, konusuyla ve üslubuyla 

okur üzerinde ilgi uyandırmayan yapıtlar da 

kalıcı olabilir. 

İçerik ve anlatımıyla ilginç olmayan yapıtların 

insanlara çağlar boyu ışık tutması düşünülemez. 


D 


> 


E 


—— 


(0) Yakup Kadri, düşüncelerini yazarlık yaşamının başlangıcında içten bir anlatımla çeşitli yazılarında ortaya koymuştur. (li) 1934 yılından 
“sonra yabancı ülkelerde çeşitli görevler alınca 
Türkiye'deki basınla ilişkileri azalmış, görüşlerini bildirmesi konuşmalarıyla sınırlı kalmıştır. 
(li) Emekli olup yurda döndükten sonra da bu 
durum değişmemiştir. ((V) Günlük gazetelerde 
yayımlanan az sayıdaki yazılarında ise daha çok 
güncel politik görüşlerini dile getirmiştir. (V) Anılarını topladığı bazı kitaplarında önemli sayacağımız birkaç görüşünü, dağınık olarak belirtmiştir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, Yakup Kadri'nin yaşamının bir bölümünde, düşüncelerini daha az dile getirmesinin nedeni belirtilmiştir? 

DJ) IV. E) V. 


AL B) İL. C) İH. 


TEST - 4 


Kli) YAYınLARI 
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Cümle Anlamı ve Yorumu 


. Yazın ve sanat alanında her an yeniden doğmak, her çağda insanlara seslenebilmek büyük sanatçılara özgü bir niteliktir. 

. Yazın ve sanat alanında çağlar ötesine seslenebilmek her şeyden önce sanatçının yepyeni konuları işlemesine bağlıdır. 

Edebiyat ve sanat tarihi boyunca yeniliğin 

peşinden koşan sanatçılar her zaman büyük 

sanatçı unvanını kazanmışlardır. 

IV. Edebiyat ve sanat dünyasında her zaman 
yeni kalmak, kalıcı olmak yalnız büyük sanatçılar için geçerlidir. 

V. Edebiyatta ve sanatta yeni kalabilmenin önde gelen koşulu her çağda bütün insanları ilgilendiren konulara eğilmektir. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi 
ikisi birbirine anlamca en yakındır? 


C) Il. ve İli. 


A) I. veli. B)i.ve iv. 


D) il. ve V. E) INI. ve V. 


Bir sanatçının değeri herkesten başka olmasında, kimseye benzememesinde aranmalıdır ve 
bunu başaran bir sanalçı hiçbir zaman eskimediği gibi ona benzemek de kimsenin elinden gelmez. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? 


A) Bir sanatçının gerçek değeri kişiliğinin farklı 

olmasıyla değil, herkesle bir olmasıyla 

ölçülür. 

Gerçek sanatçı yalnız kendinde bulunan bir 

şeyi söyler, ama onu söylemekle bütün insanları anlatır. 

Duygularını insanlara yalın olarak anlatmayı 

başaran sanatçılar hiçbir zaman eskimezler. 

Yapıtlarında yepyeni konuları işlemeyen 

sanatçılar, başkalarına benzemekten kurulamaz. 

E) Özgün bir anlatıma ulaşan sanatçı hep yeni 
kalır ve başkalarınca taklit edilemez. 


mw 


© 


2 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -4 


Gümle Anlamı ve Yorumu 


5. 


Aydınlarımızın. toplumu etkileyememesinin ya 
da peşinden sürükleyememesinin nedeni ondan uzak olmasıdır. 


Bu cümlede anlatılmak istenene en yakın 
yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Halkı yönlendirmek ve etkilemek isteyen aydın, halkın içinde olmalıdır. 

B) Ancak halkın değerlerine saygı duyan aydınlar, toplumu değiştirmeyi hedefleyebilir. 

G) Toplumu, ancak kendi içinden çıkmış insanlar anlayabilir. 

D) Toplumu anlamak isteyen aydınlar işe 
kendilerinden başlamalıdır. 

E) Aydınla halk arasındaki çatışma kültür farklılığından kaynaklanmaktadır. 


(0) Son yıllarda, tiyatroda, giderek artan bir dur- 


gunluğa, daha doğrusu, gerilemeye tanık oluyoruz. (ll) Tiyatronun tarihsel süreç içinde her 
zaman duraklama ya da gerileme dönemleri olmuştur. (ili) Ama bir kez yapılan bir atılım, hiçbir 
zaman kökten yok edilemez. (IV) Bu aşamada 
tiyatro eleştirmenine büyük görev ve sorumluluk düşüyor. (V) Eleştirmen, tiyatronun mutfağına girecek, provaları izleyecek, danışman 
olarak yapıtın sahneye konulmasına katkıda bulunacaktır. 


Yazar, tiyatronun ortadan kaldırılamayaca- 


-Gıyla ilgili kesin inancını, numaralanmış cüm- 


lelerin hangisinde dile getirmiştir? 


AYI BI. Ol. DM. E) V. 


İSİNİ vYayınLarı 
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7. 


8. 


Usta sanatçı, çağından kopmamış; çağının gölgesini satırlarda sürüklemiştir. 


Bu cümlede, sanatçının vurgulanmak istenen 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Devrinin sosyal ve siyasal olayları ile yakından ilgilenmiştir. 

B) Sanatta toplumculuğun önemine inanmıştır. 

C) Yaşadığı devri yapıtlarına yansıtmıştır. 

D) Sanat toplum içindir, tezinin savunucusu olmuştur. 

E) Sanatının odak noktasına daima kendini 
yerleştirmiştir. 


(0) Günceler, okurlara her zaman çekici gelmiştr. (il) Bu çekiciliğin nedenlerini anlamak güç 
değildir. (11) İyi yazılmış bir günce, okuyana birçok şey sunar: İtiraflar, anekdotlar ve en önemlisi, sanatçının ruh açılımı. (IV) Bazen güncelerdeki sıradan notlar bile okurun; yazarın düşüncelerini ve dünyasını anlayabilmesini sağlar. 
(V) Günce, hele usta bir yazarın kaleminden 
çıkmışsa gerçek bir edebiyat tadı verir okura. 
(VI) Aslında yazar, daha çok kendisi için tutar 
günceyi; ama yazar topluma mal olmuş bir 
kişiyse tutulan notlar daha da önem kazanır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde 1. cümlede belirtilen yargının gerekçelerine yer verilmiştir? 

Al. velV. B)İL,İL. veV. O)lli., V. veV. 


D) IN, M.veVi. o OE), V. vevi, 


TEST - 5 


TÜRKÇE SORU BANKASI Cümle Anlamı ve Yorumu 
1. Ben bireyselliği savunduğum için kimsenin ağ- 4. Roman kahramanı, sokaktaki adam değil, TrOozının tıkanmasını istemem; bunun için -—. mancının içindeki duyguların sokaktaki adam 
kılığına bürünmesidir. 
Bu cümlenin sonuna, düşüncenin akışına gö- i 
re aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uy- Bu cümle, aşağıdakilerden hangisine anlamgun olmaz? ca en yakındır? 
A) özgürlüğün sadece edebiyatını yapmak için A) Romancı, kahramanlarını oluştururken kendi 
yola çıkmadım hayal gücünden yararlanır. 
B) özgürlüğün de bir sınırı vardır diye düşünü- B) Roman kahramanları gerçek hayattan romayorum na aktarılan kişilerdir. 
GC) özgürlüğü öne çıkaran yazılar yazarım G) Sıradan insanlar, roman kahramanı olamaz. 
D) herkesin, dilediğini söylemesine karşı deği- D) Romancı, her yapıtında gerçeklerin yanında 
lim kendi duygu ve düşüncelerini anlatır. 
E) insanları susturanlar, bir gün hatalarını anla- E) Romancı, gerçek yaşamdan seçtiği roman 
yacakiır, diyorum kahramanı aracılığıyla kendi duygu ve düşüncesini yansıtır. 
2. Bir yazar neyi yazacağını düşünmeli; ama daha 5. (I) Şimdiye kadar çok kimse, benim, ikide bir 
çok nasıl yazacağı üzerinde durmalıdır. fikir değiştirdiğimden söz etti. (11) Bunu bir kusur, hem de büyük bir kusur sayıyorlar. (111) İsti- 
Bir sanatçıya verilen bu öğütle anlatılmak is- yorlar ki insan, ömründe bir fikre saplansın, 
tenen, aşağıdakilerden hangisidir? 5 kalsın. ((V) Oysa, insanın doğasının değişmesiy- 
i le görüş ve duyuşlarında da er geç bir başkalaş- 
A) Her yazarın kendine özgü bir anlatımı vardır. > ma olur. (V) Bu başkalaşma bir eleştirmen için 
B) Söyleyişe önem kazandıran, yapıtın içeriği- de niçin geçerli olmasın? 
dir. Sİ 
C) Biçim ve içerik bir eserde ayrılmaz bir bütün- E Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangider z va sinde yazar, “İnsanın, ömür boyu aynı düşün- 
D) Bir eserde üslup, içerikten daha önemlidir. dede kalamayacağına ilişkin görüşünü” belirt: 
E) Okuyucu için önemli olan, sanatçının ele al- melas? 
dığı konudur. 
A)I. B) II. CO) Il. DJ) IV. E) V. 
3. Bir kişiyi, birkaç davranışına bakarak değerlengidek Yallişt GÜRİKLi 6. — |. Öyle güzel anlar vardır ki insanoğlu o günle- 


Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 


A) insanın yaratılışında en açık görünen özellik, 
yerinde durmamasıdır. 

B) o, birbiriyle çelişen davranışlar yapabilecek 
bir doğaya sahiptir. 

C) günlük hayatta çok farklı durumlarla karşılaşması onda farklı davranışlar meydana 
getirir. 

D) insanların huyunu biz ne yaparsak yapalım 
değiştiremeyiz. 

E) hiç kimse bir olaya her zaman aynı tepkiyi 
vermez. 
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ri yeniden yaşamayı arzu eder. 
. Bazı olaylar, insan hafızasında tatlı bir hatıra 
olarak kalır. 
. Her insanın, bir daha yaşamak istediği anları vardır. 
N. İnsan, birtakım olayları hayalinden bile geçirmek istemez. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca aynı doğrultudadır? 
C)li.ve iv. 


A) 1. veli. B) 1. ve Il. 


D) li. ve ili. E) NİL. ve İV. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


Gümle Anlamı ve Yorumu 


7. 


(1) Portrelerimde, kendisinden söz ettiğim sanatçıların özellikle çocukluk dönemlerine ağırlık 
veriyorum. (li) Hatta dergideki yerim sınırlı olduğundan, bazen sadece çocukluklarını yazıyorum. (li) Daha sonraki dönemlerini ise iki paragrafta özetliyorum. (IV) Çocuk gözüyle dünyaya bakışlarının, kalemlerine nasıl yön verdiğini 
göstermeyi istiyorum. (V) Sanatçı kimliklerinin 
aslında çocukluk dönemlerinde şekillendiğini anlatmaya çalışıyorum. (VI) Yazılarım, ileride araştırma yapacaklar için bu yönlerden vazgeçilmez 
birer kaynak olacaktır. 


Bu parçada |. cümlede belirtilen davranışın 
nedenlerine hangi cümlelerde yer verilmiştir? 

Ali. velv. 


B) Il. ve V. C) II. ve IV. 


D) IV. ve V. E) V. veVi. 


Dünyanın yarısı söyleyecek çok şeyi olduğu 
halde susan insanlarla, diğer yarısı ise söyleyecek hiçbir şeyi olmadığı halde devamlı konuşan 
insanlarla doludur. 


Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılamaz? 


A) Çoğu insan, söyleyecek şeyleri olmadığı için 
susuyor. 

B) Konuşanların çoğu, aslında söyleyecek 
önemli bir şeyi olmayanlardır. 

C) Susmak, söylenecek sözün olmadığı anlamına gelmez. 

D) Birçok kişi susmayı, konuşmaya tercih eder. 

E) Konuşmak yerine susmayı tercih edenler, 
boş insanlar değildir. 


TEST - 5 
9. 
; 
z 
z 
10. 
6-B 


Ii. Kimi yazarlar, roman ve hikâyede hep aynı 
konuları anlattıklarından başarılı olamamışlardır. 


I. Yüzyıllardır, roman ve hikâyede içerik bakımından bir değişiklik olduğunu söylemek 
zordur. 


IN. Farklı konuların anlatılması roman ve hikâyeye ilgiyi sürekli canlı tutmuştur. 


İV. Asırlar boyunca, konu bakımından roman 
ve hikâyelerde farklılaşma görülmemiştir. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi 
ikisi birbirine anlamca en yakındır? 
A) Ii. veli. 


B) 1. veli. C) Il. ve lll. 


D) Il. ve IV. E) III. ve IV. 


Ii. İnsan, hayatın ne kadar kısa olduğunu anlamak için çok yaşamalıdır. 


Il. Hayat bir hikâyeye benzer, önemli olan hikâyenin uzun olması değil, iyi olmasıdır. 


Ili. Hayat mutlular için kısa, mutsuzlar için uzun 
bir süreçtir. 


IV. Hayatı iyi kullanmadan uzun süre yaşamış 
insan, az yaşamış demektir. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri birbiriyle yakın anlamlıdır? 
A) i. veli. 


B) 1. veli. C)IL. veli. 


D) Il. ve V. E) Ili. ve IV. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 6 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) “Sokak” adlı oyun geleneksel halk tiyatrosunu anımsatan bir dille yazılmış. (!i) Oyun, bir 
dönemin köy ve kent yaşamından kesitler yansıtıyor. (İli) Köyden kente gelen insanların dramı 
gözler önüne seriliyor. (IV) Onların zaman 
içinde kent yaşamına uyum sağlamaları ayrıntılı 
biçimde işlenmiş. (V) Kentsel yaşama uyum 
sağladıktan sonra yeni gelenlere bakışları 
sırasında düştükleri gülünç durumlar, ister istemez insanı tebessüm ettiriyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde söz konusu oyunların içeriğiyle ilgili 
bilgi verilmemiştir? 
A)I. B) İl. Oy li. 


D) V. E) V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt durumlar bir arada verilmiştir? 


A) Daha iki gün önce iğne atsan yere düşmeyecek ölçüde kalabalık olan bu cadde bugün çok tenha. , 

B) Sokağın başındaki kitapçı özellikle okulların 
açıldığı haftalarda öğrencilerin uğrak yeriydi. 

C) Kentin ileri gelenleri hafta sonlarında bu 
piknik yerine akın etmeyi bir gelenek haline 
getirmişti. 

D) Soğuk kış gecelerinde etrafı çitlerle çevrili 
evlerde geç saatlere kadar sohbet edilirdi. 

E) Onunla en son karşılaştığımda zamanın ondan çok şeyler alıp götürdüğünü üzülerek 
görmüştüm. 


(0 Sanatçı son romanında öğretmen olarak 
gezdiği yurt köşelerine ait izlenimlerini yansıtmak istemiş. (II) Olayları anlatırken kendini özellikle arka planda tutmuş. (Ill) Diğer romanlarında görülen dil yanlışlarını bu yapıtında en aza 
indirmiş. (IV) Roman kişilerini sosyal çevreleri 
içindeki etkinlikleriyle yansıtsa daha iyi olurdu. 
(W Roman kişilerininyerel sözcükler kullanması 
da bunu zorunlu kılıyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir “öneri” söz konusudur? 


AYI. B) Il. Ol. DM EV. 


BENİ yayına 


3İ 


4. 


(0 “Akbaba” adlı bir mizah dergisi çıkaran 
yayımcı bir dostum derginin yanında bir de edebiyat dergisi çıkarmayı düşünmüş. (II) “Meşale” 
adında sanat ağırlıklı bir dergi çıkarmayı teklif etti bana. (lil) Biliyorum, bu dergi de diğer edebiyat ve sanat dergileri gibi ilgi görmeyecek. 
((V) Ancak dostumun ısrarlarına dayanamayarak ben de bu dergi için üzerime düşeni yapmaya karar verdim. (V) İlk iş olarak dostlarımın 
bu projeye yönelik görüşlerini belirtmeleri için 
onlara birer mektup gönderdim. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “önyargı” söz konusudur? 
A)I. BB). GC) li. 


D) V. E) V. 


(0) Sohbeti çok tatlı, çok renkli sevecen bir insandı. (11) Saatlerce konuşur, ele aldığı konuyu 
çok güzel anlatırdı. (11) Kendisiyle tanışanlara, 
pek nadir yakalanan saatler yaşatırdı. (1V) Konuşurken zaman zaman yaptığı nüktelerle izleyicilere hoş dakikalar yaşatmasını bilen usta bir 
sanatçıydı. (V) Kendisine yönelik eleştirilere basın yoluyla cevap vermeyi tercih ederdi. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden 
farklıdır? 

A)I. B) İL O). 


DN. BV. 


(() Ağaçların ve sarmaşıkların arasındaki taşlı 
yoldan merdivenleri çıkarken bir an durakladım. 
(li) Merdivenin başında duran uzun boylu adam 
gülümseyerek bana bakıyordu. (lll) Bana doğru 
ilerlerken ayağı aksayan bu adam yıllardır görmediğim bir ilkokul arkadaşımdı. (IV) Merdivenin başındaki bir banka oturup konuşmaya 
başladığımızda ağır bir hastalığa yakalandığını 
söyledi. (V) Dura dura konuşması, ölümün ağına girdiğini belli etmekten çekinmediğini gösteriyordu. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, duygularına yer vermiştir? 


AL BI. ON. DM. E) V. 


(URKÇE SURU BANKASI 


TEST - 6 


Gümle Anlamı ve Yorumu 


7. 


(1) İçeri giren, o güne kadar hiç görmediğim, 
yaşlıca bir adam elindeki dergiyi masaya bırakti. (1) Gözlüklerini çıkarıp gözlerini ovuşturdu biraz. (HI) Pencerenin önündeki elma ağacının çiçeklerine bakarak gözlerini dinlendirdi. (IV) Gözleri çok yorulmuştu anlaşılan. (V) Sonra gözlüklerini tekrar takıp masadaki günlük gazeteleri 
okumaya başladı. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- 


sinde gözleme yer verilmemistir? 


AYI. B) 1. ON. DM Rv. 


.() Kararima Geceleri'ni incelediğimizde, sanat- 


çının başkalarına benzemeyen anlatımı hemen 
göze çarpıyor. (li) Şiir gibi çarpıcı tümcelerle 
örülü, su gibi akıp giden bir roman bu. (1) Sanatçı bu romanında gözlemlediği ve etkilendiği 
olayları yansıtmış. (IV) Zaten kim ne derse desin 
bir sanatçının çevresinden esinlenmemesi düşünülemez. (V) Yeter ki sanatçı salt bir doğa fotoğrafçısı kimliğine bürünmesin. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- 


- sinde sözü edilen sanatçının üslubuna yöne- 


lik bir beğeni dile getirilmiştir? 


AYI BI. ON DM. E) V. 


(0) Sanatçı son yapıtında, döneminde aydınlara 
uygulanan baskıları şiirsel bir dille çok başarılı 
biçimde gözler önüne seriyor. (1) Dönemin 
olaylarını aktarırken sanatçı yansız davranmaya 
özen gösteriyor. (li) Romandaki tiplemeler öylesine sıcakkanlı insanlar ki onları kendimize 
çok yakın buluyoruz. (IV) Onların davranışlarından etkilendikçe içimizdeki insan sevgisi güç 
kazanıyor. (V) Bir-yapıtın çağdaş bir boyut ka- 


zanması bu içtenlikli özün ortaya konmasıyla 


sağlanabilirdi ki sanatçı da bunu yapıyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yapıtın içeriği ve üslubuyla ilgili özellikler dile getirilmiştir? 


AYI. B)I. O). D) V. E)V. 


İHENİ YavrınLarı 


10. (1) Hana geldiğimizin ikinci günüydü. (11) Üstü 


kapali bir araba kerpiç duvarların sıvalarını dökerek yanımıza kadar geldi. (ll) İki kişi arabadan, yorgana sarılmış hasta bir kadın indirdiler. 
(IV Yüzü limon gibi sapsarı kesilmiş bu kadını 
görünce yüreğim sızladı. (V) Adamlardan biri 
bana bakarak kadının durumunun çok ağır olduğunu işaret etti. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar duygularını belirtmiştir? 


A)I. B) Il. Oy ili. D) IV. E) V. 


- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatılan 


işin yinelendiği kesindir? 


A) Bu yalancı adamın söylediklerine inanmam. 

B) Kum kamyonu kaçıncı seferini yaptı? 

C) Gelecek hafta sizleri buraya bekliyoruz. 

D) Yunuslar, sürüler halinde geçiyordu önümüzden. 

E) Seninle geçen sene de bu sahilde buluşmuştuk. 


.. Ben, öyle kendine her şeyi biliyormuş havası ve- 


ren, bilgece tavırlar takınarak büyük gerçeklerden bahsediyormuş edasına bürünen yazarları 
sevmiyorum. İstiyorum ki yazar bana ders vermeye kalkmasın. Kendi ruhunu açsın, kendi trajedisini anlatsın bana. Lafı dolandırıp duracağına ne demek istiyorsa deyiversin. Bunu yapan, 
en azından yapmaya çalışan yazarlar daha 
inandırıcıdır benim gözümde. 


Bu sözleri söyleyen kişinin bir yazardan beklediği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İçtenlik - yalınlık 

B) Duygusallık - inandırıcılık 
C) Etkileyicilik - özgünlük 
D) Şiirsellik - akıcılık 

E) Doğruluk - öğreticilik 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


(0) Söylemişimdir ya, yine söyleyeyim, gençlerin 
bana “usta” demelerine pek kızıyorum. (li) Bunu 
eğlenmek için söyleyenlere diyeceğim yok. 
(il) Onlarla birlikte ben de gülebilirim. (IV) Ama 
ötekilere, beni beğendiklerini söyleyenlere sinir 
oluyorum. (V) Bu “usta” sözünde bir senlibenlilik, bir yüz göz olma var da onun için. (Vi) Benim yazılarımı gerçekten anlayarak okusalardı, 
böyle davranışlara ne kadar kızdığımı bilirlerdi. 


Bu parçada |. cümledeki davranışın nedeni 
numaralanmış cümlelerin hangisinde açıklanmıştır? 


A) II. B) Ili. GC) IV. D) V. E) VI. 


Gün de doğar, gün de doğar 

Bir gün mutlaka gün doğar 

Gün doğmadan neler doğar 

Gün doğmadan Şehzadebaşı'nda 


Bu dörtlüğün ikinci dizesinde anlatılan 
duygu aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Korku B) Yaşama sevinci (o C) Ümit 


D) Karamsarlık E) Hasret 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, gerekçesiyle birlikte verilmemiştir? 


A) Acemiliğinden viraja hızlı girince yine kaza 


yapmış. 
B) Dün buraya geldiğinizden haberim bile olmadı. 
G) Önüne geleni kırdığından hiç dost edinemiyor. 


D) Çığ düşmesinden birçok ev kar altında kaldı. 
E) Derslerine düzenli çalıştı, okulun en başarılı 
öğrencisi oldu. 


İSİ) Yayıntarı 


TEST -7 


4. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatılan 
işin yineleneceği anlamı vardır? 


A) Ben ona kötü bir oyun oynayacağım. 

B) Ona bir söz söylemek elbette benim hakkım. 

C) Ona bugün de bir kitap vereceğim. 

D) Bir günde yüzmeyi öğrendiğini söylüyor. 

E) Bir eski tekne ile üç gün önce denize açılmışlar. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenmeme” anlamı vardır? 


A) Gerçekçilik, yazınsal yapıtın değişmez özelliklerinden biri olmalıdır. 

B) Öykülerde yer yer devrik cümlelere de başvurulmuştur. 

C) Her yazarın öykü dalında eser vermesini elbetie bekleyemeyiz. 

D) Öykülerdeki yoğun hayal unsurları yazarın 
gerçekçiliğini zedeliyor. 

E) Kitaplarının çokluğuna bakılırsa yazmaktan 
hoşlanan bir sanatçı olduğu söylenebilir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlayışlı olma" söz konusudur? 


A) Başını utanarak öne eğdiğini görünce daha 
fazla ısrar etmedim. 

B) Terlemeye başladığımı gördüğü halde soru 
sormayı bırakmadı. 

C) Çiçeğin o incecik yapraklarını ne kadar da 
özenerek siliyordu. 

D) Yerdeki izlerden, atlıların geliş yönünü bulmaya çalıştı. 

E) Siyah saçları onu genç gösterse de yaşlı 
olduğu, yüzündeki çizgilerden anlaşılıyordu. 


TEST -7 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


7. 


8. 


Aşağıdakilerin hangisinde kişinin iç dünyasına özgü niteliklere ver verilmemistir? 


A) Ağzından lokmasını alsan ses çıkarmaz. 

B) Yüzüne güler, ardından kuyunu kazar, 

C) Uzun boyuyla kalabalıkta hemen seçilir. 

D) Adım atışlarında bile bir güven ve cesaret 
vardı. 

E) Herkese tepeden baktığı için hiç dost edinemez. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tahminolasılık” anlamı yoktur? 


A) Diktiğimiz ağaçlar bu yıl meyve vermiştir. 

B) Projenin onayını ancak yarın alırız. 

C) Üç gündür devam eden bu yağışta birçok ev 
su altında kalmış olmalı. 

D) Elekirik kablolarında bir arıza olabilir, 

E) Bu kış soğuk geçeceğe benzer. 


İnsan, “Neler yapmadım.” diye hayıflanmamalı, 
“Neler yaptım.” diye sevinmeli, Bu, ona yaşamda bitmez tükenmez bir güç kaynağı olacaktır. 


Aşağıdakilerden hangisi böyle düşünen bir 
kişinin özelliklerini yansıtmaktadır? 


A) Olaylara olumlu yaklaşan 

B) Olayları küçümseyen 

C) Güçsüzlüğü kabullenen 

D) Olumsuzluklara göğüs geren 
E) Olumsuzlukları görmeyen 


İİİ YAYINLARI 
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10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “üzülme, 


12. 


hayıflanma” anlamı yoktur? 


A) Bir bahar daha böyle geçti 
Soldu bahçemdeki güller 


B) Son fırsatları da kaçırdık elimizden 
Ne yazık, bir güvercin gibi 


C) Son yapraklarını da döktü nar ağacım 
Sanki bir parça koptu yüreğimden 

D) Akşam, ne güneşli bir geceydi 
O da bir matem gecesi oldu 


E) Gün pencereden bizi gözler 
Bahçemize bahar gelmiş 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” 


anlamı yoktur? 


A) Sınavların hemen önümüzdeki hafta başlayacağını düşünelim. 

B) İstediğiniz değişikliklerin gerçekleşmediğini düşünelim, ne yaparsınız? 

C) İşin içinden nasıl çıkacağımızı beraber düşünelim. 

D) İşyerinizden izin alamadığınızı düşünelim. 

E) Tutki kalacak otel bulamadık; şimdiden ne 
yapacağımızı düşünmeliyiz. 


(1) Başkalarına borçlu olmayı kim ister ki... 
(1) Borcunu ödeyen insan, aynı zamanda verdiği sözü de tutmuş sayılır. (II) Ne olursa olsun 
borcumu zamanında ödemeliyim. (IV) Böylece 
sorumluluğumu yerine getirmiş olurum. (V) Güvenilir biri olduğumu da kanıtlarım. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “bir işin mutlaka yapılması gerektiği” an- 


lamı vardır? 


AYI, B) Il. 


O) ll. 


DV. Bgv. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “beğenme” 
ve “öneri” söz konusudur? 


A) Gerçek olaylara yer verirseniz romanlarınız 
daha da değer kazanır. 

B) Genç yaşına rağmen yazdığı ilk hikâye ile 
beğeni toplamıştı. 

C) Resimlerinizde sıcak renklere de gereken 
önemi vermelisiniz. 

D) Yazar, eseri hakkındaki değerlendirmeyi 
okuyucuya bırakmalıdır. 

E) Yazıda konudan çok, anlatım şekline önem 
verilmiş. 


Aşağıdakilerin hangisinde bir “endişe” söz 
konusudur? 


A) Sen de bizimle birlikte gelecek miydin? 

B) Acaba bu son sınavı kazanabilecek miyim? 

GC) Bana yardım etmezseniz bu işi bitiremem. 

D) Yıllarca yaşadığı bu şehri terk etmek çok 
zordu. 

E) Sizin anlattıklarınızı yanlış anlamış olabilir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dokunma 
duyusuyla ilgili bir kavram, işitme duyusu ile 
ilgili olarak kullanılmıştır? 


A) Çevresinde iyiliksever, sevecen, tatlı dilli biri 
olarak tanınırdı. 

B) Akşamları, tüm mahalleyi keskin bir kömür 
kokusu kaplardı. 

C) Yumuşak sesiyle, kendini dinleyen herkesi 
büyülemişti. 

D) Karşımızdaki çocuk, donuk gözlerle bizi 
süzüyordu. 

E) Hayalini süsleyen pembe düşler bir bir kayboldu. 


(İSİMİ yaYınLAaRI 
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TEST - 8 


4. 


Gümle Anlamı ve Yorumu 


(0) Cahit Külebi'nin “İçi Sevda Dolu Yolculuk” 
adlı yapıtı tekrar yayıma hazırlanarak okurun 
karşısına çıkarıldı. (11) Beş bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde şairin çocukluk anılarına 
yer verilmiş. (ili) Diğer bölümlerde ise Cahit Külebi'nin şair dostlarından bahsedilmiş. (IV) Sıcak ve yalın anlatımıyla dikkatleri çeken bir yapıt bu. (V) Yani şairin sevda dolu şarkısını sürdürecek bir yapıt. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde içerikten söz edilmiştir? 


B) İL. veli. C) Il. ve IV. 


A) Ii. veli. 


D) ill. ve IV. E)M. ve V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öneri” söz 
konusudur? 


A) Önce fen sorularını çözün, sonra matematiğe geçin. 

B) Akşamki filmi beğenmemeniz için bir neden 
yok. 

G) Bu kitapları Orhan da okumak istiyor. 

D) Erken Şöhret olup da unutuluveren nice şair 
vardır. 

E) Bu şairin diğer şairlere olan üstünlüğünü hiç 
tartışmam. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sanatçının hem olumlu hem olumsuz yönüne değinilmiştir? 


A) O, bütün hikâyelerinin konularını gerçek hayattan almıştır. 

B) Şiirlerinde, dili bir kuyumcu titizliğiyle kullanıyor. 

C) Romanlarında hem toplumun sorunlarını inceliyor, hem de konuya yeni yaklaşımlar getiriyor. 

D) Hem gerçekçiliği savunuyor, hem de romanlarında olayları fazla abartıyor. 

E) Öykülerinde, sözcükleri yerli yerinde kullanıyor, gereksiz söz sanatlarından da kaçınıyor. 


7. 


8. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -8 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


() “Sanat Dünyamız” dergisi resim sanatının 
müze hayalini, güzel bir çalışmayla kitap halinde gerçekleştirmiş. (11) Yüz elli yıllık resim birikimimizden ciddi bir derlemeyi üç yüz yirmi sayfaya sığdırmış. (Il) “Müze-dergi”nin oluşumu 
için öncelikle Türk resim sanatı üzerinde yazıp 
düşünen yüz kadar kişinin görüşü alınmış. 
((V) Sanat dünyası için gerçekten anlamlı bir çalışma olmuş bu. (V) Resim seçimindeki bazı tutarsızlıklara ve baskı kalitesinin zayıflığına karşın 
kitap, uzun yıllar önemli bir kaynak olacak şekilde oluşturulmuş. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden 
farklıdır? 


A)I, Bi. ON DM. E) V. 


() Hüseyin Rahmi'nin romanlarında iyi ile kötü, 
zenginle fakir, kurnazla saf sürekli bir çatışma 
halindedir. (1) Tipler arasında süregelen bu zıtlaşma, romanlarda geçen olayları daha ilginç 
hale getirmek için kullanılmıştır. (Ili) Böylelikle 
yazar, insanoğlunun zayıf yönlerini, toplumda 
oynanan oyunları ve bu oyunların arkasındaki 
gizli gerçekleri büyük bir ustalıkla göstermiş; 
bunun yanında güldürürken ağlatmanın da yolunu bulmuştur. (IV) Yapıtlarında tipler başarıyla 
yansıtılmış olmakla beraber konuşmalar ve betimlemelerle de yapıtlara ortaoyunu havası ka- 


.zandırılmıştır. (V) Ayrıca yazar yapıtlarında, eski- 


den kalma alışkanlıkla ara sıra romanın akışını 
durdurur ve kendi düşüncelerini aktarır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak bir “beğeni” dile getirilmiştir? 


AL BİL ON. DM. E) V. 


İŞİNİ YAYINLARI 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir “özlem” 
dile getirilmiştir? 


2 


Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir 
Solarken albümlerde çocuklar ve askerler 


Kun) N 


Bir gün zaman kayar ellerinden tutamazsın 
Sel gibi akan yaşlarını kurutamazsın 


© 


Ey çiçeği hiç solmayan nar ağacım biraz eğil 
Yalnızlık öyle demirbaş, mutluluk öyle kaçak ki 


© 


Nerde o denizim benim, lekesiz gökyüzüm 
Hani o içtikçe susuzluğumu artıran çeşme 


E) Ben yıllara terk ettim ümit yüklü baharı 
Artık ne gülüm var, ne baharım, ne bağım var 


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “böbürlen- 


me, kendini beğenme” anlamı vardır? 


A) Her yıl olduğu gibi bu yıl da kâr ettik. 

B) Yanımıza gelsin de bir konuşalım. 

C) Bir daha geç gelirsen yüzüne bakmam. 

D) İnsan buralara kadar gelir de bize uğramaz 
mı? 

E) Senin gibi oyuncularla çok karşılaştık biz. 


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” 


anlamı yoktur? 


A) Belki akşama dönemem. 

B) Bu kitabı öğrenciler de okumuştur. 

C) Bugün yağmur yağacak gibi. 

D) Kolay bir proje, bir öğrenci bile çizebilir 
bunu. 

E) Hâlâ gelmediğine göre son treni de kaçırmış 
olmalı. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 9 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin 
kişisel düşüncesine yer verilmemiştir? 


A) Kendine özgü anlatımıyla dikkatleri üzerine 
çeken yazar, öykücülüğümüzün en önemli 
temsilcisidir. 

B) Sanatçı, bu eserinde hayatın can alıcı yanlarını yakalamak istemiş. 

GC) Yazar, öykülerinde sıradan insanların yaşamını ustaca anlatarak özgünlüğü yakalamış. 

D) Yazar, kişilerin davranışlarını ve konuşmalarını yerel sözcüklerle anlatmış. 

E) Yazarın bu son eserinde karakterler etkileyici bir üslupla anlatılıyor. 


(0) Bir yazıda söyleyeceklerimizi nerelerden ve 
nasıl buluruz? (Il) İlk kaynak kendi gözlem ve 
yaşantılarımızdır. (11) Gözlem ve yaşantı; göre 
göre, yaşaya yaşaya edindiğimiz bilgilerin, izlenimlerin tümüne verdiğimiz addır. (IV) Doğduğumuz günden bu yana evde, okulda, yakın ve 
uzak çevremizde edindiklerimizdir. (V) Bu yüzden başarıyı yakalayabilmemiz, bize verilen ya 
da seçtiğimiz konu üzerinde gözlem ve yaşantımızın bulunmasına bağlıdır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, yazılı anlatımda başarıyı yakala- 


” manın yolundan söz etmektedir? 


AYI BI. OM DM. E) V. 


(0) Paris'teki son günümüzde hayvanat bahçesini gezip görecektik. (Il) Eylül sonunun bu güneşli gününde bahçenin bütün ağaçları suskun. 
(NI) Havuzların suları, sudan çok, katrana benziyor. (IV) Perişan kuş çığlıkları, bin bir çeşit hayvan bağırmaları duyuluyor. (V) İnsan daha kapıdan girerken acı çeken hayvanlar bahçesine 
ayak bastığını anlıyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kişisellik açısından ötekilerden farklıdır? 


AYI Bi. ON. DM. E) V. 


İNEN vayınLarı 


3/ 


4. 


Gümle Anlamı ve Yorumu 


(0 Uçağımız 168 kişi alıyor, yolumuz dokuz bin kilometre. (11) Uçak tamamen dolu, tek boş yer yok. 
(Mi) Uçaktaki yolcuların çoğu belli ki Orta Asyalı. 
(MW) Giyimleri ilk bakışta bizim Ankara-İstanbul 
uçak yolcularından daha gösterişli. (V) Ancak daha sonra bu farkın, üstlerindeki kışlık giyimlerden, 
kürklerden, kalpaklardan geldiğini anlıyorum. 


Bu parçada yazar, söz konusu uçaktaki yolcular hakkındaki yanılgısının nedenini hangi 
cümlede vermektedir? 


A)I BI.  OM BM BV. 


(0) Bir yazının yazılış amacı bir cümlede ifade 
edilebilir. (1) Amacımızı belirleyen bu cümleye 
“ana düşünce cümlesi” denir. (Ili) Ana düşünce 
cümlesi yazımızın omurgası gibidir, onun ayakta durmasını sağlar. (IV) Vermek istediğimiz 
mesajı okura doğrudan iletir. (V) Ayrıca konu dişına çıkmamızı, konuyu dağıtmamızı engeller. 
(VI) Böylece yazımızın bir bütün halinde bulunmasını sağlar. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak yazar, “ana düşünce cümlesi”nin işlevinden söz etmektedir? 

A). B) İli. 


O) IV. D) V. E) VI. 


(0) Çağımız romancısı, okuyucusunu tanımakta; 
birkaç yüz sayfalık bir romanı bütünlükle kavramasını istemeyeceğini bilmektedir. (11) Romancılığın en çok birkaç saat içinde okunabilen romanlara yönelmesi de bundandır. (Ili) Kaldı ki 
günümüz sanatı birçok gereksiz ayrıntılardan 
sıyrılmıştır. (IV) Böylece bu amacı kolaylaştırmıştır. (V) Bir odada bir sürahi su duruyorsa O 
su herhalde içilecektir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde roman sanatının çabuk tüketilen bir 
türe kaymasının nedeni verilmektedir? 

A)I. B) Il. 


C) Il. D) IV. E) V. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -9 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


7. 


() Yahya Kemal'in ölümü bir abidenin yıkılışını 
andırır. (II) İstanbullular, bir sabah gözlerini 
açınca onun yerini boş buldular. (lll) Süleymaniye ortadan kalkmış gibi bir hisse kapılıp üzüldüler. ((V) Bu yanlış veya garip bir his değildir ve 
İstanbullular ne kadar üzülse haklıdır. (V) Sinan 
İstanbul'un dış manzarasında neyi tamamlamaktaysa Yahya Kemal de en az onun kadar İstanbul'un iç manzarasında öyle bir şeyi tamamliyordu. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” anlamı vardır? 
AI. B) Il. O) Il. 


DM  BV. 


İnsan sürekli bir savaşın içindedir. (I) Sürekli bir 
olanaksızdır. (un) Ancak bir husus üzerinde durmak istiyorum. (IV) Sevginin savaş sırasında daha önem kazandığı bir gerçektir. (W Sözgelimi, 
Silahlara Veda'daki Christine'le Hanıy'nin sevgisi savaş ortamında sevginin daha çok ihtiyaç 
ve önemli olduğunu bize gösterir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümleyi örneklendirmektedir? 

A)I. B) II. LOYNLN 


DM Bv. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolaylı anlatıma örnek olabilir? 


A) Ünlü bir yazar: “Daha iyisi ve güzeli nasıl 
yazılabilir düşüncesini yitiren sanatçı geleceğe kalamaz.” diye bir röportajda belirtmiş. 

B) Tarihçiler “Eskiden ne oldu, bundan sonra ne 
olacak?" sorusuna yanıt aramaya çalışırlar. 


 C) Ünlü bir eleştirmen dünkü yazısında görsel 


sanatların gittikçe nitelik kaybettiğini yine 
ifade etmiş. 

D) Tarihi askerler ve politikacılar yapar, tarihçiler 
de yazar, derdi ünlü bir düşünür. 

E) Sanatçılar gerçeğe her zaman bağlı kalmalıdır, düşüncesinin doğru olduğuna inanıyorum. 


İ eyi) YAYINLARI 


10. (0) “Oynar gemileyin tenim / Kaynar denizleyin 


canım” beytindeki şiiri öğrenciye sezdirebilir ve 
sevdirebilirsek, nazım tekniğini öğrenmek yarı 
yarıya kolaylaşır. (1) Usta bir öğretici bu iki dize 
aracılığıyla, ilk ağızdan hece ölçüsünün sekizli 
kalıbını ve yarım kafiyenin ne olduğunu kolayca 
öğretebilir. (111) Ayrıca “leyin” ekinin eskiden “gibi” anlamında da kullanıldığını, günümüzde ise 
sadece zaman bildiren bir ek (sabahleyin, geceleyin gibi) olduğunu anlatır. (IV) Bu bahane 
ile genel dilde ve edebiyatta sık sık başvurulan 
benzetme (teşbih) sanatı üzerinde durabilir. 
(V) İşte “Örneklerle Edebiyat Bilgileri” adlı kitabımıza bu nitelikte örnekler almaya çalıştık. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi söz konusu dizelerin öğrenciye vereceği 
bilgilerle ilgili değildir? 

A)I. Bi. O)NI 


D) MV. E) V. 


(0) “Yaşlılık, gençlik” gibi kavramlar üzerinde düşünürken, Cicero'nun “Yaşlılık” adlı eserini değerlendirmemek, gözden uzak tutmak büyük 
bir yanılgı olur. (1!) Orhan Hançerlioğlu “Mutluluk Düşüncesi” adlı kitabında Cicero'nun yaşlılık konusundaki görüşlerinden söz etmektedir. 
(lI) Hemen her düşünüre, geniş kültüründe bir 
yer ayıran Hançerlioğlu, Cicero'yu da düşüncelerindeki çağdaşlık yönünden değerlendirmektedir. (IV) Hançerlioğlu'na göre, Cicero, gençliğin yok oluşunu, çalışmaktan uzaklaşmak, bedensel çöküntü, ölüme yakınlık gibi etkenlere 
bağlıyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri öznel bir yargı içerir? 
A) Ii. veli. 


B) 1. vellil. CO) 1. ve iv. 


D) Il. ve Ili. E) İL. ve V. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir özellik 
gösterir? 


A) Bu şiir kitabı, edebiyatımıza yeni bir soluk 
getirecektir. 

B) Kitaptaki şiirleri okuyunca insan yarınlar için 
büyük bir beklentiye giriyor. 

C) Soyut konuları ele alması, şiirlerin anlaşılmasını güçleştiriyor. 

D) Buşşiirleri okurken siz de çocukluk günlerinize özlem duyacaksınız. 

E) Bu kitapta yer alan şiirlerin hepsi hece ölçüsüyle yazılmış. 


“Daha iyisi ve güzeli nasıl yazılabilir?” düşüncesinden hareketle eserler verdim. Bana “üslup 
sahibi” iltifatında bulunan dostlarıma sadece: 
“Türkçe işçisi olarak bilinmek benim için yeterli 
bir sıfat olacaktır.” cevabını verdim. 


Bu parçanın yazarına söylenen “üslup sahibi” 
sözüyle yazarın hangi özelliği anlatılmak istenmiştir? 


A) Anadilinin bütün özelliklerini bildiği 
B) Sanatsız ve anlaşılır bir anlatımının olduğu 


“ C) Abartıdan hoşlanmadığı 


D) Türkçeyi kullanmada özgünlüğü yakaladığı 
E) Türkçeyi çok sevdiği 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kanıtlama 
amacı” söz konusudur? 


A) Bu müzeyi, geçen seneye göre daha çok insan gezmiş. 

B) Kitabın son baskısı kalmamış, eser üç ay 
sonra tekrar basılacak. 

C) Bu şiirlerin de çok güzel olduğunu seçtiğim 
birkaç örnekle göstereceğim. 

D) Ahmet Vefik, tiyatro tarihimizin önemli isimlerinden biridir. 

E) Şirketin, bu yıl daha çok kâr ettiği belirlenmiştir. 


Laleli) yavınLarı 
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TEST - 10 


4. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Aşağıdakilerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir? 


A) Sanatçı, bir olayı belgelere dayandırarak anlatmalıdır. 

B) Bazı öyküler, hayale yer verdiğinden çocuklar tarafından çok okunuyor. 

C) Şair, sıradan olayları ve insanları ele almayı ilke edinmiş. 

D) Evleri yıktılar, çimenleri söktüler, yolları çamur içinde bıraktılar. 

E) Yazarın sanat yapma kaygısına düştüğü hemen seziliyor. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir değerlendirmedir? 


A) Buromanın dili yöresel izler taşımaktadır. 

B) Sanatçı, öyküsünü yazarken yaşanmış olaylardan yola çıktığını söylüyor. 

C) Şiirde sözcüklerin yan ve mecaz anlamlarından yararlanması şiiri zenginleştirmiş. 

D) Edebiyata şiirle başlayan bu üçlü, daha sonra farklı alanlara yönelmiş. 

E) Roman! insanların doğa ile mücadelesini, 
yaşama sevincini anlatan ilk yerli yapıttır. 


(i) Burası, kanatları çıkarılmış iki kapıdan geçerek varılan, iç içe geçilen, kare şeklinde iki 
odaydı. (11) Odaların ikisi de aynı renkte duvar 
kâğıtları ile kaplıydı. (Ili) Şehrin eski halini gösteren duvardaki tablo, insanı geçmişe götürüyordu. (IV) Daha küçük olan ikinci odayı koskoca bir karyola, olduğu gibi kaplamıştı. (V) Yere 
ise bir kenarı yırtılmış eski bir halı ancak sığmıştı. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “yorumlamaya” yer verilmiştir? 


AL BI. O. D) V. E) V. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 10 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


7. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştır- 


ma yapılmamıstır? 


A) O günkü kadar mutlu olduğumu hiç hatırlamiyorum. 

B) Köyler de şehirlerimiz gibi doğal güzelliğini 
kaybediyor. 

C) Bu kaset, çıkanların içinde en fazla satılanıydı. 

D) Rüzgârın uğultusu, gecenin karanlığı insanın içini ürpertiyordu. 

E) Sanatçının son yapıtı da ilki kadar ilgi görmÜŞtü. 


(1) Tarih merakı, “Eskiden ne oldu, bundan sonra ne olacak?” sorusuna cevap aramakla başlar. (1) Tarih kitapları ise bu soruları bütünüyle 
cevaplandırmaz. (Ili) Tarihçiler kendilerine göre 
olayları önemli önemsiz diye sınıflandırarak, 
önemsiz ayrıntıları ihmal etmişlerdir. (IV Tarih 


, Yazıcılığı açısından bazı tarihi belgeleri göz ardı 


etmek kaçınılmazdır. (V) Bunun yanında tarihçilerin önemli görüp anlattığı olayların sayısı, yazılması gerekenlerin yanında çok azdır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, “Tarihçiler olup biten her şeyi yazmazlar.” 
yargısıyla ilgili değildir? 

A)I. B) Il, CO). 


DM Ev. 


“Ne kadar söz varsa düne dair, unut onları, şim- 


“di yeni bir şey söylemek gerek.” diyen bir ya- 


zar, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 


A) Özgünlüğü yakalamayı 

B) Tarafsız tutumlarla eser vermeyi 
C) Evrensel konularda yazmayı 

D) Etkileyici olmayı 

E) Kendini aşmayı 


İRİSİ YAYINLARI 


10. (1) Eleştiri, bir sanat değildir, bir meslekiir. (() Bu 


12. 


düşünceyi zamanla kazandım. (1) Bir zamanlar 
ben de çevremdekilerin etkisinde kalmış, eleştirinin bir sanat olduğunu savunmuştum. (1V) İnsan, 
hep aynı düşüncede olacak değil ya. (V) Buna en 
iyi örnek herhalde benim. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar “özeleştiri” yapmıştır? 


A)I, B) Il. Ol. DM EV. 


. Bakıyorum da bugünkü şairlerimizin çoğu hep 


eskilerin, başkalarının gösterdikleri yoldan gidiyorlar, eskiden kalma duyguları, düşünceleri 
söylüyorlar. Bir kısmının yeni gözükmelerine 
bakmayın. Bir şairin kendi oluşturmadığı, başkasından öğrendiği her şey eskidir. 


Bu sözleri söyleyen kişi, şairlerimizde hangi 
özelliğin bulunmayışından yakınmaktadır? 
A) Açıklık 


B) Özgünlük GC) Yoğunluk 


D) Nesnellik E) Kalıcılık 


(0) Yazarın öyküleri için genel anlamda bir şeyler 
söylemek güç; çünkü bazı belirgin benzerlikleri- 
ne rağmen öykülerin çoğu, farklı çizgide. (0) İlk 
bakışta göze çarpan; bütün öykülerde rastlanmasa da yazarın sözdizimindeki farklılık. (ill) Birkaç cümle sonra alıştığınız bu sözdizimi; anlatımı daraltmak bir tarafa eserin daha rahat anlaşılmasını sağlıyor. (IV) İfadedeki bu kolaylığın bir 
nedeni de yazarın yeni ve vurgulu sözcükler kullanma kaygısı gütmemesi. (V) Ama bu, bütün öykülerin kolay anlaşıldığı anlamına gelmez, olaya 
hâkim değilseniz, öykülerin birçoğunun anlamsız 
kelime dizilerinden başka bir şey ifade etmediği 
hissine kapılıyorsunuz. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, yapılan eleştirinin olumlu veya olumsuz olduğu açıkça belirtilmemiştir? 


A) Ii. veli. B)i.velil. C) ii. ve V. 


D) ill. ve IV. E) NI. ve V. 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 11 Cümle Anlamı ve Yorumu 
1. () Edebiyat öğretmenliğinden ayrıldıktan sonra 4. Ii. Eleştirilerimin yazarlarca çok beğenilmesinin 
ders kitapları yazmaya başladım. (Il) O dönem- sebebi, yapıtı değerlendirirken eleştiriye duy- 
de yazdığım kitaplar genç okur kitlesince çok gularımı katmamamdır. 
KE yane d ll ağ II. Eleştirilerimi yazarların hoşgörüyle karşılamaekili Silmek Mi om Yaz si, yapıttaki olumsuzlukların üzerinde fazla 
sanatsal çalışmalara fazla vakit ayıramadığım- Smlemianden Rena yor 
dan daha sonra ders kitapları yazmayı bıraktım. | 
(VW) Bugün geçmişe dönüp baktığımda yaptıkla- HI. Yapıtlarıyla ilgili olumlu değerlendirmeler yaprımdan çok da pişman olmadığımı itiraf etmeli- madığım için yazarlar eleştirilerime sıcak bakyim. miyor. 
N N IV. Eleştirilerimde yapıtı yorumlamak yerine ya- 
BEP eee lignmpelöinle. Giimiçieein ran zarla ilgili kişisel görüşlerimi açıklamayı yeğligisinde eylem, gerekçesiyle birlikte veril- Yerul 
miştir? e. 
V. Eleştirilerimde nesnel davrandığım için yazar- 
A)I. B) İl. C) ili. D) IV. E) V. lar eleştirilerimi takdirle karşılıyor. 
ME Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han- 
Sy) Eeee, si geye Kayallei ii gileri birbirine anlamca en yakındır? 
korkuları üzerine değil, sevgi temeli üzerine kurulmalıdır. (1) Yazık ki bugün için Dikiz A) L.ve li. B) 1. veli. O). ve V. 
bunu başaramadığımızı söyleyeceğim. (111) Bunu yapabilmek için ÇİLE yola çıkarak, Şiiri 3 D) Ive M. E) IN. veV. 
öğrenciye sezdirmek gerekir. (IV) Zaten şiiri j 
sevdirip sezdirebilirsek şiir tekniğini öğretmek : 
de yarı yarıya kolaylaşır. (V) Yıllardır bunun üzerinde çalışıyoruz, gel gör ki bu konuda bir türlü 
olumlu adım atamadık. i 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- 
- lerinde yazar, üzüntüsünü belirtmiştir? 
5. Kimi yazılar doğrudan bilgilendirmeye yönelik 
; II. ve V. : 
te ik e değildir. Bu tür yazılarda yazar, duygularını giz- 
D) Ili. ve V E) VveV. leme yoluna gitmez. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” söz 
konusudur? 


A) Kalabalık ortamlarda bulunmaktan hoşlanmıyormuş. 

B) Buradan gideli aylar geçti de bir mektup bile 
yazmadı. 

C) Yanına gidersek bir şeyler ikram etmeden 
bizi birakmaz. 

D) Bir işe girişti mi bütün ilgisini o iş üzerinde 
toplar. 

E) Hava karardıktan sonra bir saat bile olsa 
dışarıda kalmaz. 
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Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçada 
belirtilen anlatım özelliğini taşımaktadır? 


Ülkemizde yıllık pamuk üretiminin dörtte biri 
bu ilde yapılır. 


z 


Kentin en eski tarihi eseri olan surlar restore 
ediliyor. 


2 


© 


Dağların denize bakan yamaçları insanı büyüleyen bir yeşile bürünmüş. 


NE 


Yetkililer özellikle yazları piknik alanlarında 
ateş yakılmaması gerektiğini söylüyor. 


KU 


Kentin girişinde bulunan su kemerleri Romalılar dönemine aittir. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 11 Cümle Anlamı ve Yorumu 
6. Nerdesin çocukluğum? 9. Olayların anlatımında yapmacıklıktan, özenti- 
Küçüklüğüm nerdesin? den, süsleme tutkusundan, kısaca edebiyat 
Bir metrede bin metre koşan tahta atım yapmaktan hep uzak durdum. 
Bir metrede bir dünya kuran saltanatım 
Nerdesiniz? Böyle düşünen birisi için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 
Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapıtlarında duygusal konulara yer vermediği 
A Kaiizkilik B) Ümit C) Özlem B) Yalın ve içten bir üslubunun olduğu 
C) Olaylar arasında bağlantı kurmaktan ka- 
i dığı 
D) Yakınma E) Kend e 
) ) inden kaçış D) Uzun ve devrik cümlelere yer vermediği 
E) Anlatımının öznel bir nitelik taşıdığı 
7. Aşağıdakileri isi bir “ i - 
ai : erin hangisi bir “varsayım” ifade et 10. (!) Taşın heykele, pamuğun gömleğe çevrilmesi 
R gibi oyun da sahneye aktarılır. (11) Metin ve sah- 
e j neleme arasındaki ilişki, düşünce ile sözcük 
A) 1 saatlerde gittin mi onu evde bula- arasındaki ilişkiyi andırır. (Il) Bu durum daha 
Gl am çok konuşma bölümlerinde belirginleşir. (IV) Bu 
B) Bizim görüşlerimizi belki o da kabul eder, nedenle bir metin tıpkı bir harnmaddedir. V Ti- 
C) mi Rİ vi koşullarının çok kötü olduğunu ş yatro yapıtlarının sahnelenmesi, bir hammaddüşünelim. 7 denin bir eşyaya dönüşmesi gibidir. 
D) Toplantıya katılmadığına göre çok önemli £ 
. ... z 
bir işi çıkmıştır. z Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- 
E) Ben sizlere hafta sonları da yardım ederim, EE sinde benzetmeye başvurulmamıştır? 
yeter ki siz isteyin. 
A). B) |. Oy ın. D) IV. E) V. 
8. Bence kıymetsiz olan bu kitabın, bu gün üçüncü 11. () Yazar, bu kitapta toplumsal içerikli halk şiirlebaskısını yapacak kadar halktan ilgi görmesi; rine yer vermiş. (11) Karacaoğlan'dan günümüze 
herhalde farkında olmadan okuyucuya, son- kadar uzanan halk şairlerinin şiirlerinden örnekradan yazacağım eserlerin iyiliğine ait verilmiş il in KILAR 01) kiz ele YE e 
bir söze bağlanabilir. Belki okuyucular o kitap- Si is, e K ae ariel gelsiminee ep al 
taki olgunlaştıramadığım bazı fikirlerin çekirdek- Wi AM a — 0) 
lerini görüp iltifat etmişlerdir. gm 
i gerip etmişlerdir. temelde başarılı bir çalışma yaptığı görülüyor. 
: N j (V) Kitabın arka kapağında yer alan değerlendir- 
Senel yapıtı heRkinde böyle konuşan bir ya- melerin hepsinde kitap hakkında olumlu görüşzar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ler yer alıyor 
A) Alçakgönüllü Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- 
B) Eleştirilmekten hoşlanmayan sinde söyleyenin kendi düşüncesine yer ve- 
C) Eksikliklerini görebilen rilmiştir? 
D) Eserinin başarısıyla gururlanmayan 
E) Açık yürekli A)I. B) İl. O) nl. D)V. E)V. 
1D 2-C 3-B 4-G 5-C 6-C 7-C 8-B 9-B 10-C 11-D 
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TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


CE 


TEST - 12 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Başkalarını taklit etmekten korkmam; fakat kendimi taklit etmekten korkarım. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? i 


A) Her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları 
taklitle işe başlar, yeniliklerle devam eder. 

B) Her sanatçının bir çıraklık dönemi mutlaka 
vardır. 

C) Kendini yenileyen sanatçı çağlar ötesine 
seslenebilir. 

D) Sanatçı başkalarını taklit etmekten ancak 
güncel konuları işleyerek kurtulabilir. 

E) Bir sanatçı için en kötü şey başkalarına benzemek değil, kendini yenileyememektir. 


Birçok okur bir kitap okuduğu zaman yazarın 
hayallerini, düşüncelerini takip ettiğini zanneder. Oysa —--. 


Bu sözler en uygun biçimde aşağıdakilerden 
hangisiyle tamamlanabilir? 


A) her okur kendine hitap eden yazarları okur 
B) her yazar okura ulaşmakta başarılı olamayabilir 

yazara ait olduğunu sandığı şeylerin çoğu, 
kendi düşünceleri ve hayalleridir 

okurların düşüncelerini biçimlendiren, yazarlardır 

hiçbir okur, yazarın düşüncelerinin izlenmeye değer olmadığını düşünmez 


GC 


> 


D 


—— 


(0) Her insanın büyük küçük, önemli önemsiz kendine göre bir hikâyesi vardır; o hikâyeyi sürükleyip durur peşinden. (lI) İnsan yüzleri, sahibinin 
hikâyesini taşıyan aynalardır. (lil) Sahibi istediği 
kadar gizlesin, bir şey sızdırmamaya çalışsın; yüzler bütün hikâyeyi açık ediverir. (IV) Gözler ve 
bakışlar iyi bir anlatıcıdır. (V) Gözbebeklerindeki o 
parıltılar, halden anlayana çok şey söyler. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden 
hangileri kendilerinden önceki cümleyi açıklayıcı niteliktedir? 


CO) ii. ve V. 


A) Ii. veli. B) Ii. vellli. 


D) Ili. ve IV. E) Il. ve V. 


ÇENE yayın anı 
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Sanat yapıtında tek tek bütün ayrıntıların nitelikli olması her zaman beklenemez. 


Bu cümle ile anlamca özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sanat yapıtı her yönüyle mükemmel olmak 
zorundadır. 

Sanatçı ayrıntıları seçerken eserin bütününü 
göz önünde bulundurmalıdır. 

Sanatçının her yapıtında aynı ölçüde verimli 
olması beklenemez. 

Bir sanat yapıtının her yönüyle başarılı olması her zaman mümkün değildir. 

Sadece bir yönüyle üstün olan yapıt, mükemmel yapıt sayılamaz. 


<> 


B 


> 


C 


<> 


D 


> 


E 


— 


Büyük yazarlar, hele büyük şairler yetiştirmedikçe, diller zamanla kısırlaşır, belki de daha güçlü 
bir dil tarafından sömürülür ve sonunda yutulur, 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? 


A) Her büyük sanatçı dilin gelişimine katkıda 
bulunur. 

B) Kültür değişimlerinin çoğu, dildeki değişmelerle başlar. 

C) Bir dilin bozulup yok olmaması büyük sanatçılar yetiştirmesine bağlıdır. 

D) Sanatçılarına değer veren milletler, dillerini 
zenginleştirirler. 

E) Bir dili diğer dillerden üstün kılan, büyük şairler tarafından işlenmiş olmasıdır. 


Yaşamı pamuk tarlalarında ırgatlık, dükkânlarda 
tezgâhtarlık, gemilerde çımacılık, lokantalarda 
garsonlukla, Paris kahvelerinde uykusuzlukla 
geçmiş birinden iyi romancı çıkar. 


Bu cümleye göre iyi romancı olmak neye 
bağlıdır? 


A) Sıkıntılı ve renkli bir yaşam geçirmeye 
B) Deneyim sahibi olmaya 

C) Köy ile kent yaşamını birleştirmeye 

D) Çevrede olanları çok iyi gözlemlemeye 
E) Çok ve sürekli çalışmaya 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 12 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


7. 


Şairin şiirlerine vuran ışık, tanıdığı, yaşadığı çevreden gelmelidir. 


Bu sözle vurgulanmak isteneni en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanatçı, anlattıklarını gerçeğe dayandırmalıdır. 

B) Sanatçı, ilhamını yaşadığı, bildiği çevreden 
almalıdır. 

G) Kendini ve çevresini anlatması sanatçıyı 
başarılı kılar. 

D) Sanat eseri, yaşanılanı anlatmalı, gerçekten uzaklaşmamalıdır. 

E) Sanatçı, gerçeği anlattığı ölçüde başarılı 
olur. 


Eleştirmenin yazısı; bir şiir, roman veya oyun 
dolayısıyla yazılmış ikinci bir sanat eseridir. 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümle ile 
aynı doğrultuda değildir? 


A) Bir eserin eleştirisi için yazılanlar da birer 

sanat eseridir. 

Ortaya koyduğu eser yönüyle eleştirmen de 

bir sanatçıdır. 

C) Eleştirmenin eserinde bir sanatçı titizliğini 

görmek mümkündür. 

Eleştiri yazılarının edebi değer taşıdığına 

inananlardanım. 

E) Bir eleştiride esas olan güzellik, sanatsallık 
değil, doğru tespittir. 


B 


> 


D 


> 


. Söylenecek söz kadar söyleyişin de önemi 
vardır. 

. Kötü bir konu bile usta yazar elinde güzel bir 
biçim kazanabilir. 

. Sanatçı ne yalnız düşünceye ne de yalnız 
duyguya önem vermelidir. 

IV. Biçim olmadan konunun, konu olmadan biçimin önemi yoktur. 
V. Özün gerektirdiği biçim, öze de etki eder. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi 
ikisi anlamca aynı doğrultudadır? 
A) Ii. veli. 


B) I.ve V. C) II. ve V. 


D) Ili. ve IV. E) HI. ve V. 


İREM YAYINLARI 


10. İnsan yaşamında yer aldığı halde romanlarda 


11. 


12. 


işlenmeyen tek bir olayın bile varlığından söz 
edilemez. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? 


A) Romanlarda; yaşanmış ya da yaşanabilir 
olaylar işlenir. 

B) Yaşanmış olayları anlatan romanlar ölümsüzleşir. 

C) Romanlarda insan yaşamından alınan olaylar zenginleştirilerek anlatılır. 

D) Yaşamda olup da romana girmeyen olay 
yoktur. 

E) İnsan yaşamında yer alan olaylar romanda 
hiç değiştirilmeden anlatılır. 


İnsan bir şeyi ciddi olarak isterse, onun için 
hiçbir şey erişilemeyecek kadar yüksek olmaz. 


Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır? 


A) Kararlı insan, istediği her şeye ulaşmayı 
başarır. 

B) Başarıya ulaşmak için güçlükleri aşmak 
gerekir. 

C) Bir şeyler yapmak isteyen insan, öncelikle 
ne istediğini bilmelidir. 

D) Her insanın, kendine göre başarabileceği 
işler vardır. 

E) Kendine güveni tam olan kişi, girdiği her işte 
başarılı olur. 


Ünlü bir edebiyatçı diyor ki: “Klasikler üç kez 
okunmalı, biri gençlikte, biri orta yaşlılıkta, biri 
de yaşlılıkta. Çünkü -—. 


Bu parçayı tamamlayacak en uygun cümle 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) her dönemde klasiklerden alınacak tatlar 
farklıdır 


B) klasikleri hemen anlamak pek kolay değildir 

G) ancak edinilen deneyimlerle klasikler anlaşılabilir 

D) klasiklerin değeri zamanla ortaya çıkar 

E) hiçbir klasik, birbirine benzemez 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 13 


“Sevinç, çevreye yayıldıkça artar, elem İse azaır.” cümlesinin anlamca yerini tutabilecek en 
uygun cümle hangisidir? 


A) İnsanın mutlu veya kederli olması çevresine 
bağlıdır. 

B) Çevresini hiçe sayan kişi mutluluğu bulamaz. 

C) İnsanların mutluluk anlayışı, içinde bulundukları topluma göre değişir. 

D) Paylaşmak mutluluğu artırır, üzüntüyü azaltır. 

E) Acı verici olaylarda bile güzellik bulabilen insan mutlu olur. 


(0) Anılarımı yazmaya karar vermek kolay olmadı, tereddüt ettim başlangıçta. (1) Çünkü 
onlar çok özeldi; sadece benim için önemliydi. (li) Ancak Türk tiyatrosunun son elli yılında 
yoğun bir şekilde var olduğum için, yaşadığım 
olayların pek de özel sayılamayacağını düşündüm. (IV) Ayrıca birlikte yaşadığımız, birlikte 
piştiğimiz elli yıllık tiyatro, iyi kötü koskoca bir 
sahne geçmişi bende kalmamalıydı. (V) Bunları iyice düşünüp cesaretimi topladım ve kalemi elime aldım. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- 


. lerinde yazar, anılarını yazmasının gerekçe- 


lerini belirtmiştir? 


A) 1. veli. B)l.velli. C) Ii. ve IV. 


D) Il. ve V. E) Ili. ve IV. 


Yazıyı öyle yazmalı ki yazılan özetlenemesin; 
özetlenebilecek bir yazı ölü doğmuştur. 


Yukarıdaki cümleden, aşağıdaki yargılardan 
hangisi cıkarılamaz? 


A) Yazıda her söz ayrı bir anlam taşımalı. 

B) Yazıda gereksiz uzatmalara yer verilmemeli. 

C) Yazıdan bazı ifadelerin çıkartılmasıyla anlam 
daralmamalı. 

D) Yazıda özlülük esas olmalı. 

E) Yazıda özetlenebilme niteliği olmamalı. 


ALENİ YaYınLAaRI 
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4. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Bizde okuma eğiliminin azlığı, kişilerin önce 
kendi düzeylerine uygun kitapları okuma zevklerini geliştirmemelerindendir. 


Böyle diyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez? 


A) Kitap kişiye, elden düşürülemeyecek kadar 
ilgi çekici geldiğinde yarar sağlar. 

B) Önce sadece anlayabildiğini okuyacak, anlayamadığını da anlayabildiğin zaman okuyacaksın. 

C) Okumuş görünmek için kendini okumaya 
zorlamak kadar, kişiyi okumaktan soğutan 
başka bir yöntem daha yoktur. 

D) Okunduğunda zevk vermeyen kitaplar birakılıp daha hafif kitaplara geçilmelidir. 

E) Dil ve anlatım yönüyle belli seviyeyi yakalamış eserleri zorlansak dahi okumalıyız. 


Her oluşum, ortaya ilk çıktığı andan itibaren eskimeye başlar. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? 


A) Her eski, antika değerine ulaşarak yeninin 
değerini geçebilir. 

B) Her yeni mutlaka eskiyecektir. 

C) Değişmeyen tek şey değişimdir. 

D) Her yeni, eskinin değişik bir görünümüdür. 

E) Yeniliğe kapalı oluşumlar eskimeye başlar. 


Sanatçının bulunduğu konum, geçmiş birikimlerinin bir sonucudur. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? 


A) İnsanlar geleceğini hazırlarken birçok hata- 
ya düşebilir. 

B) Bir sanatçı sadece yaşadığı dönemi yansıtmamalıdır. 

C) Sanatçı belli bir süreçten geçerek bulunduğu yere gelmiştir. 

D) Bir sanatçı kendisinden önceki sanatçıları 
örnek almamalıdır. 

E) Bir eseri meydana getirmek için belli bir birikim gerekir. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Gümle Anlamı ve Yorumu 


7. 


Okuyan insan kendi kendine bir dünya kurar, 
yapıtlardaki güzellikleri, kendi kafasındaki güzelliklerle birleştirir. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? 


A) İnsan okudukça hayal dünyasını ve okuma 
alanını genişletir. 

B) Kitapların sunduğu güzelliklerle kendi oluşturduklarını birleştiren okur, böylelikle kendi 
düşünce dünyasını meydana getirir. 

C) Okuyarak elde edilen birikim, kitaplar sayesinde insandan insana ulaşır. 

D) Yazarla okur arasındaki ilişki bir kültür alışverişidir. 

E) Bir okur, okuma işlevi sırasında kendi dünyasının dışına çıkmamalıdır. 


Sokrates, bugünü dünde yaşamıştır. Bu yüz- 


-den -—. 


Bu cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması en uygundur? 


A) Sokrates'in düşünceleri zamanla unutulmuş, doğruluğunu yitirmiştir 

B) Sokrates çeşitli konularda birçok eser vermiştir 

C) Sokrates'in düşünceleri üzerinde bugün bile yoğun değerlendirmeler yapılmaktadır 

D) Sokrates çağını en iyi yansıtan sanatçıdır, diyebiliriz 

E) Sokrates, düşüncelerini dolaysiz bir biçimde 
anlatan bir düşünürdür 


İnsanın, geçmişini araştırma isteği, geleceğini 
daha iyi yaşayabilme inancının etkisiyle oluşur. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? 


A) İnsanoğlu geleceğini geçmişe bakarak oluşturmamalıdır. 

B) Her insan belli bir amaç doğrultusunda yaşamını sürdürür. 

C) İnsanlığa bir şey vermeyen gelecek hazırlama çabaları gereksizdir. 

D) İyi bir gelecek hazırlama çabaları, geçmişi 
araştırma İsteğini doğurur. 

E) İyi bir gelecek, daha iyi bir geçmişten oluşur. 


İSİMİ YAYINLARI 


10. 


Halk edebiyatı insanlığın binlerce yılık geçmişinden izler taşır. Yerelliği ağır bastığı için, insanın 
daha çok doğal yönlerine seslenir. Doğal ve ulusal 
duyguları işleyen bu edebiyattan — insan, az çok 
etkilenir. Çünkü insan ne kadar çok — doğal niteliklerinden büsbütün sıyrılamaz. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin 
akışına göre aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? 


A) hemen her düzeyden - değişirse değişsin 

B) doğayı seven - doğayla haşir neşir olursa olsun 

C) okumuş, aydın - nitelikli eser okursa okusun 

D) toplumdan uzak yaşayan - yalnız kalırsa kalsın 

E) faydacı düşünen - yardım düşüncesi gelişirse 
gelişsin 


. Ödül alan her yapıt başarılı sayılamayacağı gibi 


başarılı her yapıt da ödül alacak diye bir kural yoktur. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? 


A) Başarılı eserler kendini ilk bakışta ele verir. 
B) Ödüller bir eserin değerini ortaya koyan en 
önemli ölçüttür. 


C) Bir yazarın başarısı bir eseriyle değil, bütün 
eserlerine bakılarak belirlenebilir. 
D) Bir eserin değeri ödül alıp almamasıyla ölçüle- 


mez. 
E) Her başarılı eser hak ettiği ilgiyi göremeyebilir. 


Bir sanat yapıtının ortaya konmuş olması, o yapıtı 
değerlendirecek kişilerin varlığının kabul edildiğini 
gösterir. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca 
en yakındır? 


A) Sanatçı, yapıtının değerlendirilmesinin daima 
olumlu yönde olmasını ister. 

B) Sanat yapıtının anlaşılabilmesi bir eleştirmenin 
elinden geçmesine bağlıdır. 

C) Eleştirmenin bir yapıtı değerlendirebilmesi, 
onu iyi anlamasına bağlıdır. 

D) Sanat yapıtının yazılması, eleştirinin varlığını 
kabul etmek anlamına gelir. 

E) Sanat yapıtının anlaşılması, eleştirmenin varlığıyla mümkündür. 


9-D 10-A 11-D 
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TEST - 14 


Bir kişiyi tanımanın en iyi yolu onun yaptıklarına, 
arkadaşlarıyla ve çevresiyle nasıl geçindiğine 
bakmaktır. Başkalarının anlatımıyla o kişi tam 
anlamıyla tanınamaz. Aksi halde yanılgıya düşeriz. Bundan dolayı, kişiyi ele veren ancak kendi 
davranışlarıdır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçayı en iyi şekilde özetler? 


A) Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. 

B) Düşünmeden konuşan, konuşunca düşünür. 

C) Bin dinle, bir konuş. 

D) Mecliste arif ol, her sözü dinle. 

E) Her yüze güleni dost sanma. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazar, iç 
dünyasına yönelik özelliklerinden söz etmiştir? 


A) Bunca yıl, hep çocuklarıma güzel bir gelecek birakmak amacıyla çalıştım. 

B) Günlerim evden işe, işten eve gidip gelmekle geçiyor. 

C) Girişken biri değilim, bir türlü çekingenliği- 

mi üzerimden atamıyorum. 

Büyüklerime saygıda kusur etmemeye özen 

gösteriyorum. 

Hayatımı tekdüzelikten kurtarmak için hafta 

sonlarında sosyal etkinlikleri takip ediyorum. 


D 


—— 2 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin 
düşüncesi kinayeli bir biçimde dile getirilmiştir? 


A) Havaların ısınmasıyla tatil yörelerine akın oldu. 

B) Turizm gelirlerinde ciddi artışların olduğu dile getirildi. 

C) Yıl boyunca derslerine hiç çalışmayan öğrenciler tatili gerçekten hak ettiler. 

D) Yaz gelince orman yangınlarında bir artış 
gözleniyor. 

E) Yetkililer, çevre kirliliğiyle mücadelede ciddi 
önlemler aldıklarını söylediler. 


İİ YAYINLARI 


ÇEREZ 
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4. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Beethoven'le ilgili hikâyeyi bilirsiniz; çaldığı bir 
parçayı dinleyen biri: “Ne anlatıyor bu?” diye 
sormuş. Beethoven, aynı parçayı tekrar çalmış: 
“İşte bunu!” demiş. 


Bu davranışıyla Beethoven'ın anlatmak istediği, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bir parçanın ancak iki defa dinlemekle anlaşılabileceği 

B) Müziğin zor anlaşılır bir sanat dalı olduğu 

C) Gerçek sanat eserinin açıklanamayacağı 

D) Bir parçayı herkesin anlamasının gerekmediği 

E) Sanat öğreniminde tekrarın gerekli olduğu 


(1) Çini ve seramik denince akla ilk gelen kentlerden biridir Kütahya. (Il) Bunlar, önemli bir sanat 
kolu olmanın yanı sıra Kütahyalılar için bir geçim 
kaynağıdır. (Ili) Burada çiniciliğin tarihi 14. yüzyıla kadar uzanır. (IV) Türkiye'de çinicilik en çok 
Kütahya'da yapıldığından kentin adı çiniyle birlikte anılır. (V) Ayrıca burada üretilen seramik eşyaların ünü, yurtdışına taşmıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, neden-sonuç ilişkisi vardır? 
A)I. B) |. C) ili. 


D) İV. E)V. 


Yakup Kadri, genç sanatçıların, ortaya çıktıklarında kendilerinden öncekileri inkâr ettiğini söylüyor. Böyle yaptıkları için hepsi cılız kaldı, diyor 
ve ekliyor: “Edebiyatta babasız deha yoktur.” 


Bu parçada tırnak içinde verilen cümleyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Başarılı yapıtlar, sanatçının, önceki yapıtlarını 
da dikkate almasıyla oluşur. 

B) Edebiyata ilk adımlarını atan sanatçılar, usta 
bir sanatçıyı mutlaka taklit etmelidir. 

C) Her sanatçı, kendinden önce sanata katkıda 
bulunanlara saygı duymalıdır. 

D) Sanatta yetkinliğe, geçmişteki sanatçıların birikimlerinden yararlanılarak ulaşılabilir. 

E) Genç sanatçıların geçmiş edebiyat anlayışlarını benimsemeleri doğru değildir. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 14 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


7. 


Romancı, insanı olduğu gibi değil, düş gücüyle 
biçimlendirerek yansıtır. 


Bu cümleyle aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Romancı insanın iç dünyasını işler. 

B) Romancı, insanoğlunun kusurlu yanlarını 
düş gücüyle tamamlar. 

C) Romancı, kişileri kendine göre yorumlaya- 


rak anlatır. 
D) Romancı, insanları yaşadıkları koşullar 
içinde ele alır. 


E) Gerçek romancı, kahramanlarını onların 
davranışlarına göre oluşturur. 


() Belli bir yaşın üzerindeki sanatçılarımız bazı 
yenilikleri çabucak benimseyemiyorlar. (11) Bunu yazılarında ya da özel sohbetlerinde açıkça 
belirtiyorlar. (il) Bu konuda kendilerince çeşitli 
gerekçeler ileri sürüyorlar. (IV) Yıllardır izledikleri yöntemin dışına çıkmak çok zor geliyor onlara. (V) Oysa yeniliklere uyum sağlamak, onların işlerini çok kolaylaştıracak. (Vİ) Daha az zamanda daha nitelikli ürünler ortaya koyabilecekler. 


Bu parçada yazar 1. cümlede ileri sürdüğü 
görüşün gerekçesini numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtmiştir? 

A) II. B) UL. 


OM DV BV. 


1. Sanatçıların, bütün yapıtlarında aynı düşüncede olmamaları çok doğaldır. 

İl. Sanat yapıtları, başka yapıtlardan izler taşıyabilir. 

IN. Yazarların, zamanla düşüncelerinin değişmesi şaşılacak bir durum değildir. 

IV. Okuyucular, içerisinde çelişki bulunan yapıtlara pek değer vermez. 


Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri birbirine anlamca en yakındır? 
A) i. veli. 


B) Ii. velil. Oi. veiv. 


D) li. ve IV. E) Ili. ve IV. 


E 
£ 
J 
z 
< 
> 


10. Şiirlerim sade olmasına sade; ama bu sadelikte 


12. 


benim payım arpa boyunu geçer mi? Bence bu, 
şiirin geçmişi ve bugünü ile ilgili bir şey. 


Bu cümlelerde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


Z 


Bir şiirin dilinin açık ya da kapalı olması şiirin 
tarihsel gelişimi ile ilgilidir. 

Her dönemde şiir anlayışında değişme olması doğaldır. 

C) Yalın şiir yazamayan şairler geçmişi ve bugünü suçlayıcı tavır takınırlar. 


uz 


D) Geçmişin ve bugünün şiir anlayışı yarının şiirini hazırlayacaktır. 
E) Geçmişten geleceğe uzanmak isteyen şair 


yalın şiir yazmalıdır. 


. Bir dilin yaşaması için önce o dili konuşan bir 


topluluğun bulunması gerekir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır? 


A) Şair ve yazarların dil üzerindeki çalışmaları 
o dili ayakta tutar. 

B) Dil, yeni kavramlara karşılık bulundukça 
gelişimini devam ettirir. 

C) Bir dili konuşan topluluk olduğu sürece o dil 
hayattadır, denilebilir. 

D) Her dilde, o dili konuşan toplumun kültürüne ait sözcükler vardır. 

E) Dilleri ayakta tutanlar şair ve yazarlardır. 


Bir yapıta değer biçerken yanılmak, her sanatçı 
gibi eleştirmenin de hakkıdır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleyle 
anlamca çelişir? 


A) Sanatçı, değerlendirmelerinde nesnel olmak 
zorundadır. 

B) Eleştirmen de bir sanatçı gibi yanlış değerlendirmeler yapabilir. 

G) İyi bir eleştirmen, titiz davranıp değerlendirmelerinde yanlışa düşmez. 

D) Eleştirmenin görevi, sanatçının yanlışlarını 
düzeltmektir. 

E) Eleştirmen, yapıtını kaleme alırken bir sanatçı titizliğini göstermeyebilir. 


9-B 


10-A 11-C 12-C 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 15 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Emile Zola bir yazısında: “Bir sanat eserine yansıyanlar gerçekler değil, gerçeklerin bir buzlu 
cam ardından görünüşüdür.” diyor. 


Aşağıdakilerden hangisi Emile Zola'nın bu 
sözüyle anlatmak istediğine anlamca en yakındır? 


A) Sanatçı doğadaki renkleri, varlıkları dondurarak veren kişidir. 

B) Sanatçı, çevresinde gördüklerini hiç değiştirmeden eserine yansıtır. 

C) Sanatçının görevi gerçekleri kopya etmektir. 

D) Sanatçı, hayal ürünü düşünceleri gerçekmiş 
gibi anlatır. 

E) Sanatçı, gerçekleri olduğu gibi anlatmaz, 
sadece sezdirir. 


I. Sanatçının görevi hayatı kopya etmek değil, 

gördüklerini yeniden şekillendirmektir. 

İl. Gerçek sanatçı, hayallerini deneyimleriyle 
güçlendiren kişidir. 

Ii. Sanatçı kendi yaşantısını değil, sokakta gördüğünü anlatmalıdır. 

IV. Sanatçı gördüklerini olduğu gibi değil, değiştirerek aktarmalıdır. 


Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 


A) 1. veli. B) 1. veli. CO) 1. ve IV. 


D) Il. ve V. E) ili. ve V. 


(1) Zihin, kendini ilk olarak nereye yönlendirirse 
oraya yerleşir ve hep onunla meşgul olur. (11) Tıpkı arının, tatlı özleri emerken çiçeğin kokusuna aldırmaması gibi davranır zihin de. (Il) Böylece zihin zevk alınacak başka objelere karşı istekli olmaz. (IV) Böyle davrandığında bütün aktivitelerinden vazgeçecek olan zihin, kanatları kesilmiş bir 
kuş gibi hemen durgunlaşır. (V) Sonunda bütün 
kaygılardan uzaklaşır ve seçiciliğini yitirir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde somutlamaya başvurulmuştur? 
A) Ii. veli. 


B) 1. ve İli. C) il. velili. 


D) il. ve V. E) IV. veV. 


4. 

5. 
z 
< 
z 
ş 

6. 
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Bir romancıyı ötekilerden farklı kılan, kendi 
kalıbını kendisinin dökmesi ve bu kalıbı da ancak kendisinin kullanabilmesidir. 


Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Romancı, eserlerinde kendi hayatını anlatır. 

B) Her romancı sanat hayatına taklitle başlar. 

C) Romancının başarısı, kendi çizgisine bağlılığı ölçüsündedir. 

D) Romancıyı diğer romancılardan ayıran, 
kendine özgü bir üslubunun olmasıdır. 

E) Romancı, eserlerini içinden geldiği gibi, özgürce yazar. 


(|) Belki de köy kökenli bir yazar olmamdan 
olacak, romanlarımda köy yaşamını yansıttım. 
(1) Bunlardan ilki bir edebiyat dergisinin düzenlediği yarışmada birinci seçildi. (11) Ödül aldığım bu romanımın dışındakilerde köy yaşamını 
yansıtmadığım söylenemez. (IV) Ben romanlarıma kendimden de bir şeyler katmayı uygun buldum. (V) Zaman ilerledikçe son romanımın daha doğru değerlendirileceğini ve daha yansız 
yargılara ulaşılacağını düşünüyorum. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri birbirine anlamca en yakındır? 


Ayi. veli. B) 1. veli. C) il. veli. 


D) INI. ve IV. E)MW. ve V. 


Her sanatçı, yapıtında gerçeklerden, dış dünyaya ait gözlemlerden yararlanmakla birlikte, onların ışığında kendi duygu ve özlemlerine uygun 
farklı bir dünya kurar. 


Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Gözlemlerinde seçici bir yol izlemek 
B) Gerçekleri olduğu gibi yansıtmak 
G) Gerçekleri kendince yorumlamak 
D) Okurun isteklerini dikkate almamak 
E) Toplumsal konulara yer vermemek 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


7. 


Bir sanatçının hangi çağda nasıl yaşadığını, ne 
gibi olaylarla karşılaşıp onlar hakkında neler düşündüğünü bilmezsek eseri hakkında yanlış sonuçlara varabiliriz. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? 


A) Bir sanatçının yaşadığı koşulları ve dönemindeki olaylara bakışını öğrenmeden yapıtıyla ilgili vardığımız yargılarda yanılabiliriz. 

Bir sanatçının yapıtlarında sanatçının yaşa- 


mını ve dönemin özelliklerini bütün yönleriyle bulabiliriz. 


B 


> 


C 


> 


Bir sanatçının yapıtlarının temelini, yaşadığı 
koşullar ve dönemin olayları oluşturur. 


D 


> 


Bir sanatçının yapıtlarını doğru yorumlayabilmek için o dönemin diğer önemli yapıtlarını da bilmek gerekir. 


Dn 


Bir sanatçının, dönemindeki olaylara ilgisiz 
kalması yapıtlarının geleceğe kalmasını engeller. 


Hangi alanda olursa olsun, geçmişte ortaya 

konan yapıtlardan bir adım ileriye gidemeyenler geleceğe uzanan yolda çabucak 
unutulur. 

Il. Hemen her dalda kalıcı olmayı başaranlar 
kendinden önce yapılanları aşmış olan kimselerdir. 

NI. Kalıcı olmak isteyen sanatçılar geçmişin 
büyük eserlerini örnek almalıdır. 

IV. Tarihin yargılarına bağlı kalmak kimi zaman 
tarihteki olayları yaşamak kadar yıkıcı olabilir. 

V. Tarihe ışık tutmuş sanatçıları bizden önce 

gelmiş oldukları için bizden üstün görmek 

de, aşağı görmek de doğru değildir. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri birbirine anlamca en yakındır? 
A)I. veli. 


B) |. veli. GC) İİ. ve IV. 


D) İN. ve IV. E) IV. ve V. 


ANI Yayınları 


TEST - 15 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


9. 


Bir sanatçı ortaya koyduğu her yeni yapıtı sonraki için bir aşama kabul ediyorsa sanatında bir 
ilerlemenin olduğu apaçık ortadadır. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? 


A) Hiçbir sanatçı yapıtlarının niteliksiz olduğuna kendini inandırmak istemez. 


B 


> 


Bir sanatçı, ortaya koyduğu yapıtın ne ölçüde nitelikli olduğunu başlangıçta anlayamaz. 


Cc 


— 


Bir sanatçının yapıtlarında aşama kaydedip 
etmediği ancak belli bir zaman sonra anlaşılabilir. 


le 


Yazdığı her yapıtın ardından henüz en iyi yapıtını yazamadığını söyleyen bir sanatçı daha nitelikli yapıtlar verecektir. 


E 


—— 


Zaman içinde kendini yenileyemeyen sanatçılar dönemleriyle birlikte unutulup gider. 


. (İ) Şiirde coğrafyanın öneminin gözardı edilme- 


sinden rahatsızlık duyduğundan “Çağdaş Türk 
Şiirinde Coğrafya” adlı bir kitap hazırlamış yazarımız. (li) “Coğrafyacılar ve şairler birbirlerini 
okusalar, çok şey öğrenirler birbirlerinden.” diyor yapıtında. (Il) Kitapta, Divan edebiyatında 
aşığın gözyaşlarını sembolize eden nehirler ve 
akarsular üzerine epey söz söylenmiş. (IV) Bol 
bol şiir örnekleriyle dolu olması kitaba akıcılık 
kazandırmış. (V) Coğrafya ve şiirseverler için 
güzel bir çalışma, okunmaya değer bir yapıt olmuş bu kitap. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde “neden-sonuç” ilişkisi vardır? 


A) Ii. veli. B) I.ve IV. CO) II. ve Ili. 
D) ili. ve IV. E) V. ve V. 
7-A 8-A 9-D 10-B 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 16 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(i) Cevdet Kudret, denemelerini topladığı kitabına “Kalemin Ucu” adını vermiş. (ll) Kapak resmini çizen sanatçı, Cevdet Hoca'nın elindeki kalemi “ok”a benzetmiş. (ili) Gerçekten Cevdet 
Kudret, kalemini, hedefi tam on ikiden vuran bir 
ok olarak kullanmıştır. (IV) O, bu eserinde sözü 
edilen okları, son otuz yılın edebiyat ve eğitim 
sorunlarına yöneltmiştir. (V) Bu oklar, yara açan 
oklar değil, aydınlanmayı sağlayan düşünce oklarıdır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde “öznellik” söz konusudur? 
A) i.velli. 


B) II ve IV. C) Iİ. ve V. 


D) HI. ve V. E) IV. ve V. 


(0) Ünlü yazar, son yapıtında tarihsel bir olayı ele 
almış. (II) Yapıtta olayın geçtiği yer ve zaman 
belirtilmemiş. (11) Kahramanlar, yönetimde etkili olan insanlar arasından seçilmiş. (IV) Konu ile 
kahramanlar arasında başarılı bir bağ kurulmuş. 
(V) Yapıtta, dönemin dil özellikleri de yansıtılmış. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden 
farklıdır? 

A)I. B) Il. Cil. 


DM. BV. 


(0 Anadolu'nun değişik yerlerini gezen Faruk 
Nafiz, gözlemlerini çok başarılı bir biçimde dile 
getirir. (11) Şiirlerini okurken sanki kendinizi bir 
film izliyormuş gibi hissedersiniz. (lll) Zaman zaman kağnıların tekerlek seslerini, kimi zaman da 
rüzgârın uğultusunu dinletir size. (IV) Halk onu 
belki de şiirde çok başarılı olduğu için sadece 
şiirleriyle tanır. (V) Ancak onun şiirlerinin yanı sıra tiyatro dalında yapıtları da vardır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı söz konusudur? 


A) I. B) 1. O) ii. D) IV. E) V. 


İİİ YAYINLARI 
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4. 


(0 Tek pencereli bir odada masanın üzerine 
yayılmış kâğıtlar ve bunların üzerine dikkatle 
eğilmiş bir çift gözde sanki bir çalışma havası 
hâkimdi. (II) Genç adam kâğıtlara elini uzattı. 
(1) Masanın kenarında duran lambayı yaktı. 
(IV) Öğle vakti neden lamba yakma ihtiyacı hissettiğini düşündü. (V) Ve gökyüzünün bulutlarla 
kaplı olduğunu fark etti. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yazarın yorumunu içermektedir? 
A) 1. B) 1. C) II. 


D) V. E) V. 


(0) Yaban, çok ciddi bir yaramıza dokunan bir romandır. (1) Fakat bu yaraya dokunuş, o kadar 
sert olmuştur ki romanı okuyan, yazarın Türk 
köylüsüne karşı bir hayli zalim davrandığını hisseder, (111) Romanda, vahşi denilecek kadar ilkel, 
bütün insani şart ve zevklerden uzak bir köylünün hayatı vardır. (IV) Bu köylünün güzel denilebilecek hiçbir hareketi yoktur. (V) Düğünleri ilkel, 
zurnaları çatlak, davulları gümbürtülüdür. 


Bu parçada:numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak yapıt hakkında olumsuz 
bir eleştiriye yer verilmiştir? 

A). B) li. O) ll. 


DM. EV. 


Aşağıdakilerin hangisinde sanatçının üslubundan söz edilmektedir? 


A 


<> 


En takdir ettiğim yanı, sanata olan saygısı ve 
sevgisiydi. 
B 


> 


Geçmiş değerlere bağlı olmakla birlikte yeniliğe de daima açık, usta bir şairdir. 


Cc 


—> 


Şiirde de düzyazıda da sözcükleri israf etmekten kaçınır, sözü gereksiz yere uzatmaz. 


D 


> 


Hem düzyazılarıyla hem şiir kitaplarıyla bugün bile okunabilecek bir yazarımızdır. 


E) İleride sanatseverler tarafından ve yalnız sa- 


natı için anılacak bir yazarımızdır. 


> 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 16 


Gümle Anlamı ve Yorumu 


7. 


1-D 


() Odadan, gündüz ışığıyla beraber bana ait her 
şey çekiliyor. (11) Evime ait hatıralar, kalabalıklar, 
sevdiklerimin sesleri, hayatın gürültüleri, her şey 
uzaklaşıyor. (ll) İçimde bir boşluk... (IV) Garip 
ve büyük bir his, derinliklerime doğru kaçıyor. 
(V) Ruhum, eşya arkasına saklanan hayaletler 
gibi kendilerini göstermeden korkutan gizemli 
varlıklarla doldu. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? 


A). B) Il. O) lı. D) IV. E) V. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kişisel bir 
düşünce içermemektedir? 


A) Yazarın son romanı, herkesçe ilgiyle okunacak bir nitelik taşıyor. 

B) Dergi son sayısında Türk edebiyatının sorunlarına yer vermiş. 

C) Sanat, insanın içindeki güzelliklerin dışa 
yansıtılmasıdır. 

D) Özgün bir eserde hem bireysel hem de toplumsal konular anlatılır. 

E) Bir yapıtın, şiir değeri kazanabilmesi için 
gerçeklerden uzaklaşması şart değildir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “önyargı” söz konusudur? 


A) Bu kadar yıllık yaşamımda, çevremde bu 
kadar hızlı değişim yaşanacağını hiç tahmin 
etmemiştim. 

B) Geçmişi yansıtan, yıllar ötesine aktaracağımız yapıtlar sanıldığı kadar çok değil. 

C) Bu, göçmen kuşların gruplar halinde adaya 
son gelişleri olabilir. 

D) Biliyorum, birkaç sene sonra ne bu yeşillikten ne de kıyıdaki yalılardan eser kalacak. 

E) İnsanlar, artık birbirlerine o umut dolu, o 
hasret kokan mektuplardan yazmıyorlar. 


10. 


İREM YAYINLARI 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma" yapılmıştır? 


A) Onu, eserinin değersizliğine inandırmak çok 
zordu. 


B) Geçen gün onunla yine şiir üzerine konuşmuştuk. 

C) O, aslında bu ödülü benden daha çok hak 
etmişti. 

D) Bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı 
yoktu. 

E) Anlatılan konuya pek ilgi duyulmadığı, din- 


leyicinin azlığından belliydi. 


. (1) Şairin içinde bir gurbet vardır ve biz, şiir gö- 


zetiminde sürekli o gurbete gider geliriz. (1) Şiir 
bir çeşit ağarmaya benzer; yani gece karanlıksa 
bari geceliğimiz beyaz olsun isteriz. (lil) Ben şiire böyle bir teselli gözüyle bakarım. (IV) Şiir; bir 
sözcük yatırımı, bir anılar toplamı, dili mümkün 
olduğu kadar enine boyuna değerlendirme çabasıdır. (V) Şiir devamlı verimlilik istediği için 
biz, şiirin bütün boyutlarını ve sınırlarını denemek zorundayız. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde şiirin tanımı yapılmıştır? 


AI. B) li. O). D) IV. E)V. 


Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle, ikincinin gerekçesi durumundadır? 


A) Hava güzel oldu mu hep birlikte pikniğe gideriz. i 

B) Derslerine iyi çalışıyor; ama yine de notları 
iyi değil. 

C) Dün akşam çok geç yatmış; şimdi derste 
uyukluyor. 

D) İş çıkışında bize uğrar, sıkıntılarını anlatırdı. 

E) İyice ders çalışmalı ki sınavı kazanabilsin. 


8-B 9-D 10-C 11-D 12-C 


PARAGRAF 


İİ YAYINLARI 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


Bir konuda gözlem ve deneyimimiz yoksa hiçbir 
şey yazamaz mıyız? Böyle bir şey demek büyük 
bir yanılgı olur. Gözlem ve deneyimlerimiz yoksa, o konudaki kitaplara başvururuz. Kitaplara 
başvurma demek, başkalarının gözlem ve yaşantılarından yararlanma demektir. Şunu da 
unutmamak gerekir ki, çevremizdeki olaylara, 
durumlara, varlıklara, nesnelere başkaları da 
bakmıştır. 


Bu parçanın bütününde aşağıdakilerden 
hangisi ağır basmaktadır? 
B) Öyküleme 


A) Betimleme C) Tartışma 


D) Tanımlama Oo E) Karşılaştırma 


İlk defa uzun bir yolculuk yapıyorum. Otobüse 
bineli on dakika oluyor. Otobüsün kalkmasına 
az kaldı. Son yolcular da bindi ve hareket emri 
verildi. Otobüs yavaş yavaş gidiyor. Yolda taşıtlar sanki birbiriyle yarış ediyor. Şoförümüz 
önündeki otobüsü geçmek için hızlanıyor ve birazdan öteki otobüsü geride bırakıyoruz. 


Bu parçanın bütününde aşağıdakilerden 
hangisi ağır basmaktadır? 
A) Öyküleme 


B) Betimleme C) Tartışma 


D) Karşılaştırma E) Açıklama 


Hep orada, yüksekçe bir yerde dururdu dedemin radyosu. İrice bir şeydi. Kocaman düğmeleri vardı. Düğmelerden birini çevirince rakamların, şehir adlarının yazılı olduğu şeridin lambası 
yanar, diğerini çevirince kırmızı bir ibre sağa sola gezinirdi. Biz, çocuklar dokunamazdık ona. 
Sadece uzaktan, kudurtan bir merakla izlerdik. 
Yasak bir meyveye yaklaşır gibi dokunmaya çalışırdık bazen. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. 
B) Benzetmeye yer verilmiştir. 

C) Betimlemeye başvurulmuştur. 

D) Karşılaştırma yapılmıştır. 

E) Geçmişteki izlenimler anlatılmıştır. 


PEN Yayıntarı 
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TEST - 1 


Paragraf 


4. 


Eskiden yaşadığımız sokaklar kocaman bir evdi; evin geniş ve kalabalık bahçesi... Çocuklar, 
daha yürümeyi öğrenir öğrenmez kapı önlerini 
doldurur, duvarlara tutuna tutuna, toza toprağa 
bulana bulana ilk oyunlarını sokakta öğrenirlerdi. İlk arkadaşlıklar sokakta kurulur ve paylaşma 
orada başlardı. Şimdi bu sokakları görmek 
mümkün değil. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Benzetme yapılmıştır. 

B) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. 
C) Bir özlem dile getirilmiştir. 

D) İkilemelere yer verilmiştir. 

E) İşitsel öğelerden yararlanılmıştır. 


Yahya Kemal'in şiirlerinde insan ve toplum dinamiktir, içinde bulunduğu an ve durum onu durdurmaz ve korkutmaz. Tevfik Fikret'in realist olmasına karşın Yahya Kemal idealisttir. O, Fikret 
gibi maddeye değil, ruha inanır; onun hayat karşısında aldığı tavır kötümser değil, iyimserdir. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisi ağır basmaktadır? 
4 


A) Örnekleme B) Benzerlik kurma 


C) Karşılaştırma D) Tanık gösterme 


E) Tanımlama 


Gaz lambasının ışığında yarı aydınlık bir odaya 
geçiliyordu. Göz alışana kadar, odanın dekorunu ayrıntılarıyla görmek mümkün değildi. 
Karşı duvarda çapraz duran bir tüfek, onun 
hemen sağında işlemeli kılıfı içerisinde asılı duran bir kitap vardı. Duvarın rengi fark edilmiyordu. Sol tarafta üzeri çiçekli basma örtülü bir divan duruyordu. 


Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden 
hangisi ağır basmaktadır? 
A) Açıklama 


B) Betimleme (o C) Öyküleme 


D) Tanımlama E) Örneklendirme 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 1 


Paragraf 


7. 


1-G 


Boğaziçi'nin Anadolu kıyısındaki tenha bayır ve 
yarı loş köylerinin birinde, hırçın bir kış akşamıydı. Ayrıca yağmur yağıyordu. Fakat rüzgâr öyle 
ıslak esiyor ve her tarafı öyle sırılsıklam ediyordu ki yokuşlardan devamlı seller akıyor ve oluklardan aralıksız sular boşanıyordu. Bir haftadan 
beri sürüp giden bu kapanık ve yaş hava altında ahşap evler sünger gibi rutubeti çekmişler, 
şişip doymuşlardı; artık suları ememiyorlar, dı- 
Şarıya vuruyorlardı. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Gerçek anlamı dışında kullanılan sözcükler 
vardır. 

B) Kişileştrmeye başvurulmuştur. 

C) Benzetme yapılmıştır. 

D) Anlatıma duygular katılmıştır. 

E) Tanımlamayla düşünce geliştirilmiştir. 


Büyük yapıtlar kendilerini hemen ele vermezler. 
Bu yapıtlar adeta iki katlı gibidir. Üst kat, yani 
yüzeydeki kat, çoğunluğun anlayacağı cinstendir. Eserin asıl büyüklüğünü, alt katın anlamını 
ise, herkes kolay kolay kavrayamaz. Örneğin 
Hamlet, psikolojik bakımdan dünya edebiyatının en kompleks, en çapraşık karakterlerinden 
biridir. Shakespeare'in bu trajedisi yoğun bir şiir ve düşünceyle yüklüdür. İncelenmesi, anlaşılması çok güç bir eserdir. Ama Hamlet dünyanın 
her yerinde oynansa insanlar tiyatroya koşar. 
Çünkü Hamlet'in gizli alt katı okumuşları ne kadar sarıyorsa kolayca göz önüne serilen üst katı da en bilgisiz insanları aynı şekilde ilgilendirebiliyor. 


Bu parçada, düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? 


A) Tanımlama 

B) Tanık gösterme 
C) Tartışma 

D) Örneklendirme 
E) Karşılaştırma 


ÇERERİ Yavınv arı 


9. 


Soralım nedir sanatçının çıkış noktası? Düşünceleri ya da duyguları mı? Bence bütün bunlar 
sadece kaynaktır sanatçı için. Bu arada, Andre 
Malraux'un sözünü de unutmamalı: “Bir sanat 
eserinin başlıca çıkış noktası yine bir sanat eseridir. Klasik örneklerden yoksun bir kişinin ya da 
toplumun, klasik örneklerle beslenmiş bir kişi 
veya toplumla ayrımının, bu açıdan önemi olması gerekir.” 


Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? 


A) Açıklama - benzetme 

B) Öyküleme - karşılaştırma 
C) Betimleme - örneklendirme 
D) Tartışma - tanık gösterme 
E) Tartışma - karşılaştırma 


. Ben, okuduğum her romanla asıl kendime yak- 


laştığıma inanıyorum. Her biri, çok yanlı gerçekliğimizi belli bir yandan açar bana. Neden söz 
ederse etsin, bana beni tanıtır. Romancılar, var 
oluşumun gizli örtülerini bir bir kaldırır bana. 
Balzac, Eugenie Grandet'yi yazmasaydı gecem 
gündüzüm bencillerle geçmediği halde nerden 
bilecektim bencilliği? “Kızıl ile Kara” olmasaydı 
benim de öz gelişmemden haberim olmayacaktt. Madame Bovary'nin bize tuttuğu aynaya bakmasaydım bu yaşamayla hepimizin nereye gittiğini nasıl kestirirdim ben? 


Bu parçada yazar, ilk cümlelerdeki savını 
inandırıcı kılmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? 


A) Tanımlamalardan yararlanmaya 

B) Varlıkların ayırt edici özelliklerini vermeye 
C) Karşılaştırmaya 

D) Örneklere yer vermeye 

E) Tanık göstermeye 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST -2 


Paragraf 


“Deneme” sözünü ilk kullanan, bu türün büyük 
ustası Montaigne olmuş; Bacon, yazılarına taktığı “deneme” adını ondan almıştır. Ancak Bacon'ın denemelerindeki anlatımda, kişisel olmayan, özlü, betimci bir ses göze çarpar. Bacon'ın 
çabası kendi benliğini anlatmak değil, değişik 
alanlardan edinmiş olduğu gözlemlerle, deneylere dayanarak insanoğlunun yaşamına uygulanabilecek, ona yararlı olabilecek bir bilgelik ortaya koymaktır. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisi ağır basmaktadır? 


A) Betimleme B) Örneklendirme 


C) Açıklama D) Tanık gösterme 


E) Tartışma 


Köylüler, kahvenin önündeki çınarın koyu gölgesinde oturuyordu. Ağacın yaprakları alttan 
bakıldığında neredeyse gökyüzünden bir parça 
dahi görünmeyecek derecede sıktı. Kahveci 
arada bir çay dağıtıyor, masalarda oturanlar İsteksiz isteksiz sohbet ediyorlardı. Bir çocuk 
ağacın altındaki kuyudan bir kovayla zorlanarak 
su çekiyor, çektiği suyu başından aşağı döküyordu. Akşama doğru hava biraz serinleyince 
öğle vaktinde kimsenin olmadığı kavun tarlalarında insanlar görünmeye başladı. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisi ağır basmaktadır? 
A) Tartışma B) Açıklama 
C) Betimleme D) Örneklendirme 


E) Karşılaştırma 


Sİ YAYINLARI 


4 


3. 


Sıcak, bütün gün kuluçkaya yatmış gibi adanın 
üstüne çökerdi. Güneşin verdiği bir sersemlikle 
acaba bu sicaktan neler doğacak diye beklerdik. Akşamın huzurlu saatlerine doğru da 
serinliğin taze kokusunu getiren rüzgârlar 
çıkardı ortaya. Bu saatlerde adaya son Vvapurların gelişleriyle adeta bir bayram yaşanırdı. 
Herkes, açık renk elbiseler içindeki yolcuları 
karşılamak için iskeleye gelirdi. 


Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Mevsimin kişiler üzerindeki etkisinden söz 
edilmiştir. 

B) Mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır. 

C) Öyküleme tekniğinden yararlanılmıştır. 

D) İşitsel öğelerden yararlanılmıştır. 

E) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. 


Bahçenin diğer taraflarına ve çoğunlukla kenarlara dikilen meyva ağaçları, baharlarda çiçekleriyle ve yaz aylarında meyveleriyle bahçeyi süslerdi. Sayısız beyaz çiçekleriyle bir gelin odasını 
andıran badem ve erik ağaçları, pembe çiçekleriyle gönle ferahlık veren kayısı ağaçları ve bunlar arasında uçarak dolaşan beyaz kanatlı kelebekler, kadife yapraklarıyla duvarları kumaşlayan incir ağaçları, yeşil kümeler arasında yakut 
damlaları gibi parlayan kırmızı narlar, zümrüdü 
andıran yeşil erikler, bu bahçeye süslü bir tablo 
izlenimini veren şeylerdi. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisi ağır basmaktadır? 
A) Öyküleme B) Karşılaştırma 
G) Tanımlama D) Örneklendirme 


E) Betimleme 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -2 Paragraf 
5. Sabahtan beri yürüyorduk. Düşe kalka geçti- 7. Datça'yaon yada on iki kilometre kala sağ yağimiz sarp keçi yolları; bazen sel yarıntıları maçtan yukarıya doğru altı adet değirmen 
içinde kayboluyor, bazen sık fundalıklardan vardır. Yüzyıllar boyu büyük bir hizmet görmüş 
ayrılarak, dibinde sivri sivri çam tepeleri görü- olan bu değirmenlerin, rüzgârın döndüreceği 
nen karanlık çukurlara sapıyordu. Ayı avına gi- kanatları kopmuş, yalnızca silindir biçimindeki 
diyordum. Kılavuzum, Kumdere köyünün en kale yapıları kalmış. Yine de gururla dolu, ama 
namlı nişancılarındandı. Beraber tırmanaca- sanki hüzünle bakar gibi sessizce durmaktalar. 
ımız yüksek dağların daha çok uzağındaydık. Bu değirmenler, yüzyıllar boyu hizmet vermiş, 
Zaman zaman ince bir yağmur çiseliyordu. köylülerin neşeli türküleri ya da sohbetleri 
Sonsuz, mor bir kubbeyi andıran dumanlı gök- arasında buğdaylarını öğütmüş ve onlara un 
ten, geçmişin saatlerini hatırlatan gamlı guguk olarak sunmuştur. Bu önemli hizmetlerin gurusesleri yankılanıyordu. ru, yılların bozup yok edemediği dimdik duruşlarıyla açıkça sezilmektedir. 
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? 
A) Gözlemlere yer verme 
B) Öznel ifadeler kullanma A) Öyküleme - örnek verme 
C) Örneklere ağırlık verme B) Açıklama - betimleme 
D) Öyküleme tekniğine başvurma C) Betimleme - öyküleme 
E) Sıfat ve benzetmelerden yararlanma D) Açıklama - öyküleme 
E) Açıklama - örnek verme 
z 
ş 
6. Köyceğiz'e alti kilometre uzaklıkta bir gül ğ) 8. Ankara'da halkın bir kısmı, devlet dairelerinde 
bahçesidir, Belek. İki gün boyunca oranın din- fabrika ve atölyelerde, bir kısmı ise serbest 
lenme tesislerinde kalacağız. İpekten bir meslek sahibi olarak çalışır. Köylerde yaşayan 
gecenin portakal çiçeklerinin mis kokusuyla halk ise, çoğunlukla tarım ürünleri yetiştirmekle 
bezeli o efsunlu aydınlığında iniyoruz, Belek'e. ve hayvancılıkla geçinir. Ankara, aynı zamanda 
Sanki ortalığı aydınlatan fanuslar değil, boyun- buğday üretiminde K 'd ikincidi 
een nik Kiz İİ 5 ğ y iminde Konya'dan sonra ikincidir. 
Ni e e yeke gec Sulanabilen yerlerde pirinç ve şeker 
büken kırmızı, pembe, beyaz ve sarı güllerdir. ei mi 
Belek'te ayların güzeli “nisan”, gecenin hüküm- yeşili. 
darı ise “portakal çiçekleridir. İşte yine öyle. 
Güllerle konuşuyoruz; renk renk, çeşit çeşit Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangüllerle. Akdeniz'in ılık, iyot kokulu nefesini, gisi ağır basmaktadır? 
yıldız sağanağı aydınlık gökyüzünü güllerin aydınlığında hep birlikte derin derin soluyoruz. A) Betimleme Oo B) Açıklama C) Öyküleme 
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağı- D) Tartışma E) Karşılaştırma 
dakilerden hangisi söylenemez? 
A) Gözlemlerden yararlanılmıştır. 
B) Anlatıma beğeni duygusu katılmıştır. 
C) Sıfatlarla anlatım zenginleştirilmiştir. 
D) Düşünce örneklerle açıklanmıştır. 
E) Söz sanatlarından yararlanılmıştır. 
1-C 2-C 3-D 4-E 5-GC 6-D 7-C 8-B 


1. 


Her yerde edebiyat üzerine konuşulur. Konuşulur ama bir tanımda anlaşmak, herkesi bu tanım 
çevresinde toplamak mümkün mü? Hele edebiyatla hiç ilgisi olmayanların ahkâm kesmesine 
ne demeli? Halbuki edebiyat, bir kalp işi, duygularla yaşamın bir musiki haline gelmesidir. 
Gel gör ki her parlak söz, edebiyat sanılır bugün. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? 


A) Açıklama - tanık gösterme 
B) Tartışma - örneklendirme 
C) Açıklama - karşılaştırma 
D) Açıklama - örneklendirme 
E) Tartışma - tanımlama 


Çocukları ve gençleri daima kendileri için faydalı olacak şeylerle meşgul etmek lazımdır: Alain: 
“İnsan, yapacak ve yıkacak bir şeyle meşgul olmazsa can sıkıntısından patlar.” der. Spor, eğlence, okuma, sanat... Bunlar hem bedeni, hem 
de ruhu oyalayan ve terbiye eden araçlardır. 


Yazar, ilk cümledeki savını inandırıcı kılmak 
için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? 

A) Tanık gösterme B) Karşılaştırma 
C) Açıklama D) Tartışma 


E) Tanımlama 


İYİ YAYINLARI 
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TEST - 3 


3. 


Paragraf 


Tarih ne eylem yönünden, ne de karakter çözümlenmesi yönünden ayrılır romandan. Onu 
romandan ayıran; tanıklara bağlanan ve onların 
biçimini aralıksız koruyan bir çeşit gerçekliktir. 
Kısaca söylersek gizli kapaklı, hiçbir şeye yer 
yoktur tarihte. Tarih, insanları genellikle hayatta 
gördüğümüz gibi yaşatır. Sırları açığa vurma, 
romana özgü bir davranıştır. Roman ise tanıklığa dayanmaz, doğrulamayı düşünmez, gerçekliği eylemlerde arar; eylemlere gerçeklik verir. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? 


A) Karşılaştırma B) Tanımlama 


C) Tanık gösterme D) Betimleme 


E) Örneklendirme 


İlkin dağların etekleri gümüş bir zırhı andıran bir 
çizgiyle ovadan ayrıldı. Sonra düştüğü yerde 
sanki külçelenen bir aydınlık, bendi yıkılmış bir 
su gibi bütün ovayı kapladı, toprağın ve ekinin 
rengini sildi. Gözümüzün önünde sadece ışıktan bir göl meydana gelmişti. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? 
A) Tanımlama B) Betimleme 
C) Karşılaştırma D) Kişileştirme 


E) Örneklendirme 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -3 


Paragraf 


5. 


TE 


Doğrulup etrafına bakındı. Hızla akan, fazla geniş 
olmayan coşmuş bir derenin kenarındaydılar. 
Önünde dağlar heybetli heybetli yükseliyordu. 
Yüksek bir zirve, güneşin ilk ışıklarını yakalamaya 
çalışıyordu. Önlerindeki alçak yamaçlarda kara bir 
leke halinde ormanlar uzanıyordu. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? 


A) Niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır. 
B) Benzetmeye başvurulmuştur. 

C) Örneklere yer verilmiştir. 

D) Gözleme yer verilmiştir. 

E) Kişileştirme yapılmıştır. 


Pencere ve kapıların aralığından giren rüzgârın 
uğultusu, insanı en derin uykusundan uyandırabilecek şiddetteydi. Buna, göğün kapakları açılmışçasına yağan güçlü bir yağmur da eklendi. Yağmurla birlikte taze bir toprak kokusu salona kadar 
yayıldı. Pencereyi hafifçe açınca çok sert bir 
rüzgârın yüzüme çarptığını hissettim. Hava o kadar kapalı ve soğuktu ki elim ve yüzüm hemen 
buz kesti. 


Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdaki 
duyuların hangisinden yararlanılmamıstır? 
A) Dokunma 


B) Görme C) Tatma 


D) Koklama E) İşitme 


() Yorucu bir yolculuktan sonra kamp yerine ulaştık. (11) Kamp alanını dolduran insanların çadır kurma yarışına biz de katıldık. (Ili) Çamların hemen 
fark edilen keskin kokusu ve kuş cıvıltıları bizi rahatlatmıştı. (IV) Büyük tartışmalar sonucu çadırı 
gölün kenarına kurduk. (V) Gece olunca yaktığımız ateşin etrafında sohbete başladık. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, birden çok duyu organı aracılığıyla seçiiebilen ayrıntılara yer verilmiştir? 

A). B) Il. CO) HI. 


D) IV. Bp) V. 


İRİSİMİ YAYINLARI 
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Anadolu'nun güneybatı kıyılarını bir dantel gibi 
süsleyen koylar arasında ilerliyoruz. Bazen gür 
bir ormanlık içinden, bazen de bodur ve seyrek 
ağaçların arasından geçiyoruz. Güneş tepelerin 
ardından çıktığında doğadaki tek hakim renk, 
gün ışığının kızıllığı oluyor. Çalılıkların içinde ötmeye başlayan keklik sürüsüne diğer kuşlar da 
eşlik ediyor. Sırtınızı dayadığınız ağacın gölgesinde Akdeniz'den gelen ılık yel, saçlarınızı okşuyor. Doruklarda maviyle yeşilin dansını seyretmek ne güzel! 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Farklı duyulardan yararlanılmıştır. 

B) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. 

C) Benzetme sanatına başvurulmuştur. 

D) İnsana özgü nitelikler doğaya aktarılmıştır. 
E) Örneklere ağırlık verilmiştir. 


Kimlikleri, görevleri, statüleri ne olursa olsun bir 
trenin vagonlarında birkaç saati paylaşmak 
zorunda kalan insanlar, seyahat boyunca bütün 
sıfatlarından sıyrılır ve tarafsız bir dostluğun 
akışına katılırlar. Eski bir tren âşığı olan Reşat 
Nuri'nin dediği gibi, trene hangi duygularla binerse binsin, bütün yolcular bir yerde kendilerini koyu bir sohbetin içinde bulur ve geride tadına doyulamayan anlar, güzel dostluklar bırakarak gider. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? 
A) Örneklendirme B) Öyküleme 
C) Tanık gösterme D) Betimleme 


E) Karşılaştırma 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST 


-4 


Yağmurlu bir pazar sabahı kahvaltı masasının 
başında günlük gazeteleri karıştırırken gözüm 
birden dışarıya takılıyor. O da ne? Önde hızla 
koşan bir adam ve peşinden onu yakalamak 
için koşan gençler... Onlara aldırış etmeden sicacık çay bardağımı masaya bırakıp gazete 
sayfalarını çevirmeye devam ediyorum. 


Bu parçada ayrıntıların seçiminde hangi duyulardan yararlanılmıştır? 
A) Görme - koklama B) Koklama - işitme 
C) İşitme - dokunma D) Dokunma - tatma 


E) Görme - dokunma 


Zirveden yaklaşık üç yüz metre aşağıdaki park 
alanında başlayan patika, önceleri epey genişti 
ve yürüyüş kolay gibi görünüyordu. Ancak yu- 


. karıya doğru tırmanmaya başlayınca yol iyice 


darlaşıp dikleşti. Yoğun bir sisin ardından 
rüzgâr daha şiddetli esmeye başladı. Bu acı 
rüzgârın ardından başlayan yağmur hızlandıkça 
hızlandı. Sanki yağmurun tamamı benim üzerime yağıyordu. Arkadaşım, dağa tırmanmak 
özel bir tecrübedir, diyor ve beni yüreklendirmeye çalışıyordu. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü koşullar bile tırmanışımıza engel olamadı. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? 
A) Öyküleme B) Örneklendirme 
C) Açıklama D) Tanık Gösterme 


E) Tartışma 


İFL) YAYINLARI 
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3. 


Paragraf 


Güneş ışığı, ıhlamur ağaçlarının yapraklarından 
yavaş yavaş süzülüyor; yapraklar koyu gölgelikler oluşturuyor. Etraf tümüyle düşsel bir havaya 
bürünmüş. Geniş yapraklı maunlar, üzerine 
sarılan sarmaşıklarla süslü dallar ve-diğer bitkiler... Bu güzel ortamda bulunmanın inanılmaz 
tadı... Bir de püfür püfür esen rüzgârın etrafa 
yaydığı ıhlamur kokuları... Doğrusunu söylemek 
gerekirse insan burada zamanın nasıl geçtiğini 
fark edemiyor. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) İkilemeler kullanılmıştır. 

B) Eksiltli cümlelere yer verilmiştir. 
C) Gözlemden yararlanılmıştır. 

D) Kişisel görüşler belirtilmiştir. 

E) Konu örneklerle açıklanmıştır. 


Fidan dikmek, toprağa çukur kazıp fidanı yerleştirmekle olmuyor. Bu işin de püf noktaları var. 
Öncelikle kazılan çukur geniş ve derin olmalıdır. 
Ayrıca fidanların dikimi de hemen yapılmalıdır. 
Fidan çukura yerleştirildikten sonra, çevresinde 
boşluk kalmayacak şekilde doldurulan toprağa 
bastırılmalıdır. Açılan çukura yeni gübre asla 
konmamalı, iyi yanmış hayvan gübresi tercih 
edilmelidir. En son yapacağınız şey ise fidanın 
türüne göre su vermektir. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? 
A) Öyküleme B) Tartışma 
C) Açıklama D) Karşılaştırma 


E) Örneklendirme 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


Paragraf 


5. 


VE 


Özellikle kış aylarında pelikanları kovalamak son 
derece zararlıdır. Bu dev cüsseli kuşların her 
uçuşta yitirdikleri enerji neredeyse aldıkları günlük 
besinin yarısını götürüyor. Kuşları sevdiğini iddia 
eden birisinin bir tek fotoğraf için onları soğuk havalarda uçmaya zorlaması yanlıştır. Bir kuşsever 
ya da doğa fotoğrafçısı böyle davranmaz. Fotoğraf sanaiçısı ve kuşbilimci Tansu Gürpinar bu konuda: “Şayet fotoğrafçı daldaki kuşu varlığı ile tedirgin edip uçmasına neden oluyorsa o gerçek bir 
kuşsever ve doğa fotoğrafçısı sayılamaz.” diyor. 


Bu parçada yazar, söylediklerini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerden özellikle hangisine 
başvurmuştur? 


A) Tanık Gösterme B) Açıklama 


C) Karşılaştırma D) Tartışma 


E) Benzetme 


Parkın tam ortasında şefkatli kollarıyla parkı koruma altına alan 180 yaşında bir çınar var. Değişik 
ülkelerden getirilerek dikilen ağaçların bulunduğu bu parkta bir de Japon bahçesi yapılmış. Minik havuzların serinlettiği bu bahçede büyükçe 
bir saat kulesi göze çarpıyor. Küçük koruluk örnekleri, taştan küçük patikalar parka ayrı bir güzellik katıyor. Rengârenk çiçekler bu güzelliği tamamlıyor. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? 


A) Örneklendirme B) Benzetme 


C) Betimleme D) Karşılaştırma 


E) Öyküleme 


Siyah-beyaz fotoğraflarda belli bir çizgi olarak 
yansıyan kişisel biçim duygusu, renkli fotoğraflarda özensiz bir yaklaşıma kayıyor. Siyah-beyaz fotoğraflara toplu olarak baktığımızda bu yaklaşım 
biçiminin içerik dengesini bozmadığını ve bütünü 
zedelemediğini görüyoruz. Oysa renkli fotoğraflarda kesin çizgileri, bütün içerisinde içeriği ayırabilmek pek de kolay olmuyor. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? 


A) Açıklama B) Tartışma C) Betimleme 


D) Karşılaştırma E) Örneklendirme 


2-A 3-E 4-C 5-A 


İLEN) YAYINLARI 
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Salvador Dali bile bu denli gerçeküstü bir tablo 
ortaya koyamazdı. Güneş tepede sımsıcak. 
Karayipler'in en alçak ve en büyük gölü olan 
tuzlu gölün batısında kumsalın sonunda duruyoruz. Daracık çöl vadisinin etrafında yükselen dağları görüyorum. Dik bayırlar yemyeşil 
uzanıyor. Ayaklarımın altında ise beton seriliğinde bir kireçtaşı kümesi var. Killi toprağın 
arasında, ölü ağaç gövdeleri görülüyor. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? 


A) Öyküleme 
C) Örneklendirme 


B) Açıklama 
D) Tanımlama 
E) Betimleme 


Bataklığa doğru tekneyle yol alırken uzaktan bir 
kelaynak görüyoruz. Büyük bir kuş, bir heykel 
gibi kıpırtısız, çalılıkların altında duruyor. İnanılmaz derecede parlak, kırmızı tüyleri cam elyafı 
gibi parlıyor. Bu bir kırmızı kelaynak. Sadece bir 
tanesini görmek, bizi böyle heyecanlandırıyorsa, bir sürüyle karşılaştığımızda neler hissedeceğimizi yalnızca hayal ediyorum. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur? 


A) Niteleyici sözcükler kullanma 

B) Benzetmelerden yararlanma 

C) Kişisel duyguları belirtme 

D) Gözlemlere yer verme 

E) Anlatılanları nedenleriyle belirtme 


. Ovaların, geniş yapraklı ağaçlarla dolu yağmur 


ormanlarının, dimdik bayırların oluşturduğu bir 
masal ülkesi burası. Akarsular, sıcak kaynaklar 
ve yemyeşil koyaklar... Gün boyu gezmekten 
hoşlanıyorsanız yanınıza ekmek ve peynir alın 
derim size, isterseniz şelalenin yakınında bir 
gölgede oturup keyfinizce piknik yapabilirsiniz. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur? 


A) Pekiştirmeli sözcükler kullanma 
B) Eksiltili cümleye yer verme 

C) Beğenileri dile getirme 

D) Düşünceyi örneklerle açıklama 
E) Niteleyici sözcükler kullanma 


7-D 8-E 9-E 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş 
cümlesi olmaya uygun değildir? 


A) Romanda anlatıma güç katmak için çeşitli 
yollara başvurulur. 


B) Bu tür resimlerde doğanın ana öğe olarak 
kullanılması tabloyu güzelleştirir. 


C) Eleştirmenler, düşünce ile sanatın kaynaştığı yerde yetişir. 


D) Edebiyat, toplumdaki değişik iletişim yollarından biridir. 


E) Sinemaya ilişkin kitapların sayısında son yıllarda bir artış göze çarpıyor. 


Şiir yazmaya başladığım sıralarda ünlü olmaya 
çok imrendiğimi saklamayacağım. Fakat sonra 
sonra, gerçek ünlüleri yalancı ünlülerden ayırt 
etmeye başlayınca, bir okuyucu kitlesi tarafın- 


“ dan sevilip beğenilmenin kolay bir iş olmadığını 


anladım ve bu anlayışla çalışmaya koyuldum. 
Bugün ünlü bir şair sayıldığım için ünü hor gördüğüm de sanılmasın; hem, bırakın ünlü olmayı, gerçekten güzel bir şeyler yazmanın insana 
verdiği haz, az şey midir? 


Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? 


A) Edebiyata karşı ilk ilgi sizde ne zaman ve nasıl uyandı? 

B) En çok hangi şairlerin etkisinde kaldınız? 

C) Şiirimizin gelişmesi ünlü şairlere mi bağlıdır? 

D) Bir gün ünlü bir şair olacağınızı tahmin eder 
miydiniz? 

E) İlk şiirlerinizle şimdikiler arasında ne gibi 
farklılıklar görüyorsunuz? 


TEST - 5 
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4. 


Paragraf 


(0) Stefan Zweig'in bir romanı vardır: Merhamet. 
(il Bu roman daha sonradan “Acımak” adıyla 
dilimize çevrildi. (111) Zweig, orada Doktor Kondor'un ağzından iki tür merhameti tarif ediyor: 
(IV) Birisi, sizi kavrayan o acı heyecandan olabildiğince çabuk kurtulmak için kalbinizin gösterdiği sabırsızlıktır. (V) Romanın diğer erkek 
kahramanı da Teğmen Hofmiller'dir. (VI) Öteki 
merhamet ise insan gücünün son sınırına kadar 
dayanmayı başaran acıma duygusudur. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? 
AYI. B) IN. E) VI. 


OM DV. 


() Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde açılan 
kitap fuarlarının sayısı gittikçe artıyor. (11) Okuyucular, bir merkezde her türlü kitaba ve yayınevi- 
ne ulaşabiliyor. (111) Ayrıca buralardaki indirimli 
satışlar, dar gelirli kitleleri okumaya yönlendiriyor. (IV) Yayınevleri de fuar mekânlarının darlığından ve iyi tanıtım yapılmadığından şikayet 
ediyor. (V) Yine bu fuarlarda, imza günleri düzenlenerek yazar ile okuyucunun buluşması 
sağlanıyor. (VI) Böylece, yazar ile okuyucu arasında oluşan sıcaklık edebiyata ilgiyi sürekli kılıyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 


AL BI. OM DV BM. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Paragraf 


Ders kitapları, elbette değişik alanlarda eğitim 
gören öğrencilere de Türk dilini ve edebiyatını 
öğretecektir. En önemlisi, onlarda bir dil bilinci 
uyandıracaktır. Çoğu kimse, doğru ve güzel 
konuşmayı edebiyatçılara özgü bir iş sanır. Oysa ---. 


Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? 


A) dil duygusunu ve bilincini elde edenler, 
Türkçeyi daha doğru ve güzel kullanır 

B) diller olduğu gibi kalmaz, sürekli değişir ve 
gelişir 

C) orta öğretimde okutulan edebiyat kitapları, 
büyük ölçüde öğrencinin dil anlayışını belirler 

D) yetişen bütün nesillerin dil anlayışları birbirinden farklıdır 

E) bir ekonomistin, bir teknik adamın da Türkçeyi kusursuz kullanması gerekir 


-— Kimisi, yazı yazarken ayaklarını bir leğen dolusu suya sokarmış. Kimi, yatağa girip başına 
da bir buz torbası oturimadan tek satır yazamazmış. Kimileri, yazacağını yazıp bitirene dek 
deli danalar gibi döner, kimi de masa başından 
hiç kalkmazmış. 


Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 


A) Yazı yazmanın yöntemleri yazardan yazara 
değişir. 

B) Her romancı, yazarken kendine özgü bir 
yöntem kullanır. * 

GC) Yazarlar, değişik alışkanlıklarla yazılarını yazar. 

D) Her romancının kendine özgü bir anlatım 
biçimi vardır. 

E) Bir romancının yazma yöntemi bir diğerine 
uymaz. 


Nİ YAYINLARI 
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Hayır. Söylemek istediğim, gerçek sanatçı herhangi bir okuyucu kitlesini değil, kendi anlayışına uygun okuyucuları düşünerek yazar. Bu 
bakımdan sanatçının halkın seviyesine inmesi 
söz konusu olamaz. Ancak bizde toplumcu 
olduklarını, geniş bir kitle için yazdıklarını iddia 
eden çoğu şairimiz toplumun zerre kadar anlamayacağı şeyler yazmaktadırlar. Onun için 
gerçekten derin bir çelişki içindedirler. 


Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir? 


> 


Sanatçı, eserlerinde halkın kullandığı günlük 
konuşma dilini kullanmamalı mı? 

Sanatçıyla okuyucu farklı dillerle konuştukları için mi sanat anlaşılmıyor? 

C) Sanatçının, eserinde halkın seviyesine inmesi gerektiğini mi savunuyorsunuz? 
Birçok sanatçı eserlerinde kullandığı dili 
günlük yaşamında kullanmıyor mu? 

Günlük konuşma dilini eserinde başarıyla 
kullanan her sanatçı sevilerek okunur mu? 


Ke 


D 


— 


E 


Li 


() Eski İstanbul'da berberlerin özel dükkânları 
yoktu. (II) Berberler işlerini genellikle büyük kahvehanelerin bir köşesinde yaparlardı. (l11) Çeşitli 
meslek gruplarından insanların, Anadolu'dan 
yeni gelenlerin, iş arayanların buluştuğu 
Eminönü meydanı gibi yerler de seyyar berberlerin iş muhitleriydi. (IV) Bu sebeple bu berberler,Yeni Cami arkasında çokça bulunurlardı. (V) 
Müşteri, bir ucu kavisli kesilmiş bakır leğeni çenesinin altında tutardı; ağaca bağlı güğümlerden alınan suyla traş yapılır, müşterinin yüzü 
yıkanırdı. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Acele işi olan, ucuza traş olmak isteyen kişiler, berberin önündeki tahta 
iskemleye otururdu.” cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz? 

A)I. B) |. 


C) Ili. D) IV. E)V. 


5-E 6-D 7-C 8-D 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 6 


Paragraf 


“ Aklıma takılan bir düşüncenin, bir dizenin hava- 


sına iyice girmek için hazırlanarak ve yavaş yazarım. Bu hazırlanışlar için günün en uygun parçası da gece saatleridir. Birçok şiirimi geceleyin, 
üstelik masa başında değil de, sokak fenerlerinin aydınlığında yazdım. Açıkçası yorgunluklara çok şey borçluyumdur. 


Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir? 


A) Yazmak için aradığınız önemli koşullar var 
mıdır? 

B) Yazacaklarınızı zihninizde önceden bir düzene koyar mısınız? 

C) Eserlerinizi nasıl ve ne zaman yazarsınız? 

D) Yazdıklarınızı tekrar tekrar düzeltir misiniz? 

E) Devamlı yazı yazmak, sizin için yorucu olmuyor mu? 


Türetilen bir sözcüğe sonunda alışılır dememeli. 


Evet, geçim dünyasına alışılır, ama dilde bu 
yargının anlamı yoktur. Bir sözcük halkın duygu 
ve düşüncesi ile dolmamışsa, onun hayatından 
kopup gelmiyorsa, boş bir kalıptan başka bir 
şey değildir. Tatlarını geçtiği topraklardan alan 
sular gibi sözcükler de -—-. 


Bu parçanın aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması en uygundur? 


A) şairler olmadan da gerçek bir değere ulaşır 

B) bilim adamlarının elinden geçmedikçe kullanılamaz 

G) halk arasında kullanıldıkça anlam ve zenginlik kazanır 

D) değişik yörelerden derlenerek seçilir 

E) doğru türetildikleri taktirde halk tarafından 
kullanılır 
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—— sorusuna duraksamadan vereceğim cevap 
şu olacaktır: “İlkin kendisini oluşturanı, sonra 
kendisini okuyanı, dinleyeni ya da seyredeni 
kurtarmaya!” Bu bakımdan sanatçının toplumdan ve doğadan aldığı, onlara verdiğinin yanında hiç kalır. 


Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun 
söz aşağıdakilerden hangisidir? 


A) “Sanat yapıtı ne iş yapar?” 

B) “Sanat yapıtıyla ne amaçlanır?” 
C) “Sanat toplum için mi olmalıdır?" 
D) “Sanat yapıtı ne işe yarar?” 

E) “Sanat yapıtından ne beklenir?” 


Her sanatın yenisi, insan ruhunun yeniye olan 
ihtiyacından doğar. Bu doğuş doğal olursa, bir 
zamanın yenisi kadar bugünün yenisi de 
güzeldir ve eskidiği zaman bile güzel kalır. Biz 
sanat hayranları, bu çeşit güzellikler içinde bir 
güzelden yorulduğumuz zaman öbür güzele 
koşabilir; klasisizmin berraklığından gözlerimiz 
kamaşmışsa sembolizmin kapalılığına dalabiliriz. Fakat bütün mesele, bu yeniliğin —. 


Bu parçanın aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmesi uygun olur? 


A) doğal bir ihtiyaçtan doğmuş olmasındadır 
B) klasisizmin kurallarına uygun olmasındadır 
C) günlük ihtiyaçlarla ilgili olmasındadır 

D) geçmişe bağımlı olmamasındadır 

E) sanat adamlarına yönelik olmasındadır 


(0 Her insan, bir bildiriyle çıkar toplumun karşısına. (ll) Bu bildirisini biçimlemiş kişiye, yazar 
denir. (ll) Bunun için de kendi olanaklarıyla bir 
anlatım yolu bulması gerekir yazarın. (IV) Bir bakıma anlatım, yazarın söyleme gücüdür. (V) Ne 
var ki her anlatım, yazarı istediği yere ulaştırmayabilir. (Vİ) İşte bu söyleme gücünü biçimlemedir önemli olan. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır? 


AI. B) Ili. C) İV. D) V. E) VI 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 6 


Paragraf 


6. 


7. 


Ben kendi hesabıma, ağır okumayı huy edindim 
ve bundan da zarar görmedim. Elimde kalem 
olmadan hiçbir zaman okumaya başlamam. 
Eleştireceğim yapıtta, not alınacak veya estetik 
zevkine varılacak yerlerin altını çizerim. Okuma 
bitince, birkaç gün sonra bile olsa yazarın ismini taşıyan bir fişin üzerine yapıtın özetini çıkarır, 
eleştirmen gözüyle kendi düşüncemi yazar, incelenecek yerleri gösteririm. 


Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı olabilir? 


A) Bir yapıtı eleştirirken yazarına önem verir misiniz? 

B) Sizce okuma eylemi nasıl yapılmalıdır? 

C) Kitap seçiminde nelere dikkat edersiniz? 

D) Sizce önemli olan, eleştirinin hangi yönüdür? 

E) Bir yapıtı eleştirmek için nasıl bir yol izlersiniz? 


İnsanlığa mutluluk getirecek bir dünyanın oluşmasında bilim adamlarına, ekonomi uzmanlarına, toplumbilimcilere ortaya koydukları ürünlerle büyük bir görev düştüğü tartışılmaz. (0) Bizim 
asıl üzerinde duracağımız soru, dünyayı değiştirmede sanat nasıl bir etki gücü taşıyor, olacaktır. (Il) Açıkçası, sanatsal tutum nasıl olursa insanlığın gerçek dostluğunu taşıyan bir dünya 
kurulabilir? (Il) Çok önemli bir yanıtı vardır 
bunun: (IV) Ülkelerin kendi birikimiyle oluşan 
ulusal sanatlarını kurmalarıyla... (W Çünkü 
ulusal sanatın toplumları bilinçlendirici bir gücü 
vardır. i 


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine “Daha bugünden bu konularla ilgili yapıtlar, kütüphanelerin raflarını doldurur olmuştur.” 
cümlesi getirilirse anlam bütünlüğü bozulmaz? 

A). B) li. 


O). D) IV. E)V. 


İNİ) YAYINLARI 


8. 


Bir büyük yanlış içindeydik; belki de hâlâ sürüyor bu yanlış. Oysa, her şeyde, bir rapor yazmakta bile dil eğitimine gereksinim duyulur. Biz 
ise sadece sanat yapıtı yazmak için dil eğitimi 
görmeye ihtiyaç olduğunu sanıyoruz. Geometri 
kitabı, coğrafya kitabı, hatta fizik kitabı yazmak 
için dil eğitimine ne gerek var, diye düşünüyoruz. Artık anlamalıyız ki —-. 


Bu parçanın aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmesi uygun olur? 


A) bu dil ve yazım yanlışları herkesi pek ilgilendirmez 

B) dil eğitimi, sadece sanat yapıtı yazmak için 
gerekli değildir 

C) bilimsel yapıtlar farklı anlayışla oluşmalıdır 

D) toplumdaki eğitim olgusu, eğitim anlayışı 

böylece yıkılıyor 

bir geometri kitabında üsluba bakılmaz. 


m 


— Biz, yaşamda veya yazında sözcüklere degil, sözcükler aracılığıyla bize tanıtılan ve sunulan varlıklara, eşyalara ve insanlara bakarız. 
Değerli olan, sevilen veya nefret edilen sözcükler, harfler değil; insan, yaşam ve dünyadır. Dil, 
kendisini unutturarak bizi doğrudan doğruya 
varlığa götürdüğü ölçüde görevini yerine getirmiş olur. 


Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun 
cümle aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Dil, bir araçtan ibarettir. 

B) Dil, insanlara düşünmeyi öğretir. 
C) Dilin yapı taşı sözcüklerdir. 

D) Dil, kültürün temel taşıdır. 

E) Dil, yaşamayı sevdirmelidir. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


— Medeniyet bireysel bilgilere, araştırmaya, bilim ve tekniğe dayanan, konforu ve yaşama 
imkânlarını artırmayı hedef alan, ulusal rengi olmayan işler ve eserler bütünüdür. Kültür ise ulusal nitelikler taşır. Kültür, duygularla; medeniyet, 
bilgilerle beslenir. Medeniyetin ulusu yoktur. Aklın ve bilimin doğurduğu bir birikimdir medeniyet. 


Bu paragrafın başına getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kültür ve medeniyet birbirinden ayrı düşünülemez. 

B) Kültür ve medeniyet evrensel nitelikler taşır. 

C) Medeniyet, her millete göre farklılık gösterir. 

D) Kültür ile medeniyet arasında fark vardır. 

E) Medeniyet, kültürün teknikle kaynaştırılmasıdır. 


Hayır, yazarlarımız denemelerinde Avrupalı, 
Amerikalı yazarların adlarını anıyorlar. Hint'ten, 


” Çin'den örnek gösteriyor, bilmem hangi bilginin 


sözünü kırbaç gibi şaklatıyor, şaklatıyorlar. Sanırsınız ki okumuşlar hepsini, inceden inceye 
düşünmüşler okuduklarının üstünde. İnanmayın, aldanmayın. Ancak kulak dolgunluğuyla biliyorlar o andıkları yazarları, başkalarının ağzından kapmışlar o ileri sürdükleri sözleri. 


Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine 
verilmiş bir cevap olabilir? 


A) Yeni yazarlarımızın eserlerini okumuyor musunuz? 
B) Yazarlarımız genellikle kimleri okurlar? 

C) Sanatçılarımız milli kültüre nasıl bakıyorlar? 
D) Yazarlarımızın yabancı yazarları yeterince 
okuyup tanıdıklarına inanıyor musunuz? 

E) Batılı yazarları okumak, iyi bir yazar olmak 

için yeterli midir? 


TEST - 7 


İBNİ Yavrınarı 


67 


Paragraf 


Görerek, okuyarak, düşünerek bilgiler kazandık, 
kanılar edindik sanırız. Hele bir dile getirmeye 
çalışalım bunları; eksik, tutarsız, bizi de doyurup 
kandırmayan izlenimler çıkar ortaya. Pascal: 
“Yazmak, insana kendi sınırlarını öğretir.” demiş. Ben bu sözü “konuşmak” için söylemenin 
daha doğru olacağını düşünüyorum. Bunun 
içindir ki —. 


Bu parçanın aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmesi uygun olur? 


A) bilgi düzeyimizi konuştuğumuzda anlarız 
B) bizi eğiten, öncelikle konuşmalarımızdır 

C) yazı yazmak, insana kendini tanıtır 

D) bazen konuşurken bildiğimizi unuturuz 

E) insan nerede, nasıl konuşacağını bilmelidir 


li 

(0) Bir yazar çoğunlukla, okunmak için yazar. 
(ID Bunun tersini söyleyenleri alkışlayalım; ama 
inanmayalım onlara. (11) Bununla birlikte, bizde 
yazar, gittikçe okunmama onuru kazanmak için 
yazıyor. (IV) Bir yazar eğer çok satan gazetelerin birinde yazı konusu olabilirse, birçok insanca tanınabilir. (V) Ama gazeteyi okuyan insanlar 
onun yapıtlarını hiçbir zaman okumayacaklar, 
adını ve hakkında yazılanları bilmekle yetinecekler. (VI) O andan itibaren yazar, olduğu gibi 
değil, aceleci bir gazetecinin onu tanıttığı gibi 
bilinmiş olacak. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? 


OM DV BM. 


Al. BM. 
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I. Ayrıca belli bir konunun, tiyatrodakinin aksine, roman ve hikâye gibi türlerde daha rahat ele alındığının ve betimlendiğinin de 
farkındayım. 

. Tiyatronun seyre yönelik bir sanat olduğunu 

ve seyredilmek için kaleme alındığını inkâr 

edecek değilim. 

Bu açıdan bakıldığında tiyatro eseri, hem 

yazarı hem okuru sınırlayan keskin çizgiler 

taşıyor gibidir. 

IV. Bu türlerde insanı, mekânı ve olayları daha 
ayrıntılı bir şekilde betimleme olanağının yazara sınırsız bir özgürlük tanıdığına inanmamak mümkün değil. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense en uygun sıralama aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A LILIMIN 


BILLIMN OLIMILMI 


DİLİMİ Ey ILİ, İV 


(0) Sanatçı, eserini oluştururken gerçekten mutlaka yararlanacaktır. (11) Günlük hayatın gerçeklerinden yararlanması onun için bir eksiklik değildir. (Ili) Sanat eserinin gerçek değerini ortaya 
koymada okuyucu, ölçü olabilir. (IV) Bu yarar- 


lanmada gerçeğin olduğu gibi esere yansıtılma- . 


sı doğru olmaz. (V) Sanatçı, dış dünyanın gerçeklerini, kendine göre yeniden kurar, biçimlen- 


dirir. (VI) Zaten sanatçıyı, ötekilerden ayıran da 
onun bu özelliğidir. 


Bu parçada, numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? 


A) II. B) Hi. CO) IV. D) V. E) VI. 


2-D B-A 4C 


İSİMİ YAYINLARI 


7. 


8. 


Hayır, tam aksine en tutulan eserler, en masrafsiz çekimler sonucu ortaya çıkmıştır. Parasızlıktan şikâyet, aslında yeteneksizliğin dışa vuruluşudur. Hepimizin bildiği “Kazablanka” filmi, 
bir piyanistle iki eski tanıdık arasında geçer. 
Biraz sahil, bolca da kapalı mekân, hepsi o kadar. Ya “Kahraman Şerif”? Gişe rekorları kırdı, 
dünyanın seyircisini çekti, reji, senaryo ve kamera olarak örnek bilindi. Bu gibi filmlerin hiçbiri de milyonlarca dolara mal olmadı. 


Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? 


A) Sinemanın gelişmesindeki tek engel gerçekten parasızlık mıdır? 

B) Seyirciyi sinemaya çekmenin yolu nedir? 

C) Ülkedeki sıkıntılar sinemaya da yansımış mıdır? 

D) Dünyanın en güzel ve beğenilen filmleri bol 
para ile mi çevrilmiştir? 

E) Çok para harcanarak çekilen filmler her zaman başarısız mı olmuştur? 


(0) Bu yazar gerçekten bir konunun nasıl anlatılması gerektiğini biliyor. (li) Alışılmış hikâyeyi 
alışılmamışa, yeniye, orijinale götürmek istiyor. 
(li) Bu onun ilk kitabında gözlemlediğimiz övülecek bir çabası. (IV) Yeni çıkan kitabından herhangi bir hikâyeyi alın, okuyun, düşünün. (V) Göreceksiniz ki ne derece güzel anlatırsa anlatsın, 
bunlar zaten evvelce anlattığı şeyler olduğundan bizi, tam anlamıyla sarmıyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Peki, acaba bu ilk kitabından 
beri herhangi bir ilerleme kaydetmiş midir?” 
cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü 
sağlanmış olur? 
AI. B) |. 


o) il. D) V. E) V. 


5-B 6-B 7-D 8-C 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Paragraf 


(i) Yedi yaşıma gelince ailece Gönen'e gittik. 
(ii) Annem Gönenliydi çünkü. (ll) Ben de bu yaşa geldiğim için dedemlerin evinin karşısındaki 
etrafı duvarlarla çevrili eski binada okula başladım. (IV) Eski harfleri iki ya da üç ay okuduğumuzu anımsıyorum. (V) Tam öğrenmeye vakit 
kalmadan yeni harflerle öğretim başladı. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden önce “O sıralar yedi yaşını bitirmiş çocuklar ilkokula alınırdı.” cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz? 

D) IV. E) V. 


AI. B) Il. o) 1. 


Bebekken annemin kollarından sonra başımı ilk 
yasladığım arkadaşım, kimi zaman da sırdaşım 
oyuncaklarımdı. Onlar olmadan uyuyamazdım. 


“ Annem, aslında hiç sevmediğim ama Temel Re- 


is yiyor diye yemek zorunda kaldığım ıspanağı 
önce onlara sonra da bana yedirirdi. Ateşlenip 
yatağa düştüğümde onlar yine yanımda olurdu. 
Hem iğnesi de yoktu onların. Kısaca —-. 


Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanabilir? 


iz 


çocukluğumda oyuncaklar yaşamımın ayrılmaz bir parçasıydı 

B) çocukken hiç arkadaşım yoktu diyebilirim 
çocuklar sırlarını başka insanlarla paylaşmak istemez 

çocuk ve oyuncak denince aklıma eski günler gelir 

günümüz oyuncakları çocuk dünyasına O 
kadar giremiyor 


© 


2 
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3. 


4. 


() Türkçeye kimi aydınlarca bilinçli olarak sokulmak istenen yabancı sözcükleri halk, bilinçaltında 
evirir çevirir. (1!) Bunlardan kendi dilinin fonetiğine 
aykırı olanların yapısını bozup kendi söyleyişine 
uydurur. (11) Onları ancak Türkçeleştirdikten sonra benimser. (IV) Böylece başka dillerden dilimize 
geçen kimi sözcükler Türkçe kimliği kazandıktan 
sonra halkın kullanımına girer. (V) Dünyada hemen her dilde yabancı dillerden geçen sözcükler 
vardır. (Vi) Ancak bu sözcüklerin oranı dilden dile 
farklılık göstermektedir. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf kaçıncı cümle ile başlar? 


AYI. BI. GM DV. E) VI. 


İnsanlar çoğunlukla başlarına gelen olaylardan 
yakınırlar. Yaşamın istedikleri gibi gitmediğini, 
her gün türlü türlü olumsuzluklarla karşılaştıklarını sızlanarak anlatırlar. Doğrusu, bunları insanların önleme şansı da pek yoktur. Yalnız onların yapabilecekleri bir şey vardır. O da sakin 
bir liman aramak yerine, gemilerini fırtınalara 
karşı donatmaktır. Elbette insanın başına her 
türlü olay gelebilir; ancak -—-. 


Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde sürdürülebilir? 


A) insanın, olabilecek her türlü olaya karşı hazırlıklı olması gerekir 

B) kimi olaylar insanları gerçekten derinden 
sarsar 

GC) insan, başına gelecek her olayı önceden 
kestiremezZ 

D) yaşanan her olayda insanların etkisinin olduğunu unutmamak gerekir 

E) her olayı da önemsemek gerekmez 
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— Bu devrede edinilen izlenimler ve yapılan 
gözlemler, sırası gelince sanat yapıtında bir 
malzeme olarak sanatçının işine yarayacaktır. 
Hazırlık devresi eksik ve kısır olursa sanat yapıtı 
diye önümüze konanlara daima şüpheyle bakmak gerekir. 


Bu parçanın başına aşağıdaki cümlelerden 
hangisinin getirilmesi en uygundur? 


A) Bir sanat yapıtına başlamadan önce sanatçı 
için bir hazırlık dönemine ihtiyaç vardır. 

B) Bir sanatçı, yaşadığı dönemi en ince ayrıntılarıyla yapıtlarına yansıtabilmelidir. 

C) Bir sanatçı, bir türde birkaç yapıt verdikten 
sonra daha olgun yapıtlar vermeye başlar. 

D) Bir sanatçı, her şeyden önce yapıtlarının 
okuru ne ölçüde etkileyeceğini sezgileriyle 
ortaya koyabilmelidir. 

E) Bir sanatçı, yapıtlarında mutlaka gözlemden 
yararlanmalı, hayal unsurlarına yer vermemelidir. 


() Cevdet Kudret, edebiyat tarihinin geçmiş 
dönemlerini inceleyen bir araştırmacı olarak kalmamıştır. (II) Yazdıklarında, yayıma hazırladığı 
metinlerde bize yol gösteren, çağımızı besleyen 
yönler vardır. (111) Örneğin Karagöz ve Ortaoyunu ile ilgili çalışmalarını yayımlarken tiyatromuz- 
da Batı taklitçiliğine karşı çıkar. (IV) Tiyatro, Tanzimatla birlikte Batı'dan bize geçen bir türdür. 
(W) Gelenekten yararlanan yerli, özgün Türk tiyatrosunun olanaklarını araştırır. (Vi) Bu olanakların, tiyatrocularımız tarafından kullanılmasını 
ister. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 


AYI BI. OGM DV. E)V. 


Ki vYayınLanı 


-—— Bu romanda yazarın yaşam örgüsünü oluşturan tüm dokuyu bulabilirsiniz. Çocukluğu, lise 
yıllarında başlayan yazı yaşamı, bürokrasiye 
karşı çıktığı için öğretmenlikten ayrılmak zorunda kalışı bütün çıplaklığı ile gözler önüne serilmiştir. Öğretmenlik sonrası yaşamı, aşkları, zaman zaman duygusal yoğunluğu ile yansıtılmıştır bu romana. 


Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur? 


— 


Sanatçı bütün yaşamını Havada Bulut Yok 
adlı romanına yansıtmıştır. 

Bu roman üslup yönüyle sanatçının öteki romanlarından farklı özellikler taşımıyor. 

C) Sanatçı bu romanında alışageldiğimiz anlatım özelliğini terk etmiştir. 

Havada Bulut Yok adlı roman, yazarın toplumsal konulu ilk romanıdır. 

E) Sanatçı, son romanıyla toplumsal bir konuyu 
bireysel bir anlayışla yorumlamayı başarmıştır. 


u 


e 


— Sanatiçi için ise yitip giden en küçük zaman 
parçası bile önemlidir. Kendisine kalan yılları, şu 
ya da bu duygunun itişiyle, kendi eliyle yok edivermek bağışlanır bir davranış değildir. Ancak 
zamanı yenebilen sanatçılar büyük yapıtlar ortaya koyabilirler. Ötekiler duygulu, heyecanlı 
ama küçük çalışmalardan öteye gidemez. 


Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun 
cümle aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanaliçı, zamana karşı yarışan insandır. 

B) Yaşanan her anın, kendine göre bir güzelliği 
vardır. 

C) İnsan, geçip giden zamanın değerini bilmez. 

D) Gerçek sanatçı, yaşadığı günün tadına varabilir. 

E) Anı yazarı, geçen zamanın değerini sonradan anlar. 


Kİ 
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Türkiye'de kitapçılık, son çeyrek yüzyıl içinde 
çehre değiştirdi. Öncelikle kitabı seven, işinin 
manevi boyutuyla tatmin olan bir kitapçı türü 
vardı eskiden, şimdi sayıları enikonu azaldı o insanların. Yalnızca kitap satan, iyi “çeşit” bulunduran pek az dükkân görüyoruz. Çoğu, kırtasiye, kaset, oyuncak hatta başka tüketim malları bulunduruyor. Vitrine, kolay satılan maldan 
başkası Zor giriyor. 


Bu parçanın bütününde yazar aşağıdakilerin 
hangisinden yakınmaktadır? 


A) Türkiye'de satılan kitap sayısının günden 
güne azalmasından 

B) Kitapçıların başka mallar satmaya yönelmesinden 

C) Kitapçılarda, kitap çeşitlerinin az olmasından 

D) Kitabın ticari bir mal gibi görülmesinden 

E) Kitapçılık anlayışının değişmesinden 


İçimde bir sıkıntı, bir bunalma, bir bıkkınlık olduğu zaman, kendimi her şeyin boşluğuna, anlamsızlığına bıraktığım anlar olur. Böyle zamanlarda bir hastanın ilaç şişelerine sarılışı gibi ben 


. de Sait Faik'in hikâyelerine sarılırım. Sevdiğim 


yazarların her kitabını aynı ölçüde sevmediğim 
halde Sait Faik'in her kitabında sevdiğim 
hikâyeler bulurum. Bu hikâyelerde beni yaşama 
bağlayan ve yaşamımı anlamlı kılan özellikler 
vardır. İşte Sait Faik, bu sırı yakalamış ve 
başarılı olmuş ender bir sanatçıdır. 


Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Sait Faik, insanlara yaşamı sevdirmeyi 
başarabilmiş bir sanaiçıdır. 

B) İnsanların sıkıldıkları zaman okuyacakları kitapları olmalıdır. 

C) Sait Faik'in öykülerinde değişmez konu, insan sevgisidir. 

D) Her kitabın insana vereceği bir bilgi ve 
güzellik vardır. 

E) Yaşama bağlanmanın tek yolu okumayı 
sevmektir. 
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Karadeniz'le Akdeniz'in kucaklaştığı, Asya'yla Avrupa'nın yeşillikler ve mavilikler ortasında yüz yüze geldiği, uygarlıklar, kültürler köprüsü olan İstanbul, doğal ve kültürel zenginlikleriyle birçok 
sanatçıya esin kaynağı olmuştur. Edebiyatımızda 
en çok şiir İstanbul üzerine yazılmıştır. Müziğimizdeki ölümsüz yapıtların pek çoğu İstanbul'la ilgilidir. En güzel mimari eserler İstanbul'u donatmıştır. 18. ve 19. yüzyılda minyatürlere, gravürlere konu olmuştur İstanbul. Kimi Avrupalı ressamlar da İstanbul'a gelmeden İstanbul yaşantısını 
tuvallerine yansıtmışlardır. Cumhuriyet dönemi 
ressamları da İstanbul tutkusunu yoğun biçimde 
yaşadılar. Kısacası, İstanbul'u görüp de yapıtına 
yansıtmayan sanatçı yok gibidir. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? 


Pek çok sanatçının İstanbul'u konu edinen 
eserleriyle ünlü olduğu 

İstanbul'a gösterilen ilginin Cumhuriyet döneminde arttığı 

C) İstanbul'un, Türk sanatının ilham kaynaklarının başında yer aldığı i 
İstanbul'un, doğal ve tarihi güzellikleriyle 
birçok sanat dalına konu olduğu 
İstanbul'daki yaşamın dünyanın her yerindeki sanatçılar için ilgi çekici olduğu 


> 


2 


D 


—— 


KU 


li 


Soru sormakla başlar ilk bilinçlenme; sorularla 
çevresini, insanları, dünyayı keşfeder çocuk. 
Neler sormaz kil Ver karşılığını verebilirsen! 
Yepyeni izlenimlere açılan kapılardır çocuk 
soruları. Tek başına birer şiirdir onlar. “Kuş niye 
uçar, kedi neden uçmaz? İnsanlar neden 
büyük?” Daha neler neler... 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Çocukların sorularına bazen cevap verilemez. 

B) Çocuklar, anlamsız sorular sorar. 

C) Mantıklı sorular soran çocuklar da vardır. 

D) Çocuk; çevresini ve dünyayı anlamak için 
soru sorar. 

E) Sorular, çocuğun öğrenme yeteneğinin seviyesini belirler. 
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5. le Ke olayları, nesneleri, insanları 7. Günümüz sanatçısı kural dinlemeyen, yenilik 
gören, onlarla alışverişte bulunan biz değiliz yolunda ilerleyişine engel olan kuralları çiğnesanki. Bakarken başkalarının gözünü ödünç mekten çekinmeyen sanatçı durumundadır. 
alıyor, işitirken kulak dolgunluğuyla işitiyoruz. Gerçi kuralsız bir sanat düşünülemez; yenileş- 
Oturuştan kalkışa, eğlenmeden dinlenmeye me, değişme kuralların yenileşmesinden, değiş- 
hep başkalarını örnek alıyoruz. Başkalarının ği inden başka Dir şey değildir; ama sanatçı 
hoşlandığından hoşlanmaya özen gösteriyoruz. be. e ee 
Beğenilerimiz başkalarının beğenileriyle uyuş- gürlüğe gidiyor sanır. Oysa sanatta eğ bir a 
Bil Ba sıkılıyor. Herkesin sevdiğini gürlük yoktur. Kurallar ölüyor, doğuyor, daralıse meyince, er esin kınadığını kınamayınca yor, genişliyor, çoğalıyor, azalıyor, ama büsbüiçimiz rahat etmiyor. Herkesin üzüldüğüne üzül- tün ortadan kalkmıyor. “Her şey değişti, kural 
mek, herkesin alkışladığını alkışlamak üzere ku- mural kalmadı artık.” diyoruz, sonra bir de barulmuşuz sanki. kıyoruz ki yepyeni kurallar arasındayız. 
Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisin- e iii ana düşüncesi aşağıdakilerden 
den yakınmaktadır? delete 
A) İnsanların, varlıkları benzer şekilde algılama- v m. mleii 
larından , ie 
B) İnsanların başkalarını örnek almasından 8) e işi bagi Ea 
C) İnsanların kendilerine özgü davranışlarının Ke e ANN 
azlığından k 
D) Bütün insanların aynı düşünce etrafında top- © e ii e :< 
lanmamalarından Se > ; 
E) İnsanların olaylar karışısında aşırı duyarlı ” e m. a e 
davranmalarından z > . 
z E) Sanatçının kural tanımazlığının altında yatan 
p gerçek, çevresinden gördüğü baskılardır. 
8. Evimizin çok yakınında bir meydan vardı. Hafta 
6. Büyük şehir, bize kiminle birlikte olmamız ko- sonları burada toplanır, gün batımına kadar oynusunda bir seçme olanağı vermiyor. Otobüse nardık. Köyü çevreleyen düzlükler, düzlüklerin 
ya da dolmuşa, durakta öbeklenmiş olanlar bittiği yerde başlayan ağaçlıklar vardı. Çoğu zakimlerse, onlarla biniyorsunuz. Oysa eskiden İs- Kl di Ker gider, il evi 
tanbul'da taşıtlara binenler birbirlerini tanırlardı. ll ee a Dltağdığı İçin akşam: 
Özellikle Boğaz vapurlarında yolcuların birbir- al Kala ll ai Gele Ka 
lerini tanımaları çok doğaldı. Hatta iskelede bir- baya alli ıçın > asiler süren yolculuğu unutbirlerine yol vermeye çalışırken, vapuru dakika- Hel ibi © yalaka Na Kiel : Ken 
le ei olurdu. Artık böylelerine rastla- TE Büyük kr in a Ge yagi ge 
mak mümkün değil. z şuma gidiyor, onların 
da kendince güzel yönleri var. Ama aslını sorar- 
Bu parçada yazar, aşağıdakilerin hangisin- sanız O günleri arıyorum. Çalılık meydan, baden yakınmaktadır? Klm tüm sıcaklık ve canlılığıyla gözüme tütüyor. 
A) Büyük şehirlerde, yaşamın tekdüze bir hale Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden 
gelmesinden isini özelli zi 
Ka .. . han s i i 
B) Büyük himen lead gisini özellikle vurgulamak istemektedir? 
C) İstanbul'un tarihi kimliğini kaybetmesinden A) Büyük kentleri hiç sevmediğini 
D) Büyük şehirlerde insan ilişkilerinin giderek B) Düşüncelerinin zamanla değiştiğini 
> çe ii SoN C) Yalnız yaşamaktan sıkıldığını 
) ir iy e her geçen gün biraz da- D) Geçmişe özlem duyduğunu 
a zorlaşmasından E) Köyün gelişmemesinden dolayı üzüldüğünü 
1E 2-A 3-D 4-D 5-C 6-D 7-B 8-D 


YARAN 
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Görmek, organlarımızdan birinin doğal bir işidir. 
Nefes almayı nasıl öğrenmiyorsak, görmeyi de 
öğrenmek zorunda değiliz. Bakmak İse, 
görüşümüzün eğitimi ile olur. Gayet sade ve 
normal olan bu eğitim, çok defa ihmal ediliyor, 
yapılmıyor ve insanların çoğu bakmayı bilmiyorlar. 


Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bakmayı Bilmek 

B) Görmek ve Bakmak 
C) Düşünme Yolu 

D) Bakma Yöntemi 

E) Düşünme Eğitimi 


Bir sanatçı ölür ölmez: “Eşsiz bir insandı, yeri 
doldurulamaz, onun eksikliğini hep duyacağız..." türünden sözler, o sanatçı hakkında 
söylenmiş nesnel değerlendirmeler değildir. 


” Onu sanatçı olarak düşünüp değerlendiriyorsak 


bırakalım zamana. Yıllar, hatta asırlar sonra 
yapıtları okunuyor, adı dillerde dolaşıyor mu 
ona bakalım. 


Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Sanatçı, nesnellikten hiç ayrılmamalıdır. 

B) Zaman, sanatçının ününden bir şey eksiltmez. 

C) Bir sanatçının gerçek değerini zaman belirler. 

D) Kişiler, sanatçıları iyi değerlendiremez. 

E) Ölüm, sanatçıya olan ilgiyi azaltır. 
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“Şiir nedir?” diye soruyorsunuz. Edebiyat yapmayı, büyük laf etmeyi sevenler için şiir ne değildir ki! Şiir bir çığlıktır, bir aşk ilanıdır, sallanan 
bir yumruktur, bir ümittir, bir kurtuluştur... Şüphesiz bunların hepsi şiirde olabilir; fakat bunlar 
düzyazıda da olan şeylerdir. Şiirin ne olduğunu 
anlayabilmek için, onu düzyazıdan ayıran özellikleri aramak, onlar üzerinde durmak daha 
doğru olur, diye düşünüyorum. 


Bu parçada yazarın anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Şiiri tarif etmenin zor olduğu 

B) Şiirin içeriğinin ne olduğu 

C) Şiirsiz bir toplum düşünülemeyeceği 

D) Her konuda şiir yazılabileceği 

E) Şiirin, düzyazıdan ayrılan yönleriyle şiir 
olduğu 


Büyük insanlarla sohbet etmek, hemen herkesin arzu edeceği bir olaydır. Bunun da bir tek 
yolu vardır: Okumak. Bir kitabı dikkatle okumak, 
yazarlarıyla saatler süren bir sohbeti devam ettirmek demektir. Yapıtları aracılığıyla onların 
dünya, insan ve yaşam hakkındaki düşüncelerini öğrenebilirsiniz. Kitaplar; insanlar ve asırlar 
arasında bilgi alışverişini sağlayan araçlardır. 


Bu parçadan çıkarılacak en uygun sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Büyük insanlarla sohbet etmek, okumaktan 
daha zevkli ve yararlıdır. 

B) Bir kitabı okumak, yazarı hakkında bilgi 
edinmekten başka bir yarar sağlamaz. 

C) Yazar, yazdığı eserlerle okura kendi beğenisini aşılar. 

D) Büyük insanlarla sohbet etmek isteyenler 
onların kitaplarını okumalıdır. 

E) Kitaplar, geçmişin bir tutanağı olan kişisel 
yapıtlardır. 
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“Sanatçının olanakları” derken rahatlığı, kolaylığı kastetmiyorum. Sanatçı, her koşulda ve olanakta yine de bir çilenin adamıdır. Çilesini çekmeyen bir sanatçının geleceğe dönük eser ortaya koyabilmesi zaten düşünülemez. 


Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Gerçek sanat, toplumun sorunlarını irdeleyen sanattır. 

Sanatçı, gerekli ortamı bulduğu an yapıtını 
ortaya koyar. 

Geleceğe dönük sanat yapıtları bir birikimin 
sonucudur. 

Kalıcı sanat yapıtları bir çilenin ürünüdür. 
Sanatçıyı olgunlaştıran, verdiği yapıtlardır. 


B 


2 


DU 


Güçlü taklitçiler, taklitlerine kendi doğalarını koyarlar; kendi fırça sürüşlerini, kendi söyleyişlerini... Öyle ki, Shakespeare bile taklit ederdi; 
oyunlarından çoğunun, zamanındaki öbür 
oyunları andırması bundandır. Hamlet'ten önce 
Hamlet'ler vardır, nasıl ki Le Cid'den önce Le 
Cid'ler varsa. Bununla birlikte dâhi bir taklitçi, 
eserine kendi damgasını basmanın bir yolunu 
bulur. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Taklit, sanatçıyı başarıya ulaştırır. 

B) İyi sanatçılar, iyi birer taklitçidirler. 

C) Büyük sanatçılar, taklitle işe başlasalar bile 
özgün olmayı başarabilmişlerdir. 

D) Taklit etmek, sanatçıyı özgünlükten uzaklaştırır. 

E) Sanatçı, taklit ettiği yapıta yaklaştığı ölçüde 
başarılı olur. 
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Mesleği yazarlık olan bir insan olarak kendime; 
büyük halk yığınları ne ister, herkese nasıl yararlı 
olurum diye hiç sormamışımdır. Amacım, hep 
kendimi daha kavrayışlı ve daha iyi hale getirmek, kişiliğimin özünü yükseltmek, sonra iyi ve 
doğru bildiğim şeyleri dile getirmek olmuştur. 


Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Sanatta önemli olan, çoğunluğun isteği de- 
il, kişilikte ve sanatta olgunluğa ermektir. 

B) Amaç herkese yararlı olmak değilse, iyi bir 
sanatçı olunamaz. 

C) Sanatta toplumun istekleri gözardı edilmemelidir. 

D) Sanatçı, kişiliğini esere yansıtmalı, okuyuculara bu kişiliği örnek almalarını tavsiye etmelidir. 

E) Gerçek sanatçı, yalnız kendini değil, toplumu da yükseltmeyi amaçlamalıdır. 


Nice şair, bilgin vardır, unutulmuşlardır. Adlarını 
ancak sokak başlarında görürsünüz. Bir gün 
gelir de değiştirirler sokağın adını, başka bir bilginin, başka bir şairin adını verirler. Eski bilgine, 
eski şaire büsbütün saygısızlık değil midir bu? 
Bir aşağılama olmaz mı? İyisi mi bırakmalı bu töreyi, dokunmamalı bu tanınmış kişilere. Onlar 
eserleriyle yaşasınlar, tarihte yaşasınlar. Eserleriyle yaşamayanları da adlarına sokak açmakla 
yaşatmaya kalkmayalım. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ünlü kişilerin adını sokaklara vermek onlara 
saygısızlıktır. 

B) Sokak adları sık sık değiştirilmemelidir. 

C) Ünlü olmayan kişilerin adı sokaklara verilmemelidir. 

D) Büyük sanatçılar toplumun her kesimince 
sevilirler. 

E) Ünlü kişiler, isimleri sokaklara verilerek değil, eserleriyle yaşatılmalıdır. 


Paragraf 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


Gençlikte adı dilimizden, kitabı elimizden düşmeyen bir yazar, bakıyorsunuz zamanla unutulup gitmiş. Bu arada çocukluğun, gençlik yıllarının, yaşlılığın aynı yaşama getirdiği yorumlar 
da değişiyor kuşkusuz. Örneğin, Jonathan 
Swift, bana okumayı sevdiren yazardı. Şimdi ise 
bir eleştirmen olarak görüyorum onu. Gulliver'in 
gezileri artık bir serüven değil, kendi toplumunu 
taşlayan bir yapıttır benim gözümde. 


Bu parçada vurgulanmak istenen, aşağıdakiterden hangisidir? 


A) Bir yazara bakış açısının okuyucunun yaşına 
göre değişebileceği 

B) Gerçek yazarın her seviyeden okuyucuya 
seslenmesi gerektiği 

C) Gerçek yazarın hiçbir zaman okuyucusunu 
kaybetmeyeceği 

D) İyi bir yazarın okuyucunun anlayacağı şekilde yazması gerektiği 

E) Bir yazarın değerinin zamanla anlaşılacağı 


Bir toplumun kendine has duyuş, düşünüş ve 


. davranış özelliklerinin bir bütünü olan kültürün, 


bir nesilden ötekine iletilmesi ve yaşatılması 
için, dilden daha güvenilir bir araç mevcut 
değildir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için dilin, 
bilim dili olmaktan ziyade, yazınsal bir dil, bir şiir dili olmaya devam etmesi gerekmektedir. 


Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı 
yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kuşaklar arasındaki kültür farklılıkları dille 
giderilir. 

B) Kültür iletişiminde bilim dili kullanılmalıdır. 

C) Kültürün diğer nesillere aktarılması bilim dili 

ile sağlanır. 

Kuşaklar arası kültür aktarımında en güvenilir kaynak yazınsal dildir. 

Bilim dili ile yazınsal dil farklı özelliklere sahiptir. 
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Şiir hakkında herkesin farklı görüşleri vardır elbette. Bir şairimiz, şiir hakkında şunları söylüyor: “Şiir, önce bizim ulusumuzu, bizim duygu 
ve düşünce dünyamızı söylesin. Fakat aynı şiir, 
bu ulusal atmosfer içinde, bizi anlatırken aynı 
ölçüde bütün insanlığın duygu, düşünce, zevk 
ve heyecan iklimlerinin tercümanı olsun.” Ben 
buna katılıyorum. 


Bu parçaya göre, şairin, şiirde özellikle bulunmasını istediği şey nedir? 


A) Ulusallık ve evrensellik 

B) Akıcılık ve genellik 

GC) Soyutluk ve öznellik 

D) Somutluk ve öznellik 

E) Duygusallık ve etkileyicilik 


! 


Şiir, yaşayan ve yaşayacak olan bir dille yazılırsa, gerçek bir sanat eseri olur ve ölmezliğe hak 
kazanır. Her gün değişen bir dille şiir yazmaya 
çabalayanlar, kaygan arazi parçası üzerine bina 
yapan mimarlara benzerler. Eserlerinin ömrü, 
kullandıkları dil kadar kısa sürer. 


Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Şiirin kalıcılığı, yaşayan ve hep kullanılacak 
dille yazılmasına bağlıdır. 

B) Okuyucu, dilini anlamadığı şiiri sevmez. 

C) Yazıldığı dönemde ilgi gören yapıtlar kalıcılığı yakalar. 

D) Bir şiirin kalıcı olabilmesi için dilinin yalın olması gerekir. 

E) Gerçek sanat yapıtı, toplumsal konuları yalın 
bir dille anlatır. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 11 
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5. 


6. 


A 


Yazar, iyi bir değerlendirme sayesinde kendini 
tanır, başarılı veya hatalı yönlerini görür, kendine çekidüzen vermeye çalışır. Bu noktada değerlendirmeciye düşen görev, çok dikkatli olmak, yazarı yerden yere vurarak ümidini kırmamaktır. Bu yüzden nice kabiliyetlerin silindiği bilinmeli, ona göre davranılmalıdır. Daha ılımlı bir 
yaklaşımla sanatçıyı ikaz etmek, daha mükemmele ulaşmak için heveslendirmek mümkündür. 


Bu parçaya göre bir eleştirmenin hangi davranışı sanatçıyı olumsuz yönde etkiler? 


A) Eleştirilerinde öznel davranması 

B) Yapıt dışında sanatçıya yönelik eleştirilerde 
bulunması 

C) Bir araştırma yapmadan sanatçıyı eleştirmesi 

D) Olumsuz eleştiriler yaparak ümit kırıcı olması 

E) Eleştirilerine kendi değer yargılarını katması 


Bir toplumda başarılı olanların hepsi amacını 
bilen, hedefini belirlemiş kişilerdir. Urnutsuzluğun, bezginliğin, yılgınlığın en önemli sebebi 
hayata bir anlam verememe ve hiçbir ideal taşımamadır. Bu durumda olanlar, kendilerine 
güvenlerini yitirmiş, boşvermişlik duygusu ile 
hareket eden, hayat boyu huzursuz kimselerdir. 
Onlardan asla başarılı olmaları beklenemez. 


Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bir işe başlamadan önce amacı belirlemek 
gerektiği 

B) İnsanın umutlu ve düzenli bir yaşantısının 
olması gerektiği 

C) İnsanın kendine güvenmesi gerekiiği 

D) Başarılı olmanın hayata bir anlam verip bir 
ideale bağlanmaktan geçtiği i 

E) İnsanın boşvermişlik duygusundan kurtulması gerektiği 


İSİMİ YAYINLARI 


7. 


Doğrusu eleştirmenleri de okurum; sözünü &ttikleri kitap üzerinde bir fikir edinmek için değil, 
öyle bir şey aramam onlarda; ama içlerinde tatlı 
tatlı yazan, hoş sözler bulup söyleyen adamlar 
vardır. Onları okumak hoş olur. Sizin anlayacağınız, eleştirileri de bir sanat yapıtı diye zevk için 
okurum. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bir eserin değerini ancak eleştirmenler ortaya koyar. 

B) Eleştirde sanatçı değil, onun yapıtı göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

C) Eleştiri ile sanatın kendine özgü kuralları vardır. 

D) Eleştiride amaç, bir sanat yapıtı ile ilgili insanı bilgilendirmektir. 

E) Eleştiri de, bir sanat yapıtı gibi zevk için okunabilir. 


Oldum olası ödüllere içim hiç ısınmamıştır. Bir 
yapıt yazıyorsunuz, ya da çeviriyorsunuz; yapıtınız genellikle bir kenara atılıyor, onunla değil 
sizinle ilgileniliyor. Oysaki, dikkatler yazardan 
daha çok yapıtlar üzerine çevrilse, yapıtın Üzerinde titizce durulsa, derin çözümlemeler yapılsa, üzerinde konuşulup yazılsa, çizilse, kanımca 
bu tür yapay tanıtmalardan daha iyi olur. 


Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ödül, sanatçının üretkenliğini olumsuz yönde etkiler. 

B) İyi bir sanat yapıtı er geç hak ettiği ilgiyi görür. 

C) Ödüllerin, sanatçıyı teşvik edici bir özelliği 
vardır. 

D) Ödül almış her yapıt, başarısını kanıtlamıştır. 

E) Ödülü hak eden, yazar değil, yapıtın kendisi 
olmalıdır. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Doğaya el uzatanlar, onu kirletenler, tarih içinde 
sıklıkla karşımıza çıkar. Bunlar kimi zaman bir 
ağacın yaşını belirlemek için onu keser, kimi zaman bir kuş türü hakkında bir yargıya varmak 
için onu vurur, kimi zaman da bir fotoğraf 
uğruna hayvanların doğal ortamını bozarlar. 
Aslında bunların yaptıkları bilim, araştırma, inceleme gibi sözcükleri kullanarak doğaya 
düpedüz saldırıdır. Doğayı yok etmekten başka 
bir şey değildir. 


Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? 

A) Doğayı kirletenlerin sayısının her geçen gün 
artmasından 

B) Doğanın, bozulmamış haliyle gelecek kuşaklara birakılmamasından 

Kimi insanların bilimsel araştırma adı altında 
doğayı tahrip etmesinden 

Doğayı sevenlerin de ona zarar vermesinden 

Çevreyi korumamanın zararlarının sayılamayacak kadar çok olmasından 


<> 
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Kitapçılık, büyük bir endüstri oldu. Büyük basımevleri; otomobil fabrikaları, kumaş fabrikaları, 
makarna fabrikaları gibi işliyor. Bir fabrikanın 
eleştirmene ihtiyacı var mıdır? Bir fabrika yeni 
bir otomobil çıkaracak, bunun satılması için 


“eleştirmenlerin onu beğenmesini, övmesini mi 


bekleyecek? Böyle bir şey akla gelir mi? Yayınevleri de eleştirmeni beklemiyor, onlar da bütün fabrikaların tuttuğu yolu tutuyor, yani çıkardıkları niteliksiz malları reklam sayesinde, ilan 
gücüyle satmaya çalışıyorlar. Böylece birçok nitelikli yapıt, bunların gölgesinde kalıyor. 


Bu parçada, asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yayıncılıkta maddi beklentilerin öne çıktığı 

B) Yayıncıların eleştirmenlerden yararlanmamalarının başarısız yapıtları ön plana çıkardığı 

C) Reklam yoluyla, başarılı yazarların edebiyata 
kazandırıldığı 

D) Yayıncılıktan anlamayan kişilerin bu alana el 
attığı 

E) Eleştirmenlerin, dikkate alınacak kadar yetkin olmadığı 


İYİ YAYINLARI 
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Geçenlerde bir yazar dostumla konuşuyordum. 
Yurtdışındaki bir üniversitenin yayınevi, çağdaş 
şiirler listesindeki Çağdaş Türk şiiri yapıtlarını 
artık yayınlamayacaklarını, bunda, içinde bulundukları ekonomik koşulların etkili olduğunu bildirmiş. Beni asıl hayrete düşüren, dünyaca ünlü 
bir üniversitenin Çağdaş Türk şiirlerini kâr getirmediği için yayın listesinden çıkarması değil, 
neredeyse hemen hepsinde ya bir üniversite ya 
da onun uzantısı fakültelerin bulunduğu seksen 
ilimizde kaç üniversitenin kitap yayıncılığı yaptığı, bunların kaçının şiir olduğu? Üzülerek ifade 
edeyim ki Çağdaş Türk şiiri ile ilgili, neredeyse 
hiç yayın yok. İşte üzerinde durulması ve konuşulması gereken de bu bence. 


Bu parçada yazar, aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? 


A) Ülkemizdeki üniversitelerde şiir, özellikle de 
Çağdaş Türk şiiri ile ilgili yayınların azlığından 

B) Çağdaş Türk şiirinin yurtdışında yeterince ilgi görmediğinden 

C) Ekonomik koşulların sanat ve edebiyatı 
olumsuz yönde etkilediğinden 

D) Ülkemizdeki üniversite sayısının istenen 
düzeyde olmadığından 

E) Halkımızın Çağdaş Türk şiirine ilgisiz kaldığından 


Sabahın kör karanlığında gazete sayfalarını karıştırırken gerek dünyadaki, gerekse ülkemizdeki iç karartıcı olaylarla mı karşılaşıyorsunuz? 
Yapacağınız şey çok basittir aslında. Kütüphanenize uzanın, bir kitapçıya gidin. Hele bir kitap 
fuarı açıldıysa vakit geçirmeden oranın yolunu 
tutun. Çünkü bu durumdan sizi ancak onlar 
uzaklaştırabilir. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kitaplar insanları sıkıntılardan kurtarır. 

B) Gazete haberleri insanları mutsuz eder. 

C) Kitap fuarları halkın beğendiği yerlerdendir. 

D) Her insanın evinde mutlaka bir kütüphane 
bulunmalıdır. i 

E) Kitaplar, insanın dünyayı daha iyi algılamasını sağlar. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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İstanbul sokaklarındaki reklam panoları yine bir 
“şiir” kirlenmesinin işgali altında. Geçen günlerde Orhan Veli'nin bir şiiri, şairinin adı anılmadan 
bir bankanın reklamı olarak “bedava”dan televizyon aracılığıyla evlerimize konuk olmuştu. Bir 
başka ünlü şiiri de şimdilerde İstanbul sokaklarında dolaşıyor, temizlik mendili olarak benzin 
istasyonlarının promosyon ihtiyacını karşılıyor. 
Üstelik deformasyona uğramış bir biçimde. Kimin ne hakkı var bir ünlü şairimizin ünlü bir şiirini, üstelik deforme ederek reklam malzemesi 
olarak kullanmaya? Bizim aklı bir karış havada 
reklam tutsaklarımızdan başka kim, hangi ülkede cüret edebilir böyle bir şiir yağmasına? 


Bu parçada yazarın yakındığı asıl konu aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Şiirlerin bozularak reklam aracı olarak kullanılması 

B) Halkın şiir kültürünün gelişmemesi 

C) Şiirlerin, şairin adı anılmaksızın kullanılması 

D) Şairlerin şiire sahip çıkmaması 

E) Şiirin para kazanma amacıyla kullanılması 


Edebiyatı sevmek için önce onu tanımak gerekir. Bilmediğiniz, tanımadığınız bir şeyi nasıl seveceksiniz? Fakat bilmek ve tanımak da kendi 
kendine ve birdenbire olmaz. Bir şeyi bilmek, 
tanımak için iyi bir eğitim görmek gerekir. Yoksa çoğunun yaptığı gibi zorlamakla edebiyat 
sevdirilemez. Zorla öykü yazdırıp şiir ezberleteceğinize edebiyatın yaşamın kendisi olduğunu 
sezdirseniz yeter. Bu eğitimi alan her insan en 
canlı, en yakın bir dosta sahip olduğunu fark 
eder. Demek ki edebiyatı sevdirmek için önce 
onu öğretmek gerekir. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İnsanın bilmediği bir şeyi sevmesi mümkün 
değildir. 

B) Öğrencileri zorlamakla onlara edebiyat sevdirilemez. 

C) Edebiyatı sevdirmek, bu yolda iyi bir öğretimle mümkündür. 

D) Edebiyat insanı başka âlemlere götürür. 

E) Toplumumuzda edebiyat eğitimine önem 
verilmemektedir. 


ÇESEİ vayımuarı 


7. 


İlk gençliğimde elimden düşürmediğim bir 
kitabı yeniden okuyayım dedim; demez olsaydım. Daha ilk sayfalarda düş kırıklığına uğradım. 
Sevdiğim kitap bu muydu? Beni alıp bilmediğim 
ufuklara götüren, benliğimi saran, yüreğimle 
özdeşleşen kitap bu kez bana hiçbir şey 
söylemedi, sus pus kaldı; gülünç geldi. Kitaba: 
“Sen o kitap değilsin, eskimişsin, çekiciliğin uçmuş gitmiş.” dedim. Aslında bu sözleri kitaba 
değil, kendime söylemiştim. 


Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanat değeri taşımayan bir eser ilk okuyuşta yanıltıcı olabilir. 

B) Gerçek sanat eserleri, her okuyanı farklı 
biçimde etkiler. 

C) Kişilerin sanat zevkinde zamana bağlı olarak 
değişiklik olabilir. 

D) Sanat eseri, her okuyuşta insana farklı ufuklar açar. 

E) İnsan, gençlik yıllarında okuduğu eserlerin 
etkisinden uzun süre kurtulamaz. 


İlk çağlardan günümüze değin insanoğlunun 
sanatla uğraştığı, ekonomik ve kültürel açıdan 
en ilkel düzeydeki toplumların bile sanata ilgi 
duydukları bilinen bir gerçektir. Bugün, bazı 
kazılarda ortaya çıkmış, sanat değeri taşıyan kimi yapıtların binlerce yıl önce oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 


Bu parçada, aşağıdaki düşüncelerden hangisi desteklenmektedir? 


A) Gerçek sanat yapıtları, gelişmiş toplumların 
ürünüdür. 

B) İnsanın olduğu her yerde sanatsal bir uğraş 
vardır. 

GC) Sanat, insanoğluyla birlikte değişmiş ve gelişmiştir. 

D) Eski sanat yapıtlarının günışığına çıkması için 
kazı çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 

E) Geçen zamanla birlikte sanat yapıtlarının 

biçimi değişse de özü aynı kalmaktadır. 
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Biçim problemi, şair için olduğu kadar, hikâyeci 
için de var, rejisör için de. Estetik bir çevre İçerisinde demlenmemiş sanat yapıtı düşünebilir 
misiniz? Ben düşünemem. Sanat yapıtında, konuyu biçimden sıyırmanın olanağı da yoktur. İkisi de ayrı ayrı yönlerden bir bütün olarak görülebilir. Bir yapıtın sanat yapıtı olabilmesi için, biçim öğelerinin her sanatın olanaklarına göre, 
konuyu sarması gerekir. 


Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Sanat yapıtı, bütünüyle biçim üzerine kurulmuştur. 

B) Her sanat yapıtının kendine özgü bir biçimi 
vardır. 

GC) Her sanat yapıtı, öz ve biçimin kaynaşmasıyla oluşan ayrılmaz bir bütündür. 

D) Biçim problemi bütün sanat dallarında çözülemez bir hal almıştır. 

E) Bir sanat eserinin biçimi, konusuna göre 
oluşur. 


Ben de şiir çevirdiğim için biliyorum: Bir şairin 
bütün şiirlerinin çevrilmesinde ciddi sorunlarla 
karşılaşılması kaçınılmaz. Bu şiirlerden bir bölümü, Türkçede tam karşılığını bulabiliyor, bir 


bölümü ise bulamıyor. Dolayısıyla şiir çevirme- 


ni, Türkçe söylenmeye yatkın olanları çevirmeli. 
Genelde Türkçede tam karşılığını bulamayan, 
Türkçede “oturmayan” şiirlerdir, bizim “Çeviri 
kokuyor!” dediğimiz şiirler. Bu, bir şiirin bazı bölümleri için de geçerlidir. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Şiir çevirisi oldukça zor bir iştir. 


B) Şiirin, başka bir dilde yeniden oluşturulması 


olanaksızdır. 

C) Çevirmen, Türkçenin yapısına uygun olan 
şiirleri çevirmelidir. 

D) Kötü şiir çevirileri, iyileri arasında hemen 
belli olur. : 

E) Şiiri çevirmek, yazmaktan daha fazla zaman 
alır. 


İİ yayınLarı 
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Romancı da, şair de geçmişin özlemi ile geleceğin umudunu kişi olarak, toplum olarak bütün 
yoğunluğuyla yaşar. Yapıtlarını bu iç yaşayışın 
etkisi altında oluşturur. Yaşadığı güzel bir ânı 
sonsuzlaştırmak, monoton günlerin renksizliğinden kurtulmak, geçmesiyle güzelleşen günleri daha da güzelleştirmek, özlemini duyduğu 
bir dünyayı canlandırmak, onu insanlarla paylaşmak, içindeki ağırlıkları atmak için yazar. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bütün sanatçılar, belli bir amaca yönelmek 

için yapıt verirler. 

B) Gerçek sanatçı, yaşadığı olaylar kadar toplumun özlemlerine önem verir. 

C) Sanatçıların ortak amacı, daha güzel ve daha anlamlı bir dünyaya kavuşmaktır. 

Sanatçı, yaşadığı ve yaşamayı planladığı güzellikleri paylaşmak için yapıt verir. 

Sanat yapıtının oluşmasında gerçek olaylar 

kadar beklentiler de etkilidir. 


<> 


D 


—> 


E 


— 


Romanda konuyu ister başından alın sonuna 
kadar anlatın; ister sonundan alın başına kadar 
anlatın; isterseniz daha değişik yollar deneyin. 
Anlatılacakları anlatmak için yaptığınız oyunlar, 
biçimde yenilik demek değildir, yenilik gibi görünür. Cervantes'ten Camus'ye kadar işlev 
bakımından roman anlatımında bir yenilik yoktur. Roman değişen toplumu, değişen insanı, 
değişen insanın ilişkilerini, yeni düşlerini anlatagelmiştir. Roman sanatı yenilenmemiş; anlattığı 
insan, toplum yenilenmiştir. 


Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Romanda olayların anlatım biçimi yazara 
bağlıdır. 

B) Romanda yenilik ve değişiklik biçimde değil, 
ancak konuda olmuştur. 

C) Romanın anlatımında her sanatçının izlediği 
bir yol vardır. 

D) Romancının görevi değişen topluma ayna 
tutmaktır. 

E) Roman alanındaki yenilikleri ancak büyük 
sanatçılar başarabilmiştir. 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 13 Paragraf 
5. İnsanlığın yüzünü ağartan büyük eserlerin hepsi ge- 7. Usta bir yazar, denemelerine “Dedikodudan hoşgici görünüşlerin ötesinde, ölümsüz duyguları ve lanmam, kedilerden ise hiç hoşlanmam.” diye 
düşleri içinde yaşatmış olanlardır. Tarihin hangi ça- başlar ve başarılı da olur. İyi denemeci olmak için 
ğına giderseniz gidin, evlat sevgisi, bütün değişim- her yazarın aynı yolu seçmesi kadar gülünç bir şey 
lerin üstünde değişmeyen bir gerçek olarak karşını- olamaz. Bir yazar niçin kendi kafasının içindekileri 
za çikar. Balzac'ın ölmezliği Goriot Baba'nın kalbin- boşalimaz da, başkalarının ürünlerine el atar? 
deki bu evlat sevgisine ayna tutmasından geliyor. Kendi düşüncelerinin, duygularının bir değeri ol- 
Para ihtirası insanlarda her zaman süregelen bir masa bile, niçin kendi yağıyla kavrulmaya bakhastalıktır. Eugenie Grandet'nin aralıksız okuyucu maz? Neden kendi bahçesinde didinmez de başbulması da bu konuyu işlemesindendir. Düş ile ger- ka bahçelerden yasak meyveler toplar? 
çeğin çatışması insanın alın yazısıdır. Hamlet'in bu R Ni N 
çatışmadan uzaklaşmayan eserlerini inceleyiniz, Du akli > ime Yö iki 
hep bu gerçeği görürsünüz. Ge Meal 
Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakiler- 8 ale a a 
den hangisidir? 
g B) Sanatçı, yapıtında başkalarına ait düşünce ve 
O be ul veli ” a e yöntemleri kullanmamalıdır. 
ısanoğ yaşadığı gerçekler yerine düşleri- C) Büyük sanatçılar, genç yeteneklere öncülük 
ni anlatan eserler daha başarılıdır. etmelidir. 
B) Çocuk sevgisi ve para hırsını işleyen her sanat D) Bir sanatçı, işlediği konularla diğer sanatçılareseri ölümsüzleşir. dan ayrılır. 
C) Kendisini tekrar tekrar okutan eserler kişisel ko- E) Her sanatçı, düşüncesini özgürce aktarabilmenulardan çok toplumsal konuları işleyenlerdir. lidir. 
D) Evrensel konuların işlendiği sanat eserleri yılların yıkıcılığına boyun eğmez. z 
E) Çocuk sevgisi tarihin her döneminde hemen 2 
her yazar tarafından işlenmiştir. ş N N 
E 8. Dönemlerinde çok büyük bir ün kazandıkları halde 
İzi bugün hiç okunmayan yani aramızdan uzaklaşıp 
LE Ri deni ya | a giden nice yazar vardır. Bunlar toplumun değişen 
6. Gerçek şu ki Türkiye'de Şiir, okurun çok üstünde bir yönleriyle yetindikleri, geçici görünüşlere aldandüzeyde; şiirin kendini yenileme, yontulup incelme dıkları için unutulmuştur. İnsanın her çağda geçerhizi ile okurunki farklı yerlerde. Okurun birçok şairi li olan sorunlarını, ideallerini ele alsalardı asla unukendine yakın bulmaması, anlamaması, onlardan tulmazlardı. Şurası bir gerçek ki geçici görünüşlezamanla uzaklaşması bundandır. Çünkü şiir bir kül- rin içerisinde, insanlık için her dönemde geçerli 
tür olayıdır, sürekli bir değişim, bir evrim içindedir. olan konulara değinmeyi başarabilen yazarlar bir 
Gerek dış dünya ile, gerekse kendi içinde estetiği ile gün mutlaka hatırlanacaktır. Bu yazarlar birtakım 
bir yenilenme, bir değişim durumundadır. sebeplerle kisa bir süre unutulsalar bile aramıza 
yeniden katılmakta gecikmezler. 
zi yeke ye anlatılmak istenen, aşağıdakiler- Bü Bürgadırdsii anlakilmciğisi 
en hangisidir? asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Şiirin başarısı, estetiğinin bir değişim içinde o > N 
ras lE Garlic; A) Döneminde çok okunan yazarların unutulması 
B) Kendini sürekli yenileyen şiir, okurun seviyesini B ll ai 
aşar ve okur tarafından yadırganmaya başlar. ) Gul : Gi <1 MEYE yen yek 
C) Gerçek anlamda eleştiri olmadığı için ülkemizde maki siğil in çal ; N 
ör Geli LA ği C) Değişen içinde değişmeyeni yakalayabilen sa- 
şiir gelişmemiştir. natcılar unutul 
D) Toplumsal değişime ayak uyduramayan sanat- in me iği 
Gi edi Sp D) Güncel olayların işlendiği yapıtlar yazıldığı döçi, toplumun gerisine düşmüştür. nemde çok okunur 
E) vi ler, a anlamadığı birçok şeyi şiir adı al- E) Yaşadığı dönemi başarıyla yansıtan sanatçılar 
nda yayımlamıştır. asla unutulmazlar. 
1-G 2-C 3-D 4-B 5-D 6-B 7-B 8-C 


Sanat, şekilci edebiyat kuramcılarının dediği 
gibi, bilgiden uzak bir şey değildir elbette. Ama 
sanatın verdiği bilgi, tarih ya da sosyoloji 
kitabının verdiği bilgiye benzemez; ansiklopedik 
değil, yaşantısaldır. Bilgi, duygunun içinde erimiş olarak iletilir. Sanatta, doğrudan bilgi vermek amaçlanmaz. Sanatın bize öğrettikleri, bilgi hazinemizi değil yaşantımızı zenginleştirir. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Duygudan arınmış bilginin sanat değeri yoktur. 

B) Sanat bilgi vermeyi değil, yaşamı zenginleştirmeyi amaçlar. 

C) Sanat, tarih gibi bir bilgi kaynağı değildir. 

D) Sanat, insanı ve toplumu olgunlaştıran bir 
olgudur. 

E) Bilgi olmadan, sanat eseri de olmaz. 


Efsaneler, masallar, halk hikâyeleri, halk mizahı 
yönünden çok zengin bir milletiz. Yeryüzünde 
bir Nasreddin Hoca daha yetişmemiştir. Dede 
Korkut, usta bir hikâyeci; Köroğlu, eşi benzeri 
olmayan. bir destan kahramanıdır. Yunus, ilahi 
aşkın burcunda gönülleri doyuran ölümsüz bir 
şair; Karagöz, mizah gücünü hayal perdesine 
yansıtan yaman bir oyuncudur. El âlem bir çocuk masalı ile adını dünyaya duyururken biz 
bunca zenginlikler içerisinde, her dokunduğu 
altın olan ama açlıktan ölen Midas'a benzemiyor muyuz? 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde 
durulmaktadır? 


A) Folklor ürünleri yönüyle milletimizin çok zengin olduğu 

B) Yunus gibi, Nasreddin Hoca gibi dehaların 
yalnız bizim kültürümüzde var olduğu 

C) Kültür kaynaklarımızın zenginliğinden habersiz yaşadığımız 

D) Halk kültürümüzün giderek zenginliğini kaybettiği 

E) Halk hikâyelerimizi yeteri kadar tanımadığı- 
MZ 


İSİNİ YAYINLARI 
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TEST - 14 


3. 


Paragraf 


Bir sanatçının, çağını, çevresini, yurdunu, ulusunu açık ve doğru olarak yansıtması için onları iyi 
bilmesi gerekir. Yurdunun özelliklerini bilmeyen, 
halkının yaşayış ve kültürüyle ilgilenmeyen, yöresinin geçirdiği oluşumun özünü kavramayan 
bir sanatçıdan çağını gerçeğe uygun olarak 
yansıtması, geneli belirtmesi beklenemez. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanatçının çağını yansıtması için ülkesini ve 
toplumunu tüm yönleriyle tanıması gerekir. 

B) Sanatçı, çağını doğru yansıtırsa başarılı olur. 

C) Halkın içinde yaşamayan sanatçı çağını İyi 
yansıtamaz. 


D) Sanatçı, gerçekliği her şeyin önünde tutmalıdır. 
E) Topluma yön veren sanatçılar, çağını iyi 


bilen sanatçılardır. 


Ustaca hazırlanmış bir filmin kitleleri etkilemesi, 
harekete geçirmesi işten bile değil. 60'lı yılların 
başında İngiliz televizyonu, George Orwellin 
“1984”ünü filme uyarlayıp yayınladığında, bütün 
İngiltere büyük bir şok geçirdi. Bu filmden etkilenen milyonlarca İngiliz uzun süre “1984”ü ve 
anlattığı totaliter devleti konuştu. Bir insana saatlerce, günlerce bir düşüncenin kötülüğünü 
anlatabilir, hatta onu ikna edebilirsiniz; ama asla bir film kadar etkili olamazsınız. 


Bu parçadan çıkarılabilecek en uygun sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir? 


Sinema, kitleleri etkileyen en güçlü araçlardan biridir. 

“1984” romanı çok etkileyici ve eğitici bir romandır. 

C) Totaliter devlet görüşü her toplumda yer bulan bir düşüncedir. 

D) Sinema, toplumlar için bir ayna görevi görür. 

E) Sinema, tiyatrodan daha etkili bir sanat dalıdır. 
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5. 


TEST - 14 


Paragraf 


Oyunun kişileri iyi çizilmiş. Eylem, gerilim, enirika nitelikleri de yerli yerinde. Dekor ünlü bir 
ressamın tablosundan daha güzel. Yer yer çalgı da var; öyle ki konserde sanırsınız kendinizi. 
Oyunculara gelince, onlar da jest, mimik, bale 
dersi verircesine oynuyorlar; ama dilin tadını 
duyuramıyorlar seyirciye. Şimdi söyleyin bana, 
tiyatro mu bu? 


Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Tiyatroda önemli olan, yönetmen ve yazarın 
istediklerinin olup olmadığıdır. 

B) Bir oyunda dilin tadına varılması oyuncuların 
tecrübesine bağlıdır. 

C) Bir tiyatro yapıtının başarısı, seyirciye dil 
zevkini tattırabilmesiyle ölçülür. 

D) Oyuncular kişisel yetenekleriyle çok kötü bir 
tiyatro oyununu bile sevdirebilir. 

E) Dilin güzel kullanılması seyircinin algılama 
seviyesini artırır. 


İnsan, ne ressam doğuyor ne şoför doğuyor ne 
pilot doğuyor. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız şartlar, çevre bizi bazı yerlere doğru iteliyor. 
Bizde de biraz gayret varsa, o yönde yetişiyoruz, o yönde kök salıyoruz ve çiçek açıyoruz. 


Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İnsanın meslek seçimini birçok etken belirler. 

B) Çevre, insanı birtakım davranışlara zorlar ve 
farkında olmadan değiştirir. 

C) Bulunduğumuz çevreye önem vermeden 
yaşayamayız. . 

D) İnsan yetiştiği çevrenin etkisiyle biçimlenir 
ve gelişir. 

E) Çevre ve şartlar dikkate alınmadan insan 
kimliği anlaşılamaz. 


ASİ) YAYINLARI 


7. 


Çağımızın gelişen tekniğinden yararlanmamalı 
mı tiyatro? Elbette yararlanmalı. Ama teknik; 
amaç gibi değil, araç gibi görülmeli; sözün gücünü gölgelemek için değil, belirtmek için kullanılmalı. Tekniğin getirdikleri, yardımcı öğelerdir. Önce, söz bütün ayrıntılarıyla belirebilmeli, 
salon sözle yıkanabilmeli. Teknik bundan sonra 
düşünülmeli. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları bütünüyle içerir? 


A) Tiyatro, teknik imkânlarla güçlendirilmelidir. 

B) Teknik imkânları kullanamayan tiyatrolar başarısız olur. 

C) Tiyatro, asıl gücünü dilden almalı, teknik 
ona yardımcı olmalıdır. 

D) Tiyatroda söz, teknikten etkilenmemelidir. 

E) Teknolojik gelişmeler tiyatronun gücüne 
gölge düşürür. 


Sanatın amacı nedir? Hayatı anlamak mı? Doğayı açıklamak, toplumu yansıtmak mı? İnsanı 
tanımak ya da bir yaşantı kurmak mı? Bir övgü 
veya bir yergi mi? Kuşkusuz sanatçının amacıdır bunlar, ama onun temeldeki amacı güzellik 
kavramını somutlaştırmak olmalıdır. 


Bu parçaya göre sanatçının asıl amacı nedir? 


A) Toplumu ve yaşamı yansıtmak 

B) İnsanı tanımak ve tanıtmak 

C) Doğayı, bütün özellikleriyle eserine yansıtmak 

D) Topluma daha iyi yaşam koşulları sunmak 

E) Güzel olanı, okurun zihninde belirginleştirmek 
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TEST - 15 


Paragraf 


Yüz yılı aşan bir geçmişi olan Türk romanının, 
edebiyatımızın temsilcisi sayılabilecek örneklerini verdiği konusunda karar birliğine varılmış 
gibi. Romanın tür olarak bu gelişmesine paralel 
çizgide bir roman eleştirimizin olmadığı ise ortak bir gözlem. Dergi ve gazete sayfalarının romanla ilgili yazılarını romancılar beğenmiyor, 
eleştirmenler seviyesiz buluyor. Bizde romanın, 
eleştirisi olmadan gelişen sanat olduğu görüşü 
ne yazık ki doğrudur. 


Bu parçanın bütününde yazar, aşağıdakilerin 
hangisinden yakınmaktadır? 


A) Türk romanının köklü bir geçmişinin olmayışından 

B) Türk edebiyatında eleştiri türünün gelişmeyişinden 

C) Roman türünün eleştiri süzgecinden geçmeden geliştiğinden 

D) Gazete ve dergilerdeki eleştiri yazılarının 
niteliksizliğinden 

E) Türk edebiyatında roman alanında başarılı 
örnekler verilemediğinden 


İnsanı konu edinmeyen şiir tez ölür. Şiirimizdeki 
bazı akımlar iyi olmayan örnekleriyle, tepki ya 
da ilgisizlik uyandırıyorsa, insanı anlatmamalarındandır. Şiirine insan ya da insanlık fonunu 
koymayan şairler kaybedecek; günkü okur, şiirlerinde bozuk bir geometriden başka bir şey bulunmayan şairleri fark edecektir hemencecik. 


Bu parçadan çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


İM YAYINLARI 


A) Şiir, okuyucusunu kaybederse varlığını yiti “| 


rir. 

B) İnsanı bütün yönleriyle işlemeyen şaire başarılı denemez. 

C) Şiir, insanı anlattığı sürece varlığını devam 
ettirir. 

D) Türk şiiri çeşitli dönemler yaşamıştır. 

E) Sağlam bir yapısı olmayan şiirler okuru şiirden soğutur. 
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Sanat, insanları birbirine yaklaştıran en kuvvetli 
araçlardan biridir. Aynı kitabı okuyup sevenler 
arasında kendiliğinden bir yakınlık başlar. Bir 
tiyatro eseri sahneye konurken, birlikte gülenler 
veya gözleri yaşaranlar arasında bir kaynaşma 
olmaz mı? Zevklerdeki birliği kişilerin iç dünyalarındaki birlik izler. 


Bu parçadan çıkarılacak en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Aynı yapıtlardan hoşlanan insanlar, birbirlerini daha iyi anlar. 

B) Sanatın amacı herkesin aynı tür yapıtlardan 
hoşlanmasını sağlamaktır. 

C) Tiyatro, insanları kaynaştıran bir sanattır. 

D) Kitap sevgisi, toplumdaki yakınlaşmayı etkiler. 

E) Sanat, zevk birliği oluşturarak insanların yakınlaşmasını sağlar. 


Bu yapıtımda, önceki yapıtımda ortaya koyduğum incelemeleri yeniden gözden geçirdim. 
Elimden geldiğince ilk yapıtımı geliştirmeye, 
genişletmeye uğraştım. Yargılarımı, bulduğum 
yeni belgelerle pekiştirmeye; çözümlemelerimi, 
yeni örneklerle desteklemeye çalıştım. Nurullah 
Ataç'ı bana ait düşüncelerle değil de kendi sözleriyle tanıtmayı daha uygun gördüm. Bunun 
için onun, gazetelerde ve dergilerde unutulup 
kalmış yazılarından sık sık parçalar aldım. 


Bu parçada yazar, aşağıdakilerden hangisini 
anlatmak istemiştir? 


A) Yapıtının, nasıl bir çalışmanın ürünü olduğunu 

B) Ataç'ı kişisel bir bakış açısıyla ele aldığını 

C) Yapıtın ilk baskısını nasıl hazırladığını 

D) Ataç'ın unutulmaması için çok çalıştığını 

E) Yapıtlarında birbiriyle çelişen düşüncelerin 
bulunmadığını 


TEST - 15 


1-C 


Bir şiiri ilk okuduğumuzda içeriği bir yana 
bırakıp yalnız biçimin tadına varıyorsak, böyle 
bir şiir bizim için ancak ustalığı dile getiriyor demektir. Öte yandan yalnız düşüncelere ağırlık 
verip, onların hangi sözcüklerle, nasıl dile getirildiğine kayıtsız kalıyorsak; okuduğumuz şiir, 
bizim için ancak kötü bir düzyazı örneği olmaktan öteye gitmez. 


Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Şiirde gerçek ustalık, biçimle gösterilir. 

B) İyi bir şiir, anlaşılır bir dille yazılmalıdır. 

C) Düşünce ağırlıklı şiirlerin düzyazıdan farkı 
yoktur. 

D) Gerçek şiir, özü ve biçimiyle birlikte değerlendirilmelidir. 

E) Gerçek şiir, okuyucunun duygularına seslenebilmelidir. 


Geçtiğimiz yıllarda bir gazetede ilginç ve oldukça da anlamlı bir haber çıkmıştı: “Fazıl Hüsnü 
Dağlarca yaşıyor.” Düşündürücü bulmuştum bu 
haberi. Yaşayan bir şairin yaşadığını, ülkenin 
okurlarına haber veriyordu. Öyle ya, insanlar 
deliye dönmüş gibi hızlı yaşıyordu. Yıllar yıllar 
öncesinin okul sıralarında belli belirsiz hafızalarda kalan, “Üfleme bana anneciğim korkuyorum/Dua edip edip geceleri...” dizelerininin sahibinin yaşadığına kim ihtimal verebilirdi? Oysa 
Dağlarca hâlâ şiirler yazıyor. Gençleri utandırırcasına; yirmi beşine, otuzuna gelmeden “Yoruldum, bittim.” diyen, şiiri bırakıveren gençlere 
inat yazıyor, kulağımıza eski tatları duyuruyor. 
Gerçek şair de bu olsa gerek. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bir sanatçının başarısı ilerlemiş yaşlarda da 
yapıt vermesine bağlıdır. 

B) Bazı olaylar, insanların gerçekleri anımsamasına yardımcı olur. 

C) Gerçek şairler, uzun yıllar boyunca başarılı 
yapıt vermeyi sürdürür. 

D) Gerçek sanatçı, ilk şiirlerinden itibaren özgünlüğe ulaşır. 

E) Yeni ve genç sanatçıların yapıtları, eskilerin 
unutulmasına yol açar. 


2-C 3-E 4-A 
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Bir ulusun, akıp giden zaman içinde yaşantısını, - 


o toplumun içinden yetişen yazarların, şairlerin 
yapıtlarında buluruz. Yazarlar ve şairler bu bakımdan içinde yaşadıkları toplumun sözcüleridir. Toplumu ve onu oluşturan bireyleri anlatırken sanatçılar, yaşadığı çağın dünya görüşünden yaşam tarzına kadar birçok özelliğini de 
yapıtlarına yansıtır. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Her yazar, yapıtında kendi toplumunu anlatır. 

B) Konusunu yaşamdan alan yapıtlar başarılı 
sayılır. 

C) Sanatçılar, kendi toplumlarını içinde yaşadıkları çağın değerleriyle birlikte anlatırlar. 

D) Toplumsal sorunlar her sanat yapıtının çıkış 
noktasını oluşturur. 

E) Şairler, toplumda olup biten her şeyi ayrıntılarıyla anlatırlar. 


Zaman zaman yazın dergilerinin geçmiş yıllara 
ait sayıları ile söyleştiğim olur. Alır, karıştırır, dilediğim yazıyı okurum. İnanın, bu işin de bir başka 
tadı oluyor. Bilirsiniz, yazın dergilerinde güncel 
yazılar azdır. Şiiriyle, öyküsüyle, denemesiyle, 
eleşiirisiyle karşımıza çıkan o yazılar neden bir 
daha okunmasın? Hem bunun bir kazancı oluyor insan için. Seneler öncesindeki yazın çalışmalarının düzeyini, özünü, biçimini görüyoruz. 
Böylece ortaya çıkan görüntü zamanla ne denli 
yol aldığımızı göstermez mi bize? 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? : 


A) Edebiyat dergilerinde güncel konuların yeri 
yoktur. 

B) Eski yapıtlar, eski yaşamı yansıttığı için, mutlaka okunmalıdır. 

GC) Eski dergileri yeniden okumak, edebiyatımızın dünü ile bugününü karşılaştırmada 
yardımcı olur. 

D) Eski dergiler, kişinin geçmişe ait olayları 
hatırlamasında yardımcı olur, 

E) Geçen zaman içinde, yazın alanında önemli 
gelişmeler olmuştur. 
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TEST - 16 


Paragraf 


Süs ve güzellik, ancak yararlı olduğu zaman bayağılıktan kurtulur, hatta süs olur. Bu kuralı sanatta da kolaylıkla uygulayabiliriz. Benzetme, 
eğer düşüncemizi daha güçlü anlatmaya yarıyorsa değerlidir. Süs ve güzellik, yararlılık kuralının içinde yer aldığı zaman, sanatta büyük yer 
tutar. Örneğin, ortaya koyduğu yapının her köşesini, eşiğinden tavanına, kapısından penceresine kadar yararlılık kantarına vurmayan mimar 
sadece çirkin bir eser verir. Bulunduğu yerin 
şartlarına uymayan, kullanışsız bir yapının güzel 
olacağına inanmam ben. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Mimari, yararlılık düşüncesinin en çok ön 
plana çıktığı sanat dalıdır. 

B) Yapılan bir işte ya da sanat yapıtında güzellik, yararlılıkla birlikte yer almalıdır. 

C) Bir güzellik taşımayan yapıtın, sanat açısından önemi yoktur. 

D) Sanat yapıtı, yararlılık düşüncesiyle oluşturulmalıdır. 

E) Sanatçı, içinden geldiği toplumun beğenilerini dikkate almak zorundadır. 


Anadolu'da güvercin beslenip uçurulduğunu 
duyardık. Ama Urfa'da bunun esaslı bir gelenek 
olup dünden bugüne geldiğini, vazgeçilmez bir 


alışkanlık olduğunu bilmezdik. Yıllardır sürege- 


len bu zevkin Urfa dilindeki adı “merak”. Babadan çocuğa geçen bu sevgi zamanla hastalık 
halini alıyor. Urfa'da çoğu insan varını yoğunu 
güvercine harcıyor. Evine bile güvercinlere verdiği önemi vermiyor. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Urfa'da güvercin beslemenin bir gelenek ve 
tutku olduğu 

B) Anadolu'da güvercinin en çok sevilen kuş 
olduğu 

C) Meraklı insanların güvercin besleyebileceği 

D) Urfa halkının, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı 

olduğu 

Güvercin beslemenin babadan oğula geçen bir alışkanlık olduğu 


E 


e 
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3. 


Ülkemizde Türk dilinin öğreniminde ve kullanılmasında kayıtsızlık ve umursamazlık olduğu 
açıktır. Liseyi hatta yüksek öğrenimi bitiren 
gençler anadilinin en temel eserlerini dahi okumadan yetişiyorlar. Gençler, dili doğru kullanma 
bilinci kazanmadan meslek hayatına atılıyorlar. 
Anadilinin güzelliğini kavrayamayan insanın, 
ona karşı titiz ve dikkatli davranması da beklenemez. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Dilini bilmeyen insanlar mesleklerinde başarısız olur. 

B) Dil, milleti oluşturan en önemli unsurlardan 
biridir. 

C) Ülkemizde anadili eğitimine gereken önem 
verilmemektedir. 

D) Liselerde dilin temel eserleri mutlaka okutulmalıdır. 

E) Gençler dili kullanma becerisi kazanmadan 


meslek hayatına atılmamalıdır. 


Şiir bizim edebiyatımız için her zaman öncelikli 
olmuştur. Tanzimat'tan sonra bile uzun süre, 
düzyazının işini yüklenmeye hep hevesli görünür. Süssüz düzyazı kuru geldiğinden midir, 
yoksa şiir düzyazıdan daha kolay bilindiğinden 
mi; birtakım fikirlerin yıllar sonra bile şiirle anlatılması geleneğinden bir türlü vazgeçilmez. Namık Kemal, vatanla ilgili düşündüklerini, Tevfik 
Fikret siyasal ve toplumsal kanılarını, Ziya Gökalp önerilerinden birçoğunu şiirle anlatmayı 
tercih etmiştir. 


Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 


A 


<> 


Düşüncelerin ortaya konması için en elveriş- 
li tür şiirdir. 

Edebiyatımızda, kimi sanatçılar, farklı gerekçelerle, düşüncelerini düzyazıyla değil, şiirle 
ortaya koymuşlardır. 

Tanzimat dönemine kadar, Türk edebiyatında düzyazının yeri yoktur. 

Düşüncelerin şiir ya da düzyazıyla ifade edilmesi, sanatçının kişisel tercihidir. 

Düzyazı alanında sıkıntıya düşen sanatçılar, 
şiirden yararlanma yoluna gitmişlerdir. 


B 


> 


Cc 


> 


D 


> 


E 
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TEST - 16 Paragraf 
5. Bir eleştirmenin, sanat yapıtını değerlendirebil- 7. “Sanat sanat için midir, yoksa toplum için mimesi için, o sanat dalından anlaması, onun dir?” der dururuz. Elbette toplum içindir. Topözelliklerini bilmesi ve kafasında bir ölçü oluş- lum için olmayan bir şey yoktur ki, sanat olsun. 
turması gerekir. Yani, bir müzik meraklısının Ama sanatın toplum için olması ne demek? Yakalkıp edebiyat eleştirisi yapmak istemesi yan- ni sanat, toplumun sorunlarını ele alsın, bunları 
lıştır. Bunun gibi, sanat üzerinde sadece genel halletsin, sonuçlarını da halka bildirsin, öyle mi? 
bazı beğenileri olan birinin, bu beğenilere daya- Bunu pek kabul edemiyorum. Çünkü o işleri 
narak, sanat yapıtını iyidir ya da kötüdür diye yapmak için elimizde başka araçlar var. Sanatın 
yargılaması doğru olmaz. Eleştiri olmaz bu. işi, sadece kendi diliyle ilgi uyandırmak ve yol 
Çünkü elinde ölçü yoktur bir kere, ölçünün doğ- göstermektir. 
rusu ise hiç yoktur. 
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerin 
Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağı- hangisidir? 
dakilerden hangisidir? 
i A) Sanat, insanlara yaşama zevki aşılamalıdır. 
A) Çoğu eleştirmenin nesnel bir eleştiri ölçüsü B) Toplumdaki her şey gibi, sanat da insan 
yoktur. içindir. 
B) Her insan, uzman olduğu alanda çalışma- GC) Sanatın görevi, halkın problemlerini çözmek 
lıdır. değil, insanları aydınlatmaktır. 
C) Edebiyatı sevmeyen kişilerin edebiyat eleş- D) Sanat, toplum sorunlarını çözerken, çeşitli 
tirisi yapması doğru değildir. araçlar kullanmalıdır. 
D) Sanat eserinin gücü, herkeste aynı zevki E) Sanat, toplumdaki problemleri çözdüğü öluyandırmasına bağlıdır. çüde görevini yapmış olur. 
E) Eleştiri yapacak kişi, konusunda bilgili ok o £ 
malı ve görüşlerini nesnel ölçülere dayandır- z 
malıdır. 
3 
ğ 
6. Şiiri düzyazıya yaklaştıran ya da ondan uzak- 8. Onu,ilk şiirlerini yayımladığından beri izliyorum. 
laştıran, konusu değildir. Her konu, her tem şi- Yayımladığı her şiir kitabını hemen alıp okumuire girebilir, duygunun olduğu kadar, düşün- şumdur. Daha sonraki kitabını ne zaman yayımcenin de şiiri yazılabilir. Burada önemli olan ko- layacak diye merakla beklerim. Çünkü, onda, 
nunun ortaya konuş, işleniş biçimidir; kısacası, daha önce okuduğum şairlerden farklı bir şeyler 
şiirin kendine özgü imgeselliği, estetik yapısı, seziyorum; her kitabının bir öncekinden daha 
ses ve çağrışım düzenidir. farklı, daha canlı olduğunu görüyorum. O, değişik üslubu ve kendine has diliyle kendinden 
Bu parçada şiirle ilgili olarak asıl anlatılmak sonrakilere çok şey bırakacaktır. 
istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 
Bu parçada sözü edilen sanatçının en önem- 
A) İçerik bakımından düzyazıdan farklılıklar gös- li özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? 
terdiği 
B) Her türlü konunun işlenebileceği A) Kendini sürekli yenilemesi ve özgünlüğü 
C) Duygunun yanında düşünceleri de yansıta- B) Dilinin anlaşılır olması 
bileceği C) Şiirlerinde gerçek hayatı yansıtması 
D) Kendine özgü sözcüklerle oluşturulduğu D) Genç sanatçılara örnek olması 
E) Düzyazıdan anlattıklarıyla değil, anlatımıyla E) Üretken bir şair olması 
ayrıldığı 
1-B 2-A 3-C i 4-B 5-E 6-E 7-C 8-A 
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Romanlarım yayımlanınca, yoğun bir ilgi ve coşkuyla karşılanmadı. Çok az kabul gördüm. İlk 
yapıtımın karşılaştığı derin sessizlikten sonra, 
ikinci yapıtım basında geniş yer tuttu ve eleştirmenlerden seri tepkiler aldı. Doğrusu şurada 
burada birkaç övgü çıkmadı değil; ama onlar da 
beni büsbütün şaşırtıyordu. Yergilerde olduğu 
gibi övgülerde de beni en çok şaşırtan, geçmişin büyük romanlarının değişmez bir örnekmiş 
gibi sürekli önüme sürülmesiydi. 


Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine 
değinmemiştir? 


A) Romanlarının fazla ilgi görmediğine 

B) Basının, yapıtlarını acımasızca eleştirdiğine 

C) Hakkında yapılan yergiler kadar övgülerin 
de şaşırtıcı olduğuna 

D) Eskiromanların bir model olarak öne çıkarılmasını garipsediğine 

E) Eleştirmenlerin, eserlerini anlamak için çaba 
göstermediğine 


Okumayı severim; ancak çok okuyan bir kişi olduğumu söyleyemem. Çoğu zaman, aldığım kitabı biraz karıştırdıktan sonra, beni sıkıyor diye 


bırakırım. Bırakmamalı. Birtakım kitaplar vardır, 


sıkılsak da, kolay kolay anlamasak da onları 
okumalıyız. Yenmeliyiz sıkıntıyı. Anlamaya gelince; ne biliyoruz anlamadığımızı? Anlamak bir 
bakıma alışmak demektir. Kişi, alıştırmalıdır 
kendini anlamaya, ilk okuyuşta anlamadığımız, 
tat almadığımız bir kitabı elimizden atmak; düşüncemizi işletmek istemediğimizi gösterir. 
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Bu parçada yazar, aşağıdakilerden hangisi- —- - 


ne değinmemiştir? 


A) Bazı kitapların okunmasının gerekliliğine 
inandığına 

B) Kitap okumayı çoğunlukla sıkıcı bulduğuna 

GC) Okumanın önemine inanmadığına 

D) Kitabı anlamanın alışmaya bağlı olduğuna 

E) Okumaktan vazgeçmenin, düşünmekten 
vazgeçmek demek olduğuna 
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Kişiyi yaşamaya itiyordu Sait Faik. Zorla değil; 
kanıtlayarak, açıklayarak, ikna ederek... Çünkü 
gerçekte o da yaşama genel anlamda bağlılık 
duymaktan uzaktı. Bu yüzden karamsar bir hava sezilirdi yazılarında. Yaşamak için bir hırsı, isteği yoktu ya da öyle sanılırdı. Fakat bize bıraktığı iki romanı, yüzlerce öyküsü, şiirleri kişiyi 
yaşamaya, hayatın bütün güzelliklerini tatmaya 
bir çağrıdır. İlk bakışta karamsar gibi gelen 
yaşam izlenimleri üzerinde biraz durunca bunların, umutsuzca seven büyük bir şairin aşırı 
duygu taşkınlıklarından doğan geçici bir karamsarlık olduğu görülür. 


Bu parçada Sait Faik'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Yapıtlarının kişilerde yaşam isteği uyandırdığına 

B) Değişik türlerde yapıt verdiğine 

C) Yapıtlarında aşırı duygulanmaların izlerinin 
olduğuna 

D) Şiirleriyle, karamsarlık ve umutsuzluk aşıladığına 

E) Yapıtlarında karmaşık duyguların yer aldığına 


Bâki, şiirlerinde aruz veznini büyük bir ustalıkla 
kullanarak, şiirin dille uyumunu sağlamış, yalnız 
öz olarak değil, biçim yönünden de kusursuz 
gazeller, kasideler yazmıştır. Aruza uymayan 
Türkçe sözcükleri şiir dilinden uzaklaştırmış, 
yeni bir şiir dili oluşturmaya çalışmıştır. Böylece 
Bâki, İstanbul aydınının Türkçesini Divan şiirimizin ortak dili durumuna getirmek istemiştir. 


Bu parçaya göre Bâki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Şiiri biçim bakımından mükemmeldir. 

B) Şiirde süslü, sanatlı bir dil kullanmıştır. 

C) İçerik yönüyle kusursuz gazelleri vardır. 

D) Aruz ölçüsünü başarıyla kullanmıştır. 

E) Özgün bir şiir dili oluşturmak için çaba göstermiştir. 
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Ahmet Kutsi gerçek bir şairdi. Başlangıçtaki karakterine en yakın olan çıkış çizgisini kaybetmeyip, 
folklora olan yakınlığı ve şiiri halka yaklaştırma 
çabasıyla, en olgun yıllarını ziyan etmiş olmasaydı 
hiç şüphesiz yeri çok daha yukarılarda olurdu 
bugün. Gençliğinde yayımladığı “Şiirler” adlı 
küçük bir kitap dışında sayısı pek çok olan şiirleri 
henüz kitap haline getirilmedi, hatta bir kısmı hiç 
yayımlanmadı. Bunların bir an önce gün ışığına 
çıkarılması Tecer'in Türk şiirindeki yerinin daha 
doğru biçimde saptanması için gereklidir. 


Bu parçada Ahmet Kutsi Tecer ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Şiir anlayışını zamanla değiştirdiğine 

B) Şiirlerinin önemli bir kısmının kitap halinde 
yayımlanmadığına 

C) Tek şiir kitabını, gençlik yıllarında yayımladığına 

D) Şiire başladığı dönemdeki anlayışını sürdürmüş olsa daha başarılı olacağına 

E) Halk edebiyatı ile ilgili eserlerinin olduğuna 


Şiir türlerinden biri olan didaktik şiir Grekçe “öğretiyorum” anlamına gelen “didaska” sözünden 
gelir. Bu tür şiirlerin belirleyici özelliği, yüreğe 
değil, kafaya seslenmesi; duyguyu değil, düşünceyi konu edinmesidir. Bunlar; ahlak, din, felsefe, 
sanat gibi kavramları okurlara tanıtma ve kavratma 
amacıyla oluşturulan şiirlerdir. Ancak günümüzde 
bu amaçla yazılan şiirler ilgi görmez olmuş, bu bilgilendirmenin şiirin sanat yönünü zayıflatacağı 
düşüncesi ortaya çıkmıştır. 


Bu parçada didaktik şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir? 


A) İçeriğinin, şiiri sanatsal yönden zayıflatacağınının düşünüldüğüne 

B) Duygudan çok, düşünce yüklü şiirler olduğuna , 

C) Öğüt vererek, insanları daha iyiye, daha güzele yönlendirdiğine 


D) Zaman içerisinde insanların ilgi alanı dışında . 


kaldığına 
E) İnsanları çeşitli konularda bilgilendirme amaciyla yazıldığına 
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Romanlarının dikkatimizi çeken bir özelliği de giriş 
bölümlerinin durağan olmasıdır. Çok defa, okuyacağımız yapıtın planı ana hatlarıyla başlangıçta belirtilir. İlk sayfalarda belli başlı şahısları tanımış olu- 


'ruz. Beklenmedik kişilerin, beklenmedik olayların 


bizi şaşıriması düşünülemez. En öndeki kahramanların hep idealist, belki de biraz saf ve tecrübesiz oldukları görülür. Denebilir ki, romancı, seçtiği idealist kişileri, şaşkınlıklarıyla baş başa, karmakarışık topluma ativerir. Roman, baştan sona 
bu bahtsız insanların toplumun karışıklığı içinde 
çırpınmalarıyla geçer. 


Bu parçada, sözü edilen romanlarla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir? 


A) Okuyucunun, beklenmedik olaylarla karşılaşmadığına 

B) Başkahramanların genellikle idealist kişiler olduğuna 

G) Roman kişilerinin ruh çözümlemelerine ağırlık 
verildiğine 

D) Olayların, başlangıçta çizilen bir plana göre geliştiğine 

E) Kahramanların, toplumun trajedisini yaşamak 
zorunda kaldığına 


Türk toplumunun sinema ile tanışması yeni değildir. 


Bu yeni buluş Amerika ve Avrupa'da popüler olma- 


ya başladığı yıllarda, Türkiye'nin büyük kentlerinde 
sinema salonları açılıyor, derme çatma da olsa film 
stüdyoları kuruluyor, bazı tiyatrocular sinema filmleri yapıyorlardı. Fakat bu çalışmalar bazı talihsizlikler 
nedeniyle beklenen gelişmeyi gösteremedi. Bu talihsizliklerin en büyüğü, tiyatrocuların işe el atması 
oldu. Çünkü sinema apayrı bir sanati. 


Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Tiyairocuların sinemanın gelişmesine engel olduğu 

B) Kimi tiyatrocuların sinemayla uğraştığı 

C) Türkiye'de sinemanın Avrupa ile aynı dönemde 
ortaya çıktığı 

D) Türkiye'de sinemanın istenen düzeyde gelişmediği 

E) Sinemanın tiyatrodan bağımsız bir sanat olduğu 
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Şiirime, beni ben eden yapıtlardan, evlerden, insanlardan silinmez gölgeler düşsün; ortak yaşayışlardan yerli bir hava girsin, isterim. Yazdıklarım kendi büyük değerlerimizden, yüzyıllardan 
bu yana sürüp gelen diri sözcüklerden, deyimlerden, söz ve edebiyat sanatlarından beslensin, isterim. Batı yapıtları bir yerde beni bana 
vermiyor. Onun bir de benden geçmesi; bizim 
koşullarımızda değişmeler geçirip yeni biçimlere girmesi gerek. 


Bu parçada sanatçının kendi şiirinde bulunmasını istediği özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Yaşantı ürünü olması 

B) Yerli kültüre yaslanması 

C) Düşünce boyutuna yenilikler getirmesi 

D) Ulusal edebiyat verimlerinden yararlanması 
E) Batılı anlayışı ulusal zevkle bütünleştirmesi 


Gelenekten yararlanma sözü de çağımızda oldukça yanlış anlaşılmaktadır. Geçmiş şekilleri 
taklit, ya da onların adlarını kullanma biçiminde 
algılanmakta bu kavram. Oysa, geleneğe bakış, 
her şeyden önce, o geçmiş zaman eserlerini 
sevmek, onlardan zevk almayı bilmek, geçmiş 
sanatları ve şairleri daha yakından tanımaya çalışmak, adeta onlarla birlikte olmak, onlarla gün 
geçirmek, zihinde ve hayalde olsun onların eser 
vermelerini izlemek, buna tanık olmak ve bu izleyiş ve tanıklıktan sonsuz bir mutluluk duymak, 
bunlardan yola çıkarak yeni estetik yapılar kurmak demektir. 


Bu parçaya göre, gelenekten faydalanmak 


İSİMİ YAYINLARI 


isteyen bir sanatçı aşağıdakilerden hangisini 


yapmaz? 


A) Eski eserleri severek ve zevk alarak okur. 
B) Geçmiş sanatçıların hayatını inceler. 

C) Eski eserlerin ruhuyla yeni güzellikler ortaya 
koyar. 

Eski edebiyatın şekillerini mükemmel olarak 
kullanır. 

Düşünce veya hayal planında geçmiş çağları izlemeye çalışır. 


D 


> 


E 


Ne 


Şiir dünyası, düşünce dünyası ile o kadar bağdaşmaz ki, gerçekten şair olanlar, her şeyden 
önce, sözcükleri geçer akçe olan günlük anlamlarından uzaklaştırmakla işe başlarlar. Sözcüklere yeni anlam yükleyerek anlatımı zenginleştirirler. Düşünce yazılarında ise sözcükler açık ve 
yoruma kapalı olmalı. Anlatılmak istenen net anlatılmalıdır. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Şiirde sözcükler yeni anlamlar kazanır. 

B) Şiirle düşünce yazıları, ayrı özellikler taşır. 
C) Düşünce yazılarında anlatım yalın ve açıktır. 
D) Gerçek şiirler, anlamca kapalı şiirlerdir. 

E) Şiirde sözcükler ilk anlamından uzaklaşırlar. 


Öykü yazan gençlere sesleniyorum: Öykü yazmanın bir olayı anlatmaktan, içinizi dökmekten 
farklı olduğunu, konuşma diliyle yazı dilinin aynı 
olmadığını, dille düşünce arasındaki bağın gözardı edilmemesi gerektiğini bilmelisiniz. Yazdığınız her öyküyü bir süre dinlendirip yeniden 
gözden geçirmenizin çok yararlı olacağını, öykü 
yazarken sözcük ve kavramları yerli yerinde kullanmanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Yazdığınız bir öykü değil de bir mektup, dilekçe, bir 
ödev de olsa noktalama işaretlerini doğru kullanmalısınız. 


Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi öykücülere verilen öğütler içerisinde yer almaz? 


A) Yazı yazarken dilin kurallarına dikkat edilmelidir. 

B) Yazılan her öykü bir süre sonra yeniden okunmalı ve değerlendirilmelidir. 


C) Sözcükler öyküde uyumlu bir şekilde kullanılmalıdır. 


D) Günlük dille öykü yazmanın yanlış olduğu bilinmelidir. 


E) Öyküde yoğun bir anlatım tercih edilmelidir. 
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5. İlk gençlik mamak leme “Ben ömrüm bo- 7. Diğer sanatdallarında olduğu gibi, edebiyat alayunca Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini nında da, Türkçenin rahatça anlaşılır, güvenilir, 
dinletmeye çalışacağım.” demişti. Bu sözüne kendi bünyesi ve zevkine uygun bir terimler habağlı kaldı. Avrupa'da öğrendiklerini memleket zinesine kavuşmasına büyük bir ihtiyaç vardır. 
sevgisiyle birleştirip tam bir aydın örneği verdi. Bu ihüyaç elbette eninde sonunda karşılana- 
Şiirleriyle, folklorun ve aşık tarzı şiirlerin Türki- caktır; fakat bunun kırk elli yıldır denendiği gibi 
ye'de yayılmasında, Anadolu'nun tanınmasında rast gele uydurmacılıkla yapılamayacağı artık 
büyük rol oynadı. apaçık meydandadır. 
B Ni 5 ne 
Bu parçada anlatılan sanatçı için aşağıdakiler- ee Pl ki 
den hangisi söylenemez? 
li A) Gelişigüzel uydurmacılıkla edebiyat terim- 
A) ei seven aydin bir sanatçıdır. leri oluşturulamaz. i 
B) Eserlerinde folklorik unsurları kullanmıştır. B) Her sanat dalının kendine özgü terimleri 
GC) Anadolu'yu şiirlerinde işlemiştir. vardır. 
D) Gelenekçi değil yenilikçidir, modern konuları C) Bütün sanat dallarında ortak terimlere ulaşişler. mak zordur. 
E) Halk edebiyatının yayılmasına katkıda bulun- D) Edebiyat terimlerinde kırk elli yıldır, uydurmuştur. macılık yoluna gidilmiştir. 
E) Edebiyatın kendine uygun terimlere ihtiyacı 
vardır. 
: 
z 
ş 
6. Yazın tarihimizde özellikle denemeleriyle ün ka- z 8. Ben, bir eseri yorumlamada son sözü yazara b 
zanan sanatçının yazıları ve konuşmaları incele- Bİ rakanlardan değilim. Eseri Mi i iğ 
nirse bağlandığı düşüncelerin zaman zaman bir- yazarına ayrıcalık a doğru olmaz ni — 
biriyle çeliştiği görülür. Kendisi de bunu itiraf yapanlar hiç de güvenilir bir yolda yürümü di 
ederdi. Ne söylemiş, ne yazmışsa bunların hepsi bence. Hele yazarın, eserimi bu istekle vi 
söyleyip yazdıkları, düşünüp inandıklarıydı. Hatır şunu amaçladım Gel yapıtın ele e 
için kavuk sallayanlardan değildi. Herkes gibi ol- sında şaşmaz birası olarak kullanmak, vo 
mada, herkes gibi düşünmede rahat ve huzurlu rumları fazlasıyla bozup çarpıtabilir > 
olduğunu bildiği halde her zaman başkalarından e 
farklı olmaya çalışmıştır. Eleştirilerinde hiçbir za- ö 
yu Böyle düşünen bir kişini ğ iler: 
man tarafsız olamayışı buna bağlanabilir. e e 
Bu parçadan sözü edilen sanatçıyla ilgili ola- 
a ; ç A) Bir yapıt, yazarı taraf - 
rak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A ri . e ü 
e B) Bir yapıt değerlendirilirken sıradan okuyucu- 
e e aşi ii m nun düşünceleri de dikkate alınmalıdır. 
z emk. e ikileme düştüğü C) Bir yapıtın eleştirisinde, sanatçısının düşün- 
) Eleştirilerine duygularını katmaktan geri dur- celeri yönlendirici olmamalıdır ği 
madığı 
Kilidi , : N D) Sanatçı, yapıtını ortaya koyd 
D) Dilimizin zenginleşmesinde önemli katkıları- lek ok gi ai RAE 
nın olduğu ; 
We . KA E) Yapıtı hakkında en doğru değ İ İ 
E) Düşüncelerini olduğu gibi dile getirdiği ya sanatçının pp 
1-G 2-D 3-D 4-E 5-D 6-D 7-C 8-E 
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Eleştiri, bir yapıtın yalnız kötü yanlarını yakalayıp onu yermek ve sanatçıyı karamsarlığa düşürmek ya da yalnız iyi yanları üzerinde durup 
sanatçıya boş yere ümit vermek değildir. 
Eleştirmenin görevi, sanatçıya ışık tutmaktır. Bu 
da eserin kusurlarıyla birlikte başarılı yönlerini 
ortaya koymakla olur. Eleştiri, bir yapıtın, ulusal 
zevke, güzellik anlayışına ve toplumsal isteğe 
uygun düşüp düşmediğini ele alır ve gerçek 
değerini belirler. 


Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
eleştirinin özelliklerinden değildir? 


A) Bir eserin iyi ve kötü yanlarını ortaya koymak 

B) Sanatçıya yol gösterici olmak 

C) Sanatçıyı ümitsizliğe düşürmemek 

D) Yazarın eserleri ve yaşamı hakkında Özlü 
bilgiler vermek 

E) Eserin toplumun isteklerine cevap verip vermediğini beliremek 


“Halka inmek” sözünden ben, halkın yaşayışını 
işlemeyi, halk dilini kullanmayı, halk duygu ve 
“düşüncesini yansıtmayı anlıyorum. Halkın anlayabileceği şekilde olsun diye, sanatın ölçülerini kullanmayıp sanatı basitleştirmek halka inmek değildir. Bir halk şairi gibi yazmak da halka 
inmek değildir. Sanatın ilgiyi yoğunlaştırması, 
kişiyi değiştirmesi, güçlendirmesi olmadıkça 
halka inmek, halka bir şey kazandırmaz. 
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Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 


“halka inmek” sözüyle anlatılmak istenenlerden biri değildir? 


A) Halkın duygu ve düşüncelerini dile getirmek 

B) Şiirde Halk edebiyatının özelliklerine bağlı 
olmak 

C) Dili halkın anlayacağı şekilde kullanmak 

D) Konuları halkın yaşayışından seçmek 

E) Sanatın kurallarının dışına çıkmamak 
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Doğruyu hangi elde görsem sevinçle karşılar; 
uzaktan kokusunu alır almaz silahlarımı atar, 
teslim olurum. Fazla yukarıdan ve insafsız olmadıkça yazılarıma çatılmasını hoş görmüş, 
çoğu kez karşımdakini kırmamak için yazdıklarıma istenen biçimi verdiğim olmuştur. Zararıma 
da olsa eleştirmene uysal davranmalıyım ki beni 
her zaman serbestçe uyarsın, kendimi düzeltmeme yardım etsin. 


Böyle düşünen bir yazar aşağıdakilerden 
hangisiyle nitelendirilemez? 


A) Eleştirilere açık olan 

B) Yapıcı eleştirinin yararına inanan 

C) Kusurlu yönlerinin olabileceğini düşünen 
D) Doğru olan her düşünceyi kabullenebilen 
E) Doğrunun tek temsilcisi olduğunu söyleyen 


Yeni sanat diye bir şey bilmiyorum... Sanat 
ölümsüzdür. Yeni sanat diye bir şey olamaz da. 
Nasıl olsun ki; bugün yeni olan bir sanat, her 
yeni gibi, yarın eskimeye mahkümdur. Dikkat 
edilirse, gerçek sanatçılar hep böyle moda 
akımların, insanı yalnız bir pencereden gören 
sanat ekollerinin dışında kalmış olanlardır. 


Böyle düşünen bir yazardan aşağıdakilerden 
hangisini söylemesi beklenemez? 


A) Gerçek sanatçılar yeniliklere ayak uydurur, 
onların savunuculuğunu yaparlar. 

B) Sanatçı kendini günlük moda akımların dışında tutmalıdır. 

C) Sanatçı güncel olanı aşmalı, kalıcı olanın peşine düşmelidir. 

D) Bazı sanat akımları insanı sadece bir yönüyle inceler. 

E) Yeni sanatı değil, kalıcı bir sanat anlayışını 
destekliyorum. 
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Bir kişi değişiyor, dün dediğinden başka türlü diyor bugün, başka türlü düşünüyor. Önüne dikilip başına kakıyorlar bunu. Neden? Yasak mı değişmek? Düşünmek değiştirebilir kişiyi. Dün şuna bağlanmış, bugün bunun da bir doğruluğunu 
ya da güzelliğini anlamış. Neden söylemesin bunu? Dün dediklerinden dönmeyecek diye artık 
yanlışlığını sonradan öğrendiği bir görüşü mü 
savunmaya devam etsin? Bu, olur iş deği. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) İnsan, yanlış olduğuna inandığı düşünceleri 
savunmamalıdır. 

B) Düşüncelerin değişimi, kişinin sürekli düşündüğünü gösterir. 

C) Çelişkiye düşmemek için yanlışta ısrar etmek doğru değildir. 

D) Bir düşüncenin doğru ya da yanlış olduğuna kişinin kendisi karar verebilir, 

E) İnsanın zamanla düşüncelerini değiştirmesi 
yadırganmamalıdır. 


İyi romancı, her zaman iyi bir öykücü olmayabilir. İyi bir hikâyecinin de her zaman iyi bir romancı olmayabileceği gibi. Hayatı kökünden ve 
bütünüyle kucaklamak öykücünün işi değildir. 
O, hayattan kesit alır, bütün gücünü bu kesit üştüne yığar. Romancı bunun tersine, yaşama bir 
bütün olarak bakar. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi cıkarılamaz? 


A) İyi bir öykücü, iyi bir romancı olmayabilir. 
Romancı ile öykücü, yaşamı farklı şekillerde 
ele alır. 

Öykücünün işi, hayatı her yönüyle ele almak 
değildir. 

Roman ile öykü yapı bakımından birbirine 
benzer. 

E) Öykücü, sanatını hayatın bir yönü üzerinde 

yoğunlaştırır. 
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İnsanoğlu doğayı birçok özelliğiyle sanat eserlerine konu etmiştir. Sanat eserlerinde fazlaca 
söz konusu edilen doğa parçalarından biri de 
dağlardır. İsmiyle, görünüşüyle heybeti ve yüceliği çağrıştıran dağlar, halk edebiyatında sözlükteki anlamından çok daha farklı anlamlarda kul- 
Tanılmış, onlara yeni anlamlar yüklenmiştir. Bazen bir dost, bir sığınak; bazen sevgiliye kavuşma yolundaki engel; bazen de gönülleri coştu- 


ran şahane bir doğa parçası olmuştur. Bunun 


içindir ki halk edebiyatının birçok ürününde en 
çok dağ motifi kullanılmıştır. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Dağların, insanlara geçmişi hatırlattığına 


B) Halk edebiyatında birçok eserde dağ motifinin kullanıldığına 


C) Sanat eserlerinin doğadan yararlandığına 

D) Halk edebiyatında dağlara değişik anlamlar 
yüklendiğine 

E) Dağların insanlarca farklı şekillerde algılandığına 


Ozan, yalnız tarihte bir yer tutan kişi demek de- 


ğildir: Onun şiirleri art arda gelen kuşaklara * 


zevk vermeli, yararlı olmalıdır. Etkisiz, yalnız tarihi bir olgu olarak kalmamalı, bütün çağlarca 
değerli bulunmalıdır; her çağ onu değişik bir 
açıdan anlamalı ve şiirlerini yeniden değerlendirmelidir. O, kendi ulusu ve dili için olduğu kadar, başkaları için de önemli olmalıdır. 


Bu parçada sözü edilen ozanla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Her çağa seslenebilmeli, etkisi sürekli olma- 
li. i 

B) Ulusallıktan çok evrensel nitelik taşımalı. 

C) Asırlar boyu, değerini kaybetmemeli. 

D) Kendi dili için önemli bir kaynak olmalı. 

E) Şiiri her dönemde değişik açılardan bir değere sahip olmalı. 


1. 
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Romanın sonuna yaklaşırken yavaş yavaş romandaki kişileri ilgilendiren gizemler çözümlenerek 
açığa kavuşuyor. Çözümler olağan polisiye romanlarda olduğu gibi akla ve gerçeğe ters düşmeyecek tarzda. Örneğin, şeytanın ya da dünyayı yöneten karanlık güçlerin etkisini görmüyoruz. 
Sadece insanların hırsları ve vazgeçemeyecekleri 
istekleriyle karşılaşıyoruz. Yani, yazar düş gücüyle oluşturmamış romanı. Ayrıca romanda kimi yerlerde bilinçli bir şekilde kadın kahramanların bir 
adım önde gösterildiğini de söyleyebiliriz. 


Bu parçada sözü edilen romanla ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 


A) Roman ilerledikçe gizli yönlerin açığa kavuştuğuna 

B) Olayların mantığa uygun olduğuna 

C) Hayal unsurları içermediğine 

D) Kadın kahramanların öne çıkarıldığına 

E) Polisiye romanlardan farklı özellikler taşıdığına 


Söz konusu romanın yazarı 1990-1995 yılları arasında İsveç'in Ankara büyükelçisi olarak ülkemizde bulunmuş. Tarih ve siyaset bilimi eğitimi gören, 
doktora çalışmasını devletler hukuku dalında ya- 
- pan yazar; Bonn, Varşova, Addis Ababa'daki görevinin ardından Saraybosna'da çalışmış. Türkiye 
üzerine kimi gözlemlerini bir yayınevinin kültür dizisi içinde yer alan “Türkiye Avrupa'nın Eşiğinde” 
adlı kitabında anlatmakta. Yazar Türkçeye aktarılan kitabında Osmanlıların Viyana'yı kuşatmasından günümüze, birkaç çizgiyle Türkiye'nin genel 
bir fotoğrafını çıkardıktan sonra, kendisinin de tanık olduğu “özel” günlerin muhasebesini yapıyor. 


Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi cıkarılamaz? 


A) Değişik ülkelerde görev yaptığı 

B) Türkiye ile ilgili gözlemlerini bir kitap olarak 
yayımladığı 

C) Kitabında, Osmanlılardan günümüze Türk tarihi ile ilgili genel değerlendirme yaptığı 

D) Kitabında bazı özel günleri değerlendirdiği 

E) Yalnızca tarih alanında eserler verdiği 
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Yaşayan Türk ressamları dizisini yenileyip, gerçek anlamda bir sanat kitaplığı oluşturmak istedik. Kısa bir sürede, üç kuşak sanatçıyla ilgili 26 
kitap yayımladık. Plastik sanatlara ilgi duyan her 
kişi ve kurumun kütüphanesinde bulunması gereken kitaplardı bunlar. Tümü bez ciltli, nitelik 
olarak kusursuz. Yıllardır özenle edindiğim yabancı sanat kitaplarını hiç aratmayacak titizlikle 
basılıp ciltlenen bu kitaplar, yaşayan plastik sanat ustalarımızla birlikte, genç kuşak sanatçılarına da gereğince yer veriyor. Yayınevimizin bu çalışmasının Türk plastik sanatları dünyasına 
önemli bir katkıda bulunduğuna inanıyorum. 


Bu parçada sözü edilen yayınevinin çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 


A) Ressamlarla ilgili bir sanat kitaplığı oluşturmayı amaçladığı | 

B) Değişik kuşaklara ait ressamlarla ilgili kitaplar 
yayımladığı 

C) Yayımladığı kitaplarda ustalarla birlikte genç 
sanatçılara da yer verdiği 

D) Kitapların baskısının özenle hazırlandığı 

E) Türkiye'de bu alanda yapıtlar yayınlayan ilk 
yayınevi olduğu 


Öykülerini beklenmeyen sonuçlarla bitirip, büyük 
bir merak uyandırarak okuyucuyu etkiler. Öykülerdeki küçük olay ve hareketleri zevkli bir anlatışla zenginleştirir. Bu öyküleri, zengin iç olaylar ve 
iç fikirlerle süsler. Bütün bunlar, bu yazarın öykücülüğünün en önemli özellikleridir. 


Bu parçada sözü edilen yazarın öyküleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Evrensel konuları işlemeye özen gösterir. 

B) Okuyucunun merakını artıracak yollara başvurur. 

C) Öyküleri beklenmedik sonuçlarla biter. 

D) Olayları ve durumları üslubuyla zenginleştirir. 

E) Öyküleri içinde değişik olay ve düşüncelere 
yer verir. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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5. 


İ-E 


Sanaiçı, bu çalışmasıyla başlı başına bir sanat 
nesnesi niteliği taşıyan atlar hakkında bizi aydınlatmakla kalmıyor; Osmanlı dönemi at kültürü 
hakkında da bize ayrıntılı bilgiler veriyor. Ayrıca sanatçı bu çalışmasında 19. yüzyılın usta ressamı 
Degas'nın yarış atlarına, kendine özgü yorumlar 
getiriyor. Osmanlı sarayı at kültürünü incelerken, 
Topkapı Sarayı koleksiyonundaki değerli at takımlarının üzerindeki tozları siliyor, onları ilk kez okurun karşısına çıkarıyor. 


Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir? 


A) Bir sanat öğesi değeri taşıyan atlarla ilgili çalışmalarının bulunduğuna 

B) Çalışmasıyla Osmanlı dönemi at kültürüne ışık 
tuttuğuna 

C) Degas'nın yarış atı tablolarını özgün biçimde 
yorumladığına 

D) Topkapı Sarayı'ndaki at takımları koleksiyonundaki parçaları tanıttığına 

E) Ülkemizde at kültürüyle ilgili ilk kitabı yazdığına 


Burası 1950'lerde dünyanın en renkli ve güzel kenilerinden biriydi. Son gittiğinde binaların çok yıpranmış olduğu dikkatinden kaçmadı. Kimileri bu durumun nedenini halkın yoksulluğu ile açıklıyor. Ancak 
ben ülkemizde en yoksul kişilerin bile evlerine belirli bir özen gösterdiklerinden yola çıkarak buradaki 
evlerin bu denli harap duruma düşmesini halkın 
yoksulluğundan çok bir ev kültürünün gelişmemesine bağlıyorum. Şimdilerde bu eski binaları yabanci firmalar aslına uygun olarak onarıyor sonra da 
merkez ya da şube olarak kullanıyor. 


Bu parçada yazar sözünü ettiği yer ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemistir? 


A) Bir zamanlar güzel bir kent olduğuna 

B) Şimdilerde binaların yıpranmış olduğuna 

C) Halkın, yoksul olduğu için evlere özen göstermediğine 

D) Halkta bir ev kültürünün gelişmediğine 

E) Bazıfirmaların evleri restore edip kullandıklarına 


2-E SE 4-A 
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Sait Faik lüzumlu adam olmak istiyor; bir işe girmek, kahve açmak, bilet toplamak, karpuz sergisi kurmak, gazetecilik yapmak, balıkçılıkla geçinmek, şu ya da bu... Ama her şeye rağmen o, 
yaptığı işin önemini biliyordu. Öykü yazmanın 
da yeteri kadar önemli, hem de çok önemli bir 
uğraş olduğuna inanıyordu. Bunu açıkça söylemese de, yazmasa da; ikide bir öykü yazmaktan yakınsa da; yazmanın, sanatın bir ulus için, 
insanlığın tümü için en gerekli bir uğraş olduğunu biliyordu. Yazmadan duramayacağını anlayıp kalemini tutup öptüğü o an bunu olanca 
derinliğiyle duymuştu. Bize de duyuracağına 
inanmıştı. Öykülerinin gücü, kalıcılığı da bu 
inançtan, bu güvenden geliyor. 


Bu parçada, Sait Faik'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir? 


A) Yazı yazmaktan uzak kalamadığına 

B) Yazı yazmanın bütün insanlık için yararına 
inandığına 

C) Öykülerindeki başarının sürekli ve düzenli yazmaktan kaynaklandığına 

D) Basit gibi görünen işleri yapmayı da, 
yazarlık kadar önemli saydığına 

E) Öykünün toplum için gerekliliğine inandığına 


Estetik açıdan güzellik, kişisel olduğu için şarilara göre değişir. Benim güzel bulmadığım bir 
sanat eseri başkası için güzel olabilir. Modern 
sanat alanında görecelilik daha ön plandadır. 
Mesela bir sanatçı çıkıyor paslı teneke ve çivilerle bir düzenleme yapıyor, ayakta alkışlanıyor. 
Modern sanat dünyası içinde yaşamayanlar 
bundan bir şey anlayamazlar. 


Bu parçadan çıkarılamayacak yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanatta güzellik göreceli bir kavramdır. 

B) Görecelik, modern sanatta daha çok göze 
çarpar. 

C) Sanat eseri her insana aynı şeyleri anlatır. 

D) Güzellik anlayışı şartlara göre değişir. 

E) Modern sanatı, bu sanat ortamı içinde bulunmayanlar anlayamaz. 


Paragraf 


emma şemmame 
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Sizi bilmem. Ben sıcağa bayılırım. Yaz insanıyımdır. Sanki, yazları insanlar daha bir 
netleşir, daha bir açık yürekli olur. Ya da bana 
öyle gelir. Her şey cıvıldaşmaya başlar. Tatlı bir 
tembellik çökse de insanın üstüne, yaşamın 
zevkli ve kolay olduğu bilinçaltlarında filizlenir 
gibi gelir bana. Salarsın kendini doğaya. Kat kat 
giysilerden, kapalı ve havasız mekânlardan kurtulur, insan olduğunu hatırlarsın doğaya yaklaştıkça. Tüm iyi kötü taraflarıyla benim için 
güzeldir yaz mevsimi. Sıcaktan bunaltıp uyutmayan geceleri bile güzeldir. 


Bu parçanın yazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Doğayla baş başa olmaktan hoşlanır. 

B) Yaz mevsiminin insanların gerçek kişiliğini 
ortaya çıkardığına inanmaktadır. 

GC) Kapalı yerlerde bulunmaktan hoşlanmaz. 

D) Yaz mevsiminin olumsuz bazı yönlerini beğenmemektedir. 

Yaz mevsimi, kendisi için bir mutluluk gerekçesidir. 


<>» 


<> 


E 
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“Çok eskiden beri eleştiri yazılarımda, okuduğum eserleri değerlendirirken üç noktaya dikkat 
ettiğimi söylerim. Bunlardan birincisi, yazarın insanlar için ne yaptığıdır; yani içeriktir. İkinci 
önemli nokta, bölümlerin devamlılığı ve yazarın 
sanat gücüdür. En önemli olan üçüncü özellik 
ise içtenliktir. Bu noktada, yazarın konuya ne 
kadar önem verdiği, yazdıklarına inanıp inanmadığı veya ne kadar inandığı ağırlıktadır. 


Böyle düşünen bir eleştirmen için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Eleştiride belli prensipleri vardır. 

B) Bir yapıtta içeriğe önem verir. 

C) Konunun gerçek yaşamdan alınmasını ister. 
D) Yapıtta kurguyu ve sanatsal yönü önemser. 
E) Yapıtta doğallık bulunmasını ister. 
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Paragraf 


Bizdeki resmin kendisi yenidir. Resmimiz, son 
yüzyıl içinde başladı ve gelişti. Gerçi daha önceki nakışlarımız arasında en yeni Batı resminin aradığı değerlere ulaşmış eserler vardır. Ama bizim 
ilk ressamlarımız, nakışı yenileştirerek resme varmadılar. Nakıştan kesin bir ayrılışla Batı ressamlarını izlediler. Bundan ötürü Türk resmi, Batı resminin son yüzyıl içindeki gelişmelerini pek az gecikmeyle benimsemiştir. Dahası bizimkiler soyut 
resim denen saplantıdan, doğa kopyacılığından 
daha kolay kurtuldular. Resim sanatını bir düşünce çabası olarak görüp; resimde donuk ve ölü 
doğa manzaraları arayanları şaşırttılar. 


Bu parçada Türk resmi ve ressamlarıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Temelinde Batı resminin olduğuna 

B) Ulusal motiflere de yer verildiğine 

C) Batı resminin çok yakından izlendiğine 

D) Resimlerini bir fikir uğraşı sonunda oluşturduklarına i 

E) Varlıkları olduğu gibi yansıtmaktan kaçındıklarına 


İyi bir sanatçı; topluma düşünme gücü veren, toplumu olumlu gelişmelere hazırlayan, bireyleri değişik etkilerden kurtarmayı amaç edinen kişidir. 
Sanatçı bu duruma gelmiş, bu olgunluğa erişmiş, 
çevresine değişik bir açıdan bakan kişidir. Bu bakış açısı, sanatçının işleyeceği konunun seçiminde birinci derecede etkili olur. İdeal sanatçılık, bu 
konu seçiciliği ile birlikte, eserde bulunması gereken sanatsal niteliği de göz ardı etmemektir. 


Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi 
bir sanatçının özelliklerinden değildir? 


A) Sanat eserinde, konu seçimine olduğu gibi 
sanatsal yönün bulunmasına da önem verir. 

B) Olaylara bakış açısı kendine özgüdür. 

C) Konu seçimine özen gösterir. 

D) Toplum sorunlarına kalıcı çözümler üretir. 

E) Düşünce açısından belli bir olgunluğa sahiptir. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Onu inceleyerek Türk şiirinin bir yanını, yazdığı 
dönemi aydınlatmak mümkündür. Yine onu inceleyerek, bir şairi büyük şair yapan öğelerir neler 
olduğu da öğrenilebilir. Çünkü o, büyük şairlerin, 
büyük üstatların peşinden gitmek yerine onları 
büyük yapan, çağların aşındıramadığı, belleklerden silemediği değerleri yakalamaya çalışmıştır. 
İşte bu tavrı, onun şiir anlayışını da açıklar. 


Bu parçadan sözü edilen şair ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Şiir anlayışında, başkalarının peşinden gitmek yoktur. 

B) Şiirlerinde büyük Türk şairlerinin özellikleri de 
görülür. 

C) Bir şairi büyük yapan değerlerin neler olduğu, şiirleri incelenerek öğrenilebilir. 

D) Daha önceki şairleri taklit etmek yerine onların da bulduğu kaynağa ulaşmaya çalışmıştır. 

E) Şiirleri, içinde yazıldığı dönemin tanığı durumundadır. 


Yahya Kemal'in asıl büyük şiirleri, konuşma dilinin inceliklerini yakaladığı, gününün duyarlığını 
yitirmediği ya da onu eski duyarlıkla uzlaştırdığı 
şiirleridir. Kar Musikileri, Erenköyü'nde Bahar, 
Itri gibi... Yahya Kemal'in gelenek sevgisi de, 
geçmiş özlemi de bu şiirler üstünde tartışılabilir. 
“Eski Şiirin Rüzgârıyla”da yazdıkları ise, bugün 
için de, yazıldıkları gün için de ölü, durgun metinlerden, nazirelerden ileri gitmiyor. 


Bu parçada Yahya Kemal'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Devrinin duyarlılığını şiirlerine yansıtmıştır. 


B) Konuşma dilinin güzelliklerini bazı şiirlerine 


yansıtmıştır. 
C) Şiirler, gelenek sevgisini yansıtır. 
D) Geçmişe duyduğu özlem şiirlerinde görülür. 
E) Şiirleri yalnız yazıldıkları devir için değerlidir. 
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Şairler, düş güçlerini kısıyorlar. Sözcüklere çelik 
çomak oynatmayı yeğliyorlar daha çok. Romancılar ise her şeyi, her hayali tıkıştırıyorlar romanlarına. Onun için iyi bir şairin roman yazdığı pek 
görülmüyor. Deneme, tiyatro yazıyorlar; çünkü 
onlarda da var sözcük oyunu. Şairler düş gücünden yoksundur, demiyorum. Ama bir dize 
kurdular mi hemen ona yoğunlaşıyorlar, onu yoluna koymadan diğerine geçmek istemiyorlar. 


Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisine yer verilmemiştir? 


A) Şairler, şiirde hayal güçlerini yeterince kullanmazlar. 

B) Şairler öncelikle sözcük oyunları peşindedir. 

C) İyi bir şair, kolay kolay roman yazmaya yönelmez. 

D) Şair de romancı da konularını gerçek yaşamdan seçer. 

E) Şairler, roman yazmaktansa deneme ve tiyatro yazmayı tercih ederler. 


Şiire ustasız başlamış bir ozanım ben. İlk şiirim 
ölçülü ve uyaklıydı. Ama basıldıktan bir yıl sonra, iki şair arkadaşımla Türk şiirini temelinden 
değiştirmeye giriştik, geleneksel ölçü ve uyak 
biçimlerini, alışılmış benzetme ve istiareleri attık. 
Bir süre mizah yoluyla toplum taşlamaları yazdım, sıradan adamın konuşma dilini kullandım. 
Bu dönemde yayımladığım şiir kitabım eleştirmenlerce “oldukça kapalı” olarak yorumlandı. 


Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Kimi şiirlerinde gülmece öğelerine yer verdiği 
B) Şiirde alışılmış kuralların dışına çıktığı 

C) Halkın anlayabileceği bir dil kullandığı 

D) Şiir hayatına serbest ölçüyle başladığı 

E) Şiirlerinin eleştirmenlerce açık bulunmadığı 


Ml yi ve Geri BR 


byme yeye mann yam nay en a n 
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Okuyucu kitap karşısında pasif kalmamalıdır. 
Yazarın her söylediğine baş sallayan okuyucular pasiftir ve çok az fayda görür. Aktif okuyucu 
yazarın her söylediğini kabul etmez, ondan de-. 
lil ister. Onunla tartışır. Yazarın da bir insan olduğunu, yanılabileceğini aklından çıkarmaz. Bu 
karşılıklı fikir tartışmaları son derece faydalıdır, 
yeni fikirlerin doğmasına neden olur. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) İyi bir okuyucu, yazarın düşüncelerini sınama gereği duyar. 

B) Yapıt karşısında edilgen kalan okuyucu ondan yeterince yararlanamaz. 

C) Aktif okuyucu kitabı düşünerek, yorumlayarak okur. 

D) Yapıtın aktif bir şekilde okunması, yeni düşünce ufuklarının açılmasını sağlar. 

E) Yazarın görüşlerini kabullenen okuyucu, yeni düşünceler edinmiş olur. 


Eleştirmen, okuduğu bir eseri geniş bir topluma 
anlatan ve duyuran kişidir. Bunu yaparken, elbette yetişmesinin, çevresinin, dünya görüşünün etkisindedir. Bu bakımdan eleştiride tarafsızlık, ya 
da objektiflik olamaz. Objektif çalışma, bilimsel 


- çalışmadır. Oysa eleştiri, bir bilimsel çalışma ürü- 


nü değildir. Eleştirmen elbette eleştiride kendi 
görüşüne, duyuşuna en uygun olan eseri tanıtmaya, değerlendirmeye yönelecektir. Çünkü 
eleştirmen, düşüncesindeki özgürlük, beğenisindeki incelik, bilgilerindeki enginlik ve yargılarındaki içtenlikle okuyucularının güvenini kazanır. 


Bu parçada yazar, eleştirmenin hangi özelliğinden söz etmemiştir? 


A) Eleştirilerinde nesnelliği sağlayamayacağından 

B) Okuduklarını çevresindeki kitlelere aktardığından 

C) Öncelikle kendisine yakın bulduğu eseri değerlendirdiğinden 

D) Bilimsel bir eleştiri yaparken olabildiğince 
objektif olması gerektiğinden 

E) Okurlarının güvenini içtenliği, inceliği ve Özgür düşüncesiyle kazanabildiğinden 
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Sanat, aynı yurdun bireylerini birbirlerine yaklaştırmakla kalmaz, etkisini ulusal sınırların 
ötesinde de duyurur. Bir ulus, bütün heyecan ve 
düşüncesiyle sanatında yaşar. Bir ulusun sanatını seven, o ulusu da sever. Sanatın bu etkisini 
gören bazı sanatçılar, uluslararası barışı kurmak 
için “milletler cemiyeti” yerine “sanatçılar cemiyeti” kurmayı düşünmüştür. 


Bu parçadan çıkarılamayacak düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanat, evrensel nitelikler taşır. 

B) Sanat, dünya barışını kurabilir. 

C) Sanat, ulusları birbirine yaklaştırır. 

D) Sanat, evreni açıklayıcı tek araçtır. 

E) Sanat, ulusal birliği sağlamada yardımcı 
olur. 


Cahit Sıtkı Tarancı'nın, “Ziyacığım” hitabıyla başlayan “Ziya'ya Mektuplar" adlı kitabı okurla bir 
hafta önce buluştu. Bu yapıtta Tarancı, mektuplarını “üçüncü kişi”yi hiç düşünmeden kaleme almış. Bazen günlük telaşlarını, bazen aşklarını, bazen şiirlerini paylaşan bir yol arkadaşı olarak... 
Okuyucu, bu kitapta iki şairin şiir taslaklarından şiillerinin gelişim çizgisine, hayranlık duydukları şairlerden sevmediklerine kadar pek çok ayrıntıyı 
bulabiliyor. Ayrıca bu güzelim mektuplardan zevk 
almak için şiir okuru olmaya gerek yok. Tarancı'nın dünyasını, gurbetini, çocukluğunu, aşklarını 
yani insanı içeren her şeyi kapsıyor bu mektuplar. 


Bu parçaya göre “Ziya'ya Mektuplar” adlı yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 


A) Başkaları tarafından okunacak düşüncesiyle 
yazılmadığı 

B) Şiirle birlikte yaşamın diğer alanlarıyla ilgili 
düşünceler de içerdiği 

C) İki şairin şiir macerasının takip edilebildiği 

D) Şiirle ilgisi olmayanlarca da okunabileceği 

E) Tarancı'nın şairlik yönünden çok, insan yönüyle ön plana çıktığı 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST 29 Paragraf 
5. Ben denemelerimi şiir gibi yazarım. Boyuna söz- 7. Peyami Safa'nın yazın hayatını üçe ayırabiliriz: 
cüklerle, tümcelerle boğuşurum, Kimi zaman bir Gazete ve dergilerdeki makaleleri, düşünsel ve bitümceye denememde yer vermek istediğim hal- iimsel çalışmaları, roman ve hikâyeleri. Dönemi- 
de bunun üstesinden gelemem. Denemenin ya- nin önemli gazete ve dergilerinde en çok aranan 
pisi, denemedeki öteki tümcelerin sıralanışı buna ve okunan bir yazardır. Karmaşık bir konuyu, herengel olur. Uzun denemelerimi de parça parça kesin anlayabileceği bir biçimde bir gazete maka- 
yazar, onları sonradan birbirine eklerim. Yalnız, lesine sığdırırdı. Öyle makaleleri vardır ki onlara 
kurguya, o büyük yapıya, geçerken parçaların ne bir sözcük eklemek ne de onlardan bir sözcük 
yerlerini değiştirdiğim ya da onları böldüğüm çıkarmak mümkündür. Zaten bu yüzden bir gaze- 
olur. Kurguyu bitirdikten sonra da denemeyi baş- ieden bir başka gazeteye geçti mi on binlerce 
tan sona tekrar yeniden yazmaya başlarım. okuyucu onu takip ederdi. 
Bu parçadan sözü edilen sanatçıyla ilgili ola- BU P arçada Peyami Safa He ilgili olarak aşağırak aşağıdakilerden hangisi cıkarılamaz? daki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Denemelerinde anlatıma önem verdiği A) Anlaşılması zor olan konuları, açık bir anlatım- 
B) Uzun çalışmalar sonucu yazdığı SA AML 
C) Denemesini oluştururken yazdıklarını değiştir- > v lr sz dna 
mele Kağımadığı mükemmellikte olduğuna 
D) Bazı cümleleri, istemesine rağmen yazısında C) Kendisini izleyen geniş bir okur kitlesinin oldukullanamadığı ii 
E) Denemelerinin konu olarak çeşitlilik gösterdiği A 
E) Makalelerinin roman ve öykülerinden daha 
z çok okunduğuna 
< 
z 
> 
Ş 
3 
6. Yazar, yeni ve geniş bir bakış açısı içinde ele al- 8. Türkiye'de bugüne kadar hep Batı tarzında resim 
dığı insanın dramını, davranışlarını, kültür ve uy- yapılmış olduğundan henüz Türk resmi doğmagarlık sorunlarını, gerçekçi gözlemleri, bilim ada- mıştır, diyebiliriz. Bir sanatın kabul görmesi için ev- 
mı araştırmacılığı ve sanalçı duyarlığıyla işledi. rensel olması gerekir. Türkiye'nin mevcut kültürel 
Olaydan gok düşünceyi birinci plana aldı. Yaşa- ortam ve yapısından hareketle sanatçının evrensel 
dığı dönemin toplumsal yaralarını deşti, ahlak alana uzanması Zor geliyor bana. Türk sanatçılarıbunalımlarını, moral çöküntülerini sergiledi. Psi- nın bu zorluğu aştığını, evrensel öze inebilecek fiko-sosyolojik karşılaştırmalar yaptı. Böylece çok kir gücüne sahip olduğunu söyleyemeyiz. 
yönlü bir yazar olarak tanındı. 
? Böyle diyen birisinden aşağıdakilerden hangi- 
Bu parçada sözü edilen yazarla ile ilgili olarak sini söylemesi beklenemez? 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Türkressamları hep Batılı yöntemle resim yap- 
A) Eserlerinde insana, farklı ve çeşitli yönlerden maktadırlar. i 
yaklaştığına N il , B) Sanatta evrenselliğin ölçüsü kesinlik kazan- 
B) iç dünyasında yoğurduğu kişisel görüşleri ön mamıştır. 
plana çıkardığına i C) Türkiye'nin şu anki koşullarında evrensel re- 
C) Yapıtlarını estetik bir yaklaşımla oluşturdu- sim yapıtları vermek zordur. 
ğuna | D) Türk ressamlarında evrenselliğe ulaşacak dü- 
D) Eserlerinde gerçeklerden yola çıktığına şünce potansiyeli oluşmamıştır. 
E) Olaylara değil düşüncelere önem verdiğine E) Türk sanatçılarının aşmaları gereken zorluklar 
vardır. 
1E 2-D 3-D 4-E 5-E 6-B 7-E 8-B 


i 
: 
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Ben daha çok, insanı tanıyan, olayları değil de insanın insanla, insanın toplumla ilişkilerinin arka 
planını verebilen yazarları seviyorum. Bütün çabam da bu olmuştur. Olaylar, görüntüler ve bunların betimlenmesi ikinci plandadır. Bunlar gerekli ve yerinde verilebilecek öğeler olmalı. Ve bunları vermek de şarttır. Esas olan insanı bir bütün 
olarak anlatmaktır. İşte bunlar ilgilendirir beni. 


Bu parçaya göre bir yazarda aranması gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bilgilerin yerli yerinde verilmesi 

B) İnsanı bütün özellikleriyle ele alması 

GC) Olayların ayrıntılı bir şekilde anlatılması 

D) Betimlemelerin ölçülü yapılması 

E) İnsanın, çevresinden bağımsız ele alınması 


Dostoyevski olayları rahat, sakin bir şekilde anlatmayı hiçbir zaman başaramamıştır. Dostoyevski'nin dünyası tutkudan doğmuştur. Onu 
değerlendirebilmek için de tutkulu olmak gerekir. Hiçbir zaman tatlı bir huzur duygusu ile rahata kavuştuğumuz olmaz Dostoyevski'yi okurken. Trajediye biz de katılırız, olayların akışına, 
kahramanların yaşamına biz de kendimizi kaptı- 


ririz. Dostoyevski, soluğumuzu keserek, başımı- 


zi döndürerek ruhun uçurumlarına doğru inmeye zorlar bizi. Okuma salonlarının müşterilerine, 
amatör okuyuculara yabancıdır onun romanları, 
son derece tutkulu kimseler ona erişebilir. 


Bu parçada, Dostoyevski ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Romanlarının heyecanlı ve sürükleyici... bir 


yapıya sahip olduğuna 

B) Okuyucuyu olaylara ve roman kişilerine 
bağlamayı başardığına 

C) Romanlarının, sıradan okurlar tarafından anlaşılmasının zor olduğuna 

D) Roman kişilerini gerçek hayatta rastlanabilen tipler arasından seçtiğine 

E) Kendi heyecan ve tutkularını okurlarına da 
tattırdığına 
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3. 


Kendi kusurlarını görmeyen insanın, başkalarının kusurlarını sayıp dökmesinin gerçek nedenini hep düşünmüşümdür. İnsan, başkalarının kusurlarını sayarken bir çeşit zevk ile gerinir, kendine ait eksiklikler sayılıp dökülünce de savunmaya geçerek bir yay gibi geriliverir. Sanki o, 
başkalarının eksiklerini görmezse, başkaları 
onun kusurlarını görüverecekmiş gibi gelir ona. 


Bu parçaya göre, insanın, başkalarının kusurlarını araştırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Çevresindeki insanları çekememek 

B) Başkasından üstün yanlarını vurgularnak 
C) Psikolojik olarak rahatlamak 

D) Kendi kusurlarını gizlemek 

E) Kusursuz olmanın yollarını aramak 


Fotomuhabiri olarak imza attığı kamuoyunu 
sarsan fotoğrafları ve çektiği benzersiz yıldız 
portreleriyle dünyaca ünlü fotoğraf sanaiçisi 
Eve Arnold'un fotoğraflarının yer aldığı sergi 
bugün açılıyor. Eve Arnold 1957 yılında Amerika'da bir ajansa kabul edilen ilk Amerikalı 
kadın fotoğraf sanatçısıdır. 50 yıllık fotoğraf kariyerinde ırkçılık, yoksulluk gibi toplumsal konulara, politik gelişmelere objektifiyle tanıklık ettiği 
gibi ünlü simaları da kendi karelerinde ölümsüzleştirmiş. O, fotoğraflarında ünlü kişilerdeki 
sıradanlığı yakalamak konusundaki eşsiz başarısını da gözler önüne seriyor. 


Bu parçada sözü edilen fotoğrafçıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A 


B) Irkçılıkla ve yoksullukla mücadelenin, fotoğrafçılığını yönlendirdiği 


Halkı etkileyen fotoğraflar çektiği 


—> 


C) Ünlü kişilerin portreleriyle dünyada ün ka- 


zandığı 


<> 


D) Fotoğraflarıyla ünlülerin sıradan görüntüleri- 


ni yakaladığı 


> 


Fotoğraflarıyla değişik toplumsal olay ve konulara tanıklık ettiği 


n 
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Ailem, edebiyatı seviyordu. Babam ve ağabeyim bir yazardı. Kendimi bildim bileli hep yazmaya özendim. İlk yazılarımı yazdığımda on sekiz yaşındaydım. O dönemlerde Namık Kemal'in Zavallı Çocuk, Akif Bey adlı oyunları basıldı. Okudum onları. Ben de tiyatro yazarı olmak istiyordum. Üç beş perdelik oyunlar yetmiyordu bana. On perdelik oyunlar yazmaya kalkıştım. Söylemeye gerek yok, hiçbirini bitiremedim. 


Bu parçada yazar kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemistir? 


A) İlk yapıtlarını gençlik döneminde verdiğine 

B) Bitirilmemiş oyunlarının bulunduğuna 

C) Tiyatroya ayrı bir ilgisinin olduğuna 

D) Namık Kemal'in yapıtlarını taklit ettiğine 

E) Edebiyata ilgi duyan bir ailenin çocuğu olduğuna 


— Kimi romanlar artık bana alışılmış ve kalıplaşmış 


gibi geliyor. Sanki birileri belli bir biçim koymuş, 
ardından gelenler de böyle yazılan romanlar daha iyi satar ve daha çok ilgi toplar diye düşünüyor. Bana böyle bir romanı yazmak çok bayağı 
geliyor. Bence romanda yazar, gizemli bir öykü 
bulacak. Roman kişileri biraz bir şeylerin peşinde koşacak, heyecan ve gerilim olacak. Bunlara karakter ve mekân betimlemeleri ile yalın 
bir dili de ekleyin. İşte benim istediğim romanın 
çerçevesi bu. 


Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisine 
değinmemiştir? 


A) Bazı romanları sıradan bulduğuna 

B) Belli bir kalıp içinde yazılan romanları beğenmediğine i 

C) Romanda gizemli bir yönün bulunmasını istediğine 


D) Romanın anlaşılır bir anlatımının olması ge- - 


rektiğine 
E) Romanın temelinde gözlem unsurunun olması gerektiğine 
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Sait Faik yaşadığı dönemin en iyi öykücüsüydü. 
Onun ne bir biçim kaygısı ne de nesnel olma 
gibi bir düşüncesi vardı. Zaman zaman öykülerinde, anlatan kişi ile anlatılan kişiyi seçmek 
zorlaşır. Eserlerindeki bütün kişiler, her şeyi 
içten, kendi içinden anlatır. Gerçekçilik arkasından koştuğu yoktur onun. Az bulunur onun kadar öznelci yazar. Bir doğru vardır onda. Kendi 
doğrusu, kendi içinin doğrusu. 


Bu parçadan Sait Faik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi cıkarılamaz? 


A) İyi bir öykücü olduğu 

B) İçten bir anlatımının olduğu 

C) Öykülerine kendinden bir şeyler kattığı 
D) Gerçekçi olmak için çaba harcamadığı 
E) Öykülerinde yalın bir dil kullandığı 


Ahmet Kutsi Tecer, Karacaoğlan'dan Nasrettin 


, Hoca'ya kadar değişik portrelerin yaşamları, ki- 


şilikleri ve eserleri üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Tekrar tekrar ve titizlikle taradığı eski 


kaynaklardan ilginç belgeleri bizlere sunması- 


nın yanında, çalışmaları; ortaoyununa, köylü 
temsillerine, halk oyunlarına kadar bütün folklorumuzu içine almıştır. Ve zaman gelmiş bu 
hummalı çalışmalar birçok şiirinin çıkış noktasını oluşturmuştur. Yine de şiirlerinde Halk edebiyatımızın şen şakrak, iyimser havasından çok, 
aşırı duyarlıklı ifade ve duygularını görmekteyiz. 


Bu parçada Ahmet Kutsi Tecer'le ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir? 


A) Çeşitli biyografi çalışmalarının olduğuna 

B) Dikkatli bir araştırmacı olduğuna 

C) Şiirlerinde duygusal yönünün ağır bastığına 

D) Halk folklorunun yayılması için çaba gösterdiğine 

E) Folklor üzerindeki çalışmalarının sanatına 
kaynaklık ettiğine 
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İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar 
olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer 
kazanır. Ama her şey bir dosta söylenemez kil 
Onun için insan -hele bu insan bir yazarsa- içinin 
gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masasının 
başına geçip yazmadan edemez. 


Bu parçaya göre “bir yazarı yazı yazmaya iten 
neden” aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kendisini yakından tanımak istemesi 

B) Yeni arkadaşlar edinme arzusu 

GC) Kendi kendini anlama çabası 

D) Okuyucuyla iletişim kurma düşüncesi 

E) Duygu ve düşüncelerini aktarma gereksinimi 


Sanatlı söyleyiş hastalığının en belirgin özelliği, 
sözü anlaşılmaz hale getirmektir. Sözü düpedüz söylemek dururken, daha şatafatlı görünsün, daha çok beğenilsin diye dolambaçlı yollardan söylediniz mi, çok defa anlamsız şeyler 
meydana çıkıyor. Edebiyatı, işte böylesi “edebiyat düşkünü” zavallılar öldürmüştür. 


Bu parçaya göre edebiyatı öldüren şey aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Mecaz anlamlı sözlere ağırlık verilmesi 
B) Anlatımın ağır ve sanatlı olması 


-G) Okuyucuya kendini beğendirme düşüncesi 


D) Soyut konulara sıkça yer verilmesi 
E) İçeriğin göz ardı edilmesi 


Sanatçı elbette devrini, devrinin özelliklerini yansıtmalı. Bazı sanatçıların bu konudaki başarısı tartışılmaz. Fakat günümüzü yansıtırken, dünü unutma- 


mak çok önemlidir. Sanatçı, düne ve bugüne ait de-. . 


ğerlerin birleştiği bir ayna olduğunu unutmamalı. 


Bu parçaya göre sanatçı için aşağıdakilerden 
hangisi önemlidir? 


A) Geçmişle günümüz arasında köprü kurmak 

B) Tarihi olayları devrin şartları içinde yansıtmak 

GC) Devrinin bütün özelliklerini yansıtmak 

D) Eserlerinde geleceğin değer yargılarını yakalamak 

E) Eski kültürden çok, çağdaş kültüre eğilmek 
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Dede Korkut hikâyelerinin yayılış alanı Azerbaycan'dan ta Rumeli'ye kadar uzanmaktadır. O 
dönemin beyliklerinin adları; bölge adları, oyunlarla, savaşlarla, yiyeceklerle, giyeceklerle ilgili 
adlar eserde yoğun biçimde yer almıştır. Bu 
sözcüklerin çoğu Türkistan'dan Batı Anadolu'ya 
kadar pek çok bölgede hâlâ kullanılmaktadır. 
Bu yönüyle eser tarihsel sözlük hazırlamak isteyenlerin yararlanabileceği en önemli kaynak durumundadır. Gerçekte hikâyelerin tümünün 
başlangıcının şiir olduğu bilinmektedir. Ancak 
ağızdan ağıza aktarılırken bazı parçaları düzyazıya çevrilmiş ve eser yarı şiir yarı düzyazı olarak 
günümüze ulaşmıştır. 


Bu parçadan Dede Korkut hikâyeleriyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Sosyal yaşamı ortaya koyan ipuçlarını yansıttığı 

B) Oldukça geniş bir alana yayıldığı 

C) Çok farklı alanlarla ilgili kavramlara yer verildiği 

D) Biçim bakımından zamanla değişikliğe uğradığı 

E) Yalın ve akıcı bir anlatımının olduğu 


Yazarın, 1919'da çıkardığı Kaplan dergisinin 
başyazısındaki görüşleri, günümüz toplumunu 
tehdit eden nice soruna ışık tutmasıyla da hâlâ 
güncel bir değer taşıyor. Bu, şunu da gösteriyor: Bugünün moda söylemlerinden biriyle konuşursak, bir sanatçı için “çağının tanığı olmak” 
da yetmiyor. Ayrıca anlatılanlar, her çağda geçerliliğini korumalı. 


Bu parçada sözü edilen yazarın vurgulanan 
yönü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Gününün akımlarının etkisinde kalması 

B) Herkesin kullandığı sözcükleri kullanmaması 

GC) Anlattıklarının yıllar sonra güncelliğini koruması 

D) Toplum sorunlarına çözüm getirmesi 

E) Toplumda olup biten her şeyi yapıtlarında işlemesi 
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Yazarın bu romanına umutlarımı bağlamıştım, iyi 
şeyler bulacağıma inanıyordum. Sonuç düş kırıklığı oldu benim için. Yazar tanıklığa, belgelemeye 
aklını fazla takmasaydı, bilgileri özetlernekten 
başka bir işe yaramayan gereksiz kişilere yer vermeseydi; kahramanın kişisel dramını romanın temel sorunu olarak işleseydi belki de anlatmak istediği dönemi daha iyi anlatırdı. Kahraman demek, bir bakıma o dönem demek değil midir? 


Bu parçada sözü edilen romanla ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisinden yakınılmamıstır? 


A) Belgelere fazla yer verilmesinden 

B) Kahramanların gerçek yaşamdan seçilmemesinden 

C) Yazıldığı dönemi tam olarak yansıtamamasından 

D) Gereksiz kahramanlara yer verilmesinden 

E) Roman kahramanının hayatının esas alınmamasından 


Edebiyat konusunda görüş açımızı, kişisel 
inançlarımızı bir yana bırakıp yazınsal yapıtları 
topluma yapacakları hizmet açısından değerlendirmeye çalışmalıyız. Eğer, biz okuyucular, 
yapıtları sırf bizi eğlendirdikleri için seçiyorsak 
yanılıyoruz demektir. Yazar, o yapıtı yazmaktaki 
amacı ne olursa olsun, uygulamada böyle bir 
ayrım yapmaz. O, bizi bütün benliğimizle etkilemeye çalışır. Biz de istesek de istemesek de 
onun etkisi altında kalırız. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi cıkarılamaz? 


A) Her yazarda okuyucuyu etkileme düşüncesi 
vardır. 

B) Her okuyucu elinde olmadan, okuduğu yapitın etkisinde kalır. 

C) Bir yapıt, kendi değer yargılarımızın etkisinde kalmadan okunmalıdır. 


D) Her sanat yapıtında okuyucuya hoşça vakit 


geçirme amacı vardır. 
E) Yazınsal yapıtlar, topluma faydaları açısından ele alınmalıdır. 
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Montaigne'in çeşitli konularla ilgili düşünceleri 
gözden geçirilirse bu düşünceleri; hiçbir plana 
uymadan, hiçbir şeyi ispata kalkışmadan, sırf 
düşünmekten zevk aldığı, bu zevki de bize tatirmak istediği için yazdığı anlaşılır. Denemeler'in konusu yaşamın tümüdür, yaşam deneyimleridir. Bu deneyimler, insan ruhu üzerine 
eğilen, gördüğünü, gördüğü acı da olsa, tatlı bir 
dille, soyut sözlere düşmeden, delilsiz ispatsız 
anlatan, görgülü bir adamın yaşamından derlenmiştir. Montaigne kitabının başında; “Okuyucu, kitabımın konusu benim!” demiyor mu? 


Bu parçada, Montaigne ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemistir? 


A) Yapıtında deneyimlerini aktardığına 

B) Deneme türünün kurucusu olduğuna 

C) Gördüklerini somut ifadelerle anlattığına 

D) Yapıtının konusunun tüm yaşamını içerdiğine 

E) Yapıtlarını belli bir kurala bağlı kalmadan ve 
kanıtlama gereği duymadan yazdığına 


Şair, geleceği bugüne çeker. Bizden birkaç yüz- . 


yıl önde yürür. Düşüncemizin geleceğin yüzüne 
işlenmesini istiyorsak-ki bundan başka kaygı, 
kaygı olmaya değmez ve bunun için olursa bir 
anlamı var demektir-onu, bugünden, şiirin ve 
edebiyatın, sanatın, kültürün malı yapalım. Zira 
bugün şiire ve edebiyata giren, yarın hayata girecektir. 


Bu parçada yer almayan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Şair, toplumun önünde yürüyen kişidir. 

B) Sanatçı, geleceği günümüze yansıtır. 

C) Düşünceler sanata ve edebiyata yansımalıdır. 

D) Edebiyata giren düşünceler, gelecekte hayata girer. 

E) Şairlerin düşünceleri gerçeklerle bağdaşmayabilir. 
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1. 


Sözcük Türleri 


Kırmızı gülden rengini almışsın 
Güzellikte kemalini bulmuşsun 
Salına salına suya gelmişsin 
Güzel, senin ziyaretin pınar mı? 


Bu dörtlükte geçen altı çizili sözcüklerin türü 
sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 


A) Ad-ad-eylem-adıl 

B) Önad - ad - eylem - önad 
C) Önad - önad - eylem - ad 
D) Ad - önad - eylem - adil 
E) Önad - ad - eylem - adıl 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme 
ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? 


A) Sonunda, güçlükle iyi kötü bir ev alabildi. 

B) Dağ yolunda düşe kalka ilerliyorduk. 

GC) Küçük çocuk, ağlaya ağlaya annesine koştu. 

D) Arkadaşlarıyla bağıra çağıra konuşuyordu. 

E) Güneş, usul usul tepelerin ardından yükseliyor. 


Aşağıdaki dizelerde geçen ikilemelerden 


hangisi görevce ötekilerden farklıdır? 


A) Duman duman görünüyor Ağrı Dağı'nın başı 

B) Kuşlar geliyor uzaktan kanat çırpa çırpa 

C) Yükselen bu ses etrafı perde perde sarıyor 

D) Yavaş yavaş kanatlarını açıyordu martılar 

E) Gök yine gülümsüyor bize yeşil yeşil dallar 
arasından i 


Önce dişlerimiz döküldü, sonra saçlarımız 
Arkasından da birer birer arkadaşlarımız 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ad (isim) 


B) Eylem (fiil) C) Bağlaç 


D) Önad (sıfat) (o E) Belirteç (zari) 
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Aşağıdaki altı çizili bölümlerden hangisi görev yönüyle ötekilerden farklıdır? 


) Eski resimlerime hüzünle bakıyorum. 
) Güzelim günlerin değerini bilemedik. 
) Köyümü, arkadaşlarımı iyice özledim. 
) Gündüzleri sokak sokak dolaşıyorum. 


E) Çocuklar, yeşil çimenlere boylu boyunca 
uzanmışlar. 


UP 


Uv O 


1. Ölüm ansızın fırlayan kara bir yüzdür 
II. Keskin bir yorgunluktur yeniden başlayan 
lil. Yoksulu epeyce üşütür yaz ortasında 
IV. Toprak sardıkça çözülür tenin 
V. Kaybeder sıcaklığını bütün bedenin 


Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisinde belirteç yoktur? 


A)I Bi. OO) DM. EV. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “böyle” sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? 


A) Ömrünün geri kalanını böyle el açarak geçirmek ona çok ağır geliyordu. 

B) Bu zamana kadar böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştı. 

C) Oğuzhan böyle durumlarda ne yapması gerektiğini bilmiyordu. 

D) İhtiyar, böyle zamanlarda bahçeye çıkar, biraz hava alırdı. 

E) Böyle hareketlerle etrafındakilerin dikkatini 
çekmeye çalışıyordu. 


mı, soru adılıyla (zamir) sağlanmıştır? 


A) Dünkü pikniğe niçin gelmemiş? 

B) Arkadaşın hangi mahallede oturuyor? 

C) Az önce bana ne dediğini duydun mu? 

D) Bu adamın nereden geldiğini biliyor musunuz? 

E) Toplantının iptal edildiğini kimden öğrenmiş? 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? 


A) Bu sıralar işler çok iyi gidiyor. 

B) Kısa sürede iyi arkadaşlıklar kurduk. 
GC) İyi şiir her dönemde okur bulur. 

D) Bugün size iyi haberlerim var. 

E) İyi bir yazar, üsluba önem vermelidir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ilgeç 
hem bağlaç kullanılmıştır? 


A) Eserde Türk romanlarından başka diğer 
ulusların romanları üzerinde de durulmuş. 

B) Günümüz romancılarının doğa tutkusu bazen aşırılığa varıyordu. 

GC) Roman okuyucusu, en az bir romancı kadar 
kafa yormak zorundadır. 

D) Tanpınar'la Peyami Safa'nın romanları arasında üslup yakınlığı vardır. 

E) Sözcük seçimindeki titizlikten, kalıcılığı 
yakalamak için uğraştığı belli oluyordu. 


Aşağıdakilerin hangisinde “için” edatı “amaç” 
bildirmektedir? 


A) Geç kalktığı için otobüse yetişemedi. 

B) Ders çalışmadığı için sınavı kazanamadı. 

GC) Yağmur yağdığı için yollar çamur deryasına 
dönmüştü. 

D) Gürültü yaptığı için çevresindekiler rahatsız 
olmuş. 

E) Babasına hediye almak için çarşıya gitmiş. 


İSMİ yYaYınLARI 
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12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “de” bağla- 


Sözcük Türleri 


cı “neden-sonuç” ilişkisi kurmuştur? 


A) Kitap da kitap olsa, kaybolduğuna hiç üzülmedim. 

B) Geçen yıl çok çalıştı da sınavı kazandı. 

C) Yeni kitabınız basılsın da okuyalım. 

D) Ahmet Mithat çok yazan biriydi; yazdı da 
yazdı. 

E) Sen de bu sınava girecek misin? 


. Aşağıdakilerin hangisinde “ne... ne” bağlacı 


cümleleri birbirine bağlamıştır? 


A) Yeni gelen öğrencinin ne kitabı vardı ne defteri. 

B) Testin son sorusunu ne Veysel çözebildi ne 
Vural. 

G) Ne biz onlara gittik, ne onlar bizi aradı. 

D) Evden çıkarken ne paltosunu aldı ne şemsiyesini. 

E) Bilmediği konularda ne öğretmenine danışıyor ne arkadaşına. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen 


“boş” sözcüğü “Haftaya pazartesiye kadar bütün uçaklar dolu.” cümlesindeki “bütün” sözü 
ile aynı görevde kullanılmıştır? 


A) İki asker, boş kalan kompartımana rahatça 
yerleştiler. | 

B) Karamsar olmamak için ne kadar çırpınsak 
boş. 

C) Boş oturmak, aylak insanı çabuk çökertir. 

D) Bu sabah boşum, sizinle balığa gelebilirim. 

E) Yaşlı başlı insanlarız, birbirimizi boş tesellilerle aldatmayalım, dedi. 


yp yy 
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> 
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Sözcük Türleri 


Gözleri yaş dolu yorgun bulutlar 
I 
Gökte gezip gezip iner dağlara 
1! Ni 

Bazı birbiriyle sarmaşıp ağlar 
IV 

Bir gariplik tavrı siner dağlara 

V 


Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
hangileri görevce özdeştir? 
B) Il. ve lil. 


A) Ii. veli. C) Ili. ve MV. 


D) Il. ve V. E)i.veV. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geri” SÖZcüğü “Seni yukarıda bekliyoruz, hemen gel.” 
cümlesindeki altı çizili sözcükle aynı görevde kullanılmamıştır? 


A) Müdür bey biraz sonra geri gelecekmiş. 

B) Bu hikâyenin gerisini biraz sonra size anlatırım. 

C) Çocuk annesi söyleyinceye kadar geride 

bekledi. 

Şöyle bir geriye dönersek yaptığımız hataları görebiliriz. 

Oturduğu yerden geriyi iyi göremiyordu. 


D 


> 


E 


—— 


. Bu elbiseyi karşı sokaktaki mağazadan aldım. 
il. Sizi, yolun karşısında iki saat kadar bekledi, 
sonra gitti. 
Il. Sanırım onlar karşı dairede oturuyorlar. 
IM. Arabasını denize karşı park edip güneşin 
batışını seyretti. 


Yukarıda numaralanmış cümlelerde geçen 
“karşı” sözcüklerinden hangileri görevce ÖZdeştir? 

A) Ii. veli. 


B)i. ve Ili. C) ii. ve İli. 


D) Il. ve İV. E) ili. ve İV. 
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Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi belirtme sıfatı değildir? 


A) Köye giderken eski bir köprüden geçtik. 
B) Bu kitabı beğenmediğini bize söyledi. 
C) Hikâyelerin çoğu çocuklar içindi. 

D) O, bütün arkadaşlarıyla iyi geçinir. 

E) Saksıdaki çiçekleri her gün suluyordu. 


mı zamirle (adılla) sağlanmıştır? 


A) Bu sınava neden gelmediniz? 

B) Bu kadar parayı nasıl buldunuz? 

G) Siz bütün soruları ona sordunuz mu? 
D) Bu çocuğa nasil bir elbise alacaksınız? 
E) Bugün ona çarşıdan ne aldınız? 


mı sıfatla sağlanmıştır? 


A) Dün gelen dosyaları hangi dolaba koydun? 
B) Bugün onunla saat kaçia buluşacaksın? 

GC) Kaç yıldır görüşmediğimizi biliyor musun? 
D) Odanı hâlâ niye toplamadın? 

E) Erken gelen konukları nereye alalım? 


Zamanla nasıl değişiyor insan 
l 

Hangi resmime baksam ben değilim 
1 lil 

Nerde o günler, o şevk, o heyecan 
IV 

Bu güler yüzlü adam ben değilim 

V 


Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
hangileri görevce özdeştir? 


o) 1. ve İli. 


A) 1. veli. B) li. ve İli. 


D) Ii. ve İV. E) li. ve V. 


TEST - 2 


8. Aşağıdaki dizelerde geçen ikilemelerden 
hangisi ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? 


A) Yalnız benim için bak yeşil yeşil 

B) Karıştır çayı, köpük köpük, duman duman 
erisin 

C) Sessiz sessiz üstümüzde toplandı bulutlar 

D) Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar 

E) Diziyorum her günü tek tek takvimime 


9. “Kim bilir nasıl sordun ki sana cevap vermedi!” 


Aşağıdakilerin hangisinde “nasıl” sözcüğü, 
bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? 


A) Sen nasıl adamsın ki, hiç sevilmiyorsun! 

B) Bir türlü bitiremedin, o nasıl kitapmış öyle! 
C) Nasıl insan bunlar, bir türlü laf anlamıyorlar. 
D) İşler nasıl gidiyor, söyle bakalım? 

E) Nasıl bir ev olursa olsun, beni ilgilendirmez. 


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci kullanılmamıştır? 

A) Soğuk, sabaha doğru iyice artmıştı. 

B) Az sonra bizimle beraber herkes aşağı indi. 

C) Yarım saat içinde gezi için dışarı çıkacaklar. 

D) Bahçedeki öğrenciler yağmurun başlamasıyla içeri girdiler. 

E) Sokakta oynayan çocuğunu üşümemesi 
için yukarı çağırdı. 


11. “Başka” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ilgeç” görevinde kullanılmıştır? 


A) Kendi derdin için başkalarını üzmemelisin. 

B) Görmeyeli başkalaşmış, onu zor tanıdım. 

C) Aldığın kitabı beğenmediysen başkasını 
vereyim. 


D) Galiba ondan başka bu işi yapabilecek birisi - 


yok. 
E) İnsanların beğenileri başka başkadır. 
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12. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat değildir? 


A) Şehrin loş ışıkları birden söndü 

B) Gemiler süzülür mavi sularımızda 

C) Güneşin battığı yer bir kan gölüne benziyordu 

D) Yılın her günü bir özlemdir benim için 

E) Bembeyaz örtüsüyle bir geline benziyor Palandöken 


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili 
sözcük, bir adın yerini tutmuştur? 


A) Şöyle bir kitap yazmak için birikim gerekir 
mi? 

B) Böyle bir beklentim gerçekten yoktu. 

C) Bunları size kim getirdi? 

D) Öyle sorular sordu ki kafamız karıştı. 

E) Bir güzel sözdür senden beklediğim. 


14. O günleri çok arayacaksın. Kimi dostların göç 
! 
müş olacak ölümlü dünyadan. Şu sözler teselli 
li IV 
etmeli seni: “Ben gideceğim, eserlerim kalacak.” 


İşte bu bana yeter. 
V 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden 
hangisi sözcük türü yönüyle ötekilerden 
farklıdır? 


AI. B) Il. CI. D) IV. E) V. 


15. “Aldığı kitapları özenle kapladı.” cümlesindeki 
“özenle” sözcüğü, görevi yönünden aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükle 
özdeştir? 


A) Her iki yazar da farklı konuları işlemiş. 

B) Serin yaz akşamlarında sahilde yürürdük. 

C) Masanın başında derin düşüncelere dalmıştı. 
D) İlk görüşmemizde bize çok soğuk davrandı. 
E) Daracık kaldırımlarda güçlükle ilerliyorduk. 
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Sözcük Türleri 
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Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir görevdedir? 


A) Pamuk tarlaları arasından geçiyor tren. 

B) Her saniye önündeyiz sonsuz bir ufkun. 

C) O sıcağın altında gün batana kadar çalıştık. 
D) Deniz, insana sonsuzluk hissi veriyordu. 

E) Ruhumuzda hep garip bir hüzün vardı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ak” sözcüğü türü bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Ak kuğular sökün etti yurdundan. 

B) Teknemiz geride ak köpüklü dalgalar 
bırakıyordu. 

C) Şaşmayasın ak görünce saçlarında. 

D) Toplanıverdi ak bulutlar istemeye istemeye. 

E) O zaman ak alınla çıkacaksın karşıma. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, virgül (,) 
kaldırılırsa altı çizili sözcüğün türü değişmez? 


A) Küçük, bahçenin bir köşesinde oynuyordu. 
B) Yaslı, bir bayandan yardım istedi. 
GC) Kapıdaki, seyircileri içeriye sırayla alıyordu. 


-D) Dostluk, böyle günlerde belli olur. 


E) Hasta, çocuğundan gözlerini ayırmıyordu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk 
adı kullanılmıştır? 


A) Evlerde, kış mevsimi için hazırlıklar tamam-. 


landı. 

B) Öğrenciler, ders zilini duyunca sınıflara koştular. 

C) Bu bildiriyi bütün üyelerin imzalaması gerekiyormuş. 

D) Bu bölgedeki fakirlere para yardımı yapılacakmış. 

E) Yetkililer, komisyonun çalışmalarından oldukça memnundu. 
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TEST - 3 


5. 


Sözcük Türleri 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz 
adıl kullanılmıştır? 


A) Bütün mahalleyi sokak sokak gezdik. 

B) Öğrencilerden biri sınıfın camını kırmıştı. 

C) Karşı daireye ev sahibi kendisi taşınacakmış. 

D) Bu şartlarda bizim daha çok çalışmamız 
gerekiyor. 

E) Hangisinin sözüne inanacağımı bilemiyorum. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birkaç” 
sözcüğü ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? 


A) Okuldan ancak birkaç öğrenci mezun olabildi. 

B) Ağaçların çoğunu kesmişler, bahçede birkaç ağaç kalmış. 

G) Çarşıda gördüğüm kitaplardan birkaçını aldım. 

D) Birkaç gün daha çalışsam iyi olacak. 

E) Sınıfa birkaç yeni sıra daha konmalı. 


mı adılla sağlanmıştır? 


A) Bufilmi ilk kez mi seyrediyorsunuz? 
B) Bu yaz hangi kitapları okuyacaksın? 
C) Burada günleriniz nasıl geçiyor? 

D) Bize ne zaman geleceksiniz? 

E) Yarın piknik için nereye gideceksiniz? 


“Sabah” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç olarak kullanılmamıştır? 


A) Sabah, bu köyde farklı bir güzelliğe sahiptir. 
B) Vakit geç oldu, bu işleri sabah bitiririz. 

C) Onlar, köye ancak sabaha varabilirler. 

D) Sabah yola çıkmaya karar vermiştik. 

E) Sabah beni alacak ve işe birlikte gidecektik. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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10. 


11. 


TEST -3 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi durum yönünden belirten bir sözcük vardır? 


A) Gökyüzünün bütün renklerini seviyorum. 

B) Denizlerin çağrısına kapılanları şimdi anlıyorum. 

C) Dağların heybetli duruşunu sevinçle seyrettik. 

D) Bu ormanların koynunda bin bir canlı yaşamaktadır. 

E) Göçmen kuşların hasretini insanlarla paylaştım. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfatların 
anlamında “küçültme” yoktur? 


A) Bu park, orta yaşlı insanlar için güzel bir dinlenme yeriydi. 

B) Yediğimiz meyvenin ekşimtırak bir tadı 
vardı. 

C) Şu soğuk günlerde incecik elbiseyle dolaşıyordu. 

D) Kapıdaki görevlinin uzunca bir boyu vardı. 

E) Ona bu mavimsi elbise daha çok yakışmıştı. 


Bu hazin yolcuların en büyüğü 

Bir zaman baktı o viran kuyuya 

Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü 
Parmağından çıkarıp attı suya 


Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


A) Belirteç - belirteç - önad - eylem 
B) Belirteç - önad - belirteç - belirteç 
GC) Önad - adıl - adıl - eylem 

D) Önad - adıl - belirteç - belirteç 

E) Belirteç - önad - belirteç - eylem 


İİ vYayınLaRı 


İsi 


12. Anadolu, buram buram burnumda tütüyor. 


13. 


14. 


Bu cümledeki ikilemeyle görevce özdeş bir 
ikileme aşağıdakilerden hangisinde kullanılmamıştır? 


A) İki yanı böğürtlenle örtülü yolda ağır ağır yürüyordum. 

B) Konuşa konuşa gölün kıyısına gelmiştik. 

C) Buğdaylar çuval çuval kilere taşındı. 


D) Yine acı acı gülmüş ve sessizce çekip gitmiş. . 


E) Bu ilçe yeşil yeşil ovalarıyla herkesin ilgisini 
çekiyor. 


“Yorgun” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır? 


A) Yorgun gözlerle süzdü beni. 

B) İşçiler, çok yorgun görünüyordu. 

C) Yorguna tepeler dağ görünür, diyordu. 

D) Çok yorgun olduğundan yatar yatmaz uyumuş. 


E) Yaşı ilerlediğinden çabuk yorulmuş, yorgun 


düşmüştü. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci kullanılmıştır? 


A) Bu yükseklikten aşağıya bakmak beni korkutuyordu. 

B) Rüzgârın etkisiyle yapraklar öteye beriye 
savruluyordu. 


C) Kapı açık kalınca içeri bir kedi girmişti. 

D) Yüz verince daha çok yaramazlık yapıyordu. 

E) Seni biraz ileride, otobüs durağında, bekleyeceğim. 


Sözcük Türleri 
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TEST - 4 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacıyla aynı anlama gelen bir sözcük kullanılmıştır? 


A) Onun bu kadar erken geleceğini ben dahi 
tahmin etmemiştim. 

B) Yine vaktinde gelmedi oysa bize daha dün 
söz vermişti. 

C) Onunla konuşmadığını hatta onu tanımadığını söyledi. 

D) Ailesinden izin alabilirse belki geziye katılır. 

E) Cana yakın tavırlarıyla herkes tarafından 
sevildi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük, türü bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Böyle ortamlarda bulunmayı hiç istemezdim. 

B) Sen öyle istiyorsan yapacak bir şeyimiz yok. 

C) Üstteki komşumuz taşınalı bir ay olmuştu. 

D) Ben de şöyle bir ev almak istiyorum. 


-E) Oelindeki imkânları en iyi biçimde değerlen- 


dirir. 


Uygarlığın en eski devirlerinden günümüze ka- 


dar oluşturulan yapıtlardan birçoğu sanat için N 


meydana getirilmemiştir. --- 
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
B) Bağlaç 


A) İlgeç GC) Belirteç 


D) Adıl E) Eylem 


İYİ YAYINLARI 


EE 


111 


4. 


Sözcük Türleri 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adlaşmış sıfat vardır? 


A) Bu maçta, takımdaki sakat ve cezalılar yer 
alamayacak. 

B) Okulumuzun öğrencileri ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil ettiler. 

C) Öğretmenimiz, okulun kapanış töreninde 

duygu yüklü bir konuşma yaptı. 

Kahveci, biraz sonra döneceğini söylemişti 

bize. 

Onlarla aramızda çok sıkı dostluklar kurulmuştu. 


D 


> 


m 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pekiştirilmiş sözcük ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? 


A) Köy evlerinin bacalarından simsiyah dumanlar yükseliyor. 

B) Çocuklar yemyeşil çimenler üstünde gün 
boyu eğlendiler. 

C) Bu tapınak ıpissız bir vadinin ortasında kurulmuş.: 

D) Zavallı kadın bu evde yıllarca yapayalnız 
yaşamış. 

E) Dümdüz ovanın ortasında birkaç ağaç belirdi uzakta. 


Tozlu dumanlı sokaklarında Ankara'nın 
Her sabah kendimi yitiriyorum 
Sokaklar tutukluyor beni 

Bir sonsuz boşluğa iniyorum 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Niteleme sıfatı B) Belgisiz sıfat 
C) Kişi adılı D) Dönüşlülük adılı 


E) İlgeç 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


7. 


TEST - 4 


Sözcük Türleri 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı belirteçle sağlanmıştır? 


A) Bu evi nasıl bulduğunu size söyledi mi? 

B) Bu insanlar erkenden nereye gidiyor? 

C) Onun bu konuda neden sustuğunu biliyor 
musun? 

D) Karşıma geçip de ne gülüp duruyorsun? 

E) Bu konuyla ilgili olarak sana ne dedi? 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ilgeç 
hem bağlaç kullanılmıştır? 


A) Onun kadar dağınık birisiyle karşılaştığımı 
hiç hatırlamıyorum. 

B) Kardeşimle ben gece yarısı büyük bir gürültüyle uyandık. 

C) Zavallı kadının komşusundan başka dertleşeceği kimsesi yoktu. 

D) Buraları daha önce defalarca gezmiş gibi 
konuşuyordu. 


E) Toplantıya katılmamamın sebebini yalnız 
sana söyleyebilirim. 


mı, soru sıfatıyla sağlanmıştır? 


A) Bu kitabı hangi kitapçıdan aldın? 

B) Toplantıya kaç kişinin katılacağı belirtilmiş 
mi? i 

C) Ders kitaplarının ne gün geleceğini söyledi 
mi? 

D) Neden sen de bizimle gelmiyorsun? 

E) Ahmetlerin kaçıncı caddede oturduğunu 
biliyor musun? 


İNİ YAYINLARI 


10. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç 
yoktur? 


A) Başından geçen olayları kısaca anlattı. 

B) Bu konuyu sizinle sonra görüşürüz. 

C) Bugünlere gelmeleri için çok çalıştığını söylüyor. 

D) Birkaç arkadaşıyla dışarı çıktı. 

E) Yarınların bizler için neler getireceğini bilmiyoruz. 


. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki ikileme gö- 


revi bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Bingöl Dağı çiğdem çiğdem yeşerir 
Belki olur abıhayat içtiği 


B) Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar 
Unutuşun o tunç kapısını zorlar 


C) Boğuşa boğuşa gün aydınlığınca eriyorduk 
Azalmıştık hepten 


D) Yavaş yavaş sallanıyor 
Yapraklar ağaçlarda 


E) Mavi mavi çiçekler açsın bahçemde 
Solmasın yıl boyu, yıllar boyu 


» Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapalı” söz- 


cüğü, görevi yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Sanatçının diğer yapıtlarında görülen kapalı 
anlatım bu romanında da kendini gösteriyor. , 

B) Odadan çıkarken kapıyı kapalı bırakıyor. 

C) Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu 
kimse bilmiyor. 

D) Kapalı havalarda yola çıkmak onun âdeti 
değildi. 

E) Yönetim kurulu, dünkü basına kapalı oturumda bir dizi karar almış. 
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Zamanla nasıl değişiyor insan 
| 
Hangi resmime baksam ben değilim 
Il 

Nerede o günler, o şevk, o heyecan 
11 IV 

Bu güler yüzlü adam ben değilim 

V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I. B) İL. O) ili. D) IV. E) V. 


1. Uslu çocukları çok severim ben. 
Il. Yaramazlık yapma, uslu otur. 
Il. İlkokuldayken gerçekten uslu bir öğrenciydi. 


Yukarıda numaralanmış cümlelerde geçen 
“uslu” sözcüklerinin türleri aşağıdakilerden 
hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Sıfat-belirteç-sıtat (o B) Sıfat-belirteç-ad 


C) Ad-belirteç-sıfat D) Belirteç-belirteç-sıfat 


E) Sıfat-belirteç-belirteç 


Kat kat bulutları başımla deldim 
Çıktım çıktım en dik yerine geldim 
Lil 
Birdenbire bir kuş gibi yükseldim 

1 IV 
Başımı kaldırıp göğe bakarken 
V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangileri görevce özdeştir? 
A) Ii. veli. 


B)l.velli. C) 1. veV. 


D)li. veli. E) İL ve iV. 
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Sözcük Türleri 


Hıçkırıklarla hep ağlayan gölgeler 
I 


Sessiz hasretini çekiyor, seherin 
Il 
O an, zaman durur; mekân silinir 
nl 

Yeni başlamış yolculuk 

IV 

Benden uzak olanı 

Bana getirir birden 

V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangisi, türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


AYI. Bİ. OO). DM. EV. 


Aşağıdaki dizelerde geçen ikilemelerden hangisi, görevi yönünden ötekilerden farklıdır? 


A) Som gümüşten sular üstünde giderken ileri 
Ta uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri 


B) Lavanta kokuları gelir uzak mahallelerden 
Yel estikçe sıra sira kavaklar sallanır 


C) Bile bile açılmıştık denize 
Fırtınalar atlatmıştık sayısız 


D) Yol alıyorduk dura dura 
Sonsuz bir mavilikte 


E) Güneşi yudum yudum içtiğim şu lahzada 
Ruhumuz yıkanıyor yanan sonsuz semada 


Çoğu sonbahar gecelerinde 
Sızarken camlardan ince bir yağmur 
Düşünürüz, her şey yerli yerinde 
Ama, gözlerimiz niçin dolu olur 


Bu dizelerde, aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Adıl 


B) Önad C) Belirteç 


D) Eylem E) İlgeç 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Doğum 
gününe okul arkadaşlarından başka kimseyi davet etmemişti.” cümlesindeki altı çizili sözcükle görevce özdeş bir sözcük kullanılmıştır? 


A) Kütüphanedeki çalışmasını bitirir bitirmez 
arkadaşına uğrayacağını söyledi. 


B) Başarılı her öğrencinin idarece ödüllendirileceği bildirildi. 

C) Öğretmenler kurulu, bu konuyu görüşmek 
üzere daha önce de toplanmıştı. 


D) Konferans salonunda öğrencilere konuşma 
yapıldı. 


E) Cumhuriyet Bayramı konulu bir şiir yarışması düzenlendi. 


Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı, adılla 
sağlanmıştır? 


A) Yine hangi ağaçtan döküldü bu yapraklar? 

B) Kuruduğunu bildiğim halde ne diye ararım 
ırmağı? 

C) Bülbül hiç yorulur mu sevda türkülerinden? 

D) Bu kaçıncı bahçeydi, perişan gördüğüm? 

E) Sonbahar, gelir gelmez ne ister bu yapraklardan? 


Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı, sıfatla sağlanmıştır? 


A) Kavuşmak yine mi başka bir bahara kaldı? 

B) Neden sizi duygulandırdı bu küçücük olay? 

C) Onun, burada kaç gün kalacağını biliyor 
musun? 

D) Ne diye insanlarımız tarihi eserlerimize sahip 
çıkmıyor? 

E) Sabahın erken saatinde bu kamyonlar hangi şehre gidiyor? 


( TEEN Yavıntarı 


114 


TEST -5 


10. 


11. 


12. 


Sözcük Türleri 


“Bu sıkıntılı gününde hayranları onu yalnız birakmadı.” Bu cümledeki “hayran” sözcüğü sIfat olduğu halde ad olarak kullanılmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir sözcük 
vardır? 


A) Simitçiyi görünce çocuk, simit isterim, diye 
tutturdu. 

B) Annesi, yaramazı komşusuna bırakıp alışverişe çıktı. 

GC) Tanınmış dilciler bir araya gelerek dilimizin 
günümüzdeki sorunlarını tartışacak. 

D) Yazın gelmesiyle birlikte sıcaklık günden güne artıyordu. 

E) Erken gelen misafirleri, bir uşak kapıda karşılıyordu. 


Aşağıdakilerin hangisinde bir adlaşmış sıfat 
vardır? 


A) Evin bahçesinde koyu yeşil yapraklı bir sarmaşık vardı. 

B) Balkonun korkuluğuna dayanmış, komşusuyla konuşuyordu. 


C) Sofranın başında herkes ailenin en büyü- 


ğünü bekliyordu. 

D) Her zaman olduğu gibi bizi kısa boylu, güler 
yüzlü bekçi karşıladı. 

E) Geniş yalı bahçelerinde çocuk sesleri hiç 
eksik olmazdı. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, ötekilerden farklı görevdedir? 


A) Bizden soğuk bir içecek istedi. 
B) Dolabında temiz giyecek kalmamış. 
C) Kavga, alacak davası yüzünden çıkmış. 


D) Yarışma gelecek haftaya ertelendi. 
E) Bir an önce yakacak bulamazsak donarız. 


Ni) 
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TEST - 6 


Sözcük Türleri 


1. “Borç yiğidin kamçısıdır.” atasözündeki “yiğit” 
sözcüğü sıfat olduğu halde ad olarak kullanılmıştır. 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir 
kullanım vardır? 


A) Akıllı köprü arayıncaya kadar deli, dereyi 
geçer. 

B) Ağacı kurt, insanı dert yer. 

C) Bir çöplükte iki horoz ötmez. 

D) Her koyun, kendi bacağından asılır. 

E) Yanlış hesap Bağdat'tan döner. 


2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, görevce ötekilerden farklıdır? 

E 
A) Okulda bütün öğrencilerin katılacağı bir si- i 
nav yapılacak. z 
B) Kentin yakınındaki ağaçların çoğunu kesmişler. El 
C) Çarşıda istediğim kitaplardan birkaçını bulamadım. 
D) Başkalarını rahatsız etmeden pikniğimizi yapalım. 
E) Düşüncelerini açık yüreklilikle söylenen birisiydi. 
3. 


Burada yaşayan insanların evleri ayrı ise deher- . |. 
hangi bir olay karşısında duyguları, düşünceleri 
hep birdir. 


Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Adıl B) Sıfat 


G) Bağlaç 


D) Belirteç 


E) Eylem 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sıfat 
hem belirteç kullanılmıştır? 


A) Akşamüzeri dışarı çıktığımda istediklerini 
alırım. 


B) Önceki mektubumda sana uzun bir şiir yaz- 


mıştım. 

C) Yatağından kalkarak pencereye doğru yürüdü. 

D) Kardeşimle dün sinemada güzel bir film seyrettik. 


E) İşi bırakmasına rağmen işe gidecekmiş gibi erkenden uyanıyordu. 


Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı görevdedir? 


A) Yola yeni çıkmıştık ki birden arabamız bozuldu. 


Arabaya doğru hızla koşan satıcıları görmezlikten geldi. 


© 


Uzun olmasına rağmen bu yolu seçmesi oldukça mantıklı. 

Bu yoldan daha kısa bir yol yok mu? 
Hepimiz bu yolculuk için ne gerekiyorsa yapalım. 


ie 


m 


Yazdığınız her cümle, toplumun bütün 
I ll II 
kesimlerine seslenemedikten sonra onun 

WV 


hiçbir anlamı yoktur. 
V 


Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden 
hangisi sıfat olarak kullanılmamıştır? 


A)L BI. O) DM. BV. 
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Sözcük Türleri 


7. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl bir sözcük tarafından nitelenmiştir? 

A) Yeni yıla girerken hesapları kendisi kontrol 
etti. 

Her gün otobüse bindikleri durakta buluşacaklarını söyledi. 

İşe yeni alacağımız eleman tecrübeli birisi 
olursa iyi olur. 

Kısa bir seminer programından sonra memurluğa başlayacak. 

Tüm özürlülerin kullanabileceği bir kültür salonu açılacak. 


—> 


B 


> 


GC 


> 


D 


> 


E 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, belirteç, adıl bir arada kullanılmıştır? 


A) Soğuk kışın etkisiyle çeşmelerin suyu donmuŞtuU. 

B) Trenin düdük sesi çok uzaklardan duyulabiliyordu. 

GC) Görevliler havuzdaki suyu boşaltarak havuzu temizlediler. 

D) Çocuklarımızın eğitiminde en büyük görev 
bize düşüyor. 

E) Öğrencilerin çoğu koridorda dünkü sınavın 
sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, belirteçleri birbirine bağlamıştır? 


A) Bir önceki sınavın sonuçları diğer sınava iki 
ya da üç gün kala açıklanacakmış. 

B) Yeni açılan kütüphaneden hem öğretmenler 
hem öğrenciler yararlanabilecek. 

GC) Hasta ne oturduğunda ne yattığında rahat 
edebiliyordu. . 

D) Sınıfa yeni gelen öğrenci sempatik ve konuşkan biriydi. 

E) Sanatında oldukça başarılı ama dostluk ilişkilerinde başarısızdı. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünlük 
belirteci kullanılmıştır? 


A) Bu evden önce mahallenin çok eski bir evinde oturuyorduk. 

B) Zaman zaman buluşup dertleştiğimiz çay 

bahçesi artık yoktu. 

Daha birçok soruyu cevaplaması gerekirken 

o hâlâ ilk soruyla uğraşıyor. 

Müdür daha konuşmasını tamamlamadan 

elekirikler kesildi. 

Yazarımızdan, ilk yapıtından daha başarılı 

bir yapıt ortaya koymasını bekliyoruz. 


GC 


> 


D 


> 


E 


— 


Esaret acısı bir kâbus gibi 
I 
Çökmüş biçare omuzlarına 


Hepsinin bunalmış, ezilmiş kalbi 
li İl 
Ümitsiz bakıyor gözler yarına 
V V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangileri görev bakımından özdeştir? 


A) i. veli. B) I.ve V. 


D) Ill. ve V. E) M. ve V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile (-le, -la), 
ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? 


A) Son günlerde yaptığı satışla zararını biraz olsun kapattı. 

B) Gelecek hafta öğretmenlerimiz, son sınıf öğrencileriyle pikniğe gidiyor. 

C) Belindeki şiddetli ağrıyla ders anlatması 
çok zor oluyordu. 

D) Geçen yılki programla bu yıl uygulanacak 
program yönetim kurulunca değerlendirilecek. 

E) Arkadaşlarımız, okulumuzu yarışmada başarıyla temsil etti. 


C) |. ve İli. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 7 


Sözcük Türleri 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı türden bir sözcükle sağlanmıştır? 


A) O kocaman çuvala ne koydun? 

B) Ne bakıyorsun yüzüme derin derin? 

C) Ne var gökyüzünde salkım salkım? 

D) Söyleyin, ne anlatır bize mavi yolculuk? 
E) Ne fısıldadı yıldızlar sana şimdi? 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tek” sözcüğü ilgeç görevindedir? 


A) Herkes gidince evde tek başıma kaldım. 

B) Gittiğinden beri bir tek mektup bile yazmadı. 
G) Herkes dışarıya çıkınca içeride tek kaldı. 

D) Bu olayı tek sana anlatacağım. 

E) Babasından ona tek kuruş bile kalmadı. 


Sen, uygun bir vakti gelince rüzgârın 
I 
Sonsuzluğa doğru kalkacak sihirli 
Il 
Bir gemi gibisin göklerde demirli 
hil 
Ve ben rıhtımda bekleyen tek yolcu 
IV V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangileri görevce özdeştir? 
A) I. veli. 


B)l.veV. CO) II. ve ili. 


D) iL ve IV. E) il ve V. 


İİİ YAYINLARI 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden çok 
ilgeç kullanılmıştır? 


A) Bunca çaba yalnız senin okuyabilmen içindi. 

B) Kuşlarla kedileri çok sevdiğini herkes bilirdi. 

C) Kışa doğru evin bütün yakacak ihtiyacı giderildi. 

D) Bize suçluymuşuz gibi davranıyor. 

E) Ne zaman döneceğini eve bile söylememiş. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kadar” 
sözcüğü “Teşekkür ederim, çayınızı içmiş kadar oldum.” cümlesindeki anlam ve göreviyle 
kullanılmıştır? 


A) Sabaha kadar yolun gürültüsünü dinledim. 

B) Tilki kadar kurnaz bir çocuktu Barış. 

C) Onun yaşadığı kadar kimse uzun ömürlü 
olamaz. 

D) Kantarın önünde yüz kadar araba sırada 
bekliyordu. 

E) Mektubu okuyunca köyünü görmüş kadar 


sevindi. 


Aşağıdakilerin hangisinde “ama” bağlacı ko- 
Şul bildirmektedir? 


A) Ben geldim; ama sen o gün orada yoktun. 

B) Sen doktor değilsin ama arkadaşın doktor. 

C) Kütüphaneye girebilirsiniz ama sessiz çalışacaksınız. 

D) Kisa ama dopdolu bir hikâye okudum. 

E) Ele aldığı konu ilgi çekiciydi ama anlatımı iyi 
sayılmazdı. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


7. 


TEST - 7 


Sözcük Türleri 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “yalnız” 
sözcüğü ilgeç olarak kullanılmıştır? 


A) Ailesi tatile gittiğinden o şimdi evde yalnZMIŞ. 

B) Yalnız kalmaktan çok korkardı. 

C) Bu konu yalnız beni ilgilendirmiyor. 

D) Çok istedi; yalnız geziye katılamadı. 

E) Akşam yemeğini dışarıda yalnız yiyecekti. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” (le, -a) 
ilgeci, cümleye “durum” anlamı katmaktadır? 


A) Burada arkadaşını üzüntüyle beklemişti. 

B) Metin, okula arkadaşı Murat'la giderdi. 

C) Gömleğiyle kravatı renk bakımından uyumlu 
sayılır. 

D) Biletçinin bağırmasıyla herkes o yana baktı. 

E) Orhan, ailesiyle yurtdışına gidecekmiş. 


Bir andız fidanı gibi büyümüşsün 

Topraklarının üstünde 

Koca koca kamyonlara binmişsin 

Daha büyük şehirlere 

Okumaya gitmişsin 

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) İlgeç B) Üstünlük belirteci 
GC) Bağlaç D) Belgisiz sıfat 


E) Niteleme sıfatı 


İM YAYINLARI 


10. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ama” 
sözcüğü pekiştirme göreviyle kullanılmıştır? 


A) Yağmur güzel; ama böyle havalarda beni bir 
hüzün sarıyor. 

B) Bunu herkes söyleyebilir; ama sen, asla 
söyleyemezsin! 

C) Şimdiki işinden çok ama çok para kazanıyormuş. 

D) Gördüm ama o muydu, başkası mıydı anlayamadım. 

E) İyileşti sayılır; ama kendine iyi bakması gerekiyor. 


. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de, da” 


bağlacı, “neden - sonuç” ilişkisi kurmuştur? 


A) Amcam çok uğraştı da bir türlü başaramadı. 
B) Okuldan dönerken kasaba uğrayıp da gel. 
GC) İlacını içti de biraz rahatladı. 

D) Ağladı, ağladı da sonunda sustu. 

E) Bakkalda ekmek de kalmamış. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç SI- 


fatları birbirine bağlamıştır? 


A) Her sözünü düşün de öyle söyle. 

B) Onun çalışkan ve dürüst olduğunu herkes 
bilir. 

C) Bugün, oldukça durgun ve yorgun görünüyorsun. 

D) Öğretmeni de arkadaşları da onu çok seviyordu. 

E) Yönetim kurulu başkanımız yaşlı ama sağlıklı bir kişiydi. 


e e a RA em er 


EMEGE Em 


m em 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST -8 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kişi adılı 
kullanılmamıştır? 


A) Biz, bu akşam bir arkadaşımızın evine gideceğiz. 

B) Onları vakit geçirmeden buzdolabına koyun. 

C) O kitapları okumaları için onlara vermiştim. 

D) Bu konuda bana henüz bir şey söylenmedi. 

E) O, çok güzel şiir okuduğu için bu programa 
katılmış. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi belirteç görevindedir? 


A) Aşağısı oldukça kalabalık; biraz sonra inelim. 

B) Olileriyi gören, bize yol gösteren bilge bir insandı. 

C) Az önce arkadaşlarıyla dışarı çıkacağını söylemişti. 

D) İçeriden insanı ferahlatan bir müzik yükseliyordu. 

E) Yukarı mahalledeki arkadaşlarımızla yarın 
maç yapacağız. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen pekiştirmeli 


( RİN Yavınvarı 


sözcüklerden hangisi farklı bir yolla oluştu-— — 


rulmuştur? 


A) Elindeki çuvalın ağzını sımsıkı bağladı. 

B) Bunları karıştırmayalım, onlar apayrı konular. 

C) Kupkuru topraklar yeşillenmiş, adeta hayat 
bulmuş. 

D) Ovanın etrafını çepeçevre kuşatmış dağlar. 

E) Onun sınavda başarılı olamayacağı apaçık 
ortadaydı. 


4. 


Sözcük Türleri 
Aşağıdakilerin hangisinde “bir” sözcüğünün 
görevi ve kullanımı birbirine uymamaktadır? 
Görev Kullanım 
A) Sıfat Bir gün beni sen de anlayacaksın. 
B) Belirteç Yemek bir güzel olmuş ki... 
C) Ad Yarın, bir uçağıyla Ankara'ya 
gideceğiz. 
D) İgeç (O Dünkü toplantıya bir sen katıl 
mamışsın. 
E) Bağlaç Kırtasiyeden bir kitapla bir defter 
aldı. 
Dedesinin masalları, artık eskisi kadar ilginç gelmiyordu kendisine. 
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ad B) Önad C) Belirteç 
D) Adıl E) Eylem 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde belirteç yoktur? 


A 


<> 


Şimdi bir rüzgâr geçti buradan 
Koştum ama yetişemedim 


B) Bazı bir yapraktı, bazı bir rüzgâr 
Dolardı aydınlık olup odama 


© 


Şiirler söylemeliyim sana 
Sokak ortasında akşamüstü 


D) Geceleyin bir ses böler uykumu 
İçim ürpermeyle dolar: Nerdesin 


E) Kafdağı'nda akar bir çeşme var 
Serçeparmak kalınlığında suyu 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


7. 


TEST - 8 


Sözcük Türleri 


Mehtabı tanırken yanıldım önce 

Sanırdım her şey gördüğüm gibi 

İnerken o simsiyah ufuklara 

Gündüz gördüğüm gibi, gece gördüğüm gibi 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Özel ad B) Zaman belirteci 
C) İşaret sıfatı D) Belgisiz sıfat 


E) Pekiştirilmiş sıfat 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? 


A) Yüzü düne göre biraz daha solgundu. 

B) Çocuğun geç saatlere kadar ağlamasından 
yakındı. 

C) Hava, bugün oldukça soğuktu. 

D) Arkadaşlarıyla birlikte olmaktan mutluydu. 

E) Çantasındaki kitaplar çok kalındı. 


» 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne.... ne 
sözcükleri bağlaç görevinde kullanılmıştır? 


A) Bu adam ne oturduğu yerden kalkıyor ne bir 
söz söylüyor. 

B) Biz, ne acılar, ne sıkıntılar çektik. 

C) Ne hoş, ne sevimli çocuklardı onlar. 

D) Ne gün gelir, ne gün ayrılır, bilmiyorum. 

İki de bir ne gülüp duruyor, çevresindekileri 

ne diye üzüyor, anlamış değilim. 


—> 


Rue 


RAM YAYINLARI 


10. 


Aşağıdakilerin hangisinde “de” bağlacının çıkarılması cümlede anlam değişikliğine yol 
acmaz? 


A) O toplantıda ben de bir konuşma yapmıştim. 

B) Bugün size de bir şeyler alalım. 

C) Aradığım bilgiyi bu kitapta da bulamadım. 

D) Bir şiir okunacaksa da böyle okunmalı. 

E) Ona bu mağazadan bir de kazak almıştık. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ancak” 


sözcüğü ötekilerden farklı anlam ve görevde 
kullanılmıştır? 


A) Onunla ancak bu saatlerde görüşebilirsiniz. 

B) Burası güzel bir yer ancak kente uzak. 

C) Seninle konuşmak istiyordu ancak seni bulamadı. 

D) Onu çok seviyor ancak bunu hareketleriyle 

belli etmiyor. 

Bu sözlerin kırıcı olduğunu biliyorum ancak 

o da bunları hak etti. 


LU 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeç kulla- 


nılmamıstır? 


A) Gelmediğine göre önemli bir işi çıkmış olmalı. , 

B) Salon çok küçük olduğu için konuklardan 
kimileri ayakta kaldı. 

C) Evin odaları geniş ancak ev güneş almıyor. 

D) Teşekkür ederim, yemek yemiş kadar 
oldum. 

E) Muz, ülkemizde yalnız bu bölgede yetişmektedir. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 9 


Sözcük Türleri 


Bu yarışmaya sınıftan Şermin'le ben katılmıştım. 


Aşağıdakilerin hangisinde “ile (-e, -la)” bu 
cümledekiyle aynı görev ve anlamdadır? 


A) Konuşmasıyla salondaki dinleyicileri etkilemişti. 

B) O gece şiddetli bir gürültüyle uyandım. 

C) Yarın arkadaşlarıyla sinemaya gidecekmiş. 

D) Etkili kalemiyle okura ilginç mesajlar veriyor. 

E) Onun öyküleriyle romanları yabancı dillere 
çevrildi. 


Puslu kentlerin sokaklarında sevdalılar 
| 
Sen yağarken daha mutlu dolaşır 
il 
Daha güçlü çalışır işçiler 
Hi 
Ozanlar sen yağarken daha yalnız kalır 
' IV V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangisi görevce ötekilerden farklıdır? 


A)I. B) ll. CO) il. D) IV. E) V. 


“Bu konuyu gerçekten iyi anlamıştı.” cümlesin- 


Lİ YAYINLARI 


deki “iyi” sözcüğü görevi yönünden, aşağıda- 


ki cümlelerin hangisindeki “sıcak” sözcüğü 
ile özdeştir? 


A) Sıcak hava otobüstekileri bir hayli bunaltmıştı. 

B) Bu bitki sıcak bölgelerde yetişiyor. 

C) Bizi her zamanki gibi sıcak karşıladı. 

D) Ağaçların koyu gölgeleri bile hayli sıcaktı. 

E) Kaloriferler yanmadığı gibi sıcak su da akmıyor. 


121 


4. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “üstünlük” 
belirteci (zari) vardır? 


A) Okuyucu olarak bu yazardan daha nitelikli 
yapıtlar bekliyoruz. 


B) Bu konuda neler söylediğini o da pek bilmiyor. 


GC) Biraz daha sabret, çoğu gitti azı kaldı, diyordu. 


D) İstanbul'da çok kalmıştı, memleketine dönmek istiyordu. 


E) Doktorlar ona, fazla çalışmasının zararlı olacağını söylemişti. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ilgeç 
hem bağlaç kullanılmıştır? 


— 


Telefon bozuk olduğu için bana ne söyledigini, benden ne istediğini duyamadım. 


a 


Duyduklârı da gördükleri de onu çok etkilediğinden biraz durgundu. 


(0) 


<> 


Babasından korkuyor; ancak yine de yaramazlık yapıyor. 


D 
E 


> 


Dedesine gitmek üzere kardeşiyle yola çıktı. 


— 


Dünden beri ne yemek yiyor ne konuşuyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü neden bildirmektedir? 


A) Bu şapka senin için büyük. 

B) Yağmur yağdığı için trafik sıkışmış. 

C) Bu eşyalar için çok para ödedik. 

D) Çocukları için her türlü fedakârlığı yapardı. 
E) Benim için değişik bir gündü. 


A ZAM EMEA MAR 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -9 


Sözcük Türleri 


7. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” sözcüğü ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? 


A) Annesiyle babası onu ders çalışması için 
uyarıyor. 

B) Bütün öğrencilerine sevgiyle yaklaşırdı. 

G) Seninle bu konuda tartışmak istemiyorum. 

D) Günlerden beri bu küçük bahçe ile uğraşıyor. 

E) Kitaplarla ilgilenen herkes bu romanı bilir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” ilgeci 
cümleye “tezlik” anlamı katmıştır? 


A) Şehir uykuya dalmış gibi görünüyordu. 

B) Çocuk, gazeteyi aldığı gibi bulmacayı çözmeye başladı. 

G) Her şey bıraktığınız gibi, değişen bir şey yok 
buralarda. 

D) Höyükler uzaktan bir dağ gibi görünüyor. 

E) Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar. 


Boş gezmekten, bedava çalışmak yeğdir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yeni” sözcüğü bu cümlede geçen altı çizili sözcükle 
görevce özdeştir? 


Kitap fuarında en çok ilgiyi yeni çıkan kitaplar gördü. 


A 


> 


B 
Gc 


> 


Kaydını yaptırdığı yeni okula çabuk alıştı. 


O, devamlı yeninin peşinden koşan araştırmacı bir kişiydi. 


pa 


Sorduğun sorunun cevabı bu derginin yeni 
sayısında var. 


D 


> 


E) Bir yazarın yeni romanı eski romanları kadar 
satılamayabilir. 


SİRİN YAYINLARI 


10. 


“Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ötekiler- 
“den.farklı görevde bir belirteç kullanılmıştır? 


A) Bu salonda çalışanlardan yavaş konuşmaları istendi. 

B) Öğretmenin sorduğu son soruyu doğru çözemedim. 

C) Giyimine dikkat eden, temiz giyinen bir insandı. 

D) Sanki bizden bir şeyler saklıyor, açık konuşmuyordu. 

E) Artık onunla konuşamayacağımı sana söylemiştim. 


. Hiçbir düşünce, en uygun ortamı buluncaya ka- 


dar tam anlamıyla olgunlaşmaz. 

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Belirime sıfatı B) Niteleme sıfatı 
C) Belirteç D) İlgeç 


E) Adıl 


. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat ya da 


belirteç yoktur? 


A) Kederli durma güzel rengin uçmasın 
Bu simsiyah gece dağlarda kaybolur 


B) Kaç mevsim bekleyim daha kapında 
Ayağımda zincir, boynumda kemeni 

G) Bir ana yüzüne hasretmiş gibi 
Ufukta güneşi arıyor gözler 


D) Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda 
Dokunabilir misiniz, gözyaşlarıma ellerinizle 


E) En son şarkılarını dağıtarak rüzgâra 
Beyaz boyunlarını uzattılar taşlara 


| 
i 
| 
| 
| 
: 
| 
| 
i 
| 
! 
İ 
| 
| 
| 
| 
| 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 10 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” ilge- 4. 
ciyle oluşturulan -söz öbeği “belirteç görevindedir? 
A) Rüzgâr gibi geçip gitti yıllar. 
B) Çocuk gibi hareketleri vardı. 
C) Melek gibi bir insandı annem. 
D) Aslan gibi bir adamdı ama hastalığa yenik 
düştü. 
E) Burada düşündüğümüz gibi şeyler yok. 
2. Aşağıdakilerin hangisinde “yarım” sözcüğü, 5. 
ad olarak kullanılmıştır? 
A) Bu iş, yarım günde ancak biter. E 
< 
B) Telefon gelince yemeği yarım bıraktı. Z 
C) Hapı içmek için yarım bardak su istedi. ş 
D) Saat yarım olduğu halde hâlâ ortalıkta yoktu. 
E) Yarım kalan ödevini tamamlayıp yattı. 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcü- 6. 


ğü “ilgeç” görevinde kullanılmıştır? 


A) Bir gün onunla otobüs durağırida karşılaşmıştık. 


B) Senin yaptıklarınla onun yaptıklarını bir tutamam. 


C) Çocuklar gezi için bir gün izin alabilmişler. 


D) İhtiyar bir adam, bankta oturmuş denizi 
seyrediyordu. 


E) Onu bu kötü durumdan bir sen kurtarabilirsin. 
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Sözcük Türleri 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ile” (-le, | 
-la), “Sınıflarla koridorlar temizlendi.” cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır? 


A) Bu mektubu daktiloyla yazıyorum. 

B) Kiminle görüşmek istiyorsunuz. 

C) Büyük bir heyecanla mektubu açtı. 

D) Kültür hayatımızda gazeteyle televizyonun 
yeri yadsınamaz. 

E) Arkadaşımla iyi geçinmeye dikkat ederim. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeç kullanılmamıştır? 


A) Bu kitapların hepsini senin için aldım. 

B) Onun kadar şakacı birini hiç görmemiştim. 

C) Güneş batmak üzere, yola çıkalım. 

D) O, davranışlarıyla herkese kendini sevdirdi. 

E) Sen de yardımcı olursan bütün işleri akşama 
bitiririz. 


Hayatın her anını yeniden yaşarmışçasına anımsamak; insana, başkalarını bilmesem bile en 
azından bana, ıskalanan ayrıntıları sonradan yakalama fırsatı verir. 


Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Belgisiz adıl B) Bağlaç 
C) Belgisiz sıfat D) İşaret adılı 


E) Zaman belirteci 
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7. 


TEST - 10 


Sözcük Türleri 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi görevce ötekilerden farklıdır? 


A) Biz buraya gelirken yollar toz içindeydi. 

B) Söylediklerinde doğru yönler de yok değildi. 

C) Yaz akşamlarında geç saatlere kadar sahilde otururdum. 

D) Günlük gazeteleri her sabah ben de okurum. 

E) Ogün ne kendisi ne de arkadaşı döndü. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Evin bütün duvarlarını iki günde boyadı. 
B) Polis, olay yerine kısa sürede vardı. 
C) Aradığı bilgileri ansiklopediden buldu. 


D) Yeni taşındığı ev sanki biraz dardı. 


E) Bilgimi ölçmek için bana soru sordu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun” sözcüğü türü bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Uzun bir aradan sonra tekrar görüşebilmişlerdi. 

B) Arkadaşına uzun bir mektup yazmıştı. 

C) Uzun kış gecelerinde dedem bize masallar 
anlatırdı. i 

D) Okul müdürü tanışma programında uzun ko- 


nuŞİU. 
E) Uzun yazıları okumayı pek sevmezdi. 


K GEMİ vavıntarı 


10. 


11. 


12. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ancak” 
sözcüğü ilgeç görevinde kullanılmıştır? 


A 


NX» 


Bu kadarcık parayla birkaç gün ancak idare 

edebiliriz. 

B) Dünkü sınava çok çalıştı ancak yine başarılı 
olamadı. 

C) Beni bugüne dek ancak sen anlayabildin. 

D) Çok düşündü ancak işin içinden çıkamadı. 

E) Bu kadar yavaş gidersek yarın sabaha varırız ancak. 


> 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir ad vardır? 


A) Şu üç ayda çok fazla kilo almış. 

B) Kirli, solgun ve cansız yüzü endişe vericiydi. 

G) Canlı gözler, dolgun yanaklar birden çökmüş. 

D) Bu sokakta eski bir evde oturuyordu. 

E) Rüzgâr eser, dallar çırpınır, kuşlar öterdi. 


Önce bir deniz düşer aklıma 
Masmavi bir şarkı başlar derinden 
Sonra yosun kokan ıslak bir rüzgâr 
Saf saf, serin serin gelir 

Rüzgârda lirik fısıltılar 


Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Eylem B) Bağlaç C) Belirteç 


D) Soyut ad E) Sıfat 


EE YE e EŞİ T : A yem e e 


TAMLAMALAR 


i| YAYINLARI 


EN A TR İNAN NA ee KON DİLLİ 
öönanmnm v AN ei YT eee 
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TEST - 1 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 
farklı bir ad tamlaması vardır? 


A) Sonbaharın serin günleri geride kaldı artık. 

B) Köyün bozuk yolları nihayet asfaltlanacaktı. 

C) Otobüsün arka kapısı açılmıyordu. 

D) Köy evlerinin mimarisi gittikçe değişiyor. 

E) İşlerin bitmesi için herkesin yardımına ihtiyaç var. 


Başımın üstünde dönen bulut 
Tavus kanadından daha pembe 
Belki dağ bulutusun, belki ova 
Belki de ezgi, kızların türkülerinden 


Bu dizelerde kaç tane ad takımı vardır? 


A)1 B)2 Cc) 3 D) 4 E)5 


Yıllarca gezdirdim derili başımı 
Aradim bir ömür boyu arkadaşımı 
Ölsem dikecek yok mezar taşımı 
Ben de bütün dünya benimdir derim 
Halime ben bile hayret ederim 


-Bu dizelerde kaç tane ad takımı kullanıl- 


mıştır? 


A) 1 B)2 o) 3 D) 4 E)5 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlaması 
kullanılmamıştır? 


A) Bugün gitsen o yaylaya hasretin diner 


Sabahına allı pullu güneş iner 


B) Sıvası dökülmüş, kopmuş kaplaması 
Kulübesi, konağı, bodrum, tavan arası 


C) Doymak istiyorum denizlerde yol almaya 
Bir çınar gölgesinde rüyaya dalmaya 

D) Bu hasta gönlümün ne idi derdi 
Daima inleyip feryat ederdi 


E) Bakar bakar düşünürüm yüzlerinize 
Kırış kırış alnınıza, alın terinize... 


ai) Yavıntarı 
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5. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili tamlamalardan hangisi ötekilerden farklıdır? 


A) Gökyüzünü kurşun rengi bulutlar kaplamıştı. 

B) Bu kâğıt paralar vaktinde değiştirilmezse 
geçersiz olacakmış. 

C) Sınıf maçını okulun yanındaki toprak sahada 
yapacağız. 

D) Çocuklar, demir parmaklığı aşarak bahçeye 
girdiler. 

E) Ona doğum günü hediyesi olarak bir ipek 
gömlek almıştı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması başka bir adı niteleme görevinde kullanılmıştır? 


A) Uzun boylu, sarışın genç, desenli kravatını 
eliyle düzeltti. 

B) Bize öğrencilik günlerinden özlemle söz etti. 

C) Çam ağaçlarının nefesi açan kokusu, heyecanını bir kat daha artırmıştı. : 

D) Aradığı çocuk, toprak rengi bir bankın Üzerinde oturuyordu. 

E) Vazodaki rengi solmuş kırmızı güle dalgın 
dalgın bakıyordu. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen ad takımlarının 
hangisinde, tamlayanla tamlanan arasına 
ötekilerden farklı türde bir sözcük girmiştir? 


A) Artık İstanbul'un o güzel yüzünü göremeyecekti. 

B) Boğaz'ın serin sularına bıraktı kendini. 

GC) Gökyüzünün mavi yıldızları parlıyordu. 

D) Aşkın uzak hatırasıyla coşmuştu. 

E) Artık o günlerin sadece hatırası kaldı. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ad tamlaması bir sıfat tarafından belirtilmiştir? 


A) Tenha ucunda gecenin bir sır gibi 

B) Bir mevsim cümbüşü içinde süzülerek 

GC) Ömrün gecesinde ve kader rüzgârında 

D) Bir beste kanatlanır, birden olduğun yerde 
E) Her ufku tek başına bekleyen eski çamlar 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 1 


10. 


11. 


Aşağıdakilerin hangisinde ad takımı, bir sıfat 
tarafından nitelenmiştir? 


A) Bu eski cep saatini, babasının hatırası olarak 
saklıyordu. 

B) Böyle bir kuralın onun şiirlerinde uygulandığı söylenemez. 

C) Yaşama sevinci, onun realist şiirlerinden 
birinde bütün güzellikleriyle işlenmiştir. 

D) Şiirlerinde, anlam derinliği kadar söyleyiş 
güzelliğine de önem verirdi. 

E) Bu çocuğun hareketlerinde kendi çocukluğunu görüyor gibiydi. 


Aşağıdaki ad tamlamalarının hangisinde 
tamlayan belgisiz adıldır? 


A 


<>» 


Biraz sabredin, şunun şurasında tatile bir ay 
kaldı. 

Murat'ı, tanıyan birine sordum; fakat onun 
kimi kimsesi yokmuş oralarda. 

Pek çok hediye aldık; ama onların hiçbirini 
beğenmedi. 

Bu yörede herkesin bir çiftliğinin olduğunu 
söyledi bize. 

Bazı öğrenci velilerinin yarınki geziye katılamayacağını öğrendik. 


B 


> 


Cc 


> 


D 


—— 


E 


— 


Aşağıdakilerden hangisinde ad takımını niteleyen bir sıfat vardır? 


z 


Ona gül desenli bir gömlek hediye etmiştim. 
Hoşuma giden bu programı radyodan dinlemeye çalışırım. 

Mevsimin bu güzel gününde evde oturmayı 
hiç istemiyorum. 


a 


© 


e 


larla dolar taşar. 
Geçen perşembe eski bir yolcu treni burada 
arızalandı. 


KU 


Haziran ayından sonra bu Issız şehir insan- 


Mİİ YAYINLARI 
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14. 


Aşağıdakilerin hangisinde bir ad tamlamasının tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiştir? 


A) Mehmetin üç gün önce saati kaybolmuş. 

B) Onun da çantasını hastanede bulmuşlardı. 

C) Ben, renklerin en güzelini Akdeniz'de gördüm. 

D) Karadeniz'in kıyı güzelliği turistleri hayran biraktı. 

E) Kasabanın seçkin insanları buradan alışve- 


riş yapar. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile 
tamlananı yer değiştirmiş bir ad takımı vardır? 


A) Artık ne torbasında ekmek kırıntısı 
Ne matarasında dudaklarının izi 


B) Sen anayurt gibisin, sevilmek hakkın senin 
Gökte yıldızlar kadar çok olmalı sevenin 

G) Orman uğultusuyla birlikte 
Ve dörtnala, dümdüz bir mavilikte 

D) Senden uzak geçse de benim yıllarca ömrüm 
Bir gülün yaprağında bile seni görürüm 

E) Renk renk bahçelerdir yolun 


Başka dünyalardadır gönül kuşun 


Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı adıl 
olan bir belirtili ad tamlaması vardır? 


A 


—> 


Her akşam çardağın altında oturur, yemeklerini yerlerdi. 

Sadece doğanın güzelliğini seyretmek için 
bile Karadeniz'e gidilir. 

Onun bütün düşüncesi, bir gün arkadaşlarıyla dünya turuna çıkmaktı. 

Deniz kıyısında, turistler için yeni tesisler yapılmıştı. 

E) Kardeşlerinin hepsi, ona yardım edecekleri- 
ne söz vermişlerdi. 


B 


> 


Cc 


> 


D 


> 
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Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem sıfat 
hem ad tamlaması vardır? 


A 


<> 


Gerçeğin tıpkı yalan ey dünya 

Gücüm yetmedi hiç anlamaya 

Farkı yok uykudan uyanıklığın 

Gündüzün geceden, hayalin düşten 
Kardır yağan üstümüze geceden 
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden 
Gözlerimin önünde hep aynı beyaz ev 
Her dağ yamacına kurduğum 

Sesin, odaya girmiş bir gerçek gibi ürkek 
Ellerim açık kalan panjuru gösterecek 


B 


> 


Cc 


—> 


D 


—> 


E 


> 


Aşağıdaki ad takımlarının hangisinde bir 
tamlayan birden fazla tamlanana bağlanmıştır? 


A) Çeşit çeşit rengiyle karşımızdaki manzarayı 
seyrediyorduk. 

B) Ankara'ya yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bir 
yerde mola verdik. 

C) Sarışın, mavi gözlü küçük bir çocuğun beni 
sorduğunu söyledi. 

D) Baharın sıcaklığı ve renkliliği bütün güzeliiğiyle hissediliyordu. 


- E) Çocukların ve yetişkinlerin rahatlıkla okuya- 


bileceği bir kitaptı bu. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanla 
tamlananın yer değiştirdiği bir ad tamlaması 


vardır? m 


A) Bir gün çalacak kapını mutluluk rüzgârları 

B) Ben de çıktım bu sonsuz yolculuğa her insan gibi 

C) Yelken açtık mavi denizlerin eşsiz cazibesi- 
ne 

D) Her çeşidini barındırır ülkem bütün güzelliklerin 

E) Yavaşça kapandı yalnızlık çilesiyle dolu gözleri 
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TEST - 2 


4. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gençlik" 
sözcüğü, ad takımı oluşturmamıştır? 


A) Gençlik izlenimleri insanın zihninden kolay 
kolay silinmez. 

B) Yaşlıların çoğu gençlik döneminin hatıralarıyla mutlu olur. 

C) Konferansta gençliğin sorunları üzerinde 
duruldu. 

D) İnsan, gençlik hatalarının bedelini ödemek 
zorunda kalabilir. 

E) Gençlik bir milletin her zaman güvencesidir. 


Dört yanımı, su şırıltılarıyla, gümüş tas ve 
I 
güvercin sesleriyle dolu sanırdım. 
1 


Bu cümlede numaralanmış tamlamaların türü, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sıfat tamlaması - belirtili isim tamlaması 

B) Belirtisiz isim tamlaması - belirtili isim tamlaması 

C) Takısız isim tamlaması - belirtisiz isim tamlaması 

D) Takısız isim tamlaması - belirtili isim tamlaması 

E) Sıfat tamlaması - takısız isim tamlaması 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlayanı düşmüş bir ad takımı vardır? 


A) Anadolu'da el sanatlarının birçok çeşidini 
görmek mümkündür. 

B) Şu ana kadar birçok şiiri ödüle layık görüldü. 

C) Gittikçe kirlenen hava, insan sağlığını olumsuz etkiliyor. 

D) Gölün kenarındaki ağaçların kesilmesine 
köy halkı karşı çıktı. 

E) İşlerin bu kadar ağır gitmesine bir anlam ve- 


remiyorum. 


j 
i 
i 
i 
İ 
İ 
i 


ER 
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TEST - 2 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad takımı 
yoktur? 


A): Neylersin ölüm herkesin başında 
Uyudun uyanmadın olacak 


B) Gökyüzünün başka rengi de varmış 
Geç fark ettim taşın sert olduğunu 


C) Yalvarmak yakarmak nafile bugün 
Gözünün yaşına bakmadan gider 


D) Her doğan günün bir dert olduğunu 
İnsan bu yaşa gelince anlarmış 


E) Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder 
Dante gibi ortasındayız ömrün 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad takımı 
bir adı nitelemiştir? 


A) Yolculuk boyunca tanıdık kimseye rastlamadım. 

B) Bugünkü yönetim kurulu toplantısı yarına 
ertelendi. 

C) Çocuğun, buğday sarısı hırkası çok güzeldi. 

D) Sınav sonuçları öğrencilerin eline henüz 
ulaşmamış. 

E) Kitabın son sayfasına bazı notlar yazıp kitabı 
yerine koydu. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlamasının tamlayanıyla tamlananı arasına bir sıfat 
girmiştir? 


A) Geçti yaz günlerinin güzelliği 

B) Bu temmuz, ağustos ayları böyledir 

C) Eylülün serin rüzgârları esmeye başladı 
D) Bir hasret türküsü söylüyor bağlar 

E) Bir sonbahar müjdesidir, martıların çığlığı 
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10. 


11. 


12. 


"Ufkun sonsuz güzelliği, seyredenleri büyülüyordu." cümlesindeki ad tamlaması ile aynı 
yapıya sahip bir tamlama aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? 


A) Yıllar sonra bu mutlu gününde ailesiyle beraberdi. 


B) Ağaçların kuru yaprakları rüzgârın etkisiyle 
dökülüyordu. 


C) Annesinin yanına sokuldukça gözlerinin içi 
gülüyor. 

D) Ormanın yeşilliğiyle denizin mavisinin buluştuğu bir yerdi burası. 

E) Kıvrım kıvrım uzayan yolların yorgunluğu, 
yolculuğumuz bitince çıktı. 


Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir ad tamlaması kullanılmıştır? 


A) Evin arka kapısı sürekli açıktır. 

B) Yörük kiliminin desenlerine hayran kaldı. 

C) Yola sabahın erken saatlerinde koyuldular. 

D) Yazarın yalın anlatımı okuyucuyu etkiliyor. 

E) Daharomanın ilk sayfasında yanlışlar görülüyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ad tamlaması vardır? 


A) Halide Edip'in önemli romanlarından olan 
Handan'da aşk konusu ele alınmıştır. 


B) Handan, şahısların birbirine yazdıkları mektuplardan oluşan bir yapıttır. 

GC) Mehmet Rauf, romanı hayatın en canlı tasviri 
olarak kabul etmiştir. 

D) Cevdet Kudret hemen hemen yazınsal türlerin tümünde ürün vermiş bir yazarımızdır. 

E) Gazete ve dergilerde yayımlanan öğretici nitelikteki yazı türlerinden biri de röportajdır. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad takımı kul- 


lanılmamıştır? 


A) Görüyorsun, şimdiden yorulduk arabacı 
Bu dimdik yokuşlara can mı dayanır 


B) Hüznün solgun yanağına şaklatma kırbacı 
Her yanda mutsuzluğun şarkısı yankılanır 


C) Hâlâ sohbet etmekteler iskele kahvesinde 
Kanlıca'nın nur yüzlü ihtiyarları 


D) Yalılarla öpüşen dalgaların sesinde 
Yeniden yaşıyorlar o eski baharları 


E) Kıyıda bir değirmen, sahibinin 
Sakalından daha ak damı 


2. Aşağıdaki cümlelerde geçen ad tamlamalarının hangisinde tamlayanın türü ötekilerden 
farklıdır? 


A) Arabaların gürültüsünden bütün gece uyuyamadık. 
B) Arkadaşının işyerinde çalışıyordu. 
. C) Uzaktan siren sesleri duyuluyor. 
D) Kalabalıkta birinin ayağına basmıştım. 
E) Çocukların oyunlarını seyrediyordum. 


3. Aşağıdaki cümlelerde geçen ad takımlarının 


TEST - 3 


ÇE avın arı 


hangisinde, tamlayan ekinden önce çoğul 


eki kullanılmıştır? Gi 


A) Yazın uzun ve güzel günleri geride kaldı. 

B) Seyircilerin arasına sessizce karıştı. 

C) Kitapçının önünde ilkokul arkadaşlarına 
rastlamıştı. 

D) Bu konularda herkesin düşüncesi alınacaktı. 

E) Buradan büyük bir meydanın ortasına varacaksın. 
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Tamlamalar 


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? 


A) Güneşin yedi rengini yapıtına yansıtabilmiş. 

B) Gecenin koyu karanlığında düdük sesleri 
duyuldu. 

C) Ülkemizin ünlü sanatçıları bu konserde buluştu. 

D) Sessiz gecelerde hazin hazin ağlardım. 

E) Suyun şırıltısı içimize serinlik veriyordu. 


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlayanı 


adlaşmış sıfat olan bir ad takımı kullanılmıştır? 

A) İhtiyar çiftlik sahibi en çok güvercinleri seviyordu. 


<> 


B 


> 


Genç yaşından beri gürültüden uzak yaşamak istiyordu. 


G 


> 


Kümesinde dünyanın en güzel güvercinleri 
vardı. 


D 


> 


Kuşların uçuşunu büyük bir zevkle seyrederdi. , 

Kuşlar, gökyüzünde uçtuğunda küçüklerin 
sevinci artiyordu. 


E 


e 


6. “Bizim ev buraya çok uzaktı.” cümlesindeki altı 


çizili ad tamlamasının tamlanan eki düşmüştür. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? 


A) Onun köyü de bu kadar güzel mi? 

B) Bahar günlerinin sonsuz neşesine bıraktık 
kendimizi. 

C) Sizin misafirler yurtdışından ne zaman gelecek? 


D) Şimdi dünyanın en mesut yeri bir çocuk 
bahçesidir. 


E) Denizler hayran olur gözlerine bir çocuğun. 


i 
li 
; 
i 
li 
li 
li 
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Ad tamlamalarında şahıs (kişi) adılları da tamlayan olabilir. i 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir 
kullanım vardır? 


A) Bu kitapların hepsini ben lise yıllarımda 
okudum. 

B) Herkes kendi sorumluluğunu bilmelidir. 

C) Bu işte kimin parmağı olduğunu biliyorum. 

D) Bir işe girişmeden eskilerin tecrübelerinden 
yararlanmalısın. 

E) Ben, her konuda onun düşüncelerine hak 
verdim. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde zincirleme ad 
tamlaması kullanılmıştır? 


A) Aldım Rakofça kırlarının hür havasını 

B) Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle 
C) Bakmaz olmuşlar artık bizim dünyaya 
D) Çini bir kâsede bir Çin çayı içmekteydi 
E) Akşam, güneş artık deniz ufkunda silindi 


"Çiçeğin kuru yaprakları bir bir yere dökülmüş." 
cümlesinde olduğu gibi bir ad takımı arasına 
tamlananın sıfatı girebilir. 


Aşağıdakilerin hangisinde bu yapıya sahip 
bir ad tamlaması vardır? 


A) O, her zaman işlerinin yoğunluğundan şikâyet ederdi. 

B) Mesleğinde çok başarılı bir işadamıydı. 

C) Atölyenin en yaşlı işçisi o olmalıydı. 

D) Zor bir işin altına girdiğimizi hepimiz kabul 
etmeliyiz. 

E) İş arkadaşları tarafından da çok seviliyordu. 
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TEST -3 


10. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ad 
takımının sıfatı olarak kullanılmıştır? 


A) Tepenin ardından kızıl kızıl alevler yapraklarını uğurluyor. 

B) Ağacın eğri büğrü dalları, son yapraklarını 

döküyordu. 

Cıvıl cıvıl çocuklar, sokağın en renkli tablosudur. 

D) Denizden koca koca yük gemileri geçiyor. 

E) Öğleye doğru, gökyüzünü kara kara bulutlar 
kaplamıştı. 


C 


> 


> 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme 


ad tamlaması kullanılmıştır? 


A) Birisi, bu ağacın incecik dalını kırmış. 

B) Eski günlerin neşesi bir bir gözümün önünden geçti. 

C) Şehrin kalabalık sokakları öğleye doğru tenhalaşır. 

D) Caddelerin temizliği geç saatlerde yapılır. 

E) Köy yollarının bozukluğu, şoförlere zorluk 
çıkarıyordu. 


. İki kişi, vapur iskelesinin önünde denizi seyre- 


diyor. 


Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine 
benzer bir ad tamlaması vardır? 


Güneş, gürbüz bir çocuk gibi gülümsüyor. 
Bahçıvan, ağaçların kuruyan dallarını buduyor. 

Güneşin yeni doğduğu bu vakitte her şey 
çok güzel görünüyor. 

Buradan güneşin bütün renklerini görebilirdiniz. 

E) Kuş seslerinin yankısı buradan duyulabiliyordu. 


we 
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A) Bu kitabı amcası hediye etmiş ona. 

B) Yoksullara yardım etmekten mutluluk duyan 
bir insandı. 

C) Evdeki eski eşyaları evin bodrum katına yerleştirmiş. 

D) Anladığım kadarıyla o bu işe olumlu bakmıyor. 

E) O, bir gün bile olsa işe geç kalmazdı. 
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TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 4 Tamlamalar 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad takı- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı 
mı kullanılmamıştır? birden fazla olan bir ad takımı vardır? 
A) Masanın üzeri yazın dergileriyle doluydu. A) Kasabanın sokakları bayraklarla donatıldı 
B) Burada el emeği hediyelik eşyalar satılıyor. bayram sabahı. 
C) Pazartesi hariç her gün işyerine uğrar. B) Yurtdışından gelecek olan konuklar için özel 
D) Evin bahçesinde küçük bir havuz vardı. odalar hazırlandı. 
E) Dün okul arkadaşlarıyla maça gitmiş. C) Toplantının yeri ve zamanı hakkında herhangi bir bilgimiz yok. 
j D) Yarışmada dereceye giren yazarlar ve şairler ödüllendirildi. 
E) Bu mağazada bahçe ve salon bitkileri satılıyor. 
| 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 
farklı bir ad tamlaması kullanılmıştır? 
A) Eğik duvarın dibinde iki yaşlı adam oturu- 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tam- 
i yordu. lanana birden fazla tamlayanın bağlandığı bir 
| B) İki katlı bir evin önünde bir kalabalık vardı. : ad tamlaması vardır? 
i C) Sokağın başındaki seyyar satıcılar durma- 3 
| dan bağırıyor. ği A) Bu kentin bahçeleri ve parkları çok bakım- 
D) Bazıları daha işin başında ümitsizliğe ka- Pi liydı. 
pılmıştı. B) Sanatsal haberlerin yer aldığı dergi ve 
E) Köy evlerinin bacalarından simsiyah duman- gazete sayfalarını saklardı. 
lar yükseliyor. C) Sıcak yaz akşamlarında sahilde yürüyüş yapardık. 
D) Eski evlerin yıkık bahçe duvarları onarılıyor. 
E) Yıkılmaya yüz tutmuş, bu bakımsız yapılar 
onarılacakmış. 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı 
düşmüş bir ad tamlaması vardır? ala 
a 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı 


belgisiz adıl olan bir ad takımı vardır? 


A) Onların yeni evi de kent dışındaymış. 

B) İki saat sonra yolcuların çoğu uyumuştu. 

C) Senin kalemini masanın üzerinde görmüştüm. 

D) Herkesin derdi burada bir iş kurabilmekti. 

E) Bazı evlerin damları karlarla örtülüydü. 


i 
i 
! 
! 
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7. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı adıl olan bir ad takımı 
vardır? 


A) Onun nereleri gezdiğini hangi ülkelere gittiğini bu kitapta bulabilirsiniz. 


B) Senin en çok neyi sevdiğini bir tek o biliyordu. 

GC) Onun buraya ne zaman geleceğini kimse 
bilmiyordu. 

D) Bunların çoğu onuncu yüzyıldan kalma yapılardır. 

E) Dostlarımdan bazıları kitabımla ilgili eleşti- 


rilerde bulundular. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad takımı sıfat görevinde kullanılmıştır? 


A) Dik yokuşun başındaki bu ev kente tepeden 
bakıyor. 

B) Annesine, su yeşili bir kazak almıştı. 

G) Yolun sağında ve solunda iki katlı evler 
vardı. 

D) Çamurlu, bozuk yolun sonunda bir ev vardı. 

E) Yapraksız ağaçların dallarında kümelenen 
kuşlar sessizce bekliyordu. 


Kimi belirtili ad takımlarında iyelik ekinin düştüğü görülür. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? 


— 


Sizin bölüm bizimkinden önce tatile girecek- 
Miş. 


Ke 


sürdü. 

Tahta masanın üzerinde birkaç gazete vardı. 
D) Lambanın ölgün ışığı sabaha kadar sönmedi. 
E) Gece karanlığında düşe kalka ilerledik. 


© 
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TEST - 4 


Bahçe kapısının gıcırtısı gece boyunca 
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10. 


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük 
bir ad takımını nitelemiştir? 


A) Tavandan sarkan tozlu ampulün ışığı odayı 
yeterince aydınlatmıyordu. 

B) Şehrin içinden geçen suyun kenarında bozuk kaldırımlar vardı. 

C) Evin alçacık koridorlarından geçerken tavana değmemeye çalışırdım. 

D) Çardağın altından, sıra sıra dizilmiş yıldızları 
seyrederdik. 

E) Ay ışığında ıslak kaldırım taşlarına basarak 
yürüdük. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme 


ad tamlaması vardır? 


A) Kış gecelerinin sessizliği sarmıştı etrafı baştan başa. 

B) Anne kuşun yaklaştığını gören yavrular Cıvildaşmaya başladı. 


G) Ağacın yemyeşil dalları arasından güneş 


ışıkları sızıyordu. 

D) Çocukluğumuzda, gölgesinde oynadığımız 
ağaçlar şimdilerde yok. 

E) Yaprakların, dalların arasından bulutlar parça parça görünürdü. 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde tamlayanı adlaşmış sıfat olan bir ad takımı vardır? 


A) Açın karnı doyar, gözü doymaz. 

B) İnsanın kötüsü olmaz; meğer ki züğürt ola. 
C) Adamın iyisi alışverişte belli olur. 

D) Sürüden ayrılanı kurt kapar. 

E) Altının kiymetini sarraf bilir. 
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TEST - 5 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı 
sıfat tamlaması olan bir ad takımı vardır? 


A) Misafirin akıllısı ev sahibini ağırlar. 

B) Akşamın kızıl rengi denize vurmuş. 

C) Sararan yapraklar mahzun mahzun dökülüyor. 

D) Yılların izi var yüzünde, bilmiyorsun. 

E) Gün doğarken bir macera hevesiyle uyandı. 


Aşağıdaki cümlelerde bulunan ad tamlamalarının hangisinde tamlayanın türü ötekilerden farklıdır? 


A) Bütün mahalleli sokakların çamurundan bikmıştı. 

B) Okul kapanınca onların köyüne gideceğiz. 

C) Çocuk parkında oynayanları hayranlıkla 
seyrediyordu. 

D) Yol boyunca sıralanan ağaçlar yapraklarını 
dökmüştü. 

E) İstasyonun yanında bulunan kitapçıya aradığı kitabı sordu. 


Aşağıdakilerin hangisinde aynı tamlanana 

bağlı birden fazla tamlayan kullanılmıştır? 

A) Kitabın sayfa düzeni hoşuma gitmemişti. 

B) Toplantıda öğrencilerin ve velilerin görüşleri 
de alındı. 

C) Bu kitabın konusu ve kahramanları bizi büyüledi. 

D) Biriktirdiği paralarla kendine bir çalışma masası aldı. 

E) Günün yorgunluğunu kitap okuyarak ve müzik dinleyerek giderirdi. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme 
ad takımı kullanılmıştır? 


A) Irmağın coşkun akan sularını seyrediyoruz. 

B) Kışın soğuk günleri artık geride kaldı. 

C) Arkadaşım genç yaşında bütün dünyayı dolaştı. 

D) Suların sık sık kesilmesi halkı bıktırdı. 

E) İhtiyarın ceketinin rengi solmuştu. 


“Yöre insanının konukseverliği bizi şaşırtmıştı." 
cümlesindeki ad takımının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? 


A) Akşama kadar oturma odasından dışarıyı 
seyretti. 

B) Çiçeklerin kokusu bütün odaya yayılmıştı. 

C) Yolculuğun sonuna doğru bir mola daha vereceğimiz söylendi. 

D) Kitabın sayfalarını çevirdikçe çocukluk günlerini hatırlıyordu. 

E) Yaz mevsiminin güzelliklerini burada, şu an 
yaşıyoruz. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili ad 
takımı vardır? 


A) Sabahın erken saatinde evden çıkardık. 

B) Güneş altında akşama kadar çalışılırdı. 

C) Söğüt ağaçları yol kenarlarını süslerdi. 

D) Bağa girmeden durmadan akan suyuyla bir 
çeşme sizi karşılar. 

E) Güneş ufukta kaybolunca geriye dönüş 
hazırlıkları başlar. 


TÜRKÇE SORU BANKASI TESTI -5 
7. Tamlayan durumundaki üçüncü tekil kişi adılı 10. 
bazen düşer. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun bir 
örneği vardır? 
A) Kış aylarında kuşlar sıcak ülkelere göçer. 
B) Evlerin saçaklarının altına yuvalar yapılır. 
GC) Sonbahar yaklaşınca yüzü gülmez olmuştu. 
D) Balıkçılardan kimisi günlerce denizde kalır. 
E) Köy halkı, onu dört gözle bekliyor. 
8.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı 11 
ve tamlananı yer değiştirmiş bir ad takımı 
vardır? 
A) Gerçekten suyu çok soğuktu bu pınarın. 
B) Bunlar mıydı senin bana söylemek istediklerin? $ 
GC) Onu bu hale getiren kuşkusuz senin ina- z 
dındı. 
D) Yenilir yutulur şeyler değil senin söyledik- z 
lerin. 
E) Onlar da senin en yakın dostların değil miydi? 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat 12. 


tamlamasının birden çok tamlayanı vardır? 


A) Karşı tepelerin eteklerini rengârenk çiçekler 
kuşatmış. 

B) Bahçeleri süsleyen çiçekler baharı müjdeliyor. 

C) Yol boyunca sıralanan serviler yeşile bürünmüş. 

D) Dağların tepelerini örten bulutlar yavaş yavaş çözülüyor. 

E) Buraların sıcak ve temiz havasını ne kadar 
çok özlemişiz. 


Ad tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer 
değiştirebilir. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde böyle bir kullanım yoktur? 


A) Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin 

B) Bu muydu sebebi tüm sıkıntılarının 

GC) Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu 
D) Yüzüme hızla çarpıyor sesi soğuk rüzgârın 
E) Ey parlak ay, ışığını gözüne saç yolcuların 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ad 


tamlaması hem sıfat tamlaması vardır? 


A) Uzun boylu, siyah ceketli adamın kim olduğunu bilmiyorum. 

B) Başarılı olmak için dikkatli ve düzenli çalışmanın şart olduğunu söyledi. 

GC) Bu galeride eski ve yıpranmış özel eşyalar 
sergileniyor. 

D) Bu yapıtta ilkokul yıllarımla ilgili anılarımı 
topladım. 


E) Yaz tatilini daha çok, anne ve babasının 


yanında geçirirdi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı sıfat tamlaması olan bir 
ad takımı vardır? 


> 


Bir gece yarısı yazmıştım bu ayrılık şiirini. 
Kulaklarımda fırtınanın kırdığı dalların çatırtısı vardı hâlâ. 

Sokağın korkutucu sessizliği içinde ürkek 
adımlarla ilerliyorduk. 

Kırık camlı pencerelerden yağmurun yağışını seyrederdik. 

E) Eski filmlerin sıcak anlatımı yeni filmlerde 
yok. 


7 
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Eylem - Ekeylem - Eylemsi 


Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin 
Yitirmişsin, nen varsa birer birer 
Üzülme, yeniden kazanırsın hepsini 
Acıların dönmemek üzre geçip gider 


Bu dizelerde çekimli kaç eylem kullanılmıştır? 


A)4 BS G6 D)7 Ep) 8 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli eylem kullanılmıştır? 


A) Yalnız geçen ömrün bir uykusuzluk gecesi 

B) Bülbülün yatağı bahçeler, bağlar 

C) Birdenbire kalbi titreten bir dost sesi 

D) Dağ ardından doğan mehtap gibi vurdu 
suya 

E) Kökleri kurumuş sandığım o güzel günler 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipi zaman bildirmektedir? 


A) Misafirlere karşı daha güler yüzlü olsan. 
B) Yapamayacağın işler için söz vermemelisin. 


- G) Ben bugün sizinle sinemaya gelmeyeyim. 


D) Hiç kimse onun sözünden dışarı çıkmasın. 
E) Ne çabuk geçti yıllar, farkında olamadan. 


Aşağıdakilerin hangisinde hem basit zamanlı hem bileşik zamanlı (çekimli) eylem kullanılmıştır? 

A) Sınıfta anlaşamadığı kimse yoktu, herkesle 
çok iyi geçiniyordu. 

B) Sobanın üzerinde kestane pişirip sıcak sıcak 
yemeyi özlemişti. 

GC) İnsanlarla konuşup, onların dertlerine çare 
bulmayı severdi. 

D) İhtiyar, etrafındakilere sinirlendi, homurdanmaya başladı. 

E) Yıllar sonra gördüğü arkadaşını tanımıştı, 
ona hasretle sarıldı. 
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Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem 
haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? 


A) Bu konuyu arkadaşlarla bir daha görüşelim. 
B) Çalışma tempomuzu biraz daha artırmalıyız. 
G) Gelenler, bahçede zilin çalmasını beklesin. 
D) Çalışmanızın karşılığını mutlaka görürsünüz. 
E) Bu soruları bir saat içinde çözün. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılış zamanıyla cümlenin söylenme zamanı 
aynıdır? 


A) Derslerine daima düzenli çalışıyor. 

B) En kısa zamanda okulumuz açılıyor. 

C) Bu akşam birlikte film seyrediyoruz. 

D) Geçen hafta kaybettiği kitabını arıyor. 

E) Kopya olayı anlaşılınca sınav iptal ediliyor. 


Geçmiş zaman kipi, kişinin sonradan farkına 
vardığı bir eylemin anlatımında da kullanılır. 


Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kullanım vardır? 


A) Kütüphanede gazete okurken uyumuşsun. 

B) Küçük kardeşi geçen yıl askere gitmiş. 

C) Geçen yıla göre epeyce şişmanlamışım. 

D) Mektubunda yazıyor, badem ağaçları çiçek 
açmış. 

E) Şiddetli sıcaklar herkesi bunaltmıştı. 


Aşağıdakilerin hangisinde istek kipiyle çekimlenmiş eylem vardır? 


A 


<> 


Nasıl koyup gitmeli bu denizi, bu kuşları 
Uğulda, uğulda, uğulda sonbahar rüzgârı 


B 


—> 


Nedir bu yaslı özlem durup dururken sende 
Gel vatan tutalım bu çınarın gölgesinde 
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Bir çiçek istiyorum ben hiç solmayacak 
Bir güneş istiyorum gece bende kalacak 


e 


Nehir gibi akıyor nalları altında yer 
Gidiyor bir sonsuza şaha kalkmış yeleler 


KU 


Bulutlar, atlarının yelelerinde uçar 
Gül gibi bir gülüşle dudaklarında rüzgâr 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 1 


TEST - 2 


Eylem - Ekeylem - Eylemsi TÜRKÇE SORU BANKASI Eylem - Ekeylem - Eylemsi 


9. Radyo bizim çocukluğumuzda yüksekçe bir 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin ki- Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla 


10. 


yerde dururdu. Büyükçe bir şeydi, kocaman 
düğmeleri vardı. Biz çocuklar dokunamazdık 
ona. Sadece uzaktan, büyük bir merakla izlerdik. Yasak bir meyveye yaklaşır gibi dokunmaya çalışsak da bazen; olacak ya, o durumlarda 
hep yakalanırdık. 


Bu parçada bileşik zamanlı kaç eylem vardır? 


A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 E)7 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde istek kipiyle 
çekimlenmiş bir eylem vardır? 


A) Girmesin içeriye rüzgâr, soğuk, karanlık 
B) Hiç olmazsa seni unutmamak isterdim 
C) Böyle uzaklaşmayın benden ey anılar 
D) Ah seni bir daha görsem dünya gözüyle 


pinde bir anlam (zaman) kayması olmuştur? 


A) Arabası bozulunca işine gecikmiş. 

B) Dışarı çıktığımda sana da uğrarım. 

G) Anlatılan filmi daha önce seyretmiş. 

D) Akşamları kimsecikler geçmez bu sokaktan. 
E) Yarın gideceğini telefonla onlara bildirmiş. 


I. İnsan, zamanla dostlarını nasıl da unutuyor! 
Il. Bizim okul, bu akşam bir tiyatro oynuyor. 
IN. Sana, ezberlediğim şiirlerin tümünü okuyabilirim. 

IV. Roman yazmak çok çaba ister, bence. 

V. Çocuk, teyzesine her zamankinden çok 
bağlanmıştı. 


Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangile- 


manlı (çekimli) bir eylem vardır? 


A) Yarışmada üç alanda beşer soru sorulacak. 
B) Öğrenciler sınava çok sıkı hazırlanıyor. 

C) Toplantıda her üyeye söz hakkı verilecekti. 
D) Ders bitimine beş dakika kala anons yapıldı. 
E) Bahçedeki gülleri dedem özenle yetiştirdi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, geniş 
zamanın hikâyesi biçimindedir? 


A) Tatile çıkmak için bir araba tutacaklarmış. 

B) Ailesini geçindirmek için hafta sonları da çalışırdı. 

C) Onu her yerde aramamıza rağmen hiçbir yerde bulamadık. 


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik za- 5. 


çekimli eylem vardır? 
A) Sizi dün bekledim o yollarda 
Ki gezindikti bir zaman karda 


B) Kararan gözlerimle rüzgârda 
Sizi dün bekledim o yollarda 


C) Ölürsem yazıktır, sana kanmadan 
Kollarım boynunda halkalanmadan 


D) Göz alan bir güneş doğardı 
Gökçe gelin gibi Ağrı'dan 


E) Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok 
Yok bizi arayan, soran kimsemiz 


E) Göreyim, mevsimin bahara erdiğini bir an Binde anlam kayması Marclrs D) Yeni okuluna ve arkadaşlarına alışamamıştı. $ie <ŞİĞeRI eler Menlelsincie YİLİN 
E) Öğretmeninin dediğine göre biraz daha prog- kipi zaman bildirmemektedir? 
A) eli. B)i.velli. O) Il. ve İV. ramlı çalışmalıymış. : 
i i i 5 A) Akşamüzeri sıkışan trafik iki saate kadar ra- 
i : z > > 
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bileşik za- > De e z hatlıyor 
| i ? > i 
anlı. bir eylem. kulanılmarışar. Z İl B) Yarıyıl tatili, bayram tatiliyle birleştirilerek bir 
in N : & () Sinema çağdaş uygarlığın ürünlerinden biridir. hafta uzatıldı 
A) Hiçbir şey istemezdim 5 i cü il isi i N > i Ş 
| Seni sevmekten başka do Sga cümlelerin hangisinde birden faz (11) Geçen yüzyılın sonlarında bulunmuş ve şaşırtı- C) Kitaplıktaki kitapların bazısının yerini bir an 
la eylemsi kullanılmıştır? cı bir hızla gelişmiştir. (ılı) Öyle ki bugün güzel sa- önce döğişinelisin 
B) Gözlerin hayran bakarmış mağara DM e 3 * 
çindeki yerini almıştır. (IV) Acaba gençliğine D) S EN ii 
i İ ğ i ıcakların artmasıyla büyük kentlerdeki in- 
Bilmeyip ısrarımı A) Yolda rastladığı MEKANI selam verdi. “karşın sinemaya bu değeri kazandıran nedenler ) e ak ii N > 
C) Senin derdin, benim derdin B) Parkta Oyan ayağını Lei li nelerdir? (V) Bu soruyu yanıtlama sinema sanatı- ed. $ e E Li , 
Hani beni çok severdin C) Bu sabahki davranışları hiç de hoş değildi. nın temel özelliklerini tanımamızı sağlayacaktır. E) İşlerin yoğunluğu yüzünden onlarla bir aydır 
D) Seni bir ömür değil D) Unuttuğu çantasını almak için geri döndü. görüşemiyorduk. 
) la li egi E) Eve gelir gelmez annesi yemeği hazırlardı. . 
Bin ömür sevebilsem Bu parçada numaralanmış cümlelerden han- 
NE : bal 5 
E) Bunu senden ummazdım gisinde birden fazla çekimli eylem vardır? 
Çok kırıldım ben sana 
a ai P ii I. B) Il. CO). D) IV. E) V. 
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleş- A ) 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik za- 


12. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem 
kullanılmamıştır? 


A) Deli bir sevda uğruna perişan olan benim 
B Bir deniz mağarası kadar serindir rüyalar 
G) Gönül bahçemde solmayan bir çiçek var 
D) Doğdun doğalı hep böyle kederlisin 

E) Günlerin arasından çekip gidersin eylül 


1B 2D 3-E 4E 5D &D 7-C 8B 9-B 
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10-E 


miş bir iş hikâye edilmektedir? 


A) Bu soruyu sınıfta sadece birkaç kişi bilebilmişti. 

B) Burda olsaydı, o da bir şeyler söylerdi. 

C) Keşke sen de bizimle geleydin. 

D) Neredeyse heyecandan bildiklerini de unutuyormuş. 

E) Sınava girmeyen öğrenciler için yeni bir sinav yapılmayacakmış. 


11-D 


12-E 13-B 14-A 15-D 16-A 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem dilek 
kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir? 


A) Bütün soruları cevaplamaya çalışın. 

B) Hastaneden çıkmadan onu ziyaret etmeliyiz. 

C) Dedemleri ziyaret edip son otobüsle geri döneceğim. 

D) Yarınki maça birkaç saat erken gidelim. 

E) Aldığınız kitapları okuduktan sonra getirin. 
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manlı bir eylem vardır? 


A) Çok önceden konukların oturacağı yerler 
ayarlandı. 

B) Toplantıda anlatılanlar herkesin ilgisini çekmiyordu. 

G) Cüzdanını bulmak için odasını altüst etti. 

D) Öğretmenimiz herkesin bir roman okumasını istedi. 

E) Tatile giderken hiç kimseye haber vermedi. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


8. 


10. 


11. 


1-G 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam (zaman) kayması vardır? 


A) Hastalar yeni doktorun gelmesini bekliyor. 
B) İşlerinin yoğunluğu onu bizden uzaklaştırdı. 
GC) Kardeşinin okulu bitirmesine bir ay kalmış. 
D) Uçaktan iner inmez seni ararım. 

E) Hastanenin inşaatı yakında tamamlanacak. 


Sevdamıza hicran yası katma 
Her derdimi bir anda kanatma 
Çarşambayı perşembeye atma 
Bittim, bugün olmazsa yarın gel 


Bu dörtlükte çekimli kaç eylem vardır? 


A3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 
gerçekleşme zamani söylenme zamanından 
öncedir? 


A) Yazdığı şiirleri bir kitapta toplayacak. 

B) Davete gelemeyeceğini telefonla bildirdi. 
C) Davetliler şarkılara eşlik ediyor. 

D) Okullarda okuma saatleri ayarlanacakmış. 
E) Kitaplar öğrencilere ücretsiz dağıtılacak. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde dilek ve haber kipiyle çekimlenmiş eylemler bir arada 
kullanılmıştır? 


İsterdim bu eski yerde seninle 
Baş başa uyumak son uykumuzu 


A 


> 


B 


> 


Bu hayal içinde... Ve ufkumuzu 
Çepeçevre kâplasın bu renk 


© 


Bir rüyadan kalmanın hüznü 
İçinde gülüyor bana derinden 


2 


Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam 
Uyandırmayın beni, uyanamam 


KU 


Allah aşkına, gök, deniz aşkına 
Yağsın kar üstümüze buram buram 


2B 3-B 4-C€ S5-A 6C 7-B 8-dD 


TEST -2 


12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla 


13. 


İJANI yayıntLanı 


14. 


15. 


9-D 


çekimli eylem vardır? 


A 


<>» 


Evler, ağaçlar, sular, ben ve bu an 
Sanki bulutlar bir akıyoruz 


B 


> 


Dağlara, denizlere, ovalara 
Uzansaydık yağarak iplik iplik 


© 


Tohumları susamış tarlalara 
Bahar, gölge ve yağmur götürseydik 


© 


Bakıp imreniyorum akınına 
Şehrin üstünden uçan bulutların 


KU) 


Geçti, istemem gelmeni 
Yokluğunda buldum seni 


Hep gittiler. Yapayalnızım. Çıt yok. Odaya şimdiye kadar hiç tanımadığım bir akşam giriyor. Bu 
yabancı akşam beni bu dünyadan kopardı. Gittikçe artan karanlık, iki parça eşyayı da benden 
uzaklaştırıyor. 


Bu parçada basit zamanlı (çekimli) kaç eylem 
vardır? 
A)1 


B)2 E)5 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem bildir- - 


diği kişi yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Arkadaşlarını sınıfta göremeyince çok üzüldü. 
B) Başbakan hastaneyi yarın hizmete açıyor. 

C) Babam yirmi beş yıl bu fabrikada çalışmış. 

D) Ankara'ya gittiğinde halanlara da uğra. 

E) Kardeşim arkadaşlarıyla ders çalışıyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem emir 
kipiyle çekimlenmiştir? 


A) Sokağın başındaki dükkânda seni bekliyorlar. 

B) Çarşıdan aldıkları elbiseyi dün geri verdiler. 

C) Öğleye doğru annesiyle alışveriş için pazara 
gidecek. 

D) Garanti belgesi varsa bozulan televizyonu değiştirsinler. 

E) Akşama doğru çamaşır makinesi bozulunca 
tamirci çağırdı. 


11-D 12-E 
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13-D 


14-D  15-D 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


Gönlüm virane bir han 
Kervan geçmez oradan 
Ne bir selam veren var 
Ne de halden anlayan 


Bu dizelerde çekimli kaç eylem vardır? 


A)1 B)2 C)3 D) 4 6) 5 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok 
çekimli eylem vardır? 


A) Vakit çok kısaydı, evden aceleyle çıktık. 

B) Hem yürüyor hem de başından geçenleri 
anlatıyordu. 

G) Çok mutluydu; yarın doğum günüydü. 

D) Yeni aldıkları bu eve henüz taşınmamışlardı. 

E) Okulun açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. 


Televizyon reklamlarının insanları etkileyeceği- 
ne pek inanmam. 


Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi kip yö- 


nünden bu cümle ile özdeştir? 


A) Yazın haftada bir maç yaparız. 

B) O içten konuşmaların hepsini hatırlıyorum. 

G) Sahilde yapılan ağaçlandırma çalışmalarına 
bir süre ara verildi. 

D) Birçok şehrimizin trafik sorunu çözülemedi. 

E) Köy evlerinin mimari yapısı artık değişti. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek zaman anlamı vardır? 


A) Artık her ay sana mektup yazarım. 

B) Her gün işe giderken ona rastlarım. 

C) Onu, sanata kazandırdığı yeniliklerle tanırız. 

D) Yıllardır bu limanlar arasında gider gelirim. 

E) Bahar geldiğinde kırların güzelliğine doyum 
olmaz. 


İyi) YAYINLARI 
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Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? 


A) Onun aradığı kitap bu olmalı. 

B) Bu kitabı mutlaka siz de okuyunuz. 

C) Bu kitabı keşke bu hafta bitirebilsem. 

D) Bu kitap ile ilgili eleştirileri ben de okudum. 
E) Bir kitap da kardeşime alayım. 


Yağmur, arabanın ön camına çarpınca dinlendirici bir ses çıkarıyordu. 


aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Şimdiki zamanın 3. tekil kişisi 

B) Geniş zamanın hikâyesinin 3. tekil kişisi 
G) Şimdiki zamanın rivayetinin 2. tekil kişisi 
D) Şimdiki zamanın hikâyesinin 3. tekil kişisi 
E) Şimdiki zamanın rivayetinin 3. çoğul kişisi 


() Bihruz Bey'in serveti ona babasından kalmış. 
(11) Bu gene, iyi giyinmeyi çok seviyor. (111) Kendi 
arabasıyla gezmekten çok hoşlanır. (IV) Bu akşam da arabasıyla Çamlıca'ya gidecek. (V) Arkadaşlarının geleceğini bildiğine göre çok sevinçli olmalı. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde eylem zaman anlamı içermemektedir? 


AL BM. OL D) IV. E)V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta 
olan bir eylem bildirilmektedir? 


A) Akşamüstü denizin en tatlı şarkısı başlıyor. 

B) Tarihi çarşıda alışveriş yapıyoruz. 

C) Bu tarihi konak bir yaz akşamı yanıyor. 

D) Sigaranın zararlı olduğunu hep söylüyor. 

E) Yıllardan beri aynı duyarsızlık yaşanıyor 
edebiyat alanında. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -3 


Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi bileşik zamanlı bir eylemdir? 


A) Yürüyün ardından siz emellerin 

B) Uzaktan çırpılsın size ellerim 

C) Kat kat oldu, gökyüzünde yokuşlar 
D) Analarım niçin gülmezdi yüzünüz 
E) Kuraktan sarardı, tarlalarımız 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçmişte 
yapılan bir eylem hikâye edilmektedir? 


A) Suçun kendisinde olduğunu anlamıştı. 

B) Davranışlarıyla herkesin dikkatini çekerdi. 
C) Yanına yeterli miktarda para almalıydın. 
D) Biraz acele etseydik otobüse yetişecektik. 
E) Az kalsın çantamı almayı unutuyordum. 


. Ekeylem, yüklem durumundaki adlarla, bileşik 
zamanlı fiillerde görülür. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem 
yoktur? 


A) Gelen babamsa ona beni görmediğini söyle. 

B) Artık derslerine düzenli çalışıyormuş. 

C) Sen gidedur, ben burada bekleyeceğim. 

D) Bana: "Bu para yolculuk için yeterlidir." 
demişti. 

E) Buraya gelirsem sana mutlaka uğrayacağım. 


. Kahve, ışıklarını yakınca dışarıdaki karın ışığı 
söndü. İçeriye göz attım. Sekiz kişi ya var ya 
yoktu. Küçük kapağının içinden alevler atarak 
yanan saç sobanın sağ tarafının kıpkırmızı olacağı anı beklemeye koyuldum. 


Bu parçada basit zamanlı kaç eylem vardır? 


A)1 B)2 03 D) 4 E)5 


WA 2B SA 4A 5D 6D 7-E 8B 9D 


İİİ YAYINLARI 


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kay- 


ması yokiur? 


A) Yangından sonra müdür tüm öğrencileri 
toplar, onlara sakin olmalarını söyler. 

B) Babası ölünce çocuğu dayısı okutur. 

C) Sıcak yaz aylarında bu köy turistlerle dolar. 

D) Konuştuklarımıza herkes bir gün katılır. 

E) Kış gecelerinde dedem ocağın başında masal anlatıyor. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin eyleminin 


kipinde zaman kayması yoktur? 


A) Günlerini kitap okumakla geçiriyor. 

B) Yıllardır aynı şirkette çalışıyor. 

C) Öğleden sonra onu ziyarete gidiyoruz. 
D) Her gün derslere geç geliyor. 

E) Otobüse yetişebilmek için koşuyor. 


. Ekeylemin geniş zaman çekiminde 3. tekil kişi 


eki bazen düşer. 


Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir 
kullanım vardır? 


A) Aşkı şiirlerinde sıkça işleyen bir şairdir. 

B) Günümüz şairleri içinde dili özgün kullanan 
pek az. 

C) İyi bir romancı gözlemlerini olduğu gibi yansıtmaz. 

D) Şiirlerinde daha çok, bireysel konuları işler. 

E) Toplumcu bir yazar, yapıtını topluma yol 
göstermek için yazmalıdır. 


. Ekeylemler ad soylu sözcüklerin sonlarına gele- 


rek onları yüklem yapar. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem bu 
göreviyle kullanılmamıştır? 


A) Masanın üzerindeki çanta onun değilmiş. 
B) Arayan Ali'yse bize bir an önce haber ver. 
C) O, gözyaşıyla şiir yazan bir şairdir. 

D) Aranan fakat baskısı biten bir kitaptır bu. 
E) Senindir bu şan, bu sevinç, bu mutluluk. 


1-C 12C 18C 14-£ 15B 16-B 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 4 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme eklenen “-mış, -miş, -muş, -müş” eki cümleye 
ötekilerden farklı bir anlam katmıştır? 


A) Ayfer, dünkü derse yine geç gelmiş. 

B) Müdür, odanın yeni biçimini beğenmemiş. 
C) Bu konuyla ilgili hiçbir şey anlatılmamış. 

D) Arkadaşlarına bu otelde kalacağını söyle- 
MİŞ. 

Bu tablo salondaki eşyalarla güzel uyum 
sağlamış. 


<>» 


E 


—> 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, istek kipindedir? 


A) İşin bitince bunları yerine koyacaksın. 

B) Bu akşamki toplantımıza sen de gelmelisin. 
C) Haber vermeden onun yanına gitmeyelim. 
D) Bu zor durumda ona yardım etmelisin. 

E) Hava güzel olsa da pikniğe gitsek. 


Aşağıdakilerin hangisinde, yapılmakta olan 


bir iş bildirilmektedir? 


A) Yazları buralar turistlerle dolup taşıyor. 

B) Yarın arkadaşlarıyla yurtdışına gidiyor. 

C) İnsan zamanla gerçekten çok değişiyor. 
D) Okula her gün bu yoldan gidiyor. 

E) Pencereden top oynayan çocukları izliyor. 


Aşk bir masalmış, yalanmış meğer 
Seven bir kalp için sığınacak yer 

Yalnız o kucakmış, yalnız o dizmiş 
İnsanlar ne kadar merhametsizmiş 


Bu dizelerde ekeylem almış kaç sözcük vardır? 


A)1 B)2 o) 3 D)4 E)5 


REM İL NE 


| 
H 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinin eyleminin 
kipinde anlam kayması vardır? 


A) Ogün akşama kadar arkadaşını bekler; ama 
onunla bir türlü görüşemez. 

B) Vaktinin büyük bölümünü bu köyde geçirir. 

C) Çevresindekilere her konuda yardım eder, 
kimseyi incitmez. 

D) Her sabah erkenden yollara düşer, akşam 
geç saatlerde eve döner. 

E) Yazları bu sahil kasabasına gelir, bir iki hafta burada kalır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik zamanlı bir eylem yoktur? 


A) Hiç değilse bir mektup yazsaydı. 

B) Yarın sabah erkenden işe başlayacaksınız. 
C) Yağmur yağmasa trafik bu kadar sıkışmazdı. 
D) Ben sana o gelmez dememiş miydim? 

E) İstersen birkaç dakika daha bekleyelim. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi "geniş zamanın hikâyesi" biçimindedir? 


A) Keşke bu sözleri hiç söylemeseydim. 

B) Gece yarılarına kadar tek başına çalışırmış. 
C) Onun ne kadar alıngan olduğunu biliyorsun. 
D) Söylenenleri hiç dikkate almazmış. 

E) Yolculuğa çıkarken mutlaka bir kitap alırdı. 


Sabahleyin erkenden yola çıktık. Hava oldukça 
soğuktu. Öğleye doğru hava karardı. Gök gürlemelerinden şiddetli bir yağmurun geleceği 
belli oluyordu. Fazla vakit geçmeden şiddetli bir 
yağmur başladı. Daha önce böyle bir yağmur 
görmemiştim. Bardaktan boşanırcasına yağıyordu. 


Bu parçada bileşik zamanlı kaç eylem vardır? 


A)1 B)2 Cc) 3 D)4 E)5 
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9. 


10. 


11. 


12. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
ekeylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir? 


A) Bunu senden sakladığım için üzgünüm. 
B) Burası oldukça sakin bir yermiş. 

C) Eski evimizin bahçesi çok küçüktü. 

D) Mevsim, bahar devamı bir yazdı. 

E) Aradığım kitaplar yoktu bu kitapçıda. 


Aşağıdakilerin hangisinde verilen eylemler 
sırasıyla "kılış, durum ve oluş" bildirmektedir? 


A) savurmak, kırmak, oturmak 
B) utanmak, yazmak, sararmak 
C) kırmak, dökmek, koşmak 

D) bilmek, getirmek, susmak 

E) yırtmak, uzanmak, morarmak 


Yokuşu tırmanınca bir çeşmeyle karşılaşıyoruz. 
Sağa dönünce iki katlı evler sıralanıyor önümüzde. Çamurlu yoldan yürüdükçe iyice sessizliğe bürünüyoruz. Kapıların önünde mangal 
yakan insanlar yoldan geçenlere meraklı gözlerle bakıyor. 


Bu parçada kaç eylemsi (fiilimsi) vardır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 ES 


Kimi eylemsiler eylem anlamını büsbütün yitirerek bir varlığa ad olur. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? 


A) Bir haftadır ne gelen var ne giden. 

B) Çağlayanın sesi buraya kadar geliyor. 

G) Taze pide kokan taş fırınlar yok artık. 

D) Durmadan yanan soba içeriyi zor ısıtıyordu. 

E) Göğü kaplayan bu bulutlar yağmurun habercisiydi. 


REMİRZAİ 


1E 2C SE 4E SA 6B 7E 8C€ SA 
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TEST - 4 


13. 


15. 


10-E 


Eylem - Ekeylem - Eylem$i 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart kipi ile 
çekimlenmiş bir ekeylem yoktur? 


A) Bugün de hastaysa hemen doktora gitsin. 
B) Bir an önce yola çıksak iyi olacak. 

G) Araba bulursak yarın müzeleri gezeceğiz. 
D) Mağazalar satış yoksa indirime giriyor. 

E) Yağmur yağmazsa bu maça gidelim. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylem- 


si ekeylem alarak yüklem olmuştur? 


A) Onun en sadık dostu bağlamasıydı. 

B) Ben geldiğimde kahvede kimsecikler yoktu. 

GC) Sanırım şu saatlerde yola çıkmıştır. 

D) Oraya ulaşır ulaşmaz bizi arayacaktır. 

E) Bu durumda yapılacak en iyi şey ondan 
özür dilemekti. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 
farklı türde bir eylemsi vardır? 


A) Bir imza için çalmadık kapı bırakmamış. 

B) Bahçe kurumuş otlardan temizlendi. 

C) Ansızın bastıran yağmur trafiği aksaltı. 

D) Artık bu konuda söylenecek bir şey kalmadı. 
E) Onunla görüşmeyeli birkaç ay oldu. 


. Ağaçlar vardı. Upuzun ağaçlar... Bazen onların 


çokluğuna şaşardık. Altında yürürken içimize 
huzur dolardı. Bir kuş gibi kendimizi hafif hissederdik. Dallarının arasından gökyüzü parça 
parça görünürdü. Şimdi yok oldu onlar. Yerlerinde gökdelenler yükseldi. Hepimiz hasretiz 
onlara. 


Bu parçada bileşik zamanlı kaç eylem vardır? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


11-E 12-B 13-B 14-£ 15-E 16-D 
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TEST -5 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik çekimli bir eylem kullanılmamıştır? 


A) Bana haber vermeden bir yere gitmezdi. 

B) Müdürümüz başarılı öğrencileri ödüllendirirdi. 

Geçen hafta aldığı ödevi bu akşam bitirecekmiş. 


Cc 


> 


D 


> 


Görevini zamanında yapmaya özen gösterirdi. 


ED 


Size verdiğimiz sözü hemen yerine getireceğiz. 


Aşağıdakilerden hangisinde eylem gereklilik 
kipiyle çekimlenmiştir? 


A) Etrafı okşuyor mayısın taze rüzgârı 
Karşımda köhne Üsküdar'ın dost ışıkları 


B) Sizlersiniz bu an'ı ışıklarla şen eden 
Eksilmesin şu mutlu sokaklar bu ülkeden 


C) Her sabah bahar olsa da ben uslandım 
Uğramam bahçelere gülden yandım 


D) Gemileri yakmış yine birileri belli 


Ah dumanları kaplıyor hayalleri 


E) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı 
Uykudan bile mahşer gününde uyanmalı 


Milletin güneş, deniz, kum diye feryadı 


İYİ YAYINLARI 


kopararak kıyılara doluştuğu şu günlerde 
ll Il 
bizim püfür püfür rüzgâra sinemizi açmamız 
V 
bir bakıma ayrıcalık sayılırdı. 
V 


Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden 
hangisi eylemsi değildir? 


AL BI ON. DM. E) V. 
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4. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde "dilek - koşul" 
kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır? 


A) Şen martılar uçuşan sahillerde gülelim 
Durgun, mavi denize beraber dökülelim 


B) Ey neşe diyarının güzel çağlayanları 
Bir kardeş gibi alın beni de aranıza 


C) Benim kanım da artık bir neşe şelalesi 
Ben de mavi denize dökülmek istiyorum 


D) O gurbet illerinde hep anmışsın adımı 
Gelemedim, affeyle, kırdılar kanadımı 


E) Yolunda gençliğim sönse de yine 
İçimde vatanın aşkı var yeter 


Aşağıdakilerin hangisinde eylemin kipi "geniş 
zamanın rivayeti" biçimindedir? 


A 


<> 


Yıllardır yanından hiç ayırmadığı meşin çantasında, mutlaka bir kitap bulunurdu. 

Yazar, kendine has konuşma üslubuyla sorularımızı cevaplandırdı. 

Bu sempatik adam, tanısın tanımasın herkese gülerdi. 

D) Şiirlerini daha çok gece yarılarında yazarmış. 

E) Sanatçı, bu yapıtında öteki yapıtlarında da 

kullandığı alaysamalı dili ön plana çıkarmış. 


2 


© 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde bileşik zamanlı bir eylem kullanılmıştır? 


A 


—> 


Yedi tepeye inat minareler kurmuş 
Sinan'ın dilini İtri'den sorarım 


B) Boğaz'a köprüler kurulur 
Ben gönül köprüleri kurarım 


GC 


> 


Uğrarsa bir gün Çamlıca yollarına 
Samanyolu'na kadar çıkar ayaklarım 


D) Düşmeyedursun Körfez'e gözbebeklerim 
Karadeniz'den, Akdeniz'den toplarım 


E) Güç yetiririm belki, gönlümün susuzluğuna 
Lakin "İstanbul, İstanbul!" diye ağlarım 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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TEST -5 


Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem sıfatfill hem bağr-fiil kullanılmıştır? 


A) Gece bahçelerde kalma her zaman 
Şen güneş yüzüne doğmadan uyan 


B) İnerken çiçekli bir uçuruma 
Gönül yoldaşından ayrılır mısın 


C) Bir sabah rüyanı tamamlamadan 
Uykudan uyansan darılır mısın 


D) Çıkınca karşıma o eski sokaklar 
Hatırlarım seninle yaşadığım günleri 


E) Bazen de o titrek kolun kolumda 
Kimseye sormadan bir yoldaş ara 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adeylem, 
sıfat-fiil ve bağ-fiil bir arada kullanılmıştır? 


A) Devrinin sanat özelliklerini yansıtan bu yapıt, 
piyasada bulunup satın alınması zor bir kaynak niteliği taşıyor. 

B) Kitap üzerinde çalışırken aslında İstanbul'u 
hiç bilmediğimin farkına vardım. 


GC) Gezenlere huzur veren, kitapları inceleme 
kolaylığı sağlayan sıcak bir mekândı burası. 

D) Hobi olarak başladığı bu işi, şimdi ekmek 
parası için yapıyor. 

E) Tarihi eserlerimiz ilgisizliğe rağmen, inat 
edercesine hâlâ dimdik ayakta duruyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil, ad 
görevinde kullanılmıştır? 


A) Yeni çıkan şiir kitabını çok beğendim. 

B) Yaşanmış olayları özgün bir şekilde ele alıyordu. 

C) Siz, bugün gidenleri uğurlayın, gelecekleri 
de karşılayın. 

D) Severek okuduğum sanatçılar yok değil. 

E) Geç kalan yolcular birer birer gelmekteler. 


İİİ) YAYINLARI 


10. 


11. 


12. 


Eylemsiler, bazı durumlarda eylem niteliğini yitirip kalıplaşmış ad olarak kullanılabilir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır? 


A) Kimse kaza yapan aracı görmüyor, herkes 
yoluna devam ediyordu. 


B) Araba durduğunda içinden önce yaşlı bir 
bayan indi. 

C) Yazarın ortaya koyduğu görüş çok tartışılacağa benziyor. 

D) Gösterildiği ilk zamanlarda çok ilgi çekmiş 
bir filmdi bu seyrettiğimiz. 

E) Öğrencilik yıllarımda çekilmiş fotoğraflara 


bakarken o günleri tekrar yaşadım. 


. Bildim bileli bahar, başımın belasıdır 

. Korkulu bir sarayım, doğduğum günden 
beri 

ili. Çocukların oynayışına baktıkça imrenirim 

IV. Bulutlar geçiyordu başımın Üstünden 

V. Yıldız yağmurları inerdi geceleyin şehrimize 


- Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisi-. 


nin yüklemi ekeylem almamıştır? 


AL. BI. ON DM BV. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, 
ekeylem almış bir adıldır? 


A) Onlar yaylaya çıktıkları gün hava her zamankinden daha açıktı. 

B) Biz, uzun bir zaman, sahildeki güzel ve geniş yalıda oturduk. 

GC) Hertürlü çiçeğin bulunduğu bir yerdi burası. 

D) Akşama doğru vardığımız bu kasaba yemyeşil bir ormanın ortasındaydı. 

E) Bendim, o sahillerde her gün seni arayan. 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 6 
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ekeylem vardır? 4. 
A) Pirinç tarlalarına vurmuş kızıl bulutlar 


-E 


Rüzgârda perçemleri titriyor mısırların 
B 


> 


Sarp dağlardan örülmüş dört duvar içindeyim 
Nerdesiniz güneşler, nerdesiniz ovalar 


© 


Sıra fidanlar gibi bir tarlaya dizilmiş 
Renk renk köylü kızları toprağı çapalıyor 


2 


Günün kızıl ufuktan gördüğü şelaleden 
Köpükler dağılıyor mavileşen dağlara 


iu 


Bir gönül hasretinden uzun sürdü yolumuz 
Bitti çıra tutmaktan ormanlarda kolumuz 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla 
eylemsi vardır? 


A 


pi 


Gözlerim uzaklara dalıp dalıp gidiyor 
B 


—— 


Deniz kokan iplere hep yosunlar dolaşmış 
Limanlarda bir yolcu bile kalmamış 


C 


—— 


Ufuklara yaslanmış, yorgun dağlar sırayla 
Çadırının üstüne vurmuş akşam güneşi 


E 
< 
a 
z 
z 
> 
04 
B 


D 


> 


Hayali dolaşırken bu sabahki düşünü 
O süzüyor suların köpükten gümüşünü 


İnerken çiçekler bir uçuruma 
Gönül yoldaşından ayrılır mısın 


e 


Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcük- 6. 


lerden hangisi eylemsi değildir? 
A) Karlı bir dağ dizinde uyutsam kalp ağrımı N 
Donduran tipilere versem yanık bağrımı 


B) Yağmurun yoğurduğu çamurlara basarak 
Ezik güğümlerle çeşmeye gidenler yok 


C) Ruhumu iğneliyor bu yağmur ince ince 
Denizin mavi rengi yüzüme vuramıyor 


D) Kaybolan mezarımın çimeni vahşi yosun 
Solmayan çiçeği de beyaz köpükler olsun 


E) Bir kömür dumanıy'a tütsülendi akşamlar 
Üsümüş yüreklerin başına çöktü damlar 
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Duvarlara çarparak çırpınan bir kuş gibi 5, 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde ekeylem 
vardır? 


A 


<> 


Yükselir perde perde içli sesi 
En uzun nağmesiyle bir müddet 


B) Ben de güneş gibi yüce dağ gibi 
İçinde kaybolsam yayla dumanı 


GC 


> 


Bizim için battı güneş bu akşam 
Bizim için doğdu bu yeşil gündüz 


Ovada ince yollar gölgeleniyor işte 
Karşıdan renk içinde solgun ay görünüyor 


E 


—— 


Beni günden güne meğer genç eden 
Daima değişen maceralarmış 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 
farklı türde bir eylemsi kullanılmıştır? 


A) Bu tepenin zirvesinden bakınca bütün şehir 
görünür. 

B) Eski evlerini satıp bizim siteden bir ev aldılar. 

C) Şu ana Kadar katılmadığı bir toplantı olmadı. 

D) İnsanoğlu yaşlandıkça çocuklaşıyor sanki. 

E) Kırgınlıkları bir kenara bırakarak yeni dostluklara adım atmalıyız. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla eylemsi vardır? 


A) Kardeşlerinin yaptığı yaramazlıklar onu bıktırmıştı. 

B) Çocukların parkta oynamalarına anneleri 
izin vermedi. 

GC) Kuraklığın çiftçileri etkilememesi için çeşitli 
önlemler alındı. 

D) Ormanların korunması, ülkemizin insanlarının hepsine düşen bir görevdir. 

E) Sigaranın olumsuz etkileri çeşitli panellerde 
anlatılmalı. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


7. 


. Onun yanlış düşündüğünü size ispatlayacağım. 


. Geleceğimi bir mektupla size bildirmeli miydim? 
Il. Bu otobüsü kaçırırsak yarın gitmek zorunda 
kalırız. 
iV. İstanbul'daki tarihi binalar, yangınlarla bir bir 
yok oluyor. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde ekeylem vardır? 


A) i. veli. B) 1. vel İli. G) 1. ve IV. 
D) li. veli. E) Ii. ve IV. 

Kapılmayalı göğün maviliğine 

Bir güneşle bütün gün mutluluğu 

Unutalı yıllar geçmiş aradan 

İnansaydım sana eskisi gibi 

Hatırlat derdim belki yine 

Bu dizelerde kaç eylemsi vardır? 

A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem 
yoktur? 


A) Bu mahallede evler birbirine çok yakındı. 

B) Cebindeki parayı eczacıya bozdurdu. 

GC) Babası akşam kendisiyle çok sert konuşmuştu. 

D) Bu tür hastalıkların tedavisi o zamanlar yoktu. 

E) Yaz aylarında ortalarda görünmezdi. 


( İREMİRZ A 


TEST - 6 


10. 


11. 


12. 


(I) Kararsız, ürkek, çekingen, mızmız insanlar 
vardır. (il) Bunlar ne iyi ne kötüdürler. (111) Belli 
bir sıcaklıkları olmayan ılımlılardır bunlar. (IV) İnsanı kızdırır, tedirgin eder, hatta delirtebilirler. 
(W) Omuzlarından tutmak, itmek, sarsmak isteriz 
böylelerini. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde ekeylem yoktur? 
A) Ii. veli. 


B) Il. ve İli. GC) Ili. ve IV. 


D) Ili. ve V. E) IV. ve V. 


() Soru cümleleri her zaman bir şeyi öğrenme, 
bir merakı giderme amacıyla kurulmaz. (II) Soru 
yoluyla, cümleye değişik anlam ve anlatım özellikleri kazandırılır. (11) Anlatıma renk ve canlılık 
katılır. (IV) Sözgelimi kimi soru cümleleri bir 
duyguyu, bir düşünceyi karşımızdakine onaylatmayı amaçlar. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinde eylemsi kullanılmıştır? 
A) I. veli. 


B) 1. vellil. C)I. ve IV. 


D) Il. ve Il. E) Il. ve V. 


Duygu ve düşüncelerimizi anlatırken özellikle 
I 
eskimiş, kullanımdan düşmüş sözcüklere yer 
ıl 
vermemeliyiz. Genellikle yazılarımızda, konuş- 


malarımızda yaptığımız yazım ve söyleyiş yan- 
1 IV 

lışlıkları bu tür eskimiş sözcüklerde olmaktadır. 
V 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden 
hangisi eylemsi değildir? 


A)I. B) Ii. 


C) Ili. D) MV. E) V. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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TEST - 7 


Bazı durumlarda ekeylemin 3. tekil kişi ekinin 
kullanılmadığı olur. 


Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir 
kullanım vardır? 


A) Eskiden buralar yemyeşil bir piknik yeriydi. 

B) Bu mevsimde bütün kırlar çiçeklerle doludur. 

G) Onun dostluğu kuru bir lafmış. 

D) Bu evin kirası bütçemize uygundu. 

E) Bu kitap, sanatçının son şiir kitabı değil. 


İhtiyar, elini bağrına soktu 
Dedi ki İstanbul muhasarası 
Başlarken aldığım gaza yarası 
İçinden çektiğim bu altın oktu 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Adlaşmış sıfat kullanılmıştır. 

B) Hem basit hem bileşik zamanlı eylem kullanılmıştır. 

C) Farklı türde eylemsiler kullanılmıştır. 

D) Belirtisiz ad tamlamasına yer verilmiştir. 

E) Ekeylem almış bir ad vardır. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli eylem kullanılmamıştır? 


A) Siyah kanatlarını batıya açtı kuşlar 

B) Benden sana haberdir bu çığlıklı uçuşlar 

C) Dereler ardın sıra akmaya koyulmuş 

D) Arıyor batan güneş, seni dağlar ardında 

E) Minik bir kuşun kanadından döküldü bu sevinçler 


4 EHE vavınıarı 
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4. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi 
kullanılmamıştır? 


A) Boş vakitlerini nasıl değerlendireceğini bilmiyorsun. 

B) İnsan, isterse her güçlüğün üstesinden gelir. 

C) Bu şehirde gezilecek çok yer var. 

D) O kötü günleri bir daha hatırlamak istemiyordu. 

E) Onun en çok korktuğu şey yalnız kalmaktı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil 
(adeylem) , sıfat-fiil (ortaç) ve bağ-fiil (zarf-fiil) 
bir arada kullanılmıştır? 


A) Gelişigüzel seçtiğim kitapları vakit buldukça 
okurum. 

B) Kitaplığa yerleştirip unuttuğum nice kitabı 
yeniden okumaya başladım. 

C) Bazı yayınevlerinin İstanbul'la ilgili kitapları 
yayımladığı görülüyor. 

D) Okuduğum kitaptaki önemli bölümleri hemen not ederim. 

E) Buikiroman, bize iki farklı medeniyetin nasıl 
kurulduğunu anlatıyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 
farklı türde bir eylemsi kullanılmıştır? 


A) Bu kitap çeşitli yörelerden derlenmiş anonim türkülerden oluşuyor. 

B) Yapıtlarında kırsal kesim gerçeğine değinen 
yazar bu yapıtında büyük kentleri ele almış. 

C) Bu kitap, titiz bir çalışmanın ürünüdür. 

D) Yazar, yapıtın basımı için hazırlıkların uzun 
sürdüğünü söylüyor. 

E) Yapıtın daha şimdiden çok okunacağı söyleniyor. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


7. 


1. Gönüllerin gözyaşına inandığı bir anda 
11. Bin bahçeli beldemizi yâd ellere bıraktık 
IN. Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık 
IV. Dallarında bülbül öten bahçelere elveda 
V. Dönülmez bir yolur yolcusuyuz ey dostlar 


Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde 
eylemsi kullarıtmamışıır? 


AL BUL OM ODM. E)V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi ek- 


eylem alarak yüklam olmuştur? 


A) Beni sevindiren. yiliar sonra seni burada 


görmektir. 

B) İstanbul'un güzelliği şairlerin dizelerinde gizlidir. 

C) Evden izin almadan dışarıya çıkmazdı. 

D) Bu sözler, yabana atılır sözler değildi. 

E) Yazları bütün şehi adeta boşalırdı. 


Aşağıdaki cümisir; çi hangisinde sıfat-fiil kul- 


lanılmamışlır? 


A) Elindeki sepeti saygıya alan gençler ihtiyara 
yer verdi. 

B) Kimsenin dikkgtni çekmeyecek kadar 
önemsiz bir olaydı. 

C) Edebiyaümızın işinde bulunduğu durumu 
yeniden gözden geçirmeliyiz. 

D) Çocuklar, bu eski şarkıyı dillerinden düşürmezdi. tdi 

E) Yapıtın ne zaman basılacağı konusunda bil- 


gimiz yok. 


TEST -7 


10. 


(Giren YAYINLARI 
ama 


12. 


(0) Bu kalenin bir tarafının duvarı eski bir depremde yıkılmış. (il) Kalenin oldukça büyük demir kapısı açıldı. (Il) Birden iri bir çoban köpeği, 
havlayarak karşımıza çıktı. (IV) Korkudan amcamın arkasına saklandım. (V) Ancak sakinleştikten sonra içeriye girebildik. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gerçekleşmiş bir eylemin başkasından duyulduğu anlamı vardır? 

A)I. B) |. 


O) li. D) IV. E) V. 


. Kimi zaman ekeylemin 3. tekil kişi ekinin kul- 


lanılmadığı olur. 


Aşağıdakilerden hangisinde buna uygun bir 
kullanım vardır? 


A) Murat'ın pek çok arkadaşı varmış. 

B) Onun babası bu okulun öğretmeniydi. 

C) Bütün işlerini büyük bir özenle yapardı. 

D) Bizim sokaktaki eczane bugün nöbetçiymiş. 
E) Bu boyalar, evin salonu için. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla eylemsi kullanılmıştır? 


A) Bana gönderdiği mektuba henüz cevap 
yazamadım. 

B) Arkadaşlarının kalbini kırmamaya çok dikkat 
ederdi. 

C) Onu birden karşımda görünce çok şaşırmıştım. 

D) Ders çalışırken televizyonun açılmasını bile 
istemezdi. 

E) Çocukları için gece gündüz demeden 
çalışırdı. 
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TEST - 8 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden faz- 


la çekimli eylem vardır? 


A 


<>» 


Yollar çok bozuktu, bakımsızdı yavaş yavaş 
ilerliyorduk. 

B) Birden hava soğudu, gökyüzünde simsiyah 
bulutlar toplandı. 

Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur 
gün boyu devam etti. 

Buraya daha önce hiç gelmedim ama çok 
güzel bir yer. 

Onun sözlerine kulak ver, bu konularda 
deneyimli bir insandır o. 


Cc 


> 


D 


> 


E 


— 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde 
zaman kavramı yoktur? 


A) Sabahleyin erkenden yola çıkmalısınız. 

B) Havanın soğuk olduğunu hesaba katmamışlar. 

C) Güneş batarken bir dağ köyüne vardık. 

D) Önümüzdeki yaz da buraya geleceğiz. 

D) O, evdekilere haber vermeden bir yere ayrılmaz. 


Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi 
dilek (tasarlama) kiplerinden birisiyle çekimlenmiştir? 


A) Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince 
B) Sevdamın avucunu bastırıyorum geceye 
C) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek 
D) İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar 
E) Durulmuş sularının koynunda uyut bizi 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eyleminin 
kipinde anlam kayması vardır? 


A) Babam birkaç hafta sonra yurda dönüyor. 

B) Benden duyduklarını kimseye söyleme. 

C) Yeni aldığı kitapları raflara diziyor. 

D) Yarın sabah okulda bir program yapacağız. 

E) Bu kasabada her yıl kiraz şenlikleri düzenlenir. 
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Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
emir kipiyle çekimlenmiştir? 


A) İşini bitirir bitirmez benim yanıma geleceksin. i 

B) Odayı bir daha böyle dağınık bırakmayalım. 

C) Onun isteklerini eksiksiz olarak yerine getirmelisiniz. i 

D) Ön taraflarda boş bulduğunuz bir yere oturunuz. 

E) Benden izin almadan kimse dışarı çıkmayacak. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eyleminin 
kipinde bir anlam kayması olmuştur? 


A) Mahallemizin yolları asfaltlanacak. 

B) Yol kenarları ve boş alanlar ağaçlandırıldı. 
C) Sözlerinin yanlış anlaşıldığına üzülmüş. 
D) Yarınki program için hazırlık yapıyor. 

E) İşte o kaza tam bu noktada oluyor. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde dilek kipleriyle çekiml&nmiş eylemler vardır? 


A 


<> 


Evler görürsün saraylar gibi 
İçini bilemezsin 

B) Ses gelmez oldu bahçelerden 
Gök kubbesi döndü siyaha 


Cc 


> 


Sular kesildi çeşmelerden 
Nerden dolacak bu tas nerden 


2 


Atları hızlı sür ki köye pek geç varmasın 
Nişanlımın gözleri yollarda kalmasın 


KU 


Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde 
Ne sevdayla dolar taşar gönüller 


Ey coşkun deniz kudur, atıl, dalgalan 
Haykır, inle, köpür, çatla, çalkalan 
Geniş enginlerin bir mezar olsun 
Siyah ufukların rüzgârla dolsun 


Bu dizelerde çekimli kaç eylem vardır? 


A) 6 B7 ©8 D) 9 E) 10 
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Eylem - Ekeylem - Eylemsi 


g. 


10. 


11. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
şimdiki zamanın hikâyesi biçimindedir? 


A) Herkes vaktinde gelirse erkenden yola çıkabiliriz. 

B) Bizim buraya geleceğimizi bilmiyor muymuş? 

C) Sen bu kitapçıda olacağımızı biliyor muydun? 

D) Çalışıyorsa fazla vaktini almayalım. 

E) Bugün kütüphaneye uğramayacak mıymış? 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 
farklı bir eylemsi vardır? 


A) Gelecek yıl üniversite sınavlarına girecek- 
MİŞ. 

B) Hiç tanımadığı bu çevrede yabancılık çekiyordu. 

C) Onu görmek hevesiyle buralara kadar 
geldik. 

D) Geçen hafta yaptığı hatadan dolayı çok 
üzgündü. 

E) Evin bahçesi kurumuş otlardan temizlendi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem 
kullanılmamıştır? 


A) Köye dönerken anılar canlanmıştı birden gözümde. i 

B) Vakit bulabilirsem buraya tekrar gelirim. 

GC) Hava çok soğuktu, hemen otobüse bindik. 

D) Burada daha önce hiç görmediğim ağaç türleri vardı. 

E) Yaz başında bir sahil kentine ailece gezmeye gideceğiz. 


İSİMİ YAYINLARI 


12. 


Ekeylemin 3. tekil kişi ekinin “-dır, -dir” kullanılmadıği da olur. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? 


A) O, hiç kimseyi incitmeyen çok iyi bir insan. 
B) Onun evi kent merkezine oldukça uzaktır. 

C) Vedat, en çok sevdiğim şey gezmektir, der 
hep. 

Uzun bir hikâyedir bu, birkaç saatte anlatılmaz. 

Bir dönemi geçmişe taşıyan yapıtlardır onu 
ünlü kılan. 


<> 


> 


D 


—> 


E 


— 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi 
yoktur? 


A) Bağlama tutkusu küçük yaşlarda başlamış. 

B) Saz çalmak onun için vazgeçilmez bir uğraştı. 

C) Anadolu kentlerinin çoğunu gezdiğini söylüyor. 

D) Geleneğe bağlı kalması onu bugünlere getirdi. 

E) Konser bitince gençler, sanatçının çevresinde toplandı. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil Kul- 


lanılmamıştır? 


A) Sen gelmedin diye akşama kadar merak 
içinde kaldık. 

B) Gezdiği yerleri anlata anlata bitiremiyor. 

GC) Onca işi yarım bırakıp gezmeye gitmen 
doğru değil. 

D) İstanbul'a gitmeyeli. yaklaşık yirmi yıl oldu. 

E) Yöre halkı yapılacak açıklamaları merakla 
bekliyor. 


İYAYINLARI 


| 
İ 
i 
İ 
pi 
i 
jo 
i 
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Geçici başarılar ardında koşanroman yazarı 
i ıl Hi 


yılların acımasızlığı altında ezilir gider. 
V V 


Bu cümlede geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi birden fazla çekim eki almıştır? 


AL BİL ON. DM. E) V. 


Doktorun verdiği ilaçları kullandı mı iyileşir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mı, mi” bu 
cümledeki göreviyle kullanılmamıştır? 


A) Biraz hızlı gittin mi yetişirsin. 

B) Azıcık üşüttü mü hemen hastalanır. 
C) Dün akşam yağmur yağdı mı yağdı! 
D) Kurslara devam etti mi kazanır. 

E) Çok heyecanlandı mi konuşamaz. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi görevce ötekilerden farklıdır? 


A) Aklımı başımdan aldı. 


B) Senin paranı babam verecek. 

GC) Ben avukatım, diye kendini üstün görüyor. 
D) Bu konuda bilgim yok. 

E) Gönlüm heyecanla doluydu. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili ekler- 


den hangisi ötekilerden farklı görevdedir? 


A) Çitten, okuldan kalmış bir spor aşkı ile atladım. 

B) Böyle bir günde yola çıkmayı göze alamam. 

C) Duyduklarım beni şaşkına çevirdi. 

D) Anladım ki bu iş bana göre değilmiş. 

E) Hakkımda düşündüklerini bir de senin ağzından duymak isterim. 


5. 

E 
$ 
2 
> 
El 
B 

7. 
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Ekler 


İnsanlar, yaşanmaya değer en iyi zamanlarının 
! Il 


geride kalmış olduğuna inandıkları için mutlu 
İl V 


olamazlar. 
V 


Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden 
hangisi durum eki almıştır? 


AL BL ON DM EV 


Aşağıdakilerin hangisinde yönelme durumu 
(hal) eki eylemin yapılma amacını bildirmektedir? 


A) Bu kasabaya er son iki yıl önce gelmiştim. 

B) Şehirde oturanlar, serinlemeye gelirlerdi buraya. 

C) Kasabaya gelenlere, yöre halkı çok yakın 
davranırdı. 

D) Bu güzel yere tekrar gelmeyi çok istiyorum. 

E) Denizden sıkılanlar, kasabanın hemen arkasındaki ormana giderlerdi. 


Ad çekim ekleri, bir ada “çoğul eki, iyelik eki, 
durum eki” şeklinde sıralanarak eklenir. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna uygun 
bir kullanım vardır? 


A) Dalgaların eteğinden masal mağarası açılır 

B) Uyku sularında yüzen balıklar, aydınlıkta 
parlar 

C) Durgun havuzların süsüdür nilüferler 

D) Bir yıldız kervanı gibi haftalarım aylarım 

E) Bazı sabahlarla ikindiler yan yanadır 
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8. 


10. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerin hangisi ötekilerden farklıdır? 


A) Tepsiyi düşürünce tabakları kırdı. 

B) Aldığın yeni eşyaları çok beğendik. 

C) İşe geç kalmamak için saatini ayarladı. 
D) Söylediğine göre evi buraya uzakmış. 
E) Sana verdiğim kitabı okudun mu? 


“ler, -lar” eki, bazen özel adlara gelerek benzerlik anlamı katar. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? 


A) Annesi bize ne yemekler, ne tatlılar, ne kekler yapmış. 

B) Ben, Cahit Sıtkı'ları, Ahmet Muhip'leri hep 
okul sıralarındayken okudum. 

GC) İstanbul'a geldiğimizde ben on yaşlarında 
bir çocuktum. 

D) Kimse fark etmiyordu ama dağlar kadar derdi vardı. 

E) Ahmet Bey'ler şirkete henüz gelmediler. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde, iyelik eki kullanılmamıştır? 


A) Vazgeç kardeşim, ayrıdır bindiğimiz gemiler 

B) Bilsen! Ben hangi âlemdeyim, sen hangi 
âlemde 

G) Aklından geçer mi dersin aklımdan geçen 
şeyler 

D) Sen kendi gecende gidersin, ben kendi gecemde 

E) Değil, dalın rengi yeşil değil, göğün rengi 
mavi değil 


İNİ vYavınLarı 
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11. 


13. 


Serin rüzgârlara pencereni aç 
Karşında fecirle değişen ağaç 

Bak, seyret ağaran rengini ufkun 
Mahmur gözlerinde süzülsün uykun 


Bu dizelerde iyelik eki almış kaç sözcük vardır? 


A)2 B)3 


Dinlenme tesisinde mola veren otobüsten inen 
yolcular, yol yorgunluğunu bir an olsun atabilmek için çay bahçesine doğru yöneldiler. 


Bu cümlede durum eki almış kaç sözcük vardır? 
A) 2 B)3 


D)S E)6 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde durum 
eki kullanılmamıştır? 


A) Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar. 
B) Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar. 

C) Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur. 

D) Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter. 

E) Damlaya damlaya göl olur. 


Aşağıdakilerin hangisinde “-ce, -ca” eki, eklendiği sözcüğe ötekilerden farklı bir anlam 
katmıştır? i 


A) Saatlerce trenin gelmesini bekledik. 

B) Konuşulanları dikkatlice dinliyordu. 

G) Sessizce arkasını dönüp uzaklaştı. 

D) İşini beğenmediğini açıkça belli ediyordu. 
E) İhtiyar yavaşça yerinden kalktı ve yürüdü. 
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TEST -2 


Ekler 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir çekim eki almıştır? 


A) Zavallının korkudan nefesi kesilecekti. 

B) Su testisi içinde ayran ikram ettiler. 

C) Herkes, bu sesi duyduğunu söylüyordu. 
D) Sabahları bu şehrin sisi hiç eksik olmaz. 
E) Görevi, gelen konuklara yer göstermekti. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den” durum eki tamlayan eki görevinde kullanılmıştır? 


A) Hangi okuldan geldiğini bilmiyorum. 
B) Bu adresi dükkânlardan birine soralım. 
C) Akşamdan söylemişti bize geleceğini. 
D) O adamlardan bir fayda bekleme. 

E) Ne alacaksan bu marketten alabilirsin. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde “-in (ın, -un, 
-ün)” eki, tamlama kurma göreviyle kullanılmamıstır? 


A) Bir iklim haline gelir sevgilinin haberi 

B) Gözleri yaşarırdı kalbimin bir köşesinde 

C) Akşam, beni dünyanın bütün ufuklarından 
çevirir 

D) Dostluğun öyküsünü kalbime bırakıyorsun 

E) Senin içindir bütün yazlar ve kışlar 


Irmağın taştı bugün 
I 

Fidanlar şaştı bugün 
il 

Gözümde yaştı bugün 
Til 

Gönlümün dilekleri 

IV V 


Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerden 
hangileri birden fazla çekim eki almamıştır? 
A) i. veli. 


B) 11. vellil. G) İL. ve IV. 


D) II. ve İV. E)MW. ve V. 
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5. 


Türkçede yaklaşma durumu eki, ad soylu sözcükleri edatlara bağlar. 


Bu açıklamaya uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Bana göre bu kış çok soğuk geçecek. 

B) Köylülere ne gibi yardımda bulunulacak? 
C) Sıcaklar günden güne artıyordu. 

D) Bayramda yalnız kalmasın diye yanına gittik. 
E) Eve gelirken gördüğü kazayı unutamıyor. 


Aşağıdakilerin hangisinde “mı, mi” cümleye 
ötekilerden farklı bir anlam katmıştır? 


A) Benim için mi ağladın? 

B) Babanız bu yıl emekli olacak mı? 

C) Var mı bugün derse geç gelen? 

D) Her zaman, “Derslerin iyi mi?” diye sorardı. 
E) Kar yağdı mı çocuklar niçin sevinir? 


Aşağıdakilerin hangisinde bir varlığın neye 
ya da kime ait olduğunu gösteren bir ek almış sözcük yoktur? 


A) Zafer ve mutluluk bütün milletimindir. 

B) Öğretmenin ilgisini çekmek için her şeyi yapiyordu. 

G) Ormanların azlığı, ülkemize felaket getirir. 

D) Amcamlar bu yıl tatil için Antalya'ya gidecek. 

E) İyi bir seçim yapmışsın, seni tebrik ederim. 


Aşağıdakilerin hangisinde, yönelme durumu eki yerine, bulunma durumu eki getirilebilecek bir sözcük kullanılmıştır? 


A) Oturduğu yerden devamlı bana bakıyordu. 
B) Kitaplarını dükkâna bıraktı. 

C) Dağcılar, zirveye çıkacaklarını söyledi. 

D) İnsanlar gece sokağa çıkmaya korkuyor. 
E) Geçmiş olsuna gitmek için hazırlanmış. 
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9. Titrek sahillere güneş doğunca 
Gözlerim, görünmez dağları selamlar 
Buruşur elimde bir sarı gonca 
Ruhuma bir çamın şebnemi damlar 


Bu dörtlükte isim çekim eki almış kaç sözcük 
vardır? 
A) 4 B) 5 C) 6 


D)7 E) 8 


10. Zafer yollarının bir yolcusuyum 
| li 


Çoban kızı bana bir pınar göster 


Kırık mataramda kalmadı suyum 
nl 
Çoban kızı bana bir pınar göster 
IV V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangisi iyelik eki almamıştır? 
A)I. B) Il. CO) il. 


D) İV. E) V. 


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den, -dan” 
eki ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? 


A) Altından sular akıyordu köprünün. 
B) Adam arabadan inemedi bir türlü. 
C) Gözünden yaşlar akıyor çocuğun. 
D) Bir şey anlayamadım söylediklerinden. 
E) İçten konuşmasıyla hepimizi etkilemişti. 


12. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili eklerden 


hangisi görev yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Gözlerimin ışığı iki deniz damlası 

B) Mavilikler, gönlümün gurbeti ve sılası 
C) Dalgaların altında kapansın kirpiklerim 
D) Hep senin hatıran kalbimde gülen 

E) Dumanların ruhumda gündüz olsun 


İREM Yarın arı 


1-C 2-B SE 4A S-A 6E TE 8B 9D 
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13. 


10-E 


Gezdim dağlar başında 
Doymadım yolculuktan 
Binbir pınar başında 
Su içtim çam oluktan 


Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Çoğul eki B) İyelik eki 
GC) Bulunma durumu eki D) Kişi eki 


E) Tamlayan eki 


. Gün olur, alır başımı giderim 


l 
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda 
li 
Şu ada senin, bu ada benim 
1 IV 
Yelkovankuşlarının peşi sıra 
V 


Bu dörtlükte numaralanmış eklerden hangisi 
ötekilerden farklıdır? 


YL Bi. O. DM. EV. 


. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili eklerden 


hangisi ötekilerden farklıdır? 


A) Önüm boş bir uçurum, ardımda sevdiğim 
B) Ey sapsarı eylüllerde gezdiğim yaylalar 
C) Sularından içtiğim akşamdan beri şenim 
D) Gözyaşım sularına gözümden daha yakın 
E) Hergün yanan başım burada serinler 


. “Dedesinden ona yüklüce bir miras kaldı.” cümle- 


sinde “-ce, -ca” ekinin “yüklüce” sözcüğüne kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Herkesçe benimsenen bir kararı bozamayız. 
B) Bütün olup bitenleri sessizce seyrediyordu. 
C) Böylece sözümü yerine getirmiş oluyorum. 
D) O işlerinde oldukça başarılı bir yöneticidir. 
E) Koliyi bağlamak için kalınca bir ip istedi. 
1-E 12-E 13-E£ 14-A 


15-C 16-E 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 3 


Aşağıdakilerin hangisinde yönelme durumu 
eki amaç bildirmektedir? 


A) Çocuğun yüzüne gülümseyerek baktı. 

B) Okula bugün gitmeyeceğini söyledi. 

C) Olanları tek tek babasına da anlattı. 

D) Köşedeki bakkala gazete almaya gitti. 

E) Buraya önümüzdeki yıl da gelmeye karar 
verdik. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek, 
nitelik bildiren bir sözcüğe eklenmemiştir? 


A) Duvar kâğıtlarını yenilemişler. 
B) Kitapların ucuzladığı söyleniyor. 
GC) Bu gömleği ütülemek çok zor. 
D) Biraz dinlenince rahatladım. 

E) İki günde zayıfladı çocuk. 


Ayrılma durumu ekini almış adlar, bazı durumlarda bir şeyin neyden yapıldığını bildirir. 


İRİ YAYINLARI 


Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? 


A) Sudan bahanelerle geziye katılmamış. 


. B) Her şeyden önce, ders çalışmalısın. 


C) Kerpiçten evlere Anadolu'da sıkça rastlanır. 
D) Hepinize candan sevgilerini sunuyor. 
E) Gördüklerinizden bize de söz etmelisiniz. 


Ad tamlamalarında tamlayan ekinden önce çokluk ya da iyelik eki gelebilir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur? 


A) Resimlerinizin çoğunu deniz kenarında yapmIŞSINIZ. 

B) Öğrencilerin başarısı öğretmene hayat verir. 

C) Kitaplığın büyük bir kısmı, romanlardan oluşuyor. 

D) Gençlerin sanata olan ilgisi bizi sevindiriyor. 

E) Çalışmamızın karşılığını kısa sürede aldık. 
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Çekim ekleri sözcüklerin anlamını ve yapısını 
değiştirmeyen eklerdir. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi çekim eki değildir? 


A) Gördüğün kitapların hepsi benim. 

B) “Evim” onun son şiirlerinden biridir. 

G) Bizim başka sorumuz yok. 

D) Bu çocukların bakımı size aittir. 

E) Soğuktan neredeyse ellerim donacaktı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-le, -la” 
cümleye durum anlamı katmıştır? 


A) Bahçedeki otları elinle koparma. 

B) Haplarını suyla daha kolay içersin. 

GC) Yüzüme öyle öfkeyle bakma. 

D) Yarın arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. 
E) Adam elinde çantasıyla içeri girdi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” eki 
ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? 
! 


A) Piyasadaki durgunluk devam ediyor. 
B) Ali'ninki senin ödevinden güzel. 

C) Evdeki hesap çarşıya uymuyor. 

D) Dünkü filmi hiç beğenmedim. 

E) Sendeki kitap yeni baskı olmalı. 


Avucumda sıcaklığını duyduğum ekmek 

Üstümde hatırası kadar iel sonbahar 

O ye o tertemiz bulutlara dalar 

Düşünürken bir çocuk irene söyleyerek 
IV V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde çekim eki kullanılmamıştır? 


A) I. B) 1. C) il. D) İV. E) V. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


10. 


11. 


1-D 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde, altı çizili 
sözcükte iyelik (aitlik) eki kullanılmamıstır? 


A) Fırtınalar gibi dilim var benim 
Törem var, yasam var, ilim var benim 


B) Göller alın terim, ırmaklar kanım 
Doğuşu, batısı ile bu diyar benim 


C) Fatih'im ben, Ulubatlı Hasan'ım 
Ay yıldızı, gök kubbeyi aşanım 


D) Beğ idimi han idim, padişah idim 
Eserim ortada, dünya şahidim 


E) Apaçık şecerem, besbelli soyum 
Ben Hıra Dağı'yım, ben Niğbolu'yum 


Bu yaz da havalar sıcak 
Gökler iliki yırtılacak 
Denizler, izi daha ak 
Sallana Me uyuyacak 

IV V 


İİİ YAYINLARI 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangisinde çekim eki kullanılmamıştır? 
A). B) 1. O). 


D) IV. E)V. 


Hürüm, derim eskiden daha hür 
I 1l 
Zincirle bağlansa da ayağım 
Ili 
Şimdikinden daha ferah görünür 


Zindanda olsa bile durağım 
IV 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangilerinde “-ım, -im, -um, -üm” eki iyelik eki değildir? 


A) Ii. veli. O) II. velili. 


B) 1. veli. 


D) Il. ve IV. E) Ili. ve İV. 


2C 3C€ 4C 5-D 


6-C 7-B 8-E 
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TEST -3 


9-C 


Ekler 


12. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde iyelik ve durum eki birlikte kullanılmamıştır? 


A) Bu öneriyi herkes kabul etmişti. 

B) Nerede olduğundan kimsenin haberi yoktu. 

C) Parkın önünde onunla karşılaştık. 

D) Bu kitapların çoğunu ben de okudum. 

E) Yazınızda genellikle çocuk eğitimi üzerinde 
duruyorsunuz. 


13. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir ek almıştır? 


A) Bahçeyi kaplamıştı kokusu menekşelerin 
B) Rüzgârla sallanıyor dalları ağaçların 

C) Güneş yüzünü gösterdi ardından dağların 
D) Bir dost yüzü görmek istemişti gözlerin 

E) Bahar, beni de gezdirir üstünde yamaçların 


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-la, -le” eki- 
“ni alan sözcük, yüklemi “zaman” yönünden 
belirtmektedir? 


A) Bu davranışıyla herkesi kendinden soğuttu. 
B) Çocuklarla oynamayı severdi. 

C) İzmir'den buraya trenle geldi. 

D) Okulların açılmasıyla sokaklar tenhalaştı. 

E) Manavdan biraz sebzeyle meyve aldı. 


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler, -lar” 
eki cümleye abartma anlamı katmıştır? 


A) Suların kesilmesi halkı zor durumda bıraktı. 
B) Türkler, birçok alfabe kullanmışlardır. 

C) Çocuk, sancılar içinde kıvranıyordu. 

D) Bütün kitaplarını kardeşine vermiş. 

E) Yarın, Mustafalar bize gelecekmiş. 

10-D 11-AA 12-4 13-D 


14-D 15-C 


—— — 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 4 


Ekler 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dir (-tir)” 
eki eklendiği eyleme kesinlik anlamı kazandırmıştır? 


A) O şimdi evde tek başına ders çalışıyordur. 
B) Yağmur dindi, onlar yola çıkmıştır. 

C) Bugünlerde işlerini bitirmiş olmalıdır. 

D) İsterseniz dönelim, o şimdi uyumuştur. 

E) Bu iş burada bitmiştir beyler, gidelim. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den (-dan)” 
eki, sonuna geldiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir? 


A) Balkondan geçip giden gemileri seyrediyor. 
B) Buraya çok uzaklardan geliyor bu kuşlar. 
GC) Böyle candan bir arkadaşı kim istemez. 

D) Akşamdan kalan işleri bitirmeye çalışıyor. 
E) Yazlıktan henüz dönmediklerini öğrendim. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ce (-ca)” 
eki, eklendiği sözcüğün anlamında bir küçültme yapmıştır? 


İSİMİ YAYINLARI 


A) Kulübenin önüne derince bir çukur kazdık. 


- B) Bence bu yaz onlar yine buraya gelecek. 


C) Bu dağlarda karacalar yaşardı bir zamanlar. 
D) Zavallı kadın yıllarca onun yolunu gözledi. 
E) İngilizce kursuna gitmeyi düşünüyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ce (-ca, 
-çe, -ça)” eki, eklendiği sözcüğe “Yarın bu konuda yetkililerce bir açıklama yapılacak.” cümlesindeki anlamı kazandırmıştır? 


A) Bu eleştirilerinde bence sen haklı değildin. 

B) Bu evi alabilmek için yıllarca çalıştı. 

GC) Onun bu çocukça davranışlarından bıktık. 

D) Sanatçının bu son romanı eleştirmenlerce 
pek beğenilmedi. 

E) Yapıtlarının arasında nitelikçe bir farklılık olduğuna inanmıyorum. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “-lık (-lik, 
-luk, -lük)” ekiyle türetilmiş sözcük yer bildirmektedir? 


A) Köye her gelişinde çocukluk günlerini yeniden yaşar. 

B) Burada askerlik dönemine ait resimler var. 

G) Varlık içinde yokluk çeken biriydi o. 

D) Öğretmenlik en çok sevdiği meslekti onun. 

E) Tatilini kasabadaki zeytinlikte geçirirdi. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim çekim 
eki almış bir sözcük yoktur? 


A) Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı 

B) Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç 
günde 

C) Şafağında güneşler bensiz de ışır 

D) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü 

E) Hep yol daima yol... Bitmiyor düzlük yine 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi görevce ötekilerden farklıdır? 


A) Senin şiir okuyuşunu çok beğeniyorum. 
B) Evin duvarlarına çiçek resimleri yapmışlar. 
C) Kardeşin az önce bahçedeydi. 

D) Derenin etrafı meyve ağaçlarıyla çevriliydi. 


E) Yolun başındaki konak dedemindi. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi görevce ötekilerden farklıdır? 


A) Hiçbir şey yapmadık suçsuzuz biz. 

B) Size de geliriz vakit bulabilirsek. 

G) Bir kaç günlüğüne evde yokuz biz. 

D) Hepimiz biriz ayrılık yok aramızda. 

E) Bu bahçeyi o denli güzelleştiren biziz. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


11. 


12. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
birden fazla çekim eki almıştır? 


A) Ağacın dalları yere değiyor. 

B) Bugün hava yağmurlu olacak. 

C) İşçiler akşama kadar çalışmaktan yoruldu. 
D) Onu dün akşam sinemada gördüm. 

E) Dedem bu sorunun üstesinden gelebilir. 


Vakit gelmiş 

Dilimin çözülme vakti 

Gece yarısından bir saat sonra 
Uykum kaçıp gitmiş 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) İyelik (tamlanan) eki B) Tamlayan eki 


C) Olumsuzluk eki D) Durum eki 


E) Öğrenilen geçmiş zaman eki 


Evimden uzak ve annemden uzak 
| li 
Kimsesiz kalmışım yâd ellerinde 
Hil IV 
Bir vefa ararım kalbe dolacak 


Gurbetin yabancı güzellerinde 
V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır? 
A)I. B) Il. 


Ol. D) V. E) V. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yaklaşma 
durumu eki, eklendiği sözcüğe “aitlik, özgülük” anlamı katmıştır? 


A) Akşama deniz kenarında buluşuruz. 

B) Bu kitabı sevdiğim bir arkadaşıma aldım. 
C) Hasta olduğu için okula gitmiyormuş. 

D) Dün gece sabaha kadar ders çalışmış. 
E) Art arda gelen acılar onu yıpratmıştı. 


TEST -4 


Ekler 


ç İREN vYarınvarı 


WE 2-C 83-A 4D SE GE 7-C 8B 9-D 
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13. 


15. 


10-C 


Aşağıdakilerin hangisinde “-ler, -lar” eki “-gil” 
eki ile görevce ve anlamca özdeştir? 


A) Burada günler çok çabuk geçiyor. 

B) Bu topraklar buram buram hasret kokuyor. 
C) Tuğçeler yeni bir eve taşınmış. 

D) Bize Fuzuli'ler, Baki'ler gerekiyor. 

E) Bu sıcaklar insanı bunaltacak derecedeydi. 


Aşağıdaki altı çizili sözlerde geçen '"-e, -a” 
eklerinden hangisi görevce ötekilerden farklıdır? 


A) Çocuklar el ele tutuşmuşlar, oynuyorlar. 
B) Bu konuyu seninle baş başa görüşmeliyiz. 
C) Onu üzen olaylar art arda gelişti. 

D) Bugüne kadar hiç yan yana gelmedik. 

E) Evimizi sora sora bulduklarını söylemişti. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi ötekilerden farklı görevdedir? 


A) Kitabı daha önce ben de okumuştum. 
B) Kardeşi bu yıl üniversiteye gidecekmiş. 
C) Geçmişi unutup geleceğe bakmalıyız. 
D) Toplantıya seni de çağırmak istemiştik. 
E) Kiracılar evi beğendiklerini söylediler. 


. Aşağıdakilerin hangisinde “iyelik, durum ve 


çoğul eki” alan bir sözcük vardır? 


A) Onun aramızdan ayrılışı hepimizi üzmüştü. 

B) Soğuktan artık ellerimizi hissetmiyorduk. 

C) Mahallenin yolları çamur içindeydi. 

D) Burası kışları oldukça tenha olur. 

E) Sokaklarda kardan adam yapan çocuklar 
vardı. 
11-B 12-B 13-0 14-E 


15-B 16-B 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 5 


Ekler 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dır, (-dir, -tır, 
ir)” eki, çekim eki göreviyle kullanılmamıştır? 


A) Şiirleri, sağlığında birçok defa basılmıştır. 
B) Onun şiirleri, yıllarca hafızalarda kalacaktır. 
GC) Evde sıkılırsa çocuğu bahçede biraz gezdir. 
D) Sanatçıyla ilgili eleştiriler yirmiyi bulmuştur. 
E) Aşk şiirleriyle tanınmış şairlerden biridir. 


Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi ötekilerden farklı bir ek almıştır? 


A) Bazen hiç düşünmeden konuşuyordu. 

B) Kimseye bir şey sormadan çekip gitmiş. 

C) Hangi odaya gireceğini danışmadan sordu. 
D) Kapıdaki uyarıya bakmadan içeri girdi. 

E) Belgelerini, beklemeden hazırlatmak istiyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım 


eki hem çekim eki almış bir sözcük vardır? 


A) Uzun zaman bu evde tek başına yaşadı. 

B) Bahçenin ortasında büyük bir havuz vardı. 
GC) Bayram sabahı çocuklar sokaklara koştular. 
D) Evin önünde iri gövdeli bir çınar ağacı vardı. 
E) Buyıl yaz tatilinde İstanbul dışında olacağız. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım 
hem de çekim eki almış bir sözcük vardır? 


A) Yillar var ki bir kılıcım kapalı kında 

B) Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi 
C) Kulaklarım komşuların ayak sesinde 
D) Sanıyorum saçlarımı okşuyor bir el 

E) Varlığımı yalnız ona verdim ben 


İBNİ vYaYınLAaRI 
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5. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, kökünün türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Ovanın tam ortasına bir çadır kurulmuştu. 
B) Günbatımına kadar yaylada oynardık. 

C) Yarın sabah yine bu meydanda buluşuruz. 
D) Eski yörük halılarını balkondan sarkıtmışlar. 
E) Havuza düşen topu güçlükle çıkardık. 


Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerden 
hangisi, ötekilerden farklı türden bir sözcüğe 
getirilmiştir? 


A) Seçim yaklaşınca herkesi bir telaş sardı. 
B) Birim kareye düşen yağış miktarını sordu. 
C) Her seviyeden insan geçim derdinde. 

D) Bu haber bizim için yıkım oldu. 

E) Çocuğun bakımını babaannesi üstlenmiş. 


Bu küçük tablolar kadar çekici ve zevkli şey, 
il ıl 
pek azdır. Bunlar, bir yığın inanç, gelenek ve 
ill 
zevk ile yoğrulmuş eserlerdir. 
IV V 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden 
hangisi yapım eki almamıştır? 
Ayi. B) II. 


Ol. DM EV 


Ölçülü şiirin kulağa hoş gelen bir ahengi vardır, 
I 1 nl 
bu yüzden ölçülü şiir zevkle okutur kendini. 
4 V 


Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden 
hangisi birden fazla yapım eki almıştır? 
A)I. B) II. 


ON. DV. E) V. 


e 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


10. 


11. 


1-C 2C SA 4E 5B 6B 7-E 


TEST - 5 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-cık -cik, 
-cuk, -cük” ekiyle türemiş sözcük, küçültme 
anlamından sıyrılarak somut bir varlığa ad olmuştur? 


A) Bahçede körpecik bir kuzuyla oynuyordu. 
B) Çocuk, cam parçacıklarını topluyordu. 

C) Annesinin yaptığı gözlemeler hâlâ sıcacıktı. 
D) Kilitli kalan kapıyı maymuncukla açtırmıştı. 
E) Kısacık pantolonlu bir çocuk ağlıyordu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dan, -den, 
-tan, -ten” eki almış sözcük sıfat görevinde 
kullanılmıştır? 


A) Toplantıya gelmemek için sudan bahaneler 
ileri sürüyordu. 

B) Elyazması eserlerden çoğu bu kütüphanede 
bulunuyor. 

GC) Bahçedeki zambakların hepsi susuzluktan 
kurumuştu. 

D) Yavaşça doğrulup tepsideki kavundan bir 
dilim aldı. 

E) Yaşlı kadın pencereden caddede olup bitenleri seyrediyordu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ık, -ik, -uk, 
-ük” ekinin işlevi ötekilerden farklıdır? 


A) Akşama doğru bir hayli acıkmıştı. 

B) Ödemeler bu ay da gecikti. 

G) Yağmur suları barajlarda birikti. 

D) Onun kapısı daima herkese açıktı. 

E) Yolumuzun üzerinde küçük bir köy gözüktü. 


Aşağıdaki atasözlerinde geçen altı çizili Sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A) Hasta olmayan sağlığın kıymetini bilmez. 
B) Ölümü gören hastalığa razı olur. 

C) Sağlık varlıktan yeğdir. 

D) Denizdeki balığın pazarlığı olmaz. 

E) Nerde birlik varsa, orda dirlik vardır. 


EDENİ varınLarı 
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13. 


10-A 


Resimdeki bu kırık heykel, güneş ve rutubetten 

çi rengiyle bana sakat bir çöl çocuğu gibi 

me Havuzun yeşilimsi sularının kızıl 

e örtülü olmasına Sa mevsim 
V 


galiba sonbahardı. 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır? 
A)I. B) |. CO). 


DM. EV. 


Öyle özledim ki yalnızlığı bilsen 
Yöremiz kalabalık olmasın 

Ara sıra bir yaya ya da atlı 

Ya da bir kağnı geçer önümüzden 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) İyelik eki almış birden fazla sözcük vardır. 

B) Ad tamlaması kullanılmıştır. 

C) İkileme kullanılmıştır. 

D) Birden çok bağlaç vardır. 

E) Kimi sözcükler, hem yapım hem çekim eki 
almıştır. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır? 


A) Buradaki ağaçların birkaçını ben dikmiştim. 
B) Bu kaçıncı bahar, sen hâlâ gelmedin. 

G) Baharda ağaçların yaprakları güzelleşir. 

D) Doğadaki çiçeklerin hepsini tanımak istiyor. 
E) Burayı herkesin görmesini istiyordu. 


. Atıkların kirlettiği sularda 


Yoldan çıkmış asi kızlar gülüşür 
Hesaplar görülür bu gecelerde 
Bir yürek kahrolur, bir balık üşür 


Bu dizelerde hem yapım hem çekim eki almış 
kaç sözcük vardır? 


A)2 B)3 o) 4 D) 5 E) 6 


ii-D 12-D 18-£ 14-B 15-B 16-€ 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TM 


TEST - 6 


Ekler 


Aşağıdakilerin hangisinde “-lık, lik” eki nitelik 


bildiren bir sözcüğe eklenmiştir? 


A) Yolculuk, oldukça yorucu geçmişti. 
B) Günlerdir kiralık ev arıyoruz.. 

G) Çocukluk anılarıyla avunuyoruz. 

D) İhtiyarlık akşam vaktine benzer. 

E) Yazlık elbiselerini dolaba koydu. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde “-r, -er (-ar)” eki, ötekilerden farklı bir yapım eki olarak kullanılmıştır? 


A) Kardeşine bir bardak süt icirdi. 

B) Yapacağı harcamaların hesabını çıkardı. 
C) Akşama kadar uçurtma uçurdu. 

D) Sabah son anda otobüse binmeyi başardı. 
E) Anlattıklarıyla bütün şüphelerimi giderdi. 


Aşağıdakilerin hangisinde “-ki” eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? 


A) Takım arkadaşlarıyla birlikte yarınki maça 
hazırlanıyor. 

B) Kaldırımdaki çöp bidonları insanların yürümesini zorlaştırıyor. 


“ G) Yangının yayılma tehlikesi yüzünden yakın- 


daki evler boşaltıldı. 

D) Seninkileri birçok kitapçıya sormama rağmen bulamadım. 

E) Yüreğindeki sevgiyi herkesle paylaşmak istiyordu. 


“-mış (-miş, -muş, -müş)” eki, fiillerden..sıfat-fiil- 


oluşturan bir ektir.” 


Aşağıdakilerin hangisinde sözü edilen ek, bu 
işlevde kullanılmamıştır? 


A) Yıkılmış değerleri yaşatmak zor oluyor. 

B) Kalıplaşmış cümlelerden kurtulman lazım. 
G) Satılmamış mallar için liste hazırlanacak. 
D) Çözülmemiş birçok problem bizi bekliyor. 
E) Unutulurmuş er geç bütün haksızlıklar. 
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Trenler geçmez oldu gözlerinden artık 
| | 


Ayrılan ayrıldı kavuştu kavuşan 
li 
Duman tütmez oldu yolcular gelmez 
V 
Bir tren sesi kalmış kulağında uzaktan 
V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangisi birden fazla yapım eki almıştır? 


AYI. Bi. OYUNL DM.  BV 


Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı 
İ 


Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil 
li 


İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları 
nl IV V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangileri hem yapım hem çekim eki almıştır? 


A) L. veli. B) 1. veli. C) Il. ve IV. 


D) Ili. ve V. E)M.vevV. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır? 


A) Halı pazarlayan bir satıcı dün seni sordu. 

B) Ev sahibi, bizden davacı olacağını söyledi. 
C) Şirketimiz yeni bir dağıtımcı firmayla anlaştı. 
D) Arkadaşları ona uykucu diye takılıyordu. 

E) O, seninle barışmak için aracı olmamı istedi. 


Biraz sonra dönerken görünürler uzaktan 
| li 1 
Sazlıklara düşmeden gecenin yıldızları 
V V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin 
hangisinde “isimden isim yapım eki” vardır? 


AL BI O. D) V. E) V. 


i 
li 
| 
| 
! 
| 
i 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 6 


Ekler 


9. 


10. 


11. 


12. 


Gittikçe yükselir, alçalır tavan 
I ıl 

Duvarda küçülür, büyür parmaklar 
nl V 

Elbisem çivide canlanır o an 


İçinde bir başka vücudu saklar 


Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde yapım eki yoktur? 
A) 1. B) Il. 


ON. DM. E) V. 


Dağlara, denizlere, ovalara 
Uzansaydık yağarak iplik iplik 
i 1 


Tohumları susamış tarlalara 
nl 
Bahar, gölge ve yağmur götürseydik 
V V 


Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
hangisi yapım eki almamıştır? 
Ayı. B) II. 


O) Ili. D) V. E) V. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde “-n (-ın, -in, -un, -ün)” eki 
yapım eki olarak kullanılmamıstır? 


A) Tatile çıkmadan doktora bir görün. 

B) Bir ay içinde bu evi mutlaka satın. 

GC) Dışarı çıkmak için acele giyindi. 

D) Yazın yaşamımızda yetkin sanatçılar azaldı. 

E) Kitabı dizin bölümüne bakarak incelemeye 
başlayabilirsin. 


Ne kadar sirinsin, güzelsin bilsen 
1 
Bak yorgun gözlerim karşında 
ıl 


Belki dirilirim içsem elinden 
Tl IV 
Serin, çam kokulu bir tasçık ayran 
V 


Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? 
A)I. BY). 


ON. DM. E) V. 


SİMİ YAYINLARI 


13. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söZz- 


15. 


cüklerin hangisinde “-k (-ık, -ik, -uk, -ük)” eki, 
ötekilerden farklı bir yapım eki olarak kullanılmıştır? 


A) Dedemin bozuk radyosu masadaydı. 

B) Elindeki kâğıt parçasında yazılar biraz silikti. 
C) Tuttuğu takım ilk yarıyı yenik kapadı. 

D) Üzerinde yakası sökük bir gömlek vardı. 

E) Her ay artırdığı paralar iyice birikti. 


. Her şey yerli yerinde bir dolap uzaklarda 


! 
Azapta bir ruh gibi gıcırdiyor durmadan 
ll 


Bir şeyler hatırlatıyor belki maceramızdan 
li V 
Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgârda 
V 


Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
hangisi birden fazla “fiil yapım eki” almıştır? 
AL B) İL. O). 


D) V. E) V. 


Görülüyor ki Yakup Kadri, daha ilk romanlarında 
! 1 
topluma dönüktür ve toplumun içinde yaptığı 
ili IV 
gözlemlere dayanarak onun bazı sorunlarını 
V 


ortaya koymaktadır. 


Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangi- 


sinde yapım eki yoktur? 
A). B) li. C) IN. D) IV. E) V. 


Kiralık Konak'ta, Batı'nın etkisiyle oluşan, 
| 1l 11 
kuşaklar arasındaki ayrılıklar ve ailedeki 
IV V 
çöküş ele alınmıştır. 


Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almamıştır? 
A)I. B) 1. 


o) 1. D)V. E) V. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 7 


Ekler 


Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisinin kökü, türü yönüyle ötekilerden 
farklıdır? 


A) Gök söndü, geciken ışıklar söndü 
B) Yine bir yıl geçti, yine gün döndü 
C) Yağışsız geçildi bahardan yaza 

D) Şimdi bir karanlık iniyor yeryüzüne 
E) Ilık bir rüzgar esiyor sahilde 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lik, ik” 
ekini alan sözcük, türü yönüyle ötekilerden 
farklıdır? 


A) Güzellik anlayışı kişiden kişiye değişir. 

B) Üç aydan beri kiralık ev arıyoruz. 

C) Kitaplığı arabaya yüklemek kolay olmadı. 
D) İyi duyamadığı için kulaklık kullanıyormuş. 
E) Çocuklar, çevre temizliği yapıyordu. 


İçmeye değer su, kıralım buzu 
rn başkasına WE uykusu 
Yaşamayı meler her di kuzu 
ma çok sever her canlı 

V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangisinin kökü, türü bakımından ötekilerden farklıdır? 


A)I B) Il. gi. DM BV. 


Yunus, halktan birisiydi; ama sıradan bir insan 
değildi. m 


Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde 
“.den” eki, yukarıdaki “sıradan” sözcüğündekiyle aynı görevdedir? 


A) Bu haberi gazeteden öğrendiğini söylüyor. 
B) Her ay evinin ihtiyaçlarını toptan alırdı. 

C) Öteden beri suçsuz olduğunu söylüyor. 

D) Kimseden yardım almadan işi başardı. 


İİ YAYINLARI 


5. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? 


A) Geceler susar ve şarkıları duyulur yıldızların. 

B) Alnıma damla damla düşüyor gözyaşların. 

C) Ülkemizde şiir okuyanların sayısı her geçen 
gün azalıyor. 

D) Yaprakların sararması kışın gelişini haber 
veriyor. 

E) Cumhuriyetimizin yetmiş beşinci yılı kutlanacak. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır? 


A) Asırlık ağacın yaprakları sarardı. 

B) Küçük kardeşimin yüzü morarmış. 

G) Hüseyin Rahmi töre romanı yazarıdır. 

D) Babasının saçları erken yaşta ağardı. 

E) Gökyüzünde bulutların toplanmasıyla hava 
karardı. 


4 
İnsan, çoğu zaman tutumunu diğer insanlardan 
I li nil 


daha doğru görür. 
NV VW 


Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden 
hangisi yapım eki almıştır? 
AI. B) Il. 


Co) lll. D) IV. E)V. 


Aşağıdakilerin hangisinde “-ca, -ce” eki, ötekilerden farklı türde bir sözcüğe eklenmiştir? 


A) Onun hiç akıllıca iş yaptığı görülmemiştir. 
B) Onu saatlerce bekledik. 

C) Bugün biraz iyice görünüyorsun. 

D) Bu yaptıklarına eğlence mi diyorsun? 


1D 2D 3-D 4E S5-C 6D 7-A 8D 9-D 


10-D 11-B 12C 13-E E) Onunla görüşmekten başka çaremiz yok. E) Bu şehirden ailece taşınacaklar. 


14-C 15-B 16-A 
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TÜRKÇE SORU BANKASI 


9. 


10. 


11. 


12. 


i-A 


Dilimin ucunda birçok arkadaş adı 
ik şekilleri taşıyan bulutlar 
Bir di genişliğiyle ruhuma dolar 
eN ii e 2 tadı 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangisi, birden fazla yapım eki almıştır? 


AL B)IL ON. DM. E) V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-er (-ar)” 
eki, yapım eki olarak kullanılmamıştır? 


A) Yaramaz, kaşla göz arasında çiçeği kopardı. 
B) Lekeyi ancak kuru temizlemeci giderebildi. 
GC) Çok çalışsaydı bu iş akşama kalmaz, biterdi. 
D) Hizmetçi, eşyaları alıp üst kata çıkardı. 

E) Mektubu okuyunca ihtiyarın gözleri yaşardı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı 
çizili sözcük, yapım eki almamıştır? 


A) Mangal için arkadaşlarını evine davet etti. 

B) Köyümüze okul yapılması bizi memnun etti. 

GC) Hastalıktan sonra çok zayıflamıştı. 

D) Beklenen otobüs nihayet uzaktan göründü. 

E) Mesleğini çok seven biri olduğunu herkes 
biliyordu. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde yapım eki almış sözcük yoktur? 


A) Sabaha doğru içimi bir sevinç rüzgârı kaplıyor 

B) Ellerimi uzatıyorum göklerin en derin sirlarına 

G) Gözlerimin önünden geçti her hatıram 

D) Şafak vakti dönecek tüm sevgililer neşeyle 

E) Neyi ariyordu bu garip yolcu hiç durmadan 


2-B 38-D 4-B S5C 6C 7-B 8-D 


14. 
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15. 
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. En bakımsız, en kuytu bahçeler 


l 
Bence “İrem Bağr” gibi güzeldir 
il 
Şu yıkılmış evin, harap ocağın 
Il 


Şu heybetli saraylara bedeldir 
IV V 


Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
hangileri “isimden isim yapan” bir ek almıştır? 
A)i. veli. 


B) 1. ve IV. C) Il. ve V. 


D) ili. ve IV. E) M. veV. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük, “isimden fiil yapan” bir ek almamıştır? 


A) Sabırlı bir insandı babam; her şeye katlanırdı. 

B) Yine de en değerli dostum sensin, diyordu. 

GC) Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, bir destanın 
başlangıcı gibidir. 

D) Sosyal olayları önce gözlemler, sonra yazıya dökerdi. 

E) Eski dönemlerde çektiği sıkıntılar gözlerini 
yaşarttı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcükte yapım eki ve çekim eki bir arada 
kullanılmamıştır? 


A 
B 


<> 


O, çalışkan bir öğrenciymiş meğer. 
Konuşmalarında hep çocuk eğitimi üzerinde 
duruyor. 

C) Bu değişikliği kolayca fark edemeyeceğini 
söylemiştim. 

Binlerce öğrenci kendini bu zor sınava hazırlamıştı. 

E) Bu olayı gazete haberlerinden öğrendim. 


> 


D 


> 


10-C 11-A 12C 13-B 14-B 15-E 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -8 


Aşağıdakilerin hangisinde “-lik, -lik” ekini 
alan sözcük ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? 


A) Buraya sazlıkların içinden geçerek geldik. 

B) O, herkesle dostluk kurmasını biliyor. 

C) Bu havada yazlık elbiselerini giyip de çıkma. 

D) Susuzluk bu bölgenin en büyük problemiydi. 

E) Ogünden sonra aramızda bir soğukluk meydana geldi. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
birden fazla yapım eki almıştır? 


A) Akşama doğru hava birden bulutlandı. 

B) Geçen yıl görkemli bir düğünle evlendi. 

GC) Şiddetli yağmurda ıslanınca hastalandı. 

D) Onun aldığı ödülle herkes gibi ben de gururlandım. 

Kütüphanedeki elyazması eserlerin hepsi 
ciltlendi. 


E 


Ze 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 


- kökünün türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Hayriye Teyze her sabah çiçekleri sular. 

B) Yeni eğitim yılı yarın başlıyor. 

GC) En önde koşan çocuğu diğerleri kovalıyor. 

D) Bu konuyla ilgili değişik kaynaklardan bilgi 
topluyor. 

E) Arkadaşını özlemle ve sevgiyle kucaklıyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım 
hem çekim eki almış bir sözcük yoktur? 


A) Sokak lambasının ışığı solgundu. 

B) Zavallı kadını görünce içim sızladı. 

C) Güzellikler sarmalı her tarafı. 

D) Çocuklar, sokakta, açıkta kalmasın. 

E) Evlerin damlarını siyah dumanlar örtmüş. 
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Ekler 


Koca koca kamyonlara binmişim 
Benim doğduğum köyler de güzeldi 
Hep bu yüzden dudaklarım çatlaktır 
Minicik bir kelebeğim ben 

Sevgilim de yok bu şehirde 


Bu dizelerde geçen “-im, -ım” eki kaç değişik 
görevde kullanılmıştır? 


A) 1 B)2 03 DA E) 5 


Benim doğduğum köylerde 
I I 
Ceviz ağaçları yoktu 
nl 
Ben bu yüzden serinliğe hasretim 
IV V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangileri hem yapım hem çekim eki almıştır? 
A) Ii. veli. 


B)I. ve IV. C) 1. ve V. 


D) Ili. ve İV. E)IV. veV. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
ötekilerden farklı bir ek almıştır? 


A) Yaşlı adam değneğinin yardımıyla doğruldu. 
B) Harcamalarımız geçen aylara göre azaldı. 
G) Acı haberi duyunca çok üzüldü. 

D) Sınıf beş dakikada boşaldı. 

E) Acele edelim, zamanımız daraldı. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi yapım ekidir? 


A) Bu aylarda göçmen kuşlar akın eder buraya. 
B) İşiniz bitince vakit geçirmeden yola çıkın. 
C) Defterin bazı sayfalarına resim yapıştırmış. 
D) Bahçedeki kuru otların hepsini buraya yığın. 
E) Sokağın başındaki kitapçıda buluşalım. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


9. 


10. 


11. 


12. 


Aşağıda altı çizili sözcüklerdeki “-ar” eklerinden hangisi yapım eki değildir? 


A) Öğrenciler onar kişilik gruplara ayrılmış. 
B) Onu, bugün biraz gezmeye çıkar. 

C) Atlılar koşar adım bize doğru geliyorlar. 

D) O sınıfa girince öğrencilerin hepsi susar. 
E) Ünlü yazar ölüm yıldönümünde anıldı. 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde türemiş 
bir sözcük yoktur? 


A) Bedava sirke baldan tatlıdır. 

B) Bin nasihattan bir musibet yeğdir. 
C) Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır. 
D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 

E) Deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız. 


Bilinmez, hangi şehirde 

Yaşarsın aşktan habersiz 

Küçük çakıl taşım, nasıl bulayım 
Kaybolmuşsun bir kocaman şehirde 


Bu dörtlükte aşağıdaki eklerden hangisinin 
örneği yoktur? 


A) Fiilden fiil yapma eki 

B) İstek kipi eki 

C) İsimden fill yapma eki 
D) Fiilden isim yapma eki 
E) İsimden isim yapma eki 


Bir ucu yollara bağlı 
|. 
Küçük daracık bir oda 


Ömür biter yollar bitmez 
li i 
Taşıtlar gibi eskir insanlar da 
nl V V 


Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 


hangisi yapım eki almıştır? 


AL BI. OL D) V. E) V. 


Nİ YAYINLARI 


WC ZE #-C 4-E &-D 6B 7-C 8&A S-D 


172 


TEST -8 


13. 


14. 


15. 


16. 


10-B 


Ekler 
Türkçede önce yapım eki sonra çekim eki gelir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uymayan bir kullanım vardır? 


A) Yarın dayımlara misafirliğe gideceğiz. 

B) Gündelik işlerinden birini yapıyordur şimdi. 
C) Aramızdan biri görüşlerimizi aktaracak. 
D) Yarışmada derece yapanlar ödüllendirildi. 
E) Gece geç saatlere kadar kitap okurduk. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla 
yapım eki alan bir sözcük kullanılmamıstır? 


A) Dizi dizi bulutlar geçiyor dağların Üstünden 
B) Uzun bir yolculuktan sonra İncesu'daydık 
C) Sessizliği bozuyor akıp giden dereler 

D) Savrulmaya başladı karlar etrafımızda 

E) Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya 


Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi ötekilerden farklı bir ek almıştır? 


A) Babasının iyi bir binici olduğunu söylerdi. 
B) Bu kentte yedinci yılını doldurdu. 

GC) Bu sıkıcı ortamdan o da kurtulmak istiyordu. 
D) Buranın iç açıcı ferah bir ortamı var. 

E) Sürücü belgesi almak için kursa gidecek. 


Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi ötekilerden farklı bir ek almıştır? 


A) Seyyar satıcıyla sıkı bir pazarlığa tutuştular. 
B) Burada yeni bir dizi film çekiyorlar. 

C) Birkaç soru ile bilgi düzeyimi ölçmek istedi. 
D) Elindeki bağlamanın birkaç teli kopmuş. 

E) Ünlü atletlerin katıldığı koşu birazdan başlar. 


11-D 12-C€ 13-B 14-4 15-B 16-D 


SÖZCÜK YAPISI 


Yİ YAYINLARI 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


Durakta bekleyen öğrenciler otobüsü 
! LI nl V 
kaçırdılar. 
V 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi 
yapıca ötekilerden farklıdır? 


A)I B) Il. o) Ili. DV. EV. 


İçimizin burkulduğunu duyarız 
l 
Gün ışığı uçar avuçlarımızdan 
1l Ili 
Karanlığın büyüyen denizlerinde 
V 
Sarı bir yapraktır çırpınan zaman 
V 


Bu dizelerde geçen numaralanmış sözcüklerden hangileri türemiş değildir? 


A) I. veli. B) İl. ve ili. C) Ii. ve V. 


D) Ili. ve MV. E) M. ve V. 


İRİ YAYINLARI 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 


yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Arada sırada yanıma uğrardı. 

B) Bu konuları toplantıda görüşeceğiz. 

G) Sonbahar gelince içimi bir hüzün sarar. 

D) Çınarcık çeşmesi yıllar sonra kurumuştu. 

E) Elindeki çakıl taşlarını, birer birer denize atiyordu. 
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Bir avuç sevgi 
I ll 
Uçurur beni 
li 


Soğuk kış günlerinde 
IV V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangileri türemiş değildir? 


A) 1. veli. B) 1. ve V. C) Il. ve V. 


D) Ili. ve V. E) M. ve V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük ötekilerden farklı bir biçimde oluşturulmuştur? 


A) Kaleiçi, Antalya'nın en güzel yerlerinden biridir. 

B) Her yağmurdan sonra gökkuşağının çıkmasını heyecanla bekliyorduk. 

C) Issız dağ yamaçlarında açan kardelen, onun 
en gözde çiçeğiydi. 

D) Haliç, uzun zaman önce İstanbul'un gözbebeğiydi. 

E) Beyoğlu, o yıllarda daha çok, seçkin mağa- 


zalarıyla tanınırdı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 
farklı bir bileşik eylem kullanılmıştır? 


A) Gün gelir, zamana sen de yardım edersin. 

B) Zaman su gibi akıp gidince çok ah edersin. 

C) Bu durumdan sen değil, zaman memnun 
olur. 

D) Sonra elin kolun bağlanıp seyreylersin. 

E) Geçmişe dönmek istesen de dönemezsin. 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST -İ Sözcük Yapısı 


TEST - 2 


TÜRKÇE SORU BANKASI Sözcük Yapısı 


; 
; 
i 


A)1 B) 2 o) 3 D)4 E)5 


E) Şehrin etrafı çamlarla çevriliydi. 


C) İhtiyar, geminin arkasından bakakaldı. 
D) Son yaptığı hata onu gözden düşürdü. 
E) Onu okula gitmeye bir türlü razı edemedik. 
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7. Türkçede kimi bileşik eylemler, ad soylu bir 11. “Varyemez, imambayıldı, çekyat, biçerdöver...” Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, Bazen perişansın tozlu yolumda 
sözcükle yardımcı eylemlerden oluşur. bileşik sözcükleri aşağıdaki yöntemlerden yapı bakımından ötekilerden farklıdır? ğ e 
hangisiyle oluşmuştur? Bir Si yaprağın gölgesi kadar 
Aşağıdakilerin hangisinde bu tanımın dışında e A) Hiçbir sorumuza cevap vermiyordu. Dn Glam eli 
kalan bileşik bir eylem vardır? A) Eylem soylu sözcükler birleştikleri sözcük- B) Anlatılarıların hepsini arılayabiliyor musun? EN 
İenle BİPİkte ie GOD rMişiir C) Bize ne zaman geleceğini söylememişti Kendine esrarlı bir yoldaş arar 
A) Sabah kalkınca suların kesildiğini fark etti. B) Ses olayı olmuş, sözcüklerde iki ünlü kay- D) Beki iletim İdol h N V 
B) En küçük şeylerle bile mutlu olurdu. naşmış ya da hece düşmesi olmuştur. ) — REN AE, ale re | , 
C) İş olacağına varır, her şeyi dert etme. C) Eylem soylu sözcükler bir araya gelerek ye- E) Öğleden sonra ev boşalınca kafasını dinledi. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
D) Ne zaman ona ihtiyacımız olsa ortalıktan ni bir varlığı karşılamıştır. hangisi, yapısı bakımından ötekilerden farkkaybolurdu. D) Birinci sözcükler kendi öz anlamlarını yitir- lıdır? 
E) Düşündüklerimizi yapabilmemize şartlar el- miştir. 
vermiyordu. E) İkinci sözcükler kendi öz anlamlarını yitir- Aşağıdaki öülmizisdi hangisinde bilesli aj A) I. B) Il. O) il. D) V. E) V. 
miştir. . 
j lem yoktur? 
A) Kendisine yapılan iş tekliflerini reddetti. 
8. Aşağıdakilerin hangisinde “olmak” sözcüğü 12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bileşik B) Bize daha önce arkadaşından bahsetmedi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapı bakıyardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? eylem yoktur? C) Dün matematik dersinde seni göremedim. mından “sivrisinek” sözcüğü ile özdeş bir bi- 
D) Elindeki vazoyu birden yere düşürdü. leşik sözcük vardır? 
A) Dün sokakta üzücü bir olaya tanık oldum. A) Kışın yaklaştığını yapraklar haber veriyor. E) Öğretmenleri onu tek tek tebrik etti. 
B) Onca hediyeye rağmen yine gönlü olmadı. B) O, hep sevdiklerine dert oldu, hep acı verdi. A) Otobüste yer bulabilmek için Eminönü'nden 
C) Sakın unutma, akşam altıda evde olacaksın. C) Herkesin unutamadığı anıları olmuştur. ğ bİRECEkSİNiZ 
D) Onunla kısa sürede arkadaş olmuştuk. z D) Sevdiğini bir daha göremeyecekti. 7 B) İlkbaharda bol yağış olunca İstanbul'un yü- 
E) Ayrı olsak da gönüllerimiz bir olsun. ş i E) Herkese iyi davranabiliyorsa, sorun yoktur. $ zü güldü 
| idareciliği çok iyi bilen, tecrübeli, herkes C) Çalışmanın zevkini tadanlar hiçbir şeyden 
| M usanmazlar. 
| tarafından sevilen, kararlı bir yöneticiydi. D) Dalgalar şiddetle çarpıp dalgakıranı bile aşıtil IV V 
- p .. p nie .. ordu. 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 1x Aşağıdaki eiseözlerinder. honele nin. yukle E) e 
farklı bir bileşik eylem vardır? mi, yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır? e e vi vi g g 
N hangisinin kökü, türü yönüyle ötekilerden | 
A) Bu akşam size gelebilir miyiz? A) Kuzusuna dl li Kebap Yiyin an 
B) Böyle bir şey yaptığına hâlâ inanamıyorum. B) Karaya Sabum; deli öğüt neylesin. i 
C) Hiç kimseye sormadan giriverdik içeri. G) Kırk hırsız, bir gıplağı a balik 
D) Biz gelene kadar sen kitap okuyadur. D) Kişinin kendine ettiğini kimse edemez. AI, B) Li. GC) Ili. D) IV. E) V. 
E) Yarın akşama kadar bütün işleri hallederiz. E) Kismetinde ne varsa, kaşığında o çıkar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik 
sözcük yoktur? 
, . e Ni A) Ailece yarın Eskişehir'e gitmek için yola çıkı- 
| 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, Aşağıdaki cümlelerde geçen yüklemlerden yoruz. 
| türemiş bir eylemdir? hangisi, yapısı bakımından ötekilerden fark- i 
10. Uzakta beş on köycük, yıldızdan ışıkları ii ve B) rn sorulan sorulardan birkaçı iptal 
Evler yuvadan küçük, tarlalar aydan sarı A) Sınav sonuçlarına tekrar göz attı. Eğ edildi. 
B) Yeni müdürümüz ileriyi görebiliyordu C) Onun alçakgönüllü davranışları herkes tara- 
Bu dizelerde türemiş kaç sözcük vardır? GC) Çocuk ve kuş sesleri birbirine karışmıştı. m a in m D iş ii ğ b i lerin katıldığı bi 
D) Güzel bir ses ruhumuzu sarıyordu. ) Bu akşam Ayvalık'a doğru yola çıkacakmış. ) Yeni öğretim yılı öğretmenlerin katıldığı bir 


törenle başladı. 
E) Duvarı yıkık bir bahçe içinde, hiçbir odası 
ışık almayan küçük bir evde oturuyordu. 


| 
li 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST -2 
8. Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya 11. 
I 
Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya 
Il 
İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık 
1 
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin yapısı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 
A) Basit - türemiş - türemiş 
B) Bileşik - türemiş - basit 
C) Türemiş - basit - türemiş 12. 
D) Basit - bileşik - türemiş 
E) Türemiş - türemiş - basit 
9. Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik adlardan 
hangisi ötekilerden farklı bir tamlama şeklinde oluşmuştur? z 
pi 
z 
A) Gökyüzünü seyrediyorum penceremden. ş 13. 
B) Sararan yapraklar bize sonbaharı haber veriyordu. 
C) Bingöl'de memur olarak görevde bulundum. 
D) Çukurova Türkiye'nin en verimli ovalarından 
biridir. 
E) Yeni ilkokulun inşaatı bir aya kadar tamamlanacak. 
14. 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 


farklı bir bileşik eylem vardır? 


A) Şu an yaptığı her şeyi hoş görmelisin. 

B) Öğrenciler öğretmenden tek tek söz istedi. 

C) Bu konuda öğretmeninden yardım almalısın. 

D) Arkadaşlarının hepsi onu otogara gelerek 
yolcu etti. 

E) Akşama kadar ayakta durmaktan yorgun 
düştüm. 
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Sözcük Yapısı 


Gelse de en acı sözler dilime 
| li Ii 
Uçacak sanırdım birkaç kelime 
V V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? 

A) 1. B) li. 


O) ll. D) IV. E) V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin 
kökü, türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Burada uzun zamandır yalnız yaşıyor. 

B) Ahmet bütün sınıfın sözcüsüydü. 

C) Kardeşi iki hafta içinde iyileşti. 

D) Kahvaltı yapmadığı için sabahtan beri açtı. 
E) Her zamanki gibi bu akşam da yorgundu. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
yapı bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Arkadaşlarla yarın kampta buluşuyoruz. 


B) Onun sana yalan söylemesine çok şaşırdım. 


C) Sınav sonuçları dün açıklandı. 
D) Yatmadan önce bir bardak süt içerdi. 
E) Hızlı kapatınca kapının camı kırılmıştı. 


Farkı yok uykudan uyanıklığın 
I Il 
Gündüzün geceden, hayalin düşten 
111 
Dilsizler, sağırlar, körler bir yığın 
IV / 
Yaşayanlar farklı değil ölmüşte 
V 


Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
hangisi türemiş değildir? 


AI. B) Il. C) Il. 


DM. EV. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


Aşağıdaki atasözlerinde altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş değildir? 


A) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 
B) Körle yatan şaşı kalkar. 

C) Irmaktan geçerken at değiştirilmez. 
D) Kurunun yanında yaş da yanar. 

E) Yoluyla giden yorulmaz. 


Üzerinde beni uyutan minder 
| 
Yavaş yavaş girer ılık bir suya 
Il 


Hint'e doğru yelken açar gemiler 
ni 
Bir uyku âleminde doğar dünya 
NV V 


Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
hangileri türemiştir? 
A) Ii. veli. 


B)l.velil. O) Ii. ve İV. 


D) Ii. ve İV. E) II ve V. 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, yüklem 
yapı yönünden ötekilerden farklıdır? 


A) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. 
B) Sofrada eline, mecliste diline sahip ol. 
C) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 

D) Duvarı nem, yiğidi gam yıkar. 

E) Elmayı soy, armudu say da ye! 


Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik adlar- 


ÇİMLERİ yayın anı 


dan hangisi sıfat tamlaması şeklinde oluştu- 


rulmamıştır? 


A) Acıgöl'ün kenarına soda fabrikası kurulacakmış. 

B) Oraya gitmek için Yeşilköy'den uçağa bineceksiniz. 

C) İstanbul-Adapazarı arası otobüsle iki saat 
sürer. 

D) Yazın Gaziantep'e gitmeyi düşünüyoruz. 

E) Turistler Ulucami'deki süslemeleri hayranlıkla seyrettiler. 
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TEST - 3 


5. 


Korkularım var senden yana 
Biraz ürkek, biraz çekingen 
Kapına ansızın geleceğim 
Üzülme sevdiceğim 


Bu dörtlükte kaç türemiş sözcük vardır? 


A)3 B) 4 C) 5 D)6 E)7 


Aşağıdakilerin hangisinde, iyelik ekinin yardımıyla kurulmuş bir bileşik sözcük vardır? 


A) Kurşunkalemi kaybetti yine. 

B) Biçerdöverin gelişi köylüyü rahatlattı. 
C) Bembeyaz elleri vardı çocuğun. 

D) Başıboş birine de benzemiyordu. 

E) Kar yağışı başkent yollarını kapadı. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, 
yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Bahçedeki ağaçlarda henüz meyve olmadı. 
B) Çok üşümelerine rağmen hasta olmadılar. 
GC) Bu konuda bana yardımcı olmadı. 

D) Babası bizimle gelmesine razı olmadı. 

E) Seninle Kısa sürede iyi dost olduk. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
sürerlik fiili değildir? 


A) Ben yazarken siz soruları cevaplayadurun. 
B) Oturduğu sandalyenin üzerinde uyuyakaldı. 
C) Bu tür eserler asırlar boyu okunagelmiştir. 
D) Duygularını bir şiirle dile getirmişti. 

E) Biz işimize bakalım, o çalışadursun. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olmak” 
sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? 


A) Devamlı beni aramasından rahatsız oldum. 
B) Hastamız iki aya kadar iyi olur. 

GC) Yeni aldığım saat dün kayboldu. 

D) Sabahleyin saat sekizde okulda olmalıyım. 
E) Onu arayıp sormanızdan memnun oldu. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -3 


10. Kadıköy vapuruna akan kalabalık içinde ihtiyar 
bir kadın, kaybettiği çocuğunu arıyor. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? 


A) Türemiş sıfatlar kullanılmıştır. 

B) Yüklemi türemiş bir fiildir. 

C) Birden fazla eylemsi kullanılmıştır. 
D) Birden fazla ad tamlaması vardır. 

E) İyelik eki almış sözcük kullanılmıştır. 


11. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi basit değildir? 


A) Karanlık kış günü akşamüstü 

B) Bırak kendini denizlere 

C) Git bakalım gittiğin kadar 

D) Pusulası bozuk gemiler gibi 

E) Kavuşmak istersen tüm sevenlerine 


12. Enginden engine koşarken rüzgâr 
I 
Bende bir yolculuk heyecanı var 
ıl 
Yatlığım kayaya çarpan dalgalar 
IV 


Ili 
Çıkıver bir sonsuz sefere, diyor 
V 


Bu dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I. B) Il. Oy lil. D) İV. E) V. 


13. Nuruosmaniye bir serin kapı 
Güzeldir, tahtadan, ne yapı 
Gece başka, gündüz başkadır li 
Ben bende değilim, bu nasıl haldir 


1 
Tırmandığım yokuş, indiğim yoldur 
IV V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangisi, yapıca basit bir sözcük değildir? 
AI. B) |. GC) Ili. 


DM. EV. 


1D 2>C 3-B 4C€ &-D 


6D 7-AA 8D 9-D 


Mİ YAYINLARI 


10-B 
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14. Çanakkale Savaşı günlerinin ne çetin geçtiğini o 
günleri yaşamayanlar pek bilemezdi. 


Bu cümlenin yükleminin yapısı, kipi ve kişisi 
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A) Türemiş eylem - geçmiş zaman - 3. tekil kişi 

B) Bileşik eylem - geçmiş zaman - 3. çoğul kişi 

GC) Bileşik eylem - geniş zamanın hikâyesi - 3. 
tekil kişi 

D) Türemiş eylem - geniş zamanın hikâyesi - 3. 
çoğul kişi 

E) Basit eylem - geçmiş zaman - 3. çoğul kişi 


15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
addan türemiş bir eylem değildir? 


A) En kısa zamanda işe başlayacak. 

B) Bu binanın üçüncü katı kiralıktı. 

C) Bu ahşap evde yaklaşık üç yıl yaşadı. 

D) Otobüsü kaçırınca işyerine yine gecikmişti. 
E) Yağmur suları bahçede birikmişti. 


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı bileşik eylem kullanılmamıştır? 


A) İki saatte Üsküdar'a bile varamayız. 
B) Bu işi ancak yarına bitirebilirim. 

C) Sen gidedur, ben sana yetişirim. 

D) Bu ödev için ben sana yardım ederim. 
E) Aynı durumda ben de olabilirdim. 


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” eylemi bileşik eylem oluşturmamıştır? 


A) Armağan, gönül almak için verilmelidir. 

B) En yakın köye giderek yardım aldılar. 

C) Tatil için yazlık bir ev aldılar bu sene. 

D) Görev almaya hazır olduğunu söyledi. 

E) O akşam giydikleri göz alıyordu doğrusu. 
1D 12-B 


18-B 14-C 15-B 16-D 17-C 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 4 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, 
yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Büyükdedem arsanın parasını alıkoymuş. 

B) Belediye plansız yapılan evlerin hepsini yıktıracakmış. 

C) Geçen yaz köyümüzün yolu asfaltlandı. 

D) Burada çalışan herkesin hakkı gözetildi. 

E) Mahsur kalan dağcılar kurtarma ekiplerince 
kurtarıldı. 


Aşağıdaki bileşik adlardan hangisi bir tümceciğin anlamca kaynaşıp kalıplaşmasıyla 
oluşmuştur? 


A) Kardelen 
B) Kuşburnu 
G) Rüzgârgülü 
D) Akarsu 

E) Gecekondu 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok 
bileşik eylem vardır? 


GERİ vavıntarı 


A) Çocukluğumun ekmekçi dükkânlarına 
Özlem duyuyorum 


B) Karlar eriyivermiş, buz kırılmış 
Kuşlar gibi azat olmuş sular 


G) Bir gün ilkbahar akşamları 
Evimizde yemek yiyebiliriz 

D) Bir gün ölürsem neylersin 
Telli duvaklı yer 

E) Şimdi bir rüzgâr geçti buradan 
Koştum ama yetişemedim 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfat takımının kaynaşmasıyla oluşan bir bileşik ad sıfat görevinde kullanılmıştır? 


A) Bir ilkbahar sabahı yola koyulduk. 

B) İşçiler şeker çuvallarını kamyona yüklüyor. 
G) Evin önüne bir cankurtaran geldi. 

D) Bir sürü günebakan tarlalarından geçtik. 

E) Boşboğaz insanlarla birlikte olmak istemem. 
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5. 


Aşağıdakilerin hangisinde bir bileşik sözcük 
adıl görevinde kullanılmamıştır? 


A) Görevli hepimize birtakım sorular sordu. 

B) Öğrencilerin hiçbiri bu soruyu yanıtlayamaz. 
G) Bircoğu sınavın yarın yapılacağını sanıyor. 
D) Kalemlerden birkaçını da ben almıştım. 

E) Çiçeklerin birazını da bana verir misin? 


Ad soylu bir sözcükle bir eylemin anlamca kaynaşıp kalıplaşmasıyla oluşan bileşik eylemlere 
anlamca kaynaşmış bileşik eylem denir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca 
kaynaşmış bir bileşik eylem yoktur? 


A) Onun bu fikirlerine ben de karşı çıkmıştım. 
B) Sınav için dün o da başvurmuş. 

C) Bu havada dışarı çıkmaktan vazgeçtim. 

D) Kentte dün yeni olaylar meydana gelmedi. 
E) Öne sürdüğü fikirlerin çoğu kabul edildi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç görevinde kullanılan bir bileşik sözcük vardır? 


A) Biraz beklersen onlar da gelir. 

B) Birçok insan sokaklarda kaldı. 

C) Çocuklardan hiçbiri okula gidemedi dün. 

D) Uzun boylu öğrenciler en öne geçtiler. 

E) Bu herhangi bir insanın yapabileceği kolay 
bir iş değildi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lı (-i)” ekini alan sözcük görevce ötekilerden farklıdır? 


A) Bu sorunu çözerken çok akıllı davrandı. 
B) Seviyeli biri olduğu hemen anlaşılıyordu. 
C) Bu başarılı öğrenciyi tanıyor musunuz? 

D) O bu kurumda etkili bir insandır. 

E) Öğrenciler sözlü sınavlardan hoşlanmıyor. 


Tİ 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 4 


9. 


10. 


11. 


12. 


WA 2E 3-B 4-E S-A 6E 7-A 8-A 9D 


Belirtisiz ad takımının kaynaşmasıyla oluşan ki- 13. 


mi yer adlarında bileşik sözcüğün sonundaki 
iyelik ekinin düştüğü görülür. 


Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisi bu 
açıklamaya uygun bir örnektir? 


A) Sarıyer B) Eskişehir GC) Bağlarbaşı 


D) Tekirdağ E) Uludağ 


14. 


Aşağıdakilerin hangisinde kurallı bileşik eylem kullanılmamıştır? 


A) Birkaç gün içinde buradan ayrılamam. 
B) İzin almadan hiçbir yere gidemezler. 
C) Giderken şunları da çöpe atıver. 

D) Siz yazadurun, ben şimdi gelirim. 

E) Buraya gelmekle bizi çok mutlu ettin. 


YAYINLARI 


EMİ 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle ötekilerden 
farklıdır? 


A) Bu sabah sokaklarda kimsecikler yoktu. 
B) Çocuklar basketbol oynuyorlar. 

C) Bu ayda geceler kısalıyor. 

D) Şiddetli bir gürültü uykumuzu böldü. 

E) Söğütlerin yaprakları sararıyor artık. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 16 
farklı bir bileşik eylem kullanılmıştır? 


A) Onun buraya geleceğini tahmin etmiştim. 
B) İki gün önce aldığı kalemi de kaybetmiş. 
G) Duvardaki üç boyutlu resme bakakaldı. 
D) Karşısında beni görünce mahçup oldu. 
E) Bizi takip edeceğini hissetmiştim. 
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15. 


10-E 


Sıfat takımlarının sonuna -lı (li) eki getirilerek 
bileşik sıfat oluşturulur. 


Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? 


A) O çevresinde sözü etkili bir kişiydi. 

B) Bu yaralı kuşu hemen kurtaralım. 

C) Odayı güzel kokulu çiçeklerle donatmış. 
D) Başarılı bir insan olduğunu söylüyor. 

E) Havası kirli olan kentleri sevmezdi. 


“İlköğretim, bozkır, incesu” sözcükleri aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşmuştur? 


A) Birinci sözcük öz anlamını yitirmiştir. 

B) İkinci sözcük öz anlamını yitirmiştir. 

C) Her iki sözcük de öz anlamını yitirmiştir. 

D) Belirtisiz ad takımının kaynaşmasıyla oluşmuştur. 

E) Sıfat tamlamasının kaynaşmasıyla oluşmuştur. 


Kimi bileşik adlarda iki iyelik eki art arda kullanılır. 


Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? 


A) Cumartesi günleri bu kahveye gelirdi. 

B) Burada sadece çocuk ayakkabısı satılır. 

C) Bahçedeki hanımellerini suladınız mı? 

D) İlkokulu Ankara'da, liseyi İzmir'de okumuş. 
E) Tepebaşı'nda iki katlı evleri vardı. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş Si- 


fat yoktur? 


A) Başarılı öğrenciler ödüllerini yarın alacaklar. 
B) Bu susuz köye içme suyu getirilecek. 

C) Evlerin bahçelerinde bodur ağaçlar vardı. 
D) Sulak bölgelere kavak fidanları dikiliyor. 

E) Ekili alanlar yağışlardan zarar gördü. 


1M-A 12C 13-C 14-£ 15-B 16-C 


İİ YAYINLARI 


1. 


| 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


Senin sözünü ettiğin kişi, İstanbul'un neresindendir? 


Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) neresindendir 

B) İstanbul'un neresindendir 
C) sözünü ettiğin kişi 

D) Senin sözünü ettiğin 

E) Senin sözünü ettiğin kişi 


Bu şarkı, herkesi pencereye koşturuyordu. 


Aşağıdaki dizelerden hangisinin öznesi, bu 
cümlede geçen altı çizili tamlamayla özdeştir? 


A) Gümüşlü bir fecrin zafer aynasıdır bu 
B) Yalandır kaygısız olduğum, yalan 

G) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık 
D) Uzadıkça uzar gecelerin gurbeti 

E) Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir 


E 
< 
J 
- 
> 
Ş 


Çocuklarla bir arkadaş gibi konuşması hemen 
dikkatimizi çekmişti. 


Bu cümlede altı çizili bölüm cümlenin hangi 
öğesidir? 


A) Belirtisiz nesne B) Belirtili nesne 
GC) Özne D) İlgeç tümleci 


E) Zarf tümleci 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
bir adıldır? 


A) Sizin geleceğinizi söyleyen bu çocuktu. 

B) Bunca yıl sonra kim arar bizi? 

C) Ne söyleseniz, ne yapsanız yine de bildiğini 
yapıyor O. 

D) Kimisi mutluluğun parayla olacağına inanır. 

E) Bizim geldiğimiz otobüs hangisiydi? 


185 


TEST - 1 


Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmamıştır? 


A) Bir kızıl renk ile vurmuştu alevler duvara 

B) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 

C) Bizden masal dinledi yıldızlar 

D) Rengini ateşten almış bir gül aldım senin için 
E) Şarkılarda buldum yalnızlığımı 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci 
yoktur? 


A) Eve gelince beni arasın. 

B) Leylekler yazın gelir, kışın gider. 

GC) Yıllardır bu günü bekliyorduk. 

D) Kardeşim küçükken çok yaramazdı. 
E) Benim düşlerim çocuklar içindir. 


() Istıranca Dağları'nın eteğinde karanlık bir nehir gibi kıvrılan asfalt yoldan, zirveye tırmanıyoruz. (1) Yol, tırmandıkça sarı renkli ormanların 
içinde kayboluyor. (1li) Yolu çevreleyen kayınlar, 
ince dallarında kalan son yapraklarını, yoldan 
geçenlerin üzerine serpiştiriyor. (IV) Istırancalar, 
sarı dağları aşıp büyülü ormanlardan sıyrıldığımızda arkamızda küçülüyor. (V) Sonra tüm hırçınlığıyla Karâdeniz karşımıza dikiliyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönüyle 
özdeştir? 


A) 1. veli. B) Il. ve ill. C) Il. ve IV. 


D) ill. ve İV. E) M. ve V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne, zari tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur? 


A) Kerem, her zaman olduğu gibi karşıdaki boş 
binaya bakiyordu. 

B) Öğretmenimiz, testlerin günü gününe çözül 
mesi gerektiğini söyledi. 

C) Arda; sınıfta hep cam kenarında oturan zeki 
bir öğrenciydi. 

D) Okulun bahçesinde yarın maçımız var. 

E) Çocuklar, teneffüste sınıfın pencerelerini açmışlardı. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 1 


Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


9. 


10. 


11. 


12. 


Günlerce yağan yağmurun etkisiyle kabaran 
göl suları, ancak yaza doğru eski seviyesine 
inebildi. 


Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) göl suları 

B) kabaran göl suları 

C) yağan yağmurun etkisiyle kabaran göl 

D) yağmurun etkisiyle kabaran göl suları 

E) Günlerce yağan yağmurun etkisiyle kabaran 
göl suları 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi 
yoktur? 


A) Son günlerde birkaç güzel hikâye okudum. 
B) Bizimki, sokakta oynamayı çok seviyordu. 
C) Her ilkbahar, yeni yeni umutlar yeşertir. 

D) Kırılan parçaları toplarken elleri yaralandı. 
E) Kedinin avını yakalayışını dikkatle seyretti. 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde özne belirtisiz ad tamlamasıdır? 


A) Su testisi su yolunda kırılır. 

B) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. 
C) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 

D) Mum dibine işık vermez. 

E) Borç yiğidin kamçısıdır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem ad 
tamlamasının arasına girmiştir? 


A) Yollara dizilmişti köyün mahçup çocukları. 

B) Dünkü maçta ayağı kırılmıştı arkadaşının. 

C) Satıcının sesi yükseliyordu sokaktan. 

D) Yalnızlığın ne olduğunu öğrendi bu gurbet 
ilerde. 

E) Kitapların değerini anlayabilmişti gözlerini 
kaybedince. 


İREM 


1B 2C $C 4-E 5D 6E 7-C 8E 9-E 
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13. 


10-D 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tümleci yoktur? 


A) Çocuklar eve büyük bir coşkuyla döndü. 

B) Söylene söylene çıktı odasından. 

C) Acele etmiş, fakat çok geç kalmıştık. 

D) Sesinden hemen tanımıştık bu eski dostu. 

E) Akşama doğru başlayacak toplantıya sen 
de katıl. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem 


yanlış belirlenmiştir? 


A) Ruhunun heyecanını ortaya koyar büyük 
şair. 

B) Öne sürülen şartları kabul etmedi heyetimiz. 

C) Sayılan, sevilen bir insandı Rıza Dede. 

D) Buradaki kargaşayı görünce gözlerine inanamadı zavallıcık. 

E) Anlamlı değildi sabahtan akşama kadar heyecanla anlattıkları. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nes- 


neyi buldurmaya yöneliktir? 


A) Arkadaşın senden hangi kitabı istedi? 
B) Onunla yarın nerede buluşacaksın? 

GC) İki saat boyunca içeride ne konuşuldu? 
D) Köylüler sizi nasıl karşıladılar? 

E) Sana kimi aradığını söyledi mi? 


Bunları taşırken bana yardım eder misin? 


Bu cümlede soru hangi öğeyi buldurmaya 
yöneliktir? 


A) Özne B) Yüklem C) Belirtili nesne 


D) Belirtisiz nesne E) Zarf tümleci 


1-A 12B İ3-E 


14-E 15-4 16-B 


Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


Çiçeği saksılarda, pencere önlerinde gören bizler için, öğrencilerin çiçeklere bakıp gülümsemesini, annelerimizin avlularda pencere önlerinde onlarla söyleşmesini anlamak. hiç de “kolay 
olmayacak. 


Bu cümledeki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir? 


A) Özne 

B) Nesne 

C) Durum bildiren zarf tümleci 
D) Yer bildiren zarf tümleci 

E) Dolaylı tümleç 
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TÜRKÇE SORU BANKASI TEST -2 
1. Her şiirin tek anlamı olduğunu söylemek hem 4. 
şiirin yapısına aykırı hem şiiri öldürebilecek bir 
yanılmadır. 
Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) yanılmadır 
B) şiiri öldürebilecek bir yanılmadır 
G) öldürebilecek bir yanılmadır 
D) bir yanılmadır 
E) hem şiirin yapısına aykırı hem şiiri öldürebilecek bir yanılmadır 
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur? 
A) İlkbahar her yeri bütün güzelliğiyle kapla- > 
mıştı. z 
B) Yaşlı kadının sırtına ağır bir yük gibi binmişti z 
yıllar. 
C) Eski İstanbul'un yaşayan en canlı hatırasıy- Gi 
dı. vi 
D) Günün ilk ışıklarıyla hayat yeniden başlıyordu. 
E) Yorgun, yeşil gözleri sürekli uzaklara bakı- 
| yordu. 
6. 
3. 


Aşağıdakilerden hangisinde ad tamlaması 
dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır? 


A) Sanki bir bekleyenin yuvasıydı her yalı 
Yolumu gözlüyordu sanki her camda bir baş 


B) Durgun sular, başıboş bıraktığım sandalı 
Yalıların önünden geçirdi yavaş yavaş 


GC) Boğaz'ı, baştan başa dolaştım ağır ağır 
Yaşı genç yalıları birbirine ekledim 


D) Ay suda bestelerken en güzel bir şarkıyı 
Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı 


E) Göğsünü gökyüzüne açmış gibiydi kıyı 
Ay sudan çıkmış gibi tertemiz, bembeyazdı 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? 


A) İnsanın değerini, en iyi insan bilir. 

B) Hastanın durumu, günden güne düzeliyor. 
C) Hepimizin, seni ne kadar sevdiğini bilirsin. 
D) Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir. 
E) Her inişin bir çıkışı vardır. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen sorulardan hangisinin karşılığı özne de yüklem de değildir? 


A) Koca Ali, kaç yıl esir kaldı? 
- Kırk yıl. 


B 


> 


Kızınız kaç yaşında? 
- On beş yaşında. 


C) Arkadaşının neyi kaybolmuş? 
- Kitabı. 


D) Dün, akşama kadar ne yaptın? 
- Çalıştım. 


E) Hangi insanlar başarılı olur? 
- Çalışanlar. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


7. 


10. 


TEST - 2 


Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? 


A) Elindeki fırçayı kutusuna yavaşça koydu. 

B) Sırayla, bekleyen herkesi içeri aldılar. 

C) Bahçe kapısını büyük bir özenle boyuyordu. 

D) Sokaktaki ahşap evi kiraya vermişler. 

E) Hayretini gizleyemeyen kadın, öylece bakakaldı. 


Gülüşü, bir demet çiçek gibi açar her an kalbimizde. 


Bu cümlede, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 
A) Ne? 


B) Nasıl? C) Nerede? 


D) Ne zaman? E) Neyi? 


Aşağıdaki sorulardan hangisi nesneyi buldurmaya yöneliktir? 


A) Çocuk kimi aradığını söylemiş mi? 

B) Sınıfta, dün Ahmet'in nesi kaybolmuş? 
C) Kapının önünden gürültüyle ne geçti? 
D) Bu öğrenci koşa koşa nereye gidiyor? 
E) Çocuklar, haritada nereyi arıyordu? 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne, nesne, 
zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur? 


A) O geldi geleli evin sessiz odaları şenlendi. 

B) Genç adam, gür bir sesle, dağılan halka bağırdı. 

G) Aldığı işi kısa sürede bitirmek için gece gündüz çalışıyordu. 

D) Gözleri masmavi bir adam, olanları dikkatle seyrediyordu. 

E) Koltuğunun altında taşıdığı kitabı tozlu masanın üzerine koydu. 


TENİ YavınLaRı 
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11. 


12. 


13. 


14. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur? 


A) İzin istemek için sıkıla sıkıla müdürün odasına girdi. 

B) İşe geç kalmamak için erkenden yatmıştı. 

C) Köylüler, ilçeden ancak gece yarısı dönebildi. 

D) Bahçedeki kuyuda bu sene hiç su kalmadı. 

E) Yazın, arkadaşlarla bahçede geç vakitlere 
kadar otururduk. 


Annem, hareketlerimize dikkat etmemizi ister. 


Bu cümlede özne olan sözcük, aşağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleç görevindedir? 


A) Elindeki kitapları annem de gördü. 

B) Annem onu çarşıdan aldı. 

C) Ağabeyim gidip annemi çağırdı. 

D) Annemde duran kumbaramı aldım. 

E) Sınav sonucunu anneme söylemedim. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de...de” 
bağlacı nesneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır? 


A) Ali de katılmak istiyordu geziye, Mehmet de. 

B) Yarın da gelebilirsin bize, başka bir gün de. 

C) Hayat bu hiç belli olmaz, gülersin de ağlarsın da. 

D) Bayram tatilinde Yalova'ya da gideceğiz, 
Bursa'ya da. 

E) Ailelerinizi de çağırın, arkadaşlarınızı da bu 
veda gününe. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir? 


A) Kardeşin dün okula neden gelmedi? 

B) Az önce dışarı çıkan kimdi? 

C) Kömür yüklü kamyonlar nereye gidiyor? 
D) Hangi soruyu çözemediğini söyledi mi? 
E) Caddeler niçin bomboş bu sabah? 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -3 


Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


Aşağıdaki ikilemelerden hangisi ötekilerden 
farklı bir öğe olarak kullanılmıştır? 


A) Ben o rüzgârla baş başayım şimdi. 

B) Dostlarla yine şen şakraktık bir sofrada. 

G) İnsanlar bile bile yanlış yapabiliyor. 

D) Bugün de büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. 

E) Saatin tik takıydı sessizlik içinde duyulan. 


Aşağıdaki dizelerden hangisinde gizli özne 
kullanılmıştır? 


A) Sanatçımızın bu, ikinci sergisi oluyor. 
B) İlçemize yeni, büyük bir park yapılıyor. 
C) Taşındıkları yeni evi hâlâ göremedik. 
D) Okulda şiir okuma yarışması yapılacak. 
E) Bugün size çok iyi haberlerim var. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeç tümleci vardır? 


A) Masasındaki kitaplardan lazım olmayanları 
kaldırdı. 

B) Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini kontrol et. 

C) Bu konudaki düşüncelerini öğrenemedik. 

D) Gazetesini ve dergisini ona ben verdim. 

E) Ailesiyle yaklaşık iki aydır mektuplaşamıyor. 


Aşağıdaki dizelerin hangisi sadece özne ve 
yüklemden oluşmuştur? 


A) Her gün aynı pınardan doldur testini 

B) Kırlara açılırız çıngıraklarımızla 

C) Ben deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum 
D) Şehrin uğultusundan usandı ruhumuz 

E) Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına 
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5. 


“Şiir” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne göreviyle kullanılmamıştır? 


A) Şiir, etki alanının genişliği nedeniyle önemlidir. 

B) Şiir yazarak yazın yaşamına başlar birçok 

sanatçı. 

Şiir günümüzde de önemli yer tutar. 

Şiir, konu zenginliği sınırsız bir sanat dalıdır. 

E) Şiir ülkemizde de diğer türlerden çok sevilir. 


22 


. 1940'tan sonra şiirimizde köklü bir değişim 
göze çarpar. 


. Ziya Osman Saba, hemen her yanında bir 
hatırası bulunan İstanbul'a, bir yabancı gibi 
sesleniyor. 


li. 


Bu şiirde, söyleyişi basitlikten kurtaran bir 
ahengin varlığı hissediliyor. 

IV. Orhan Veli çığırının geliştiği yıllarda yetişen 
Behçet Necatigil, Garip akımına farklı bir 
gözle yaklaşıyor. 


Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönüyle Özdeştir? 

A)Ii.ve Il. 


B)l.velii. Ojii. velV. 


D) li. velli. E) İL. ve IV. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi 
bir ad tamlamasıdır? 


A) Uykuda bazen açılıp kapanan gözleri 

acılarını dindirecek birini arıyordu. 

İlkbaharda çabuk açıp solan kır çiçekleri 

onun aşk serüvenini özetliyordu. 

C) Körfezin serin rüzgârları, dağların yeşil yamaçları bize huzur getiriyordu. 

Bu sokağın eski evleri, kaybettikleri huzuru 

artık bulamıyor. 

E) Yollarda, evlerine en son dönen haylaz 
çocukların gölgeleri vardı. 


B 


> 


D 


> 
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10. 


11. 


1 


TEST -3 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem bir 
sıfat tamlamasıdır? 


A) Özlemini duyduğumuz bahar gelmişti. 

B) Dert ettiği şey, çocukların okul masrafıydı. 

C) Halamların evi, mahallenin çıkışındaydı. 

D) Bizi buraya kadar çeken, bu berrak sulardı. 

E) Yeni öğretmenlerini karşılamak için yollara 
döküldü köy halkı. 


Tren Kumkapı'ya yaklaşırken, pencereden gelen rüzgâr yüzümü tatlı tatlı okşuyordu. 


Bu cümlede yükleme sorulacak aşağıdaki 
sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 
A) Nereden? 


B) Ne? C) Neyi? 


D) Nasıl? E) Ne zaman? 


“Onun özrü kabahatinden büyüktü.” 


Bu cümledeki altı çizili bölümle öğe yönüyle 
özdeş olan sözcük grubu aşağıdakilerden 
hangisinde vardır? 


A) Bildiği her şeyi herkesten saklıyordu. 

B) Teknolojinin faydaları zararlarından fazla. 
C) Tanıdıklarının hepsini terk edip gitti. 

D) Anlatılanları bir kerecik olsun dinlemedi. 
E) Evlerin köşesine sığındım yağmurdan. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? 


A) Babam amcamların geleceğini söyledi. 

B) Bugün bütün bölgelerimizde kar yağışı bekleniyor. 

C) O, sabah verdiği sözü, akşama unutabilir. 

D) Aldığı yeni romanı bir günde bitirdi. 

E) Dünkü dersten sonra bu konuyu anladım. 


2C 3-E 4S 5B 6&C 7-B 8-D 


EHEİM vavınLarı 


Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğe sayısı 


13. 


14. 


15. 


S-A 


en azdır? 


A) Sabaha kadar devam eden fırtına birçok 
ağacın dallarını kırdı. 

B) Çocuklar yeni yapılan parkta akşama kadar 
oynadılar. 

C) Vapur son yolcularını alınca yavaş yavaş 
gözden kayboldu. 

D) Akşamüzeri, tam köprünün ortasında iki araba kaza yapmış. 

E) Dedem yaklaşık otuz yıl bu evde yalnız oturdu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kişi adılı 
dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır? 


A) Yarın akşam onları ziyaret edeceğiz. 

B) Gelecek hafta ben de sizinle geleceğim. 

C) Aradığım kitap sende var mı? 

D) Toplantının nerede olduğunu kime söyledi? 

E) Oraya gitmesinin doğru olmadığını kendisine söylemiştim. 


Kolay ve anlaşılır bir nitelik taşıması bir şiirin değerini azalimaz. 


Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Özne - nesne - dolaylı tümleç - yüklem 
B) Nesne - dolaylı tümleç - yüklem 

C) Nesne - özne - yüklem 

D) Özne - nesne - yüklem 

E) Özne - dolaylı tümleç - yüklem 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, 
“kimi, ne zaman, nerede” sorularının tümüne 
cevap vermektedir? 


A) O günden sonra onları bir daha görmedim. 
B) Yaz gelince sahildeki evlerine geçecekler. 
GC) O hiçbir zaman vaktini iyi değerlendiremez. 
D) Çocuklar sizi bizim evde bekliyor. 

E) Arkadaşını yarın sahilde bekleyecek. 
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Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldur- 4. 


maya yöneliktir? 


A) Bu tabloları buraya hanginiz astı? 

B) Ankara'dan ne zaman döneceğini biliyor 
musun? 

C) Bu geziye sen de katılmak istiyor musun? 

D) Bu kitapları kimin dağıttığını araştırıyor musunuz? 

E) Bu lambalar gün boyu yanıyor mu? 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelere 
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Âşığa / öğüt vermek / akrep sokmuş kimseye / inleme demeye / benzer. 

B) Hüzün / sonbaharın en belirgin özelliğidir. 

C) Karıncalar / birlik olunca / arslanı / yerle bir eder. 

D) Ömür / temmuz güneşinde eriyen bir kar 
gibidir. 

E) Kervandaki halk / kendi yükünü / düşünür. 


İNİ YAYINLARI 


Buraya gelirken çiçekçiden bir demet çiçek aldım. 


Bu cümleyle, öğeleri ve öğelerinin sıralanışı 

yönünden özdeş olan cümle aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) İki gün önce okulun yanındaki bir kitapçıda 
çok eski bir kitap buldum. 

B) Aylar önce onu bu toplantıdan haberdar etmiştik. 

C) Okula giderken arkadaşlarıyla aynı otobüsü 
kullandığını söyledi. 

D) Kış aylarında kentte görülen su baskınları bu 
yıl yaşanmadı. 

E) Evde hemen herkes ona doğum günü 
hediyesi almıştı. 
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“Çınar ağacının dalları” söz öbeği, aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde özne görevinde kulanılmıştır? 


A) Çınar ağacının dallarına bir serçe yuva yapmış. 

B) Bu sabah çınar ağacının dallarını yere değdiği için kestik. 

C) Çınar ağacının dallarına bir uçurtma takılmıştı dün. 

D) Rüzgârın etkisiyle çınar ağacının dalları durmadan sallanıyor. 

E) Çınar ağacının dalları arasından parça parça 
gökyüzü görünüyordu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelere 
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 


A 


<> 


Bu küçük kasabaya önümüzdeki yıllarda 
çok sayıda turistin geleceği / belirtiliyor. 

B) Okulumuzun herkes tarafından kabul edilen 
bir başarısı / vardı. 

Evin önürideki asırlık çınar / altında / birkaç 
saat / sohbet etlik. 

Yöre halkı / burada / toprağı / bir dantela gibi / 
işlemiş. 

Dedemler / yaklaşık elli yıl / bu ahşap konakta / oturmuşlar. 


G 


<> 


D 


> 


E 


— 


Irmak boyunca uzanan yemyeşil bahçeler arasında, köy halkı, güneşin yakıcı sıcağı kendilerini etkilemiyormuşçasına öğle vakti bile çalışıyordu. 


Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Irmak 

B) köy halkı 

C) öğle vakti 

D) güneşin yakıcı sıcağı 

E) Irmak boyunca uzanan yemyeşil bahçeler 
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Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemden 
önce gelen sözcüklerin tümü nesne grubunu 
oluşturmuştur? 


A) Irmakla beraber uzanan meyve bahçelerini 
seyrediyoruz. 

B) Elindeki gazetelerin hepsini masanın üzerine koydu. 

C) Arkadaşlarına mektup yazmayı hiç ihmal etmiyor. 

D) Sokak lambasının ışığı odayı aydınlatıyordu. 

E) Akşamki maça arkadaşını çağırmayı kesinlikle unutma. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne ... ne” 
bağlacı nesneleri birbirine bağlamıştır? 


<> 


A) Ne okula gidiyor ne dükkâna. 

B) Bugünlerde ne kitap ne de gazete okuyor. 
C) Ne yaz ne kış hiçbir mevsim ayırt edilmez 
burada. 

Ne Ahmet ne Hasan kimse bana bir şey söylemedi. 

Hastalığın etkisiyle ne bir lokma ekmek yiyor 
ne de bir yudum su içiyor. 


> 


D 


— 


E 


> 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere 
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Burası / bir zamanlar / İstanbul'un en işlek 
caddelerinden biriymiş. 

B) Bu şirin Anadolu kasabasının insanları / 
beni / çok / etkilemişti. 

GC) Şimdilerde / blokların yükseldiği bu yerde / 
eskiden / menekşeler / açardı. 

D) Dağların kuzeye bakan yamaçlarında / büyük çam ağaçları / vardı. 

E) Toroslar'ın büyüleyici havası / insana / unutamayacağı dakikalar / yaşatırdı. 
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10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yalnızca öz- 


11. 


12. 


ne ve yüklemden oluşmuştur? 


A) Bir haftadır gece gündüz yağan karın kapadığı yollar açıldı. 

B) Yetkililer köy ve mahalle yollarının asfaltlanacağını söylediler. 

6) Yol kenarlarına hemen her türden ağaç fidanları dikiliyor. 

D) Pınarın başında karşılaştığımız köylülerden 
biri bize yardımcı oldu. 

E) Bu köy okulunun küçük kütüphanesinde 
her türlü kitap vardı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğe sayısı yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Adı pek duyulmamış bu küçük ülkede yepyeni bitki türleri gördüm. 

B) Otobüsün hareket ettiğini görünce arkadan 
bağırdı. 

G) Arabamız dağın yamacında, lastiği patladığı 
için durdu. 

D) Otobüs ani bir fren yapınca yolcular korktu. 

E) İçeriyi şöyle bir süzdükten sonra ön taraflardaki bir koltuğa oturdu. 


Bu uzun, dolambaçlı dere boyunca uzanan 
yeşillikler içinde kurulmuş mahalledeki küçük 
çeşme, üzerindeki yazılar aracılığıyla bize geçmişten esintiler sunuyor. 


Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) esintiler 

B) küçük çeşme 

C) küçük çeşme üzerindeki yazılar 

D) Bu uzun, dolambaçlı dere 

E) Bu uzun, dolambaçlı dere boyunca uzanan 
yeşillikler içinde kurulmuş mahalledeki küçük çeşme 


ea, m am ama mma am 
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Anadolu'nun atalarımızın hatıralarıyla dolu dağlarına tırmandığımda tarifsiz birçok güzelliğe 
rastladım. 


Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Özne - zarf tümleci - yüklem 

B) Dolaylı tümleç - nesne - yüklem 

G) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem 
D) Zarf tümleci - zarf tümleci - yüklem 
E) Nesne - dolaylı tümleç - yüklem 


Bir köşeye çekilip oturan ünlü sanatçının varlığını salondakiler saatler sonra fark etti. 


Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Nesne - özne - zarf tümleci - yüklem 

B) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem 

GC) Dolaylı tümleç - nesne - zarf tümleci - yüklem 

D) Nesne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem 

E) Özne - nesne - ilgeç tümleci - yüklem 


Geçen yıl emekli olan dedem, bu küçük evi 
birçok sıkıntıya katlanarak satın aldı. 


Bu cümle ile aşağıdakilerden hangisi arasın- 


SM YayınLaRı 


da, öğeleri ve öğelerin sıralanışı bakımından 


bir benzerlik vardır? 


A) Bütün gün o, tek başına ev işlerini bitirirdi. 

B) Her yaz, tatil için bu adalara gelirler. 

G) Akşamları denizin sesini duymak için balkona çıkar. 

D) O gece baş başa verip ne yapacaklarını konuşmuşlardı. 

E) Uzun zamandır hasta olan küçük kız, arkadaşlarıyla oynamayı çok özlemişti. 
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4. 


Yıllar sonra, baba ocağında çocukluk arkadaşlarıyla buluşmuştu. 


Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Dolaylı tümleç - özne - dolaylı tümleç - yüklem 

B) Zarf tümleci - özne - ilgeç tümleci - yüklem 

C) Dolaylı tümleç - zarf tümleci - özne - yüklem 

D) Zarf tümleci - dolayli tümleç - ilgeç tümleci - 
yüklem 

E) Dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - yüklem 


Kuş ve kurbağa sesleri arasında köye doğru 
ilerlerken —. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümlenin öğeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne, zari tümleci, yüklemden oluşur? 


A) yolun kenarındaki çocuklar bizi karşıladı 

B) ağaçların arasındaki boşlukta iki katlı ahşap 
bir köy evi belirdi 

bir an önce yayladaki evimize ulaşmayı hayal ediyordum 

dere boyunca uzanan meyve bahçelerini 
hayran hayran izledik 

bizden önce yola çıkan kafilenin tepeye 
ulaştığını gördük 


(0) 


—> 


D 


> 


E 


—— 


Burası, denizin ortasında kaybolmuş 1ssız bir 
ada idi. 


Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Dolaylı tümleç - yüklem 

B) Özne - dolaylı tümleç - yüklem 
C) Özne - yüklem 

D) Dolaylı tümleç - özne - yüklem 
E) Dolaylı tümleç - nesne - yüklem 
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Ülkemizde, son yıllarda sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kullanımı arttı. 


Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Dolaylı tümleç - zarf tümleci - nesne - yüklem 

B) Zari tümleci - nesne - özne - yüklem 

C) Dolaylı tümleç - zarf tümleci - özne - yüklem 

D) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - özne - yüklem 

E) Dolaylı tümleç - nesne - özne - yüklem 


Fırından yeni çıkan sıcak pidelerin buğusu, kavrulmuş susam kokusuna karışıyor. 


Bu cümleyle öğeleri ve öğelerin sıralanışı yönüyle özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Güneşin sıcağından kaçanlar, deniz kenarının serinliğine sığınıyordu. 

B) İki dakika geçmeden, yaşlı bir adamın hızlı 
hızlı bize doğru geldiği görüldü. 

GC) Tren, iki gündür, çiçeklerle süslenmiş çayırların arasından geçiyordu. 

D) Boz tepelerden bakınca, yılan gibi kıvrilan ırmak hemen görülür. 

E) Köylüler, samanlıktan sessiz sedasız birkaç 
çuval çıkardı. 


Haberler başlamak üzereyken televizyon karşısında yerini almıştı. 


Bu cümleyle, öğeleri ve öğelerinin sıralanışı 
yönünden özdeş olan cümle, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İşçiler gelince, yapmaları gereken işleri anlatrsin. 

B) Evden çıkmadan önce çiçeklere su vermeyi 
unutma, 


C) Rahatsızlanınca bütün işlerden elini çekti. 
D) Hiç düşünmeden ortaklık teklifimi kabul etti, 
E) Arayanlara, yarın aramalarını söylersin. 


ENİ YarınLarı 


10. Sonbaharın kışa döndüğü bu günlerde, hava, 
her zamankinden daha kararsız görünüyor. 


Bu cümle ile öğeleri ve öğelerinin sıralanışı 
bakımından özdeş olan cümle, aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Akşam bize gelen haber, size ancak ertesi 
gün ulaşıyor. 

B) İki yıl önce fırtınada zarar gören gemi nihayet tamir edildi. 

C) Deniz, bu yaz akşamında bir başka güzel 
görünüyor. 

D) Yazılarımı her gün bu gazetede okuyabilirsiniz artık. 

E) Bu sene, yatılı öğrenciler çok iyi çalışıyorlar. 


11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Karlı dağdan / yolum / ayrıldı / bahar ülkesine 

B) Sarp dağlardan / örülmüş / dört duvar / 
içindeyim 

C) Mavi bir sis / çiziyor / bahçeler üstüne / sabah 

D) Baharı / bekliyorum / bu yemyeşil yaylada 

E) Her gün / yeni bir çiçek / kokladım / gezdiğim dağlarda 


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere 
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Bu apatmanda / oturan insanlar / yaz aylarında / köylerine / giderler. 

B) Bu evlerin bahçelerinde / her mevsim / farklı çiçekler / açar. 

C) Onlar / kırmızı kiremitli, beyaz badanalı 
küçük bir evde / oturuyordu. 

D) Sınıfın en çalışkan öğrencisi Hakan / bu 
sabah / okula / gelmedi. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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” 
E) Son yokuş noktasından düzlüğe çıkınca / 
uçsuz bucaksız bir ova / göründü. 


TEST - 6 


Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, cümlede bildirilen eylemi yapanı buldurmaya yöneliktir? 


A) Hangi yıldız ışığını senden alıyor? 

B) Bu çocuk sokakta ne görmüş? 

C) Bu güzel elbiseyi nereden aldınız? 
D) İstanbul'a bahar ne zaman gelecek? 
E) Dün toplantıya neden gelmedin? 


Aşağıdaki dizelerden hangisinde öğelere 
ayırmada bir yanlışlık yapılmamıştır? 


A) Uzanıverse / gövdem / taşlara / boydan 
boya 

B) Alsa / buz gibi / taşlar / alnımdan / bu ateşi 

C) Dalsın / sokaklar kadar / esrarlı bir uykuya 

D) Ölse / kaldırımların / bu karasevdalı / eşi 

E) Kaldırımlar / çilekeş / yalnızların / annesi 


Bunun böyle olmasını, elbette ben de istemezdim. 


Bu cümledeki altı çizili öğenin bulunmadığı 
cümle aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Çalışmak insanı sağlığına kavuşturur. 

B) Mutluluğu parada arayan insanlar da var. 

C) İnsan, alışkanlıklarını kolayca bırakamaz. 

D) Sanatçı hiçbir şeyi olduğu gibi yansıtmaz. 

E) Özgürlüğü insanlara sadece yasalar verebilir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vardır? 


A) Çok yorucu bir yolculuktan sonra gelebildik. 

B) Huzursuzluktan hayatın tadı kalmadı. 

GC) Sabahın en serin saatlerinde çalışıyoruz. 

D) Sizi görmek için erkenden buraya geldim. 

E) Okumaktan başka çıkar yol olmadığını anlatıyor. 
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Deniz tarafından yüzüme doğru esen hafif ve 
serin bir bahar rüzgârı, kasabadan uzaklaştığımı 
hissettiriyordu. 


Aşağıdakilerden hangisi öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönüyle bu cümleyle özdeştir? 


A) Tarla kuşlarıyla serçeler ötüşerek ağaçtan 
ağaca siçrıyordu. 

B) Güneşin vurduğu yerlerden dalgalı bir buğu 
yükseliyordu. 

C) Kırağı yemiş toprak ve taze çimenlerin 
kokusu bahçeyi kaplamıştı. 

D) Yerini az çok bildiğim ovaya, öğleye doğru 
varacağımı umuyordum. 

E) Rüzgârsız bir günün sabahında, tek başıma 
yürümek hoşuma gitmişti. 


Aşağıdakilerin hangisinde soru, zari tümlecini buldurmaya yöneliktir? 


A) Saçlarını hangi hüzünler ağarttı böyle? 

B) Yılların yükünü ben mi taşıdım omuzlarım- 
da? , 

C) Talih benden başka kime gülecek? 

D) Zaman, yıllardır bizden ne ister? 

E) Ne gün dönecek güneş üstümüze? 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde “güneş” sözcüğü özne görevindedir? 


A) Güneşin batmasına yakın saatlerde 
Yıkanırdı gölgesi bir kuytu derede 


B) Beklemesem olmaz mi güneşin doğmasını 
Kullanılmış kafiyeleri yollamak için 


C) İşte aydınlık size göre, kısansınız 
Güneşi, gökyüzünü yakarsınız, neden 


D) Çiçek tozu içinde tunç bir davul 
Borular arı gibi parlıyor güneşte 


E) Uyandım baktım ki bir sabah 
Güneş vurmuş içime 


en 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfat tamlaması zarf tümleci görevinde kullanılmıştır? 


A) Dost bakışlar arıyoruz bu ülkede. 

B) Kardeşim bu gece erken yattı. 

C) Tüllenen şafaklara bakıyor hasretle. 

D) Kapasam böylece ömrün bu güzel yaprağını. 

E) Geçmiş gecelerden biri duruyor derinde. 


Deniz rüzgârlarının yosun kokusu, hasret türküsü gibi insanın ruhunu okşuyor. 


Aşağıdakilerden hangisi, öğeleri ve öğelerinin sıralanışı bakımından bu cümleye benzemektedir? 


A) Yaşlı biri, yerinden kalkıp konuşmaya başladı. 

B) Bahçe kapısı sabaha kadar gıcırdadı. 

C) Kardeşin bir saat sonra seni arayacak. 

D) Evin önündeki sokak lambası yine yanmıyor. 

Güneş doğarken dağın yamacına tırmanıyorduk. 


DU 


Bir cümlede, “-den (-dan, -ten, -tan)” ekini alan 
sözcükler, genellikle dolaylı tümleç göreviyle 
kullanılır. 


Aşağıdakilerin hangisinde bu eki alan sözcük dolaylı tümleç değildir? 


A) Akşama kadar.sokaktan içeri girmedi. 
B) Gece maçına gündüzden bilet almışlardı. 


C) Yandaki boş arsadan çocukların sesi geli- 


yordu. 
D) Uzaktan balıkçıların bağrışmaları duyuldu. 
E) Tekrar etmemesi için tarihten ibret almak almalıyız. 
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11. 


12. 


13. 


14. 


Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci 
yoktur? 


A) Okuldaki ilk günü çok yorucu geçmişti. 

B) Dünkü müşteriler büroya gelince beni ara. 

C) Yıllardır hepimiz onun bu mutlu gününü bekliyorduk. 

D) En küçük kardeşim liseyi bu yıl bitirdi. 

E) Bu yılki kitap fuarında birkaç panel düzenlenecek. 


Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Yaşamak zevki / bilmez / ölümden korkan. 

B) Düşünen adam / dünyayı / acı gurbet / bilir. 

C) Kopmuşuz / bizler / şanlı tarinimizden. 

D) Taşlarına kapanıp / ağlıyor / koca tarih. 

E) İnsanların düşüncelerine / saygılı olmak / 
gerekir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru eylemin “yapıldığı yeri” buldurmaya yöneliktir? 


A) Babamlar dün sabah kiminle görüştü? 
B) Bu çocuğun kime saygısı var? 

GC) O gün köyde mi temel atmışlar? 

D) Kitaplarımı masadan kimler aldı? 

E) Orhan sizin okula geçen sene mi geldi? 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? 


A) Bunca yıldır katlandığımız güçlüklerin sıkıntısı sona erdi. 

B) Yorgun geçen bir günün sonunda, gelecek 
akşamı bekliyorduk. 

C) Yıllardır sürüp gelen problemleri çözüverdi. 

D) Yanında kimseyi göremeyince ağlamaya 
başladı. 

E) Dünkü yarışmada okulumuz birinci oldu. 
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“Cumhuriyet'in yetmiş beşinci yılı” sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne görevinde 
kullanılmıştır? 


A) Cumhuriyet'in yetmiş beşinci yılına kavuştuk. 

Cumhuriyet'in yetmiş beşinci yılında milletçe 

gururluyuz. 

Cumhuriyet'in yetmiş beşinci yılı için çeşitli 

hazırlıklar yapıldı. 

Cumhuriyet'in yetmiş beşinci yılının coşkusunu yaşıyoruz. 

E) Cumhuriyet'in yetmiş beşinci yılı coşkuyla 
kutlandı. 


B 


> 


Cc 


<> 


D 


> 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere 
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Sabahtan beri ağlayan çocuk / nihayet / 
SUSİU. 

B) Bu soğuk kış günlerinin başka / bir güzelliği / 
var. 

C) Garson / ihtiyarın oturduğu masaya / bir çay / 
getirdi. 

D) Günlerdir / babasının hediye ettiği kol saatini / ariyor. 

E) Üç yıldır görmediği arkadaşıyla / bir sinema 
salonunda / karşılaştı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru ötekilerden farklı bir öğeyi buldurmaya yöneliktir? 


A) Bu akşam nereye gidiyorsunuz? 

B) Nöbet sırası kimde kaldı? 

C) Hangi pencere sokağa bakıyor? 

D) Bu güzel koku nereden geliyor? 

E) Bu otobüs Kadıköy'den mi geçiyor? 


Ne kahveyi ne çayı içti. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne...ne” 
bağlacı bu cümledeki ile aynı görevde öğeleri birbirine bağlamıştır? 


A) Süleyman'ın önünde ne defter ne kitap var. 
B) Ne sana ne arkadaşına inanırım. 

C) Sabahtan beri ne okudu ne yazdı. 

D) Ne sevdiği, ne sevmediği belli değil. 

E) Üçyıldır ne annesini ne babasını aradı. 
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TEST - 7 


5. 


Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


Çocuklar okuldan gelince arkadaşlarıyla sahile 
gidecekler. 


Bu cümlenin yüklemine sorulan aşağıdaki 
sorulardan hangisine cevap alınamaz? 
A) Kim? 


B) Ne zaman? G) Kiminle? 


D) Nereden? E) Nereye? 


Söğüt yapraklarının hışırtıları alttan akan derenin şırıltısına karışırken, rutubetli bir serinliğin 
havaya yayıldığını, derinizin üzerinde gezindiğini hissediyorsunuz. 


Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem 

B) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem 

C) Nesne - zarf tümleci - yüklem 

D) Zarf türnleci - nesne - yüklem 

E) Zarf tümleci - nesne - dolaylı tümleç - yüklem 


Rüzgârın etkisiyle dağılan saçları hiç beyazlamayacakmış gibi duruyordu. 


Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) İlgeç tümleci - özne - yüklem 

C) Özne - yüklem 

D) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem 

E) İlgeç tümleci - nesne - zarf tümleci - yüklem 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman bakımından tamamlayan bir öğe yoktur? 


A) Son yılların en çok okunan kitaplarından biriydi. 

B) Kararımızı akşama doğru açıklarız. 

C) Kuşlar gidince anlarız mevsimin bittiğini. 

D) Bu paketi, gördüğümde ona veririm. 

E) Bugün de mutluluk hayalleri kurduk. 
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TEST -7 Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz TÜRKÇE SORU BANKASI Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


9. Yunus Emre, şiirleriyle yüzyıllardır Türk insanı- 13. Kışın müjdecisiydi ağaçlardan dökülen rengi 


10. 


11. 


12. 


nın gönlünde taht kurmuştur. 


Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi 
oktur? 
A) İlgeç tümleci 


B) Zarftümleci (o C) Özne 


D) Belirtisiz nesne (o E) Dolaylı tümleç 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili 
bölüm cümlenin yüklemi değildir? 


A) Çıkarlarını her zaman ön planda tutardı. 

B) Başkasına verdiği sözü yerine getirmezdi. 

C) Başarılı olmak için düzenli çalışmalıyım derdi. 

D) O, kendisine güvenini yitirmiş hayattan bıkmış bir haldeydi. 

E) Geçtiğimiz yollara bakan gözlerinde endişe 
çırpınışları vardı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir? 


A) Neden bu iş çok yavaş gidiyordu? 

B) Elinde bir kâğıtla bu adam nereyi arıyor? 

GC) İnsan niçin yardım etmez darda kalanlara? 

D) Bu kadar parayı nereden bulacağını mı düşünüyorsun? 

E) Sabahın erken saatinde Bursa'dan mı gelmişti? 


Tepebaşı Tiyatrosu'nun vişmeçürüğünden pembeye kadar bütün renkleriyle alaca bulaca olmuş kaplama tahtaları, yaz gelince gevşerdi. 


Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem 

C) Nesne - zarf tümleci - yüklem 

D) Nesne - dolaylı tümleç - yüklem 

E) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem 
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14. 


15. 


9-D 


solmuş yapraklar. 


Bu cümle ile öğeleri ve öğelerinin sıralanışı 
bakımından özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Birlikte beklemiştik mektubunun gelişini. 

B) Kanat çırpıyordu gökyüzünde martılar. 

C) Onunla işe giderken hep kapıda karşılaşırdık. 

D) Sütçünün sesi vaktin henüz erken olduğunu 
haber veriyordu. 

E) Denizden gelen rüzgârlardı buranın böyle 
soğuk olmasının nedeni. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi “ne, nerede, 
neyi, nasıl” sorularının tümüne cevap vermektedir? 


A) Martılar, denizde ve ufukta köpükleri sevinçle kucaklar. 

B) Oyuncular televizyonda akşamki yenilgiyi 
tartıştı. 

C) Adamın haline uzun uzun gülmüştü. 

D) Karşıki bankta oturan yaşlı adamı birine benzettim. 

E) Öğrenciler bahçede top oynarken biz sınıfta 
oturuyorduk. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük nesne görevindedir? 


A) Kadıncağız, üzüntüden saçını başını yoluyordu. 

B) Yaşlı adamın homurtularına dayanamıyordu 
artık. 

C) Bu ses, sanki bir saatin tıkırtısını andırıyordu. 

D) Kuşların cıvıltısı bahara bambaşka bir renk 
katıyordu. 

E) Sokağın gürültüsü sinirlerini bozmuştu yaşlı 
adamın. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cevap 4. 


cümlesi sadece dolaylı tümleçten oluşmuştur? 


A) - Dün okula neden gelmedin? 
- Hastaydım. 
B) - Az önce seni çağıran kimdi? 
- Teyzem. 
G) - Bu kitabı benden sonra kime vereceksin? 
- Kardeşime. 
D) - O şimdi nerede? 
- Uzaklarda. 
E) - Sen nerelisin? 
- İstanbullu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zarf tümleci yoktur? 


A) Törene katılan öğrenci grupları ağır ağır 
önümüzden geçiyor. 

B) Cumhuriyet Bayramı yarın bütün yurtta 
törenlerle kutlanacak. 

C) Öğrenciler bu törenler için gerçekten çok iyi 
hazırlanmışlar. 

D) Bütün vatandaşlar, tören bitinceye kadar 
alanda bekledi. 

E) Törene çok geniş bir katılımın sağlandığı belirtiliyor. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi, sırasıyla 
özne, nesne, zarf tümleci ve yüklemden 
oluşmuştur? 


A) Irmağın çağıltısı gece boyunca bizi hiç uyutmadı. 
B 


> 


Konağın bahçesi değişik türlerden ağaçlarla 
kaplıydı. 
C) Köylüler, bahçeleri bir gelin gibi süslemişler. 


D 


—> 


Karşı tepelerdeki ıhlamurların kokusu bize 
kadar geliyordu. 
Arkadaşım vaktinin çok büyük bir bölümünü 
burada geçiriyor. 


E 


— 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret adılı 
nesne görevinde kullanılmıştır? 


A) İşin bitince bunu ona verirsin. 

B) Böyleleri etrafına her zaman zarar verir. 

C) Şunlar diğerlerinden daha güzel görünüyor. 

D) Burası gerçekten tatil yapılabilecek bir yer. 

E) Ben öğretmenlik yaşamımda böyleleriyle çok 
karşılaştım. 


Aşağıdakilerin hangisinde, öğelere ayırmada 
bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) İnsan / acıya ve mutluluğa / çabuk / alışır. 

B) Uyanınca / meraklı gözlerle / beni / izledi. 

C) Bir nisan sabahı / beyazlar içinde / görmüştüm / onu. 

D) Yoldan geçerken / bizim hanın kapısından / 
içeri / baktım. 

E) Hiç beklemediği bir anda / karşılaştığı arkadaşını / birden / tanıyamadı. 


Bahar yağmurlarını kana kana içmiş bu toprakta yöre halkının cinsinin kaybolduğunu sandığı 
yabani çiçekler boy atmış. 


Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Dolaylı tümleç - özne - yüklem 

B) Dolaylı tümleç - özne - nesne - yüklem 
C) Özne - yüklem 

D) Nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem 
E) Nesne - özne - zarf tümleci - yüklem 


İklimin insana neler verdiğini ve yaylanın insanı 
nasıl yoğurup katılaştırdığını Toroslar'ın eteğindeki bu yaylayı ziyaret edince anlamıştım. 


Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Nesne - zarf tümleci - yüklem 

B) Nesne - yüklem 

GC) Nesne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem 
D) Nesne - dolaylı tümleç - yüklem 

E) Zarf tümleci - yüklem 
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Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


8. 


10. 


Bizim grup, yer yer boyumuza gelen yer yer 
dizlerimize kadar inen otların arasından hızla 
ilerledi. 


Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem 

B) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem 

C) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - dolaylı 
tümleç - yüklem 

D) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem 

E) Dolaylı tümleç - zarf tümleci - nesne - zarf 
tümleci - yüklem 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? 


A) Bu işyerinde çalışan herkese aynı davrandığını söylüyor. 


z 
B) Rüzgârın etkisiyle ağaçların yaprakları uçu- z 
şuyor havada. 
C) Kurumaması için bu çiçekleri iki günde bir 
sulamalısınız. E 
D) Yokuşun başındaki bahçeli evi çok beğendim. 
E) Bunu ben daha önce de duymuştum birilerinden. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümieç kullanılmamıştır? 


A) Bu notları fotokopi çektirdikten sonra ona 
ver. 

B) Benim sinemaya gideceğimi, kimden duydun? 

C) Benden bu konuda bir yardım istemedi. 

D) Bütün konuklar başarılı öğrencileri ayakta 
alkışladı. 

E) Gece karanlığında yolda hiç tanımadığım 
birisiyle karşılaştım. 
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11. 


13. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere 


Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap nesnedir? 


A) - Depremde binanın neresi hasar görmüş? 
- Duvarları. 
B) - Evin bahçesinde ne var? 
- Çınar ağacı. 
C) - Çocuğun neyi kaybolmuş? 
- Hikâye kitabı. 
D) - Neyi kaybettiğini söyledi mi? 
- Söylemedi. 
E) - Depoda neler buldunuz? 
- Eski kitaplar. 


ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Senin işlerin / bizi / buralara / sürükledi. 

B) Gülünç bir durumda olduğumu / çok iyi / biliyorum. 

İnsanların hatalarını gördüğümde / sinirleniyorum. 

Hayatımda / senin kadar sabırlısını / görmedim. 

Anlatılanlar / gerçeği / yansıttığı zaman / sevilerek / dinlenir. 


Cc 


> 


D 


> 


E 


— 


Yakup Kadri'nin ilk romanı, 1920 yılında İkdam 
gazetesinde bölüm bölüm yayımlanan sonra da 
kitap haline getirilen Kiralık Konak'tır. 


Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem 

C) Özne - yüklem 

D) Zarf tümleci - özne - yüklem 

E) Zarf tümleci - özne - nesne - yüklem 
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Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne vurgulanmamıştır? 


A) İçerisinde paha biçilmez eşyaların bulunduğu bu binayı üç görevli bekliyordu. 

B) Dün maça gittiklerini babasına kardeşi mi 
söylemiş? 

G) Salih Bey, nereye giderse gitsin yanında bir 
çanta taşırdı. 

D) Kapıda seni bekleyen çocuğun elinde, küçük bir paket vardı. 

E) Bize, rüzgârların adlarını, lisedeki coğraiya 
öğretmenimiz öğretmişti. 


Mezopotamya arkeolojisi açısından büyük önem 
taşıyan Gılgamış Destanı'nın yazıldığı tabletleri 
amatör bir arkeolog bulmuş. 


Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Özne - nesne - yüklem 

B) Nesne - özne - yüklem 

C) Zarf tümleci - özne - yüklem 

'D) Zarf tümleci - nesne - yüklem 

E) Nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnenin 
açıklayıcısı olan bir arasöz kullanılmıştır? 


A) Bütün öğrenciler, devamsızlık-yapanlar ha- 


riç, sınıfını geçti. 


B) Beklediğimiz konuklar, zannediyorum, gelmeyecekler. 

C) Hasta, geçen hafta gelen ihtiyar kadın, kendine geliyor. 

D) Geçen gün arkadaşlarını, ailesini ve öğretmenlerini yemeğe çağırdı. 

E) Bu kitabı, onun tek hatırasını, yıllardır sakla- 


rım. 


4. 

5. 
E 6. 
i 
z 
z 
> . 
s 
E 

7. 
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() Bu sabah (li) İstanbul'a indiğinde (111) onu (IV) 
havaalanında (V) karşıladık. 


“Babamla ben” sözü bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine getirilirse özne vurgulanmış olur? 

D) IV. E) V. 


AL BI OL. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi, vurgulanan 
öğe yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Onun dün okulda kitabı kaybolmuş. 

B) Bana söylemeden çantamdaki kalemi almış. 
GC) Üstünde bu kez yeşil kazağı vardı. 

D) Dün kardeşim mi beni ziyarete geldi? 

E) Kavga ederken gömleği yırtılmış. 


Aşağıdakilerin hangisinde, cümlenin öğeleri 
doğru olarak ayrılmıştır? 


A) Gür ormanlar içinden / tepeye çıktığınızda / 
bir tahta kulübe / karşılar sizi. 

B) Gür ormanlar içinden / tepeye / çıktığınızda 
/ bir tahta kulübe karşılar / sizi. 

GC) Gür ormanlar içinden tepeye çıktığınızda / 

bir tahta kulübe karşılar SİZİ. 

Gür ormanlar / içinden / tepeye / çıktığınızda 

/ bir tahta kulübe / karşılar sizi. 

E) Gür ormanlar içinden tepeye çıktığınızda / 
bir tahta kulübe / karşılar / sizi. 


D 


— 


Tanzimatla birlikte edebiyatımıza giren roman, 
kendini sürekli geliştirmiştir. 


Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Nesne - zarf tümleci - yüklem 

C) Özne - nesne - zari tümleci - yüklem 
D) Nesne - özne - zarf tümleci - yüklem 
E) Zarf tümleci - özne - nesne - yüklem 
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8. 


10. 


Cümlede önemsenen öğeyi vurgulamanın bir yolu da onu yükleme yaklaştırmaktır. 


Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde 
özne vurgulanmıştır? 


A) Kıyıya vardığımızda karanlık çoktan çökmüştü. 

B) Kumsaldaki kuşların sayısı gittikçe artıyordu. 

C) Güneşin ilk ışıklarıyla yoğun bir gün başlıyor. 

Martının kanatları, yeni parlatılmış gümüş levhaları andırıyordu. 

E) Gemi, sarp kayalıkların bulunduğu kıyıya doğru yol alıyordu. 


—> 


e 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı 
tümlecin açıklayıcısı olan bir arasöz kullanılmıştır? 


A) Güneşin piril pırıl parladığı sıcak bir günde, 
köye gelmişti. 

B) Gökyüzüne, onca şey öğrendiği bu görkemli gümüş ülkeye, uzun uzun baktı. 

C) İstanbul'u, iki kıtayı birleştiren bu güzel şehri, çok seviyorum. 

Sizi kardeşinizle, Beşiktaş'ta otobüs durağında, gördüm. 

Okulu bitirince, mayıs ayında, Fransa'ya gidecek. i 


D 


> 


E 


— 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz 
yoktur? 


A) Karşıdan gelen çocuk, mavi gözlü olan, hukukta okuyor. . 

B) İyiyi, güzeli, doğruyu herkes sever. 

C) Dersi hiç dinlemiyor ki, dinlese de fark etmez ya, anlayabilsin. 

D) Deprem ne kadar şiddetli olursa olsun, inan, 
bu eve bir şey olmaz. 

E) Kurallara uymayan olursa, sanıyorum bir iki 
kişi çıkar, onlara ceza verin. 


İSİMİ YarınLaRı 


11. 


13. 


14. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vur- 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz 
vardır? 


A) Böyle dağınık bir şekilde, ağır adımlarla postaneye doğru yürüdük. 

B) Bu işte bir iş var diye, şüpheli şüpheli bakındılar. 

C) Kederli anne, iki gündür uyumadığından olmalı, kendisini çok yorgun hissediyordu. 

D) Bütün gün deniz kenarında, bir balıkçı kahvesinde, oturdu. 

E) Vapur iskeleye yanaştı, yolcularını indirdi, 
yavaşça uzaklaştı. 


gulanmıştır? 


A) Heybeliada sahillerinde birçok ev satılmıştı. 
B) Yazları evlerinin altındaki işyerinde çalışırdı. 
C) Onu, o olaydan sonra bir daha göremedi. 
D) Masa örtüsüne meyve suyu dökülmüştü. 
E) Bu karanlık sokak, çocukları korkutuyordu. 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde öğelere 
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Adam olan / iki kere / aldanmaz. 

B) Dost / dostun / eğerlenmiş atıdır. 

C) Altın eşik / gümüş eşiğe / muhtaç olur. 

D) Deveyi yardan uçuran / bir tutam ottur. 

E) Sütten ağzı yanan / yoğurdu / üfleyerek / 
yer. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere 
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 


> 


Evi açık maviye boyatmayı / düşünüyordu. 
Yağmur başlayınca / sokakta / kimsecikler / 
kalmadı. 

Öğrenciler / treni kaçırmamak için / aceleyle / 
istasyona / koşuyorlardı. 

Sınav sonuçlarını öğrenmek / beni / pek / rahatlatmadı. 


e © Ss 


EU 


Ekmeğini / yediğim insanlara / vefa borcumu ödemek / istiyordum. 


1. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? 


A 


haa 


Sevinç, yokluğunu düşünmediğin sürece, 
insanı mutlu eder. 
B 


> 


Doğru bildiğin yolda, yalnız da olsan, ilerleyeceksin. 


© 


Küçük yaramaz, Ayşe'nin kardeşi, cam vazoyu kırmış. 

Uzun kış gecelerinde, eğlendirmek için olmalı, bol bol masal anlatılırdı. 

İnsanlar birbirini, kardeşini bile, üzebiliyor. 


e 


LU 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ondan” 
sözcüğü, kullanıldığı yere göre cümlenin en 
önemli öğesi durumundadır? 


A) Bu konuda ondan anlayış beklememek 
gerekir, diye düşünüyorum. 

B) Ondan, bana bir kitap getirmesini istemiştim. 

GC) Ondan bundan yardım isteyeceğine kendi 
ayaklarının üzerinde durmalısın. 


.D) Uzun zamandır çözemediğim sorunun ceva- 


bını ondan öğrendim. 
E) Sonunda ondan, derslerine çok iyi çalışacağına dâir söz aldım. 


iii yayınLaRI 


Ünlü sanatçı, şiir ve edebiyat görüşünü yayım- 


ladığı birkaç makalede ortaya koymuştur. 


Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Özne - nesne - dolaylı tümleç - yüklem 

B) Özne - nesne - yüklem 

GC) Özne - dolaylı tümleç - dolaylı tümleç - yüklem 
D) Nesne - özne - dolaylı tümleç - yüklem 

E) Nesne - nesne - özne - yüklem 
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4. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 
farklı bir öğe vurgulanmıştır? 


A) Onun bu kadar çalışkan olduğunu bilmiyordum. 

B) Karşımda çok telaşlı biri duruyordu. 

G) Hırsız, polislere çaldığı malları teslim etti. 

D) Yenile yenile yenmeyi öğrendi. 

E) Bütün toplantılarda beni unutuyorlar. 


Dünyada, hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. 


Bu cümlenin öğe sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Dolaylı tümleç - nesne - özne - yüklem 

B) Özne - dolaylı tümleç - dolaylı tümleç - yüklem 

Dolaylı tümleç - özne - dolaylı tümleç - 
dolaylı tümleç - yüklem 

Dolaylı tümleç - özne - dolaylı tümleç - 
dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem 

Özne - dolaylı tümleç - dolaylı tümleç - zari 
tümleci - yüklem 


<> 


e © 


AU 


1 
$ 


Gördüğümüz manzaranın güzelliği, bu güzel 
körfezde yavaş yavaş, vücudumuzu bir afyon 
dumanı gibi uyuşturuyordu. 


Bu cümlede yükleme sorulan aşağıdaki 
sorulardan hangisinin cevabi yoktur? 


A) Neyi? B) Nerede? C) Ne? 


D) Nasıl? E) Ne zaman? 


Ömrüm boyunca, ben bu kadar güzel bir söz 
işittiğimi hatırlamıyorum. 


Bu cümlenin öğe sıralanışı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yüklem 
B) Dolaylı tümleç - özne - nesne - yüklem 

C) Zart tümleci - özne - nesne - yüklem 

D) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem 

E) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem 


ği Dİ 
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8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öz yok- m b e z ii, 
ii mn 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere 1. Boş zamanlarımda bu tarihi çarşıya uğramak, 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, yük- 


tur? 


A) Hayatının en değerli insanını, annesini, 
üzmemek için yalan söyledi. 


B) Her sabah vitamin deposundan, babanın 
getirdiği baldan, bir kaşık yemelisin. 


C) Bize gelirken, geçen gelişinde getirmemiştin, mutlaka köy peyniri getir. 


D) Askerlerimize, canlarını vatan için feda etmeye hazır evlatlarımıza, yardımcı olalım. 


E) Gördüğümüz, duyduğumuz birçok olayı 


ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Sen /dağın yamaçlarındaki çiçekleri / topla. 
B) Ağaçlar / gelinliklerini giymeye / hazırlanıyor. 
C) Sen /şumor menekşenin garip telaşına / bak. 
D) Nergisin / yanağı / utancından / pembeleşmiş. 
E) Her böcek / koroya / ayrı bir şarkıyla / katılıyor. 


vazgeçemediğim bir tutkudur. 


Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Özne - yüklem 

C) Zarf tümleci - özne - yüklem 

D) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem 
E) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem 


leme yaklaştırılarak vurgulanmıştır? 


A) Bu işleri senden başkası yapamaz. 

B) Bugünlerde durumu pek iyi görünmüyor. 
C) İnsanlara önce insan sevgisi öğretilmeli. 
D) Benden başka kimse onu anlamaz. 

E) Elimden geldiğince size yardım ettim. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere 


yazma ihtiyacı hissederiz. , “e 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vur- ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? 
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cevap do- gulanmıştır? 
laylı tümleçtir? A) Sabahleyin / yola çıkan kafile / şimdi / dağın 
ib A) Sağ elindeki pakette ne var? eteklerindedir. 
5 ai - Dün kimi gördün? e öpülü , EN 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, ki. > a e iyiliğe ia rm B) Yarışmada dereceye girenlere / ödülleri / 
nesneleri birbirine bağlamıştır? ) vi e i ei elm Sü di dün £ veril. 
i B) - Müdür bey ne zaman gelir? | D) Mimar, projeyi yeniden çizdi. C) Yazar / son yapıtında / toplumun kaybolan 
PE - E) Sabaha kadar çalıştığını söylüyor ğ ini 
A) Hem müdürü hem öğretmenleri ondan şi- ii i mü — D) e eri / beni / hep / 
kâyetçiydi. k C) - Ne almak istersin? mutlu ediyor : : ü 
— .. c - i . . se . ... .. ve N 
B) Ri olduğunu ve bizimle gelemeyeceğini z Kitap. 3. Aşağıdaki gumieie nn hangisinde, öğelere : E) Yaşlı adam / çektiği sıkıntıları / gözyaşları 
söyledi. z D) - Yarın nereye gidiyorsun? | ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? z içinde / anlattı. 
C) Doğmak üzere olan güneşle sönmek üzere EB - Çarşıya. i 
olan sokak la irbirini ya A) İçime dolan dizelerde, / onların kalbini / z 
e a la E) - Miğini seyiedikiğrin duyulmuyor? | duyarım. izl 
Gk all da kırda gezinti yapmak da - Gürültüden. B) Odaya / ilkbahar meltemiyle / taze bir ışık / i ği ya , 
hoşuma gider. | dolar İlk yazılarında günlük yaşamı konu edinen 
E) Çocuk ve annesi biraz sonra sokağın So- İ .G) Akşamüstü / dağın yamaçlarını / sis / kap- RM adl e ne garpıklığı 
nuna geldiler. i ardi alaysamalı bir tutumla dile getiriyor. 
D) Park yerindeki / arabalar / yavaş yavaş / N , , 
azaldı. Bu cümlenin yüklemine sorulacak aşağıdaki 
13. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı E) Arabasını almak için / az önce / buradan / sorulardan hangisine cevap alınamaz? 
özne de yüklem de değildir? ayrıldı. 
10. Eski çağlardan günümüze Anadolu haritalarının A) Nerede? B) Kim? Gr zaman? 
yer aldığı sergi, ziyaretçileri uçsuz bucaksız bir Sr Çocuğun yine neyi kaybolmuş? i 
düş dünyasına götürüyor. - Türkçe defteri. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz öte- D) Nasıl? E) Neyi? 


B) - Sen ayrılırken hastanın durumu nasıldı? 


kilerden farklı bir öğenin açıklayıcısıdır? 


Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangisin- - İyiydi. ; iğ 
de sırasıyla verilmiştir? A) Bu soruyu Ayça, içlerinde en sessiz olanı, 
C) - Az önce aşağıya düşen neydi? sormuştu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 
- Saksı. B) Ön sırada oturanlardan biri, en yaşlı sanat- yapılış zamanı bildirilmemiştir? 


A) Özne - nesne - dolaylı tümleç - yüklem 

B) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem ' 
C) Dolaylı tümleç - nesne - zarf tümleci - yüklem 
D) Zarf tümleci - nesne - dolaylı tümleç - yüklem 
E) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem 
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D) - Sen Ahmet'in neyisin? 
- Kardeşi. 


E) - Yarışmada sana ne hediye ettiler? 
- Kitap. 


çımız, konuşmak için kürsüye yöneldi. 

G) Sonunda dayanamayıp sürekli konuşanları, 
arkadakileri, uyardı. 

D) Eminim bunları size Özge, sınıfın en çalışkan öğrencisi, anlatmıştır. 

E) Şuradaki otobüs, Bakırköy'e gidecek olan, 
biraz sonra kalkacak. 
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A) Bu işi seninle yarın görüşelim. 

B) Akşam, hepimize hüzün veriyor. 

G) Kötüler bir gün mutlaka cezalandırılır. 

GC) Amcasını geçen hafta ziyaret eimiş.. 

E) Bu kitabı geçenlerde size kütüphanede vermiştim. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


9. 


10. 


11. 


1-A 


TEST - 11 


Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz nesnenin açıklayıcısı görevindedir? 


A) Yaşlı adamın elleri, rüzgârdaki kuru dallar 
gibi titriyordu heyecandan. 

B) Bu kitap, köy sorunlarını anlatan roman, çok 
hoşuma gitti doğrusu. 

C) Bu eski şarkıyı, sevgi dolu besteyi, senden 
çok dinlemişimdir. 

D) Her iki tarafında ağaçlar olan yol, okul yolumuz, eskiden böyle çirkin görünmezdi. 

E) O sahiller, martıların sığınakları, şimdi bomboştu. 


Aşağıdakilerden hangisinde, nesne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? 


A) Buromanın kahramanı, köy koruyucusunun 
oğlu, araştırmacı bir ruh taşıyanları temsil 
eder. 

B) Şairimizin bu son sözlerine, herkesi şiire 
çağırışına, gönülden katıldık. 

C) İstanbul'a ilgi duyanlara bu kitap, Erguvan 
Güzeli, tavsiye edilebilir. 

D) Bazı günler bu duyguyu, hiçbir işe yaramadığım duygusunu, taşıyorum. 

E) Yaşlılığı hissedenler için bu şir, Otuz Beş 
Yaş şiiri, çok şey ifade eder. 


Bu olaydaki sorumluların cezalandırılmasını, 
ben aynı görüşte değilim, iki gün içinde cevap 
verilmesini istemiş. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu cümledekine benzer bir arasöz kullanılmıştır? 


A) Kitapların sahibini, nerden bulacaksa, yıllardır aradığını söylüyor. 

B) Bu adamın hiç konuşmadığım, hep sustugunu, içine kapanık biri olduğunu söylerler. 

C) Tatil ödevini, özellikle matematik sorularını, 
hâlâ yapmamış. 

D) Pencereden güneşin batışını, ufkun denizle 
kucaklaşmasını seyretti. 

E) Derslerdeki başarısını, çalışkanlığını, titizliğini herkes seviyor. 


2-E 8D 4-C€ &D 6A 7-A 8-B 


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve 


13. 


TENİ vayıntarı 


15. 


9-C 
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14. 


yüklemden oluşmuştur? 


A) Şehirler, tarihi güzelliklerini bir bir yitiriyor. 

B) Hiç şikâyet etmeyen biri olarak tanınır. 

GC) Gelecekten ümidini hiç kesmemişti. 

D) Yorgunluğunu kitap okuyarak atıyordu. 

E) Dünkü toplantıda söyledikleri yabana atılır 
görüşler değildi. 


İtalya kıyılarında kaza yapan tankerden sızan 
petrol çevre kirliliğine yol açtı. 


Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) Özne - nesne - yüklem 

B) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem 
C) Özne - dolaylı tümleç - yüklem 

D) Dolaylı tümleç - nesne - yüklem 

E) Dolaylı tümleç - özne - nesne - yüklem 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasöz 
ötekilerden farklı bir öğenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır? 


A) Adnan Bey, çocukluk arkadaşım, haftaya İstanbul'a gelecek. 

B) Kardeşine, ailenin en küçüğüne, bir öykü kitabı aldı. 

C) Arkadaşları, canından çok sevdiği bu insanlar, bu mutlu gününde onu yalnız bırakmadı. 

D) Sahaflar, insanların hiç eksik olmadığı bu 
yerler, bize tarihi yeniden yaşatır. 

E) Çocuklar, annelerin gözbebeği olan şirin 
varlıklar, bazen çok yaramaz oluyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç cümlenin en önemli öğesi durumundadır? 


A) Şirketin hesaplarını gözden geçirecekti. 

B) Sinemaya izin almadan gitmemeliyiz. 

C) Olayın bu yönünü ilk defa senden duydum. 
D) Kendisine akşama uğramamızı söylemişti. 
E) Bize yardım edebileceğinizi düşünmüştüm. 
10-D 11-A 12-E€ 13-C 


14-B 15-C 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 12 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, 5. 
cümlenin en önemli öğesi durumundadır? 


A) Evden çıkarken cüzdanını çantasına koydu. 

B) Sabahleyin yolda cüzdanını kaybetmiş. 

GC) Nüfus cüzdanını dün mü kaybetmiş? 

D) Cüzdanıyla kimlik kartını evde unutmuş. 

E) Arkadaşlarından bazılarının resimlerini cüzdanında taşırdı. 


Ahmet o kitabı yarın okula getirecek. 


Bu cümlede aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılırsa özne vurgulanmış olur? 


A) “Ahmet” sözcüğü zarf tümlecinden sonra 
getirilerek 

B) “o kitabı” sözü yüklemin önüne getirilerek 

GC) “Ahmet” sözcüğünden sonra “de” bağlacı 
getirilerek 

D) “o kitabı” sözünden sonra “mi” soru eki 
getirilerek 

E) “yarın” sözcüğü özneden sonra getirilerek 


(0 Dün akşam (li) arkadaşlarıyla birlikte gezerken (Ili) Sirkeci'de (IV) vapur iskelesinde (V) gördüm. 


Zİ YAYINLARI 
e | 


Bu cümlede nesneyi vurgulamak için “Duy- 


gu'yu” sözcüğü, numaralanmış yerlerden 


hangisine getirilmelidir? 


AL BL C) IN. D) IV. E) V. 


Aşağıdakilerden hangisinde, ikinci cümleye 
geçilirken yapılan değişiklikle, yüklem kişi 8. 
yönünden güçlendirilip pekiştirilmiştir? 


A) - Seninle yarın görüşeceğim. 
- Seninle yarın görüşürüm. 


B) - Otobüs durağında buluşalım. 
- Otobüs durağında yarın buluşalım. 


C) - Bu kente daha önce gelmedim. 
- Bu kente daha önce hiç gelmedim. 


D) - O masayı buraya koydum. 
- O masayı buraya ben koydum. 


E) - Bu konuya iyi çalışmışsın. 
- Bu konuya çok iyi çalışmışsın. 
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Aşağıdakilerin hangisinde “sizi” sözcüğü bulunduğu yere göre cümlenin en önemli öğesi 
durumundadır? 


A) Yaptığınız bu yardımdan dolayı sizi asla 
unutmayacağım. 

B) Sizi daha önce de bir arkadaş toplantısında 
görmüştüm. 

GC) Türkçe öğretmenimiz sizi odasına çağırıyor. 

D) Az önce buraya gelen yaşlı adam sizi sordu. 

E) Söylediğine göre daha önce sizi hiç görmemiş. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden 
farklı bir öğe vurgulanmıştır? 


A) Bu kitabı, kütüphaneden ben almıştım. 

B) Ben mi seni buraya çağırmışım? 

C) Metin de bizimle geleceğini söylemişti. 

D) Ben böyle bir işyerinde çalışmayı istiyorum. 

E) Doğrusunu söylemek gerekirse bunları siz 
şımarttınız. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eşyalarını” 
sözcüğü, kullanıldığı yere göre cümlenin en 
önemli öğesi durumundadır? 


A) Ayşe, geçen hafta eşyalarını İzmir'e getirdi. 
B) Ayşe, geçen hafta İzmir'e eşyalarını getirdi. 
C) Ayşe, eşyalarını İzmir'e geçen hafta getirdi. 
D) Ayşe, geçen hafta getirdi eşyalarını İzmir'e. 
E) Getirdi eşyalarını geçen hafta Ayşe İzmir'e. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz, 
dolaylı tümleç göreviyle kullanılmıştır? 


A) Geçen hafta Batman'a, bu küçük petrol kentine, bir gezi düzenledik. 

B) Gece yarısı, sokaklarda kimseciklerin kalmadığı saatlerde, o tek başına dolaşırdı. 

C) Vaktinin çoğunu, kentin dışında, küçük bir 
kulübede geçirirdi. 

D) Yılmaz, Sivas'ı doğup büyüdüğü bu kenti, 
çok özlediğini söyledi. 

E) Dağların yamaçları, gür ormanlarla kaplı bu 
alanlar, yeşile bürünür ilkbaharda. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


9. 


10. 


11. 


TEST - 12 


Cümle Öğeleri - Vurgu - Arasöz 


Aşağıdakilerden hangisinde, cümlenin öğesi 
olmayan açıklayıcı bir arasöz vardır? 


A) Mezun olduğumuz gün, sen de anımsarsın, 
çok güzel bir konuşma yapmıştım. 

B) O, yıllar boyu bizim mahallede, küçük ve 
bakımsız bir evde yaşadı. 

C) Anılarını, acı tatlı nice olayı anlattığı yazılarını, zevkle okudum bu yazarın. 

D) Önümüzdeki ay Marmaris'e, bu güzelim turizm kentine, gideceğiz. 

E) Ben en çok sonbaharı, doğduğum mevsimi, 
severim. 


Cümlede önemsenen öğeyi vurgulamanın bir 
yolu da onu yükleme yaklaştırmaktır. 


Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır? 


A) Salondaki izleyiciler ünlü komedyeni ayakta 
alkışladı. 

B) Bu yıl okullar yirmi eylülde açılacak. 

GC) Gezi planımıza göre birazdan hareket edeceğiz. 

D) Bu sabah işe giderken onu yolda gördüm. 

E) Dünkü toplantıda eski bir arkadaşımla 
karşılaştım. 


Aşağıdakilerden hangisinde, cümlenin öğesi 
olmayan açıklayıcı bir arasöz kullanılmıştır? 


A) Benden önce gelen olursa, pek sanmıyorum ya, bir saat içinde geleceğimi söylersin. 

B) Madem hava kötüydü, yola hiç çıkmayacaktınız, dedi. 

GC) Bu kasabaya defalarca geldiğini, burayı çok 
beğendiğini söyledi bize. 

D) Kardeşinin Ankara'dan ne zaman döneceğini, işlerini bitirip bitirmediğini o da bilmiyor. 

E) Annesini, canından çok sevdiği o yüce insanı, çok özlemişti. 


İBNİ Yayın arı 


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne açık- 


13. 


14. 


layıcısıyla birlikte verilmiştir? 


A) Yahya Kemal'i, ünlü şairi, her yönüyle anlatan bu kitap geçen ay yayımlandı. 

B) Babasının, çok sevdiği bu insanın, acısına 
dayanamadı. 

C) İstanbul'u, on yıl yaşadığım bu büyük kenti, 
çok özledim. 

D) Okulun bazı bölümleri, spor salonu ve laboratuvarları, bakıma alındı. 

E) Dostlarımdan biri, bir lise arkadaşım, kitabımla ilgili bir makale yayımladı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz vardır? 


A) Hikâyeleri, romanlarına göre daha sade bir 
dille kaleme alınmış. 

B) Duyguların daha yoğun, daha coşkun ve 
daha öz anlatılması, şiiri düzyazıdan ayıran 
en önemli özelliktir. 

GC) Sanatçının yapıtlarında, sanat kaygısı birinci 
plana çıkıyor. 

D) Edebiyat, sözü güzel ve etkili kullanma sanatı, halkta bir estetik zevk oluşturmayı hedefler. 

E) Şairin kendisine ait duyguları kendi seçtiği 
ses, anlam ve söz bütünlüğü içinde vermesine üslup denir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, açıklayıcısı ile birlikte verilmiştir? 


A) Edebiyat dünyamızın önde gelen eleştirmenlerinden biri, Nurullah Ataç, ölüm yıldönümünde anıldı. i 

B) Lise yıllarımızı, mutlu olduğumuz o güzel 
günleri, yeniden yaşar gibi olduk. 

C) Sınıfımızdan iki öğrenciyi, Osman'ı ve Alp'i 
yarışmaya temsilci olarak göndereceğiz. 

D) Köye gidince kahveye, bütün arkadaşlarıyla 
görüşebildiği bu buluşma yerine, uğrardı. 

E) Kimi televizyon programlarını, haberleri ve 
belgeselleri, hiç kaçırmaz. 


V E YAYINLARI 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 1 


Eylem Çatısı 


(1) Çalışma odasına geçti. (11) Dağınık durumda- 
ki odasını düzenledi. (111) Kütüphaneden kitabını 
aldı. (IV) Kitabının sararmış sayfalarını ağır ağır 
çevirdi. (V) Arada bir de kahvesini yudumladı. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir eylemdir? 


AL BI ON DM BV. 


Kitap, basında umduğumuzun üstünde bir ilgiyle karşılandı. 


Bu cümlenin çatısı için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 


A) Etken - geçişsiz B) Dönüşlü - geçişli 
C) Edilgen - geçişsiz D) Dönüşlü - geçişsiz 


E) Edilgen - geçişli 


() Kışın geldiğini nereden mi bileceksiniz? 
(1) Günler aceleci yolcular gibi kalkıp gidecek. 
(lil) Camlar buğulanacak. (IV) Pencere önlerine 
şaşkın güvercinler konacak. (V) Çocukların elleri kırmızı kırmızı, yanakları gül pembesi olacak. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylemdir? 


AL BL ON DM BV. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, yapım eki aldıktan sonra nesne-yüklem ilişkisi 
yönüyle farklılaşmıştır? 


A) Müdür, okula gelmeyen öğrencileri arattı. 
B) Bizi istasyonda bir saat bekletti. 

C) Dedem, gazeteyi kardeşime okuttu. 

D) Konuklarını bize bir bir tanıttı. 

E) Çantasından bir kitap ve gözlük çıkardı. 


K ENİ Yayın arı 
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Öğrencilerin problemlerini çözmek için böyle bir 
karar verildi. 


Bu cümlede görülen özne-yüklem İlişkisi, 
aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Sınavı kazandığını öğrenince çok sevindi. 

B) Bugün, başıma gelmedik dert kalmadı. 

C) Güneş, dağların arasından ilk ışıklarını gösterdi. 

D) Onunla hemen her konuda anlaşıyorduk. 

E) Herkesin beğenisini kazanan bu tablo, yıllar 
önce yapılmıştı. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem 
ilişkisi yönünden, ötekilerden farklı bir özellik gösterir? 


A) Onun kırıcı sözlerine çok alındı. 

B) Annem, tencerenin taştığını görünce telaşlandı. 

C) İhtiyar, yatağa güçlükle uzandı. 

D) Yeni evimize alışmakta oldukça zorlarıdım. 

E) Son koşucu da stat kapısında görüldü. 


Öznenin yaptığı işten yine öznenin etkilendiği 
eylemlere “dönüşlü eylem” denir. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
dönüşlü bir eylemdir? 


A) Geziye gitmek için gerekli hazırlıklar tamamlandı. 

B) Bayram tatilinin bir gün daha uzatıldığı açıklandı. 

C) Arkadaşlarına şaka yapmak için ağacın arkasına saklandı. 

D) Bu çiçekler haftada en az iki kez sulanmalı. 

E) Bu tören milli şairin anısına düzenlenmiş. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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10. 


11. 


TEST - 1 


Eylem Çatısı 


Gök gürledi, ortalık karardı ve güneşin önü bulutlarla kapandı. Az sonra şiddetli bir yağmur 
bahar çiçeklerini yıkadı. Gökkuşağı belirdi yağmurun ardından. Her şey çok hızlı oluyordu. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Geçişli eylem 
B) Geçişsiz eylem 
C) Etken eylem 
D) Dönüşlü eylem 
E) Edilgen eylem 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
dönüşlü bir eylemdir? 


A) Yeni yapılan okul dün törenle açıldı. 

B) Televizyondaki görüntü bir anda kayboldu. 
C) Bahçedeki kömür içeri taşınacaktı. 

D) Beklediği notu alamayınca çok üzüldü. 

E) Bütün eşyalar dün eve getirildi. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
işteş bir eylemdir? 


A) Mavinin bu tonu evin salonuna yakışmıştı. 

B) Senede bir gün de olsa onunla dertleşirdi. 

C) Yaşça büyük olanı, çocuklara sataştı. 

D) Umudumuzun bittiği anda olaylar beklediğimiz gibi gelişti. 

E) Uçurumun dibini görebilmek için çocuklar 
iyice kıyıya yanaştı. 


Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi, nesnesine göre ötekilerden farklıdır? 


A) Taşıma su ile değirmen dönmez. 
B) Altın eli, bıçak kesmez. 

C) Baykuşun kısmeti ayağına gelir. 
D) Dost kara günde belli olur. 

E) Balık baştan kokar. 


İHAN YAYINLARI 


12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 


13. 


işteş bir eylem değildir? 


A) Bir arsa yüzünden birbirine küsen kardeşler 
dün barıştılar. 

B) Geçen hafta, bir kitapçı dükkânında çocukluk arkadaşımla karşılaştım. 

C) Köpeğin yanlarına doğru geldiğini gören 
çocuklar kaçıştı. 

D) İstasyona gelen öğrenciler, kalkmak üzere 
olan trene yetiştiler. 

E) Babamın başına gelenleri duyunca çok gülüştük. 


Bugün, ortaklar fabrikadaki malzemeleri bölüştüler. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı yönüyle bu cümleyle özdeştir? 


A) Çocuklar, havaya atılan şekerleri kapıştılar. 

B) Çiftlikteki kuzular günden güne gelişiyordu. 

C) Sabah başlayan fırtına, öğleye doğru yatışmıştı. 

D) Babasının tavsiyesine uyup zor bir işe girişmişti. 

E) Ağlayan çocuğun eli kapıya sıkışmıştı. 


İşteş eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde, genellikle nesne bulunmaz. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun dışında kalan bir kullanım vardır? 


A) Bu konuyu, arkadaşlarla enine boyuna tartıştık. i 

B) Arkadaşımız, şiir konusunda hocamızla söyleşti. 

C) Çocuklar, sokakta hem oynuyor, hem bağrışiyor. 

D) Dün akşam, istasyonda ilkokul öğretmenimle karşılaştım. 

E) Bazı okul arkadaşlarımla yıllar sonra dün görüştüm. 


10-B 


1183 12-D 13-A 14-A 
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TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 2 


Eylem Çatısı 


Aşağıdaki cümlelerin : hangisinde yüklem 
etken, geçişsiz bir eylemdir? 


A) Sizin yardımınıza ihtiyacım var, dedi. 

B) Söylediğin yalanları bir bir ortaya çıkardı. 
G) Beğendiğin kitabın fiyatını kasiyere sor. 

D) Çok uzakta olduğu için sesini duyuramadı. 
E) Eve geç geldiği için annesi ona kızdı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi 
karşılıklı yapma anlamı vardır? 


A) Aşırı yağmurdan köyün deresi taşmıştı. 

B) Gemi birkaç dakika içinde uzaklaştı. 

C) Köpeklerden kaçarken köşeye sıkışmıştı. 
D) Askerler birbirlerini görünce selamlaştılar. 
E) Çocuklar sonunda isteklerine kavuşmuştu. 


Aşağıdakilerin hangisinde bir işi başkasına 
yaptırma anlamı vardır? 


A) Bütün kitapçıkları teker teker dağıttı. 


B) Öğrencilerin hepsini evden çağırdı. 

C) Akşama kadar uçurtma uçurdu. 

D) Öğretmen, bahçedeki kâğıtları toplattı. 
E) Bu konuda sonuna kadar dayattı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi, nesne-yüklem 
ilişkisi yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Sıcaklar başlayınca ağaçların filizleri birden 
büyüdü. i 

B) Kimileri, boş durmanın yararına inanır. 

C) Çocuk, çok geçmeden uyumuştu. 

D) Kızdığını hiç kimseye belli etmez. 

E) Babasından azar işitince uzun süre ağladı. 


İESİMİ YAYINLARI 


5. 


Aşağıdakilerin hangisi özne-yüklem ilişkisi 
yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Hepsi de aynı olaydan suçlu sayıldılar. 

B) Arkadaşının söylediklerine hiç gerek yokken 
alındı. 

C) Okuduğunuz son şiire bayıldılar. 

D) Sabahleyin hemen işe koyuldular. 

E) Annesini görünce ona hemen sarıldı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi, çatısı yönüyle 
ötekilerden farklıdır? 


A) Kar yağınca birkaç gün okula gitmedik. 

B) Öğretmen, sınav sonuçlarını bugün açıkladı. 
C) Soğuk havalarda hastalanıp yatağa düştü. 
D) Ailesiyle birlikte yarın bize geliyor. 

E) Otobüse yetişmek için koşuyordu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş bir eylem kullanılmamıştır? 

A) Babası araya girince arkadaşıyla barıştı. 

B) Koyun, kuzu meleşiyor köyümüzde. 

GC) Öğretmenimiz bizimle bir arkadaş gibi 
şakalaşıyor. 

D) Çocukluk arkadaşımla yıllardır mektuplaşıyorum. 

E) Göz açıp kapayıncaya kadar bizim ev de tutuşmuştu. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözde 
özne kullanılmıştır? 


A) Kültür, topluluklar arası etkileşimle zenginleşir. 

B) Deneme, kişisel duyguların ifade edildiği bir 
yazı türüdür. 

C) Sinema, kendisine özgü havasından dolayı 
televizyondan daha çok sevilir. 

D) İnsanlar, boş vaktin değerini pek bilmezler. 

E) Tatilde, istediği gibi vakit geçiremedi. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 2 


9. Aşağıdaki cümlelerde geçen “-dır, -dir” eki ile 
türetilen eylemlerden hangisi, işin yapılışı 
yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Yapamadığı soruları öğretmene çözdürdü. 
B) Tarlayı baştan sonra kazdırdı. 

C) İhtiyar, hizmetçiyi çağırıp sobayı yaktırdı. 
D) Kendisine saf yünden bir kazak ördürecek. 
E) Lütfen, önce başvuru formunu doldurunuz. 


10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, yüklem 
geçişli olmasına rağmen nesne almamıstır? 


A) Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünürdü. 

B) Ziyaretimize gelmeleri bizi çok sevindirmişti. 

C) Sınıfın çoğunluğu bugün derse katılmadı. 

D) Çok aramasına rağmen aylardır bulamadı. 

E) İki saat içinde bahçedeki fidanları suladı. 


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Benim askerden dönmeme çok sevindi. 

B) İki ay önce bir kez doktora göründü. 

C) Odaya girince tanıdık var mı diye bakındı. 
D) Sınavı kazananların isimleri tek tek okundu. 
E) Turistler, ormanın güzelliğine vuruldu. 


12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
oldurgan bir eylem değildir? 


A) Anlattığı fıkralarla herkesi güldürdü. 

B) Elindeki kâğıtları masanın üzerine fırlattı. 

C) Biraz daha gecikse son otobüsü de kaçıracaktı. 

D) Konuyu ikinci defa bir öğrencisine anlattırdı. 

E) Anlatacaklarının hepsini bir saatte bitirmiş. 


GİEİNİ YAYınLaRı 
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Eylem Çatısı 


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dır (-tır)” 
eki alan eylem geçişli değildir? 


A) Öğretmenimiz soruları hepimize yeniden 


yazdırdı. 

B) Aldığı yeni bilgisayarı kimseye kullandırmadı. 

C) Davete yetişmek için bir oraya bir buraya 
koşturuyordu. 


D) Sokaktaki gürültü sabaha karşı bütün ev 
halkını uyandırmıştı. 
E) Bizimle tatile gelmeyi zorla kabul ettirdik. 


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem 
işteşlik bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Dün onunla bu konuyu enine boyuna görüştük. 

B) Asker arkadaşıyla uzun süre yazıştı. 

G) Gittiğim yerde bir tanıdıkla karşılaştım. 

D) Bu soruyu sınıfta da tartıştık. 

E) Göçmen kuşlar bu dönemde sıcak yörelere 
doğru uçuşur. 


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne 
vardır? 


A) Ağaçlar baharın ilk ışıklarıyla birlikte çiçek 
açtı. 

B) Mahalle halkı kış hazırlıklarını tamamladı. 

C) Toplantıda söyledikleri pek hoş karşılanmadı. 

D) Gece yarısı dışarıdan gelen bir sesle uyandı. 

E) Paneldeki ilk konuşmacı çok önemli konulara değindi. 


16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
dönüşlü bir eylemdir? 


A) Çocuklar duraktan alındı. 

B) Dün kursa gelmeyenler arandı. 

C) Telefon etmeyince bana alınmış. 

D) Bu kilimler elde dokundu. 

E) Törenin başında bir şiir okundu. 
11-D 
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TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST -3 


Eylem Çatısı 


Geçişsiz eylemler, edilgen yapıldığında cümlede özne bulunmaz. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu kurala 
örnek gösterilebilir? 


A) Binanın ışıkları birden söndü. 

B) Seyirciler, aranarak stada alındı. 

C) Bütün çöplükler belediyece ilaçlandı. 

D) Bugün okulun bütün camları temizlendi. 
E) Karlı havada, yola zincirsiz çıkılmaz. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
işteş bir eylem değildir? 


A) Uzun müddet öylece gülüştüler. 

B) Sonra da oturup bu konuyu görüşelim. 
C) Annesi, üzerini kirleten çocuğa çıkıştı. 
D) Yeni bir işyeriyle anlaştım. 

E) Turnuvada iki takım yenişemedi. 


İSİMİ YAYINLARI 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne 


yoktur? 


A) Bir gün bunlar sizden sorulur. 

B) Yağmur az sonra kesilir. 

C) Bu olay sonunda duyulur. 

D) Çamaşırlar bahçeye serilir. 

E) Çocukların her hatası hoş görülür. 


Otelin bütün odaları tek tek arandı. 


Bu cümledeki özne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Sınavı birincilikle kazandı. 

B) Dün örülen duvar bugün sıvandı. 
C) Söylenenlere inanmadı. 

D) Bu işe girerken ailesine güvendi. 
E) Aynanın karşısında iki saai tarandı. 
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Geçişsiz fiiller -r, -t, -dır, ekleriyle nesne alabilir 
duruma getirilerek oldurgan yapılabilir. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
gerektiğinde oldurgan yapılabilir? 


A) İnsanların ayak seslerini işitmiyoruz artık. 
B) Hep yalnızlığını anlatırdı kadıncağız. 

C) Sözleri bitinceye kadar onu dinledi. 

D) Dayısı, giderken ona bu notu bıraktı. 

E) Gecenin karanlığında eve doğru yürüdüm. 


Onunla uzun süredir mektuplaşıyoruz. 


Bu cümleyle özne-yüklem ilişkisi yönünden 
özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Hasta, gün geçtikçe iyileşiyor. 

B) İşlerimiz istediğimiz gibi gelişmedi. 

C) Olaylar anlaşılan iyice kızışmış. 

D) İşlerimiz şu sıralar çok sıkıştı. 

E) Arkadaşımla otobüs durağında buluşacağım. 


Aşağıdeki cümlelerden hangisinin öznesi 
sözde öznedir? 


A) Kitaptaki soruları dün tek tek taradık. 

B) İçeri babam girince hepimiz toparlandık. 

C) Bu siyah beyaz filimler bana çocukluğumu 
hatırlatıyor. 

D) Aradığımız kitaplar bu kırtasiyede satılmıyor. 

E) Yetkililer, burada denize girmeyi yasakladı. 


Aşağıdakilerin hangisinde yüklem işteş bir 
eylem değildir? 


A) Kapının önünde yine atıştılar. 

B) Bu gömlek ona çok yakışmıştı. 

C) Çocuklar bir hayli şakalaştı. 

D) İki ihtiyar biraz derileştiler. 

E) Çocuklar hiç durmuyor, sürekli itişiyorlar. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -3 
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Aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Onun sözlerine hepimiz çok güldük. 

B) Siparişlerimiz sandığımızdan da erken geldi. 

C) Çocuğun dişi, kaç gündür ağrıyordu. 

D) Şehrin tarihi mahallelerinde günlerce eskilerden bir iz aradım. 

E) Bumüze, her gün yüzlerce ziyaretçiyle doluyor. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
edilgen bir eylemdir? 


A) Havadaki soğuk düne göre biraz kırıldı. 
B) Kendisine ilgi gösterilmemesine kırılmış. 
C) Duvarın üzerinden düşünce kolu kırıldı. 
D) Bu akşam yakmak için biraz odun kırıldı. 
E) Raftan düşen bardaklardan ikisi kırıldı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır? 


A) Utana utana geldi. 
B) Titreye titreye yaklaştı. 
C) Ağlaya ağlaya anlattı. 
D) Korka korka baktı. 

E) Sevine sevine gitti. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
dönüşlü bir eylemdir? 


A) Parçalar birbirine eklendi. 

B) Osman Bey, okul müdürlüğüne atandı. 
C) Aceleyle, ilk gelen otobüse bindi. 

D) Babasının geleceğini duyunca hazırlandı. 
E) Borçlar geçen ay ödendi. 


(ERER vavınu arı 


9-D 


916 
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10-D 


Eylem Çatısı 


Biraz düşündü: “Bu işten çekiliyorum!” dedi. 
Başına gelecekleri biliyordu. Tekrar evine 
döndü. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Geçişsiz eylem B) Geçişli eylem 


GC) Etken eylem D) Edilgen eylem 


E) Dönüşlü eylem 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem 
dönüşlü bir eylemdir? 


A) Törende, başarılı öğrenciler övüldü. 

B) Hırsız en son bu sokakta görülmüş. 

C) Kaç kilo verdiğini öğrenmek için tartıldı. 
D) Bu bina on yıl önce boyanmıştı. 

E) Yarışmacılar kısa sürede belirlendi. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) En küçük köylere bile telefon hattı çekildi. 
B) Arkadaşlarının isteğiyle adaylıktan çekildi. 
GC) Görevlilerin isteğiyle herkes kenara çekildi. 
D) Uçurumu görünce geriye çekildi. 

E) Maçtan sonra taraflar yerlerine çekildi. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
etken ya da dönüşlü bir eylem değildir? 


A) Evin çatısı bu hafta onarılıyor. 

B) Düzenli çalışsaydı sınavı kazanırdı. 

C) Otobüse yetişemediği için çok üzüldü. 

D) Hastanedeki arkadaşını dün ziyaret etti. 
E) Yardım edecek var mı diye etrafa bakındı. 
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TEST - 4 


Eylem Çatısı 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne - yüklem ilişkisi yönüyle, ötekilerden farklıdır? 


A) Şikâyet dilekçeleri bir yetkili tarafından toplandı. 

B) Sabahleyin okulun bahçesindeki çöpler topandı... 

C) Konuyla ilgili bilgiler değişik kaynaklardan 
toplandı. 

D) Sınıflarda unutulan tebeşirler ders bitiminde 
toplanacak. 

E) Halk başbakanın geleceğini duyunca meydanda toplandı. 


Ağacın altındaki iskemleye oturdu. 


Bu cümlede görülen nesne-yüklem ilişkisi 
aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Dün akşam erkenden yattı. 

B) Arkadaşına bir mektup yazdı. 

GC) Dün olduğu gibi bugün de unutmuş. 

D) Çiçekçiden kırmızı bir karanfil almış. 

E) Aradan geçen zamana karşın seni hatırladı. 
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Havalar ısınınca dağlardaki buzlar çözüldü. 


Bu cümlede görülen özne-yüklem ilişkisi, 
aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? 


A) Velilerin hepsine davetiye gönderildi. 
B) Sergilenen resimler özenle seçilmiş. 
C) Çok genç yaşta saçları dökülmüş. 

D) Düğünde yemekler neşe içinde yendi. 
E) Öğrencilerin durumları görüşüldü. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sokaklar” 
sözcüğü sözde özne göreviyle kullanılmıştır? 


A) Sokaklar bir gelin gibi güzelce süslendi. 
B) Dün sabah sokaklar bomboştu. 

GC) Bu kenite sokaklar bakımlı ve genişti. 
D) Sokaklar sanki bana yalnızlığı anlatıyor. 
E) Sokaklar, bir çöp yığını haline gelmiş. 


5. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, ek 
alarak geçişsizken geçişli olmuştur? 


A) Köylüler çeşmeden bidonlarını dolduruyor. 
B) Marketten alacaklarını oğluna yazdırdı. 

C) Sınav sonuçlarını size bildireceğiz. 

D) Bu çocuklar kendilerini hemen sevdiriyor. 
E) Bu paketleri daha sonra birisiyle aldıracağız. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, 
çatı bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Evdeki tüm eşyaların tozları alındı. 

B) Bu sabah erkenden güzelce giyindi. 

C) Buradaki kitapların hepsi depoya taşındı. 
D) Yeni geldiği bu çevrede kısa sürede tanındı. 
E) Evin dış duvarları beyaza boyandı. 


Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerini kitap halinde 
topladı. Bu kitabı sık sık karıştırıyorum, Tanpınar'ın şiirlerini tekrar tekrar okuyorum. Onun şiirleri Hececiler'in gözde olduğu bir sırada dergilerde görülürdü. Tanpınar zaman zaman diğer 
şairlerle de görüşürdü. 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur? 
A) Geçişli eylem B) Edilgen eylem 
C) Etken eylem D) Dönüşlü eylem 


E) İşteş eylem 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) İşçiler, eşyaları üst kata taşıdı. 

B) Bu kentte bir yığın insan tanıdım. 
GC) Kardeşimin elini sıkıca tuttum. 

D) Bana çok ağır sözler söyledi. 

E) Bu sabah erkenden uyandım. 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 4 


Eylem Çatısı 


9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
oldurgan bir eylemdir? 


A) Gömleğimi bizim terziye diktirdim. 

B) Aldığım notları totokopiyle çoğalttım. 
C) Her sabah ayakkabılarımı boyatırım. 
D) Seni buraya okul müdürü çağırttı. 

E) Bana İstanbul'u en iyi sen gezdirirsin. 


10. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi geçişli 
bir eylemdir? 


A) Erenler bizim mahallede yeni bir ev aldılar. 

B) Uzaklardan bir fren sesi duyuldu. 

GC) Meydandaki çeşmeden şıril şırıl su akıyor. 

D) Akşama doğru çisil çisil bir yağmur başladı. 

E) Gökyüzündeki simsiyah bulutlar yavaş yavaş dağılıyor. 


11. Nükteli sözler söyleyince hepimiz gülüştük. 


Bu cümlenin yüklemi çatı bakımından aşağıdaki cümlelerden hangisininkiyle benzerlik 
göstermektedir? 


İSİNİ YAYINLARI 


A) Çocuklar bizi görünce sağa sola kaçıştılar. 
B) Bir yardım ekibi olay yerine ulaştı. 

C) Bu çocuk herkesin işine karışıyor. 

D) İşler yoğunlaşınca yardımımıza o yetişti. 
E) Hatası ortaya çıkınca çok utanmıştı. 


“ 12. Dün saat onda bir muhallebicide buluştuk. 


Bu cümledeki özne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Onunla on yıl önce bir hastanede tanıştık. 
B) Yolculardan biri otobüse son anda yetişti. 
GC) Önümdeki adam bir anda kalabalığa karıştı. 
D) Gemi, kentin en büyük limanına yanaştı. 

E) Gün boyu sokaklarda koşuşturuyor. 
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Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
çatısı yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Sence gerçekten affedecek mi? 

B) Sence gerçekten hissedecek mi? 
C) Sence gerçekten davet edecek mi? 
D) Sence gerçekten hayret edecek mi? 
E) Sence gerçekten reddedecek mi? 


Aşağıdaki işteş eylemlerin hangisinde eylemi karşılıklı yapma anlamı yoktur? 


A) Havada durmadan kırlangıçlar uçuşuyor. 
B) Merdivenin başında uzun süre bakıştılar. 
C) Daha iki gün önce telefonla görüştük. 

D) Liseden beri onunla mektuplaşıyoruz. 

E) Onunla bu konuda ilk kez tartışıyorum. 


Geçişli bir eyleme “-, -r, -tır” eklerinden birisini 
getirerek o eylemin geçişlilik derecesini artırma- 
ya 'ettirgenlik' denir. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, 
ettirgen bir eylemdir? 


A) Çocuğu yine niye ağlattın? 

B) Beni karşısında görünce çok şaşırdı. 

C) Ders kitaplarımı ablama kaplattım. 

D) Yoldan geçen arabayı el işaretiyle durdurdu. 

E) Çocukları erken kalkacakları için hemen yatırdık. 


. Buradaki ağaçlar ilkbahar geldiğinde —--. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa özne-yüklem ilişkisi yönüyle ötekilerden farklı bir özellik gösterir? 


A) kokulu çiçeklerini açar 

B) köylüler tarafından budanır 
C) yeşil elbiselerini giyer 

D) göçmen kuşlara yol gösterir 
E) etrafa neşe saçar 


1-A 12-A 13-D 14-4A 15-C 
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/l YAYINLARI 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine 
göre ötekilerden farklıdır? 


A) Şiirlerinizden en çok bunu beğendim. 
B) Sanat konusunda farklı görüşler var. 

GC) Tiyatro onda adeta bir tutkuydu. 

D) Sen de bir zamanlar çok hırslıydın. 

E) Bu, çocukluğumdan kalan bir özlemdir. 


Aşağıdaki dizelerden hangisi devrik bir ad 
cümlesidir? 


A) Gece gündüz savaşırız toprakla 

B) Dalgalı deniz gibi sarsılır göğsümüz 

C) Artık bütün yollar sapa ve kapalıdır 

D) İçimizde gözyaşını öğüten bir taş vardır 
E) Bir hayal kuşusun sen kanadı kırık 


(0) Şehrin kenarında, çiçek açmış saz demetleri 
altında gömülmüş bir kanal var. (Il) Burası, bir 
Çin kanalı gibi sandallarla dolu. (Il) Bu kanal, 
şehrin hem tek geçim kaynağı, hem de eğlence 


(EE vayınLaRı 


-yeri. (IV) Kış mevsiminde bu bölge alabildiğine 


sakindir. (V) Yüzlerce kayıkçının su yüzeyine 
doluşacağı gün, sabırsızlıkla beklenir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? 


AYI Bi. OO) D) V. E) V. 


Aşağıdaki dizelerden hangisi öğe dizilişine 
göre ötekilerden farklıdır? 


A) Bütün gün aradığım işte bu duygudur 
B) Bence bayram, ufukta gün bitincedir 

GC) Güller, laleler nihayet gönlüme denk 

D) Bir bahar kokusudur burda duyduklarım 
E) Bu âlemde gündüzler bir mucizedir 
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5. 


Cümle Çeşitleri 


Aşağıdaki dizelerden hangisi kurallı bir ad 
cümlesidir? 


A) Gök mavi mavi gülümsüyordu 

B) Mevsim, bahar devamı bir yazdı 

GC) Geç fark ettim taşın sert olduğunu 

D) Vefasız sandığımız turnalar döndü 

E) Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan 


Aşağıdakilerden hangisi eksiltili bir cümledir? 


A) Önde zeytin ağaçları, arkasında yâr 
B) Ne hüzünlü mevsimdir sonbahar 
C) Çaresiz gönüller, hâlâ dost arar 

D) Sevdaların ardında yine sevda var 
E) Yıllar, bıraktı ardında ak saçlar 


mı vardır? 


A) Çiçeklerin buram buram koktuğu bahar 
mevsimi geldi mi yaylaya çıkarız 

B) Aradınız mı dağlardan inen en kestirme yolu 
bile bulursunuz 

C) Şirin mi şirin bir kulübenin önünden geçerek 
yola devam ettik 

D) Meyve verecek mi bahçedeki ağaçlar bu kurak mevsimde 

E) Zil çaldı mı çocukların heyecanla kapıya koşmalarını görmeliydiniz 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca olumsuz olduğu halde anlamca olumludur? 


A) O, söylediğin kadar da başarısız değil. 

B) Heyecandan, bildiği soruları bile yapamadı. 

C) Çok çalışmasına rağmen başarılı olmakta 
zorlanıyordu. 

D) Her sabah penceremden güneşin doğuşunu seyrederim. 

E) Arkadaşımın her pazar bu sokaktan geçtiğini bilmiyordu. 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 1 Cümle Çeşitleri TÜRKÇE SORU BANKASI TEST -2 Cümle Çeşitleri 


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olum- 13. 


l 
ludur? 1. o Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre 5. Onu hiçbir zaman unutmayacağımızı herkese, il 


Çocuklar, Boğaz'daki gösteriyi izlemek için 


10. 


11. 


12. 


1-A 


A) Böyle boş boş gezmen iyi değil. 

B) Onun yaptıklarını anlamak mümkün değil. 
C) Hareketleriyle bize ümit vermiyor değil. 
D) Hâlâ bu işi anlamış değilim. 

E) Onun davranışları samimi değil. 


Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem olumsuz 
olduğu halde cümlenin anlamı olumludur? 


A) Hafta sonları kent dışına çıkmaz mısınız? 

B) Kitap okumak için hiç vakit ayırmaz mısınız? 

C) Sabahları kimsecikler olmaz mı buralarda? 

D) Onun nerede oturduğunu hiçbir arkadaşı 
bilmiyor muydu? 

E) Senin bu konuda uzman olduğunu bilmez 
miyim hiç? 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur? 


A) Yazları şehir dışına çıktığınız olur mu? 

B) Buraya kadar gelinir de yaylaya çıkılmaz mı? 

C) Yaşamayan bilmez buraların güzelliğini. 

D) İnsan hiç bu güzel köyü bırakır da şehre 
gider mi? 

E) O da istemiyor değildi köye dönmeyi. 


Bir kere ben 

Çok uzun bir tren yolculuğunda 
Evimdeki yatağımı düşünüp 
Uyuyamamıştım 

Bu gece neden uyuyamıyorum 
Evimdeki yatağımda 


Bu dizelerde kaç yargı vardır? 


A)1 B) 2 o) 3 D)4 E) 5 
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14. 


15. 


Çamlıca'ya, şehrin en yüksek tepesine, çıkmışlardı. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Kurallı bir eylem cümlesidir. 

B) Yapım eki almış birden çok sözcük vardır. 

C) Dolaylı tümleç vurgulanmıştır. 

D) Yüklem geçişli bir eylemdir. 

E) Dolaylı tümleci açıklayan bir arasöz kullanılmıştır. 


Tüyden hafif olurum böyle sabahlar 
Karşı damda bir güneş parçası 
İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar 

Bağıra çağıra düşerim yollara 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hargisi söylenemez? 


A) İkileme belirteç görevinde kullanılmıştır. 
B) İkinci ve üçüncü dizeler eksiltili cümledir. 
C) Dördüncü dize bileşik eylem cümlesidir. 
D) Belirtili ad tamlaması kullanılmıştır. 

E) Birinci dize devrik bir eylem cümlesidir. 


Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı bir 
cümledir? 


A) İlkokul arkadaşlarıyla sık sık buluşuyor, onları hiç unutmuyor. 

B) Rüzgâr şiddetini hiç azaltmiyor, dışarıdan 
kapı gıcırtıları geliyor. 

C) Akşamdan bütün eşyalarını hazırladı, erken 
saatlerde uyudu. 

D) Sözlerine dikkat etmeden konuşur, karşısındakileri hesaba katmaz. 

E) Yaşlı kadın karşıya geçmeye çalışıyor, bir 
gençten yardım istiyordu. 


ötekilerden farklıdır? 


A) Bu emel gurbetinin yoktur ucu 

B) Azalır umutlar uzadıkça hasret yolları 
C) Ömrü oldukça yürür her yolcu 

D) Kaç mevsim daha bekleyeyim kapında 
E) Gittiler içleri hicranla dolu 


Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumlu bir 
cümledir? 


A) Maden ocaklarından çıkmayı o da istemiyor 
değil. 

B) Bu çocuk sanıldığı kadar sinirli olamaz. 

G) Bu yol, resimdeki gibi güzel zannedilmesin. 

D) Pek başarılı olacak gibi görünmüyor. 

E) Bugün de seninle gidemeyeceğim. 


Aşağıdakilerin hangisi öğe dizilişine göre 
ötekilerden farklıdır? 


TİE YAYINLARI 


. A) Her gece periler uyur odamda 
B) Derinlerden gelir uzun nefesler 


G) Yanan mum bir rüya seyreder camda 
D) Bir hastanın nabzı gibidir sesler 
E) İçinde bir başka vücudu saklar 


Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı görevdedir? 


A) Çevreyi kirletmek, insan sağlığına önem ver- 8. 


memektir. 

B) Güneşin batışıyla sokaklarda insan sayısı 
azaldı. 

C) Yetiştirdiği çiçekler birer birer soluyor. 

D) Sözlerinde beni memnun edecek bir taraf 
yok. 

E) Yeni aldığım saat artık çalışmıyor. 
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her fırsatta söylemiştim. 


Bu cümle, yan cümleciğin görevi yönüyle 
aşağıdaki cümlelerin hangisiyle özdeştir? 


A) Sözlerime kulak asmaman beni çok kızdırdı. 

B) Böyle hor görülmeye hiç katlanamam. 

C) Öğretmen yarına kadar ödevlerin bitirilmesini istedi. 

D) Bu yıl başarılı olanlar tespit edildi. 

E) Ders anlatılırken konuşanlara çok kızıyordu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümlenin öznesidir? 


A) Gülleri toplarken fidanları kırmışlar. 

B) Yarışmaya katılan öğrenciler ödüllerini aldı. 
G) Dün buraya koyduğum kitabı arıyorum. 

D) Zamanın öldürdüğü sanatçıyı kim diriltebilir? 
E) O, kardeşinin yaptıklarına sabrediyordu. 


Hastalıkların tedavisinde ilkel yöntemlerin kullanılması doğru değildir. 


Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Yan cümlecik özne görevindedir. 

B) Anlamca olumsuz bir cümledir. 

GC) Kurallı bir ad cümlesidir. 

D) Bileşik bir cümledir. 

E) Dolaylı tümleç, özne ve yüklemden oluşmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz 


dur? 


A) Orun uçan kuşa borcu var. 

B) Şimdiye kadar her türlü işi denedi. 
C) Onun da birtakım şartları yok değil. 
D) Ne dosta yarandı ne de düşmana. 

E) Aslında bu görevi istemiyor değil. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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TEST -2 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişine 
göre ötekilerden farklıdır? 


A) İnsan ararsa sevgiyi bulabilir. 

B) Taşlara boydan boya uzanmıştı gövdesi. 
C) Sonunda anladım gitmediklerini. 

D) Bildiğim en iyi spordur yüzmek. 

E) Görevliler su sıkmadılar mı yangına? 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Ne aradığını benden başkasına söylemedi. 
B) Başka türlüsüne benim aklım ermez. 

C) Bu akşam yine aynı yerde buluşuruz. 

D) Soniki yıldır onunla hiç karşılaşmadık. 

E) Yıllar önce bu okuldan mezun olmuştum. 


"İçeriye sesizce girdi, sonra da koltuğa oturdu.” 
cümlesinde birden fazla yüklem tek özneye 
bağlanmıştır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır? 


A) Bir ceket, bir pantolon, bir gömlek ve bir de 
palto aldılar. 

B) Taşa, toprağa, havaya, suya, renge, ışığa 
her şeye hayranlık duyardı. 

G) Köylerinde amcasını, halasını, dayısını 
bütün tanıdıklarını ziyaret etti. 

D) Havayı kokladı, derin bir nefes aldı, gözlerini 
yumup uzun süre öyle kaldı. 

E) Kavgayı çıkaran, anlaşmayı bozan, bütün işleri karıştıran kendisiydi. 


Gider ve bir daha geri gelmez. 


Aşağıdakilerden hangisi yapı yönüyle bu 
cümleyle özdeştir? 


A) Yazın şehir dışına çıkmayı düşünüyorum. 
B) Ben bu kitabı karşıdaki kitapçıdan aldım. 
G) Kitaplarımı ve defterlerimi okulda unuttum. 
D) Onunla birlikte gittik de beraber dönmedik. 
E) Henüz bir yabancı dil öğrenemedim. 


A ZA SE 4B 5C 6B 7-E 8D 9-A 
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Gümle Çeşitleri 


13. “Bu toplantıya katılmayacağını ona söyledin mi?” 


15. 


16. 


10-A 


cümlesiyle yan cümleciğin görevi bakımından özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İçeriye ayaklarını sürüyerek bir çocuk girdi. 

B) Yolda yürürken uzun zamandır görmediği 
bir arkadaşına rastladı. 

C) Yalnızlık, dinmeyen bir sızıdır. 

D) Hiç derdi yokmuş gibi neşeli neşeli konuşuyor. 

E) Sana gönderilen mektupları iyi sakla. 


- Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik, 


“Gezinin yarım kalmasına çok üzüldük.” cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır? 


A) Ona, bunca zaman niye sustuğunu sordum. 
B) Umutsuzluk aşılayanlara çok kızarım. 

C) Bütün işlerini severek yapmalısın. 

D) Gezide gördüklerini bize bir bir anlattı. 

E) Düşünmeden konuşan insan hata yapar. 


Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tümleci ortak bağlı bir cümledir? 


A) Masanın üstündeki kitabı okudu; ama gazeteye bakmadı. 

B) Odaya girdi ve pancurları kapattı. 

C) Gözlüklerini sildi, kuruladı ve masaya bıraktı. 

D) O, adama ne ekmek verir ne su içirir. 

E) Gözlerime bakarak, yavaş yavaş konuştu. 


İş bölümünün artmasıyla ilişkilerin daha karmaşıklaştığı ileri toplumlarda, sanatın gelişme gösterdiğini söylemek daha zordur. 


Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır? 


A)1 B2  C3 D)4 E) 5 


11D 12-D 18-E 14-B 15-D 
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TÜRKÇE SORU BANKASI 
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TEST - 3 


Cümle Çeşitleri 


Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümle değildir? 


A) Vaktin iyice azaldığını belirtmek gerekir. 
B) Yaptıklarını yeterli bulmuyordu. 

G) İşin aslı bildiğimiz gibi değilmiş. 

D) Açılsın bütün kapılar ardına kadar. 

E) Delikanlı yirmi beş yaşlarında biriydi. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca 
olumsuzdur? 


A) Bugün havada biraz esinti yok değil. 

B) Bu benim de aklıma gelmemiş değildi. 

C) Hiç ara vermeden çalışırdı gün boyu. 

D) Senin geldiğini bilmiyor değilim. 

E) Şair, kendi duygularını elbette anlatmayacak. : 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir ad 
cümlesidir? 


. A) Biraz düşünürseniz olayı siz de çözebilir- 


SİNİZ. 

B) Hep birlikte seni bekledik saatlerce. 

G) Nihayet geldi günlerdir beklediği mektup. 

D) Dün onu ziyarete gelen, yurtdışındaki 
kardeşiymiş. 

E) Benim tek eğlencemdir bu kedilerle oynamak. 


Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? 


A) İki gündür çocuğun kamı açmış. 

B) Sıra arkadaşına bütün derilerini anlatmış. 

GC) Daha fazla azar işitmemek için yanımdan 
uzaklaştı. 

D) Okulunu iyi bir dereceyle bitirmeyi hedefliyor. 

E) Problemin çözümünü iyice kavramıştı. 


İNİ YayınLarı 
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5. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre 
olumlu, anlamına göre olumsuzdur? 


A) İnsan annesine hiç karşı gelir mi? 

B) Öğretmene, dersine çalışmadığını söyledi. 
C) Tanımadığı kişilerle konuşmamalıydı. 

D) Tatil günü hava çok sıcak değildi. 

E) Buraya kadar elbette yürüyerek gelinmezdi. 


Aşağıdakilerin hangisinde, eylemin gerçekleşmesinde “isteğe bağlılık” söz konusudur? 


A) Kalabalığın içinde arkadaşını göremedi. 

B) Hava kararana kadar eve varamayacaklar. 

G) Babası, çocuklarını da yanında götürmüş. 

D) Arabada yer var, bizimle de gelebilirsin. 

E) Çekindiğinden saatin kaç olduğunu kimseye soramadı. 


Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı yoktur? 


A) Lütfen biraz daha dikkatli olur musunuz 
B) Dün okulda Mehmet'i mi gördün 

C) Babam geldi mi ona ne söyleyeceğiz 
D) Bugün hastaneye mi gittin 

E) Sen mi onu götüreceksin 


Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre 
ötekilerden farklıdır? 


A) Gün doğar, rüzgâr eser, bulut dolanır 

B) Rahmet şarkısı söyler yağmurlar 

G) Alnınız en soylu isyandır demir külçelere 

D) Sessiz bir çığlık yükselir derinlerden 

E) Gürültü susar, ses donar, sevgi tohumu pailar 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yapıca olumsuz olduğu halde anlamca olumludur? 


A) Vefasızlığımı o henüz anlamış değil. 

B) Bu sözler, yarama merhem olacak değil. 

C) Göklerde uçmayı istemiyor değilim. 

D) Korkunun yıldırdığı insan ben değilim. 

E) Ne dünkü ne de bugünkü olaydan haberim 
var. 


Aşağıdakilerden hangisi şart (koşul) cümlesi 
değildir? 


A) Taksi ile gidersen yetişirsin. 

B) Çok okursan bir şeyler öğrenirsin. 

C) Onu görürsen beni aramasını söyler misin? 

D) Bir araba alırsan rahat edersin. 

E) Kime sorsan bu soruların cevabını alabilirsin. 


Aşağıdakilerden hangisi eylem cümlesi değildir? 


A) Çocuk, tam vaktinde uyumuş. 

B) Tek istediği biraz oyunmuş. 

C) Yavrucak, korkulu bir rüya görmüş. 

D) Annesine gördüklerini bir bir anlatmış. 
E) Bu gezinti, çocuğun çok hoşuna gitmiş. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mı” eki 
cümleye “hem soru hem olumsuzluk” anlamı 
verecek biçimde kullanılmıştır? 


A) Bana bir bardak su verir misiniz 

B) Öyle bir öğrenci ki, çalışkan mı çalışkan 
C) insan çalıştı mı her şeyi başarır 

D) Büyüklere böyle davranılır mı 

E) Çocuk birden aracın önüne fırlamasın mı 


| YavınLARI 
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TEST -3 


13. 


14. 


16. 


10-E 


. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada baş ağrısından 


Cümle Çeşitleri 
Keselerine uygun bir ev bulamadılar. 


Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre bu 
cümleyle özdeş değildir? 


A) Mahalleyi sabahları yosun kokusu sarar. 

B) İşin neresinden başlayacağımı bilemiyorum. 

C) Onun en sevilen yönü düzenli çalışmasıydı. 

D) Artık dinlenmeyi düşünüyorum köyümde. 

E) Onlar arasındaki dargınlığı bitirelim beraberce. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine 
göre ötekilerden farklıdır? 


A) Hava güneşliydi biz yola çıkmak üzereyken. 

B) Sahile indiğimizde gökyüzü bulutsuzdu. 

C) En sevdiği çiçek gülmüş bülbülün. 

D) Bu biriken sorunlardan gözü yıldı Fikret'in. 

E) Anlaşılmayan, yadırganan sözlerdi duyduklarım. 


çektiği kadar. 


Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 


A) Kurallı - olumsuz - bileşik - isim cümlesi 
B) Devrik - olumsuz - basit - fiil cümlesi 

C) Devrik - olumlu - bileşik - isim cümlesi 
D) Kurallı - olumsuz - basit - fil cümlesi 

E) Devrik - olumsuz - bileşik - fiil cümlesi 


Aşağıdaki dizelerden hangisi devrik bir ad 
cümlesidir? 


A) Sürüklüyor beni ruhumda duyduğum hicran 
B) Bir hasret gibi yüreğimden bağlıyım sesine 
C) Sizin evin ışıklarını arayacağım karşı kıyıda 
D) Yaz kış yeşil bir saksı dururdu pencerede 
E) Gördüm geçiyorken yine dün seni 
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TEST - 4 


Cümle Çeşitleri 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre 
ötekilerden farklıdır? 


A) Sözcük seçimine dikkat ederek yazardı. 

B) Bize: “Meslek seçimine dikkat edin.” derdi. 
GC) İşin daha yarısı bitmeden hava karardı. 

D) Cevaplarıyla bütün şüphelerimizi giderdi. 
E) Burası, bir zamanlar en çok uğradığı yerdi. 


Aşağıdaki dizelerden hangisi, kurallı bir 
cümledir? 


A) Ancak sen tazelikte gül yaraşır pencereme 

B) Ne yapsam gün doğmuyor gönlümce 

C) Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık 

D) İncinir düz caddede, dağda gezen ayaklar 

E) Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk 


Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir? 


“- A) Ne kadar vurdumduymaz bir insansın sen 


B) Beni burada ne kadar bekledin 

C) Bütün bu kitapların hepsi ne kadar tuttu 

D) Onun iyi biri olduğunu bilmiyordum 

E) Bu konuda ne kadar duyarlı olduğumu bilir 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? 


A) Senin söylediklerini anlamıyor değilim. 

B) Onun evi senin söylediğin kadar güzel değil- 
MİŞ. 

C) Bu yörede topraklar o kadar verimli değil. 

D) Çocukken hataları hoşgörüyle karşılayan biri değildim. 

O, senin söylediğin gibi gezmeyi seven biri 

değil. 


>» 


E 
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5. 


1. Düşün bir kere, yaz günlerini 
il. Düşün bir kere, çiçekler içindesin 
ii. Ellerin var beyaz güller gibi küçücük 
IV. Renksin yazdan kıştan, tazeliksin bahardan 


Yukarıda numaralanmış dizelerin hangilerin- 
de birden çok yargı vardır? 


C) Il. vel İli. 


A). veli. B) 1. velİli. 


D) Il. ve IV. E) INI. ve IV. 


Aşağıdakilerin hangisinde, virgülden önceki 
bölüm eksiltili bir cümledir? 


A) Gece yarısı sokakta bir gürültü, sonra bütün 
mahalleli sokağa döküldü. 

B) Eskiden olduğu gibi yolculuklar uzun sürmüyor artık, gideceğiniz yere birkaç saalie 
ulaşabiliyorsunuz. 

C) Günlerdir tek başına evde kalıyor, bir saat 
bile dışarı çıkmıyor. 

D) Sabahıri erken saatlerinde bir seyyar satıcı 
bağırıyor sokakta, birileri onu uyarıyor. 

E) Eskiden ahşap bir ev varmış burada, şimdi o 
da yok olmuş. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, türü 
bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) İşte şu gördüğün deniz 
Başka toprakların da denizi 

B) İşte şu gördüğün dalga 
Başka denizlerin de dalgası 


C) İşte şu gördüğün yosun 
Başka denizlerin de yosunu 


D) İşte şu gördüğün balık 
Başka denizlerin de balığı 

E) İşte şu gördüğün rüzgâr 
Başka denizlerde de eser 
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10. 


11. 


Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir eylem 
cümlesidir? 


A) Artık onunla görüşmek için vakit çok geç. 

B) Evin bahçe duvarlarını maviye boya. 

C) Benim işe geç kaldığımı gördün mü hiç? 

D) O bu tür konulara eskiden beri uzaktır. 

E) Şu anda yapabileceğin en iyi şey oradan 
uzaklaşmaktır. 


Aşağıdakilerden hangisi yapıca olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir? 


A) Gürültülü ortamlarda ders çalışamıyorum. 
B) Sorunlarını bütünüyle halletmiş değil. 

C) Bugün hava dünkü kadar soğuk değil. 

D) Ne yapmak istediğini anlamış değilim. 

E) Niçin buraya geldiğini bilmiyor değilim. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir istekten 
kesinlikle söz edilemez? 


A) Bu yaz biz de bir tatil köyüne gitsek. 

B) Bu tablolardan ben de bir tane alayım. 
C) İşin bitince bunları bize getireceksin. 

D) Galiba sen bir sonraki durakta ineceksin. 


E) Bu güzel günümüzde sen de yanımızda olmalısın. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişine 
göre ötekilerden farklıdır? 


A) Şiddetli bir yağmur başladı akşam karanlığıyla birlikte. 

B) Benim bu mahallede oturduğumu bilmiyor 
muydun? 

C) Bu konuda o da bir şeyler söylemek ister 
bence. 

D) Buraya özellikle kış aylarında gelir dağcılar. 

E) Şimdi bu evlerde insan yok mudur hiç? 


İREM vayınLarı 


TEST -4 


12. Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun 


13. 


14. 


15. 


Gümle Çeşitleri 


Aşağıdakilerden hangisi yükleminin türüne 
ve öğe dizilişine göre bu dizeyle özdeştir? 


A) Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler 
B) Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler 
C) Bomboş sebilden serviler bir şey sorar 

D) Hangi resmine baksam sen değilsin 

E) Şimdi o eski evlerden eser yok 


Aşağıdakilerden hangisi eksiltili bir cümledir? 


A) Tamda sana bir şeyler anlatacaktım ki 

B) Karşımda birden onu görünce çok şaşırdım 

C) İnsan buraya geleceğini haber vermez mi 

D) Televizyondaki diziyi çok beğendim 

E) İşine gelmediği zaman sözlerimi duymazdan geliyor 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine 
göre ötekilerden farklıdır? 


A) Bahçedeki çiçekleri her gün sulardı. 

B) Pencere camındaki kâğıt izlerini kazıdı. 

C) Şehirdeki boş alanlar ağaçlandırılıyor. 

D) Bilinçsiz avlanma sonucu yöredeki kuşların 
sayısı azaldı. 

E) Amacım bu güzel tatil köyünde birkaç gün 
kalmaktı. 


Aşağıdakilerden hangisi devrik bir ad cümlesidir? 


A) Şimdi bir veremli hasta gibisin 

B) Simsiyah kesilir gözünde ufuk 

C) Birbirine benzer bütün sevdalar 
D) Ne kadar uzağız şimdi birbirimize 
E) Hiçbir şey bağlamaz beni bu yere 


Gümle Çeşitleri 


cik ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? 


A) Buralarda karın ne zaman yağacağı hiç belli olmaz. 

B) Bu bölge ile ilgili anlatılanların tümü doğruymuş. 

C) Uyarı sinyalinden sonra kemerlerin bağlanmasını rica ettiler. 

D) Bir yabancı dili gerektiği gibi öğrenmek, en 
az iki yılınızı alır. 

E) Herkesin isteğini ayrı ayrı yerine getirmek 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST -5 
1. o Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre 4. 
basit, sözdizimine göre kurallı bir eylem 
" cümlesidir? 
A) Evimizin sokağa bakan penceresinden geniş bir meydan görünürdü. 
B) Büyük kentlerin dayanılmaz cazibesi herkesi kendine çekiyor. 
C) Köyümün kekik kokan havasını unutmam 
mümkün değil. 
D) O yıllarda sinemaya gitmek bizim için büyük 
bir zevkti. 
E) Gurbet elde evimin rahatlığını, sıcaklığını 5. 
çok özlemiştim. 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yan cümlecik, temel cümlenin nesnesi görevindedir? 
A) Barajlardaki suyun azalması çiftçileri endişe- i 
lendiriyor. 7 
B) Taş fırınlarda pişirilen yemekler konuklara ş 
ikram edildi. z 
G) Onun bu geziye katılmaması sınıf arkadaş- ni 
larını üzmüştü. 
-.D) Bu gece geç saatlere kadar kitap okuyacağını söyledi. 
E) Uzaklardan gelen bir kaval sesi bizleri duy- 6. 
gulandırdı. 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle- 


Aşağıdaki atasözlerinden hangisi öznesi ortak sıralı bir cümledir? 


A) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. 
B) Deli ile çıkma yola, başına getirir bela. 

GC) El el için ağlamaz, başına kara bağlamaz. 
D) Herkesin bir derdi var, değirmencininki su. 
E) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapısına göre 
bileşik, sözdizimine göre devrik bir eylem 
cümlesidir? 


A) Bir daha dolaşamayacağız erik ve şeftali 
bahçelerinde. 

B) İşleri yolunda gitmeyenler hemen karamsarlığa düşmemelidirler. 

G) Bir insanın giriştiği bütün işlerde en büyük 
araç ve güç aklıdır. 

D) Bilimsel gelişmeler kültür hayatımızda da 
pek çok şeyi değiştiriyor. 

E) Günlerce süren Karagöz şenlikleri düzenlenmiyor artık. 


Deniz kenarında, balıkçı kahvesinde otururken, 
kollarını sıvamış, bir köşede elini yıkayan ihtiyarlara baktım sessizce. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı ve öğe 
dizilişi yönüyle yukarıdaki cümleyle özdeştir? 


A) Bu ortamda bir güvensizlik duygusu çökmüştü içine. 

B) Dışarı çıkınca hafif bir bahar rüzgârı yüzümü 
okşadı. 

GC) Her zamanki gibi çok çalışıyordu yeni 
başladığı işinde. 

D) Şehrin arka taraflarında bir meydana yığılmıştı insanlar adeta. 

E) Buradaki mağazaların hep pahalı olduğunu 


kolay değil. 


©E 2C SA 4A 5D GA 7-E 


10-D 11-B 12C 13-A 14E 16-D söylerdi. 
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Gümle Çeşitleri 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Memlekete gitmek için geceden yola çıktık. 

B) Güneş biraz yükselince ısındığımızı hissettik. 

C) Arabacı yanık yüzlü, yirmi yaşlarında, genç 
biriydi. 

D) Yorgunluktan uyuyacak gibi duruyordu arabacı. 

E) Böyle giderse yarım saat sonra köye varacaktık. 


Bağımlı sıralı cümlelerde özneler, tümleçler ya 
da her ikisi ortak olabilir. 


Aşağıdakilerden hangisi öznesi ve dolaylı 
tümleci ortak bir bağımlı sıralı cümledir? 


A) Her attığım taş bana geri döndü. 

B) Her çığlık önümde tutuştu, yandı. 

C) Yabani otlar tarlayı tamamen kapladı. 
D) Bizim bahçeyi sel aldı, götürdü. 

E) Dinç atlar koşturdu boş ufuklarda, 


Ovada işler başlamıştı. Tarlalar sürülüyor, tohumlar atılıyordu. Bir ara sel suları yükseldiğinden değirmenler uzun süre işlemedi. Leylekler 
göçüp gitti, kar yağdı; bütün doğa uykuya daldı. 
Baharla ortalık yeniden şenlenince, köylüler 
mutluluğun tadına vardı. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Sıralı cümle B) Bileşik cümle 
C) Basit cümle D) Ad cümlesi 


E) Olumsuz cümle 


( İSİMİ YAYINLARI 


10. Enaz bir öğenin ortak kullanıldığı cümlelere ba- 


12. 


» () Yemekhane uzun, rutubetli, loş bir salondu. 


ğımlı sıralı cümle denir. 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? 


A) Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir. 

B) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. 
C) Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir. 
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

E) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. 


()) Küçük, dar pencerelerinden, gelip geçenlerin yalnız ayakları görünürdü. (Ili) Sobaya yakın 
masalar çoktan dolmuştu. (IV) Yemekhane bir 
türlü ısınmazdı zaten. (V) Burada işçilerin ayakları buz keserdi. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır? 


AYI, B)i. OO). D) IV. E) V. 


Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin 
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde 
Mehtap... İri güller... ve senin en güzel aksin 
Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde 


Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Kurallı cümle vardır. 

B) İkinci dize bileşik cümledir. 

C) İlk dize öznesi ortak sıralı cümledir. 
D) Üçüncü dize bağlı bir cümledir. 

E) Son dize devrik bir eylem cümlesidir. 


1. 
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Gümle Çeşitleri 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik nesne görevindedir? 


A) Çığlıklarıyla ortalığı karıştıran martılara ekmek atıyorlardı. 

B) Adamcağız yorgunluktan yatar yatmaz 
uyuyakaldı. 

G) Annesinin misafirler için pişirdiği böreği 
görünce dayanamadı. 

D) Evine kadar gelen ihtiyaç sahiplerini geri çevirmezdi. 

E) Birkaç kez aramamıza rağmen henüz ona 
ulaşamadık. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir? 


A) Masasındaki karalanmış kâğıtları alıp çöpe 
attı. 

B) Sinirlendiği zaman gözü hiç kimseyi görmezdi. 

C) Doğum günü için aldığımız hediyeleri ona 
yarın vereceğiz. 

D) O, başladığı bir işi mutlaka bitirirdi. 

8 Daha önce gördüğümüz yerlere gitmeyelim 
bu gezimizde. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? 


A) Onları barıştırmak bütün çabamıza rağmen 
mümkün olmadı. 

B) Çocukları rüzgârlı havada dışarı çıkarmamamız gerekir. 

C) Tatilde dinlenmek isteyenler genelde burayı 
tercih eder. 

D) Bir iki saat içinde çıkması gerektiğini söyledi. 

E) Yazarına imzalattığı kitabı dün okulda kaybolmuş. 


EMİ YAYINLARI 
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(1) Herkes bir kitabı okumaya vakit ve imkân bulamaz. (Ii) Ayrıca tanıtmak gayesi olunca kitap 
ayrı bir dikkatle okunur. (ili) Ele alınan konular 
üzerinde daha ayrıntılı durulabilir. ((V) Bu bakımdan okunan yapıtların tanıtılması hem tanıtan hem de dinleyiciler için faydalıdır. (V) Kitap 
tanıtmada, dinleyici kitabı okumuşçasına tanımalıdır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi en fazla yan cümleciğe sahiptir? 


A). Bi. OM DM. E) V. 


Aşağıdakilerden hangisi nesnesi ortak bir sıralı cümledir? 


e 


Düşüncelerini açık yüreklilikle dile getiriyor, 
sözünü sakınmıyordu. 

Yeni taşındıkları eve çok masraf yapmış, çok 
pahalı eşyalar almıştı. 

C) Yazdan yaza geldikleri babasının köyünü 
çok seviyor, hemen özlüyordu. 
Arkadaşıridaki değişiklikleri sezmiş; ama 
bundan kimseye bahsetmemişti. 

E) Yurtdışında okumak için annesini ve babasını razı edemedi. 


Kr 


D 


— 


Aşağıdaki dizelerin hangisi yapıca bağlı 
cümledir? 


A) Gökyüzünün başka rengi de varmış 
Geç fark ettim taşın sert olduğunu 


B) Neylersin ölüm herkesin başında 
Uyudun uyanmadın olacak 


G) Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan 
Yer alsaydık şu bulut kervanında 

D) Gidiyor, gidiyorlar yakınına 
Rüyamızı kuşatan hudutların 


E) Tuna'yı görmedim fakat tanırım 
Bir ümit önünde koştuğum zaman 


(IV) Kültür, bilgi birikiminin özünü oluşturur. 
(V) Yazan kimse, geçmişte olup bitenleri, yazdığı 
konu üzerinde önceden söylenenleri bilmelidir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)i.veli. B) il. ve ili. CO) Il ve IV. 


D) Ili. ve V. E) M. ve V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik özne görevinde kullanılmıştır? 


A) Şehir halkı, insanı böyle bunaltan bir sicak 
yaşamamıştı. 

B) Dayımın beklediği misafirler yarın akşam geliyor. n 

C) Söylediklerinin yanlış anlaşılmasına çok 
üzüldü. 

D) Annem gelinceye kadar okul günlerini 
andık. 


E) Sahilde tek başına rahatsız edilmeden dolaşmak istedi. 


ÇEREN vavınc arı 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 6 Cümle Çeşitleri 
7. zi hangisi sıralı veya 10. |. Çözülen bir demetten indiler birer birer 
ğlı cümle değildir? Ii. Bırak yorgun başları, bu taşlarda uyusun 
İN. Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun 
A) Nerden gi bu cenaze, ölen kim IV. Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun 
B) Akşam diyordun, işte oldu akşam susun 
C) Çöllerde kalmış gibi yanıyor ve uyanıyorum V. Bir sebile döküldü beyaz güvercinler 
D) Tutunacak bir dalım kalmadı artık 
E) Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda bul- Yukarıda numaralanmış dizelerin hangilerindum seni de birden fazla yargı vardır? 
A) Ii. veli. B) Ii. velli. CO) 1. ve V. 
| D) Il. ve ll. E) Ii. ve IV. 
8. ()) Kişi; bilgisini, kültürünü ancak yazarak yayabilir. (1) Bilgi ve kültür yazı ile zenginleşir. 
(1) Yazı yazan bir kimsenin, bir birikiminin bulunması gerektiğini daha önce söylemiştik. 11 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğe ortaklığı 


olmayan sıralı cümledir? 


A) Sokağın başındaki dükkâna girdi, kağıttaki 
adresi sordu. 

B) Televizyondaki programlar gözden geçirilmeli, düzeltilmeli. 

C) Sınavda sadece Türkçe sorularını cevapladı 
ve dışarı çıktı. 

D) Çiçekleri özenle vazoya yerleştirdi, gerçekten de hepsi çok güzeldi. 

E) Bekçi sesin geldiği yöne doğru gitti, hiçbir 
şey göremedi. 


. Sinemada sözün yeri sınırlıdır. Uzun uzun be- 


timlemelere, açıklamalara geniş ölçüde rastlanmaz. Ayrıca geriye ve ileriye dönüş teknikleri, 
olayların akışını değiştirir; sinemanın anlatım 
olanaklarını zenginleştirir. Bu olanakların yardımıyla sinema, günümüzün en yaygın ve etkili 
bir sanatı haline gelmiştir. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Basit cümle .B) Ad cümlesi 
C) Olumsuz cümle D) Devrik cümle 


E) Sıralı cümle 
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Gümle Çeşitleri 


Aşağıdaki dizelerin hangisi yapısına göre basit, öğe dizilişine göre devrik cümledir? 


A) Bilirim, gurbet tutmuş bütün yolları 

B) Bir mart sabahı buz tutuyor her soluk 
G) Ağlarım, hiç kimse anlamaz derdimden 
D) Benim Hak'tan özge sevdiğim mi var 
E) Ağlarım, hatıra geldikçe gülüştüklerimiz 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı yönüyle 
ötekilerden farklıdır? 


A) Söylenenleri can kulağı ile dinledi. 

B) Sararıp solan çiçekleri hüzünle seyretti. 

G) Doğan çocuğa Eylül adı verildi. 

D) Öğleye doğru çok yorulduk, biraz dinlendik. 
E) İkindiye kadar dinlenip tekrar yola çıktılar. 


Kışın bu kadar erken gelişi çiftçiyi çok üzdü. 


Bu cümle, yan cümleciğinin görevi yönünden, aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? 


A) Uzaktan gelen misafirlere şehri gezdirdik. 
-B) Kuşların mahallemize gelişini seyrediyorum. 

GC) Artık çiçek yetiştirmek bir hayal oldu. 

D) Sabahları çalışmak için erken geliyoruz. 

E) Otelden bugün ayrılmayı düşünüyorum. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle- 


İNİ YAYINLARI 


cik yoktur? a 


A) Refik Halit'in yazınsal yaşamı çeşitli gazetelerde fıkra yazmakla başlamıştır. 

B) Önce hikâyeler yazan sanatçı, sonra romana geçmiştir. 

C) İlk yazılarında, günlük yaşamı karikatürize 
ederek dile getirmiştir. 

D) Anadolu yaşamını yakından gözlemlemiş 
ve tüm canlılığı ile ortaya koymuştur. 

E) O sanatçının üslubunu nerede görsem rahatlıkla tanırım. 
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Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir? 


A) Su içene yılan bile dokunmaz. 

B) Yoluyla giden yorulmaz. 

C) Çok yaşayan değil, çok gezen bilir. 
D) Gezen tilki, tutsak aslandan iyidir. 
E) Dereyi görmeden paçaları sıvama. 


Aşağıdakilerden hangisi basit bir cümledir? 


A) Çocukları sevindirmek için onlara hediye 
alırdı. 

B) Sana söylediklerim bir şakaydı. 

C) Başarısı, düzenli çalışmasına bağlıydı. 

D) Gençlere güzel düşünmeyi öğretmeliyiz. 

E) Onun yokluğu hemen hissedildi. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca bileşik değildir? 


A) Yıldızların sönüşü yeni bir güne başlangıçtır. 

B) Görevliler, okunmuş gazeteleri topladı. 

GC) Okulda, yılın en başarılı öğrencisini seçtik. 

D) Sözünde durmaması, ona duyduğumuz güveni zedelemişti. 

E) Seni görmeyeli ne uzun zaman olmuş. 


Aşağıdakilerin hangisinde birinci dize bileşik; ikinci dize sıralı cümledir? 


A) Doru atları tımar etti 
Giyinip kuşanıp gitti 


B) Gösterdi kendini saatlerce 
Rüzgârda saçlarını kaybetti 


C) Bir gül buldu, saçlarını tararken 
Koklarken dikeni battı 


D) Sinirleri bozuldu, gül solunca 
Ağladı, attı 


E) Sarardı gül gibi hatıralar 
Uzaklarda kaldı o günler şimdi 
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Cümle Çeşitleri 


9. Aşağıdakilerden hangisi şartlı bir bileşik 


11. 


cümledir? 

A) Eşyaları taşırken biz de ona yardım etsek. 

B) Bana da anlatsan bilgisayarı nasıl kurduğunu. 

C) Arkadaşın henüz gitmediyse beni tanıştır 
onunla. 

D) İsterim, tercümanım olasın, tanıtasın beni 
balıklara. 

E) Istanbul'un güzelliği fotoğraflarda kalmasın, 
istiyor gönül. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik zari tümleci görevinde kullanılmıştır? 


A) Sınava bu kadar az çalışman hiç doğru 
değil. 

B) Öğrencilerin derse katılmaları için neler yapabiliriz? 

C) Senden haber alamayınca biz de yola çıktık. 

D) İnsanların kötü taraflarını görmek istemezdi. 

E) Çoktandır göremediğim arkadaşımı dün 
sinemada gördüm. 


Sözlerime kulak asmaması beni çok sinirlendirdi. 


Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerin 
hangisi doğrudur? 


A) Bileşik, kurallı, olumlu, ad cümlesi 

B) Basit, kurallı, olumlu, ad cümlesi 

G) Bileşik, kurallı, olumlu, eylem cümlesi 
D) Sıralı, kurallı, olumlu, eylem cümlesi 
E) Bağlı, kurallı, olumlu, ad cümlesi 


Mei) yYayımLarı 


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnesi ortak 


13. 


14. 


sıralı bir cümle değildir? - 


A) Az önce kardeşini çağırdı, eve götürdü. 

B) İçeriye girdi, çocuğa niçin geldiğini sordu. 

C) Bahçedeki çiçekleri kopardı, kokladı. 

D) Konuyu önce anlattı; sonra tekrar ettirdi. 

E) Oyuncaklarını çok seviyor, yanından ayırmuıyordu. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznesi ortak 
sıralı bir cümledir? 


A 


<>» 


Söyleyeceğiniz sözler hoş değil, faydalı olmalı. 


un 


Şiir, rornan, hikâye türlerinde yapıt vermişti. 
Duygularımız, arayışlarımız zamanla değişebilir. 

Oyun, çocuk gelişiminde önemli bir yer tutar. 


© 


£ 


n 


Hava karardı, şehrin üstüne yağmur yüklü 
bulutlar çöküverdi. 


Su kenarında beyaz beyaz açan çiçekleri hiç bilir misin? 


Bu cümlenin olumsuz ve devrik biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Su kenarında açan beyaz beyaz çiçekleri hiç 
bilmez misin? 

B) Bilir misin su kenarında beyaz beyaz açan 
çiçekleri hiç? 

C) Hiç bilir misin su kenarında beyaz beyaz 
açan çiçekleri? 

D) Hiç bilmez misin su kenarında beyaz beyaz 
açan çiçekleri? 

E) Hiç su kenarında beyaz beyaz açan çiçekleri bilmez misin? 
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Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A) Çocuğun bu şarkıyı seslendirişi hoşuma gitii. 

B) Törenle ilgili tüm hazırlıkların bittiğini söyledi 
bana. 

G) Bugüne kadar hiç denenmeyen anlatım biçimlerine yer veriyor yapıtlarında. 

Okula gitmediğim zamanlarda bu kütüphanede çalışıyorum. 

Raflardaki kitapların birçoğunun üzerinde 

kütüphanenin mührü var. 


> 


D 


> 


E 


—— 


(0) Göksu kıyısındaki her evin su üstüne uzanan 
ve sundurma denen bir terası var. (1) Sundurmadan nehre sarkıtılan kovanın içinde içecekler 
soğutuluyor. (lil) Irmağın suyu soğuk olduğu 
için sarkıtılan içecekler hemen soğuyor. (IV) Bazen meyvelerin de suda bekletildiğini söylüyorlar. (V) Akşamları ise ay ışığı altında yörenin meşhur parmak üzümü zevkle yenir bu sundurmada. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden han- 


“gisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? 


AL B) Il. ON. DM. E) V. 


Halay çekilen toprak bu toprak değil. 


Aşağıdakilerden hangisi yapısına, yüklemine 


ve öğe dizilişine göre bu cümleyle özdeştir? 


A) Haberi duyar duymaz bana bildirdi. 

B) Rüzgârda yıkılan ağacın gövdesi çok iriydi. 

GC) Çocuklar yolcu otobüsünün etrafında toplandılar. 

D) Bu üstü kapalı sözlerinden bir şey anlıyor 
değilim. 

E) Bu sabah okulda yine hastalanmış çocuk. 


0 <——— 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin nesnesi görevindedir? 


A) Şu karşıda oturan adamı daha önce hiç 
gördün mü? 

B) En önde koşan çocuk benim mahalle 
arkadaşımdır. . 

C) Evin önüne yığılan kömürler yarına kadar 
taşınacak. 

D) Dışarıdan gelen gürültüler gece boyunca 
devam etti. 

E) Okuldan gelirken hiçbir yere uğramamış. 


Bu paketi kapıda bekleyen görevliye verir 
misin? 


Bu cümle, yan cümleciğin görevi yönünden, 
aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir? 


A) Butür bir aleti hiç kullanmadığını söylüyor. 

B) Onun bu işte başarılı olacağına yürekten 
inanıyorum. 

C) Oraya gidince hiç tanımadığım insanlarla 
karşılaştım. 

D) Bu toplantıya bilerek girmemiş. 

E) Havalar ısındıkça ağaçlar yeşilleniyor. 


Aşağıdakilerden hangisi, öznesi ortak olan 
bir sıralı cümledir? 


A) Ön koltukta oturan adam yüksek sesle 
konuşuyor, yolculardan biri dayanamayıp 
onu uyarıyor. 

B) Yollar bir yılan gibi kıvrılıyor, bize bitecekmiş 
gibi görünmüyor. 

C) Sabahleyin erkenden yola çıktık, bir görevli 
bize rehberlik yaptı. 

D) Bir kulübenin önünde duruyoruz, yaşlı bir 
kadın meraklı gözlerle bize bakiyor. 

E) Saatler ilerledikçe yolculuk çekilmez oluyor, 
hepimiz yolculuğun bitmesini istiyoruz. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik belirtili nesne görevinde kullanılmıştır? 


z 


Kütüphaneden daha önce listesini yaptığım 
birkaç kitap aldım. 

Ben onun kadar prensiplerine bağlı başka 
bir insan görmedim. 

C) Bu yapıt başımdan geçen olaylardan izler 
taşımaktadır. 

Hemen her gün kullandığı kaynak kitaplar 
masanın Üzerinde duruyor. 

Bu projeyi tamamlamak için geç saatlere 
kadar çalıştığını biliyorum. 


> 


2 


m 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapısına göre 
basit, sözdizimine göre devrik bir eylem 
cümlesidir? 


z 


Kasabaya yeni yapılar hastane modem cihazlarla donatılmış. 

Birçok doktora gitti kesin bir sonuç alabilmek için. 

C) Daha dün beraberdik onunla bir arkadaş 
toplantısında. 

Sokakta ayaküstü görüşmüştük onunla, burada buluşacağımızı biliyor. 

Bahçedeki şeftali ağaçları bu yıl da çiçek 
açtı erkenden. 


2 


e 


ALI 


Aşağıdakilerden hangisi nesnesi ortak sıralı 
bir cümledir? 


A) Kitaplarını daha ilk gün kapladı, tek tek raflara dizdi. 

Birkaç gündür okula gitmedi, arkadaşlarını 
çok özledi. 

En çok annesini seviyor, ona her konuda 
yardımcı oluyor. 

Mahallenin yolları çok dardı, bir araba zor 
geçiyordu. 

Evdeki eşyalara çok büyük özen gösteriyor, 
onlardan birinin çizilmesine tahammül edemiyor. 
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10. Aşağıdakilerden hangisi öğe ortaklığı olma- 


1 
Z 
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12. 

7-E 


yan sıralı bir cümledir? 


A) Sınıfın kapısını ben açıyorum, o durmadan 
kapatıyor. 

B) Şiddetli fırtına dalları kırıyor, çatıları uçuruyor. 

C) Çocuklar okulun bahçesinde oynuyor, biz 
onları pencereden seyrediyoruz. 

D) Mahalledeki eski evlerin resimlerini çekiyor, 
onlarla ilgili notlar tutuyor. 

E) Bütün problemlerimizi burada konuştuk, birlikte karar verdik. 


. Aşağıdakilerin hangisi öznesi ortak sıralı bir 


cümledir? 


A) Ev gerçekten çok güzeldi, kente tepeden 
bakıyordu. 


B) Yol, nehrin kıyısında ikiye ayrıldı, biz sağdan 
devam ettik. 

C) Burada insanlar sıcağa aldırış etmiyor, 
güneş yıldıramıyor onları. 

D) Şiddetli yağmur sonucu barajlar taştı, ekili 
alanlar sular altında kaldı. 

E) Sınava girecek öğrenciler tek tek yerlerine 


oturuyor, bir görevli onları gözlüyor. 


Aşağıdakilerden hangisi bağlı bir cümle değildir? 


A) Hava yağmurluydu; yalnız çok soğuk değildi. 

B) Bu konuda çok çalıştı; yalnız' başarılı olamadı. 

C) O kitabı okumak istedim; yalnız bulamadım. 

D) Burası güzel bir mahalle; yalnız kent merkezine biraz uzak. 

E) Bu ağaç, ülkemizde yalnız bu bölgede yetişmektedir. 


İyAyYıNLARI 
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(I) Son zamanlarda adını televizyon dizileriyle 
daha çok duymaya başladığımız aslında 700 yıllik bir Osmanlı köyü Cumalıkızık. (11) Kızık köyleri içinde en çok tanınan ve yerli yabancı en çok 
turist çeken köy burası. (li) Buraya Bursa şehir 
merkezinden 90 dakikada bir kalkan 22A numaralı otobüsle ulaşılabiliyor. (IV) Cumalıkızık'ta 
otobüsten inilen son durak, köyün de başlangıcı. V) Köyün girişinde köy ürünlerinin satıldığı 
rengârenk tezgâhlar karşılıyor gelenleri. 


rak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümle bileşik yapılıdır. 

B) Il. cümle ad cümlesidir. 

C) Ili. cümlede yeterlik fiili kullanılmıştır. 

D) V. cümlede tamlananı fiilimsi olan bir tamlama vardır. 

E) V. cümle devrik bir fiil cümlesidir. 


() Edremit Körfezi'nin kenarında bulunan As- 


-sos, antik çağlara uzanan tarihiyle, denizi ve 


doğasıyla sevimli bir köy. (li) Andezit taşından 
yapılmış eski evleriyle meşhur burası. (ili) Antik 
çağlarda önemli bir yerleşim yeri olan Assos'ta 
yaklaşık 230 metre yükseklikte Athena Tapınağı 
var. (IV) Tapınak, tüm köye, Ege Denizi'ne ve 
Midilli Adası'na tepeden bakıyor. (V) Dikdörtgen 
planlı, bu oldukça eski tapınaktan günümüze 
sadece birkaç sütun kalmış ne yazık ki. 


TEE Yarınuarı 


rak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümle birden çok ilgeç tümleci olan bileşik 
bir ad cümlesidir. 

B) Il. cümlede “ile” bağlaç olarak kullanılmıştır. 

O) li. cümlenin dolaylı tümleci, tamlayanı sıfatfil grubu olan bir sıfat tamlamasıdır. 

D) IV. özne, hem fiilden fiil yapma hem de fiilden 
isim yapma eki almıştır. 

E) V. cümlede birden çok bileşik sözcük vardır. 
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() Yeşilköy'ün eski adı, Ayastefanos'tur. (1) Eski 
bir Rum köyü olan semt, bu adı bir Hiristiyan 
azizi olan Ayios Stestefanos'tan alır. (111) Ünlü 
gezgin Evliya Çelebi'ye göre ise İstanbul'un efsanevi kurucusu Yanko'nun oğlu Aya İstefan'dan alır. (IV) Yeşilköy adı, semte 1930'da, İstanbul'un idari yapısının yeniden düzenlenmesi 
sürecinde verilir. (V) Ayrıca Halit Ziya Uşaklıgil'in 
uzun yıllar Yeşilköy'de oturduğu ve semtin bu 
adı almasında büyük rol oynadığı bilinmektedir. 


rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. 

B) Ii. cümlenin öznesi, tamlayanı sıfat-fiil grubu 
olan bir sıfat tamlamasıdır. 

C) Ii. cümlede ilgeç ve bağlaç vardır. 

D) IV. cümlede isim-fil vardır... 

E) V. cümle yapıca bağlı bir cümledir. 


ş 


() Yedikule, İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski 
açık hava müzelerinden birisidir. (ii) Her tarihi 
eser gibi bu eser de uzun ve önemli bir tarihe sahiptir. (li) Bu eser, Bizans'a misafir gelen yabancı sarayların mensuplarını ihtişamlı bir şekilde 
karşılamak için yapılmıştır. (IV) Dört tanesini Bizans imparatorlarının, üç tanesini de Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı yedi adet kuleden adını 
alan bu tarihi yapının her kulesinin bir adı vardır. 
(V) Ayrıca kaleye surlar da ekletip kuleleri bağlayan Fatih, burada bir garnizon kurmuştur. 


rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlenin yüklemi ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir. 

B) Ii. cümlede işaret zamiri vardır. 

C) NI. cümle birden çok yan cümleden oluşmuş 
bileşik yapılı bir cümledir. 

D) IV. cümlede belirtme sıfatları kullanılmıştır. 

E) V. cümlede zarf-fiil vardır. 
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Sanatçı, içinde yaşadığı toplumla aynı havayı 
soluyup sürekli gözlem yapmak zorundadır. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıstır? 


A) Farklı türde eylemsilere yer verilmiştir. 

B) Ad cümlesidir. 

C) Özne, türemiş bir sözcüktür. 

D) Yüklem, ekeylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir. 

E) Ad takımı kullanılmıştır. 


Kardelen Deresi, Karadeniz'e dökülene kadar, 
derin bir kanyondan akmaya devam eder. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Farklı türde eylemsilere yer verilmiştir. 

B) İlgeç vardır. 

C) Yüklem bileşik bir eylemdir. 

D) Bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı 
almıştır. 

E) Sıralı cümledir. 


Ben bile bilmiyorum nerede olduğumu 
Çoktan yakmışım gemileri 

Anla artık kaybolduğumu 

Sorma ne olur yerimi 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Haber ve dilek kipleriyle çekimlenmiş eylemlere yer verilmiştir. 

B) İyelik eki almış birden çok sözcük vardır. 

C) Belirteç ve adıl kullanılmıştır. 

D) Birinci dize devrik bir bileşik cümledir. 

E) İlgeçlere yer verilmiştir. 


İSİMİ YAYINLARI 


Romanın başkahramanı, belli aralıklarla birçok 
ameliyat geçirmiş, iyileşmesi için sakin bir yaşam sürmesi gereken ihtiyar bir öğretmendi. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Bağlaç kullanılmıştır. 

B) Özne ve yüklemden oluşmuştur. 

C) Bileşik bir ad cümlesidir. 

D) Hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış bir 
sözcük vardır. 

E) Belirtili ad takımı vardır. 


Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken 
Yazılmamış bir destan gibi Anadolumuz 
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 
Sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Farklı türde adıllara yer verilmiştir. 

B) Sıfat-fiil ve bağ-fill kullanılmıştır. 

C) Tamlayanı düşmüş bir ad takımı vardır. 

D) Birinci ve ikinci dizeler bileşik bir cümle oluşturmuştur. 

E) Türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük 
vardır. 


. Ben gamlı hazan sense bahar 


Dinle de vazgeç 
Sen kendine kendin gibi bir 
Taze bahar seç 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) İlgeç ve bağlaç vardır. 

B) Farklı türde adıllara yer verilmiştir. 

C) İkinci dize bağlı cümledir. 

D) Bileşik eylem kullanılmıştır. 

E) İstek kipiyle çekimlenmiş eylemlere yer verilmiştir. 
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TÜRKÇE SORU BANKASI 


Akşamları birden kararır buralar 
El ayak çekilir sokaklardan 
Örtünür perdelerini bütün evler 
Ve dumanlar yükselir bacalardan 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 


A) Sıfat tamlaması vardır. 

B) İşaret adılı kullanılmıştır. 

C) Zaman ve durum belirteci vardır. 
D) Türemiş eylemlere yer verilmiştir. 
E) İlgeç vardır. 


İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan 
Dolmabahçe Sarayı, bugün hâlâ bütün görkemiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Zincirleme ad tamlaması vardır. 

B) Bileşik sözcük kullanılmıştır. 

C) Bağlaç vardır. 

D) Özne, bir söz öbeğinden oluşmuştur. 
E) Belirteç ve adıla yer verilmiştir. 


İNİ YAYINLARI 


Beypazarı'nın tarihi ahşap evleri, geçmişin İZ- . . 


lerini günümüze taşıyan örneklerle doludur. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) Sıfat-fiil vardır. 

B) Ad tamlaması kullanılmıştır. 

C) Bileşik bir eylem cümlesidir. 

D) İlgeç kullanılmıştır. 

E) Türemiş ve bileşik sözcüğe yer verilmiştir. 


İlk yapıtlarını öykü olarak kaleme alan Halikarnas Balıkçısı, konularını daha çok Ege kıyılarında balıkçılıkla uğraşan insanların yaşamlarından almıştır. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) İlgeç kullanılmıştır. 

B) Üstünlük belirteci vardır. 

G) Ad takımlarına yer verilmiştir. 
D) Yüklem geçişsiz bir eylemdir. 
E) Özne, bir söz öbeğidir. 


Sabahleyin, erkenden yola çıkacağım için akşam yemeğini yedikten sonra hemen yatlım. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Belirteçlere yer verilmiştir. 

B) Belirtisiz ad takımı kullanılmıştır. 
G) Eylemsi vardır. 

D) Yüklem, dönüşlü bir eylemdir. 
E) Bileşik bir eylem cümlesidir. 


Erguvan, İstanbul'a baharın geldiğini müjdeleyen ve bu şehirle özdeşleşmiş bir çiçektir. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Birden çok sıfat-fiil vardır. 

B) İşaret adılı kullanılmıştır. 

C) İlgeç ve bağlaç vardır. 

D) Özne ve yüklemden oluşmuştur. 
E) Türemiş sözcük vardır. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 2 


7. 


VE 


(1) Bugünkü Ayvalık'ın kurulması, 1430-1440 yıllarına rastlar. (11) Doğu Roma İmparatorluğu'nu 
sıkıştıran Osmanlı, Alibey Adası'nda bir deniz 
üssü kurar. (111) Daha sonraları bu üs aracılığıyla Ayvalık'a Rumlar yerleşmeye başlamış ve kısa sürede Türk nüfusunu aşmışlardır. (IV) Osmanlı kaynaklarında Ayvalık adına, ilk kez 
1772'de çıkarılan bir fermanda rastlanır. (V) Burada birçok tarihi yapının yanı sıra Rumlardan 
kalma ev ve kiliseler de bulunmaktadır. 


rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede adeylem vardır. 

B) İH. cümlede iyelik eki almış birden çok sözcük vardır. 

C) NI. cümle bağlı bir cümledir. 

D) IV. cümlede “-lar” eki, abartma anlamında 
kullanılmıştır. 

E) V. cümlede bileşik sözcük sıfat görevindedir. 


(1) Yalova, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alır. 
(li) Kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa ve Gemlik 
Körfezi bulunur. (Il) Doğu kıyılarındaki düzlükler dışında, dağlık bir araziye sahiptir. (IV) Bitki 
örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturmaktadır. 
() İklimi ise Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşır. 


rak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlenin yüklemi yapıca bileşiktir. 

B) II. cümlenin yükleminin kökü fill soylu bir 
sözcüktür. 

Oy. cümlede ilgi zamirine yer verilmiştir. 

D) IV. cümlede tamlananı ve tamlayanı türemiş 
sözcük olar bir ad takımı vardır. 

E) V. cümle kurallı bir fil cümlesidir. 


İSİNİ YAYINLARI 


9. 


() Edebiyat tarihinin başyapıtlarından Şehname, kitapçı raflarında yerini aldı. (II) Firdevsi tarafından kaleme alınan bu eşsiz yapıt, insanlığa 
sunulmuş edebi bir armağan olarak kabul ediliyor. (lll) Firdevsi, bu yapıtında İran tarihini ve 
kültürünü söylencelerden de yararlanarak yazmıştır. (IV) Arapların ve Türklerin egemenliğinde 
yüzyıllar geçiren İran halkının değerlerini yücelimiştir. (V) İranlılarla Türkler arasındaki kadim 
savaşlar bağlamında İran'ın efsanevi kahramanlarını anlatmıştır. 


rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıstır? 


A) I. cümlede zincirleme ad tamlaması vardır. 

B) Il. cümlede yardımcı eylemle oluşturulmuş 
bileşik fiil kullanılmıştır. 

C) III. cümlede sıfat-fiil ve zarf-fiil vardır. 

D) IV. cümlede bir tamlanan birden çok tamlayana bağlanmıştır. 

E) V. cümlede bağlaç kullanılmıştır. 


() Suç ve Ceza, Dostoyevski'nin en güzel romanlarından biridir. (11) Romandaki ana düşünce, yapılan suçun cezası mutlaka çekilir esasına 
dayanır. (lll) Yazar, bu romanını paraya duyduğu ihtiyaç nedeniyle yazar. (IV) Romanı yazmaya başladığı zaman karısı ağır hastadır. (V) Karısının başucunda beklerken başyapıt sayılan 
bu romanı ortaya koyar. 


rak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede üstünlük belirteci vardır. 

B) Ii. cümlede belirtili tamlaması vardır. 

O) İN. cümlenin öznesi fiilden isim yapma eki almıştır. 

D) IV. cümlenin yüklemi ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiş bir sıfat tamlamasıdır. 

E) V. cümlenin yüklemi yapıca basit fiildir. 

7-D 8-C 
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TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 3 


Galata Kulesi'nin üstünden, ömrü üç bin yıla 
yaklaşan koca şehrin her yerini görebilirsiniz. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 


A) Sıfat tamlamaları vardır. 

B) Zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır. 
C) Yüklem, bileşik eylemdir. 

D) Yer-yön belirtecine yer verilmiştir. 

E) Bileşik bir eylem cümlesidir. 


Artık genç biri değilim 

O mevsim geçti benden 
Dayanamam uzun yolculuklara 
Bir şey gelmez elimden 
Yaşamaktan başka 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Bileşik eylem B) Belirteç 
G) İlgeç D) Adeylem 


E) Ad takımı 


Tanpınar'ın romanlarındaki kahramanlar; içe- 


dönük bir yaşam süren, ancak dış dünyayı çok İl 


iyi algılayan kişilerdir. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Sıfat-tiillere yer verilmiştir. 

B) Belirteç vardır. 

G) İlgeç vardır. 

D) Bileşik sözcük kullanılmıştır. 

E) Özne ve yüklemden oluşmuştur. 


ali) YarınLarı 
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4. 


Balıkçılar, ağlarını serin sulara atmış, Boğaz'ın 
öbek öbek erguvanlarla kaplı tepelerini seyrediyordu. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) İkileme sıfat görevindedir. 

B) İlgeç vardır. 

C) Bağımlı sıralı bir cümledir. 

D) Yüklem, bileşik bir eylemdir. 

E) Zincirleme isim tamlaması vardır. 


Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde 
Eğiliyor bulutlar engine perde perde 
Dönüyorken kıyılar koyu bir laciverde 
Sesini dinliyorum sularda Barbaros'un 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) İkileme belirteç olarak kullanılmıştır. 

B) Bağr-fiil vardır. 

C) Türemiş sözcüklere yer verilmiştir. 

D) Belirtili ad tamlaması vardır. 

E) Dilek kipleriyle çekimlenmiş eylemler vardır. 


Tüm tablolarına bir tutam deniz katan ünlü ressam, denizin güzelliklerini resimseverlerle paylaşıyor. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Belgisiz sıfat vardır. 

B) Bileşik bir eylem cümlesidir. 

C) Nesne ad takımından oluşmuştur. 
D) Adıl kullanılmıştır. 

E) İlgeç tümlecine yer verilmiştir. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


7. 


TEST -3 


Burası, kedersiz ve mutlu insanların, güleç yüzlü çocukların, sokaklarında gezindiği bir yerdi. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Bağlaç, sıfatları birbirine bağlamıştır. 
B) Adıl vardır. 

C) Özne ve yüklemden oluşmuştur. 

D) Sıfat-tiil kullanılmıştır. 

E) Yüklem bileşik çekimli bir eylemdir. 


Ilgaz Dağı'nda bir çoban 
Kavalı yankılanıyor havada 
Biraz neşe biraz hüzün 
Yaşamak sanki rüyada 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Türemiş sözcük B) İlgeç 


G) Ad takımı D) Basit çekimli eylem 


E) Bağlaç 


Genç şairin, bugüne kadar çeşitli dergilerde yayımlanan şiirlerinin hepsini beğenerek okudum. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? . 


A) Farklı türde eylemsilere yer verilmiştir. 
B) Zincirleme ad takımı vardır. 

C) Belgisiz adıl kullanılmıştır. 

D) Yüklem, geçişsiz bir eylemdir. 

E) Bileşik sözcük vardır. 


NEMİ YAYINLARI 
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. Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası 


Ayak seslerinden tanırım 
Ne zaman bir köy türküsü duysam 
Şairliğimden utanırım 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Ad takımı B) Belgisiz sıfat 
C) Belirteç D) Türemiş sözcük 


E) Ekeylemli yüklem 


. Sımsıcak bir nisan sabahı, pikniğe gitmek için 


Sarıyer'e doğru yola koyulduk. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Ad takımı vardır. 

B) Pekiştirmeli sözcük sıfat görevindedir. 

C) İlgeçlere yer verilmiştir. 

D) Yüklem bileşik bir eylemdir. 

E) Sıfat-fiil kullanılmıştır. 


. Adam oturmuş denize karşı 


Elinde oltası yıldız tutar 
Çeker çıkarır bir bir geceden 
Gülümseyerek tadına bakar 
Ardında ışık içinde çarşı 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) İlgeç B) Belirteç 
G) Bileşik çekimli eylem D) Ad takımı 


E) Bağ-fiil 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 4 


Gelemem diyorum artık anlaman gerek 
Söndü içimdeki ateş çoktan 

Kırık dökük dizelerde yanıyor şimdi yürek 
Çektim elimi eteğimi hayattan 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) İyelik eki almış sözcükler vardır. 
B) İkileme sıfat görevindedir. 

C) Belirteçlere yer verilmiştir. 

D) Ad takımı vardır. 

E) Adeyleme yer verilmiştir. 


Halikarnas Balıkçısı, daha çok, yaşadığı Bodrum yöresine özgü canlı betimlemelerle süslemiştir yapıtlarını. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıstır? 


A) Sıfat-fiil kullanılmıştır. 
B) Üstünlük belirtecine yer verilmiştir. 


“C) İlgeç vardır. 


D) Yüklem, bileşik bir eylemdir. 
E) Devrik bir eylem cümlesidir. 


Sanat, her gün içinde çeşitli olayların meydana 
geldiği yaşam gerçeğinin kendisidir. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Belgisiz sıfat vardır. 

B) Zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır. 
G) Adıla yer verilmiştir. 

D) Özne ve yüklemden oluşmuştur. 

E) Farklı türde eylemsilere yer verilmiştir. 


. TEDİ YavınLaRı 
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Nasıl söylerim öldüğünü 
Elinde beyaz tebeşir 
Geçmiş tahta başına 
Atatürk'üm ders verir 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Belirteç B) Önad 


GC) Ad takımı D) Bileşik sözcük 


E) Belgisiz adıl 


Ne güzel enseyi geçmemesi saçların 
Alnımızda bitmesi 

Tane tane olması kirpiklerin 

Tel tel olması kaşların 

Ne güzel insan yüzü 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Adeylem B) Ad takımı 


C) Belirteç D) Çoğul ad 


E) Basit çekimli eylem 


Bazı dönemlerde şir, şairlerin hep aynı yolu 
seçmeleri yüzünden hiç değişmemiş ya da pek 
az değişmiştir. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Birden çok belirteç vardır. 
B) Bağlaç kullanılmıştır. 

C) Özne, bir söz öbeğidir. 

D) Belgisiz sıfat vardır. 

E) Adeyleme yer verilmiştir. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -4 


7. 


1-D 


O, edebiyatımızın belki de sıradan insana en 
yakın sanatçısıdır. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) Kişi adılına yer verilmiştir. 

B) Belirtme sıfatı vardır. 

C) Belirteç kullanılmıştır. 

D) İki öğeli bir cümledir. 

E) Tamlayanıyla tamlananı arasına sözcükler 
girmiş bir ad tamlaması vardır. 


Bak şu kalbimin işine 

Saldı sevdayı başıma 

Gece gündüz aşk ateşine 
Yanarım yanarım kimse bilmez 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) “şu kalbimin işi” sözü, zincirleme ad tamlamasıdır. 

B) “Gece gündüz" ikilemesi, belirteç görevindedir. 

GC) “kimse” sözcüğü, belgisiz adıldır. 

D) “sevdayı” sözcüğü, belirtme durumu eki almıştır. 

E) “bilmez” sözcüğü, geniş zamanın olumsuz 
biçimiyle çekimlenmiş bir eylemdir. 


Bu genç öykücünün yapıtlarında, çocukluk ve 
gençlik yılları, yaşamının en mutlu dönemi olarak karşımıza çikar. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) İşaret sıfatı vardır. 

B) Tamlayanıyla tamlananı arasına sözcükler 
girmiş bir ad tamlaması vardır. 

C) Bağr-fiile yer verilmiştir. 

D) Belirteç ve bağlaç kullanılmıştır. 

E) Basit bir cümledir. 


10. 


11. 


MİNİ YAYINLARI 


Yaşam boyu limanlardan gemiler uğurlarız 
Eİ sallarız arkalarından 

Gittikçe artar yalnızlığımız 

Lakin dönemez hiçbiri uzak diyarlardan 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Bileşik çekimli eylem B) Bağlaç 
C) Bağr-fiil D) Belgisiz adıl 


E) Bileşik sözcük 


Enginden engine koşarken rüzgâr 
Bende bir yolculuk heyecanı var 
Yattığım kayaya çarpan dalgalar 
Çıkıver bir sonsuz sefere diyor 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Ad cümlesi B) Kişi adılı 
C) Bileşik eylem D) İsim-fiil 


E) Belirtisiz ad tamlaması 


. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin 


Durmadan sesler alacak 
Sesler vereceksin 
Düzelmeden dünyanın hali 
Uyuyamayacaksın 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıstır? 


A) Zaman belirteci vardır. 

B) Adıl ve ilgeç kullanılmıştır. 

C) Bağr-fiil vardır. 

D) Belirtisiz ad tamlaması vardır. 

E) Bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı 
almıştır. 


İYİ YAYINLARI 
mii 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 1 


Anlatım Bozuklukları 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır? 


A) Öğrenciler, kültürel programlara fazla ilgi göstermiyor. 

B) Fuar çerçevesinde birçok etkinlik düzenlendi. 

G) Kitap fuarını ilk gün yüzlerce sayıda insan zİyaret etti. 

D) Kitaplarını imzalayan yazarlar, bekledikleri ilgiyi göremediler. 

E) Bazı öğretmenler, öğrencileri grup halinde 
kitap fuarına götürüyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz 
sözcük ya da sözcüklerin kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) Göçük altında kalan işçiler, olaydan tam üç 
gün sonra sağ olarak kurtarıldı. 

B) Ürünler tarladayken alıcılar köye kadar gelir, 
çiftçilerle pazarlık yaparlardı. 

C) Bayram yaklaşırken alışveriş canlanmış, 
pazarcıların yüzü gülmüştü. 


D) Çocuklar, okula giderken çok yürümelerine 


rağmen durumlarından şikâyet etmezlerdi. 
E) Köyün gençleri iş bulmak için şehre gidince, 
köyde yaşlılar kalmıştı. 


Bu yıl üniversite sınavına yaklaşık iki milyon civarında öğrenci katılacak. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 

B) Gereksiz sözcük kullanılması 

C) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması 

D) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması 

E) Durum ekinin yanlış kullanılması 


EMİ di 
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4. 


Yaşamda ilk adımlarını yeni atmaya başlayan 
bir çocuğa bütün herkes güler yüzle bakar. 


Bu cümlede hangi sözcükler gereksiz kullanılmıştır? 


A) ilk - bir B) yaşamda - bir 


G) yeni - bütün D) atmaya - bir 


E) bir - güler yüzle 


Hatıralar insanın hayatında unutamadığı, hafıza- 
| 
sında yaşattığı bir bütünün dilimleridir. Bazı hali lil 
hatıralar mutluluk doludur. Kimi insanlar hatıra- 


larını kendilerine saklar, yüreklerinde taşır. Kimi- 
IV 
leri de bunları yazıya aktarır. 
V 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden 
hangisinin çıkarılması anlam daralmasına yol 
açmaz? 


AL B)i. OO) D)V. E)V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinden altı çizili 
sözcük çıkarılırsa, cümlenin anlamında bir 
değişiklik olmaz? 


A) Dersin tam ortasında yaşlı bir adam içeri girdi. 

B) Seyirciler filmin galasında oyuncuları ayakta 
alkışladılar. 

C) Kasabanın en tenha mahallesinde oturuyorduk. 

D) Toplantı başladıktan sonra gelen konuklar 
arka sıralara oturdular. 

E) Sınav bitince öğrenciler hiç vakit geçirmeden, sınıfları hemen boşalttılar. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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7. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük ya da sözcükler kullanılmıştır? 


A) Doğduğu şehre, yıllar sonra doktor olarak gelmişti. 

B) Şehri biraz dolaşınca her şeyin çok değiştiğini 
fark etti. 

C) Çocukken oynadıkları parkın yerine işhanı yapılmıştı. 

D) Sokağın başındaki oyuncakçıyı aradı gözleri; 
ama göremedi. 

E) Burada yaşadığı, geçmişe ait güzel anılar gözünde canlandı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) İşler bizim tahmin ettiğimizden de uzun 
sürebilir. 

B) Alışverişe çıkarsan mutlaka bana bir kurşunkalem almayı sakın unutma. 

GC) Sen de yardım edersen bir an önce toparlanıp çıkabiliriz. 

D) Her şey bizim beklediğimiz gibi gelişseydi, 
zarar etmezdik. 

E) Saatlerce beklememize karşın buluşacağımız yere gelmedi. i 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Büyük bir meydanı olan bu sakin şehirde 
günlerce yalnız dolaştım. 

B) Adada mehtaplı gecelerde herkes akın akın 
sahile gelirdi. 

C) Sabahın alacakaranlığında maaş almak için 
kuyruk sırasına girmiş insanlar gördüm. 

D) Çalışmayı çok sevmeyen insanların kahvehanelerde bıkmadan saatlerce oturduğuna 
şahit oldum. 

E) Bu küçük ve şirin kasabanın daracık sokaklarında yürümenin ayrı bir güzelliği vardı. 
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İSMİ YarınLAaRı 


11. 


12. 


bozukluğu vardır? 


A 


<> 


Havalar ısınınca gündüzleri ders çalışmak 
zor oluyordu. 

Sınav günü yaklaştıkça, heyecan artıyordu. 
Öğrenciler, bir an önce sınava girmek istiyorlardı. 

Öğrencilerden kimi test çözüyor, kimi eksik 
konularını tamamlıyordu. 

Düzenli çalışmasına karşın istediği bölümü 
kazanmıştı. 


KOL 


9 


D 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Burada telefona bakmaktan, çoğu zaman 
kendi işlerimi yetiştiremiyorum. 

B) Hiç abartısız, belki günde on defa seni arıyordur herhalde. 

C) Kimi zaman, geç saatlere kadar mesai 
yapıyordu. 

D) Ne kadar düşünürsem düşüneyim bu konuda bir çıkış yolu bulamıyorum. 

E) O şimdi tatilde, ne sınavları ne de dersleri 
düşünüyordur. 


Burada çalışanlara, kişi başına beşer milyon lira 
yevmiye veriyoruz. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 


A) Gereksiz sözcük ya da sözcüklerin kullanılması 

B) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 

C) Özne eksikliği 

D) Yönelme durum ekinin gereksiz kullanılması 

E) Nesne eksikliği 


Anlatım Bozuklukları 


1. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 2 


Anlatım Bozuklukları 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Kitaplıktaki kitapları kutuya yerleştirdi. 

B) Onun birçok isteklerinden yalnızca birini yerine getirebiliriz. 

C) Seni daha önce defalarca ikaz etmiştim. 

D) Aralarında bir ikilik baş gösterdi. 

E) Onu son olarak iki yıl önce görmüştüm. 


Çocuğun geldiği ve gidişi hiç belli olmadı. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilmelidir? 

A) “Çocuğun” sözcüğündeki tamlayan eki atılarak 

B) “ve” yerine virgül getirilerek 

GC) “hiç” sözcüğü cümleden atılarak 

D) “geldiği” yerine “gelişi” getirilerek 

E) “belli olmadı” yerine “bilinmez” getirilerek 


<>» 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) İnsanlık, bir facianın eşiğinden daha döndü. 
“B) Çocukların dünyasını anlıyorum, diyemem. 

C) Herkes, kendi kişisel düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilmelidir. 

D) Dünyada daha keşfedilmemiş pek çok şey 
var. 

E) Okumak, insanı az ya da çok değiştirebilmelidir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu yoktur? 


A) Kıbrıs'ta yapılan Şehitler Anıtı hizmete açıldı. 

B) Semih, bu yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görecek. 

C) Saatlerin geri alınması enerji tasarrufuna neden oldu. 

D) Ekmek fiyatlarının pahalanması insanları zor 
durumda bıraktı. 

E) Biz sizden haber almayalı bir seneden fazla 
oldu. 


li) yavınLarı 
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5. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Bu kadar çok sineklerle baş edemezsin. 
B) Bu işler bu çalışmayla bitmez. 

C) Bu kış da böyle geçti. 

D) Bu yıl çiçekler yine erken açtı. 

E) Bu çiçeklerden bir demet istiyorum. 


Geleceğin mimarları olarak kabul edilen genç- 
I il 1! 
lerimize gerektiği kadar önem veriyor muyuz? 
V V 


Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi 
çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma ya 
da bozulma olmaz? 

Ayi. D) IV. E)V. 


B) Il. oy ll. 


Yıl boyunca dershaneye devam etiiği halde 
ÖSS'yi kazandı. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir? 


A) “ettiği halde” sözünün yerine “etmesine 
karşın” getirilerek 

B) “devam ettiği” sözünün yerine “geldiği” getirilerek 

C) Yüklem, “kazanamadı” şeklinde değiştirilerek 

“boyunca” sözcüğünün yerine “süresince” 

getirilerek 

“ÖSS'yi” yerine “Öğrenci Seçme Sınavı'nı” 

getirilerek 


2 


LU 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Geçmişini biliyor ve özlüyordu. 

B) İnsanları sevmiyor ve saymıyordu. 

C) Kimsesizleri arıyor ve buluyordu. 

D) İnsanları anlamıyor ve nefret ediyordu. 


E) Onun geleceğini biliyor ve ona güveniyordu. 


ir 
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Anlatım Bozuklukları 


9. 


10. 


11. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin 
yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) Onu hiç kimse tongaya bastıramaz. 

B) İşçileri soluk aldırmadan akşama kadar çalıştırdı. 

C) Sofrada ne varsa silip süpürdü. 

D) Yarın bize gelmesi için ondan söz aldım. 

E) Adam sevincinden saçını başını yoldu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinin en önemli nedeni kaybettiği toprakları geri almaktır. 

B) Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi, kuruluşundan İstanbul'un fethine kadar geçen 
dönemdir. 

C) Osmanlı Devleti, tek bir hanedanın yönettiği, dünyanın en uzun ömürlü devletidir. 

D) Sayı sistemini ilk defa Sümerler kullanmıştır. 

E) Son derece zengin kaynaklara sahip olduğundan Hindistan, devamlı istilaya uğramıştır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcüğün atılması anlam daralmasına yol acmaz? 


A) Sesimi duyar duymaz hemen yatağından 
kalkıverir. 

B) Kime, nasıl, ne zaman teşekkür edeceğini 
bilir. 

C) Hangi hüzünlü şarkı onu hatırlatmaz ki... 

D) Öğrencilere bazen kırıcı sözler söylerdi. 

E) Okuduğu kitapları, seyrettiği filmleri bize anlatırdı. 


İRİ EİMİ YAYINLARI 


13. 


14. 


bozukluğu vardır? 


A) Bu sanat anlayışının başka bir özelliği de 
sanatı kendi başına bağımsız bir değer saymamasıdır. 

B) Sanatçıların savunduğu fikirler kendisine 
özgün olmaktan çok, başkaları ile paylaştığı 
ya da öğrendiği şeylerdir. 

C) Düşünce kitaplarının gördüğü ilgisizlikten 
yakındığımız günler çok geride kalmış değil. 

D) Gelecek kuşakların, yaşadığımız çağa ne 
gözle bakacaklarını hiç düşündünüz mü? 

E) Biz, sanat eğitiminden geçmeyen bir toplumun insanlarıyız. 


Yayımladığı son kitaptan sonra çıkan birçok 
eleştiri yazılarında, kitabından çok onun kişiliğinden söz edildi. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Özne-yüklem uyumsuzluğu 

B) Çatı uyumsuzluğu 

C) Nesne eksikliği 

D) Çoğul ekinin gereksiz kullanımı 

E) Tamlayan ekinin gereksiz kullanımı 


Halk şiirinin daha derin, daha eski kaynaklara 
inen bir araştırma konusu yapılırsa birçok bilinmeyen yön ortaya çıkarılabilir. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Gereksiz sözcük kullanımı 

B) Tamlayan ekinin gereksiz kullanımı 
GC) Yardımcı eylemin gereksiz kullanımı 
D) Özne-yüklem uyuşmazlığı 

E) Yanlış anlamda sözcük kullanımı 


bn onanan na mağ km pap amana kankam nl inim tim hakam 
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Anlatım Bozuklukları 


AL B) Il. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ayrıcalık” 
sözcüğü, yanlış anlamda kullanılmıştır? 


A) Son sınıfta olmak, onlara bir ayrıcalık kazandırıyordu. i 

B) Kendisine tanınan ayrıcalığı bugüne kadar 
hiç kötüye kullanmadı. 

C) Toplumumuzda sporculara her zaman ayrıcalık tanınmıştır. 

D) İnsanların zevkleri, yetiştiği ortama göre ayrıcalık gösterir. 

E) İnsanın kendisi için ayrıcalık beklemesi doğru değildir. 


Toplantıda, gündemin, öğrencilerin başarılarıl 1i NN 
nın artırılmasıyla ilgili maddeye geçildi. 
IV V 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu hangi 
sözcüğün çıkarılmasıyla giderilebilir? 
Oy li. 


D) V. E) V. 


Bir sonraki yazımızı, Cemil Meriç'ten alıntılarla 
Türk fikir hayatının kabataslak bir panoramasını 
sunmak istiyoruz. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 


A) “yazımızı” yerine “yazımızda” getirilerek 

B) “sunmak” yerine “sunmayı” getirilerek 

C) “kabataslak” yerine “derinlemesine” getirilerek 

D “istiyoruz” yerine “üzereyiz” getirilerek 

“fikir hayatının” yerine “fikir hayatımızın” ge- 


MEİSİMİİ YAYINLARI 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından doğan anlatım bozukluğu vardır? 


A) Denizlerimiz gün geçtikçe kirleniyor. 
B) Boğaz'ı yüzerek de geçebilirim. 

C) Çok güneşte kaldığı için hastalanmış. 
D) Yüzme, en iyi sporlardan biridir. 

E) Gemiler, büyük nehirlerde de yüzebilir. 


Bir toplumda ne kadar çok kültürlü insan varsa, 
| un ON 

suç oranı o ölçüdeaz olur. 

NV V 


Bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerden 
hangisinin çıkarılması anlam daralmasına yol 
acmaz? 

A)I. B)IL. E)V. 


ON. DM. 


ş 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili SÖZcüklerden hangisinin atılması anlam daralmasına neden olmaz? 


A) Bu sözleri ilk önce ben duydum. 

B) Önce benim işlerimi yapmalısın. 

C) Benden önce kimse konuşmamalıydı. 
D) Ağabeyimden önce okulu bitirmiştim. 
E) Onu yıllar önce ben de görmüştüm. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Arkadaşlarıyla çok iyi anlaşır, iyi geçinirdi. 
B) Gelecek günleri özlemle yad ettik. 

C) Sanatçıyı seyirciler ayakta karşıladı. 

D) Bir ilkbahar esintisi saçlarımızı okşuyordu. 


n 


E) Koridordan gelen ayak seslerine kulak verin. 


B 2D 8C 4E SA 6B 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “en” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır? 


A) Revani en çok sevdiği tatlıymış. 

B) Kışın en soğuk günleri yaşanıyor. 

C) Romanın en son sayfasında çok güzel bir 
dörtlük yer alıyor. 

Onu göremediysek de en azından şehrin 
tarihi yapılarını gezmiş olduk. 

Sanatçının son şiir kitabı en az satılan eseriymiş. 


D 


> 


KU 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu yoktur? 


A) Enflasyonun yükselmesi, alım gücünün düşmesini sağladı. 

B) Sistemli ders çalışması yüzünden hiç sınıfta kalmamış. 

C) Rengin solmuş, pek sağlıklı görülmüyorsun. 

D) Şair, vefatının yirminci ölüm yıldönümünde 
törenlerle anıldı. 

E) Romanlarını kaleme almadan önce, büyük 
bir titizlikle onların kurgusu üzerinde çalışırdı. 


Hava kirliliği için kalıcı çözümler aramak gerekir. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki 
değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? 


A 


— 


“kalıcı” yerine, “geçici olmayan” sözü 
getirilerek. 

“aramak” yerine, “başvurmak” getirilerek. 
“hava kirliliği için” yerine, “hava kirliliğini önlemek için” getirilerek. 


B 
Cc 


>> > 


D 


> 


“çözümler” yerine “çözüm yolları” getirilerek. 
E) “gerekir” yerine “ihtiyaçtır” getirilerek. 


EE vavınL arı 


11. 


13. 


Bir cümlede karşılaştırmaların yanlış yapılması, 
anlam belirsizliğine yol açabilir. 


Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olabilir? 


A) Kitap okumayı, oyundan çok severim. 

B) Çalışmayı uykuya tercih ederim. 

C) Her çirkin, ne zaman güzel olacağım diye 
düşünür. 

D) Balık avlamayı babamdan daha çok seviyorum. 

E) Bahar elbette kıştan daha çok istenir. 


(0) Günlük gazeteler bazı olayları çarpıtarak veriyor. (il) Böylece insanlar yanlış bilgilendirilmiş 
oluyor. (lil) Oysa doğru haber almak, çevresinde olup bitenden haberdar olmak herkesin 
hakkı. (IV) Gazeteler bunu görmezlikten gelemezler. (V) Doğru haberin, sağlıklı bir toplumun 
işleyişinde ne derece etken rol oynadığını göz 
ardı edemeyiz. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanımından 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 

A)I. B) II. O). 


DM. EV. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) İşçilerine eğitim kursları veren fabrikada üretimin arttığı görüldü. 

B) Marketlerin; mahalle bakkallarının satışını etkilediği vurgulandı. 

G) Her gün yayımlanan günlük gazeteler, okur 
sayısını artırmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. 

D) Dekorasyonu tamamlanan işyeri kısa süre 
sonra açılacakmış. 

E) Aylardır devam eden yol çalışmaları bugün 
bitecekmiş. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Az önce kitaplarını masanın üzerine koyup 
dışarı çıktı. 

B) Vakit bulabilirse gecemize katılacağını 
söylüyor. 

G) Elindeki gülleri masanın üzerindeki vazoya 
yerleştirdi. 

D) Çocuk, başarısız olduğu derslere bundan 
sonra artık daha çok çalışacağını söyledi. 

E) Toplantıda, bir veli okuldan beklentilerini 
dile getiren bir konuşma yaptı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Onun için yazdıklarımı tekrar okuduğunda 
haksızlık ettiğime inandım. 

B) Bu iki köşe yazarı yıllardır sütunlarında fıkra 
türünün en güzel örneklerini veriyor. 

C) Bu gazete, sanat haberleri için her gün bir 
sayfa ayırıyor. 

D) Ünlü sanatçının gazetede ve dergilerde 
yayımlanan makaleleri bu kitapta toplanmış. 


OE) Daha önce birkaç şiirini okuduğum bu genç 


şairin son şiirini de çok beğendim. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Konuşurken her sözcüğü seçerek söyler, 
kimseyi kırmazdı. 

B) Herhalde bu sözleri onun gönlünü almak 
için söylemiş olabilir. 

C) Çevresindekilere karşı kırıcı olmaktan özellikle kaçınan saygın bir insandı. 

D) Bu ressamın kişiliğindeki sevecenlik, tablolarına da yansımış. 

E) Bu yarışmada birinci seçilen resimde, köyde 
çalışan insanlar görülüyor. 
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4. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) İçinde bulunduğumuz otobüs viraja hızlı girince neredeyse devrileyazdı. 

B) Bazı günlerde bu durakta saatlerce otobüs 
beklediğimiz olurdu. 

C) Yağmurlu havalarda otobüse binmek gerçekten çok zordu. 

D) Otobüse zorla binen yolcular gidecekleri 
yere bir an önce ulaşmak isterlerdi. 

E) Şoför, otobüsün tam ortasında kümelenen 
yolcuları uyarmadan edemezdi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Toplantının bitiminde, salonda genel müdür 
ve ben kalmıştım. 

B) Bu toplantılara uluslararası bir nitelik kazandırılması için çaba gösteriliyor. 

C) Salonda yerli ve yabancı bilim adamları bu 
konuşmayı ayakta alkışladı. 

D) Elekiriklerin kesilmesi nedeniyle toplantıya 
iki saat ara verildi. 

E) Toplantı sonunda yayımlanan bildiride önümüzdeki yıl yapılacak kongrenin yeri ve Zamanı da belirtildi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Ülkemizde son yirmi yıl içinde kırsal kesimden kentlere büyük bir göç yaşandı. 

B) Toplantıda kırsal ve kent yaşamında görülen 
sorunlar enine boyuna tartışıldı. 

C) Televizyon ve gazete gibi basın yayın araçlarının etkisiyle kırsal kesimde sosyalleşme 
hareketi hız kazandı. 

D) Kimi toplumlar bu tür etkinliklerle yöresel 
yaşam özelliklerini sürdürmeyi amaçlıyor. 

E) Tarım ve sanayide görülen hızlı gelişme 
yöre halkına yeni iş imkânları sağlıyor. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -4 


“Anlatım Bozuklukları 


7. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Caddenin ortasına yıkılan ağacın kalıntılarının temizlenmesinden sonra kent dışındaki 
bir odun deposuna götürüldü. 

B) Havalar ısınmadan işlerin büyük bir kısmının 
bitirilmesi amaçlanıyor. 

C) Sokak ortalarına bırakılan çöpler apartman 
sakinlerinin tepkisine yol açıyor. 

D) Ağaç dikme mevsiminde bazı ağaçların yere 
değen dalları kesildi. 

E) Bu sıcak havada insan, serin bir gölgeyi arıyor doğrusu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Balkondan karşı tepelerin güzelliğini seyrediyoruz. 

B) Güneşin ilk ışıklarıyla dereden dumanlar 
yükselmeye başladı. 

C) Yapraklardaki damlacıklara yansıyan güneş 
ışıkları renkli görüntüler oluşturuyor. 

D) Uzaklardan kuş cıvıltıları kulağa hoş geliyordu. 

E) Burada, ırmaktan gelen gürültüler insanı sabaha kadar uyutmuyorlar. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


> 


Köylüler ikindi serinliğini fırsat bilerek tarlalara yöneldiler. 

Güneş burada tepelerin ardından başka bir 
güzellikte doğuyor. 

Öğle üzeri bunaltıcı sıcaktan kaçanlar ırmağın başında toplanıyor. 

Sınıf arkadaşım ve ben kasabanın en güzel 
otelinde kaldım. 

Akşam saatlerinde firtina ile birlikte şiddetli 
bir yağmur başladı. 


— 


D 


> 


Dn 


z 
z 
J 
Ni 
> 
ş 


956 


- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz 


bozukluğu vardır? 


A) Bu kitapta öğrencilik yıllarındaki başından 
geçen olayları anlatmış. 

B) Anılarında çocukluk günlerinden daha çok, 
gençlik dönemindeki olaylara yer vermiş. 

C) Günlükler anılara göre daha özel konu ve 
olayları yansıtır. 

D) Yazar, son romanının temelini gençlik dönemine ait anılarının oluşturduğunu söylüyor. 

E) Unlü sanatçı, yapıtlarında özgün bir anlatıma ulaştığını belirtiyor bu röportajda. i 


sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) Şiir yarışmasına katılacak öğrencilerin birkaç gün içinde şiirlerini teslim etmeleri gerekiyor. 

B) Böyle güzel bir geziye katılamadığı için oldukça üzgün görünüyordu. 

GC) Onu hiç sevmediğinden dolayı bir daha 
onunla görüşmek, bir araya gelmek istemiyormuş. 

D) Jüri, genç şairlerin şiirlerini değerlendirirken 
titiz davrandı. 

E) Yarışmada dereceye giren öğrencilerin 
ödülleri bu salonda düzenlenecek törenle 
kendilerine verilecek. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 


bozukluğu vardır? 


A) Mahallenin önde gelenleri sosyal etkinliklere 
öncülük edecek bir dernek kurdular. 

B) Aynı yöreden gelen insanlar yıllardır aynı 
mahallede yaşıyor. 

GC) Yaklaşık yirmi beş yıldır bu mahallede yaşıyor ve gerçekten çok sevdiğini söylüyor. 

D) Derneğin olağan toplantısı bu ayın yirmi beşinde yapılacakmış. 

E) Toplantıda söz isteyen bir üye derneğin çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi istedi. 


9-D 


10-A 


11-C 12-C 


Anlatım Bozuklukları 


İzlediğimiz filmin sıkıcı olduğu doğru değil; aksine çok sürükleyici. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 


A) Tamlama yanlışlığından 

B) Özne eksikliğinden 

C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanımından 
D) Gereksiz sözcük kullanımından 


“-E) Yüklem eksikliğinden 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “buna” sözcüğünün cümleden çıkarılması anlatım bozukluğuna yol açmaz? 


A) Kardeşinin hastalığına çok üzülüyor, ne var 
ki buna bir çare bulamıyordu. 

B) Babam düzenli beslenmemizi istiyor, buna 
çok önem veriyordu. 

C) Hem yurtdışına çıkmayı istiyor hem de yalnız başına buna cesaret edemiyordu. 

D) Doktorun ne demek istediğini anlıyor; takat 
buna inanmak istemiyordu. 

E) Resim yapmayı çok seviyor; ancak buna zaman ayıramıyordu. 


LA YAYINLARI 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST -5 
1. o Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 4. 
bozukluğu vardır? 
A) Üç hafta çabucak tükendi, ayrılışımız pek 
üzücüydü. 
B) Orhan Veli'yi pek severdi, onun şiirlerini sık 
sık okurdu bize. 
C) Lise yıllarında okuduğum romanları şimdilerde tekrar okumaya başladım. 
D) O gün kardeşim okulda, ben ise evdeydim. 
E) Kendisinden çok şey bekliyoruz ve ona ümit 
bağlıyoruz. 
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Atasözleri, uzun deneyimler sonucunda oluştuğundan değeri yadsınamaz. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 


A) Çatı uyuşmazlığından 

B) Yüklemin geniş zamanlı olmasından 
C) Sözdizimi yanlışlığından 

D) Tamlayan eksikliğinden 

E) Özne - yüklem uyuşmazlığından 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Artık ona ne sen ne de bir başkası yardım 
edebilir. 

B) Çocuklar bir sağa, bir sola koşuşturuyorlar. 

GC) Günlerdir onu arıyoruz; ama bulamıyoruz. 

D) Az gelişmiş bir toplumda, hızlı nüfus artışı 
kalkınmayı olumsuz etkiler. 

E) Bir eğitimci olarak, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırladığımızı söyleyemem. 


Hiçbiri bu olayın çözüleceğine inanmıyor, Üstelik bu konuda konuşmayı gereksiz görüyordu. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Nesne eksikliği 

B) Yüklem eksikliği 

G) Gereksiz sözcük kullanımı 
D) Özne - yüklem uyuşmazlığı 
E) Tamlama yanlışlığı 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım 
bozukluğu, cümlenin uygun yerine “onu” 
sözcüğü getirilerek giderilebilir? 


A) İşe yetişebilmek için erkenden yola çıktım. 
B) Alacağımız evi gördük ve hepimiz beğendik. 
C) O kitaba çok para verdi; ama hiç okumadı. 
D) Kardeşini her yerde aradı; fakat bulamadı. 
E) Evin bahçe kapısını açıp içeri girdim. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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10. 


() Çalıkuşu, Reşat Nuri'nin ilk büyük romanıdır. 
(1) Roman, Kurtuluş Savaşı sonlarına doğru, “Vakit” gazetesinde yayımlandığı zaman, her kesimden ilgi görmüştür. (II) Reşat Nuri, daha sonraları pek çok yapıt vermesine rağmen, ömrünün sonuna kadar “Çalıkuşu Yazarı” olarak tanınması, 
romanın diline ve konusuna bağlanabilir. (IV) Roman, her kesimden halkın kolayca anlayabileceği 
günlük konuşma diliyle yazılmıştır. (W) Birbirini seven iki gencin birbirlerine kavuşmakta güçlük 
çekmesi konusu da romanı ilginç kılmıştır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatim bozukluğu vardır? 
A)I. B) il. C) IN. 


D) V. E) V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Sınavda çıkan soruları dikkatle inceleyip birer birer çözdü. 

B) Müzik dinlemek ve kitap okumak en büyük 
zevkiydi. 

C) Aynı konuyu işlediği halde, benzerleri arasında bu yapıt, üslubuyla dikkat çekiyordu. 

D) Okuyucu bir yapıtı değerlendirirken yapıtın 
yazıldığı şartlar da göz önüne alınmalıdır. 

E) Günümüzde, sadece dili eskidiği için okunmayan birçok yapıt var. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 


bozukluğu vardır? 


A 


N> 


Insan yaşadığı olaylardan ders almalı, kendine göre sonuçlar çıkarmalıdır. 

Önemli olan uzun yaşamak değil, dolu dolu 

yaşamaktır. 

C) Bazı olaylar kişiyi etkiler, çok rahatsız eder. 

D) Duyduklarınızın hiçbirine, gördüklerinizin yarısına inanın. 

E) Kişi, konuştuktan sonra düşünmek zorunda 

kalacaksa, hiç konuşmamalıdır. 


B 


> 


93c0 


E 
i 
2 
z 
$ 
> 


11. 


13. 


- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili 


Anlatım Bozuklukları 


Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? i 


A) Alışverişe çıkacağı zaman, önce bir ihtiyaç 
listesi hazırlardı. 

B) Dükkândaki yüzlerce deri çantaların içinden 
bunu seçti. 

C) Çocuğun her gördüğünü almak istemesi, 
babasını zor durumda bırakıyordu. 

D) Yanına para almayı unuttuğu için pazardan 
eli boş döndü. 

E) Vitrinde görüp beğendiği gömleğin, kendi 
bedenine uygun olanını bulamadı. 


bölümün çıkarılması anlatım bozukluğuna 
yol açar? 


A 
B 
Cc 


<>» 


Kitap uzun bir süre elden ele dolaştı. 

Köye aşağı yukarı üç dört yıldır gitmedim. 
Beşikteki uyuyan çocuğu uyandırmamak 
için fısıltıyla konuşuyorlardı. 

Haber vermek için onu çok aradık; ama ona 
ulaşamadık. ve 
Gazeteyi önce ben okuyayım, sonra onu sana veririm. 


e 


D 


—> 


E 


— 


Eğitim sisteminin yenilenmesi konusunda, uzun 


süre fikir ayrılıkları yaşanmış, tartışmalara neden 
olmuştu. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Tamlama yanlışlığı 

B) Gereksiz sözcük kullanılması 

C) Özne eksikliği 

D) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 
E) Nesne eksikliği 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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TEST - 6 


Anlatım Bozuklukları 


Kendimi bilmeye gücüm yetmediği halde başka 
şeyleri — bana gülünç geliyor. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki 
sözlerden hangisi getirilirse, anlatımı bozuk 
bir cümle ortaya çıkar? 


A) öğrenmeye çalışmak 

B) anlamaya çalışmak 

G) bilmiyor olmak 

D) birilerine öğretmeye kalkışmak 
E) incelemeye kalkmak 


Dün düşen uçaktaki on yolcu ve iki mürettebattan canlı olarak kurtulan olmadığı sanılıyor. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? 


A) “canlı” sözcüğü yerine “sağlam” getirilerek 

B) “uçaktaki” sözcüğünden sonra virgül (.) getirilerek 

C) “sanılıyor” sözcüğü “tahmin ediliyor” yapılarak 


-. D) “canlı olarak” sözü atılarak 


E) “ve” yerine virgül (,) getirilerek 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış SÖZcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım 
bozukluğu vardır? LA 


A) Sınavı kazandığını duyunca sevinçten gözleri doldu. 

B) Her gün işine düzenli olarak gidiyor, işlerini 
titizlikle takip ediyor. 

C) Eve geç geldiği yetmiyormuş gibi bir de gürültü ediyor. 

D) Soğukta ağrılarım artıyor, eğilip kalkmam 
oldukça güçleniyor. 

E) Sonunda kararını verdi ve buralardan çekip 
gitti. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin 
yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) Arkadaşının aldığı parada gözü kaldı. 

B) Gözü turna sürüsüne takıldı kaldı. 

C) Sinirlendiği zaman gözü kimseyi görmez. 
D) Kimseye görünmeden içeriye göz koydu. 
E) Gözünü dört açarak onları bekle. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “deney” 
sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır? 


A) Yapılan deneyler yeterli değil. 

B) Deney kazanmadan piyasaya kesinlikle açılmamalısın. 

C) Natüralizm, gözleme ve deneye dayanır. 

D) Pozitif bilimler, büyük ölçüde deneye dayalıdır. 

E) Deney sonuçlarını rapora kaydettik. 


Yolda giderken karşıma ansızın, birdenbire eli 
silahlı bir adam çıktı. 


Bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? 


A) Bu evde aradıklarımı bir türlü bulamadım. 

B) Gelen gideni aratırmış, derler. 

C) Camlara su sıkıp kuruluyordu. 

D) Çocuğu yıkayıp beşiğine yatırdılar. 

E) Kardeşi, yaklaşık aşağı yukarı senin yaşlarındaydı. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik ekinin 
kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Bir kuş çığlığı gibi ulkumdan uzaklaştın 

B) Sensin gönül köşkümün ilk ve son misafiri 
C) Garip bir hüzne büründü mevsimlerim 

D) Bestelenirdi şarkı gönül dünyalarının 

E) Şimdi ağıdı yakıldı başka dünyaların 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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10. 


TEST - 6 


Anlatım Bozuklukları 


Başkanın şehre geleceği duyurulup ilan edildi. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki 
değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? 


A) “şehre” yerine “kente” getirilerek 
“geleceği” yerine “teşrif edeceği” getirilerek 
“duyurulup” yerine “duyurularak” getirilerek 
“ilan edildi” yerine “açıklandı” getirilerek 

E) “duyurulup” sözcüğü cümleden atılarak 


Los 


Çocukluk arkadaşını gördüğünde bir an şaşkınlıkla bakakaldı, sonra hızla koşarak sarıldı. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? 


A) “gördüğünde” yerine “gördüğü zaman” 
getirilerek 

B) “hızla” kelimesi atılarak 

C) “şaşkınlıkla” yerine “hayretle” getirilerek 

D) “sonra"dan önce “ona” getirilerek 

E) Virgül yerine “ve” getirilerek 


<> 
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Türkçe öğretmeninin dünkü sınavda sorduğu 
bir soruyu, sınıfın en başarılı öğrencisi Fazıl bile 
doğru cevap veremedi. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 


— 


A) “bir” kelimesi cümleden çıkarılarak 

B) “doğru” kelimesi cümleden çıkarılarak 

6) Yüklem olumlu hale getirilerek 

D) Yüklem “cevaplayamadı” şeklinde değiştirilerek 

Yüklem “cevabı bilemedi” şeklinde değiştirilerek 


E 


— 


İİ vavınLaRı 
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Dünkü heyet görüşmesinden sonra, yaşlı hastanın taburcu edilebileceği, hastanede tedavi görmesine lüzum kalmadığına karar verildi. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 


A) “edilebileceği” sözcüğüne “-e” durum eki 
getirilerek 

B) Yüklem “kararlaştırıldı” yapılarak 

C) "tedavi görmesine” yerine “kalmasına” getirilerek 

D) “hastanede” sözcüğü cümleden atılarak 

E) Yüklem, etken yapılarak 


: Öğretmen, teneffüste öğrencileri topluyor ve bir 


şeyler anlatıyor. 


Bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Bir taraftan kar yağıyor, bir taraftan çocuklar 
top oynuyor. 

B) Çocuklar önce top oynuyor, sonra derse giriyorlar. 

C) Kardeşim artık sözümü dinlemiyor, karşı geliyordu. 

D) Çocuklar, küçük derede balık avlamaya çalışıyordu. 

E) Koşuşarak etrafa dağılıyorlar, çimenlerde 
yuvarlanıyorlardı. 


» Yazarın, ana düşünceyi yazının başında, orta- 


sında ya da sonunda verebileceği gibi, yazının 
tamamına da yayabilir. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
nedir? 


A) Sıralama ve mantık yanlışlığı 

B) Nesne eksikliği 

C) Yanlış anlamda sözcük kullanımı 
D) Tamlayan ekinin gereksiz kullanımı 
E) Çatı uyumsuzluğu 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 7 


Anlatım Bozuklukları 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Ona böyle havalarda dışarıya paltosuz çıkılmayacağını hatırlatıp defalarca uyardım. 

B) Öğretmenimiz, derslerimize çalışıp çalışmadığımızı niçin bu kadar yakından takip ediyor, bilmiyorum. 

C) Okuyup kendini yenileyen insanlar, tutumlarını zamanla değiştirebilirler. 

D) Onun çok anlayışlı biri olduğunu hepimiz biliyorduk. 

E) Çocuklar, bahçede toplanmış, körebe oynuyorlar. 


Bugün Türk dilinin yanlış kullanılmasının temelinde, radyo ve televizyonlardaki spikerlerin dil 
bilincine sahip olmamalarıdır. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki 
değişikliklerden hangisi yapılırsa giderilir? 


A) “bugün” sözcüğü cümleden atılarak 

B) “radyo ve televizyonlardaki” sözünün yerine 
“medyadaki” getirilerek 

“olmamalarıdır” sözcüğü yerine “olmamaları yatmaktadır” getirilerek 


G 


—> 


D) “ve” bağlacının yerine “ile” getirilerek 


E) “bilincine” sözcüğünün yerine “kültürüne” 
getirilerek 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 

A) Öğretmenimizi çok sevdiğimizden hiçbirimiz 
onu üzmez; ona yardımcı olmaya çalışırdık. 
Arkadaşları tarafından çok sevilir, ona herkes iyi davranırdı. 

Ailesini çok sever, her fırsatta onlardan Övgüyle söz ederdi. 

D) Yazdığı şiirleri bana okur, eleştirilerimi sorar. 
E) Arabaların alım satım işlerini takip eder bizi 

bilgilendirirdi. 


<> 


B 


> 


GC 
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4. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa anlatım bozukluğu 
meydana gelir? 


onları vakit 


A) Yeni çıkan kitapları takip eder, 
buldukça okurum. 

B) Yalan söylediğini bildiğiniz kimselere güvenmeyiniz, onlardan uzak durunuz. 

C) Bu işyerinin açılmasında onun emeği, onun 
parası yoktur. 

D) Güzel bulduğum şiirleri bir yere yazar, onları 
ezberlerdim. 

E) Kitapları şimdilik masanın üzerine koy, sonra onları kitaplığa yerleştirirsin. 


Cansız varlıkların ve soyut kavramların çoğulları 
özne olduğunda yüklem tekil olur. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu Kurala 
uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) Taraflar bu maçta da kavga ettiler. 

B) Gerçeklerin bittiği yerde düşler başlar. 
C) Hayaller, insanı çoğu zaman aldatır. 
D) Çocuklar yarınlara hazırlanıyorlar. 

E) Dosiluklar yıllarca devam ederler. 


Tenceredeki yemeği afiyetle yersiniz, ama kimin 
yıkayacağını hiç düşünmezsiniz. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? 


A) “afiyetle” sözcüğü atılarak 

B) “hiç” sözcüğü atılarak 

C) “ama” sözcüğünün yerine “ne var ki” getirilerek 

“kimin” sözcüğü çoğul yapılarak 

“ama” sözcüğünden sonra nesne getirilerek 


> >» 
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TÜRKÇE SORU BANKASI 


7. 


Bu kitap, sanatın kişisel ve toplumsal yaşayışındaki yerini incelemek isteyenlerin ilgi duyacağı 
konuları ele alıyor. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 


A) Özneye çoğul eki getirilerek 
“yaşayışındaki” yerine “yaşayıştaki” sözcüğü getirilerek 

Yüklem “dile getiriyor” şeklinde değiştirilerek 
“isteyenlerin” yerine “isteyen kişilerin” getirilerek 

E) “incelemek” yerine “bilmek” getirilerek 
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Abis; okyanusların, güneş ışığı ulaşmayan en 
derin bölgelere verilen isimdir. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi yapılarak giderilebilir? 


<>» 


A) “okyanusların” sözcüğü tekil hale getirilerek 
B) “güneş ışığı” sözü “güneşin ışıkları” yapılarak 
C) “ulaşmayan” sözcüğü “ulaşamayan” yapılarak 
D) “bölgelere” sözcüğü “bölgelerine” yapılarak 

E) “ulaşmayan” sözcüğü “ulaşmadığı” yapılarak 


— > 22 


İnsan hayatının her döneminde verimli düşünceler üretebilir. 


Bu cümledeki anlam belirsizliği aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 


<> 


A “her” sözcüğü cümleden atılarak 

B) “İnsan” sözcüğünden sonra virgül getirilerek 

C) “verimli” sözcüğü yerine “yararlı” sözcüğü getirilerek 

D) “düşünceler” sözcüğünden çoğul eki atılarak 

E) “döneminde” yerine “anında” getirilerek 


İNİ Yarına 


TEST -7 


Anlatım Bozuklukları 


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olan” söz- 


e. 
— 


cüğü gereksiz kullanılmıştır? 


A 


<> 


Arkadaşlarından geç dönebileceğini evde 
olan annesine bildirdi. 

Dün olan olayları bize daha farklı anlatmıştı. 
Kalabalığın arasından yaşlı olan biri söz aldı. 
Birinci olan yarışmacı gelmeden ödül törenini başlatamayız. 

Bu konuda bilgisi olan herkesin ifadesi alınacak. 


2o0z 
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. İnsanlar, boş vakitlerinde ne yapacağını bilmez; 


işleri iyice sıkıştığında kıymetini anlarlar. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Özne - yüklem uyumsuzluğu 
B) Nesne eksikliği 

C) Gereksiz yere zarf kullanılması 
D) Tamlayan eksikliği 

E) Özne eksikliği 


. Ülkemizde trafik kazalarının birçok nedenlerinin 


olduğunu biliyoruz. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 


A) Gereksiz yere dolaylı tümleç kullanılmasından 

B) Sözdizimi yanlışlığından 

C) Çoğul ekinin gereksiz kullanılmasından 

D) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanılmasından 


E) Çatı uyumsuzluğundan 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 8 
1. o Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 4. 
bozukluğu vardır? 
A) Kiraz şenlikleri bu yıl daha renkli geçeceğe 
benziyor. 
B) İlçemizde bu yıl değişik kültür ve sanatsal 
etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. 
C) Bu salonda el emeği göz nuru örgüler ve 
halılar satılıyor. 
D) Salondaki halıların desenleri kilim motiflerini 
andırıyor. 
E) Bu tezgâhlarda dokunan halılar yurtdışına 
da satılıyor. 


Anlatım Bozuklukları 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Onun istemeyerek de olsa bana karşı söylediği bu sözler aramızın bozulmasını sağladı. 

B) Bu konuları bir daha seninle konuşmak İstemediğini söyledi bana. 

C) Herkese karşı hoşgörülü davranmasıyla 
tanınan, sevecen birisiymiş O. 

D) Gelecek aylardan birinde bu konuyla ilgili bir 
seminer düzenlenecek. 


— E) Yayınevimiz, şirndiye kadar binden fazla ki- 


tap yayımladı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Her sabah erkenden uyanır, aynı yoldan 
okula giderdi. 

B) Bu konuyla ilgili çıkardığım notları arıyorum; 
ama bir türlü bulamıyorum. 

GC) Kardeşine her konuda yardım eder, onu hiç 
üzmezdi. 

D) Doğduğu kente yılda bir kez gidiyor, orada- 
ki arkadaşlarını ziyaret ediyor. 

E) Ona çok büyük bir saygı duyuyorum ve hiç 
unutamıyorum. 


EMİ YAYINLARI 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Yarınki duruşmada kimin haklı, kimin haklı 
olmadığını anlayacağız. 

B) Bu tür çalışmalarla bir yılın yorgunluğunu 
atıyoruz. 

C) İyi günümde de kötü günümde de hep yanımdaydı. 

D) Onun ne kadar dürüst bir insan olduğunu 
herkes bilir. 

E) Bütün çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek 
onlarla vedalaştı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Bugüne kadar beni en çok üzen, senin hiç 
ama hiç aramadığındandır. 

B) Bayramlarda ve kandillerde tüm sevdiklerini arardı. 

C) Bu dosyada arkadaşlarımın gönderdiği 
mektupları saklıyorum. 

D) İletişim araçlarındaki değişme ve gelişme 
mektup yazma alışkanlığını ortadan kaldırdı. 

E) Kimi mektuplar yıllar geçtikçe insana daha 
anlamlı gelir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Sınıfın en arka sırasında oturan çocuk hiç 
konuşmuyordu. 

B) Arkadaşını bugüne kadar bir veya iki kez 
aradığını söylüyor. 

GC) Onu dün mü, yoksa bugün mü aramayı 
düşünüyorsun? 

D) Arkadaşının sözlerine çok alındığını, bu yüzden çok üzgün olduğunu söyledi. 

E) Soruların hepsine cevap veriyor, kimi soruları ayrıntılı bir biçimde açıklıyordu. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Anlatım Bozuklukları 


7. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Benim hiçbir zaman kendimi öne, çalışma 
arkadaşlarımı arkada bırakma gibi bir düşüncem olmadı. 

Tez çalışmalarımız sırasında, bu konuda 
şimdiye değin yazılmış birçok makaleyi gözden geçirdik. 

Komisyon üyeleri bu projenin bilimsel gerçeklerden ve deneyimlerden uzak olduğunu 
belirtti. 

Önlem alınmazsa birkaç yıl sonra ülkemizin 
çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı 
belirtiliyor. 

Bu bina teknolojinin sağladığı son imkânlar 
kullanılarak yapılmış. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Bu fidanların her biri on beş yıl sonra kocaman ağaç olacak. 

B) Köye giden yolun etrafında upuzun ağaçlar 
vardı. 

C) Yangında kül olan ormanların yerine önümüzdeki aylarda fidanlar dikilecek. 

D) Aynı tür ağaçların yoğun olduğu alanlar yangından daha fazla etkileniyor. 

E) Bu köyde birkaç gün, belki de hiç kalmamış 
olabileceğini düşünüyorum. 


Sınıfa yeni gelen çocuğun arkadaşlarıyla iletişimi 
çok iyi, olayları yorumlayışı da pek fena değildi. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki 
değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? 


A) “iyi” yerine “iyiydi” getirilerek 

B) Virgül yerine “ve” getirilerek 

C) “iyi” sözcüğünden sonra “değildi” getirilerek 

D) “Tena değildi” yerine “iyi değildi” getirilerek 

E) “iletişimi” sözcüğünden sonra “de” getirilerek 


— 


İYİ YAYINLARI 


10. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili adıllar- 


11. 


dan hangisi atılırsa anlam karışıklığı ortaya 
çıkar? 


A) Senin buraya geldiğini ben daha dün öğrendim. 

B) Bizim geç kaldığımızı kimden öğrenmiş. 

C) Senin gömleğin herkesin ilgisini çekmişti. 

D) 

E) 


Onun evi buraya çok uzakmış. 
Sizin yolunuzun epey bozuk olduğunu söylediler bana. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) İnsanlar, farklı yaşlarda farklı türlerde kitaplara ilgi gösterir. 

B) Her sanatçının yapıtına, sanatçının yaşamından birtakım izler mutlaka taşır. 

C) Bir sanaiçı her şeyden önce eleştiriye açık 
bir insan olmalıdır. 

D) Sanatında yakaladığı bu düzeyi eleştirilerden aldığı derslere bağlıyor. 

E) Sanatçı, yalnızca eleştirmenlere değil, okur 
kitlesine de kulak vermelidir. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatim bozukluğu vardır? 


A) Zor durumda kalan bu insana dostça ve 
sevgiyle davrandık. 

B) Bir ara salonda hiç tanımadığım bir adam 
ilişti gözüme. 

GC) Gün boyu kentin turistik yerlerini gezmekten 
iyice yorulduk. 

D) Sabahtan beri pasta, çay ve sigara içilen bu 
ortamdan iyice sıkıldım. 

E) Öğrenciler bu tür seminerlerle meslek seçi- 


mi konusunda bilinçlendiriliyor. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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TEST -9 


Anlatım Bozuklukları 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Kardeşini yanından ayırmamış, hep kollamıştı. 

B) Konular gündeme getiriliyor ve özenle ele alıniyordu. 

GC) En önemli ayrıntıyı gözden kaçırmış, soruyu 
yanlış çözmüştü. 

D) Şimdi geçmişi düşünüyor, hüzünle eski günleri anıyordu. 

E) Lambanın isi tavana vurmuş, adeta görünmez olmuştu. 


Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) Önüne çay fincanını koydu, simiti çaya batırarak yemeye başladı. 

B) Babamla ben gelenlerin elini sıktık, güler 
yüzle yer gösterdik. 

C) Aslında çok neşeli bir insan olan Sezai Bey, 
bugün suskundu. 

D) Genç bir garson yanımıza geldi, bize ne İstediğimizi sordu. 


X E) Adam çayını bitirdi, garsondan bir çay daha 


istedi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A) Oyaşta bile kendinden beklenenin üzerinde 
bir olgunluğu vardı. 

B) Her şeye rağmen mutlu olmaya çalışacak, 
yıkılmayacaktı. 

C) Başım sıkıştığında o bana, ben ona yardımcı olurdum. 

D) Çocuk, babasının aldığı hikâyeleri ve romanları zevkle okuyor. 

E) Ömrü boyunca ne kendisi mutlu oldu ne de 
etrafını mutlu edebildi. 


SİMİ vYarıntLarı 
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Biraz ya da hiç yanmayan park lambaları değiştirildi. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? 


A) Yüklemin edilgen olmasından 

B) Bir sözcüğün yanlış kullanılmasından 
C) Eylemsi eksikliğinden 

D) Özne - yüklem uyumsuzluğundan 

E) Nesne eksikliğinden 


Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? 


A) Benden, birkaç defa, sanatçılarla ilgili anrlarımi yazmamı istediler. 

B) Okumanın verimli olmasında okunan 
parçanın açıklığı ve sanat değerine bağlıdır. 

C) Bazı yazıları okumaktan amacımızı biz de 
anlamayız. 

D) Romancı, yapıtında gerçeği anlatmada kendine hedef olarak seçmelidir. 

E) Öyleyse biz de çeşitli yazarların yapıtlarını 
okumamız gerekir. 


İşbirliği, bir amaç için iki ya da daha çok kişiler 
arasında kurulan medeni ilişkinin adıdır. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki 
değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? 


A) “için” sözcüğü “uğruna” yapılarak 

B) “kişiler” sözcüğündeki çoğul eki atılarak 
©) “kişiler” sözcüğü “kişilerle” yapılarak 

D) “ilişkinin adıdır” yerine “ilişkidir” getirilerek 
E) “ya da" yerine “veya” getirilerek 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Bir ara eski eşyaların arasında gözüme bir 
kitap ilişti. 

B) Kitap, örümcek bağlamış rafın bir kenarında 
öylece duruyordu. 

C) Unutulmuş bir kitap, ağlayan bir yetimden 
farksızdır. 

D) Hiç kimse kitapları yırtmasın, onları gözü gibi korusun. 

E) Her gün okuduğum bu kitapta parmak izlerimi görebilirsiniz. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Çalışarak bütün zorlukların üstesinden gelebileceğini düşünüyordu. 

B) Boş vakitlerinde kısa öyküler okumaktan hoşlanıyordu. 

C) Programını aksatmadan çalışmış ve dereceye girenlerden biri olmuştu. 

D) Ben onun, o da benim başarılarımla gurur 
duyuyordu. 

E) Sınavı kazanmakla ailesini ve bütün arkadaşlarını sevindirmişti. i 


Toplantıda gündem maddeleri belli bir sıraya 
göre ele alındılar. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) Gençlerimizin kültürlerini tanımaları ve sahip çıkmaları gerekiyor. 

B) Okula öğleden sonraları hiç, sabahları ise 
hep geç kalıyorum. 

C) Şehre yerleşmesinin en önemli nedeni köyde geçimini sağlayamadığındandır. 

D) Sahadaki herkes şiddetli kar yağışına rağmen centilmence mücadele ediyorlardı. 

E) Çocuklar bahçede renk renk çiçeklerden 
topluyorlardı. 


İEİNİ YAYINLARI 


.— 
o. 


bozukluğu vardır? 


A) Bu dergilerde, ünlü sanatçıların yapıtlarının 


yanı sıra gençlerin yapıtları da yayımlanır. 


B) Magazin dergileri, edebiyat dergilerinden 


kat kat fazla okunuyor. 


C) Derginin yeni sayısını aldım, ama pek hoşu- 


ma gitmedi. 

D) Her derginin kendine özgü bir yayın politikası vardır. 

E) Birçok edebiyat dergisi, okuyucuların özverisi sayesinde yaşıyor. 


» Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 


bozukluğu vardır? 


A) Şiiri düzyazıya göre daha etkili kılan üsluptur. 

B) Şiirle düzyazı arasındaki tek fark biçim değil 
dir. 

C) Şiiri düzyazıya yaklaştıran ya da uzaklaştıran, 
şiirin konusu değil, biçimidir. 

D) Şiirin de düzyazının da kendine özgü zorlukları vardır. 

E) Sadece ölçü ve uyak, bir şiiri başarılı kılmaya 
yetmez. 


» Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 


bozukluğu vardır? 


A) Hafta sonu tatillerini kitap, yaz tatillerini ise 
televizyon seyrederek değerlendiririm. 

B) Kitap okumanın faydalarından biri de insanın 
sözcük dağarcığını geliştirmesidir. 

C) Kitap okumak insanın sadece gözüne hitap 
ederken sinema hem gözüne hem kulağına 
hitap eder. 

D) Günümüzde teknolojinin sinemaya olan 
katkısı yadsınamaz. 

E) Sinemanın son zamanlardaki gelişimi tiyatroyu olumsuz yönde etkilemiştir. 


Anlatım Bozuklukları 
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Anlatım Bozuklukları 


Üniversite öğrencileri üzerine yapılan bir araştırmada, derslerde başarısızlığı sağlayan faktörlerden biri de öğrencilerin kütüphaneden yararlanmamasıdır. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Özne - yüklem uyumsuzluğu 

B) Gereksiz sözcük kullanımı 

G) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanımı 
D) Nesne eksikliği 

E) Sözdizimi yanlışlığı 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Yurtta kalacak öğrencilerin, sınavla alınmasına karar verildi. 

B) Sınavın ne zaman sonuçlanacağı belli değil. 

C) Öğrencilerimizin kazanamadıkları veya kazandıkları yeri gösteren belgeler postalanacak. 

“ D) Sınava ne zaman girecekleri onlara söylenmemişti. 

E) Bu sınavı kazanması gerektiğini kendisi de 
çok iyi biliyordu. 


Yüksek bir fiyatla satışa sunulan biletler, satışla- 


rın başlamasından sonraki ilk hafta içinde urhu- ue 


lanın üstünde ilgi gösterildi. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 


A) “gösterildi” sözcüğü “gördü” yapılarak 

B) “içinde” sözcüğü atılarak 

C) “biletler” sözcüğüne tamlayan eki getirilerek 
D) “satışa sunulan” yerine “satılan” getirilerek 
E) Yüklem etken yapılarak 
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İhtiyar dün neleri yapamadıklarını değil, yarın 
neleri yapabileceğini düşünüyordu. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 


A) “düşünüyordu” yerine “planlıyordu” getiri- 


lerek 

B) “yapamadıkları” yerine “yapamadığını” getirilerek 

C) “yapabileceğini” yerine “yapacağını” getirilerek 


D) Yüklem edilgen yapılarak 
E) “neleri” sözcüğü “neler” yapılarak 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Stendhal ve Balzac realizmin öncülerindendir. 

B) Ahmet Haşim, Türk edebiyatının başarılı, sembolist şairlerindendir. 

C) Klasisizmde akıl, romaniizmde ise duygu ön 
plandadır. 

D) Romantizm, şairin ve kültürün kişiliğinde Köklü 
değişikliklere yol açmıştır. 

E) Klasik tiyatroda “üç birlik kuralı"na uyulur. 


Eğer bu işten de ayrıldığımız zaman buraya bir 
daha dönüşümüz olmaz. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? 


A) “buradaki” sözcüğü atılarak 

B) “bir daha” sözcüğü atılarak 

C) “zaman” sözcüğü atılarak 

D) “ayrıldığımız” sözcüğü “ayrılırsak” yapılarak 
E) “Eğer” sözcüğü cümleden atılarak 
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Anlatım Bozuklukları 


Aşağıdakilerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) Önündeki boş kâğıtlara bir şeyler yazdı, 
sonra çöpe attı. 

B) Anlatılanları kısa kısa not ediyor, sonra o 
notları temize çekiyordu. 

C) Anlamadığı şeyleri ona tekrar soruyordu. 

D) Soruyu anladığı zaman gözleri parlıyor, kalemi yeniden eline alıyordu. 

E) Ne arkadaşına küser, ne de onun kendisine 
küsmesini isterdi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcü- 
gün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) Sağlıklı olmak ve yaşamak, işte benim bütün 
amacım. 

B) Kötülük etmeyi istermemek başka, bilmemek 
başkadır. 

C) Fazla abur cubur yemek mideyi bozar. 

D) Ömrün bitince, günlük kaygıların da bitecek. 

E) Gölün yüzeyini kapsayan yosun tabakası 
belediyece temizlenecek. 


Sen çok iyi bir insansın, ömrüm boyunca unutmayacağım. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Özne eksikliği 

B) Tamlama yanlışlığı 
C) Ekeylem eksikliği 
D) Sözdizimi yanlışlığı 
E) Nesne eksikliği 
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10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 


11. 


12. 


bozukluğu yoktur? 


A) Dün ona daha yakından baktım, iyice tanımaya çalıştım. 

B) Onların hiçbiri bizi tanımadılar, yanımıza 
gelmediler. 

C) Yüzme en iyi denizde öğreniliyor. 

D) Onların sesini duyuyor; ama göremiyorum. 

E) Söylediklerinizin hepsini biliyorum ve kabul 
ediyorum. 


Hiç kimse onu sevmiyor, aksine ondan kaçıyordu. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? 


<> 


A) İkinci cümlenin yüklemi olumsuz yapılarak 
B) “ondan” sözcüğü cümleden çıkarılarak 

C) “hiç kimse" yerine “hiçbiri” getirilerek 

D) İkinci cümleye özne getirilerek 

E) “aksine” sözcüğü cümleden atılarak 


> 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A 


—X—> 


Bu kâğıtlar, az önce dosyaların arasına karIışMIş. i 

Şiirlerinde, duygudan çok akla daha fazla 
önem verirdi. 

Kendine acımıyorsan bile ailene acımalısın. 
Yapıtlarını, baskıya göndermeden önce titizlikle incelerdi. 

Başarılı sporcular devlet tarafından ödüllendirildi. 


B 


> 


Cc 
D 


> 


E 


— 
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Aşağıdakilerin hangisinde özne-yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) İnsan, bilmeyeni kınayıp küçük görmemeli; 
bu gibi insanlara acımalıdırlar. 

B) Toplumsal yaşamda uymamız gereken birtakım kurallar vardır. 

G) Dağlar beyaz tüllerini sıyırıyor, güneşin ilk 
ışıklarıyla yıkanıyordu. 

D) Kuşlar bilinmez diyarlardan gelir, masal iklimlerine göç eder. 

E) Küçük yavru, korkudan nasıl titriyor, nasıl 
ağlıyordu! 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Doktor, muayene işlemini bitirdikten sonra: 
“Hastayı derhal ameliyata alacağım.” dedi. 

B) Hastanın akrabalarında tarif edilmez bir korku ve telaş başladı. 

C) Ameliyat sonrasında doktorlar, hastanın 
halinde korku ve telaş edilecek bir şey olmadığını söylediler. 

D) Hastanın sağlık durumu, tahminlerin aksine, 
gün geçtikçe kötüye gidiyordu. 

E) Doktorlar, hastaya, her şeyin düzeleceğini 
söyleyerek moral veriyorlardı. 


İnsanlara tedirginlik veren, öfkelendiren sebep- i 


lerin kaynağına inelim. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 


A) “inelim” sözcüğü “inmeliyiz” yapılarak 

B) “insanlara” sözcüğü tekil hale getirilerek 

GC) Virgülden sonra “onları” sözcüğü getirilerek 
D) “veren” sözcüğü çoğul yapılarak 

E) “veren” yerine “ve” bağlacı getirilerek 
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Yaşlı kadın, sokaktaki dilenciyi gördü, çok acıdı. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İkinci cümledeki özne eksikliği 

B) Özne - yüklem uyumsuzluğu 

C) İkinci cümledeki dolaylı tümleç eksikliği 
D) İlgi ekinin (-ki) gereksiz kullanımı 

E) Nesne eksikliği 


Size göre, toplumların iyi bir gelecek olması 
neye bağlıdır? 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 


A) “Size göre” yerine “Sizce” getirilerek 

B) “olması” sözcüğünden önce “sahip” SÖZcÜğü getirilerek 

C) “gelecek” sözcüğü “geleceğinin” yapılarak 

D) “toplumların?” sözcüğünden tamlayan eki 

kaldırılarak 

“iyi” sözcüğü yerine “mutlu” sözcüğü getirilerek 


E 


pi 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu yoktur? 


A) Her zaman çocuğa iyi bakar, giydirirdi. 

B) Neden en çok ona kızar, korkarlar? 

G) Çayı az, sigarayı da hiç içmezdi. 

D) Kimseye bir kötülüğü dokunmazdı. 

E) Erkek kardeşimle ben, kız kardeşimle ablam 
ilgilenirdi. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz 
sözcük kullanılmamıştır? 


A) Erzurum'da, sıcaklığın, sıfırın altında eksi yirmi'dereceye kadar düştüğü olur. 

B) Onunla uzun yıllar karşılıklı mektuplaştık. 

C) Yağmur devam etse, şehri yeniden tekrar 
sular basacak. 

D) Sabahleyinki yağan yağmur çok şiddetliydi. 

E) Yarın erkenden yola çıkmamız gerekiyor. 
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Ona iyice yaklaşmış; ama yakalayamamış. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 


A) “ama” bağlacı cümleden atılarak 

B) “ona” sözcüğü “onu" yapılarak 

C) İkinci cümleye nesne getirilerek 

D) “yaklaşmış” yerine “yakınlaşmış” getirilerek 
E) “ama” yerine “üstelik” getirilerek 


> 


Eleştirmen, bir sanat yapıtını değerlendirirken 
her şeyden önce onu ——. 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bir anlatım bozukluğu ortaya çıkar? 


a 


A) sabırla, dikkatle okumak zorundadır 

B) ve yazarın diğer yapıtlarını incelemelidir 

GC) nesnel bir yaklaşımla ele almalıdır 

D) incelemeli ve değer biçmekle yetinmemelidir 

E) benzer yapıtlarla karşılaştırmalıdır 


—> 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında değişme olmaz? 


A) Emekli oluncaya kadar ömründe bir kez bile 
tatile çıkmamıştı. 

B) Şimdiye kadar çok değişik yerler gördüm; 
ama böylesini görmedim. 

C) Parkta yanına oturanlarla sohbet ediyor, onlara şiirlerini okuyordu. 

D) Sıcak havalar insanları iyice bunaltmıştı. 

E) Sabah erkenden yola çıkmış ve öğleye yakın yaylaya varmıştık. 
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Cansız varlıkların bitkilerin, hayvanların ve soyut 
kavramların çoğulları özne olduğunda yüklem 
tekil olur. 


Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 
vardır? 


A) Yemeğe başlamadan önce biraz konuştular. 

B) Bu tohumlar, evin önündeki bahçeye ekilecekmiş. 

C) Çocuklar, okula bu yıl da servisle gidecekler. 

D) Kiraz ağaçları bu yıl erkenden çiçek açtılar. 

E) Bahçedeki çiçekleri günaşırı sulardı. 


. Bu konuda ne senin ne de benim düşüncele- 


rimin önemi var. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Özne - yüklem uyumsuzluğu 

B) Yüklemin olumlu olması 

C) Tamlama yanlışlığı 

D) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanılması 
E) Gereksiz bağlaç kullanılması 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Öğrencilerime, bildiğim her şeyi öğretmek 
istiyorum. 

B) Çareyi ilaçlarda arıyordu; ama ilaçlar da bir 
işe yaramıyordu. 

GC) Benim bütün gün bomboş oturduğumu saniyorlar. 

D) Havaya sıkılan silah sesleri, çocukları korkutuyordu. 

E) Çocuklar, bahçede bütün gün ara vermeden 
top oynadılar. 


Anlatım Bozuklukları 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Sonbaharda altın sarısı yapraklarla dolan bu 
gölet şimdilerde masmavi gözüküyor. 

B) Bir zamanlar iki yüze yakın öğrencinin 
eğitim gördüğü bu okulda şimdi yalnızca 
kırk öğrenci var. 

C) Okula başladığım serin bir eylül gününde 
duyduğum heyecanı hiç unutamıyorum. 

D) Bizim buraya gelmekteki düşüncemiz, eski 
okulumuzu gezmemiz ve arkadaşlarımızı Ziyaret etmekti. 

E) Ağaçların arasındaki çimenlikte akşam 
karanlığına kadar oynadığımız günleri anımsadım birden. 


Bugüne kadar onu hiç aramamamın bir nedeni 
de — 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir anlatım bozukluğu 


ortaya çıkar? 


A) onun beni hiç aramadığındandır. 


. B) fazla vaktimin olmayışıdır. 


G) ondan bir karşılık göremeyişimdir. 
D) işlerimin çok yoğun olmasıdır. 
E) onun adresini kaybetmiş olmamadır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Babam bir ilkokul öğretmeni olduğu için yur- 


dun değişik yörelerinde bulunduk. 

B) Ortaokulu bitirdikten sonra İzmire gidip 
liseyi orada okudum. 

C) Buraya taşındığımız zaman ben ortaokul, 
ağabeyim ise lisede okuyordu. 

D) Geçen yaz ilk görev yerim olan köye gittiğimde yirmi beş yıl öncesini yeniden 
yaşadım. 

E) Yurt manzaraları ile ilgili gözlemlerimi yapıtlarımın çoğuna aktardım. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) İnsanlar bir seyyar satıcının etrafında toplanıyor, biz ise hızla oradan uzaklaşıyoruz. 

B) O, kendisiyle ilgili değerlendirmelerden 
dersler çıkardığını söylüyor ve bundan mutluluk duyuyor. 

G) Bu yol bizi ırmağa kadar götürür; ama ırmaktan sonra ne yapacağız? 

D) İnsan akşam vakitlerinde burada denizi 
seyrederken farklı bir tat alıyor, çok değişik 
duygulara kapılıyor. 

E) Bugüne kadar ona her konuda yardımcı 
oldum ve hiçbir zaman yalnız bırakmadım. 


Ön koltukta oturan adam birden kalktı ve 
| Il il IV 
kapıya doğru yöneldi. 
V 


Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden 
hangisi gereksiz kullanılmıştır? 
AI. B) İl. E)V. 


O) UL, D)V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Onun da bizim gibi düşündüğünü sanıyorum. 

B) Bence, bu konuda ona haksızlık yapıldığını 
sanıyorum. 

GC) Bu konuda bizi yalnız birakmayacaklarını 
tahmin ediyorum. 

D) Toplantıda gruplar arasındaki görüş ayrılıklarının giderildiğini öğrendim. 

E) Bu sanatçı, eleştirilere açık biri olduğunu her 
fırsatta dile getiriyor. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Bir zamanlar kentin su ihtiyacını karşılayan 
bu kemer, şimdi birer harabeye dönmüş. 

B) Geçen hafta sonu, su kemerlerinin bulunduğu yere ailece pikniğe gittik. 

C) Çamların arasından geçen su yolunu izleyerek geldik buraya. 

D) Ormanlık alanda birbirimizi kaybetmemek 
için sürekli bağırıyorduk. 

E) Akşam saatlerinde başlayan dolu, hepimizi 
çok şaşırttı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Çocuk göz açıp kapayıncaya kadar bakkala 
gidip geldi. 

B) Bu sözleriyle onu can evinden vurmuş, 
doğrusunu söylemek gerekirse kendisinden 
beklenmeyen bir çıkış yapmıştı. 

C) Bu toplantıda da çam devirmeden duramadı. 

D) Orta sıralarda oturan bir çocuk durmadan, 
sürekli konuşuyordu. 

E) Mahalledeki her insan onun eli açık biri 
olduğunu bilir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Sinemacılığımızın gelişmesinde önemli katkıları bulunan bu ünlü yönetmeni unutamadık. 

B) İlkokul yıllarımızda öğretmenlerimiz bizleri 
gruplar halinde sinemaya götürürdü. 

C) O yazlık sinemalarda çekirdek yiye yiye film 
izlediğimiz anları unutamıyorum. 

D) Türk sinemasının başyapıtı diyebileceğimiz 
bu filmin bazı sahneleri bizim ilçede çekildi. 

E) Üzücü ve güldürü sahnelerinin bir arada 
görüldüğü bu filmi iki kez izledim. 


11. 
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bozukluğu vardır? 


A) Tiyatro grubundaki öğrenciler iki gün önceden provalara başladılar. 

B) Sınıf arkadaşımla her gün bu durakta 
karşılaşıyoruz. 

C) Dünkü maçta bir mahalle arkadaşımla ben 
stada giremedim. 

-D) Eğitsel kol çalışmalarıyla öğrenciler ilgi duydukları alanlara yönlendiriliyor. 

E) İki okul arasındaki futbol maçını ben de 
izlemiştim. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 


A) Onların bütün sorunlarıyla ilgilenerek köklü 
çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. 

B) Bu araştırma, öğrencilerin grup çalışmalarında daha etkin olduklarını ortaya koyuyor. 

C) Bu çalışmanın amacı öğrencilere bir şey 
öğretmek değil, olayları yorumlatabilmektir. 

D) Eğitim sistemimizde yapılan bu değişiklikle 
öğrencilere daha fazla boş zaman bırakılıyor. 

E) Bilgileri nerede kullanacağını bilen öğrenciler her zaman öne çikiyor. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 


bozukluğu vardır? 


A) Ne yalan söyleyeyim, aradan geçen bunca 
zamana karşın ne o beni ne de ben onu 
aradım. 

Çok sıkı dostluklar kurduğumuz arkadaşlarımızla bile bazen aylarca görüşemiyoruz. 


Dn 


C) Onunla lise son sınıfta başlayan ilişkilerimiz 
günden güne gelişti. 
D) Bu üzüntülü gününde onu yalnız birakmak 


istemedik. 
E) Eskiden gece yarılarına kadar bu kıraathanede sohbetler yapıldığını anımsıyorum. 


8-D 9S-E 10-C itA 12-A 
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TÜRKÇE SORU BANKASI 


1 


TEST - 1 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? 


A) Üzerinde çimen renginde bir kazak vardı. 

B) Daha çok Türk sanat müziğinden hoşlanıyordu. 

C) Gezip gördüğü yerlerle ilgili izlenimlerini kitaplaştırdı. 

D) Konuklar, köşkün en büyük salonunda ağırlanacaktı. 

E) Önümüzdeki yaz tekrar buraya geleceğiz, 
demişti bana. 


Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum 
Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün 


Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen 
ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Ünsüz yumuşaması - ünlü düşmesi 
B) Ünlü düşmesi - ünsüz benzeşmesi 
C) Ünlü daralması - ünlü düşmesi 

D) Ünsüz benzeşmesi - ünlü daralması 
E) Ünlü daralması - ünsüz yumuşaması 


Küçüğü, kaybolduktan iki gün sonra bulabildiler. 


Bu cümledeki altı çizili sözcükte aşağıdaki 
ses olaylarından hangileri vardır? 


A) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması - ünsüz 
benzeşmesi 

B) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması - ünsüz 
yumuşaması 

C) Ünlü düşmesi - ünlü daralması - ünsüz yumuşaması 

D) Ünlü daralması - ünlü düşmesi - ünsüz benzeşmesi 

E) Ünsüz benzeşmesi - ünlü türemesi - ünsüz 
yumuşaması 
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4. 


Kökü bendebir sarmaşık 


I il 
Olmuş dünya sezmekteyim 
lil 
Mavi, masmavi bir ışık 
IV 
Ortasında yüzmekteyim 


V 


Bu dizelerde numaralanmış yerlerden hangisinde ulama vardır? 
A)I. B) Il. E) V. 


C) Il. D) V. 


Bu suçlamalar karşısında yüzü sararıyor, renkten renge giriyor, hiç konuşmuyordu. 


Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Ünsüz benzeşmesi 
B) Ünsüz yumuşaması 
C) Ünsüz düşmesi 

D) Ünlü düşmesi 

E) Ünlü daralması 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü düşmesi 
yoktur? 


A) Ufkunda açarken alevden güller 
Her akşam tüllenir dertli gönüller 


B) Saatler hüzünle ilerledikçe 
Ağır bir kâbusu andırır gece 


C) Rüyalara dalışımı kötüye yoracaklar 
Ağladığım şehirleri gurbet sanacaklar 


D) Artırır ruhunun dinmez yasını 
Ve şehir dalar sessiz bir uykuya 


E) O zaman ki sesler akseder, gelir 
Bir hazin inilti gibi yükselir 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 1 


7. 


10. 


11. 


1-D 


Aşağıdaki eylemlerden hangisine şimdiki zaman kipi (yor) eklendiğinde ünlü daralması 
görülmez? 
A) yollamak 


B) aramak GC) titremek 


D) acıkmak E) söylemek 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur? 


A) Bu bilgileri kitaptan aldım. 

B) Köydeki evimizi kerpiçten yapmışlardı. 

G) Dükkânı kapattıktan sonra gideceğim. 

D) Bugün kahvaltıda onunla konuşmadım. 
E) Okulumuzun bahçesini sınıfça temizledik. 


Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlüyle 
başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşamaz? 

A) kesik 


B) hukuk C) araç 


D) hesap E) dert 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük ek alırken ünlü türemesi olmamıstır? 


A) O hep: "Azıcık aşım, kaygısız başım." derdi. 
B) Gencecik insanlar cephenin yolunu tutmuş. 
C) Yaşlı kadın, biricik evladını yitirince yıkıldı. 
D) Daracık bir sokakta ilerliyorduk. 

E) Ufacık bir odada kardeşiyle kalıyordu. 


Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin 
hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır? 


A) Fırtınada birçok ağaç devrilmişti. 

B) Ayrılıklar sevgileri güçlendirir, derdi annem. 
C) Onun çağrısına cevap vermek istemedim. 
D) Çevremize karşı daha duyarlı olmalıyız. 

E) Kapının sesini duyunca yerinden doğruldu. 


2C 3-A 


4D 5C 6C 7-D 


8-D 


12. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. 
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14. 


Bu atasözünde, aşağıdaki ses olaylarından 
hangisi yoktur? 


A) Ünsüz benzeşmesi 
B) Ünlü düşmesi 

C) Ünlü daralması 

D) Ünsüz yumuşaması 
E) Ulama 


. Sinop'tada, zamanla kaybolan tarihi güzellikler- 


imize sahip çıkamıyoruz. 


Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından 
hangisi yoktur? 


A) Ünlü düşmesi 

B) Ünlü türemesi 

G) Ünlü daralması 

D) Ünsüz yumuşaması 
E) Ünsüz benzeşmesi 


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur? 


A) Gelirken sepetçiye uğramayı unutma. 

B) Dünkü maçta arkadaşımın omzu çıktı. 

GC) Doktorun yazdığı ilacı yarın alabilir misin? 
D) Benimle o olaydan beri konuşmuyor. 

E) Gemi yanaşınca her taraftan sesler yükseldi. 


Ufkun dört duvarına kanadına vurarak 
Rüzgâr sürüklenirken derinlerden derine 
Gümüş yelkenlerini yüksekte savurarak 
Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine 


Bu dörtlükte bulunmayan ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ünlü düşmesi 

B) Ünsüz yumuşaması 
C) Ünsüz benzeşmesi 
D) Ulama 

E) Ünlü daralması 


yanam hami mk kakma amk nine binin ai kilimi Mineli» ina ökk. lk ki) aman Lan s26 pah akm küstüm izan akyl, 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
1. Hanio bırakıp giderken seni 


A B) Il. 


I 
Bu öksüz tavrını takmayacaktın 
ıl 
Alnına koyarken veda buseni 
1Il 
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın 
4 V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangilerinde ünlü düşmesi vardır? 


A) I. veli. B) 1. ve İli. C) Il. ve İl. 


D) Il. ve V. E) IN. ve V. 


Haydi Abbas vakit tamam 
Akşam ii işte oldu akşam 
Kur kli çilingir soframızı 
İN bu kalp ağrısı 

V V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü daralması vardır? 
CO) lil. 


D) IV. E) V. 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? 


A) Ağardı saçlarım bu genç yaşımda 
Sonbahar erken geldi takvimlerime 


B) Temmuz sıcağında yanıyor güneş 
Martılar sahillerde çığlık çığlık 


C) Gelse de en acı sözler dilime 
Uçacak sanırım birkaç kelime 


D) Duvarda tablolar içinde yüzler 
Gecemin rengini alır karşımda 


E) Hepsinin bunalmış ezilmiş kalbi 
Ümitsiz bakıyor gözler yarına 
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Dikkat etsin kalbinin her vuruşuna 
I li 
Tatlı heyecanlar mevsimi bitti 
lil 
Ne kadar geriye alsa boşuna 
V V 
İleri gidiyor zaman saati 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur? 
A). B) |. CO) ili. 


DM. EV. 


Şiirin ve edebiyatın, varlığını koruyup ilerlemesinde geçmişten gelen kalıcı değerler önemli bir 
araçtır. 


Bu cümlede altı çizili sözcüklerde görülen 
ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması - Ünsüz 
benzeşmesi 

B) Ünlü daralması - ünsüz benzeşmesi - ünlü 
düşmesi: 

C) Ünsüz yumuşaması - ünlü düşmesi - ünsüz 
benzeşmesi 

D) Ünsüz benzeşmesi - ünsüz türemesi - Ünsüz 
yumuşaması 

E) Ünsüz yumuşaması - ünlü düşmesi - Ünsüz 
türemesi 


() Kitap fuarı beklenenin üstünde sonuçlar verdi. 
(li) Kesin sayıları bilmiyoruz daha; ama binlerce 
kitabın satıldığı bir gerçek. (lll) Sadece konuk 
yazarların imzaladıkları kitaplar her gün beş altı 
yüzü buluyor, hatta geçiyordu. (IV) Hep kitabın 
gereği kadar okunmadığından yakınırız. (V) Oysa 
zaman zaman açılan kitap sergileri, kitap imzalama günleri bu düşüncenin yanlışlığını gösteriyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ünlü daralması görülen bir sözcük vardır? 


A)I. B) il. C) ılı. D) V. E) V. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST - 2 


7. 


10. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcükte bir ses olayı yoktur? 


A) Bebeği uyandırmadan beşiğine yatırdı. 

B) Tören hazırlıkları birkaç saatte bitirildi. 

C) Sıcaktan kavruları buğdaylar biçiliyordu. 

D) Hastanenin şartları biraz daha düzeldi. 

E) Doğum gününe gelemediği için affını istedi. 


Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile 
başlayan bir ek gelirse ünsüz yumuşaması 


görülmez? 


A) borç B) kalıp G) dost 


D) yiğit E) açık 


Her yanında yanık bülbüller öten 
I 
Bahçelerden bir gün sessiz geçerken 
II 
Tabutumu yeşil dallar içinden 
ll 
Seyredecek hangi dağlar kim bilir 
IV V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden çok ses olayı vardır? 
AI. B) II. 


O) Il. D) V. E)V. 


Anılar sahilinde geçmiyor bu yıl güzüm 
I Il 114 
Gönlüm, uzak bir çağın gelecek baharında 
IV V 


Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangilerinde ses olayı vardır? 
A) Ii. veli. 


B) ii. veli. C) il. ve IV. 


D) Hil. ve IV. E)W. veV. 


İ 
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11. 


12. 


13. 


Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması yoktur? 


A) Gönül yine dostları istiyor, dostları 
Yemyeşil ovaları, çiçekli bağları 


B) Bir ses var kulağımda 
Bilmem nerden geliyor 


C) Bu ince çerçeveden başlıyor düşüm 
Gözümde canlanıyor mavi bir liman 


D) Bu rengi bilmiyorum nerde görmüşüm 
Deniz parıltılı, dağlar duman duman 


E) Güneş batınca yavaşlardı türküler 
Çakırcalım, diye başlardı türküler 


Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde ses türemesi ya da ses düşmesi yoktur? 


A) Dalgaların üstünde sallanan bir gemide 
Garip martılar gibi o gün nasıl kavuştuk 


B) Nerde bizi candan seven o yolcu 
Niçin duygularını hissetmez oldu 
C) Gözümün yaşında ürperir sıla 
Gönlüm dolaşırken yana yakıla 
D) Tikanırken böylece göğsümüzde her nefes 
Karanlık ruhumuzda çınladı uzak bir ses 
E) Hasretle yakar geçtiğim yeri 
Biricik sevgilimin aşk ateşi 


Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması ya da 
ünsüz benzeşmesi yoktur? 


A) Yolunda gençliğim sönse de yine 
İçimde kız senin aşkın var yeter 


B) Şakağımda annemin sıcak dizi 
Kulağımda falcı kadının sözü 


C) Sel gibi gözyaşımı sen kurutmazsan 
Derdimden ne anlar el, fidan boylum 

D) Eteği köpükten bir yeşil yar ki 
Üstünde renginin rüzgârı inler 

E) Ağlama olma mahzun 
Gülerek bak yarına 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 3 


Türkçe sözcüklerde kalın ünlülerden sonra kalın 
ünlüler, ince ünlülerden sonra ince ünlüler gelir. 


Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkçe 
bir sözcüktür? 
A) demir 


B) makine C) mektup 


D) tasvir E) evlat 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması (ünsüz değişimi) yoktur? 


A) Akşam yemeğini evde yemek istiyordu. 

B) Karnındaki şiddetli ağrı onu epey sarsmıştı. 

C) Ümidini hayatının son anlarında bile kaybetmemişti. 

D) Kaşığı eline alır almaz çorbasını içmeye başladı. 

E) Annesinin yaptığı sıcak çorba ona yine iyi 
gelmişti. 


Çocuğun yaşadığı olayı herkes garipsemişti. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerde görülen 
ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sirasıyla verilmiştir? 


A) Ünlü türemesi - ünsüz benzeşmesi 

B) Ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeşmesi 
C) Ünsüz benzeşmesi - ünsüz yumuşaması 
D) Ünsüz benzeşmesi - ünlü daralması 

E) Ünsüz türemesi - ünsüz benzeşmesi 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır? 


A) Borç vermekle, yok yürümekle tükenir. 

B) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. 
C) Cefayı çekmeyen, sefanın kıymetini bilmez. 
D) Duvarı nem, insanı gam yıkar. 

E) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? 


A) Babasının aylığı ile ancak geçiniyorlardı. 

B) Ne zaman geleceklerinden onun da haberi 
yokmuş. 

C) Deniz bugün oldukça durgun görünüyor. 

D) Sözlerinden kimse bir şey anlamamıştı. 

E) Akşam yemeğini meydandaki lokantada yiyecektik. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? 


A) Gelecek hafta, doğduğum yere gidiyorum. 
B) Ders çıkışında seni kapıda bekliyorum. 

GC) Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. 

D) Derdimi sana bir türlü anlatamıyorum. 

E) Yaklaşık on yıldır bu evde yaşıyorum. 


Bu sanatçı da bir eleştirmenin ele aldığı yapıtı 
baştan sona okuması gerektiği düşüncesini 
destekliyordu. 


Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Kaynaştırma ünsüzü 
B) Ünlü daralması 

C) Ünsüz yumuşaması 
D) Ünsüz türemesi 

E) Ünsüz uyumu 


Bazı sözcüklerde türeme sırasında ses düşmesi 
meydana gelir. 


Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi bu açıklamaya uygun bir kullanımdır? 


A) Birçok yazar, eleştirmenlere kulak asmıyor. 

B) Batı edebiyatından bazı yapıtlar, Türkçeye 
çevrildi. 

C) Bu şairin son şiir kitabını, diğerlerinden daha 

çok beğendim. 

Bu eleştirmen, eserlerinde her zaman nesnel eleştiriyi savunuyor. 

Romancı, kahramanları konuştururken dili 

ustaca kullanıyor. 


D 


> 


E 


—— 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -3 


9. 


10. 


11. 


12. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? 


A) Soruya ağız kalabalığı yaparak cevap verdi. 

B) İyi notlar aldığımızı duyunca göğsü kabarırdı 
babamın. 

G) Sabrın bütün dertlere derman olduğunu 
söylerdi. 

D) Biraz burnu sürtülürse belki akıllanır. 

E) Siz gönlünüzü ferah tutun, çocuk iyileşecek. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde ünsüz yumuşaması vardır? 


A) Biraz daha sabredelim. 

B) Bufilmi herkes mutlaka seyretmelidir. 

C) Böyle olacağını ben de hissettim. 

D) Bence bu haline şükretmelisin. 

E) Ona aldığım kol düğmesini hâlâ saklıyor. 


Kafdağı'nda akar bir çeşme 
Serçeparmak kalınlığında suyu 
Haram etmiş gece gündüz uykuyu 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Ünsüz yumuşaması 
B) Ünsüz benzeşmesi 
C) Kaynaştırma ünsüzü 
D) Ünlü düşmesi 

E) Ulama 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcükte bir ses olayı vardır? 


A) Bu dar sokaklarda insanlar zor yürüyordu. 
B) Tatil köyleri şehirden gelen insanlarla dolar. 
GC) İki yanımızda uçsuz bucaksız var. 

D) Yaşı ilerledikçe saçları da zamanla ağardı. 
E) Havalar ısınmış, ağaçlar çiçeğe durmuş. 


SİNİ yarınLarı 
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13. 


14. 


15. 


16. 


10-A 


Bir kuş kondu penceremin Önüne 
I 
Sen geldin sandım hasta, yorgun 
1l 
Batır beni ey kederlerimin denizi 
rl IV 
Faydasız, denizler bile bugün yorgun 
V 


Bu dizelerde numaralanmış yerlerinden hangisinde ulama vardır? 
AI. B) li. C) ili. 


D) MV. E) V. 


Aşağıdaki sözcüklerin hangisine "-cı (-ci, -cu, 
-cü)” eki eklendiğinde bu ekin ünsüzünde 
sertleşme görülmez? 

A) sanat 


B) çöp GC) hukuk 


D) bilet E) demir 


Küçültme eki “-cık (-cik, -cuk, -cük)” “k” ünsüzü 
ile biten sözcüklere getirildiğinde sözcüğün sonundaki “k” ünsüzü düşer. 


Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur? 


A) Bu şehirde sıcacık yuvasını özlemişti. 

B) Kazadan ufacık bir sıyrıkla kurtuldu. 

C) Aklımda küçücük bir bebek gibi duruyor. 
D) Alçacık boyuyla dolaba uzanıyordu. 

E) Sevinçli olduğu gülücüklerinden belli. 


Varsın onlar sele versinler elin bahçesini 
Köyümün çeşmesi olmak yeter de artar bana 


Bu dizelerde kaç yerde ulama vardır? 


A) 1 B)2 Cc)3 D) 4 E)5 


11-B 12-D 13-A 14-E£ 15-E 16-B 
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Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) 
biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ünsüz yumuşar. 


Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala 
uymaz? 
A) sokak 


B) yurt C) sanat 


D) renk E) dip 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı 
çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünlülerinden biri düşmemiştir? 


A) Yanan alanları görünce içim sızladı. 

B) Sonbahar gelince bütün ağaçlar sarardı. 

C) Sabahtan beri bahçede oynuyorlar. 

D) Kücücük çocuklar rengârenk bir görüntü 
oluşturuyor. 

E) Bu konuda alnının açık olduğunu söylüyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? 


A) Dün akşam aslında size uğrayacaktım. 


B) Bu işin bir haftada bitmeyeceğini söylediler. 
C) Sınavdaki soruların hepsini cevaplamış. 

D) Buraya yerleşeli yaklaşık on yıl oldu. 

E) Akşam vakti şiddetli bir fırtına başladı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreksiz 


sert ünsüzlerin (İf, 5, t, k, ç, Ş, h, p) yumuşamasına bir örnek vardır? 


A) Adam cebinden buruşmuş ve etrafı yırtılmış 
bir kâğıt çıkardı. 

B) Bozulan araba, görevliler tarafından yolun 
kenarına çekildi. 

C) Gün doğarken başladı çileli bir yolculuk. 

D) Şoför, bir dinlenme tesisinde mola verdi. 

E) Köylüler, sabahleyin meydanda toplandılar. 


TEST - 4 
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Ses Bilgisi 


Türkçede ad tamlamalarında, tamlayan ekinden 
önce “n” kaynaştırma ünsüzü kullanılır. 


Aşağıdaki tamlamaların hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur? 


A) masanın ayağı B) suyun şırıltısı 


C) elmanın kokusu D) amcasının evi 


E) arabanın camı 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur? 


A) Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı 

B) Yağmurlar yağar şimdi Issız sahillere 

C) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı 
D) Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar 
E) Biter ayrılık gün gelir, ereriz biz de murada 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ünsüz benzeşmesi vardır? 


A) Bir dinleyici telefonla programa katılıp görüşlerini açıklanmıştı. 

B) Çocuklara böyle bir şeyin isteneceği söylenmemişti. 

GC) Planlı çalışan öğrenciler bu sınavda başarılı 
oldular. 

D) Dedem Yozgat'tan kalkıp buralara kadar 
gelmişti. 

E) Masasının üzerine çocukluk dönemine âit 
bir resim koymuş. 


Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin 
hangisi ünsüz değişimine örnek olamaz? 


A) Kasabanın yakınındaki üzüm bağına gittiler. 
B) Coğu buranın tatil beldesi olduğunu bilmez. 
C) Tek dileğim onu bir daha görmekti. : —. - 

D) Çocuğun hareketlerini hayranlıkla izledik. 
E) Tencerenin kapağını masada bıraktım. 
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TEST - 4 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? 


A) Madem gelmeyecektin, ne diye söz verdin? 

B) Babam, camdaki boya lekelerini kazıyor. 

C) Sabahtan beri giriş katında seni bekliyor. 

D) Burada yiyecekler yaz aylarında kuyularda 
mı bekletiliyor? 

E) Yüzlerce sporcunun katılacağı maraton yarın başlıyor. 


Beşikten başlayıp mezara uzanan 
Tenha ve korkulu bir köprüdür ömrüm 
Ağır varlığımı aynı hızla her an 

Bir baştan bir başa beyhude sürürüm 


Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 


A) Ünsüz yumuşaması B) Ulama 

C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması 
E) Ünlü düşmesi 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin 

hangisinde ünsüz türemesi yoktur? 


A 


<> 


Bu kasabın en büyük özelliği denize yakın 
olmasıydı. 

B) Hakkı olan parayı o da aldı. 

C) Bu davranışından sonra onu nasıl affedebilirim? 

Neler hissettiğini bilemiyorum doğrusu. 
Önerilerimize onların da sıcak bakacağını 
zannediyorum. 


KU 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır? 


A) Okulun bahçesine bir futbol sahası yapıldı. 
B) Çocuklar bir saat güneş altında kalmışlar. 
C) Yolun etrafı ağaçlarla çevrilmiş. 

D) Kuyunun suyu bu yıl erkenden bitti. 

E) Bu kitabı ona amcası hediye etmiş. 


Nİ YAYINLARI 
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Çocuklar bahçede saklambaç oynuyorlar. 


Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses 
olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) İstanbul'da konaklama yerlerinin bakımlı olması turistleri memnun etmiş. 

B) Dağ turizmi büyük bir gelişme içerisinde. 

C) Giderken pembe çiçekli yollardan geçtik. 

D) Bu dağlarda yılın dokuz ayında kar bulunur. 

E) Buraya yüz kilometre uzaklıkta bir göl var. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine bir örnek gösterilemez? 


A) İnsan sıcacık bir çorbayı bile arıyor burada. 
B) Ufacık çocuklar bilgisayar kursuna gidiyor. 
C) Bu evin salonunun tavanı alçacıktı. 

D) Büyücek bir taş koydu tekerin önüne. 

E) İhtiyar, daracık bir odada kalıyordu. 


Fidan diktim söküldü 
Yaprakları döküldü 
Ellerin yâri geldi 

Benim boynum büküldü 


Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? 


A) Ünlü daralması B) Ünsüz benzeşmesi 
G) Ünsüz türemesi D) Ulama 


E) Ünsüz düşmesi 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yu- 


muşaması yoktur? 


A) Yurdunu çok seven bu insan yıllarca dış 
temsilciliklerde çalıştı. 

B) Bir daha oraya gitmeyeceğini söyledi bana. 

C) Elindeki kitabın aynısı bende de var. 

D) Hafta başlarında alışveriş için kasabaya giderdik. 

E) Vaktini genellikle bu iki katlı köy evinde geçiriyor. 
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TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 1 Yazım Kuralları 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 4. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı 
yanlışı vardır? yapılmamıştır? 
A) Bütün sınıfta bir matem havası vardı. A) Bu iş için çalışmaktan başka çaresi yoktu. 
B) O yaşlarda böyle şeyler düşünmüyor insan. B) Kaba ve yalnış tutumları babalarını küstür- 
G) Dışarıda hafifçe bir rüzgâr esiyordu. müştü. 
D) Ben de sınıfımın temsilcisi sıfatıyla derginin GC) Onu bu evde anlıyacak sadece torunu vardı. 
yönetim kurulundaydım. D) Bu küçücük evde artık yapayanlız yaşiya- 
E) Yabancı hocalarımız arasında da renkli tipler caktı. 
eksik değildi. E) Hiç birşeye değil de torunundan ayrılmaya 
dayanamıyordu. 
2. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük hari- 
vardır? lerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 
A) Görüyorum ki bugün erken gelmişsiniz. : A) Telefon faturasını PTT'ye ödeyip gelecekti. 
B) Ortalıkta birtakım dedikodular dolaşıyor. i B) O sel felaketi 24 aralıkta olmuştu. 
G) Niçin güzel şeyler düşün müyorsunuz? z G) Yakup Kadri, “Kiralık Konak” adli romanında 
D) Her şeyi yerli yerine koyup da gitmelisiniz. 5s kuşaklar arasındaki çatışmayı anlatır. 
E) Buraya gelmekteki amacınız, tarihi yapıları D) Fatma teyze sokak başında göründüğünde 
incelemek miydi? çocuklar hemen yanına üşüşürdü. 
E) Bu salonda kısa bir süre önce İngiltere'den 
gelen tablolar sergilendi. 
3. (1) Sarıyer'den ayrıldığı zaman, güneş epeyce 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 


arkaya kaymıştı. (11) Bundan dolayı karşı yaka, doğrudan doğruya akşam ışığını alıyordu. 


(ii) Bu; çok gizemli, sıcak, insanı kavrayan ve. .. 


göğsüne eski bir türkü gibi çöken ışıktı. (IV) Baştan aşağı parıltı olan bir yerde, bu ışığa doğru 
yürüyordu. (V) Hergün yaptığı yürüyüşlerden 
çok, iyi bir talihe doğru koşmaya benziyordu bu. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? 
Co) Ul. 


AL B) |. D) IV. E)V. 
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yanlışı vardır? 


A) Bu yıl, ekimden itibaren okullarda sınavlar 
başlayacakmış. 

B) Ne de olsa onunla iki yıldır aynı iş yerinde 
çalışıyordu. 

C) “Rozalya Ana” adlı yapıtı onu zirveye çıkarmıştı. 

D) Ülkemiz nice Fatihler, Yavuzlar yetiştirecektir. 

E) Sen şiir yarışmasında 7'inci olmuştun değil 
mi? 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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TEST - 1 


Yazım Kuralları 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 


A) Bu dükkân hiç te iyi işlemiyor. 

B) Olup biteni bir çırpıda anlatıverdi. 

GC) Bana telefon eden siz değil miydiniz? 

D) Herhalde akşam yemeğine gecikeceğiz. 

E) Çocuk, güpegündüz buraya gelmekten korkuyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmamıştır? 


A) Yağmur, bardakdan boşanırcasına yağdı. 
B) Bir umut vardı gönülünde, eksilmiyordu. 
C) Dudaklarında hüzünün acı titremeleri var. 
D) İki kardeş el ele sahilde yürüyordu. 

E) Beni görünce renkden renge girdi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir sözcüğün yazımı yanlıştır? 


A) Kasabaya geldiğimizde akşam olmuştu. 

B) Bayram tatilinde Uludağ'a gitmeyi düşünüyoruz. i 

C) Babamın en sevdiği tatlı bülbül yuvasıydı. 

D) Üzerinde eski püskü bir ceket vardı. 

E) Merdiven başında müdürle göz göze gelmeyeyim mil 


“etmek” yardımcı eylemi aşağıdaki adlarla bir 
bileşik eylem oluşturduğunda bu adlardan 
hangisine bitişik yazılmaz? 

A) af 


B) devir Cc) kayıp 


D) his E) terk 
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Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı 
yoktur? 


A) Kurul toplantısı 30 Kasım pazartesiymiş. 

B) Salı günü geleceğimizi herkes biliyordu. 

C) Ağrı dağı bu yıl da turistlerin akınına uğradı. 
D) Kardeşimi doktor Ali Bey muayene etmişti. 
E) Son yıllarda Van Kedisi büyük ilgi görüyor. 


Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 


A) O yıl, 2004'te, üniversiteyi yeni bitirmiş. 
B) O, eminim ki bu sınavda da 2'nci olacak. 
C) Saat 5'te onlarla beraber olacağım. 

D) Meğer ne çok özlemişim güler yüzünü. 
E) Onyedi yaşında ya var ya yoktu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A) Buyıl birçok öğrenci yine açıkta kaldı. 

B) Aramızda hiçbir sorunda yoktu aslında. 
C) Herhangi bir düşünceye sahip değil. 

D) Her gün burada birkaç satıcı tezgâh açar. 
E) Kitapçıdan birtakım kitaplar aldık. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır? 


A) Bir yandan dinliyor bir yandan da kısa kısa 
notlar alıyordu. 

B) Bu sorunu seninle enine boyuna konuşup 
çözmek istiyorum. 

G) Aldığı ilaçlar etkisini gösteriyor, hasta günden güne iyileşiyordu. 

D) Onunla başbaşa bir akşam yemeği bile yiyemedik. 

E) Bu derme çatma dağ kulübesi sanki yağmurdan korunmak için yapılmıştı. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A) O, iyi günümde de kötü günümde de yanımdaydı. 

B) Yalnızlık içimi kemiren büyük bir acıdır. 

C) Hangi sebepdendir bilmiyorum, bana darılmış. 

D) Şemsiyesini dün otobüste unutmuş. 

E) Konser yarın akşam bu salonda verilecek. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A) Bu konuyu iyi anladınız mı? 

B) Elindeki kitaplar benim mi? 

GC) Sen, en çok portakalı mı seversin? 

D) Yalan söyleyen sen misin, yoksa ben mi? 
E) Önümden niçin alıyorsun çayı mı? 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır? 


A) Bu paketleri görüp de ne yapacaksınız? 
B) Akşam oldu mu sokakta kimse kalmıyor. 
G) Orhan da mı bizimlie gelecek? 

D) Burada birçok aile kirada oturuyor. 

E) Yolun üzerinde ki bütün dükkânlar kapalı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? A in 


A) Yurdunu yuvasını terkedip geldi bu şehre. 

B) Her sokakta farklı farklı yüzlerle karşılaşıyordu. 

C) Dediğin doğruysa bir an önce ziyaretine gidelim. 

D) Sabahın serin bir vaktinde herkesi uyandırdı. 

E) Toplantıya katılmayanlar bu karara İtiraz 
edemez. 


TEST - 2 


Yazım Kuralları 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken “-ki” ayrı yazılmıştır? 


A) Ne zaman ki çalışır, o zaman kazanır. 

B) Bir şeyler biliyor ki böyle konuşuyor. 

C) Kaldı ki söylediklerinin hiçbiri doğru değil. 

D) Her zaman ki gibi yine geç kaldı. 

E) Bufilmde 1920'li yıllar ki Türkiye için zor yıllardır, ayrıntılı olarak işleniyor. 


Ay ve gün adlarının ilk harfi, belirli bir tarih belirtmediğinde küçük yazılır. 


Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? 


A) Önümüzdeki pazartesi günü gidip kaydınızı 
yaptırırsınız. 

B) Sınavın sonuçları mayısta açıklanır. 

C) Haziranda bu kentte birçok festival olur. 

D) Bu ağustosta Amerika'ya gideceğiz. 

E) 17 Eylül pazartesi günü okul kayıtları başlayacakmış. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A) Bu yaz yaylada, birçok yabancı vardı. 
B) Yaz tatilini İstanbul'da geçirdi. 

C) Bu fotoğraf ta evin önünde çekilmiş. 
D) İnebolu, görmediğim ilçelerdendir. 

E) Evdeki hesap çarşıya uymadı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır? 


A) Arkadaşına babası birtakım elbise almış. 
B) Bir avuç insanla ne yapabilirsiniz? 

G) Biraz düşün de öyle karar ver. 

D) Bitmez bir azim var Anadolu insanında. 
E) Kardeşim o hastalıktan çok çekti. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 


TÜRKÇE SORU BANKASI TEST - 2 Yazım Kuralları 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? yanlışı vardır? 
A) TBMM'nin bütçe görüşmeleri sona erdi. A) 1970'ten beri yanına hiç uğramadım. 
B) PTT'nin açtığı imtihana bin kişi katılmış. B) 100'üncü sayfaya kadar özet çıkarın. 
C) Bu yıl TRT'ye yeni elemanlar alınacakmış. C) Akşamları 18.00'de işten çıkıyormuş. 
D) DPT'nın raporları kitap halinde basılacakmış. D) Amcamlar şu karşı ki binada oturuyor. 
E) Bazı konular ÖSS'de her yıl sorulur. E) Sınava bir buçuk milyon kişi girecekmiş. 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? yanlışı vardır? 
A) Elindeki kitabın 157'nci sayfasını dikkatle A) Önümüzdeki günlerde Güneş tutulması 
z Ol bekleniyor. 
) Seninle akşam ai da burada buluşuruz. B) Karadeniz Bölgesi'nin güney kesimleri daha 
C) Son romanını “Eylül Akşamları” adıyla ya- ormanlıktır. 
yımladı. - C) Oniki yıl önce bugün Fatih Sultan Mehmet 
D) O, mutlaka ODTÜ'nde bir bölümde okumak köprüsünün açılışı yapılmıştı. 
istiyor. D) “Dilimizde Ekler” adlı makalenizi okudum. 
E) Geçen yıl Cumhuriyet'in 75'inci yılını kutla- E) Sizin burada olduğunuzu yeni fark ettim. 
dık. 
; 
z 
Ki X 
i. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 


12. 


yanlışı vardır? 


A) Ayvalık'a daha önce hiç gittiniz mi? 

B) Kasımın son haftası hastanenin açılışını yapiyoruz. 

C) Türkiye'nin doğusuna son yıllarda ciddi yatırımlar yapıldı. 

D) Toplantıya Sedat Bey'de mi katılmadı? 

E) Birçok öğrenci yetiştirdim ben, dedi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A) Elini cebine attığında cüzdanını çaldırdığını 
anladı. 

B) Hiç yoktan düşman edinmemelisin. 

C) Arabadan el sallıyanlara selam veriyordu. 

D) Gözyaşları, çocuğun kirpiklerini ıslatmıştı. 

E) Otuzuncu sayfaya gelince okumayı bıraktı. 
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yanlışı yoktur? 


A) O yıllarda birçok Konya'lı arkadaşım oldu. 

B) MEB'nın kitaplarını burada bulabilirsiniz. 

GC) Görüyorumki yine derslerine az çalışmışsın. 

D) Geçen yılki sınavda da yüksek bir puan almıştı. 

E) Gelecek hafta bugün 21'nci yaş gününü kutlayacak. 


İsterdim bu eski yerde seninle 

GT EER uyumak son Zi 

Bu hayal içinde... Ve Ml 
AN kaplasın bu a bu renk 


Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden 
hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? 


AL Bi. Ol. D) V. E) V. 


1D 12C 13-D 14€ 150 16-B 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 3 


Yazımı Kuralları 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A) Suç kendisinde ki ondan özür diliyor. 
B) O, bendeki kitapların hepsini okumuş. 
C) Bu ev onların olmalı ki orada kalıyor. 
D) Bizimki bugün de erken kalkamamış. 
E) Demek ki duygusallıktan kurtulamamış. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 


A) Bunları size Kenan'mı getirdi? 

B) Ben sizi Ankara'lı sanıyordum. 

C) Akşam Zafer'lere çaya gideceğiz. 
D) Ne varki hatasını henüz anlamadı. 
E) Bilecik'e dün akşam mı gittiler? 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Her sınıfta otuz beşer öğrenci bulunuyor. 

B) Akdeniz oyunlarına ikiyüz elliiki sporcu ile 
katıldık. 

C) Yarışmada yedinci olunca üzüldü. 

D) Bu yarışmada kazanma şansının ellide bir 
olduğunu söylediler. 

E) Okulile evimizin arası üç yüz metredir. 


Ankara'ya giden pek çok otobüs bu otoyoldan 
geçmekde miydi? 


Bu cümledeki yazım yânilışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ayrı yazılması gereken bir sözcüğün bitişik 

yazılması 

Soru ekinden sonra gelen eklerin bitişik yazılması 

G) Yönelme hali ekinin ayrı yazılması 

D) Ünsüz benzeşmesine uyulmaması 

E) Bitişik yazılması gereken bir sözcüğün ayrı 
yazılması 


B 


—> 


Ti YAYINLARI 


ii 
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5. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) 12 Haziran 2005 Cuma günü okullar tatil olacakmış. 
B) Bugün Doğu Anadolu Bölgesi'ne yılın ilk ka- 


rı yağmış. 

C) Soğuk havalarda Haliç'i bir sis bulutu kaplar. 

D) Komşumuz Sevim teyze, çocukları çok se- 


ven biriydi. 
E) Mustafa Bey'e, “yarınki toplantıya katılacak 
mısın?” diye sordum. 


Sert ünsüzlerle biten sözcüklere ünsüzle başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki ünsüz serileşir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala 
uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı 
vardır? 


A) Elekirikçinin yanında çırak olarak çalışıyor. 

B) Birçok bitki çok az su ister. 

C) O, dersi hiç dinlemedi ki konuyu anlasın. 

D) Bu kitaplar da kitaplığa yerleşecek. 

E) O köye ancak beşte varabileceğimizi söylemişdim. 


Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik eylemlerden hangisi bitişik yazılmalıdır? 


A) Vitrindeki spor ayakkabılarına baka kaldı. 

B) Başarılarıyla o artık ödülü hak etti. 

C) Yapılan yardımlardan çok memnun olduk. 
D) İlkokul günlerimizden uzun uzun söz ettik. 
E) Doğduğu ilden yıllar önce buraya göç etmiş. 


Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisinin yazımı yanlıştır? 


A) Niçin mırın kırın ettiğini anlamıyorum. 
B) Söylenenlere kıs kıs gülüyordu. 
C) Çok susamış ki kana kana su içiyor. 


D) Polisler, stadı cepe çevre sarmıştı. 
E) Rüzgâr üfül ülül esmeye başlamıştı. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


9. 


10. 


11. 


12. 


TEST -3 


Yazım Kuralları 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır? 


A) Gideli aylar oldu, ne aradı ne sordu. 

B) Köşedeki dükkânı güpe gündüz soymuşlar. 

C) Güneş kıpkızıl rengiyle ufukta kaybolmaktaydı. 

D) Bundan böyle ne iş yapacağını kara kara 
düşünüyordu. 

E) Onu ansızın karşımda görünce öylece donakaldım. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır? 


A) Sen miydin beni arayıp da bulamayan? 

B) Nereye gittiğini bana söylemen gerekmez 
miydi? 

C) Yardım edecek başka birini bulamadın mı? 

D) Çocuk hiç mi konuş muyordu? 

E) Ben değil miyim senin en iyi arkadaşın? 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır? 


A) Hasta acilen şehirdeki hastaneye sevk edildi. 
B) Müdür bey suçumuzu af etti. 

C) Yeterli parayı buldu ki kitabı alabildi. 

D) Bugün de geç vakte kadar çalıştık. 

E) Bir bahar mevsimi daha geçti sessizce. 


(1) Hiç beklenmedik bir olayla karşılaşır mısınız 


.sıksık? (11) Günlük programınızın ani bir haberle 


iptal edildiğini düşünü verin. (Ili) Hayatınızın 
dengesi bozulup da kalbiniz güm güm atmaya 
başlar. (IV) İş işden geçdikten sonra aldığınız 
haber kim bilir sizi nasıl üzer. (V) Hayatınız nasıl 
da allakbullak oluverir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 
AI. B) |. 


ON. DM. E) V. 


Ç İNE YayınLarı 


WC 2-E 83-B 4D S5E GE 7-A &D 9-B 


13. 


14. 


15. 


16. 


10-D 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı 
çizili bölümde yazım yanlışı yoktur? 


A) Kanlıca'da mehtap ta ayrı bir güzeldi. 

B) Tatilini ağabeyinin yanında geçirecekmiş. 
C) Cebindekinin bir azını bana borç vermişti. 
D) Anahtarını düşürdüğünü farketmemiş. 

E) Üzülme, sonuçda değişen bir şey yok. 


Birçok sporcu dün akşamki antrenmanda 
I Il lil IV 
aşırı soğukdan hastalanmış. 
V 


Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 
A). B) II. 


Ol. DM BV. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak 
içindeki bölümün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Yazarın “Ortadaki Adam” adlı hikâye kitabı, 
bambaşka bir özelliğe sahip. 

B) Tanpınar'ın “Bursa'da Zaman” şiiri tarihle 
bugünü birleştirir. 

C) Bu öğrenci, törende “Bayrak” şiirini okudu. 
D) Dilde Türkçülüğü savunan gençler, 1911'de 
“Genç Kalemler"i çıkardılar. 

E) Geçenlerde o yazarın “israf” 

yazısını okudum. 


başlıklı bir 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A) Durumunu bir dilekçe ile müdürlüğe bildir. 

B) Çok yorulduğu için hemen uyuya kaldı. 

C) Uzaklaşan arabanın ardından bakakaldı. 

D) Neler olacağını sanki hissediyordu. 

E) Sınıfta kalanlara eylülde bir fırsat tanınacak. 
11-B 12-C€ 13-B 14-E 


15-E 16-B 
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TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 4 


Yazım Kuralları 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Bugün havada çok soğuk olacak galiba. 
B) Sen de bir gün beni anlayacaksın. 

GC) Geçmişte bu tür hataları ben de yaptım. 
D) Senin Türkçe kitabın da bende kalmış. 
E) Sabahları bu yolda kimsecikler olmuyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Hatası ortaya çıkınca mahçuboldu. 

B) Şimdi buradaydı ama birden gözden kayboldu. 

C) Önümüzdeki hafta bu liseye kaydolacak. 

D) Onunla görüşmeden buradan ayrılmak içime dert oldu. 

E) Boş zamanlarında kardeşine yardımcı oluyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır? 


-A) Bu görüşmeye onu niçin çağır mıyorsun? 

B) Gideceğimiz yeri sen bilmiyor musun? 

GC) Siz bu iş yerinde hafta sonları da çalışıyor 
musunuz? 

D) Onu biraz daha yukarıya koyar mısınız? 

E) Akşamları sen de erkenden uyur musun? 


EM 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki"nin yazı- 


mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Bugün işi çıkmış olacak ki derse gelmedi. 

B) Bahçedeki havuzun suyu haftada bir değiştiriliyor. 

C) Söylediklerini duyamıyorum ki ona cevap 
vereyim. 

D) Cağaloğluki bir zamanlar gazeteciliğin merkeziydi. 

E) Yarınki toplantıda yapacağım konuşmayı 
hazırlıyorum. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? 


A) Batı Karadeniz'de yağış beklenmiyor. 

B) Fırtına Trakya'nın Güneyinde etkili oluyor. 

C) Yurdumuz güneybatıdan gelen yağışlı hava 
kütlesinin etkisine girdi. 

D) Batı Anadolu bütünüyle olumsuz hava koşullarının etkisinde kaldı. 

E) Ülkenin doğusu yeryüzü şekilleri bakımından engebelidir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A) Saat 12.30'da toplantı başladı. 

B) 10 Mayıs 1985'de Samsun'da doğdu. 

GC) İlk romanım 1961'de yayımlandı. 

D) Bu sınavda 12'nci olduğunu söyledi. 

E) Genç yazar, 1988'de liseyi, 1991'de de üniversiteyi bitirmiş. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A) Az önce sahilde Bahri amcayı gördüm. 

B) Bu ağaçları Avukat Murat Çalışkan diktirmiş. 

C) Bu semtte Baba Osman'ı herkes tanırdı. 

D) Öğretmenimiz Yılmaz Bey yarınki derse gelmeyecekmiş. 

E) Dünkü panelde doktor Mustafa Özçelik de 
bir konuşma yaptı. 


Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 


A) Yarın akşam Burhanlar bize gelecek. 

B) Bu kitap Türkiyat Araştırmaları Merkezinde 
hazırlanmış. 

C) Manavgat Çayı'nın etrafında verimli topraklar var. 

D) Dernek Antalya'lıları bir çatı altında topladı. 

E) Van Gölü'nün kıyısında bir otelde kaldık. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


TEST -4 


Yazım Kuralları 


9. 


10. 


11. 


12. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A 


<>» 


Aşırı sıcakların etkisiyle bazı ağaçlar kurumuş. 

B) Sobaya attığımız kirbit kutusu bir anda 

alevlendi. 

Dere boyunca uzanan meyve bahçelerinden 

geçtik. 

D) Sabahleyin otobüse binerek piknik yerine 
gittik. 

E) Evler uzaktan küçücük görünüyordu. 


C 


> 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcüğün yazımı yanlıştır? 


A) Adamın üzerindeki ceketin rengi solmuştu. 
B) Herkesin hukuğa saygılı olmasını isterdi. 

C) Elindeki sepeti koltuğun yanına koydu. 

D) Onun başı bir türlü dertten kurtulmadı. 

E) O, sokağın tüm renklerini edebiyata yansıttı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A) Şoför, ücretleri elden ele uzatalım, diyordu. 
B) Sınava gireceklerin adları alt alta yazılmış. 
C) Bu olaya içden içe üzüldüğünü hissettim. 
D) Duvarları baştan başa resimlerle donatmış. 
E) Sabahtan beri sağda solda dolaşıp duruyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözün yazımı yanlıştır? 


A) Onunla bu konuyu bire bir görüşürüz. 

B) Bu yıl bu tür olumsuzluklar art arda geldi. 
C) Çocukcağız yatar yatmaz uyudu. 

D) Konuklarını hava alanında karşılayacak. 

E) Bu kitaplıkta yazma eserler bulunmaktadır. 


AI yYarınLaRı 


LA 2A SA 4-D 5-B 6B 7-E &D 9-B 
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13. 


... 
ph 


15. 


16. 


10-B 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır? 


A) Dedesi, bu seferlik onu affettiğini söyledi. 
B) Atalarımız buralardan yıllar önce göç etmiş. 
C) Okula kayıt olduğum günü hatırlamıyorum. 
D) Bunları kendine dert etme sen. 

E) Onun buraya gelmeyeceğini varsayalım. 


. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 


yanlışı vardır? 


A) Şairin son yapıtında yüz yirmi altı şiir bulunuyor. 

B) Temmuzun ortasına doğru havalar iyice 1sınırdı. 

C) Okullar eylülün ikinci haftası açılacak. 

D) Bu kentte on beşinci yılını doldurdu. 

E) Çocuklar dörder kişilik guruplar oluşturdu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı vardır? 


A) İki yıl DSİ'nde çalıştığını söyledi. 

B) Seneye İTÜ'den mezun olacakmış. 

C) YÖK'ün yaptığı yeni düzenlemeler açıklandı. 
D) MEB'in bir açıklama yapması bekleniyor. 

E) PTT'nin düzenlediği pul sergisini gezdim. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözün yazımı yanlıştır? 


A) Suçluların herbirinin ifadesi alındı. 

B) Herkes yetkililerin yapacağı açıklamayı bekliyor. 

GC) Bu bina on bir yüzyıl önce yapılmış. 

D) Birtakım olaylar onu çok yıpratmış. 

E) Öğrencilerden hiçbiri belgelerini tamamlayamamış. 


11C 12-D 13-C 14-£ 15-4 16-A 


İ YAYINLARI 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 1 


Noktalama İşaretleri 


(0) Çocuklar, eve çok geç dönmüşlerdi. (11) Annelerinin, gözlerinin içine bakmaktan korkuyorlardı. (lil) Hepsi, yaptıkları hatanın farkındaydı. 
(IV) Önce Arda, Kerem sonra da Salih ve Yusuf 
salona geçtiler. (V) Birazdan anneleri onlara sinirlenecek, bağıracak ve sonra tekrar hepsini 
affedecekti. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül, yerinde kullanılmamıştır? 


A)I. B) İl. CO). D) IV. E) V. 


Hepimizin korktuğu bir sözcük vardı ( ) Alışmak. 
Bu sözcüğün bizdeki özel anlamını siz nereden 
bileceksiniz ( ) Her insanın hayatında yok 
mudur böyle özel kavramlar ( ) vardır tabii ki () 
Ama anlamı ve hatırası başka başkadır. 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 


N00)00 ) 9000 


90000 »DEORONGNO 


NYOOĞ 


Karanlık ve dar yollarda (Ii) yanımdaki arkadaşımla (li) komşudan dönen kadınlara (lll) birkaç 
satıcıya rastladık. Yavaş yavaş, kasabanın (IV) 
dışına kadar uzanarak derenin kenarına (V) tahta köprünün yanına geldik. 


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül (,) getirilemez? 


AL BI OL D)V. E) V. 


ENİ vavınLarı 
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4. 


Michael Foucault ( ) yaşama dair o müthiş sözünü sanki Nuri Pakdil için söylemiştir ( ) “Neden her kişi kendi yaşamını bir sanat yapıtına 
dönüştürmesin ( ) neden şu ev ya da lamba sanat yapıtı olsun da benim yaşamım olmasın ( )” 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


N0000 B) 090600) 


9Y0V00) DYNO) 


)YO(0 0) 


“Haberler” başlamadan misafirhanedeki televizyonun karşısında yerimi almıştım (1) Boğaz'ın 
masmavi sularına bakarak çayımı yudumluyor 
(li) bir taraftan da salonun yemek yenilen 
bölümünde yalnız başına oturan (Ili) kamburu 
çıkmış (IV) ak saçlı (V) zayıf ihtiyarı seyrediyordum. 


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) konmalıdır? 


A). B)i. OO) D) MV. E) V. 


Eleştiri ile öteki sanat türleri birkaç bakımdan 
ayrılır (0) İlkin konu bakımından (lI) Sanatın konusu insandır (Ili) doğadır (IV) eleştirinin konusu 
ise sanat yapıtıdır. Sanat, bütün olanakları ile insanı tanıtmaya yönelmiştir (V) Eleştiri ise yapıtı 
tanıtmak, belirli ölçülere göre değerlendirmek, 
onun sanatsal yönünü irdelemek amacındadır. 


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir? 


A) LL Bi. o OO). D) V. E) V. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


7. 


10. 


TEST - 1 


Aşağıdakilerden hangisi kısa çizginin (-) kullanılma yerlerinden biri değildir? 


A) Arasözlerin başında ve sonunda 


. B) Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada 


C) Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihlerinin 
arasında 

D) Birbiriyle ilgili kavram ve isimler arasında 

E) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada 


Edebiyatımız döndü dolaştı () son yıllarda gene 
aynı noktaya geldi ( ) Açıklık ve kapalılık ( ) 


Bu cümlede ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla getirilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir? 

NONORO) 


NONONGO| 900.) 


DUO NONONGO| 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 
işaretleri doğru olarak kullanılmıştır? 


A) Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker? 
B) Saati şuraya mı, buraya mı asayım. 

C) Biz üç kişiyiz: Annem, ben ve kardeşim. 

D) Dikkat ettim! işçilerin yarısı çocuktu. 

E) O gün, bugündür benimle konuşmuyor. 


Tecrübe (1) görgü (Il) bilgi (lll) çalışma ve deneme ile kazanılır. Yaşadığımız olaylar veya çevremizde yaşanan olaylar (IV) bizi daha sonrakilere (V) hazırlar. 


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir? 
AI. B) il. 


ON. DM. 


ZE 
i 
pi 
z 
i 
> 


11. 


13. 


14. 


Bizde eleştiri ve eleştirmen yok diyenlere ben 
de itiraz edecek değilim ( ) Bir kez de uyuvereyim çoğunluğa ne çıkar ( ) Yalnız şunu soracağım ( ) “Bizde ozan yok, öykücü yok ()” deseler ne olur? 


Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla 
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 


EORONORO) »)00)00 


9Y000 DUN 


NONONONO) 


Tepsinin, üstünü kapatıp dışarı çıktı. 


Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine 
benzer bir noktalama yanlışı vardır? 


A) Niye ağlıyorsunuz, bayram değil mi bugün? 
B) Kardeşini severdi, onu hep korurdu. 

G) Oğlu, uzun zamandır onu aramıyordu. 

D) Köyün, çıkışındaki ağaçlıkta dinlendiler. 

E) Eve girip hızlı, hızlı merdivenlerden çıktı. 


Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti ()) 
yanlış kullanılmamıştır? 


A) Bu haber basın'da çıkmayacak. 

B) Her iş sokak'ta çözümlenmez. 

GC) O, hep İstanbul'lu olduğunu söyler. 

D) Yanlış hesap, Bağdat'tan dönermiş. 

E) Çocuklar, müdür'ün kapısında bekliyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır? 


A) Bahçedeki güllerle, karantilleri topladık. 

B) Bahar geldi, ağaçlar çiçek açmaya başladı. 

C) Türkçemiz, tarihi çok eski olan bir dildir. 

D) Yazı dili, konuşma dilinden çok farklı olmamalı. 

E) Her insan, kendi dilini kolay öğrenir. 


Noktalama İşaretleri 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 2 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (.) 
kaldırılması anlam değişikliğine yol açar? 


A) İhtiyar, çocukları sopayla kovaladı. 
B) İhtiyarlar, gençleri anlamıyor. 

C) İhtiyar, bebeği kucağında taşıyordu. 
D) İhtiyar, adamdan yardım istedi. 

E) İhtiyar, yanlışını anladı sonunda. 


Aşağıdakilerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır? 


A) Uzun uzun baktım, bir şey göremedim. 
B) Bile, bile bu yanlış yapılır mı? 

C) Güle güle git, diyor ve ağlıyordu. 

D) Babası ona, “Çok çalışmalısın!” dedi. 

E) Derslerine çalışan, başarılı bir öğrencidir. 


Bütün dostları, zaten onun pek dostu da yoktu, 
kendisini yalnız bıraktı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) bu 
cümledeki göreviyle kullanılmıştır? 


A) Bugün mutlaka size geleceğim, dedi. 

B) O isterse, isteyeceğini pek sanmıyorum, gidebilir. 

C) Onu, uzun bir ayrılıktan sonra tekrar gördüm. 

D) Orta boylu, kıvırcık saçlı, kumral birisiydi. 

E) Sorduğu soru, geçen konuyla ilgiliydi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 
ya da yazım yanlışı yoktur? 


A) Banka yetkilileri, bana; “Bakırköy'de de şubemiz var.” dediler. 

B) Banka yetkilileri bana, “Bakırköyde de şubemiz var.” dediler. 

C) Banka yetkilileri, bana: “Bakırköyde de şubemiz var." dediler. 

D) Banka yetkilileri, bana, “Bakırköy'de de şu- 


bemiz var.” dediler. 
E) Banka yetkilileri, bana; “Bakırköyde de, şubemiz var.” dediler 


ÇErzi YAYINLARI 
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5. 


Noktalama İşaretleri 


Toprak yoldan sonra yörenin güzellikleri karşınıza çikar: yemyeşil orman, buz gibi sular, bembeyaz bulutlar... 


“Bu parçada üç noktanın (...) kullanılış nedenı 


aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Söylenmek istenmeyen sözleri göstermek 

B) Bir alıntının atlanan yerlerini göstermek 

GC) Cümlenin bittiğini belirtmek 

D) Sözün istenmeyerek kesildiğini anlatmar 

E) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek 


Aşağıdakilerin hangisinde iki nokta (:) doğru 
olarak kullanılmıştır? 


A) Madem ki: şu dükkândan içeriye girdin. 
B) Hiç yapmadığım şeyi yaptım: Süt içtim. 
C) Ne geç yatarım: ne de erken uyanırım. 
D) Yeter artık: Gel buraya, bizimle otur. 

E) Dışarda yağmur yağıyor: yağsın bakalım. 


Halk şiiri (0) bir bakıma halkın benimsediği (11) 
tuttuğu (Ili) sevdiği (IV) gittiği yere (V) götürdüğü şiirdir. 


Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine virgül (,) getirilemez? 


AL Bi. OO. D)V. E) V. 


Belirli bir düşünce ile ilgisi var mı () Yapıtın olay 
örgüsünde ( ) mantık ne dereceye kadar hâkimdir () 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? 

)000 


B) (2) 0) (0) 9 (0) 0 0) 


Dd) 0 0 (0) YO 0 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


9. 


10. 


11. 


12. 


TEST - 2 


Noktalama İşaretleri 


Yazar () mahallenin kendi içine kapalı bir bütün 
oluşunu bazı şahısların konuşmalarıyla da hissettirir ( ) Mahalle bakkalı, kahveci çırağına 
şöyle der ( ) “Nerede bu mahalleli?” 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? 

Y)N000 


ROKOKO) 9000 


)000 ONNO 


Mahalle () yaşanılan gerçeğin ta kendisidir 0 
insanlar orada doğar () büyür ve ölürler. 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? 

)000 


)000 9000 


EONONO NONONO| 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna 
soru işareti (2) getirilemez? 


A) Ne kadar beklediğinizi öğrenebilir miyim 
B) Kaç yıldır böyle bir program izlememiştim 
C) Kaç gün daha bu şehirde kalacaksınız 

D) Taburcu edilip edilmediğini öğrendin mi 
E) Bu soruyu daha önce çözmedin değil mi 


Aşağıdakilerin hangisinde noktanın () kullanımı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? 


A) Tamamlanmış cümlelerden sonra kullanılır. 

B) Bazı kısaltmalardan sonra kullanılır. 

C) Saat ile dakika arasında kullanılır. 

D) Sıra anlamı bildirmek için sayılardan sonra 
kullanılır. 

E) Bir yerden ya da bir kimseden aktarılmış bir 
sözü belirtmek için kullanılır. 


İREM YAYINLARI 


13. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün (,) kulla- 


14. 


15. 


nımı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? 


A) Eşgörevli sözcük ve sözcük grupları arasında kullanılır. 

B) Mektuplarda hitap sözlerinden sonra kullanulır. 

C) Anlam karışıklığını gidermek için adlaşmış 
sıfattan sonra kullanılır. 

D) Sıralı cümleler arasında kullanılır. 

E) Vurgulanmak istenen sözcüklerin başında 
ve sonunda kullanılır. 


Aşağıdaki cümlelerde ayraçla belirtilen yer- 


“ lerden hangisine iki nokta (:) ya da noktalı 


virgül (;) getirilemez? 


A) Dedem, bahçesinde gül, lale, karanfil yetiştiriyor () vaktinin çoğunu onlarla geçiriyor. 

B) Birçok derste başarılı () matematiği bir türlü 
halledemedi ne yazık ki. 

C) Sıfatlar ikiye ayrılır () Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. 

D) Okullar ( ) her yıl eylül ayının ikinci haftası 
açılır. 

E) Türkçeden, tarihten iyi () coğrafya ve felse- 
Teden zayıf not aldı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere iki nokta (:) getirilmelidir? 


A) Ben bunları söyleyince () adam renkten renge girmişti. 

B) Türkiye () uçak ve gemi yapabildiğine göre 
gelişmiş bir ülkedir. 

C) Bayram değil, seyran değil ( ) bu hediye de 
nereden çıktı? 

D) Biz buraya seni görmeye geldik () dedikodu 
yapmaya gelmedik. 

E) Türkçede sözcükler genel olarak ikiye ayrılir () Ad ve eylem. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


1. 


TEST - 3 


Noktalama İşaretleri 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün 
kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Bilinen, tanınan insanları ekrana getiriyor. 
B) Yolunan, temizlenen tavukları fırına veriyor. 
C) Bozulmaya yüz tutan, malları toplamış. 

D) Sevilen, saygı gösterilen kişileri iyi biliyor. 
E) Ağlayan, üzülen çocukları teselli ediyor. 


Descartes, “Hayatta en kötü şey kararsızlıktır.” 
der (Iİ) Bunu birkaç kez söyler (1) Yalnız açıklama yapmaz (lll) İnsanoğlunun doğasını bundan 
iyi aydınlatan bir söz var mı, bilmiyorum (IV) Bütün tutkuları ve onların doğurduğu verimsiz davranışları nasıl ortaya koyuyor (V) 


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti 
getirilmelidir? 


AYI. B) İL. ON. DM EV. 


Maçka tarafında bir apartmanın büyük salonu ( ) 
Salonun karşısında bir buçuk metre genişliğinde, 
kapısız bir geçit ( ) Bu geçit ( ) salonun yarısı 
büyüklüğünde karanlık bir odaya açılıyor ( ) 


Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 


ECORONONO 3.000 


90C)00 DEĞONCOKONO, 


AYYY |... 


Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru 
işareti konulmasına gerek yoktur? 


A) O güzel fıkrayı siz mi anlatmıştınız 

B) Sabahtan beri burada mısınız 

C) Ne zaman sona erecek bizim cezamız 

D) İçeri girince onu karşımda görmeyeyim mi 
E) Kitabın adını bildiniz, ya sanatçısı 


İliği YayYınLARI 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonunda 
soru işareti kullanılmalıdır? 


A) Unuttun mu yoksa, neden sustun böyle 
B) Nasıl da ıslanmıştık aynı yağmurlarda 
C) Nerden gelir bu turnalar, bilmiyorum 

D) Ne söylerler ne bir haber verirler 

E) Yoklarım yerinde mi diye yüzüm, alnım 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) 
“Kapıdaki, yaşlıya bir şeyler soruyor.” cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır? 


A) Ancak, unuttuğu bir şey daha var. 

B) Uzun, ince, düzgün parmakları vardı. 

C) Biz erken geldik, siz acele etmeyin. 

D) Şair, arkadaşının şiirlerini ezbere bilirdi. 

E) Yalnızlık, şairin en çok yakındığı durumdur. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama yanlışı vardır? 


A) Mevsimin soğuk günlerinden biriydi. 

B) “Peki sen neyi biliyorsun?” diye sordu. 

C) İyi bir karakter, sahibine sağlam adım attırır 
her zaman. 

D) Yunus; “Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil!” 
der bir şiirinde. 

E) Hani ev bark, hani çoluk çocuk? 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin () kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapı!- 
mıştır? 


A) Bu binada 3'üncü katta oturuyorlar. 

B) Bu akşam TV'de güzel bir film varmış. 

C) Uydu aracılığıyla Ay'ın fotoğrafı çekilmiş. 

D) Buradan dolmuşa binip Bakırköy'e gideceksİNİZ. 

E) Dünya'da mutluluğun anahtarı nerededir, bilinmez. 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


9. 


10. 


11. 


12. 


1-C 


TEST -3 


Noktalama İşaretleri 


Yönetmenler, kendi paylarına düşen şairin şiirlerine klip çekmeyi düşünedursunlar ( ) ben 
hayal ülkemde yer alan neredeyse bütün şairlerin şiirlerine kliplerini çektim bile ( ) Orada ( ) 
benim hayal ülkemde ( ) Ahmet Haşim ince, 
narin yapılı bir Babıâli efendisidir. 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? 

EOKONONO) B) ) 0) () 0) 

© 0) (00 6) DEONONONO 
SNONONONO| 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgülün 
kaldırılması anlam değişikliğine yol acmaz? 


A) Zavallı, çocuklar gibi ağlıyordu. 

B) Deli, insanları düşman gibi görür. 

C) Yaşlı, kadına sessizce bir şeyler söyledi. 
D) Genç, adama doğru yürüdü. 

E) Çocuk, annesine doğru koştu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül (5) yanlış kullanılmıştır? 


A 


Di 


Heyecandan, sevinçten içim içime sığmıyor; 

haykırmak, ağlamak istiyorum. 

B) Elindeki kitaplardan bir kısmı sohbet, fıkra; 
bir kısmı da hikâye, roman türündeydi. 

C) İnsanlar; başarılı olabilmek için çalışır. 

D) Orhan Veli; Melih Cevdet, Oktay Rifat'la başlangıçta aynı akıma bağlıdır. 

E) Yeni; eski olan her şeyi ortadan kaldırmak 

zorunda değildir. 


(1) Karşımızda dümdüz uzayan bir ova (II) Ufukta kıpkızıl rehgiyle güneş batmakta (lll) Beride 
sürünün başında bir çoban (IV) Onların önünde 
köye giden kıvrım kıvrım bir yol (V) 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (...) getirilemez? 


AL B) li. CO) Ii. D) İV. E)V. 


2E 8D 4D SA 6D 7D BE 


İM YarınLarı 


300 


13. 


15. 


9-A 


Karşımızda duran Boğaz ( ) masmavi sularıyla 
insana huzur veriyordu () kıyıyı ve yamacı saran 
o çirkin yapılara ne demeli () Halbuki ne güzeldi bir zamanlar bu yerler ( ) 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 
)0000 B) 9 (6) 0 (2) 
9 40 C.) (0) DYYONM 


NONONCNO) 


. Ani bir heyecanla doğruldu yerinden ( ) Kâbus 


mu görmüştü acaba ( ) Belki de çocukluktan 
beri kurtulamadığı karanlık korkusu tutmuştu 
onu ( ) Aman Allah'ım ( ) Bir şeyler yapmalıydı. 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


)0000 )Y)YM 


90000 EONONONO 


NORORONO 


O görkemli () insanın içine korku salan kral şimdi son nefeslerini veriyordu ( ) Sağlığında kimsenin yüzüne bakmazken şimdi evlatlarına ( ) 
“Yavrularım ( ) Bir yudum su ()” diye yalvarıyordu. 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


e ONUNORUKU DRONORONUNGO 


)9Y00YU DYYYYO 


RONORUNONCE) 


10-E 11-0 12B 13-D 14B 15-B 


1. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti (“ ”) yanlış kullanılmıştır? 


A) “İşte o zaman yollarımız ayrılıyor” demektir. 

B) Yazar bu makalesinde “aşk” konusunu ele 
almış. 

C) Bana, “Yarın gelemeyeceğim.” demişti. 

D) “Mavi ve Siyah”, “İntibah”, “Eylül” gibi romanları biz lisede okuduk. 

E) Babam bize, “Yapamayacağınız bir iş hakkında başkalarına söz vermeyin.” derdi. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere iki nokta (:) getirilmelidir? 


A) Öyleyse sabah erkenden burada olunuz 0 
dedi. 

B) Yaşlı kadın ( ) bana elindeki kağıtta yazılı 
olan adresi sordu. 

GC) O () kitabını sınıfta bana vermişti. 

D) Hızlı adımlarla içeri girdi ( ) sessizce yerine 
oturdu. 

E) Babam şöyle dedi () “Bu iş için acele etme.” 


Sabahleyin köylülerde bir telaş, bir telaş (1) Okula giden çocukların etrafı inleten sevinç çığlıkları (li) Bunları seyretmek öyle büyük bir zevk ki 
(NI) Hele tepelerin ardından yükselen güneşi 
seyretmenin verdiği mutluluk (IV) Doğrusu anlatmak yerine yaşatmak isterdim bunları hepini- 


ze (V) 


Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine 
üç nokta (...) getirilemez? 
A). B) Ii. 


ON. o DM. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur? 


A) İzmit'ten mi Pendiğe iki saatte varırız? 
B) İzmit'den mi Pendik'e iki saat de varırız? 
C) İzmit'denmi Pendik'e iki saatte varırız? 
D) İzmit'ten mi Pendik'e iki saatte varırız? 
E) İzmit'ten mi Pendik'e iki saat te varırız? 


TEST - 4 


İrili) YAYINLARI 
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Noktalama İşaretleri 


Aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kısa 
çizgi (-) kullanılmaz? 


A) Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 
B) Ekleri gösterirken eklerden önce 

C) Satır sonlarında hece bölmelerinde 

D) Arasözlerin başında ve sonunda 

E) Eş görevli sözcüklerin arasında 


Sabahleyin odama gazete bırakan çocuk kimdi (1) 
Daha önceleri de gazete dağıtan çocuk mu (ll) 
yoksa yeni birisi miydi (Ili) Neden bana haber vermeden gazeteyi bırakıp gitmişti (IV) Acaba benden çekiniyor muydu (V) 


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) konulmaz? 
AYI. B) 1. C) lil. 


D) W. E)V. 


Yağmurlu ve soğuk pazartesi günleri köyden ayrılmanın güçlüğü ( ) Ardından trenle günlerce süren 
yolculuklar ( ) Bizim çocukluğumuz böyle geçti 
hep () Şimdi bunları yaşayan var mı içinizde ( ) 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? 


NC) C)0 0) 
90) 0) (2) 


B) (.) (6) (9 (0) 
ECONONONU| 
NONCONONGO) 


Binaya girerken bana ( ) “Buraya dün mü () yoksa bugün mü geldiniz ()” diye sormuştu () 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? 


AY 0) 0) (0) 
900.) 
NONONCNO 


B) 6) (2) (2) () 
DOAYUAY 


TÜRKÇE SORU BANKASI 


9. 


10. 


11. 


1A 


Dün gece geç saatlere kadar uyumadım ( ) Dışarıda inanılmaz bir fırtına () Bir ara balkon camından dışarı baktım () O ne biçim fırtınaydı öyle ( ) 


Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sirasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? 


DR NORGONOKU, 3) 0) 0 0) 
ONORONONC, DUY 0) 


NONONONU) 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir? 


A) Eski ( ) bakımsız binalar arasından geçerek 
çıktık bu tepeye. 

B) Uzun boylu ( ) siyah saçlı bir çocuk girdi 
içeriye. 

C) Zavallı adam, dayanma gücünü () bütün cesaretini kaybetmiş. 

D) Hayır () ben size bu konuda söz vermemiştim. 

E) Barış ( ) Zafer, Eren ve Mehmet'i kendi takımına aldı. 


Arasözlerin başında ve sonunda virgül kullanılır. 


Bu açıklamaya uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Buyaz Manisa'da, daha önce hiç gitmediğim bu kentte, üç gün kaldım. 

B) Beyoğlu'nda, bir kitapçıda, iki arkadaş üç yıl 
çalıştık. 

C) Onu hiç unutamadığını, en kısa zamanda 
onun yanına gideceğini, bize söylemişti. 

D) Bu bölgede, muz, portakal ve limon en çok 
yetiştirilen ürünlerdir. 

E) Neden o da bizimle gelmiyor, sürekli bizden 
ayrı hareket ediyor? 
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Noktalama İşaretleri 


Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde kesme işareti () kullanılmaz? 


A) Rakamlara gelen ekleri ayırmak için 

B) Bazı sözcüklerde düşen ünlüyü göstermek 
için 

C) Kısaltimalardan sonra gelen ekleri ayırmak 
için 

D) Özel adlara gelen çekim eklerinden önce 

E) Tırnak içine alınmış bir sözcükten sonra gelen eki ayırmak için 


Bütün sokaklar, çocukların çığlıklarla inlettiği bu 
parklar, duvarları çatlamış asırlık okul bana 
çocukluğumu anımsatıyor. 


Virgülün (.) bu cümledeki kullanımı aşağıdakilerden hangisine örnektir? 


A) Eş görevli söz öbeklerini ayırmada kullanılır. 
B) Arasözlerin başında ve sonunda kullanılır. 
C) Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. 

D) Özneyi diğer öğelerden ayırmada kullanılır. 
E) Hitap sözlerinden sonra kullanılır. 


Aşağıdakilerin hangisi yazım ve noktalama 
bakımından doğrudur? 


A) Bu soğukta çıkıp ta hasta mı olacaksın? 

B) Bu soğuk ta çıkip da hasta mı olacaksın! 
C) Bu soğukta çıkıp da hasta mı olacaksın? 
D) Bu soğukda çıkıp ta hastamı olacaksın... 
E) Bu soğukta çıkıp da hastamı olacaksın... 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün 
kaldırılması anlam değişikliğine yol açar? 


A) İhtiyar, adama sahilde ne beklediğini sordu. 
B) Eylül, onun tek sığınağıydı şiirlerinde. 

G) Yalova, bayramlarda bir başka güzel olur. 
D) Kardelen, en sevdiği çiçekti onun. 

E) Gemiler, birer birer kalkıyordu limandan. 
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